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Predikant 

Ds. Marijn Gilhuis 

Amerweg 2A, 4926 CZ Lage Zwaluwe 

T: 0168 - 85 34 45 / 06 - 18 31 56 90 

E: marijngilhuis@gmail.com  

 

Kerkelijk medewerker 

Jolanda Vos - van der Linde 

Kapucijnenhof 10, 4904 RB Oosterhout 

Werkdagen: dinsdag en woensdag 

T: 06 – 22 28 97 13 

E: jolandavos.kerkwerk@gmail.com 

 

Protestantse gemeente De Verbinding te Drimmelen 

E:  info@protestantsegemeentelagezwaluwe.nl 

W: www.protestantsegemeentelagezwaluwe.nl 
 

Voorzitter: Ad Verdoorn 

Kerkstraat 57, 4926 CV Lage Zwaluwe 

T: 06 – 30 70 27 05 

E: ad.verdoorn@noa-advies.nl  

 

Scriba: Annette Houtekamer – van Dam 

Hartelweg 22, 4825 BZ, Breda 

T: 06 – 53 64 46 55 

E: scriba@pkn-deverbinding.nl  

Contactpersoon Rouw- en Trouwdiensten in Lage Zwaluwe: Nelleke ten Haaf    T: 06-81 89 30 74 

Contactpersoon Rouwkamer Stichting Jeugdhuis Ons Belang: Leen ten Napel  T: 06-51 48 77 36 

 

Protestantse gemeente Terheijden - Wagenberg 

E:  info@pkn-terheijdenwagenberg.nl 

W: www.pkn-terheijdenwagenberg.nl 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Redactie 

Reina Faasen 

Loes van der Eijk 
 

 
 

 

Dit kerkblad is een uitgave van de Protestantse gemeente 

De Verbinding te Drimmelen 

 

 

Kopij juninummer inleveren tot 20 mei 2026 

kerkblad.de.verbinding@gmail.com 

 

mailto:marijngilhuis@gmail.com
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Van de redactie 

 

 

Zoveel te gedenken deze maand, zoveel te vieren. 4 en 5 mei, en Hemelvaart en Pinksteren. En een 

nieuw gezicht (of eigenlijk een vertrouwd gezicht) bij de redactie. Welkom Reina! 

 

Loes van der Eijk 
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Kerkdiensten 
 

 

Meerijden kerkdiensten: 
 

- Wilt u vanuit Terheijden meerijden naar  

Lage Zwaluwe, neem dan contact op met 

Annette Houtekamer, tel. 076 – 58 70 320. 

- Wilt u vanuit Lage Zwaluwe meerijden naar 

Terheijden, neem dan contact op met  

Reina Faasen, 0168 – 48 30 20. 

In Lage Zwaluwe is er ook een meerij-app. 

U kunt u aanmelden bij Nelleke ten Haaf,  

06 – 81 89 30 74.  

 
 

Zondag 3 mei  
 

 

Vijfde zondag van Pasen 

 

Lage Zwaluwe 

10:00 uur: mw. G. Bijl 

Diaconiecollecte: Amnesty International 

 

 
 

Zondag 10 mei  
 

 

Zesde zondag van Pasen 

 

Terheijden 

10:00 uur: ds. H-J. Inkelaar 

Diaconiecollecte: Annahuis Breda 

 

 
 

Donderdag 14 mei  
 

 

Hemelvaartsdag   

 

Lage Zwaluwe    

Oudeweg 1 

10:00 uur: ds. M. Gilhuis 

en p.w. Petra Mergaerts 

Diaconiecollecte: Actie Vakantietas 

m.m.v. De Cantorij 

 

 
 

Zondag 17 mei  
 

 

Zevende zondag van Pasen 

 

Lage Zwaluwe 

10:00 uur: dhr. A. Verdoorn 

Diaconiecollecte: St. Hamlin Fistula Nederland 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zondag 24 mei  
 

 

Pinksteren 

 

Terheijden 

10:00 uur: ds. M. Gilhuis 

Diaconiecollecte: St. Vrienden van DHAN 

 
 

Zondag 31 mei  
 

 

Trinitatis 

 

Lage Zwaluwe 

10:00 uur: dhr. A. Verdoorn 

Diaconiecollecte: Actie Vakantietas 

 
 

Zondag 7 juni  
 

 

Eerste zondag na Trinitatis 

 

Lage Zwaluwe 

10:00 uur: ds. M. Gilhuis 

Diaconiecollecte: Annahuis Breda 

m.m.v. Chantal Tieleman 

Aansluitend gemeenteberaad 

 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 

 

 

   

Diensten in de Ganshoek 

     Lage Zwaluwe 
 

 

De diensten zijn in de ontmoetingsruimte van de 

Ganshoek. De diensten zijn voor iedereen 

toegankelijk.  

U bent van harte welkom! 

 

Zondag 3 mei 

18.30 uur: dhr. E. Orie 

De collecte is voor het Annahuis Breda  

 

Zondag 24 mei 

18.30 uur: dhr. P. Kraak 

De collecte is voor de Kerkvoogdij 

 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 

  

 

 

   

SOVAK-vieringen 

      
 

De vieringen zijn in het Activiteitencentrum 

Gruijtplein, Koningsveld 1, 4844 TR Terheijden.  

U bent van harte welkom! 

 

Viering op zaterdag 9 mei om 19.00 uur 

Mw. L. van der Wel 
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Bij de kerkdiensten 
 

 

 

Hemelvaartsdag: 14 mei 2026 

Het is inmiddels een échte traditie geworden: op 

Hemelvaartsdag wordt er een oecumenische 

viering gehouden bij een agrarisch bedrijf in of 

bij Lage Zwaluwe.  

Op donderdag 14 mei zijn Kees en Erica 

Sprangers de gastheer en gastvrouw op hun 

melkveebedrijf. Zij wonen aan de Oudeweg 1, 

in Lage Zwaluwe. Zij zullen u van harte 

ontvangen. 

De dienst begint om 10.00 uur en de 

voorgangers zijn dominee Marijn Gilhuis en 

pastoraal werker Petra Mergaerts van de 

Immanuelparochie. 

 

Thema 

Het overkoepelende thema is uiteraard 

Hemelvaart. Maar daarbij komen direct vragen 

op. De leerlingen zagen Jezus, ze zagen Hem 

met eigen ogen. Ze hoorden Hem en wisten hoe 

Hij dacht over mensen en waarom vrede en 

rechtvaardigheid zo belangrijk voor Hem waren. 

En wij? Wij zien Jezus niet fysiek, we raken Hem 

niet aan, we eten niet met Hem. We horen Hem 

niet… Hoe kunnen wij Hem dan toch ervaren? 

Zou Pinksteren er iets mee te maken kunnen 

hebben? 

 

Muzikale bijdrage 

De Cantorij heeft voor deze dienst enkele 

liederen geoefend en zal daarmee de dienst 

ondersteunen. Kitty Lokate speelt op het orgel. 

Na de viering ontmoeten we elkaar bij een kopje 

koffie of thee en we hopen natuurlijk dat dit 

buiten zal kunnen. Enkele mensen hebben al 

beloofd te zorgen voor iets lekkers bij de koffie 

of thee. 

 

Belangrijk 

Erica en Kees kunnen 

uiteraard niet voor iedere 

gast een stoel beschikbaar 

stellen. Daarom het 

dringende verzoek: wilt u 

uw eigen stoel 

meebrengen? Dat mag een keukenstoel zijn 

maar ook een klapstoel of tuinstoel.  

 

Parkeren 

Het aantal parkeerplaatsen op het terrein is heel 

beperkt. Aan de overkant is beperkte 

parkeergelegenheid. Wees voorzichtig bij het 

oversteken van de Oudeweg! 

Collecte 

Er is één collecte waarvan de opbrengst 

verdeeld zal worden over de actie Memisa 

(medische missie-actie) en het Annahuis in 

Breda. 

U bent van harte welkom! 

 

Zondag 17 mei 

Dit is de zondag tussen Hemelvaart en 

Pinksteren. We lezen een toekomstvisioen uit 

Ezechiël 39: 21-29 waarin God het volk tot één 

geheel brengt. Ook de antwoordpsalm 126 

(eigenlijk een zelfstandige gezongen lezing na 

de 1e lezing uit het 1e testament) van deze 

zondag beschrijft zo'n terugkeer van een 

verdeeld volk. Ja zelfs alle volkeren zullen tot 

erkenning komen van de Heer die het volk 

heiligt. We zijn in onze kerkelijke traditie de 

gezongen antwoordpsalm een beetje vergeten 

omdat we vaak een lied zingen dat past als 

antwoord op de 1e lezing uit het 1e testament. 

Toch mooi om te lezen, en wie weet, zingen we 

deze ook. 

We lezen weer uit het evangelie naar Johannes, 

nu Johannes 17: 1-13 waarin Jezus bidt voor 

zijn leerlingen, ook een gebed om eenheid. 

Lied 215 'Ontwaak, o mens, de dag breekt aan' 

en lied 283 'In de veelheid van geluiden' zijn 

mooie liederen die passen bij deze dienst. 

 

24 mei – Pinksteren – Bewogen leven! 

Met Pinksteren is het feest in de kerk, het feest 

van de Geest. Na de bewogen weken rondom 

Pasen en de ervaring dat Jezus niet meer lijfelijk 

aanwezig is, zoeken de discipelen naar een 

nieuw begin. Hoe staan ze erin? Hoe staan ze in 

die boodschap en bij Jezus die hun leven zo 

veranderd heeft? Wat beweegt hen? 

Een dienst voorbij de stiltand van schrik en 

gemis, een dienst om te vieren dat God ons in 

beweging zet, de kamers van ons hart 

doorwaait. Het thema van de dienst is ‘Bewogen 

leven!’. We lezen uit Handelingen 2 en Johannes 

20: 20-23. 

 

Zondag 31 mei Trinitatis 

De zondag na Pinksteren waarop de Heilige 

Drie-eenheid wordt gevierd: God als Vader, 

Zoon en Heilige Geest. 

Het einde van de Paastijd is nabij. Deze zondag 

kleurt voor het laatst 'wit'. 

Het feest heeft ook een symbolische betekenis: 

net zoals water in verschillende vormen kan 

bestaan (vloeibaar, damp, ijs) maar toch één 

molecuul is, zo wordt de Drie-eenheid gezien als 

één God in drie verschillende manifestaties. 

Trinitatis nodigt gelovigen uit om de samenhang 

en volledigheid van de drie Personen van God te 
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overdenken en hun relatie tot de Eeuwige te 

verdiepen. 

In de Exoduslezing vragen we God om ook met 

ons mee te trekken door ons leven. De 

antwoordpsalm van deze zondag is psalm 150. 

We schakelen op deze zondag over van de 

Johanneslezingen naar lezingen uit Matteüs en 

blijven de hele zomer uit Matteüs lezen. Nu 

Matteüs 28: 16-20 waarin de discipelen en wij 

de wereld in gezonden worden. 

We zullen zeker in deze dienst lied 302 'God in 

den hoog alleen zij eer' zingen: een glorialied 

waarin de drie-eenheid wordt bezongen. Een 

van de oudste liederen uit de reformatie 

(waarschijnlijk rond Pasen 1523). 

 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 

 

 

 

 

Uit de kerkenraad 
 

Samenvatting kerkenraadsoverleg van de 

Protestantse gemeente De Verbinding te 

Drimmelen op 15 april 2026 

 

We genieten aan het begin van de vergadering 

van een gebakje van Nel Eestermans. Ter ere 

van haar verjaardag en pensionering.  

Ad Verdoorn neemt de opening over van  

ds. Marijn Gilhuis. Hij leest Psalm 139 over 

gekend en doorgrond zijn, in een bewerking van 

Huub Oosterhuis. Als God mensen kent. Hij 

verbindt dit met de Quiet 500 over het gekend 

zijn van de armste 500 mensen. Persoon 

nummer 465 is Yfke Siebring, haar besteedbaar 

inkomen is € 500,00 per week, zij is 58 jaar. Zij 

is arbeidsongeschikt en ontvangt een WIA-

uitkering. Zij leeft sober en voelt zich een blije 

arme, spreekt zich uit over een basisinkomen, 

als oplossing voor de schuldenlast van mensen 

in de bijstand. Het voorkomt dat mensen de weg 

kwijtraken in toeslagenland. Hierna gaat Ad 

Verdoorn voor in gebed. 

 

Moderamen 

Ds. Marijn Gilhuis zal dit jaar een bijdrage 

leveren aan de Nationale Dodenherdenking in 

Terheijden. Er zal koraalmuziek worden 

gespeeld door de Harmonie, het Gilde Sint-

Antonius Abt en de scouting werken mee, 

evenals 3 koren. Na de toespraken van een 

afgevaardigde van het gemeentebestuur en  

ds. Marijn Gilhuis worden er bloemen gelegd, 

onder meer namens onze Protestantse 

gemeente De Verbinding. 

 

In Lage Zwaluwe staat het programma in de 

steigers, licht Peter Kraak toe. Het is weliswaar 

in de kerk, maar er wordt niet gezongen of 

Bijbel gelezen. De scouting krijgt een steeds 

grotere rol, met het oog op de continuïteit van 

deze vieringen.  Thema is dit jaar ‘Goochelen 

met de waarheid’.  

De kerkenraad heeft een e-mail van een 

gemeentelid ontvangen met betrekking tot het 

interieur van de kerk in Lage Zwaluwe. De 

samenvatting van deze e-mail: er zijn bij 

verschillende gemeenteleden bezwaren over het 

vervangen van het doopvont en de avond-

maalstafel.  

We constateren dat tegelijkertijd veel andere 

gemeenteleden juist het nieuwe interieur- 

voorstel mooi vinden.  

De interieurcommissie stelt zich ontvankelijk op 

voor signalen van gemeenteleden, het doopvont 

en de avondmaal tafel blijven voorlopig staan. 

Er komen nu achterin 2 koffietafels die gemaakt 

worden volgens het avondmaalstafelmodel. 

Nadat alle elementen van de verbouwing, 

inclusief stoelen, zijn afgerond zal dan alsnog 

worden besloten of de avondmaalstafel wordt 

vervangen.  

 

De bedankmaaltijd voor de verbouwing-

vrijwilligers wordt op 8 mei gehouden. Er komt 

een stukje over in het kerkblad en Ad Verdoorn 

zal uitnodigingen sturen aan degenen die 

hebben meegewerkt. 

 

Diaconie 

Vanuit de diaconie wordt gemeld dat Kees 

Groeneveld en geestelijk verzorger Lianne van 

der Wel bezig zijn om op 5 mei de 

bevrijdingsmaaltijd bij SOVAK te organiseren. 

In het kerkblad komt hier een stukje over. Er 

wordt een lijst achterin de kerk gelegd zodat 

men zich aan kan melden. Er is soep besteld 

voor 30 deelnemers. Goed om op deze manier 

de banden met SOVAK aan te halen. 

De uitgangscollecte voor kerkonderhoud in Lage 

Zwaluwe krijgt wat minder aandacht door het 

koffiedrinken.  

Ad Verdoorn stelt voor om een mandje neer te 

zetten met een bordje collecte onderhoud kerk. 

De taakomschrijvingen van de diakenen zijn 

bijgewerkt en de samenstelling van het 

dagelijks bestuur van de diaconie alsmede de 

werkgroep diaconie is vastgesteld. 

Er wordt nagedacht over harmonisering van de 

doelgroepen van de bloemengroeten. 

De jaarrekeningen 2025 van de diaconieën Lage 

Zwaluwe en Terheijden Wagenberg zijn vast-

gesteld en akkoord bevonden. Ze kunnen 

worden getekend en ingediend bij CCBB. 
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Ouderlingen 

We kijken terug op de diensten in de Stille 

Week. De Palmpasendienst van 29 maart door 

de commissie eredienst was heel erg mooi. De 

Paasdienst voor de Ganshoek met Douwe van 

den Berg en ds. Marijn Gilhuis was uitermate 

drukbezocht. Iedereen mocht narcissen in het 

kruis steken. Er was veel ruimte voor rolstoelen 

dankzij de verplaatsbaarheid van de stoelen. De 

kerk was vol. 

Tijdens de sobere Paascyclus zonder Cantorij 

hebben wij de liturgie als evenwichtig en 

volledig ervaren. Veel dank aan Ad Verdoorn die 

op het laatst insprong voor ds. Marijn Gilhuis op 

Eerste Paasdag. 

Op 12 april ging pastor Jannie van den Berg voor 

het laatst voor. Haar werkzaamheden voor de 

kerk in Soest nemen te veel tijd om ook nog 

gastbeurten te doen. Wij vinden dat erg jammer 

want zij is erg prettig om naar te luisteren. 

Op 19 april gaat Arja Kraal voor in Lage 

Zwaluwe. Op 3 mei zal Greet Bijl voorgaan, zij 

legt zich nooit lang vooraf vast, Wietske 

Brenters kan haar wel altijd bellen als er op 

korte termijn openstaande diensten dienen te 

worden ingevuld. 

Op Hemelvaartsdag is er weer een schuur-

viering. De Cantorij wil graag snel weten wat het 

thema is zodat de muziek kan worden ingepast.  

Het gemeenteberaad zal plaatsvinden op 7 juni 

na afloop van de dienst. Ds. Marijn Gilhuis stelde 

deze thema’s voor als onderwerp: de inrichting 

van de kerk, en verder bijpraten over fusie en 

beleid.  

Chantal Tieleman zal samen met ds. Marijn 

Gilhuis voorgaan op 7 juni in kader van het 

Annahuis project. 

Het ouderlingenoverleg komt volgende week bij 

elkaar en zal het gemeenteberaad verder 

uitwerken. 

Ad Verdoorn denkt erover om een poster te 

maken met de uitgangspunten van ons beleid. 

De ouderlingen denken volgende week 

eveneens na over het harmoniseren van de 

symbolen bij de Gedachtenisdienst. 

Mededeling: ds. Marloes Meijer heeft een dienst 

in 2027 geruild, zodat ds. Marijn Gilhuis kan 

voorgaan in de Vredesweek in januari. 

 

De Procedure kerkelijke rouwdiensten in Lage 

Zwaluwe is vastgesteld:  

Nabestaanden beslissen zelf over kerkelijke 

betrokkenheid of niet.  

Voor kerkelijke betrokkenheid wordt altijd en 

alleen Nelleke ten Haaf ingeschakeld: zij 

beoordeelt of de rouwdienst valt onder 

verantwoordelijkheid van de kerkenraad.  

Nelleke ten Haaf neemt contact op met de 

(gewenste) voorganger. 

Wanneer iemand anders voorgaat dan ds. 

Marijn Gilhuis verstuurt hij/zij een factuur naar 

de penningmeester van de kerkrentmeesters 

die verder de kosten afhandelt met 

begrafenisondernemer of familie. 

 

Het bijwerken van de taakomschrijvingen van 

de ouderlingen wordt door hen opgepakt. 

Ad Verdoorn meldt een pastoraal bericht.   

 

Kerkrentmeesters 

De jaarrekening van Ons Belang is goedgekeurd 

en getekend door voorzitter en scriba van de 

kerkenraad. 

De Solidariteitskas bijdrage is verhoogd door de 

Protestantse Kerk Nederland. De kerkrent-

meesters vragen nu om instemming van de 

kerkenraad met een verhoging van de bijdrage 

van gemeenteleden van € 10,00 naar € 12,50. 

Het besluit is goedgekeurd door kerkenraad. 

Stand van zaken financiën naar aanleiding van 

een gesprek met het Classicaal College Beleid 

en Beheer (CCBB). Op advies van de Financieel 

beleidsadviseur van het CCBB zullen de bank-

rekeningen dit jaar ongewijzigd blijven. Er vindt 

onderzoek plaats of het KKA betaalbaar genoeg 

is om administratieve zaken over te nemen en 

de penningmeester te ontlasten. De financiële 

pakketten van Lage Zwaluwe zijn nu online en 

de omzetting gaat moeizaam. De stukken zijn 

door SKG niet in te lezen. Lage Zwaluwe zal nu 

uitstel vragen aan CCBB voor het indienen van 

de jaarrekening 2025. De jaarrekening CvK van 

Terheijden-Wagenberg is klaar en zal in mei 

worden ingebracht ter goedkeuring. We hebben 

een aanbod ter ondersteuning ontvangen via 

een gemeentelid. Zolang de financiële 

administratie nog niet op orde is, is het lastig 

om deze over te dragen.  

 

Voorganger 

Ds. Marijn Gilhuis heeft een voorstel ontvangen 

van de Schuurgemeente aan de Streeplandse-

dijk om Pinksteren samen te vieren in Lage 

Zwaluwe op 24 mei. De Evangelische 

interpretatie van de Bijbel is vaak letterlijk waar 

de Protestantse opvattingen de Bijbelteksten 

vaker in hun historische context plaatsen en 

minder vaak letterlijk nemen. Maar tijdens en 

na de dienst zullen ontmoeting en gesprek het 

doel zijn en dat betekent niet dat je het met 

elkaar eens hoeft te zijn.  

De dienst staat gepland in Terheijden-

Wagenberg. Zouden we dan misschien naar 

Lage Zwaluwe moeten ruilen? We houden vast 

aan de locatie Witte Kerkje in Terheijden, de 

mensen van de Schuurgemeente zijn reizen 

gewend. 
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Ingekomen stukken 

We realiseren ons dat de Zomeropenstelling van 

de beide kerken nog niet is opgepakt. 

We ontvingen ter kennisgeving een e-mail en 

uitnodiging van SURPLUS over een gespreks-

groep rouw en verlies. 

We ontvingen een uitnodiging van de Classis 

over regiobijeenkomsten over diaconaal en 

kerkrentmeesterlijk quotum, 24 april Lucaskerk. 

 

We bespraken de notulen en actielijst. 

 

Wietske Brenters verzorgt de sluiting van de 

vergadering. Zij leest een gebed van ds. Hans 

Bouma. ‘Bij Pasen’ uit bundel ‘Op Adem Komen’. 

Het gaat over kennen en herkennen door de 

Opgestane Heer. Het sluit mooi aan bij de 

opening van deze vergadering.   

 

Annette Houtekamer 

 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 

 

 

  

 
 

Mededelingen Diaconie 
       

In de komende diensten is de diaconiecollecte 

voor de volgende doelen. Verderop in De 

Verbinding vindt u er meer informatie over. 

 

3 mei Amnesty International  

(zie het kerkblad van april) 

 

10 mei Annahuis Breda 

 

14 mei en 31 mei Actie Vakantietas 

 

17 mei Stichting Hamlin Fistula Hospital 

 

24 mei Stichting vrienden van DAHN 

  

Helpt u mee om alle collecten tot een succes te 

maken? Hartelijk dank! 
 

U kunt de collecten ook steunen door uw gift 

over te maken naar de bankrekening van de 

diaconie van uw gemeente: 
 

NL74 RABO 0373 7105 26 t.n.v. Diaconie 

Protestantse gemeente Lage Zwaluwe o.v.v. 

collecte zondag + datum 
 

NL96 RABO 0373 7392 30 t.n.v. Diaconie van 

de Protestantse gemeente Terheijden -

Wagenberg, o.v.v. collecte zondag + datum 
 

Deze worden ook na iedere online viering 

getoond. U mag natuurlijk ook uw collecte-

bonnen inleveren bij één van de diakenen. 
 

Hartelijk dank voor uw aandacht, moeite en 

bijdrage! 
, 

Namens de diaconie, 

Annie Meijer 

 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
 
 

 

 

 
 
De nieuwe paaskaars 
 

De regenboog symboliseert de brug tussen 

hemel en aarde, Gods verbond met de mensen 

en zijn belofte om de aarde nooit meer te 

vernietigen met overstromingen. 

De regenboog is ook een symbool van hoop, 

vrede en troost. Het is letterlijk een lichtpuntje 

in donkere tijden.  

Het is ook een teken van een nieuw begin. 

Slechts een klein zonnestraaltje kan een 

donkere bui een hoop kleur geven. 
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Voortgang verbouwing kerkzaal Lage 
Zwaluwe 
 

Het zal u niet ontgaan zijn, de verbouwing van 

de kerkzaal in Lage Zwaluwe gaat gestaag door. 

De plantenbakken zijn klaar en er wordt nog 

gewerkt aan de stoelenberging en de garde-

robe. Onder leiding van onze voorganger is een 

groep gemeenteleden begonnen aan een aantal 

werksessies om het schilderij op de muur van 

Ons Belang te creëren. 

Op voordracht van de interieurcommissie heeft 

de kerkenraad besloten om te kijken hoe het 

huidige doopvont en de avondmaalstafel in het 

interieurconcept te integreren zijn. 

Vooralsnog zullen eerst de nog openstaande 

acties van de 2e fase worden opgepakt: 

• Afronding stoelenberging en garderobe 

• Realisatie schilderij muur Ons Belang 

• Aankoop nieuwe tafels voor achterin de 

kerk 

• Proefplaatsing podium 

 

De afrondende 3e fase (stoelen, podium, 

verlichting) staat nog in de wacht. Daarvoor 

gaan we medio 2026 een nieuwe fondswerving 

opstarten. 

 

Het interieurontwerp van de kerkzaal in Lage 

Zwaluwe is door de architect onlangs ook 

getoond op de kerkenbeurs in Houten. Daar zijn 

veel complimenten in ontvangst genomen voor 

de nieuwe inrichting van de kerk. 

 

Ad Verdoorn 

 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 

 

Maaltijd voor de vrijwilligers die 

geholpen hebben met de verbouwing 
van de kerkzaal 
 

Op vrijdag 8 mei willen we alle vrijwilligers die 

geholpen hebben met de verbouwing van de 

kerkzaal een maaltijd aanbieden in de kerk. Al 

met al hebben ruim 40 mensen op de een of 

andere manier een actieve bijdrage verzorgd. 

 

We zijn super dankbaar voor de hulp die jullie 

geboden hebben. 

Begin mei krijgen jullie daarvoor een 

uitnodiging! Zet de datum vast in je agenda.  

We starten rondom 17.00 uur en zullen het 

diner om 19.00 uur afronden. 

 

Ad Verdoorn 

 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 

 

 

 Inloop Koffieochtend  
15 mei 
 

Koffie, (soep) en ontmoeting in het Witte 

Kerkje. Welkom! 
 

Komt u bij ons op de koffie? We starten om 

10.00 uur met een kop koffie of thee met wat 

lekkers. In de tweede helft van de ochtend is er 

een eenvoudige broodmaaltijd met of zonder 

soep. 
 

Voelt u zich welkom en neem vooral iemand 

mee! Opgeven is niet nodig. Als er dieet-wensen 

zijn is dat voor ons wèl handig om te weten. 

Met hartelijke groet, 
 

Wietske Brenters, Mariëtte Verkerk 

 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 

 

 

 

 

 

Omzien naar elkaar  
 

In onze gemeente zijn mensen die voor langere 

of kortere tijd worstelen met een kwetsbare 

gezondheid. Anderen hebben drukke taken in 

werk of eigen kring, weer anderen weten 

misschien niet hoe de dagen door te komen. 

Wat je situatie ook is, soms kan het je teveel 

worden of wil je daarover graag met iemand 

spreken.  

Omdat De Verbinding ook op het internet staat, 

melden we hier mensen niet met hun naam. In 

ons pastoraal team hebben we veel mensen in 

beeld, maar het kan zijn dat je graag iemand 

wilt spreken. Aarzel dat niet om contact met een 

van ons op te nemen.  

Wat je situatie ook is, we wensen je veel 

sterkte, goede moed en Gods nabijheid toe. 

Mede namens de ouderlingen en bezoek-

personen,  

 

Jolanda Vos – van der Linden 

ds. Marijn Gilhuis. 

 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
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Vrijheid 
 

Op vier en vijf mei gedenken we en vieren we 

onze vrijheid. Deze traditie ontwikkelen we in 

Nederland. Het verbindt ons verleden, heden en 

toekomst. Vrijheid is een thema dat ons allen 

raakt in het grote en kleine verband waarin wij 

leven.  
 

In het leven van patiënten kom ik het verlangen 

naar vrijheid in het kleine verband tegen: ‘Ik 

ben eindelijk los van alle slangetjes en 

apparaten!’, zegt ene Aad. Hij kijkt schuin 

omhoog naar de infuushouder waar geen zakje 

meer aan hangt. De pleisters op zijn arm zijn de 

stille getuigen van de wekenlange kuur die hij 

moest ondergaan. Maar nu is hij ‘vrij’. 

‘Ik kan weer van de afdeling af en gaan en staan 

waar ik wil.’ De opluchting is groot. Het viel hem 

de laatste tijd zwaar om opgesloten - ‘niet 

letterlijk natuurlijk!’ - te zitten, ook al wist hij 

dat hij het voor zijn herstel deed. Hij was 

gewend om veel buiten te zijn als ondernemer. 

Hij was niet het type mens dat graag stil zat.  

We spraken erover hoe het was om in zijn 

bewegingsvrijheid te zijn ingeperkt. Het was als 

met de lucht die je inademt: je merkt pas hoe 

belangrijk iets is als je het mist. 
 

‘En, wat ga je doen als je je leven weer oppakt?’, 

vroeg ik. Bevrijd zijn van wat je inperkt, is één 

ding. Je leven weer oppakken, de vrijheid die je 

terug hebt weer invullen, is een uitdaging op 

zich. Ga je verder op de oude voet of zijn er 

dingen veranderd? 

Aad voelde dat er iets was veranderd, al kon hij 

niet precies zeggen wat. Het leven leek 

voorheen zo vanzelfsprekend. De plannen die 

hij maakte kon hij meestal wel uitvoeren. Nu 

ontdekte hij dat de vrijheid die hij altijd had 

bijzonder was. Hij besefte dat hij niet alleen vrij 

was van de slangetjes en infusen, hij was ook 

vrij om zijn leven in te vullen zoals hij dat zelf 

kon en wilde.  
 

Dit besef veranderde zijn manier van kijken 

naar zijn leven. Hij was vrij om dingen te doen 

die voor hem echt belangrijk waren: tijd nemen 

voor mensen om hem heen en te ondernemen 

met oog voor de menselijke kant van de zaken. 

Hij had ontdekt hoe belangrijk dat was. 
 

Vrijheid vieren in het grote verband heeft te 

maken met wat Aad ontdekte over vrijheid in 

het klein. Vrij zijn van dingen die ons inperken 

geeft ons de vrijheid om het leven in te vullen 

met oog voor wat er echt toe doet. Vier en vijf 

mei vieren is oog hebben voor wat ons leven 

samen, onze samenleving, waardevol maakt. 

Vrijheid is iets om te koesteren en met aandacht 

en liefde in te vullen.  

 

In het groot, in het klein, in onze 

eigen levens. 
 

Ds. Marijn Gilhuis   

 
Dodenherdenking 4 mei 

Lage Zwaluwe 
 

Op maandag 4 mei wordt ook in Lage Zwaluwe 

de jaarlijkse dodenherdenking georganiseerd. 

Het thema is dit jaar ‘googelen goochelen met 

de waarheid’. 
 

Als u denkt dat dit een typefout is, dan heeft u 

het mis. Het thema vraagt een korte toelichting.  

Wie iets wil weten neemt tegenwoordig snel zijn 

toevlucht tot google, de zoekmachine die op 

veel vragen een antwoord weet. Vaak is het 

antwoord correct of grotendeels correct. Helaas 

zijn er ook mensen die heel bewust onjuiste 

informatie of volstrekte lariekoek op google 

zetten. 
 

Datzelfde geldt voor wat we tegenwoordig de 

‘social media‘ noemen: allerlei digitale vormen 

om informatie te verspreiden. Ook hiervoor 

geldt dat onjuiste informatie, geruchten of 

grootspraak (vaak in HOOFDLETTERS) de 

boventoon voeren. Leiders van landen die 

geacht worden een bijdrage te leveren aan de 

wereldvrede om rechtvaardigheid te brengen 

onder alle volkeren tonen zich een meester in 

het verdraaien van de waarheid. “Alleen míjn 

visie, mijn beeld van de waarheid is correct” 

willen ze daarmee benadrukken. 

Een dergelijke houding leidde in de Eerste en 

Tweede Wereldoorlog tot verschrikkingen van 

ongekende omvang. Tientallen miljoenen 

mensen verloren hun leven door deze houding.  
 

Op vier mei herdenken we niet alleen de 

gevallen uit de eigen omgeving maar ook al die 

andere mensen die door oorlogsgeweld om het 

leven kwamen. Daarbij gaat niet alleen om 

militairen maar ook om burgers die nog vaker 

het slachtoffer zijn van bombardementen en 

verwoesting. 
 

Wij vragen u om op maandag 4 mei om 19.00 

uur aanwezig te zijn in de PKN-kerk aan de 

Kerkstraat 49. Daar wordt o.a. het verhaal 

verteld van Ben Ali Libi, de Joodse goochelaar. 

De 2 minuten stilte zijn om 20.00 uur precies. 

Zo kunnen wij gezamenlijk tonen dat wij willen 

helpen voorkomen dat oorlogsgeweld zich 

verder uitbreidt. Alleen dan hebben wij op  

5 mei, op Bevrijdingsdag, het recht om feest te 

vieren. 
 

Namens het vier mei comité Lage Zwaluwe, 

Sonja Thissen, Peter Kraak en Douwe van den 

Berg 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjnl9DMp6nMAhUI7hoKHUNSD04QjRwIBw&url=http://setfire.nl/blog/id/vrijheid&bvm=bv.119745492,d.d2s&psig=AFQjCNFWyHgad1uMzzXRYg0gK_Ise9lcmw&ust=1461657207672651
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Ondertussen in het 

Annahuis 
 

Begin april was er een belangrijk bericht voor 

bezoekers en vrijwilligers van het Annahuis. 

Het Annahuis heeft financiële problemen! 

Misschien heb je het al in de krant zien staan. 

We zullen dingen anders moeten gaan doen om 

een gezonde toekomst tegemoet te kunnen 

gaan. We willen alle bezoekers, dus ook jullie/ 

jou hierover informeren en met iedereen 

nadenken en brainstormen wat anders en beter 

kan. 

Daarom is er een belangrijke grote 

huisvergadering op dinsdagmiddag 14 april. 

Vanaf halftwee inloop. 14.00 uur start. 
 

Aan de oproep werd gehoor gegeven: zo´n 25 

mensen waren aanwezig om bijgepraat te 

worden door pastor-teamleider Dorothé IJssel-

dijk en penningmeester van het bestuur Hans 

van ´t Nedereind. De subsidie van de gemeente 

Breda is al jarenlang ontoereikend, en 

onvoldoende meegegroeid met de gestegen 

kosten. Fondsen financieren liever projecten 

dan het o, zo belangrijke werk van de inloop.  

Na het bijpraten en de mogelijkheid tot vragen 

stellen werd er volop gebrainstormd over 

mogelijke manieren om structureel extra 

inkomsten te verwerven. Van rommelmarkt tot 

bingo tot maaltijdbezorging tot workshops … en 

nog veel meer ideeën kwamen op tafel. Mooi om 

te zien hoe iedereen zich in wil zetten om ervoor 

te zorgen dat het Annahuis kan blijven bestaan. 

Het gaat om structurele oplossingen voor de 

komende jaren, dus het zal heel wat 

afstemming en afweging vergen om zorgvuldige 

keuzes te maken.   

Dit jaar richten we ons ook op het verkrijgen 

van extra giften om het verwachte tekort zo 

klein mogelijk te houden. De maandelijkse 

collectes worden daarom extra van harte 

aanbevolen. Daarmee houden we, zoals eerder 

uitgelegd, de inloop draaiende. 
 

Wietske Brenters 

 

 

 
 

 
 

 

"Het Annahuis geeft mij zingeving, 

structuur en een plek buitenshuis die ik 
thuis kan noemen."  
Bezoeker van het Annahuis 

 

 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 

 

Klusochtend in de kerk in Lage 
Zwaluwe en Ons Belang op 16 mei a.s. 
 

Op 16 mei a.s. hebben we een klusochtend in 

onze kerk in Lage Zwaluwe en in Ons Belang. 

We starten om 9.00 uur met allerlei klussen die 

we eenvoudig zelf en met elkaar tot een goed 

einde kunnen brengen. Met het opknappen van 

het interieur hebben we gezien wat een talent 

er beschikbaar is. U kunt zich bij Peter Kraak 

aanmelden. Zie onderstaand telefoonnummer 

en e-mailadres.  
 

In juni en juli zullen we nog een keer een 

klusochtend plannen. In het volgende kerkblad 

staan de data voor de klusochtenden in juni en 

juli.  
 

Namens het college van kerkrentmeesters 

Peter Kraak 

06 – 55884168 

peter@peterkraakprojecten.nl 

 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 

  

mailto:peter@peterkraakprojecten.nl
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Stichting Hamlin Fistula Hospital 
  

Van verborgen tot genezen; het verhaal 

van Tesfanesh 

Tesfanesh leefde thuis met haar man toen ze 

vreselijk letsel als gevolg van een bevalling 

opliep. Tesfanesh is 25 jaar oud. Ze is de oudste 

van acht kinderen en is geboren en getogen in 

Checho Kebele in Ethiopië. 

Na hun huwelijk waren Tesfanesh en haar man 

Tsegaye erg blij dat ze samen hun eerste kind 

verwachtten. Ze wilden altijd al een gezin 

stichten. Maar na een zware thuisbevalling van 

twee dagen werd Tesfanesh naar het Hosaena 

Government Hospital gebracht, waar ze beviel 

van een ’stilgeboren’ baby. Direct daarna begon 

Tesfanesh oncontroleerbaar urine te lekken, 

vanwege de obstetrische fistel die zich als 

gevolg van de langdurige bevalling had 

ontwikkeld. 
 

De verwoestende gevolgen van deze 

obstetrische fistels 

Net als zoveel vrouwen die in afgelegen 

gebieden van Ethiopië wonen, had Tesfanesh 

nog nooit van obstetrische fistels gehoord. Ze 

vroeg zich af waarom haar dit was overkomen. 

Ze durfde het niemand te vertellen en 

raadpleegde geen zorgverlener. 

Tesfanesh' echtgenoot, Tsegaye, was er ook 

kapot van. Hij vertelde ons: "Wat me het meest 

zorgen baarde, was dat ze altijd huilde. Ze heeft 

een zeer stressvol leven gehad. Haar lijden 

maakte me verdrietig. Het niet hebben van 

kinderen, in combinatie met haar lijden, maakte 

me aan het huilen." 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pas toen een patiëntidentificatie-medewerker 

van Hamlin naar haar dorp kwam op zoek naar 

vrouwen met obstetrische fistels, hoorde 

Tesfanesh over Hamlin Fistula Ethiopia en het 

Hamlin fistel-ziekenhuis in Addis Ababa. 

 

Bij aankomst in het Hamlin fistel-ziekenhuis in 

Addis Ababa werd Tesfanesh verwelkomd met 

een prachtig verzorgingspakket, inclusief een 

handgebreide Hamlin-deken, pantoffels, een 

nachthemd en toiletartikelen. Hamlin’s medisch 

directeur en chirurg, dr. Binynam, legde uit dat 

hij een fisteloperatie zou uitvoeren en 

verzekerde haar dat ze genezen zou worden. 
 

Een droom die uitkomt 

Sinds haar operatie is Tesfanesh' leven 

veranderd op een manier die ze zich nooit had 

kunnen voorstellen. Ze heeft het gevoel dat ze 

een tweede kans heeft gekregen. Dit vertelde ze 

ons nadat ze genezen was. 

‘Terug thuis zijn, voelt als een droom die 

uitkomt na alle pijn en isolatie. Toen ik 

terugkwam, was mijn man zo emotioneel. Het 

was echt ontroerend om te zien hoeveel mijn 

herstel voor hem betekende. Ik voel me nu 

lichter, zowel lichamelijk als geestelijk, alsof er 

een enorme last van mijn schouders is gevallen. 

De markt en de kerk bezoeken heeft me zoveel 

vreugde gebracht. Ik kan lachen en van 

gesprekken genieten zonder me zorgen te 

maken over mijn toestand. Toen ik weer naar 

de kerk ging, was het zo'n mooie ervaring. Ik 

voelde me zo welkom en omarmd. Omringd te 

zijn door bekende gezichten herinnerde me 

eraan hoezeer ik dat gemist heb. 

Het is zo'n opluchting om eindelijk te leven 

zonder de angst en schaamte die me ooit 

tegenhielden. Ik heb mijn zelfvertrouwen 

herwonnen en geniet nu van simpele dingen 

zoals tijd doorbrengen met mijn dierbaren en 

deelnemen aan sociale activiteiten, zonder dat 

ik constant bang ben. Elke dag koester ik deze 

vrijheid om ten volle te leven. Het is een 

geschenk waar ik dankbaar voor ben.’ 

 

 

 

 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 

 

 

 
  



13 

 

 

 

4 en 5 mei vieren vanaf de donkere 
kant van de maan 
 

Op 4 en 5 mei besef ik meer dan anders dat 

leven in Nederland, leven op de plaats die ik 

inneem, afhankelijk is van anderen. Het is 

dankzij de inspanningen van anderen dat ik kan 

zijn waar ik ben. In het bijzonder geldt dat bij 

de vraagstukken rondom oorlog en vrede. 

Omdat mijn ouders en hun ouders de oorlog 

hebben overleefd en in vrede een leven konden 

opbouwen, ben ik. Het is een vrede die gekomen 

is op basis van een grote inzet van velen, inzet 

die levens gekost heeft. Zowel van slachtoffers 

van geweld als van vechters voor vrede.  
 

Als ik het zo opschrijf klinkt het vanzelfsprekend 

en overzichtelijk. Voor het verhaal is dat 

natuurlijk het fijnste. Maar, en dat zien ze bij de 

viering van 4 en 5 mei, de wereld zit 

ingewikkelder in elkaar. Zij die tegen Duitsland 

gevochten hebben voor vrijheid, hebben daarna 

gevochten in Indië. Dat was een andere strijd, 

met grote schaduwkanten zeggen we nu. Zo 

kunnen we verhalen verzamelen die nuance 

aanbrengen bij de makkelijke indeling van 

‘goeden’ en ‘kwaden’, van ‘vriend’ en ‘vijand’. 
 

Met deze nuance in het achterhoofd kan ik 4 en 

5 mei vieren. Weten dat ik sta op schouders van 

mensen die geleden hebben en die gevochten 

hebben. Vieren met het besef dat we van hun 

inzet kunnen leren over wat ‘goed doen’ is, maar 

gewaarschuwd zijn dat ‘kwaad doen’ op de loer 

ligt als je geweld gebruikt.  
 

De oorlogen van deze tijd gaan daarover: wat 

misschien in het begin als aanvaardbare strijd 

begint, kan uitmonden in een strijd die niet 

meer te begrijpen is omdat het geweld en het 

leed niet meer te vatten zijn. Andere keren is 

alles onhelder, ondoordacht, zo lijkt het. 
 

4 en 5 mei leren mij dat de vrijheid duur 

gewonnen en kostbaar is. Ook iets om 

koesteren en te verdedigen. Tegelijk schept zij 

ook de verplichting om zorgvuldig met de 

vrijheid en het leven van anderen om te gaan. 

Immers, wij zijn allen mensen gemaakt naar 

Gods beeld.   
 

En, mocht dit theologisch argument niet 

volstaan, dan denk ik aan de foto die de 

astronauten van de aarde maakten toen ze 

langs de achterkant van de maan streken. De 

aarde daar in de verte. Een bolletje in dat 

immense donkere heelal. Je kan je toch niet 

voorstellen dat op datzelfde momenten mensen 

elkaar van de ‘aarde schoten’ omdat ze elkaar 

de ruimte niet gunden. De aarde is de te 

kwetsbaar om elkaar op dezelfde aarde te 

bevechten in plaats van te werken aan 

samenleven en de aarde koesteren.  
 

Ik sluit af met een aantal woorden van Psalm 8: 
 

“Zie ik de hemel, het werk van uw vingers, 

de maan en de sterren door U daar bevestig,  

wat is dan de sterveling dat U aan hem denkt, 

het mensenkind dat U naar hem omziet? 
 

U hebt hem bijna een god gemaakt,  

hem gekroond met glans en glorie, 

hem toevertrouwd het werk van uw handen 

en alles aan zijn voeten gelegd:” 
 

Laten we deze gave van God waard zijn en onze 

vrijheid vieren, vrijheid om een zegen te zijn 

voor mens, dier en aarde. 
 

Ds. Marijn Gilhuis 

 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 

 

Lezing Hendro Munsterman  
theoloog en Vaticaan-kenner  

 

Wat betekent het om vandaag Kerk te zijn in 

een wereld die razendsnel verandert? En hoe 

laten pausen ons – soms verrassend, soms 

confronterend – opnieuw nadenken over geloof, 

gemeenschap en verantwoordelijkheid in een 

missionaire en synodale Kerk? Hendro Munster-

man neemt ons mee langs de lijnen tussen paus 

Franciscus en paus Leo XIV: twee pausen, twee 

accenten. Met een scherpe analyse, een 

historische duiding en met oog voor de 

actualiteit laat Hendro zien hoe hun woorden en 

daden ons uitdagen om verder te kijken dan 

vertrouwde structuren. Wat vragen zij van 

gelovigen, van parochies, van de Kerk als 

geheel? En wat betekent dat concreet voor ons, 

hier en nu? Het belooft een lezing te worden die 

hoopvol is maar ook uitnodigt tot gesprek.  

Hendro Munsterman studeerde theologie en 

woont en werkt in Rome, waar hij het 

Vaticaanse reilen en zeilen voorziet van 

commentaar voor het Nederlands Dagblad. Ook 

schrijft hij een wekelijkse column in het 

Nederlandstalige parochieblad van OTHEO in 

België. Tijdens de Rome-reis heeft een aantal 

parochianen hem ontmoet. Nu halen we hem 

naar Oudenbosch!  

 

Datum: vrijdag 29 mei  

Tijdstip: 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur)  

Locatie: Cuyperszaal (ingang ‘Pelgrim 2’) in 

Oudenbosch  

Kostprijs: vrije gift  

 

Gelieve vooraf aan te melden via 

depelgrim@bernardusparochie 
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Actie Vakantietas  
 

Net als voorgaande jaren zet de diaconie zich, 

in samenwerking met kerken en bedrijven in de 

gemeente Drimmelen, in om de Actie 

Vakantietas opnieuw tot een succes te maken.  

 

Cocky Bongers is dit jaar de voortrekker van het 

hele gebeuren. Zo’n 160 tassen worden de 

komende tijd gevuld met allerhande speelgoed 

zoals knutselspulletjes, buitenspeelgoed, een 

tijdschrift, een boek en wat lekkers. We speuren 

naar mooi speelgoed dat niet te veel kost en 

duurzaam is. De kringloop is ons hierbij 

behulpzaam.  

 

De tassen zijn bestemd voor kinderen van 0 -12 

jaar uit gezinnen met een smalle beurs die 

wonen in de gemeente Drimmelen. Met vakantie 

gaan is vaak lastig of onmogelijk. Maar spelen 

kan natuurlijk altijd en overal.  

 

Om een tas te kunnen vullen is € 15,00 nodig. 

We nodigen u van harte uit een tas te sponsoren 

(meer dan één mag natuurlijk ook). Om de 

kinderen te laten weten dat deze cadeau-tas 

niet uit de lucht komt vallen, wordt er een 

vakantiekaart in de tas gedaan. Op de kaart 

komt, als u de tas heeft gesponsord, uw 

voornaam te staan. Zo blijft de privacy 

gewaarborgd maar is de actie niet helemaal 

anoniem. 

 

Daarnaast wordt er in de maanden mei en juni 

een aantal keren voor de vakantietassen 

gecollecteerd. Genoeg mogelijkheden dus om 

de actie te steunen. 

 

De tassen worden begin juli, in de week voordat 

de zomervakantie begint, thuisbezorgd. Het 

bezorgen van de tassen is een hele klus. 

Bezorgers van de tassen zijn dan ook van harte 

welkom. Hetzelfde geldt voor het inpakken van 

de tassen en het schrijven van de kaarten.  

Wilt u helpen? Meldt u zich aan bij de diaconie. 

Alle hulp is welkom! 

 

Als u een tas wilt sponsoren kunt u uw bijdrage 

storten op:  

NL 96 RABO 0373 7392 30 t.n.v. Diaconie van 

de Protestantse Gemeente Terheijden-

Wagenberg o.v.v. Vakantietas 

NL74 RABO 0373 7105 26 t.n.v. Diaconie 

Protestantse gemeente Lage Zwaluwe o.v.v. 

Vakantietas 

 

Namens de diaconie van De Verbinding en 

namens de kinderen: hartelijk dank! 

 

Cocky Bongers   

Joke Geerse   06 – 23 23 63 53 

 

 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 

 

Agenda 
 

 

mei 2026 

01 Samen aan tafel 17.30 
Tuinzaal 

Terheijden 

04 Dodenherdenking 19.00 
Kerk           

Lage Zwaluwe 

05 Vrijheidsmaaltijd 17.30 
SOVAK 

Koningsveld 1 
Terheijden 

08 
Een goed gesprek 
ochtendgroep 

09.30 
Tuinzaal 

Terheijden 

08 

Maaltijd voor 
vrijwilligers 
verbouwing 

kerkzaal 

17.00 Zie uitnodiging 

11 Een goed gesprek 19.30 
Tuinzaal 

Terheijden 

13 Bijbellezen  13.30 
Consistorie  

Lage Zwaluwe 

13 
Een goed gesprek 
jongerengroep 

19.30 
Tuinzaal 

Terheijden 

15 Koffieochtend 10.00 
Tuinzaal 

Terheijden 

16 
Klusochtend in de 
kerk en Ons 
Belang 

09.00 
Kerk           

Lage Zwaluwe 

30 
Heel Zwaluwe 
bakt - proeven 

13.30 
Kerk           

Lage Zwaluwe 
 
 

Op de tweede woensdag van de maand is het 

van 13.30 tot 14.30 Bijbellezen in de consistorie 

in Lage Zwaluwe. De andere weken is het 

‘gewoon’ op donderdagochtend, aanvang 9.00 

uur.  
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Wie is Maria voor jou? 
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Van Palmzondag naar Pasen 
 

Oecumenische Viering in de Goede Week voor Ganshoekbewoners en andere belangstellenden in de 

Protestantse kerk van Lage Zwaluwe op 1 april 2026 

 

m.m.v.: 

Douwe van den Berg, lector 

Petra Mergaerts, pastoraal werker 

Marijn Gilhuis, predikant 

Nel Eestermans, ouderling van dienst 

Gelegenheidskoor o.l.v. Kitty Lokate 

Karin Endepoel, organist 

 

Al ruim voor de dienst begon, werden de bewoners die rolstoelafhankelijk zijn gebracht door 

vrijwilligers. Iedereen kreeg van de gastvrouwen een gezegend palmtakje. De bewoners kregen een 

plaatsje vooraan.  

 

Voorin de kerk stond een kijktafel met palmtakjes, lavet met waterkan, kelk en broodschaal, het 

Passiekruis en de Paaskaars. 

 

Ds. Marijn Gilhuis heette iedereen van harte welkom.  

De lezingen van deze dienst werden door de voorgangers in beurtspraak gedaan. Tussendoor werden 

liederen gezongen waarbij het gelegenheidskoor van Kitty Lokate vocale ondersteuning bood. Alle 

aanwezigen konden hulde brengen aan het kruis door een narcis in het kruis te steken. 

 

Pastor Petra Mergaerts hield een korte overweging met een aansprekend verhaal over ouder worden 

en loslaten. Zij noemde ook een eeuwenoude Japanse kunstvorm: kintsugi. Hierbij wordt gebroken 

keramiek gerepareerd met een speciale lak vermengd met poedergoud, zilver of platina. De filosofie 

hierachter is in plaats van barsten te verbergen, ze juist te accentueren. De gedachte hierachter is dat 

sporen van breuk en herstel deel uitmaken van de geschiedenis van een object en het juist mooier en 

waardevoller te maken. Het dient vaak als metafoor voor menselijke veerkracht: het omarmen van 

imperfecties en het sterker en mooier worden na een moeilijke periode. 

 

Na de korte overweging werd lied 601 gezongen: Licht dat ons aanstoot in de morgen. 

 

Na dankgebed, voorbede en stil gebed werd er afgesloten met het gezamenlijke Onze Vader. 

 

De collecte was bestemd voor groente- en fruittassen voor de Voedselbank. 

 

Na de zending en zegenbede werd er gezamenlijk koffiegedronken met cake, gebakken door enkele 

vrijwilligers.  

 

Dank aan alle vrijwilligers die deze goed bezochte dienst hebben mogelijk gemaakt. 

 

Namens de ouderlingen, Nel Eestermans 
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Vakantieweek Nieuw Hydepark 
 
Zaterdag 

De reis naar Doorn was om nooit te vergeten, wat een gepruts zeg. ’s Morgens de telefoon kapot, een 

lekke band van de auto die mij weg zou brengen. Maar het is allemaal opgelost. Dochterlief was ruim 

op tijd in Made, waar ik moet verblijven, helaas. Op naar Doorn, waar we niet al te laat aankwamen, 

want als ge met pech begint dan kan het zomaar uit de klauw lopen, je weet het nooit. De bagage 

gelost en de kasten ingeruimd. En natuurlijk koffie op. Om 17.00 uur werden we officieel welkom 

geheten en brachten we een toost uit op een mooie vakantieweek. 

 

Zondag 

Half 8 reveille. De zuster, heel aardig, pakte de zaken resoluut aan (zusters eigen). Wassen en 

aankleden dat ging snel. Het ontbijt, geen idee wat me te wachten stond, want na een aantal 

maanden ziekenhuis- en revalidatie-eten, verraste dit ontbijt mij helemaal. Geen minimalistisch 

gedoe, heel sjiek. 

’s Middags een kerkdienst met het Heilig Avondmaal, mooie dienst trouwens. Na de dienst waren we 

even vrij in doen en laten. 

 

Maandag 

Zo links en rechts met vakantievierders gesproken, ik heb vele 

verhalen gehoord, mooie, droevige en aparte. Ik ga er een voor u 

als lezer noteren. Een verhaal als deze laat zien dat er meer is dan 

onze planeet. Een man verloor zijn vrouw aan die gevreesde ziekte 

en kreeg in zijn droom of wat het ook zijn mag, een visioen. Een fel 

wit licht in de vorm van een ster en daarnaast een engel die hem 

toesprak: ‘het is goed.’  

 

Het park ook in zijn totale glorie bekeken, eerst op de duo-fiets, 

nou dat was wat, over het fietspad door Doorn. Heel mooi, vooral 

die oude gebouwen, villa’s, zeg maar. Toen door de bossen, er was 

een bospad dat zo schee flag, dat ik buitenboord moest gaan 

hangen om niet te kapseizen. Daarna over een pad waar de 

boomwortels zo hoog op het pad groeiden dat een kunstgebit zijn 

eigen leven ging leiden. Wat een lol onderweg, we gierden het uit. 

 

’s Avonds was er ook volop te doen, een mooie zangeres met nog 

mooiere liederen, een schitterende avond. De zusjes van Wanrooij 

met hun accordeons, ook een hele aparte middag. De groep 

Waterzooi, ook komisch wat ze ten gehore brachten. En tja, het 

was mooi, wat ze deden, beetje een zooike, maar alla we deden het 

ermee. De bonte avond, dat was me wat….. Ik had geen enkel idee 

wat ik daarmee moest en wat ik ervan denken moest. Marjan met haar hulphond gaf een 

demonstratie. Geweldig, in één woord. Voor haar een mooie oplossing omdat ze zo hulpbehoevend is. 

Daarna kwamen er een tal van artiesten langs, de zusters, de vrijwilligers en gasten. De act van de 

zusters was helemaal schitterend. Ze beelden de bezuinigingen in de zorg uit. Maar dat deden ze zo 

komisch dat de hele zaal in een deuk lag. Wat een plezier. 

En tja, aan alles komt een eind, ook de laatste avond, dat was me een feest, rolstoel-polonaise, met 

Anita en Ed aan de microfoon en de toetsen. 

 

Jammer dat het zo snel voorbij was. 

Voor alle vrijwilligers en zusters, BEDANKT voor die mooie week. 

Huib Evegaars 
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Zondag 15 maart 2025 

Vakantie Kerkdienst van schrift en tafel 
 

Voorganger: Ds. Wim Lolkema, Bergen op Zoom 

Ouderling van Dienst: Nel Groeneveld, Lage Zwaluwe 

Diaken: Kees de Klerck, Bergen op Zoom 

Organist: Wil Buscop, Roosendaal 

 

Orgelspel 

Aanvangslied 981: 1, 4 en 5 

Na het zingen van lied 981 beginwoorden en groet  

Na de beginwoorden en groet zongen we lied 283: 1, 4 en 5  

Na het zingen van lied 283 smeekgebed en in plaats van een loflied na het smeekgebed zongen we 

lied 837: 1 en 4 

 

De dienst van het woord 

Gebed bij de openingen van de schriften 

Eerste schriftlezing: Zacharia9: 9 en 10 

Na de eerste lezing zongen we lied 438: 1 en 2 

Na het zingen van lied 438 de tweede schriftlezing ui Matteüs 11: 25 – 30 

Na de tweede lezing zongen we lied 538: 1 

 

Na het zingen van lied 538 de overdenking “Mijn juk is zacht” 

 

Na de overdenking zongen we uit de bundel Johan de Heer, lied 33: 1 en 3 

Na het zingen van lied 33 de Dienst van Gebeden en Gaven en orgelspel 

 

Na de gebeden, gaven, stilte en lofprijzing de Viering van de Maaltijd van de Heer. 

Nodiging en tafelgebed 

Voorganger deed het gebed, daarna zongen we vol vreugde U toe, Lied 985:1 

Gebedstekst en inzettingswoorden 

Gebed om de Heilige Geest over de gaven van brood en wijn 

Daarna gingen we bidden, het oecumenisch Onze Vader 

We wensen elkaar de vrede 

We delen brood en wijn met orgelspel 

 

De afsluiting van de dienst 

Korte dankzegging  

Na de korte dankzegging zongen we het slotlied 825:1 en 5 gaf ds. Wim Lolkema ons de zegen mee 

van Here God 

Na de zegen zongen we amen 3 keer 

 

Het was een mooie kerkdienst. 

De hartelijke groeten van uw correspondent, 

Nab Bevelander   
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Wat bezielt je?  
 
Het begint soms met een gevoel. Vaag in het begin. ‘Gaat wel over’, denkt u. Maar twee dagen later 

dient het gevoel zich sterker aan. Drukkend, pijnlijk. “Even” naar de huisarts, en voor u het weet bent 

u opgenomen in het ziekenhuis - voor het eerst misschien. In het ziekenhuis dienen vragen zich aan: 

nadrukkelijk de ene keer, dan weer vaag: ze steken even de kop op, om daarna onder te duiken in uw 

gedachten. Een vraag die ik regelmatig hoor als mensen zijn opgenomen in het ziekenhuis, is de vraag 

naar wat hen gaande houdt, hen bezielt. 

 

‘Wat bezielt me?’ ‘Tja, daar vraag je wat. Meestal sta ik daar niet echt bij stil. Het leven gaat zo z’n 

gang, en alles gaat zoals het gaat. Maar, als mijn leven hapert en dreigt vast te lopen, dan komen 

vragen op die ik niet kan ontwijken.’ 

 

‘Wat bezielt me?’ ‘Ik hoef dat toch niet steeds aan hem te zeggen? Ik weet het wel, en hij – ze wijst 

naar haar man - ook.’ Het is moeilijk om wat vanzelfsprekend is te benoemen, zoals de liefde voor 

elkaar. Maar toen ze na de operatie bijkwam, stonden ze met z’n allen om haar bed! Ze werd er 

emotioneel van. De liefde was zo tastbaar. Ze deed het voor hen, maar kon dat niet zo goed zeggen. 

De woorden stokten. Maar nu we zo spraken vond ze de woorden. ‘Ik doe het voor hen’ – en keek naar 

haar man, hij pakte haar hand. Ja, dat moest gezegd worden. Liever een keer te veel dan een keer te 

weinig. 

 

‘Wat bezielt me?’ ‘Ik weet het niet meer. Ik liep erg hard de laatste tijd om maar niet te hoeven denken.’ 

Het is niet raar als je de neiging hebt om voor lastige gevoelens en gedachten weg te lopen. Dat kan 

best een tijd goed werken. Wat dan soms gebeurt is dat die lastige gedachten zich op onverwachte 

momenten aandienen. Ze willen aandacht. Bijvoorbeeld wanneer je uit je eigen omgeving wordt 

gehaald en in een ziekenhuis terechtkomt. Opeens heb je tijd om aandacht te geven aan die gedachten 

en gevoelens; om woorden te zoeken en ze uit spreken. Dan blijkt opeens dat je moeilijke ervaringen 

kunt verdragen en daar doorheen nieuwe inspiratie kunt vinden om verder te gaan. 

 

‘Wat bezielt me?’ ‘Ik doe het voor de mensen hier, zegt de verpleegkundige, ik heb wat met mensen. 

Het is mooi om te zien dat mensen blij worden omdat je er voor ze kan zijn, dat je zorg ertoe doet.’ 

Een patiënt zei het mooi: ‘Ze handelen behoedzaam’. 

 

Als ik de verhalen van mensen hoor, als ik zie hoe zorg wordt verleend, als ik ervaar wat mij motiveert, 

dan zie ik de beweging van mens naar mens, dan zie ik dat mensen weer kracht vinden en bezield 

worden, geïnspireerd om verder te gaan. Er is een mooi verhaal over de Geest van God die mensen 

inspireert juist op het moment dat ze helemaal stil zijn komen te staan. Ze weten niet meer hoe verder 

en welke kant op. En dan komt de Geest. Het lijkt alsof ze nieuw leven wordt ingeblazen. Ze komen in 

beweging en hervinden hun weg. ’Dat bezielt mij’. 

 

Marijn Gilhuis  
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Wie wordt Zwaloes beste bakker? 
 

U heeft het misschien al voorbij zien komen. We organiseren een bakwedstrijd voor de kerk. Het is 

een activiteit om de inwoners van Lage Zwaluwe en misschien wel van heel Drimmelen onze nieuwe 

kerkzaal te laten zien. Iedereen is welkom om mee te doen en om te komen proeven. 

 

Hoe kunt meedoen? 

Houdt u van bakken? Staat uw oven regelmatig vol met geurige taarten? Dan mag u deze kans niet 

missen! Op zaterdag 30 mei organiseren wij een gezellige bakwedstrijd. Laat uw creativiteit de vrije 

loop, verras de jury met uw smaakvolle meesterwerken. 

Bak een taart, cake, koekjes, hartig of zoet, dat maakt niet uit. Breng het baksel tussen 12.00 en 

12.30 uur naar de kerk en daar wordt het door een deskundige jury beoordeeld.  

 

We hebben 2 categorieën: basisschool en iedereen die niet meer op de basisschool zit. Let op: 

aanmelden kan tot woensdag 27 mei via de mail heelzwaluwebakt@gmail.com.  

 

Kom proeven! 

Iedereen mag komen proeven tussen 13.30 – 15.00 uur. Natuurlijk mag de jury eerst proeven, maar 

daarna bent u welkom om ook een hapje te eten. We zorgen voor een bakje thee of koffie. Het is 

gratis, maar u mag natuurlijk altijd een vrijwillige bijdrage geven. We hebben daar een QR-code voor. 

Om 15.00 uur maken we de winnaar bekend. Naast eeuwige roem hebben we voor iedere deelnemer 

een aandenken en natuurlijk een paar prijzen.  

 

Helpen? 

Natuurlijk kunnen we altijd wat extra handjes gebruiken om koffie te zetten, af te wassen, mensen te 

ontvangen, de kerk te laten zien of gewoon een praatje te maken. Geef dat door aan ons. 

 

Nel Groeneveld en Nelleke ten Haaf 
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Een groen takje 
 

 

Een preek in drie punten. Als kind in de kerk op Goeree-Overflakkee veerde mijn vader op zodra de 

voorganger bij punt drie was aangekomen: het einde van het lange stilzitten – ongeveer een uur 

inclusief tussenzang – kwam in zicht! Hoe anders verging het hem als 90-plusser in Vlissingen tijdens 

de preek van een gastvoorganger. Centraal stond het verhaal over Noach en de ark. De dominee 

preekte aan de hand van drie punten:  

1. Ronddobberen.  

2. Aanmodderen.  

3. Vaste grond.  

Hij sloot zijn overweging af met de vraag: wanneer heb jij een 

groen takje gehad? Mijn vader was een tijd later, toen hij mij 

hierover vertelde, nog steeds onder de indruk van wat hij die 

zondag had gehoord. Ook ik vond het boeiende stof tot nadenken. 

De duif die bij Noach terugkomt met een jong olijfblad in de snavel 

maakte als kind al indruk op mij: het water zakte en er groeiden 

weer bomen! Het begin van het einde van de zondvloed. Later 

leerde ik dat de olijftak in het christendom symbool staat voor 

herstel, hoop en vrede. 

 

Bij de vraag wanneer ik een groen takje heb gehad, dacht ik aan de oecumenische paasviering voor 

bewoners van de Ganshoek en andere belangstellenden op 1 april in de kerk in Lage Zwaluwe. Bij 

binnenkomst kreeg iedereen een buxustakje, verwijzend naar de palmtakken bij de intocht van Jezus 

in Jeruzalem. Ik zat met gemengde gevoelens in deze viering, nog helemaal in beslag genomen door 

het plotselinge overlijden van mijn 33-jarige nichtje. Ik was uit balans en op zoek naar houvast. En 

toch was het goed om in Gods huis – juist dáár – te zijn, te midden van medemensen, al dan niet in 

een rolstoel. Samen U zij de glorie te zingen, met een groen takje in de hand. 

 

In de aanloop naar Pasen ontving ik als lid van de Protestante Gemeente Oosterhout een kaart met 

daarop de kerkdiensten in de Stille Week en op paaszondag. De tekst op de voorkant trof mij: ‘Uit de 

doeken. Geef ons paasvreugde in alles wat zich ontvouwt in ons bestaan.’ Ik lees het ‘Geef ons’ als een 

bede. De tekst spreekt van een paasvreugde die zich ontvouwt. Ontvouwen vraagt tijd en aandacht. 

Geduld. ‘Uit de doeken doen’, zo las ik, kun je zien als ‘onthullen wat verborgen is’. In alle openheid 

elkaar helpen om tot een dieper begrip, een beter begrijpen te komen.  

 

En dat brengt mij van Pasen naar Pinksteren. Jezus spreekt bemoedigende woorden tot zijn leerlingen. 

In vertrouwen gaan ze op weg. Ik zie ze gaan, met een groen takje. Laten we aansluiten en meegaan. 

Vanuit het diepe besef dat al ons ronddobberen en aanmodderen nodig is om vaste grond te vinden.  

 

Jolanda Vos - van der Linde,  

Pastoraal medewerker 
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Stichting Vrienden van DHAN 
 

Beroepsonderwijs op de DHAN manier 

 

Al vaak heb ik geschreven over het onderwijswerk van DHAN Foundation. Dat begint met het opzetten 

en steeds verder uitbreiden van lagere schoolonderwijs in de dorpen en sloppenwijken in de steden. 

Maar daar kan het niet mee stoppen. Goed vervolgonderwijs, zowel theoretisch onderwijs als 

beroepsonderwijs, is uitermate belangrijk om in je 

levensonderhoud te kunnen voorzien. Daardoor kun je 

ontsnappen uit de armoedeval waarin mensen in dorpen en 

sloppenwijken al generaties lang vast zitten. 

Daarom heeft DHAN de DHAN Academy. Een onderwijsinstituut 

dat dit jaar 25 jaar bestaat.   

 

The DHAN Academy heeft meerjarige en ook korte opleidingen. 

Sommige opleidingen zijn specifiek op vrouwen en meisjes 

gericht en hebben als doel de emancipatie van vrouwen te 

vergroten en samen te werken met organisaties die zich 

inzetten voor vrouwenemancipatie, onderzoeks- en 

academische instellingen met expertise op het gebied van 

gender en vrouwenemancipatie, en financieringsinstanties. 

 

Er zijn opleidingen tot verzekeringsdeskundige met als 

specialisatie microverzekeringen voor mensen met zeer weinig 

inkomen. Maar bijvoorbeeld ook een meerjarige officieel 

erkende universitaire opleiding tot ontwikkelingswerker.  

Beroepsopleidingen zoals schoonheidsspecialiste, boekhouder, 

onderhoud van irrigatiesystemen, EHBO, bankieren en audio- 

en visuele communicatie worden drukbezocht en zorgen voor 

een goede start op de arbeidsmarkt. 

En als ik dan voor ander werk in India ben is het een kleine 

moeite om ook een bijdrage aan de verzekeringsopleiding te 

geven, zoals te zien op de foto: 

 

De Vrienden van DHAN bouwen mee aan een rechtvaardiger en duurzamere samenleving en wij kunnen 

dat dankzij uw financiële steun. Blijft u ons helpen?  

U kunt doneren op Bankrekening: IBAN NL77 RABO 0120 2603 36.   

 

Van harte dank voor uw giften namens de drie bestuursleden: 

Diny Fockens-Brink, secretaris;  

Corné de Jonge, penningmeester;  

Annette Houtekamer-van Dam, voorzitter 
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Begraafplaats Lage Zwaluwe – vervallen grafrechten 
 

Het college van kerkrentmeesters heeft de wettelijke plicht om een registratie bij te houden van de 

grafrechten. Vanwege het feit dat we geen toegang hebben tot de burgerlijke administratie gebruiken 

we het kerkblad om de nabestaanden te laten weten dat de grafrechten zijn vervallen of komen te 

vervallen. Via deze weg het verzoek om contact op te nemen omtrent de grafrechten.  Dit kan per  

e-mail of telefoon: leen.tennapel@gmail.com of 06 – 51 48 77 36 

 

Hartelijk dank, 

Leen ten Napel 

 

  grafnr,  Voornaam  achternaam  geb datum datum overl 
2023  D91 Jan  Schachtschabel 24-3-1918 5-11-1967 

2023  D91 Trijntje  Braaksma 17-2-1923 17-6-2003 

2023  F30 Marinus van't Geloof 23-1-1908 20-2-1990 

2023  F30 Sophia Margaretha  Evegaars 14-3-1912 12-12-2003 

2023  F79 Mathijs  Dudok 27-9-1916 11-9-1997 

2023  F79 Johanna Adriana van't Geloof 29-8-1923 27-7-2003 

2023  G09 Nicolaas Dingeman den Engelsen 16-11-1923 5-10-2003 

2023  G25B Wilhelmina  Beekhuizen 12-11-1925 21-1-2003 

2023  G27 Izaak de Vries 22-9-1924 16-5-2003 

2024  A38 Willem  Beversluis 4-10-1913 30-6-1980 

2024  B30 Jacob Frederik  Andreae 2-6-1956 14-3-1977 

2024  B30 Wilhelmina van de Steenoven 7-2-1927 6-4-2004 

2024  B30 Jacobus F.N  Andreae 15-6-1924 23-11-2004 

2024  C60 Cornelis Jan  Dudok 20-3-1914 30-6-1964 

2024  F40 Pieter Arie van den Hout 4-9-1914 29-5-1991 

2024  F40 Johanna  Vroegindewey 14-7-1920 13-11-2004 

2024  G28a Maria Johanna  Dubbelman 12-5-1927 6-10-2004 

2025  A29 Cornelis  Dudok 8-9-1915 24-1-1978 

2025  A35 Pieter Aart ten Haaf 30-7-1916 11-12-1979 

2025  F14 Huibert  Polak 24-3-1908 19-12-1988 

2025  F14 Clara Cornelia  Polak 17-5-1914 7-11-2005 

2025  F19 Jan Pieter  Heil 9-2-1917 19-5-1989 

2025  F19 Anna Sandrina de Graaf 2-11-1917 7-11-2005 

2025  F60 Jan de Leeuw 23-3-1918 12-10-1994 

2025  F60 Johanna Elisabeth  Saarloos 17-2-1926 6-6-2005 

2025  F72 Jannetje van Belzen 1-9-1911 5-8-1996 

2025  F72 Willem Maarten ten Haaf 4-5-1908 25-12-2005 

2025  G15 Sijke Jozina  Keller 18-11-1920 12-4-2001 

2025  G15 Pieter  Dubbelman 27-10-1913 3-1-2005 

2025  G28 Pieter Gerrit  Dubbelman 23-12-1926 19-4-2004 

2025  G32 Jacob de Graaf 30-5-1913 18-6-2004 

2025  G32 Leintje  Lijnse 20-8-1914 26-11-2005 

2026  A06 Piet van de Kreeke 3-6-1952 3-1-1970 

2026  A06 Jacob van de Kreeke 17-11-1910 18-11-1980 

2026  A06 Francina  Oele 14-3-1911 19-4-1992 

2026  A20 Willem  Polak 9-1-1903 4-9-1974 

2026  A20 Pieternella van Mourik 1-2-1911 24-11-1985 

2026  A43 Cornelis Josua P.  Kramer 8-2-1913 13-8-1982 

mailto:leen.tennapel@gmail.com
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2026  A43 Adriana Catharina van Andel 11-7-1919 22-5-1997 

2026  A48 Elisabeth Maria van Bavel 7-7-1905 20-11-1983 

2026  A52 Adam Gerrit van Rijsbergen 30-6-1940 13-3-1986 

2026  A56 Johannes van den Hout 24-4-1916 5-6-1986 

2026  A56 Arentje  Mellaart 24-3-1921 23-1-2000 

2026  A59 Willem Johan den Engelsen 14-1-1897 26-9-1986 

2026  A59 Johanna  Polak 20-4-1902 8-2-1992 

2026  A61 Helena Maria den Rooijen 11-1-1941 30-11-1986 

2026  A61 Cornelis van der Made 9-3-1936 28-7-1998 

2026  A64 Teuntje  Ansems 15-6-1905 19-2-1987 

2026  A64 Jacob Adam van Rijsbergen 29-6-1902 3-5-1989 

2026  B13 Dirk Willem  Marcus 3-9-1916 27-7-1974 

2026  B18 Adriaan  Lucas 30-11-1893 24-6-1975 

2026  B18 Maartje  Polak 30-12-1892 10-7-1983 

2026  B20 Adriana van de Steenoven 1-10-1893 21-2-1976 

2026  B20 Cornelis van 't Geloof 18-12-1893 14-4-1989 

2026  B23 Cornelia Jannetje  Glerum 30-8-1918 21-4-1976 

2026  B26a Jacob  Dudok 8-11-1903 18-2-1990 

2026  B26a Geertruida  Dubbelman 15-5-1908 17-12-1997 

2026  B33 Antoon  Nieuwkoop 7-9-1926 16-8-1977 

2026  B33 Tanny Anne  Lucas 28-9-1929 20-5-1979 

2026  B42 Jan Pieter  Polak 28-4-1938 24-10-1978 

2026  B45a Maarten  Crezee 1-8-1904 11-11-1990 

2026  B45a Pauwlina Magdalena  Glerum 13-7-1908 14-11-2000 

2026  B46 Denis Dammis  Nelemans 30-4-1940 9-5-1979 

2026  B47 Stijna Adriaantje Clara Schuller 19-6-1931 6-9-1979 

2026  B47 Anton Adriaan  Quirijns 6-1-1932 3-2-1998 

2026  B49 Adriana Elizabeth  Klaassen 26-1-1927 9-2-1980 

2026  B49 Pieter  Dubbelman 18-12-1921 24-9-1995 

2026  B59 Gerardus  Schuurmans 17-8-1938 14-9-1981 

2026  B66 Willem  Quirijns 21-9-1893 24-5-1983 

2026  B66 Jannigje Anna  Polak 1-1-1901 18-8-1988 

2026  B68 Alida  Lucas 21-4-1923 7-8-1983 

2026  B68 Wouter Willem ten Haaf 19-3-1919 5-7-1999 

2026  B71 Hendrik  Evegaars 11-9-1910 7-11-1983 

2026  B71 Maaike Pieternella de Visser 3-1-1916 5-3-1994 

2026  B78 Johannes den Rooijen 12-6-1937 30-10-1984 

2026  C27 Adriaan  Broere 30-1-1921 3-1-1946 

2026  C71 Geertje  Bevelander 26-1-1921 20-4-1969 

2026  C71 Adriaan  Broere 23-3-1921 28-4-1989 

2026  D07 Adriaan Gerrit  Polak 28-4-1934 17-8-1943 

2026  D66 Cornelis  Polak 3-7-1888 17-12-1960 

2026  D66 Teuntje Neeltje van den Andel 12-12-1890 16-7-1980 

2026  D67 Rokus  Spandonk 13-3-1892 8-2-1961 

2026  D67 Neeltje Johanna van den Andel 10-8-1895 1-6-1980 

2026  D68 Arie Matheus van den Andel 6-10-1900 17-2-1961 

2026  D68 Wilhelmina  Polak 5-7-1897 7-7-1994 

2026  D90 Johannes  Polak 15-5-1897 9-6-1968 
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2026  D90 Johanna Pieternella van Mourik 1-6-1905 6-6-1997 

2026  E100 Pieter Dirk  Ruijsenaars 29-6-1882 29-7-1958 

2026  E100 Anna Aartje ten Haaf 25-12-1907 26-12-1988 

2026  E106 Dirk  Dooremans 27-12-1884 11-2-1960 

2026  E114 Corstiaan den Engelsen 16-9-1897 12-9-1961 

2026  E114 Elisabeth Maria den Engelsen 20-6-1902 10-12-1995 

2026  E114 Maurice Alan  Plaister 11-4-1930 7-7-2000 

2026  E116 Tanna Willemijna  Punt 6-1-1879 3-8-1963 

2026  E116 Benjamin de Visser 24-6-1876 17-6-1965 

2026  E119 Johanna  Vos 29-4-1900 2-1-1965 

2026  E119 Johannes de Vries 28-9-1891 9-5-1977 

2026  E126 Jacobus Frederik  Andreae 5-8-1900 28-1-1968 

2026  E126 Elisabeth Johanna  Dubbelman 12-2-1901 1-8-1968 

2026  E129 Jan  Polak 3-8-1903 17-5-1969 

2026  E129 Geertruida  Polak 24-1-1912 29-5-1998 

2026  E87 Cornelis de Lange 3-3-1878 13-4-1955 

2026  E87 Johanna Adriana van Altena 16-8-1878 22-3-1964 

2026  E89 Tanneke Maaike den Engelsen 29-1-1888 4-11-1955 

2026  E89 Adriaan Adam  Broere 16-7-1888 26-3-1963 

2026  E93 Petronella Jozina  Timmers 14-3-1895 8-12-1956 

2026  E93 Jacob den Engelsen 13-5-1888 16-12-1974 

2026  E99 Arie Huibert van Rijsbergen 8-6-1909 3-5-1958 

2026  E99 Cornelia Catharina  Ansems 5-1-1913 15-3-1961 

2026  F001 Francisca  Polak 12-9-1907 8-4-1987 

2026  F001 Jan van den Berg 6-2-1903 17-6-2001 

2026  F004 Jan de Vries 11-12-1899 16-11-1987 

2026  F004 Sophia Margaretha  Dudok 3-9-1902 1-3-1991 

2026  F005 Hendrika Maria  Lucas 22-12-1918 24-12-1987 

2026  0F05 Dingeman Abraham Adriaan Evegaars 6-5-1913 27-3-1994 

2026  F07 Gerrit  Lucas 1-9-1911 21-6-1988 

2026  F09 Jan  Broere 10-3-1915 29-7-1988 

2026  F09 Elisabeth van Gent 22-11-1920 18-4-1996 

2026  F13 Arie Pieter  Hendriks 31-5-1914 27-11-1988 

2026  F13 Johanna Maria  Broere 19-4-1916 13-4-1996 

2026  F16 Johannes  Kooijmans 13-6-1927 22-1-1989 

2026  F26 Kaatje Krina van Rijswijk 26-2-1964 25-9-1989 

2026  F27 Machiel  Polak 4-3-1906 14-10-1989 

2026  F27 Catharina Allegonda  Nelemans 1-4-1910 18-6-1994 

2026  F42 Evert  Groeneveld 19-5-1906 6-8-1991 

2026  F42 Maria  Reedijk 21-10-1907 1-1-2000 

2026  F45 Abraham Adriaan  Evegaars 31-7-1915 22-1-1992 

2026  F45 Elisabeth  Groeneveld 23-2-1919 20-4-1997 

2026  F46 Jan Pieter van den Bosch 22-6-1904 18-3-1992 

2026  F46 Cornelia  Evegaars 14-7-1904 5-12-1994 

2026  F52 Adam Gerrit  Dubbelman 1-1-1910 14-9-1993 

2026  F52 Pietje Johanna  Verschoor 5-2-1915 19-12-1999 

2026  F53 Willem ter Harmsel 18-9-1921 20-9-1993 

2026  F53 Wilhelmina Adriana de Graaf 24-10-1927 8-11-1998 
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2026  F54 Hendrik Cornelis den Rooijen 18-11-1929 13-11-1993 

2026  F57 Huibert Pieter  Notenboom 16-6-1908 11-4-1994 

2026  F57 Maria  Lankhijzen 29-1-1910 5-12-1997 

2026  F58 Franciscus Hendrik  Dudok 18-3-1932 29-5-1994 

2026  F59 Pietje Adriana  Dubbelman 11-5-1942 12-6-1994 

2026  F63 Jan Sijaan Pieter  Polak 18-7-1931 7-2-1995 

2026  F66 Johannes Cornelis  Kramer 15-4-1941 30-3-1995 

2026  F69 Mathijs  Groeneveld 20-11-1911 30-12-1995 

2026  F69 Alida  Polak 28-10-1914 1-10-2006 

2026  F70 Catharina Cornelia de Vries 16-2-1927 25-1-1996 

2026  F70 Adrianus Johannes van Exel 20-12-1925 6-9-1997 

2026  F74 Antonie Johannes Willem Sulkers 1-6-1933 4-11-1996 

2026  F84 Machiel van Rijsbergen 27-9-1936 10-4-1998 

2026  F85 Jacobus Christiaan  Dudok 28-9-1945 23-8-1998 

2026  F87 Adriana Pieternella  Dudok 18-12-1938 8-2-1999 

2026  G04 Adriana Johanna  Polak 31-3-1941 30-3-2000 

2026  G13 Arie Marinus  Mol 30-11-1931 18-6-2001 

2026  G14 Johannes den Engelse 8-6-1928 3-7-2001 
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Lage Zwaluwe 

 

 

Kerkgebouw:   

Kerkstraat 49, Lage Zwaluwe  

Postadres: Schoven 1 

    4926 DR Lage Zwaluwe 

 

  

 

Bankrekeningnummers: 

 

Bankrekening College van Kerkrentmeesters: 

NL40 RABO 0373 7073 55 of 

NL77 RABO 0126 7069 56 

t.n.v. Protestantse gemeente te Lage Zwaluwe 

 

Bankrekening kerkblad:  

NL40 RABO 0373 7074 52  

t.n.v. Protestantse gemeente te Lage Zwaluwe 

 

Bankrekening solidariteitskas:  

NL31 RABO 0373 7075 17 t.n.v. Protestantse 

gemeente te Lage Zwaluwe 

 

Bankrekening De Cantorij:  

NL 96 RABO 0373 7428 19  

t.n.v. PG Lage Zwaluwe Cantorij 

 

Bankrekening Diaconie:  

NL74 RABO 0373 7105 26  

t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente  

Lage Zwaluwe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terheijden – Wagenberg 

 

 

Kerkgebouw: 

Hoofdstraat 1, Terheijden 

 

 

  

 

 

Bankrekeningnummers: 

 

Bankrekening College van Kerkrentmeesters: 

NL73 RABO 0373 7298 47 

t.n.v. CvK Beheer Protestantse gemeente 

Terheijden - Wagenberg 

 

Bankrekening Diaconie: 

NL96 RABO 0373 7392 30 

t.n.v. Diaconie van de Protestantse gemeente 

Terheijden – Wagenberg 
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Activiteiten 4 en 5 mei 


