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Predikant

Ds. Marijn Gilhuis

Amerweg 2A, 4926 CZ Lage Zwaluwe
T: 0168 - 853445 /06 - 18 31 56 90
E: marijngilhuis@gmail.com

Kerkelijk medewerker
Jolanda Vos - van der Linde

Kapucijnenhof 10, 4904 RB Oosterhout
Werkdagen: dinsdag en woensdag

T: 06 - 22289713

E: jolandavos.kerkwerk@gmail.com

Protestantse gemeente De Verbinding te Drimmelen
E: info@protestantsegemeentelagezwaluwe.nl
W: www.protestantsegemeentelagezwaluwe.nl

Voorzitter: Ad Verdoorn Scriba: Annette Houtekamer — van Dam
Kerkstraat 57, 4926 CV Lage Zwaluwe Hartelweg 22, 4825 BZ, Breda

T: 06-30702705 T: 06 - 53644655

E: ad.verdoorn@noa-advies.nl E: scriba@pkn-deverbinding.nl

Contactpersoon Rouw- en Trouwdiensten in Lage Zwaluwe: Nelleke ten Haaf T: 06-81893074
Contactpersoon Rouwkamer Stichting Jeugdhuis Ons Belang: Leen ten Napel T: 06-51487736

Protestantse gemeente Terheijden - Wagenberg
E: info@pkn-terheijdenwagenberg.nl
W: www.pkn-terheijdenwagenberg.nl

Dit kerkblad is een uitgave van de Protestantse gemeente
De Verbinding te Drimmelen
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Van de redactie

Nu dit kerkblad bijna klaar is, hoor ik dat Inge is overleden. Inge, die het kerkblad voordat het naar de
drukker ging nog een keer helemaal doorspitte om er de fouten en foutjes uit te halen. Vorige maand
nog meldde ze dat ze er weer een paar had gevonden.

Als u in dit kerkblad een spelfout ziet, denk dan met een glimlach even aan Inge, die de fout er vast
wel uit had gehaald.

Loes van der Eijk



Kerkdiensten
N =/

Meerijden kerkdiensten:

- Wilt u vanuit Terheijden meerijden naar
Lage Zwaluwe, neem dan contact op met
Annette Houtekamer, tel. 076 — 58 70 320.

- Wilt u vanuit Lage Zwaluwe meerijden naar
Terheijden, neem dan contact op met
Reina Faasen, 0168 - 48 30 20.

In Lage Zwaluwe is er ook een meerij-app.
U kunt u aanmelden bij Nelleke ten Haaf,
06 - 81 89 30 74.

Donderdag 2 april

Witte Donderdag

Lage Zwaluwe
19:30 uur: ds. M. Gilhuis
Viering van het Heilig Avondmaal

Vrijdag 3 april

Goede Vrijdag

Lage Zwaluwe
19:30 uur: dhr. A. Verdoorn

Zaterdag 4 april

Stille Zaterdag

Lage Zwaluwe
21:30 uur: dhr. E. Orie

Zondag 5 april

Paaszondag

Lage Zwaluwe
10:00 uur: dhr. A. Verdoorn
Diaconiecollecte: Annahuis

Zondag 12 april

Tweede zondag van Pasen

Terheijden

10:00 uur: mw. J. van den Berg
Diaconiecollecte: Voedselbank Made groente
en fruit

m.m.v. de Cantorij

Zondag 19 april

Derde zondag van Pasen

Lage Zwaluwe
10:00 uur: mw. A. Kraal
Diaconiecollecte: Vluchtelingenwerk Drimmelen

Zondag 26 april

Vierde zondag van Pasen

Terheijden
10:00 uur: mw. I. Bakker
Diaconiecollecte: PKN Kliederkerk

Zondag 3 mei

Vijfde zondag van Pasen

Lage Zwaluwe

10:00 uur: mw. G. Bijl
Diaconiecollecte: Amnesty International

COOOOQOOOOOVOOOVOOOOOOOOO00O00

Diensten in de Ganshoek
2 2 Lage Zwaluwe

De diensten zijn in de ontmoetingsruimte van de
Ganshoek. De diensten zijn voor iedereen
toegankelijk.

U bent van harte welkom!

Zondag 12 april
18.30 uur: dhr. K. Groeneveld
De collecte is voor de Kerkvoogdij

Zondag 3 mei
18.30 uur: dhr. E. Orie
De collecte is voor het Annahuis
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SOVAK-vieringen

-

De vieringen zijn in het Activiteitencentrum
Gruijtplein, Koningsveld 1, 4844 TR Terheijden.
U bent van harte welkom!

Viering op zaterdag 4 april om 19.00 uur
Mw. L. van der Wel en mw. S. Vos
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Bij de kerkdiensten

Stille week

We nodigen u van harte uit om met elkaar de
Stille Week, de week voor Pasen, mee te maken
en te ervaren in de kerk in Lage Zwaluwe. We
staan stil bij de weg die Jezus gegaan is in zijn
laatste dagen. Een weg door de diepte van lijden
en dood naar het leven. In vier diensten gaan
we in beeld, lied, ritueel en gebaar mee met
Jezus. Diensten waarin we de kern van ons
geloof raken. Diensten waar we moed en troost
uit halen in deze tijd.

Witte Donderdag, om 19.30 uur. ‘Kijk door
Jezus’ ogen: rust, eet en leef mij na’

In deze dienst vinden we rust in de voetwassing,
worden we gevoed door brood en wijn bij het
vieren van het Avondmaal en worden we
uitgenodigd Jezus te volgen.

Een dienst met twee brandpunten -
voetwassing en Avondmaal. We ondergaan deze
in gebaren, woord en beeld. Een dienst om te
ervaren en te voelen wat geloven met je doet.
Voorganger: ds. Marijn Gilhuis

Goede Vrijdag, om 19.30 uur. ‘Kijk door de
ogen van Maria, naar het lijden van deze
tijd’.

De dienst op Goede Vrijdag is vanouds een
ingetogen dienst. We vervolgen de dienst van
Witte Donderdag. De liedteksten spreken voor
zich, dus geen preek in deze dienst. Het thema
‘Kijk door de ogen van Jezus’ krijgt in deze
dienst een ander accent: ‘Kijk door de ogen van
Maria’. Dat doen we door het zingen van lied
573 ‘De moeder stond door smart bevangen’.
In dit Stabat Mater uit de 12e eeuw (?) staan
we naast de treurende moeder Maria bij het
kruis. De 20 coupletten vormen het hart van de
dienst, die uitmondt in ons slotlied ‘Nu valt de
nacht’ (NLB 590).

We kijken ook met verschillende Maria’s uit onze
gemeente naar onze tijd. Zo maken we
verbinding tussen verleden en heden..
Voorganger dhr. Ad Verdoorn.

Stille Zaterdag, om 21.30 uur. Thema: ‘Kijk
door Jezus’ ogen en zie het licht
verschijnen in de duisternis’.

In deze dienst maken we de beweging van
donker naar licht. Hoe is het om naar het licht
toe te lopen? Welk verlangen is er vanuit het
duister naar het licht? Voorganger dhr. Erik
Orie.

Paas Zondag, om 10.00 uur. Thema: ‘Kijk
door Jezus’ ogen: het leven is anders’.

Met Paasochtend verwelkomen het Licht van
Christus. Maria Magdalena wordt als eerste in
dat licht gezien. Het verandert haar. Hoe anders
is het leven als we in het licht van de opstanding
leven? Voorganger dhr. A. Verdoorn

We zien u graag in de Stille Week om te
verstillen, bezinnen, vieren en beleven. Tot
ziens!

Mede namens de liturgiecommissie en de
andere voorgangers, ds. Marijn Gilhuis

COOOOQOOOOOVOOOVOOOOOOOOOO0O00

Uit de kerkenraad

Samenvatting van de kerkenraad van de
Protestantse gemeente De Verbinding te
Drimmelen op 11 maart 2026

Annette Houtekamer heet ons allen in het
algemeen en Lianne van der Wel in het
bijzonder welkom bij deze vergadering. Lianne
zal vanavond vertellen over haar werk op
SOVAK. De opening beperkt zich daarom verder
tot een gebed door Marijn Gilhuis.

Lianne’s werk op SOVAK

Lianne is gewend om haar gasten persoonlijk
welkom te heten en doet dat nu ook bij ons. Met
de klankschaal in de hand noemt ze onze naam
en zegt dat ze blij is, dat ook jij er bent. Daarna
volgt standaard het aansteken van de kaars,
voorzien van de wereldbol, om zo symbolisch
het licht te laten schijnen op onze wereld.
Lianne is in 2016 gestart op SOVAK als
geestelijk verzorger en collega van Ds. Bert
Fockens. Haar taak is om, samen met collega
Simone Vos, zorg te dragen voor het geestelijk
welzijn van bewoners, medewerkers en hun
naasten. Ze doet dit onder andere door het
houden van vieringen: maandelijks op zaterdag,
maar daarnaast ook in groepjes en bijvoorbeeld
met de jaarlijkse herdenkingsdienst. Ook zorgt
ze voor de begeleiding bij rouw en verlies en
werkt ze met vraagstukken rond zingeving en
ethische dilemma’s. Daarbij wordt ook steeds
naar verbinding gezocht met het dorp
Terheijden.



Moderamen

- Classis gesprek met radicaal rechts

De scriba van de landelijke kerk (Kees van
Ekris) wil in gesprek komen met kerkleden die
stemmen op PVV en FVD. Hiertoe is vanuit de
classis gevraagd of er ook vanuit onze
gemeente mensen zijn, die hier aan mee willen
werken. Er zal een mailing uitgaan naar ons
kerkleden en we leggen de brief achter in de
kerk. De mensen kunnen zich dan direct
aanmelden zonder tussenkomst van de
kerkenraad.

- Vergaderoverzicht

Alle vergaderingen voor 2026 van zowel
kerkenraad als moderamen zijn verplaatst naar
de woensdagen.

Diaconie

Alle zaken voor het rondbrengen van de
Paasattenties in oecumenisch Lage Zwaluwe
zijn geregeld.

Een sobere maaltijd in de 40-dagentijd gaat niet
lukken, maar mogelijk kunnen we aansluiten bij
de Bevrijdingsmaaltijd in SOVAK op 5 mei.
Daarnaast nogmaals de uitnodiging om het
Annahuis eens te bezoeken tijdens de inloop of
Annapraat.

Ouderlingen

We kijken terug op een aantal mooie
kerkdiensten. Speciale vermelding verdient de
gezongen zegen van Lianne van der Wel: deze
gaat terugkomen in de 40-dagentijd.

De diensten in de Stille Week zijn volop in
voorbereiding. Het binnenbrengen van de
paaskaarsen gaat zowel op zaterdagavond als
op zondagmorgen plaats vinden. Helaas kan de
cantorij geen bijdrage leveren: de nieuwe
dirigent Marc Schippers is niet beschikbaar.

De startzondag in 2027 gaat op 26 september
plaatsvinden met Marijn Gilhuis als voorganger.
Ook voor de dienst op Kerstavond van 24
december in Lage Zwaluwe is een voorganger
gevonden: ds. Arend Noordam. Per saldo staan
er voor 2027 nog maar 2 data open.

Voor de oecumenische samenwerking is de
bemensing binnen de katholieke parochie zeer
beperkt, waardoor er weinig mogelijkheden zijn
voor activiteiten. Overeind blijven wel de
Hemelvaartsdienst en de zondag van de eenheid
in januari.

De bezoekersavond, met een inleiding over
dementie door SWO, is goed bezocht. Op deze
avond is meteen de gedragscode getekend door
de aanwezigen.

Kerkrentmeesters

LRP: Naast de kerkenraadsleden krijgen ook
Gerda Beek en Ad Brenters een account. Er is
nog wel een controle nodig om te zorgen dat

bepaalde informatie niet voor eenieder
toegankelijk is.

Harmonisatie tarieven: het idee is niet om
tarieven tussen Terheijden en Lage Zwaluwe 1
op 1 gelijk te trekken, maar wel om ze in
samenhang te zien.

Als laatste bespreken we nog de notulen,
actielijst en de ingekomen stukken.

Annette Houtekamer sluit af een gedicht van
Sholeh Rezazadeh dat te lezen was op de
voorpagina van dagblad Trouw in verband met
Internationale Vrouwendag en de oorlog in Iran.

Toen pijn werd uitgedeeld en vreugde ook,
stonden we in andere hoeken van de aarde

ik dacht aan hoop die elke dag duurder werd,
verder weg, vager

Jij was moe van elke seconde rennen

door nachten en dagen die niet meer van jou
waren

voor iets waarvan je niet eens meer wist wat het
was

wat kon jij doen tegen mijn pijn, vriendin?

een omhelzing,

een gaatje in de agenda dat je met je eigen
handen groef

mijn hoofd op je schouder, op een tapijt, het
enige overblijfsel van mijn vaderland

Toen vreugde werd uitgedeeld als warm brood
stond jij misschien vooraan in de rij

en kreeg ik pas toen het brood al koud was
maar jij wachtte steeds met eten tot iedereen
aan tafel zat

dat was jouw cultuur

kijkend naar de wereld, een speeltuin van
tachtigjarige kleuters,

zagen we elkaars eenzaamheid,

en ruimden we in stilte de laatste gebroken
scherven op

verbonden we

de wonden

na elk feest, na elke rouw, elk spel

Blijf nog even bij me

de hele wereld is ons huilende kind

De hele wereld moeders huilende kind

(op de Linkedin pagina van Sholeh Rezazadeh
staat: dit gedicht beschrijft het ongemak tussen
vriendinnen met verschillende achtergronden
die naar dezelfde gebeurtenis kijken. Lees, deel
en sta even stil. We hebben elkaar nodig. red.)



Bijzondere diensten

In het vorige kerkblad is per abuis de passage
over bijzondere kerkdiensten niet meegenomen
in de samenvatting van de vergadering:

- De Kerkenraad besluit om voortaan ieder jaar
de eerste of tweede zondag in september de
startzondag te vieren en dit om en om in Lage
Zwaluwe en Terheijden te doen.

- De laatste zondag van het kerkelijk jaar
wordt vanaf 2026 om en om in Terheijden en
Lage Zwaluwe ingeroosterd als één dienst.

- De kerstnachtdiensten blijven we zowel in
Terheijden als in Lage Zwaluwe vieren. Dit
omdat we constateren dat dit vrijwel de enige
dienst is waar mensen die verder af staan van
de kerk, of die behoren tot de katholieke kerk
waar geen dienst is op Kerstavond, naar toe
gaan.

DORCRIRReReRoReReRoR TR eRoReReReRoReReRoReReReR R e eRoR
Het verlangen naar Pasen

Het was indrukwekkend. De kerk was donker. Ik
zat op de bank met een kaars in mijn hand,
nieuwsgierig naar wat er zou gebeuren. De
kaars brandde niet, de mensen zwegen. Stilte.
Opeens geschuifel, gerommel aan een deur. De
deur van de kerk ging open. “Christus is
opgestaan!” galmde het door de kerk.
Voetstappen. En toen: “Licht van Christus!”, en
daar zag ik de Paaskaars door het gangpad
aankomen. Eén lichtbron in die donkere kerk.
Nog een keer riep de vrouw die de kaars droeg:
“Licht van Christus!”. Even later keek ik
ademloos naar het licht dat werd doorgegeven.
Rij na rij baadde de kerk in steeds meer licht.
De kaars in mijn hand brandde, kippenvel op
mijn armen. Het was de eerste keer dat ik zoiets
meemaakte.

Ik verlang deze dagen, soms wel meer dan ooit,
naar dat Licht van Christus dat een kerk verlicht.
De woeste wervelwind die over het wereldtoneel
waait is ongekend en niet te volgen - en dat
schijnt ook de bedoeling te zijn. In deze 40-
dagentijd trof mij het verhaal van Pieter
Wittenberg, die half maart overleed. Hij hielp de
bootvluchtelingen op Lesbos. Hij werd samen
met anderen aangeklaagd omdat hij water en
kleding aan de aangespoelde vluchtelingen
bood. Hij riskeerde hiervoor 20 jaar gevangenis-
straf. Na acht (!) jaar procederen is hij
vrijgesproken. Net nu we zouden denken ‘Dat
gebeurt alleen in Griekenland’, wordt in ons land
een wetvoorstel behandeld waarin hulp bieden
aan illegalen strafbaar wordt gesteld. En zo zijn
er meer verhalen die verontrusten.

Daarom verlang ik deze dagen naar Pasen. Om
het Licht van Christus dat zich verspreidt,
aanstekelijk, door de donkere kerk, door onze
tijd, in verduisterde levens. Hoe verlang ik naar
dat Licht dat alles verlicht en van de kerk een
veilige plaats maakt. Dat we vanuit die plaats
onze levens in kunnen gaan en Pasen ervaren.
Want Pasen is daar waar wij het willen maken
en zien. Pasen is daar waar wij, geraakt door
het Leven van God in Christus, vensters van
nieuw leven zijn, waar wij opstaan zoals Jezus
en zijn liefde belichamen.

De ene kaars van die Paasnachtdienst heeft nog
maanden op mijn tafel gestaan. Het was een
herinnering aan het Licht dat nooit meer dooft
die ik koesterde. Moge het Licht van Christus
voor u schijnen, daar waar u bent, waar u een
veilige plaats nodig hebt, waar u een veilige
plaats voor anderen kunt zijn.

Gezegende Paasdagen!
Ds. Marijn Gilhuis.
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In de komende diensten is de diaconiecollecte
voor de volgende doelen.

Mededelingen Diaconie

"Annahuis

Paasmorgen 5 april: Stichting Annahuis
Ons collectedoel van dit jaar. Verderop in dit
kerkblad vertelt Wietske meer over het
Annahuis.

12 april: Voedselbank Made groente en
fruit.

Elke week wordt er weer vers fruit en groente
bij de voedselbank afgeleverd. Voor mensen
met een smalle beurs is dit een welkome
aanvulling op de houdbare producten verstrekt
door de voedselbank.

De groenten en fruit (vaak uit de regio of uit de
aanbieding van de supermarkt) worden iedere
vrijdagmorgen bij de voedselbank gebracht. Het
is heel belangrijk dat dit door blijft gaan.

Deze zondag is de collecte hiervoor bestemd.
Geef ruimhartig aan deze collecte!
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ViuchtelingenWerk 19 april
Nederland ViuchtelingenWerk

VluchtelingenWerk Nederland werd ruim 45
jaar geleden opgericht. Na jarenlang lokaal
georganiseerd te zijn werd de vereniging in
2022 omgevormd tot één landelijke organisatie.
In elke gemeente in Nederland zijn vrijwilligers
actief voor VluchtelingenWerk, ook in
Drimmelen. Het doel van VluchtelingenWerk is
vluchtelingen te allen tijde te ondersteunen, bij
integratie, geldzaken, arbeidsmarktparticipatie
en tot slot inburgering.

Veel zaken in het dagelijks leven verlopen
digitaal, ook voor viuchtelingen. Contact met de
overheid, het regelen van geldzaken of het
vinden van informatie. Met DigiKlik ondersteunt
VluchtelingenWerk Nederland hen en helpt
statushouders bij het versterken van hun
digitale vaardigheden, zodat zij sneller en
zelfstandiger kunnen meedoen in de samen-
leving. Vluchtelingen doen mee vanaf dag één.
Dit is een droom die medewerkers en
vrijwilligers willen waarmaken, vanaf dag één.
De financiéle steun van donateurs en hulp van
vrijwilligers is hierbij onmisbaar.

26 april Kliederkerk - Missionair werk
Samen in het voetspoor van Jezus leren gaan:
kliederkerk is volop kerk, maar dan anders.
Samen met kinderen en volwassenen vieren en
eten en ontdekken.

Het is een levendige en open manier van kerk-
zijn waar jong en oud, gelovig of niet-gelovig,
samenkomen.

Kinderen en tieners, ouders en grootouders
ontdekken op een speelse en creatieve manier
de bijbelverhalen en de betekenis daarvan voor
het leven van alledag.

De Protestantse Kerk in Nederland ondersteunt
lokale kliederkerken met materialen, trainingen
en inspirerende bijeenkomsten.

AMNESTY

INTERNATIONAL 3 mei Amnesty

International

De massale druk die Amnesty uitoefende op
machtshebbers die de mensenrechten
schonden, werkte. En dat werkt nog steeds.
Inmiddels is Amnesty International uitgegroeid
tot een wereldwijde beweging van miljoenen
mensen in meer dan 150 landen, die met
moderne actiemiddelen onrecht aan de kaak
stellen.

Ons werk beschermt en versterkt mensen - van
het afschaffen van de doodstraf tot het
opkomen voor de vrijheid van meningsuiting, en
van het beschermen van de rechten van
vluchtelingen tot het strijden tegen politiek
geweld en vervolging.

Doordat miljoenen mensen met ons in actie
komen, kunnen we een vuist maken tegen
onrecht. Dat is de macht van het getal.

Salma al-Shebab bracht bijna 300 dagen in
eenzame opsluiting door, kreeg geen juridische
hulp of advocaat, werd herhaaldelijk veroor-
deeld op beschuldiging van terrorisme. Ze kreeg
een gevangenisstraf van 34 jaar, die later werd
teruggebracht tot 27 jaar. Dit alles alleen maar
omdat ze een tweet plaatste over vrouwen-
rechten en omdat ze berichten van Saudische
vrouwenrechtenactivisten retweette.

De autoriteiten van Saudi-Arabié moeten er nu
voor zorgen dat haar geen reisverbod of andere
strafmaatregelen worden opgelegd.

“Salma al-Shehabs beproeving in de gevangenis
is eindelijk voorbij,” zegt Dana Ahmed van
Amnesty International. “Meer dan vier jaar lang
werd ze onderworpen aan het ene grove onrecht
na het andere, waaronder een schandalige
gevangenisstraf van 34 jaar voor haar posts op
sociale media.”

“Salma’s vrijlating was niet mogelijk geweest
zonder de onvermoeibare inzet van mensen-
rechtenactivisten over de hele wereld. Vandaag
is een dag om Salma’s vrijlating te vieren, maar
het is ook een gelegenheid om stil te staan bij
de vele anderen die in Saudi-Arabié even lange
straffen uitzitten voor hun online activiteiten.
Zoals Manahel al-Otaibi en Noura al-Qahtani,
die gevangen zitten omdat ze zich uitspraken
voor vrouwenrechten. En Abdulrahman al-
Sadhan, die 20 jaar gevangenisstraf uitzit voor
satirische tweets. We dringen er bij de
Saudische autoriteiten op aan om hen
onmiddellijk vrij te laten en voor eens en altijd
een einde te maken aan de meedogenloze
onderdrukking van het recht op \vrije
meningsuiting.”

Salma al-Shehab, 36 jaar, is promovenda aan
de Universiteit van Leeds en moeder van twee
kinderen. Op 15 januari 2021 werd ze
gearresteerd vanwege tweets en omdat ze
Saudische vrouwenrechtenactivisten op Twitter
had geretweet. Op basis van deze tweets werd
ze onder andere beschuldigd van ‘het verstoren
van de openbare orde en het destabiliseren van
de veiligheid van de samenleving en de
stabiliteit van de staat’.

In maart 2022 veroordeelde de Specialized
Criminal Court (SCC) Salma al-Shehab tot zes
jaar gevangenisstraf. Tijdens haar proces in



hoger beroep in augustus 2022 eiste de
aanklager een zwaardere straf. Het SCC
verhoogde haar gevangenisstraf drastisch tot
34 jaar.

Salma ging tegen die uitspraak in beroep. In
januari 2023 verwees het Hooggerechtshof haar
zaak terug naar de beroepskamer van de Hoge
Raad. Het hof verlaagde haar straf tot 27 jaar
gevangenisstraf.

In september 2024, nadat het Hooggerechtshof
haar zaak opnieuw naar de beroepskamer van
de Hoge Raad had doorverwezen, werd haar
gevangenisstraf verlaagd van 27 jaar naar vier
jaar met nog eens vier jaar voorwaardelijk. Haar
gevangenisstraf van 4 jaar eindigde in
december 2024. In februari 2025 werd ze
vrijgelaten.

Helpt u mee om alle collecten tot een succes te
maken? Hartelijk dank!

U kunt de collecten ook steunen door uw gift
over te maken naar de bankrekening van de
diaconie van uw gemeente:

NL74 RABO 0373 7105 26 t.n.v. Diaconie
Protestantse gemeente Lage Zwaluwe o.v.v.
collecte zondag + datum

NL96 RABO 0373 7392 30 t.n.v. Diaconie van
de Protestantse gemeente Terheijden -
Wagenberg, o.v.v. collecte zondag + datum

Deze worden ook na iedere online viering
getoond. U mag natuurlijk ook uw collecte-
bonnen inleveren bij één van de diakenen.

Hartelijk dank voor uw aandacht, moeite en
bijdrage!

Namens de diaconie,
Annie Meijer

Bloemengroeten
Lage Zwaluwe en
Terheijden - Wagenberg

Iedere week staat er een mooi boeket bloemen
op de avondmaalstafel in Lage Zwaluwe of in
Terheijden. De boeketten voor de bloemen-
groeten in Terheijden - Wagenberg en in Lage
Zwaluwe, en ook de bloemengroet vanuit de
Ganshoek, worden iedere week geschonken
door gemeenteleden. Na afloop van de
kerkdienst worden de bloemen als groet,
namens de kerk, naar één van onze
gemeenteleden gebracht.

... en u weet het: mocht u/jij zelf iemand weten
die een steuntje in de rug kan gebruiken,
vergeet niet te bellen of te mailen naar Annie
Meijer, telefoon 06 - 49 99 26 17 of e-mail
annie.meijer.berends@gmail.com

Vanuit Terheijden - Wagenberg krijgen
gemeenteleden een bloemetje naar aanleiding
van een verjaardag vanaf 75 jaar en ouder, bij
een bijzondere gelegenheid, bij ziekte of
zomaar. Er worden ook regelmatig extra
bloemen bezorgd.

tedvdedededodeRodedodoodoodododogeRodododotododogofoRodod

kerkblad H
DE VERBINDING | "W Beste lezers,

iedere maand geniet u weer
van ons kerkblad. Daarin delen
we verhalen, inspireren we
elkaar en houden elkaar op de
hoogte van alles wat er in onze
gemeente speelt.

Bij dit kerkblad treft u een brief
aan met het verzoek uw abonnement van het
Kerkblad voor het jaar 2026 te betalen,
daarmee kunnen we de kosten voor het
drukwerk dekken.

Alvast hartelijk dank voor uw betrokkenheid en
veel leesplezier!

COOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO00
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(@ Inloop Koffieochtend
S =] 17 april

Koffie, (soep) en ontmoeting in het Witte
Kerkje. Welkom!

Komt u bij ons op de koffie? We starten om
10.00 uur met een kop koffie of thee met wat
lekkers. In de tweede helft van de ochtend is er
een eenvoudige broodmaaltijd met of zonder
soep.

Voelt u zich welkom en neem vooral iemand
mee! Opgeven is niet nodig. Als er dieet-wensen
zijn is dat voor ons wel handig om te weten.
Met hartelijke groet,

Wietske Brenters, Mariétte Verkerk

COOOOOOOVOOVOOOVOOVOOOOOO00O00
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In onze gemeenten zijn mensen die voor
langere of kortere tijd worstelen met een
kwetsbare gezondheid. Anderen hebben drukke
taken in werk of eigen kring, weer anderen
weten misschien niet hoe de dagen door te
komen. Wat je situatie ook is, soms kan het je
teveel worden of wil je daarover graag met
iemand spreken.

Omdat De Verbinding ook op het internet staat,
melden we hier mensen niet met hun naam. In
ons pastoraal team hebben we veel mensen in
beeld, maar het kan zijn dat je graag iemand
wilt spreken. Aarzel dat niet om contact met een
van ons op te nemen.

Wat je situatie ook is, we wensen je veel
sterkte, goede moed en Gods nabijheid toe.
Mede namens de ouderlingen en bezoek-
personen,

Omzien naar elkaar

Jolanda Vos - van der Linden
ds. Marijn Gilhuis.
(marijngilhuis@gmail.com; 0618315690)
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Avond voor bezoekmedewerkers/
contactpersonen op 25 februari 2026

Op 25 februari hadden we onze jaarlijkse avond
voor gemeenteleden die contactpersoon zijn
(zoals in Terheijden/Wagenberg de benaming
is) en bezoekmedewerkers (zoals die in Lage
Zwaluwe genoemd worden).

In Lage Zwaluwe hebben we dan ook nog een
team dat gemeenteleden buiten Lage Zwaluwe
bezoekt. Dat team bestaat uit 10 vrijwilligers die
met z'n tweeén, om de beurt, elke maand een
ander gemeentelid bezoeken. Gemeenteleden
zijn daar vaak tijdelijk voor revalidatie
bijvoorbeeld in “de Zeven Schakels” in
Zevenbergen, of zijn er noodgedwongen gaan
wonen omdat er zich een acute situatie thuis
voordeed en er geen plaats was in “de
Ganshoek”. Zij willen dan graag bij de kerkelijke
gemeente blijven horen en blijven in Lage
Zwaluwe ingeschreven. Zo hebben we op dit
moment gemeenteleden in Zevenbergen,
Breda, Klundert, Drimmelen, Raamsdonksveer,
Made en Papendrecht (schippersfamilie).

In Terheijden/Wagenberg gebeurt het zelden
dat gemeenteleden elders verblijven.
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Het thema dit jaar was dementie en het werd
voorbereid door Nella Kraak en Nel Eestermans.
Namens Stichting Welzijn Ouderen waren
Anneke Farag en Ming Ho uitgenodigd.

De avond begon met koffie en iets lekkers erbij.
Daarna werden de bezoekmedewerkers/
contactpersonen welkom geheten en ging ds.
Marijn Gilhuis voor in gebed. Hierna volgde een
Power Point presentatie door Ming Ho en Anneke
Farag.

Er zijn verschillende vormen van dementie en
die uiten zich ook op verschillende manieren.
Heel belangrijk: heb geduld en laat mensen in
hun waarde. Ook lieten ze enkele filmpjes zien
over hoe respectvol om te gaan met
(beginnend) dementerende mensen. Daarna
konden we vragen stellen over hoe in bepaalde
situaties te handelen. Hier werd goed gebruik
van gemaakt.

Aan het eind van de avond hebben alle
bezoekmedewerkers/contactpersonen een
gedragscode ondertekend. De landelijke PKN-
kerk heeft voor vrijwilligers die één op één
contact hebben met gemeenteleden, gedrags-
regels opgesteld waar we op aangesproken
kunnen worden, met als doel een veilige kerk te
zijn. Zie www.pkn-terheijdenwagenberg.nl of
www.protestantsegemeentelagezwaluwe.nl/
veilige kerk. Later volgen de kerkenraadsleden,
kerkelijk werker en voorganger, die allen een
Verklaring Omtrent Gedrag dienen te hebben.
Tenslotte hebben we nog een hapje en een
drankje genomen en kon Nella de bezoekerslijst
bijwerken, een herverdeling omdat er weer
nieuwe 80+ gemeenteleden zijn bijgekomen, en
er ons ook ontvallen zijn.

Al met al een geslaagde avond.

Namens de ouderlingen, Marijn Gilhuis, Jolanda
Vos, Nella Kraak en Nel Eestermans
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'Kijk door de ogen van Jezus’

Deze meditatie schrijf ik nadat ik mijn dienst in
Noordeloos voor zondag 22 maart heb
voorbereid. We beginnen daar de dienst met
een heftige psalm: psalm 130 ‘Uit diepten van
ellende roep ik tot U, o Heer'. Later zal nog
psalm 43 volgen ‘O God, kom mijn geding
beslechten’.

Twee stevige psalmen, ook erg mooie psalmen,
zeker als ze voluit uit het hart worden gezongen.
Wanneer je wat dieper doorleest in deze
psalmen lees je dat het psalmen zijn die vol
vertrouwen zitten in Gods liefde: ‘De Heer is
vast besloten tot goedertierenheid (psalm 130)
en ‘Hij doet weldra de morgen dagen. Ja, ik zal
zingen tot zijn eer: mijn redder is de Heer’
(Psalm 43).

Het zijn psalmen die door de eeuwen heen
gezongen zijn door gelovigen en dat vind ik een
bemoedigend en dragend gegeven. Ze ademen
niet alleen wijsheid uit, ook een rotsvast
vertrouwen op God die ons genadig wil zijn.

In Zwaluwe en Terheijden-Wagenberg staat het
thema 'Kijk door de ogen van Jezus’ centraal in
de veertigdagentijd. Jezus kende deze psalmen
vast. Hoe zou Hij naar deze psalmen kijken?
Niemand die het antwoord weet...

‘Kijk door de ogen van Jezus’, maar wat zag Hij?
Waarschijnlijk naast veel compassie van
omstanders ook heel veel weerstand tegen zijn
boodschap, tegen zijn persoon. Zou Jezus deze
psalmen ook in zijn gevoel van eenzaamheid,
verlatenheid, verdriet, niet begrepen voelen,
stilletjes onder de dekens hebben gezongen of
gereciteerd?

Niemand die het antwoord weet...

En nog moeilijker... wat zou Jezus in onze tijd
zien? Dat werkwoord ‘zien’ is een kern van Gods
handelen: Kijk maar naar de volgende teksten:
Genesis 1:4 - “God zag dat het licht goed was.”
Exodus 2:25 - “God zag naar de Israélieten
om...”

1 Samuél 16:7 - “De mens ziet wat voor ogen
is, maar de HEER ziet het hart aan.”

Het is ‘zien’ vanuit barmhartigheid,
betrokkenheid, zien met liefdevolle ogen. En ja,
het ‘zien’ van God komt ook in de psalmen voor:
Psalm 14:2 - “De HEER kijkt neer uit de hemel
om te zien...”

Wat God ziet, stemt dan echter niet tot vreugde.
Wanneer wij aan het begin van de Stille Week
met de ogen van Jezus kijken, zullen wij wellicht
hetzelfde zien aan verdriet, onrecht, onmacht
en onbegrip. De berijmde psalm 14 eindigt in
couplet 5 met:
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'‘Breng, Here, breng een keer in 't aards bestel,
kom toch van Sion uit om uw volk te bevrijden.
Wend, Heer, ons lot, stel paal en perk aan 't
lijden,

dan brengt U vrolijk lof met zang en spel

heel Israél’.

Met dit couplet gaan we de stille week in. Dwars
door de duisternis heen naar het licht van
Pasen. Dan zal onze lofzang weer klinken ‘Laat
ieder 's Heren goedheid prijzen, zijn liefde duurt
in eeuwigheid’ (psalm 118: 1)

Ad Verdoorn

COOOOQOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO0O
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Vooraankondiging
Vrijheidsmaaltijd

Op 5 mei schuift heel Nederland
aan bij een Vrijheidsmaaltijd. Aan
de eettafel ontmoet je nieuwe
gezichten, vinden we elkaar in de
verhalen die we delen over vrijheid
en onvrijheid en veranderen
onbekenden in bekenden.

Wie je ook bent, samen eten is dé
manier om elkaars wereld beter te
leren kennen.

En wij? Wij doen mee! Samen met
de bewoners SOVAK en andere
belangstellenden vanuit onze
gemeente en daarbuiten gaan we
aan tafel.

Zet het vast in je agenda:

Locatie: SOVAK, Koningsveld 1,
Terheijden

Tijden: Inloop 17.30 uur, aanvang
maaltijd 18.00 uur

Datum: Dinsdag 5 mei

Aanmelding: via de lijsten in de
kerk, SOVAK of op
k.groeneveld62@gmail.com

Meer informatie volgt in het
komende kerkblad en via de
afkondigingen!
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Agenda

april 2026
08 | Bijbellezen 13.30 Consistorie
Lage Zwaluwe

Een goed gesprek Tuinzaal
10 ochtendgroep 09.30 Terheijden

10 Samen aan tafel 17.30 Tum;_aal
Terheijden

15 I_Een goed gesprek 19.30 Tuin;gal
jongerengroep Terheijden

17 | Koffieochtend 10.00 Tuinzaal
Terheijden

Op de tweede woensdag van de maand is het
van 13.30 tot 14.30 Bijbellezen in de consistorie
in Lage Zwaluwe. De andere weken is het
‘gewoon’ op donderdagochtend, aanvang 9.00
uur.

Ondertussen in het Annahuis

Woensdagmiddag half 2. Ik ben in het Annahuis
voor het maandelijkse teamoverleg. Dorothé
steekt de speciale Annahuiskaars aan. Ze noemt
de naam van een vrijwilliger en een collega,
beiden al een poos uit de running vanwege
ziekte.

Iemand noemt ook de naam één van onze
bezoekers - laat ik hem Jan noemen - die in een
hospice verblijft. Degene die hem noemt - één
van de kookvrijwilligers - zoekt hem daar
geregeld op en brengt dan zijn zelfgemaakte
spaghetti mee. Hij weet hoe lekker Jan die
vindt. En hij vertelt ons dat hij het goed heeft in
het hospice. Hij krijgt zelfs veel bezoek. Hoe
bijzonder dat is weten wij, want hij leefde vanaf
zijn jeugd op straat en had vrijwel geen contact
meer met familie.

Tot mijn verbazing hoor ik nu dat hij pas 45 is
en dat vindt Jan veel te jong om dood te gaan.
Ja, denk ik, dat is veel te jong. Tegelijk ben ik
dankbaar dat hij de laatste maanden van zijn
leven goed verzorgd wordt en gezelschap heeft
— waarschijnlijk meer dan hij ooit heeft gehad.
Dit maakt het Annahuis zo’'n waardevolle plek:
verbondenheid, omzien naar elkaar en verhalen
delen.

Wietske Brenters

Afsluiting jubileumserie 50 jaar Theeconcerten
zondag 12 april 2026 - 15.30 uur
in het Witte Kerkje

Mandoline Orkest Estrellita uit Molenschot
Dirigent: Marco Ludemann
Fluitist: Wouter van Breugel

Programma:

Robert Schulz - To the memory of Benny Ludemann
Alexander Kénig-Ossadtschi — Ukrainische Suite
Bart Verstraeten - Hades

Johann Joachim Quantz — Concerto D-Dur pour Potsdam, met solo dwarsfluit

PAUZE

Karl Jenkins - Palladio, Arr. Marco Ludemann
Ugo Bottacchiari — Preludio Sinfonico

Robert Schumann - Vier Stlcke

Claudio Mandonico — Fantasia Bulgara, m.m.v. fluitist Wouter van Breugel

Informatie

Er is alleen nog de mogelijkheid een plek op de wachtlijst te reserveren.
S.v.p. met vermelding van aantal, naam en mobiel nummer voor direct contact als er een plaats

vrijkomt.

Meer informatie en contact

Website van de St. Theeconcerten: ConcertenWittekerkje.com/

E-mail: TheeconcertenTerheijden@gmail.com
Telefoon: 06-1648 0565 (Aggie)
12



Eigenheid

Nog voordat ik er zelf een voet over de drempel zette, was ik al gefascineerd door kloosters. Ik herinner
mij een televisieprogramma waarin schrijver Godfried Bomans zijn broer Arnold en zus Wally interviewt,
die beiden voor het kloosterleven kozen. (Bomans in triplo, uit 1970, is op YouTube nog te zien.)

Ooit leek het me wel wat, het leven als kloosterling. Ik zag mezelf wel aan een tafeltje zitten met mijn
neus in een geloofsgeschrift. Zodra de klok luidde, zou ik mij - in ruisend habijt - voegen bij mijn
medezusters in de kapel om het Woord te horen, te zingen, te bidden. Het liep anders. Ik bleef mijn
protestants-christelijke wortels trouw en groeide toe naar een taak midden in de samenleving.

Ik ontdekte dat veel kloosters gastenkamers beschikbaar stellen voor tijdelijk verblijf. Vorig jaar was
ik te gast in het Dominicanenklooster in Huissen (Gelderland) voor een groepsretraite. Als een van de
twaalf deelnemers trok ik mij drie dagen terug uit het dagelijks leven met als doel geestelijke
verdieping. We onderzochten met elkaar wat er gebeurt als we onze sterfelijkheid serieus nemen. In
een afwisselend programma kwamen vragen aan bod zoals: Hoe kan het onder ogen zien van onze
begrensdheid ons dichter bij God brengen? Wat betekent mijn eindigheid voor de relaties die ik nu
onderhoud? Wat in jou mag sterven om ten volle te kunnen leven, wat mag (meer) aan het licht komen?
Het leverde boeiende gesprekken op. Mede dankzij de zorgvuldige begeleiding bracht de retraite mij
rust, ruimte en warmte. En niet te vergeten: humor!

Op de tafel in mijn kamer in het klooster lagen een
kaart en een boekje. Op de kaart stond, gevormd
door negen scrabbleletters: e i g e n h e i d.
Achterop las ik: ‘'God heeft ons verschillend
gemaakt, opdat we elkaar nodig hebben.” Woorden
van lekendominicanes en kerklerares Catharina
van Siena (1347-1380).

Nadat ik een en ander gelezen had in het boekje op
de tafel - De weg van de mens, geschreven door
Martin Buber (joodse filosoof) - heb ik het ter
plekke aangeschaft. Grondthema’s van het werk
van Buber (1878-1965) zijn ‘alle werkelijke leven
is ontmoeting’” en ‘God woont waar je Hem
binnenlaat.” Nu ik al schrijvend terugkijk, ontdek ik
pas hoe mooi de kaart en het boekje op elkaar
aansluiten: dat wat karakteristiek is voor ieder mens, zijn of haar eigenheid, trekt mee op onze
levensweg. Zowel in de ontmoeting met medemensen, als in onze innerlijke binnenkamer.

Laat ik nu wonen in Oosterhout, de stad met drie eeuwenoude kloosters die bekend staan als de Heilige
Driehoek: Sint Catharinadal, de Onze Lieve Vrouweabdij en de Sint Paulusabdij. In de middelste van
de drie heb ik een aantal keren mogen vertoeven. Dichtbij huis of verder weg, af en toe een paar dagen
‘intreden’ kan een mens goed doen. Na de retraite in het Dominicanenklooster keerde ik huiswaarts
met een versterkt vertrouwen in mijn eigen levensweg. Op bergen en in dalen, ja, overal is God!

Jolanda Vos - van der Linde,
pastoraal medewerker
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DHAN Foundation vierde op 8 maart
~ Internationale Vrouwendag. De focus ligt ieder
- jaar op empowerment, educatie en het
doorbreken van sociale barriéres. Natuurlijk
herkent u die focus door het jaar heen, maar
tijdens Internationale Vrouwendag wordt nog
eens extra aandacht gevraagd voor het
ondersteunen van meisjesonderwijs en
economische zelfstandigheid voor vrouwen.

Het wereldwijde thema voor 2026 was “Niet
Mijn Recht”. Dit draait om het recht van
! vrouwen op veiligheid, autonomie en
gelljkwaardlgheld Het onderwerp omvat onder andere toegang tot zorg, vrijheid rond het eigen
lichaam, eerlijke kansen op werk, politieke vertegenwoordiging en veiligheid thuis en in het openbaar.
Belangrijke aandachtspunten zijn economische zelfstandigheid, gelijke behandeling, barriéres in zorg
en politiek, dagelijkse micro-ongelijkheden en discriminatie.

Er werd binnen DHAN Foundation nog eens gewezen op
het belang van het feit dat ouders meisjes naar school
laten gaan en dat scholen hen een veilige omgeving
moeten bieden. Ook vroeg DHAN aandacht voor de grote
sociale uitdagingen =zoals de noodzaak om kind-
huwelijken te bestrijden.

Net als wereldwijd werden paars, groen en wit gebruikt
om solidariteit te tonen, waarbij paars staat voor
rechtvaardigheid en waardigheid. U ziet dat terug in de
kolams die door Ahila zijn gemaakt.

De Vrienden van DHAN bouwen mee aan een
rechtvaardiger en duurzamere samenleving en wij
kunnen dat dankzij uw financiéle steun. Blijft u ons
helpen?
U kunt doneren op Bankrekening: IBAN NL77 RABO 0120
2603 36.
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Lage Zwaluwe

Kerkgebouw:
Kerkstraat 49, Lage Zwaluwe
Postadres: Schoven 1

4926 DR Lage Zwaluwe

Bankrekeningnummers:

Bankrekening College van Kerkrentmeesters:
NL40 RABO 0373 7073 55 of

NL77 RABO 0126 7069 56

t.n.v. Protestantse gemeente te Lage Zwaluwe

Bankrekening kerkblad:
NL40 RABO 0373 7074 52
t.n.v. Protestantse gemeente te Lage Zwaluwe

Bankrekening solidariteitskas:
NL31 RABO 0373 7075 17 t.n.v. Protestantse
gemeente te Lage Zwaluwe

Bankrekening De Cantorij:
NL 96 RABO 0373 7428 19
t.n.v. PG Lage Zwaluwe Cantorij

Bankrekening Diaconie:

NL74 RABO 0373 7105 26

t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente
Lage Zwaluwe
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Terheijden — Wagenberg

Kerkgebouw:
Hoofdstraat 1, Terheijden

Bankrekeningnummers:

Bankrekening College van Kerkrentmeesters:
NL73 RABO 0373 7298 47

t.n.v. CvK Beheer Protestantse gemeente
Terheijden - Wagenberg

Bankrekening Diaconie:

NL96 RABO 0373 7392 30

t.n.v. Diaconie van de Protestantse gemeente
Terheijden - Wagenberg



Heel Zwaluwe bakt op 30 mei 2026

De kerk in Lage Zwaluwe heeft een nieuwe inrichting. We willen van de kerk een bruisend centrum
maken waar verhalen tot leven komen. Een dynamische ruimte waar mensen zich veilig en
gewaardeerd voelen, ongeacht hun achtergrond.

De vernieuwde ruimte nodigt uit om verhalen te delen, naar elkaar te luisteren en inspiratie op te doen.
Het is een ruimte voor ontmoeting en verbinding.

Maar hoe gaan we dat doen? We willen als eerste stap
mensen uit het dorp en daarbuiten uitnodigen om te
komen kijken, een soort open dag. En om invulling aan
deze dag te geven en mensen met elkaar in gesprek
te laten komen organiseren we een bakwedstrijd. Eten
is al eeuwen een heel verbindende factor.

De bedoeling is dat mensen thuis gaan bakken, zoet,
hartig en alles daartussenin. In de kerk zit een
deskundige jury die de taarten zal proeven en
beoordelen. Mensen die komen kijken kunnen ook
proeven en doneren voor de verdere inrichting van de
kerk.

Dit zijn de eerste plannen. Op dit
moment hebben we een commissie die
plannen bedenkt en uitvoert. Dat zijn:
Marijn Gilhuis, Nel Groeneveld en
Nelleke ten Haaf. In april gaan we de
commissie uitbreiden, er komen al twee

Houdt u van bakken? Staat uw oven regelmatig vol met

enthousiaste mensen bij, maar heeft u
interesse om mee te denken, dan bent u
van harte welkom. Laat het ons weten.

Wat is het doel van de plannen? Naast
fondsenwerving is dat ook bekendheid
voor onze kerkgemeenschap, ons geloof
en het delen van verhalen zodat
iedereen gehoord kan worden.

Bak mee of kom proeven op 30 mei.
Aanmelden voor de wedstrijd kan tot 27
mei via de mail
heelzwaluwebakt@gmail.com.

Nel, Nelleke en Marijn

geurige taarten? Dan mag u deze kans niet missen! Op
zaterdag 30 mei organiseren wij een gezellige
bakwedstrijd. Laat uw creativiteit de vrije loop,
verras de jury met uw smaakvolle

Natmniijkzrjnpmmrsookvan harte welkom.
We maken er een feestelijke middag van met een
mozpmgrmnma.mtervmﬂenwedaarmeemven




