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Van de redactie

We leven in de 40-dagentijd, ik zal het niet ontkennen. Toch denk ik met plezier terug aan een van de
kerkdiensten net voordat de 40-dagentijd was begonnen.

Het is nog februari en we zitten in de kerk. De dominee kondigt aan dat we nu het loflied gaan zingen.
Lichte verwarring in de gemeente, want we hebben het gebed om ontferming nog niet gehad. Toch
staan we op en zingen ons loflied.

Dan volgt het gebed om ontferming, dat we al hadden gemist, en wat denk je? Daarna mogen we
nogmaals een loflied aanheffen. Je voelt een lach door de kerk trekken, en ook een beetje opluchting,
want het klopt weer. We zingen met een ‘big smile” @ ons loflied.

En ik denk bij mezelf: ja, het mag gerust een onsje meer zijn.

Veel leesplezier.

Loes van der Eijk



m Kerkdiensten
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Meerijden kerkdiensten:

- Wilt u vanuit Terheijden meerijden naar
Lage Zwaluwe, neem dan contact op met
Annette Houtekamer, tel. 076 — 58 70 320.

- Wilt u vanuit Lage Zwaluwe meerijden naar
Terheijden, neem dan contact op met
Reina Faasen, 0168 - 48 30 20.

In Lage Zwaluwe is er ook een meerij-app.
U kunt u aanmelden bij Nelleke ten Haaf,
06 - 81 89 30 74.

Zondag 1 maart

Tweede zondag van de 40-dagentijd

Lage Zwaluwe
10.00 uur: mw. L. van der Wel
Diaconiecollecte: Stichting Rolerisuit

Zondag 8 maart

Derde zondag van de 40-dagentijd

Terheijden
10:00 uur: dhr. B. Hendriksen
Diaconiecollecte: Annahuis Breda

Zondag 15 maart

Vierde zondag van de 40-dagentijd

Lage Zwaluwe
10:00 uur: ds. M. Gilhuis
Diaconiecollecte: KIA 40-dagentijd

Zondag 22 maart

Vijfde zondag van de 40-dagentijd

Terheijden
10:00 uur: ds. W. Bisschop
Diaconiecollecte: KIA 40-dagentijd

Zondag 29 maart

Palmzondag

Lage Zwaluwe
10:00 uur: Commissie eredienst
Diaconiecollecte: KIA 40-dagentijd

Donderdag 2 april

Witte Donderdag

Lage Zwaluwe
19:30 uur: ds. M. Gilhuis
Viering van het Heilig Avondmaal

Vrijdag 3 april

Goede Vrijdag

Lage Zwaluwe
19:30 uur: dhr. A. Verdoorn

Zaterdag 4 april

Stille Zaterdag

Lage Zwaluwe
21:30 uur: dhr. E. Orie

Zondag 5 april

Pasen

Lage Zwaluwe
10:00 uur: ds. M. Gilhuis

COOOOQOOOOOVOOOVOOVOOOOOO00O00
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% Diensten in de Ganshoek

. J  Lage Zwaluwe

De diensten zijn in de ontmoetingsruimte van de
Ganshoek. De diensten zijn voor iedereen
toegankelijk.

U bent van harte welkom!

Zondag 15 maart

18.30 uur: ds. M. Gilhuis

Viering van het Heilig Avondmaal
De collecte is voor KIA 40-dagentijd

Woensdag 1 april Paasdienst in de kerk
14.30 uur: ds. M. Gilhuis en dhr. D. v.d. Berg
De collecte is voor de diaconie



SOVAK-vieringen

-

De vieringen zijn in het Activiteitencentrum
Gruijtplein, Koningsveld 1, 4844 TR Terheijden.
U bent van harte welkom!

Viering op zaterdag 14 maart om 19.00 uur.
Mw. S. Vos

Viering op zaterdag 4 april om 19.00 uur
Mw. L. van der Wel en mw. S. Vos
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L ), Bij de kerkdiensten

In de 40-dagen tijd volgen we de weg van Jezus
naar Pasen toe. Een tijd van bezinning. Bij deze
diensten verzorgt Siets Baggerman een
liturgische schikking. Het thema in de diensten
is “Kijk door Jezus’ ogen: ...” Bij elke dienst zal
de voorganger een nader thema aangeven over
wat we door Jezus’ ogen zien.

15 maart - Kijk door Jezus’ ogen: en Kkijk
dan wat je ziet!

Op 15 maart is de kleur van de zondag roze, het
is zondag Laetare, verheug u! Het wit van
Pasen schittert al door het paars heen, als het
licht gaat schijnen voor de blinden die Jezus de
ogen opent. Het thema van de dienst is ‘Kijk
door Jezus’ ogen: en kijk dan wat je ziet!” Een
dienst die gaat over kijken met open ogen. Zien
van donker naar licht.

Stille week

In de Stille Week - in het volgende nummer
meer daarover, maar dat nummer van De
Verbinding komt in de Stille Week uit - heeft
elke dienst een thema dat aansluit bij de rode
draad van de 40-dagen: ‘Kijk door Jezus’ ogen:
De diensten worden voorbereid door de
voorgangers en de liturgiecommissie. Leden van
de cantorij zullen ook een bijdrage leveren aan
de diensten. Noteer ze alvast in uw agenda: 2,
3, 4 april in de avond en 5 april Pasen!

Uit de kerkenraad

Samenvatting van de kerkenraad van de
Protestantse gemeente De Verbinding te
Drimmelen op 10 februari 2026

Opening

We hebben een aangepaste opening door de
aandacht voor de verjaardag van Ds. Marijn
Gilhuis met een heerlijke traktatie. Nel
Eestermans overhandigt een ‘chocolade
cadeautje’ vanuit de kerkenraad.

Bij de formele opening refereert Ds. Marijn
Gilhuis aan de naderende 40-dagentijd, we
wachten in die weken op de Stille Week. Hij wijst
op het boek van psychiater Dirk de Wachter, zijn
boek heet: “Wachten. Een levenshouding”.
Marijn vertelt dat dit boek een neerslag is van
ideeén, gevoelens en verhalen over het wachten
en de vele betekenissen die erbij horen: in
ziekte, rouw, je carriere, de liefde en het geloof.
Over niet kunnen wachten, leren wachten en
wachten zonder verwachting. Hij vindt het boek
een pleidooi voor bedachtzaamheid, maar ook
voor engagement: een vorm van nabijheid bij
jezelf, en bij de ander.

Een ander boek dat Marijn bij zich heeft is van
Willem Jan Otten, getiteld "Zondagmorgen”. Dit
boek werd geschreven tijdens de coronatijd,
toen naar de kerk gaan niet mogelijk was. Het
is een persoonlijke reflectie op zondagen vanuit
de katholieke traditie. Marijn vindt dat zulke
boeken helpen om te verstillen in de verhaasting
van het leven. Juist in de 40-dagentijd is dat
waardevol.

Vervolgens leest Marijn een gedicht van Willem
Jan Otten over de herder als een zorgende ziel.
De herder staat bij de schaapskooi en checkt de
schapen. Hij neemt het tempo van de kudde
aan, een moment van aandacht en verstilling.
Dit kan ook dienen als inspiratie voor ons en
onze plaats in de gemeente.

Vergadering

We gaan voortaan iedere tweede woensdag-
avond van de maand onze kerkenraads-
vergadering houden.

Er heeft overleg plaatsgehad tussen een
vertegenwoordiging van de kerkenraad en het
bestuur van Ons Belang waarbij tarieven en
gebruik van spullen met elkaar zijn afgestemd.

Er heeft zich een bruidspaar gemeld voor een
burgerlijk huwelijk in de kerkzaal van Lage



Zwaluwe. Het CvK zal een tarief hiervoor
vaststellen.

Er zal worden nagedacht over de eventuele
openstelling van de beide kerkgebouwen in de
zomer. Kunnen we hiervoor voldoende
bemensing vinden? Wat kunnen we bieden
tijdens deze openstelling? Er is belangstelling bij
een kunstenaar uit Dordrecht voor een tentoon-
stelling in het kerkgebouw in Lage Zwaluwe. In
onze volgende vergadering komen we hierop
terug.

De maaltijd voor het bedanken van de
vrijwilligers die hebben meegeholpen bij de
verbouwing van het kerkgebouw in Lage
Zwaluwe zal zijn op 24 april.

We hebben teruggeblikt op de nieuwjaars-
bijeenkomst van de gemeente Drimmelen. Het
was mooi om mensen te ontmoeten. Mensen
waren blij verrast door het nieuwe interieur van
de kerk. Er waren vooral veel bezoekers uit Lage
Zwaluwe. Het foldermateriaal was wat beperkt
en ging vooral over de beide kerkgebouwen. Het
zou goed zijn als er ook meer inhoudelijke
informatie over onze kerkelijke, diaconale en
pastorale activiteiten beschikbaar was.

De diaconale werkgroep is voor het eerst bij
elkaar geweest. Er is met elkaar overlegd over
verdeling van taken en de film over het
Annahuis werd getoond. Inmiddels is de
kerkdienst geweest waarin het project is
geintroduceerd. Er komt een vervolgstukje in
het kerkblad. Het idee van een diaconale dienst
en een sobere maaltijd in de 40-dagentijd is
besproken met de staf van het Annahuis maar
nog niet verder concreet gemaakt.

Er is ook gesproken over het afstemmmen van
attenties en bloemen. De diaconie vraagt zich af
hoe we de verschillende attenties met Kerst en
Pasen kunnen harmoniseren. Voorts is ook de
vraag hoe we het bloemenbeleid op elkaar af
kunnen stemmen. Het kan nog wat tijd kosten
voor we eenzelfde aanpak hanteren.

Samen met de roosterplanner heeft de kerken-
raad besloten hoe verschillende vieringen in
2026 en 2027 kunnen worden ingepland.
Voorgangers, invulling van de diensten en
cantorijbijdragen kunnen nu verder worden
geregeld.

Ook hebben we kort teruggekeken naar
diensten uit de afgelopen periode.

Vanuit het beleid Veilige Kerk kunnen we, nu wij
één gemeente zijn, verdergaan met het
ondertekenen van de gedragscode door de
contactpersonen en bezoekmedewerkers. De
aanvraag voor de VOG's voor leden van de
kerkenraad en de vertrouwenspersoon is nu
eveneens in gang gezet.

De kerkrentmeesters zijn bezig met fase 2 van
de verbouwing, daarin wordt de elektra
aangepast en de garderobe en plantenbakken
gemaakt.

Ds. Marijn Gilhuis is gestart met de gespreks-
groep over het boek “"De magie van het geloof”
van Ds. Kees Ekris.

Ds. Marijn Gilhuis en Kees Groeneveld hebben
de roadshow van de Classis in Dongen bezocht.
Dit was eigenlijk meer een ontmoeting en
uitwisseling van ervaringen dan dat de Classis
iets had te delen over nieuwe initiatieven of
inhoudelijke inspiratie. Kees Groeneveld werd
uitgenodigd te vertellen over het succesvol
samengaan van onze gemeenten. Er werd
gedeeld dat Geertruidenberg en Raamsdonks-
veer samenwerking zoeken in de regio,
hetzelfde geldt voor Oosterhout.

Ds. Ton van Prooijen vertelde over een
Dickensavond in Breda. Dat zou misschien ook
nog eens in onze kerken kunnen worden
gedaan.

Status schilderij in kerkgebouw Lage Zwaluwe:
Marijn heeft contact met Nella Lucas en mensen
die meedenken over thema voor het schilderij.

Status heel Zwaluwe bakt: Nelleke ten Haaf
vertelt dat Jeanette Crezee en Karin Endepoel
meewerken aan het evenement in de kerk. De
taarten die thuis zijn gebakken worden in de
kerk geproefd en gejureerd.

Het is dan ook de dag van de muziek, dus
misschien willen mensen dan wel een
instrument bespelen.

Er zal koffie wordt verkocht bij het proeven van
de baksels.

Binnen de liturgiecommissie zijn nu mensen die
dingen gaan uitvoeren en mensen die mee-
denken over nieuwe vormen van diensten.

Het thema van de 40-dagentijd is Kijk door
Jezus’ ogen. De voorganger kan daar op basis
van de lezing van de zondag per week een eigen
accent aan geven.

Bij onze volgende kerkenraadsvergadering zal
Lianne van der Wel worden uitgenodigd. Zij
heeft een kerkelijke zending vanuit onze



gemeente als geestelijk verzorger bij SOVAK.
Het zal interessant zijn om van haar te horen
hoe de geestelijke verzorging binnen de locaties
van SOVAK is vormgegeven.

Tenslotte nemen we de notulen en actielijst door
en sluit Nelleke ten Haaf de avond met een
citaat uit het boek van Mieke Bosmuller over
Toon Hermans.

Annette Houtekamer - van Dam
scriba
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In de komende diensten is de diaconiecollecte
voor de volgende doelen.

Mededelingen Diaconie

8 maart: Stichting Annahuis

Ook deze maand collecteren we weer voor het
Annahuis. In het kerkblad van januari staat
beschreven wat er in het Annahuis allemaal
gedaan wordt.

Vooral de afbeelding van de door de mensen
zelfgemaakte kerstkrans is schitterend. Leest u
dat stuk nog maar eens na, “ondertussen in het
Annahuis” op de achterpagina. Ook in dit
kerkblad staat een bijdrage van Chantal
Tieleman, stafmedewerker van het Annahuis.

15 maart: Moldavié

Kinderen en ouderen worden gezien

Door werkloosheid en armoede werkt ongeveer
een kwart van de bevolking van Moldavié in het
buitenland. Ouderen én kinderen blijven
eenzaam achter. Veel kinderen zijn al op jonge
leeftijd op zichzelf aangewezen en gaan daar-
door niet regelmatig naar school. Ze lopen een
groot risico om slachtoffer te worden van
geweld en mensenhandel.

Van hun kleine pensioen kunnen vele ouderen
onmogelijk rondkomen. Hierdoor raken ouderen
en kinderen ondervoed. Ook kunnen ze hun
gas- en lichtrekening niet betalen.

De christelijke organisatie Bethania, partner-
organisatie van Kerk in Actie, wil verandering
brengen in de levens van deze kinderen en
ouderen. In hun dagcentrum krijgen kinderen
hulp bij hun huiswerk, een maaltijd en de
mogelijkheid van psychosociale hulp. Er zijn
dagelijks sport- en buitenactiviteiten en elke
maand worden de verjaardagen van de kinderen
gevierd.

Hiermee wil Bethania voorkomen dat de

emotionele, fysieke en sociale groei van
kinderen in gevaar wordt gebracht. Vanuit haar
dagcentrum voorziet Bethania de meest
kwetsbare ouderen in de dorpen Tintareni en
Bulboaca van thuiszorg en een warme maaltijd.
Met deze collecte steunt u het werelddiaconale
werk van Kerk in Actie zoals Bethania in
Moldavié. Van harte aanbevolen!

22 maart: Burkina Faso

Meer voedsel en inkomen voor boerinnen

In Burkina Faso leeft 90 procent van de
bevolking van de landbouw. Door onvoor-
spelbare regenval en droogte mislukken de
oogsten, dan is er dus weinig eten beschikbaar.
De boeren en boerinnen krijgen onderricht om
zorgvuldig om te gaan met de bodem. Ze maken
eigen compost en ze (gebruiken minder
bestrijdingsmiddelen.

Het planten van droogte bestendige gewassen
draagt ook bij aan een betere opbrengst.

Via spaar- en kredietgroepen krijgen in het
bijzonder vrouwen de kans om hun eigen positie
te verbeteren en om kleine ondernemingen te
starten.

29 maart: Oekraine

Help opvangplekken in Oekraine warm te
houden.

In Nederland is het deze winter lekker koud. In
Oekraine is het nog veel kouder. Dat zijn ze daar
wel gewend, normaal kunnen zij zich thuis
opwarmen, maar velen van hen hebben geen
mogelijkheid om warm te worden. Ook
elektriciteit en water zijn vaak niet beschikbaar,
door de oorlog. Dit alles is natuurlijk het gevolg
van de voortslepende aanvallen van de Russen
op de energievoorzieningen.

Toch proberen de Oekrainers met behulp van
generatoren de opvangplekken warm en
enigszins leefbaar te houden. Maar door
aanhoudende stroomuitval dreigen deze
plekken hun deuren te moeten sluiten.

“Wil je ons helpen generatoren te kopen?” Die
dringende vraag kreeg Kerk in Aktie van UEP,
een van de partnerorganisaties in Oekraine. UEP
runt opvangplekken in verschillende steden,
waar ouders en kinderen terecht kunnen voor
een warme maaltijd, psychologische onder-
steuning of simpelweg een veilige plek om even
op adem te komen. Ouderen en kinderen komen
zo tot rust. Ze praten met andere kinderen,
doen activiteiten, zingen dansen en lachen.

Ze voelen zich hier veiliger.

Help mee met deze collecte zodat UEP kan
blijven draaien en ouderen en kinderen daar
kunnen blijven komen.



Paasmorgen 5 april: Stichting Annahuis

Helpt u mee om alle collecten tot een succes te
maken? Hartelijk dank!

U kunt de collecten ook steunen door uw gift
over te maken naar de bankrekening van de
diaconie van uw gemeente:

NL74 RABO 0373 7105 26 t.n.v. Diaconie
Protestantse gemeente Lage Zwaluwe o.v.v.
collecte zondag + datum

NL96 RABO 0373 7392 30 t.n.v. Diaconie van
de Protestantse gemeente Terheijden -
Wagenberg, o.v.v. collecte zondag + datum

Deze worden ook na iedere online viering
getoond. U mag natuurlijk ook uw collecte-
bonnen inleveren bij één van de diakenen.

Hartelijk dank voor uw aandacht, moeite en
bijdrage!

Namens de diaconie,
Annie Meijer

De diaconie ontving op 4 februari deze e-mail
van de stichting Vrienden van DHAN

Bloemengroeten
Lage Zwaluwe en
Terheijden - Wagenberg

Aan het college van diakenen van; c.q. aan de
gemeenteleden van:

e de Protestantse Gemeente te Terheijden
Wagenberg

e de Protestantse Gemeente te Lage
Zwaluwe

Vorige week is ons jaarverslag verstuurd, met
daarin de financiéle verantwoording over
2025. We hebben dus alle giften, donaties en
collecte-opbrengsten die we mochten
ontvangen heel goed in beeld.

Fijn dat we het afgelopen kalenderjaar op
diverse momenten mooie bedragen van jullie
mochten ontvangen.

Heel hartelijk dank daarvoor!!

U kunt het jaarverslag ook lezen op de
website:
https://www.vriendenvandhan.nl/pages/anbi

.php

Van harte alle goeds gewenst! Hartelijke
groet!

Mede namens de andere twee bestuursleden.
Diny Fockens - Brink, secretaris

Iedere week staat er een mooi boeket bloemen
op de avondmaalstafel in Lage Zwaluwe of in
Terheijden. De boeketten voor de bloemen-
groeten in Terheijden - Wagenberg en in Lage
Zwaluwe, en ook de bloemengroet vanuit de
Ganshoek, worden iedere week geschonken
door gemeenteleden. Na afloop van de
kerkdienst worden de bloemen als groet,
namens de kerk, naar één van onze
gemeenteleden gebracht.

... en u weet het: mocht u/jij zelf iemand weten
die een steuntje in de rug kan gebruiken,
vergeet niet te bellen of te mailen naar Annie
Meijer, telefoon 06 - 49 99 26 17 of e-mail
annie.meijer.berends@gmail.com

Vanuit Terheijden - Wagenberg krijgen
gemeenteleden een bloemetje naar aanleiding
van een verjaardag vanaf 75 jaar en ouder, bij
een bijzondere gelegenheid, bij ziekte of
zomaar. Er worden ook regelmatig extra
bloemen bezorgd.

COOOOQOOOOOVOOOVOOOOOOOOOO0O00

@F Omzien naar elkaar

Op allerlei manieren maken mensen dingen mee
die ingrijpend zijn. Veel kunnen we zelf dragen,
maar er zijn zaken die we graag delen met
anderen, omdat het soms lastig kan zijn om
alleen een weg te gaan. Daarvoor hebben we in
onze gemeenten contactpersonen, bezoekers,
ouderlingen, een kerkelijk medewerker en de
predikant. Ieder kan op een eigen manier een
ander ondersteunen, een gesprekspartner zijn.
We zijn blij met de mensen die dit werk doen.
Dat we op deze manier naar elkaar kunnen
omzien en er voor elkaar zijn in de gemeente.
Daarvoor is het wel nodig dat wij van het
pastorale team weten wat er in de gemeente,
bij u, speelt. Daarom, laat het ons weten als u
bezoek nodig hebt, of als er dingen staan te
gebeuren waarvan u wilt dat we erbij betrokken
zijn.

U kunt contact opnemen met de ouderlingen en
contactpersonen, maar ook direct contact met
Jolanda Vos (jolandavos.kerkwerk@gmail.com)
en of mij opnemen (marijingilhuis@gmail.com;
0618315690).

Mede namens Jolanda Vos - van der Linde
Ds. Marijn Gilhuis




Wat niet in de preek paste - over
Jezus in de woestijn

Op zondag 22 februari stonden de lezingen uit
Genesis 3 en Mattels 4: 1 - 11 op het rooster.
Voor mij ging het bij Genesis 3 vooral om God
die de mens zoekt, nadat de mens gegeten
heeft van de boom van de kennis van goed en
kwaad. Dit is een verhaal over hoe de mens
mondig wordt en kiest voor zelfstandigheid en
onafhankelijkheid. De vrijheid waar de mens
voor kiest als hij/zij wil weten wat goed en
kwaad is, vraagt om verantwoordelijkheid
nemen voor je keuzes, om te kiezen wat het
leven op de wereld bevordert.

De verhalen daarna in de bijbel gaan over die
mens die in vrijheid en verantwoordelijkheid
probeert te leven, verbonden met God. En dat
blijkt een hele uitdaging! De geschiedenis van
Israél gaat daar over: hoe kun je, met de kennis
van goed en kwaad, zo leven dat God van je op
aan kan. Jezus stapt in deze geschiedenis. Ik
maak nu, in deze korte uitleg, een grote stap
naar Matteus.

Mattels laat met het verhaal ‘de verzoeking in
de woestijn’, Jezus dezelfde louterende weg
gaan die het volk Israél ging door de woestijn.
Het is een doortocht naar een leven zoals God
bedoeld heeft. Jezus gaat hier de weg van
Israél, net zoals hij met Jozef en Maria eerst
naar Egypte moest - gevlucht voor Herodes en
zijn moordplannen, om van daaruit, net als
Israél, de weg met God te gaan. Zoals Israél
Gods zoon (Exodus 4: 22) is, zo is Jezus Gods
zoon. En zoals Israél de Thora, de wet, krijgt en
daarin onderwezen wordt in de woestijn, zo
pareert Jezus de twijfelzaaier met woorden uit
diezelfde Thora, uit Deuteronomium. Als je een
bijbel hebt met verwijzingen, kun je in de kleine
letters zien onder aan de bladzijde, naar welke
verzen uit Deuteronomium Jezus (Mattels)
verwijst.

Het ‘geinige’ is dat wat we hier zien, hoe dat
gesprek tussen Jezus en de twijfelzaaier gaat,
het soort gesprek is dat mensen met Bijbel-
kennis voeren: het ene vers tegenover het
andere zetten. En zo, Bijbelvers vergelijkend,
zoeken ze de weg naar de woorden van leven.
Het mooie van deze onderliggende laag in het
verhaal over de Jezus’ verzoeking in de woestijn
is de diepte die het geeft en de betekenis van
Jezus voor de joods-christelijke gelovigen, de
mensen van de gemeente waar Mattelis voor
schrijft.

Tot slot: de duivel in het verhaal. In het verhaal
wordt de ‘diabolos’ opgevoerd. Je herkent in het
woord ons spel “diabolo”. Het speelgoed dat uit
twee delen bestaat en dat in evenwicht blijft als
je het maar hard genoeg spint. ‘Diaballein’
betekent letterlijk; uit elkaar gooien. De
‘diabolos’, de duivel, is de splijtzwam. Zo
probeert de twijfelzaaier Jezus innerlijk uiteen
te drijven. Boeiend vind ik de uitleg van Eugen
Drewermann (in: Beelden van Verlossing,
Toelichting op het evangelie van Marcus, s
Gravenhage 1990) die de tweede stem in Jezus
zelf plaatst. De woestijnervaring is er eentje van
de mens die in het reine komt met de
veelstemmigheid in zichzelf. Dat heb ik tijdens
de dienst geprobeerd uit te drukken. Het is zo
herkenbaar, die dubbele neiging, het steeds
zoeken naar wat goed is te doen. Wij zijn
veelstemmig in onszelf en komen tot onszelf als
we ons daarin leren kennen, zonder oordeel. En
laat dat nu het doel zijn van de 40-dagen voor
Pasen: een tijd van inkeer, van zoeken waar
jezelf staat in relatie met God.

ds. Marijn Gilhuis
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Agenda
maart 2026
Een goed gesprek Tuinzaal
13 ochtendgroep 09.30 Terheijden
06 Samen aan tafel 17.30 Tum;_aal
Terheijden
Tuinzaal
02 Een goed gesprek | 19.30 Terheijden
11 I_Een goed gesprek 19.30 Tuin;_aal
jongerengroep Terheijden
14 | Bijbellezen 13.30 |  Consistorie
Lage Zwaluwe
11 | Kerkenraad 19.30 |  Consistorie
Lage Zwaluwe
20 Koffieochtend 10.00 Tuinggal
Terheijden
Tuinzaal
30 Een goed gesprek | 19.30 Terheijden

Op de tweede woensdag van de maand is het
van 13.30 tot 14.30 Bijbellezen in de consistorie
in Lage Zwaluwe. De andere weken is het
‘gewoon’ op donderdagochtend, aanvang 9.00
uur.




Gelezen voor de 40-dagen voor Pasen

Een mooi boek om te lezen, af en toe een
bladzijde. Genieten van de schitterende teke-
ningen en aquarellen, bemoedigende woorden
die je helpen stil te staan bij wat je meemaakt.
Dat is het ‘Onthoud dit altijd - De jongen, de
mol, de vos, het paard en de storm, Utrecht
2025 van Charlie Mackesy.

Dit boek is het vervolg op zijn eerste boek over
de jongen, de mol, de vos en het paard.
Mackesy, een kunstenaar die op latere leeftijd
christen is geworden, deelt met zijn kunst en
woorden liefde en compassie. Typerend is de
zin: ‘Heb geduld met jezelf, van schreeuwen
tegen een bloem gaat hij niet bloeien.’

Al lijkt het veel op zijn eerste boek, toch heeft
dit boek een aantal nieuwe pakkende zinnen en
heeft Mackesy meer kleur toegevoegd aan zijn
tekeningen. De sfeer ervan is pakkend.

Het is een gewild boek, ligt in veel
boekenhandels. Het is de moeite waard om er
doorheen te bladeren en te zien of het iets voor
jeis.

Al is het boek niet geschreven vanuit het
christelijk geloof, toch is het boek ‘Wachten, een
levenshouding’, van Dirk de Wachter, een
passend boek bij deze tijd van het jaar.

De Wachter, psychiater-psychotherapeut, weet
pakkend, bijna meditatief, te schrijven over een
wachtende levenshouding. Hij pleit voor een
vertraging in hoe we in het leven staan.
Wachten met aandacht is wat hij beschrijft: weg
van de haast waardoor je zoveel mist. Wachten
is niet zomaar de tijd voorbij laten gaan maar
stilstaan met aandacht voor - in het bijzonder -
de ander, de wereld om je heen en jezelf.

Als laatste in deze rubriek, een boek dat al
langer geleden uitgebracht is, maar dat goed
past in deze tijd van bezinning bij wat je gelooft:
‘Zondagmorgen, over het missen van God,’ van
Willem Jan Otten (Middelburg 2022). Als je kijkt
naar het jaar van verschijnen, ten tijde van de
coronapandemie, ga je ook de titel begrijpen.
De epidemie was een tijd waarin mensen niet
naar de kerk, naar de mis, konden. Deze
zinspeling in de ondertitel van het boek vertelt
ons dat Otten schrijft vanuit een katholiek
perspectief. Dit maakt het boek niet minder
mooi en aansprekend. Willen Jan Otten gaat het
klassieke leesrooster langs en schrijft bij iedere
zondag een reflectie op de lezingen en de
zondag. En zo ontstaat een mooi doordacht en
dicht bij het hart boek, met stukken die je één
per week kan lezen, met zinnen die je graag wil
onthouden, zoals “Wie ‘loon naar geloven’
verwacht, maakt liefde tot een berekening, loert
naar de ander, en naar wat die krijgt, zijn liefde
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wordt onvrij, wordt een algoritme, dat zoekt
naar waar het de meeste baat bij heeft, en
wegduwt wie de genade niet waard is... Maar zo
werkt genade niet! Zij waait waar zij wil, de
wijngaardbezitter is vrij als de wind, hij laat je
in de vrijheid waar hij zelf in staat.” (blz. 127).
Otte wisselt zijn bespiegelingen af met mooie
gedichten, van hemzelf en anderen.
Dit boek werd gekozen tot
theologische boek van 2022.

het beste

ds. Marijn Gilhuis
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Luisteren en gehoorzaamheid

Het woord gehoorzaamheid komt in het
evangelie hooguit twee keer voor. In het kortste
evangelie, dat van Marcus, komt het woord
luisteren 42 keer voor. Hieruit mag je
concluderen dat in de prediking van Jezus het
luisteren de overhand heeft op het gehoor-
zamen. In de brieven die ook in het nieuwe
testament te vinden zijn en kerkelijke
documenten komt het woord gehoorzaamheid
daarentegen veelvuldig voor.

In het evangelie gaat het vooral om luisteren,
het gaan van een weg. Echt Iluisteren
veronderstelt een over en weer, het is een
zoeken en aftasten, een vraag en antwoord, een
samenspel met veel kleuren, een gesprek met
de nodige stiltes. Het kan eindigen met
gehoorzaamheid, maar dan als einde van een
heel proces, een samen ontvangen van een
levend woord.

Samen op weg, samen de tijd nemen om te
luisteren naar elkaar, naar de vragen van het
leven, naar het woord van de Heer, de een niet
boven de ander, maar allemaal leerlingen van
de ene Heer. Zo is het begonnen en zo wil Hij
met ons verder gaan tot opbouw van een
gemeenschap waarin God en mensen worden
geéerd en recht gedaan.

(Benedictijnenabdij Egmond)

Luisteren is het eerste wat sneuvelt als de
oorlogsretoriek begint te schreeuwen.

Gelezen in nieuwsbrief 194 van de Vijf Heiligen
Parochie



™ Symbolische
% bloemschikking

De symbolische bloemschikking in de 40-
dagentijd en met Pasen heeft als thema:

‘De Geest waaiert breed uit’ en is geinspireerd
op het jaarthema van de Protestantse Kerk:
'Kijk! Laat je verrassen door het werk van Gods
Geest'.

In deze 40-dagentijd willen we openstaan voor
de werking van de heilige Geest in ons leven. De
Geest zoekt en vindt steeds nieuwe wegen, op
alle tijden en plaatsen, in uiteenlopende
culturen, met een ongekende variéteit aan
vormen. Ook vandaag inspireert de Geest
mensen om op weg te gaan met het evangelie.
Ook wanneer we het spoor bijster zijn.

De diversiteit in onze samenleving is groot. De
kerk krimpt. We geloven dat de Geest de kerk
brengt waar mensen zijn, midden in het leven.
Tot onze verbazing zien we soms op de meest
onverwachte plekken iets van Gods koninkrijk:
aan de keukentafel, in de straat waar we wonen,
de plek waar we werken, het schoolplein, het
sportveld, het ziekenhuis en op podia.

De heilige Geest waaiert breed uit, binnen en
buiten de kerk. Willen we ons laten verrassen in
deze tijd van inkeer? Kunnen we onze ogen en
oren openhouden om de tekens van de Geest te
verstaan?

Basissymboliek 40-dagentijd

Rode draad in de schikkingen is natuurlijk het
thema ‘De Geest waaiert breed uit'.

Er is gekozen voor een tweedimensionale waaier
met in het midden van de waaier een vaas
waarin elke keer andere bloemen, takken of
andere materialen geplaatst worden. De waaier
suggereert beweging die we misschien niet
altijd ervaren.

In sommige culturen is de waaier bedoeld om te
communiceren. In spirituele context heeft de
waaier een symbolische betekenis. Zo wordt in
de Chinese feng shui de waaier beschouwd als
symbool van geluk en voorspoed. Deze drie
symbolische bronnen samenvattend kun je
zeggen dat voor ons de waaier staat voor
beweging en communicatie op weg naar een
andere toekomst, een nieuw begin!

Een inspirerende 40dagentijd toegewenst!

Commissie symbolisch bloemschikken o.l.v.
Siets Baggerman.
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In liefde gedenken wij
In herinnering aan Piet Polak

Op 19 januari jongstleden is Piet Polak over-
leden. We hebben afscheid van hem genomen
tijdens een dienst in de kerk in Lage Zwaluwe
op 26 januari.

Piet was bijna 60 jaar getrouwd met Grace. In
juni zouden zij hun jubileum vieren, dat Piet zo
graag wilde halen. Ze hebben elkaar ontmoet in
Ede. Grace is in Lage Zwaluwe komen wonen.
Willem is hun zoon, getrouwd met Esther, met
de kleinkinderen Cheyenne, Chevez en Cheane.

Piet hield van voetbal. Hijzelf was een
verdienstelijk speler en later grote supporter
van Willem en zijn kleindochters. Hij werkte in
de bouw, was kitter. Later heeft hij vele tuintjes
in Zwaluwe onderhouden. Hij was een man van
het dorp. Met Grace voelde hij zich thuis in de
katholieke en de protestantse gemeenschap.
Geloven was iets wat je deed, zichtbaar in zijn
respect, geduld, waardering en liefde voor
mensen.

Samen met Grace is hij lid geweest van de
Katholieke Bond Ouderen (inmiddels Kom Bij
Ons Lage Zwaluwe) en de Protestants
Christelijke Ouderen Bond. Toen de PCOB
kleiner werd en omgevormd naar de Soos, was
hij daar de voorzitter van.

In zijn doen en laten, in de voetbal,
ouderenvereniging, in de humor en gesprekken,
tuinen en liefde voor mensen, in het bijzonder
voor Grace, Willem en de kleinkinderen, is Piet
van betekenis geweest voor de mensen om hem
heen en in Lage Zwaluwe.

Vrijdag 20 februari kreeg ik een bericht van
Willem. Hij dankt namens de familie allen die
zijn vader liefhadden. Hij schrijft: “Wij hebben
zoveel kaarten, berichtjes enz. gekregen dat het
bijna onmogelijk is geworden om eenieder
persoonlijk te bedanken.” Daarom langs deze
weg en via een bericht in het Carillion. Grace
woont nu in een verzorgingshuis van Surplus in
Klundert.

We gedenken Piet met de woorden uit Prediker
3. “Voor alles wat er gebeurt is er een uur, een
tijd voor alles wat er is onder de hemel. Er is
een tijd om geboren te worden en een tijd om
te sterven.” In Gods hand is Piet geborgen. Zo
hebben we afscheid van hem genomen.

ds. Marijn Gilhuis



Zout en licht zijn

“En wel winnen he!” Zo begon ds. Siets
Nieuwenhuizen zijn verkondiging op zondag 8
februari in Terheijden over de Bergrede. Hij
koppelde dit aan de net gestarte winterspelen,
maar ook aan de wens van velen van ons om te
mogen winnen in het leven: het streven naar
een geslaagd leven.

Als stafmedewerker was ik aanwezig om iets te
vertellen over ons werk, omdat de opbrengst
van het diaconieproject dit jaar naar Diaconaal
Centrum Annahuis in Breda gaat.

Terwijl de dominee vertelde hoe dit streven de
woorden van Jezus uit de Bergrede doorkruist,
gingen mijn gedachten naar de bezoekers van
onze inloop: wijkbewoners uit een kwetsbare
wijk met veel armoede, arbeidsmigranten
zonder baan en huis, dak- en thuisloze mensen,
mensen met een verslaving, mensen zonder
verblijfsvergunning. Kortom, een groep die in
onze samenleving meestal niet tot de
‘geslaagden’ wordt gerekend.

En toch zijn veel van onze bezoekers voor mij
wel degelijk winnaars. Niet omdat zij als eersten
over de finish komen, maar omdat zij ondanks
alles blijven lopen. Zij spelen de moeilijkste
wedstrijd: die met de meeste bochten, de
zwaarste tegenwind en de langste weg naar de
finish. Onderweg vallen mensen uit of vliegen
uit de bocht. Wat mij telkens treft, is dat onze
bezoekers weer opstaan na een val, doorlopen
met hun blessures en steeds opnieuw aan de
start verschijnen. Niet altijd meteen, niet altijd
soepel en geruisloos — maar ze doen het wel.
Zoals bezoeker Peter, die opnieuw het gevecht
aangaat met zijn verslavingen en sinds kort
begeleid woont. Dat getuigt van een veerkracht
die ik bewonder — en waar ik soms ook jaloers
op ben.

In de dienst mocht ik een kort filmpje laten zien
waarin enkele bezoekers zichzelf voorstellen.
Hoewel ik het al kende, viel me die zondag
opnieuw op wat hen helpt vol te houden: dat ze
het samen met anderen kunnen doen. In het
Annahuis ontmoeten ze mensen die weten wat
het is om pijn te ervaren en verliezen te
incasseren, zoals ds. Nieuwenhuizen het
noemde. Maar die ook zout en licht voor elkaar
zijn. In kleine, concrete gebaren: de ene
wijkbewoner die een ander aanmoedigt om
bewindvoering te accepteren omdat het rust kan
geven; een groepje bezoekers dat voorstelt een
kaart te schrijven aan een vaste bezoeker in
detentie. Ze zien naar elkaar om, trekken zich
aan elkaar op en bemoedigen elkaar.

In mijn werk heb ik soms het gevoel met lege
handen te staan: dat ik te weinig kan oplossen,
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het lijden niet kan wegnemen. Maar wanneer
bezoekers zeggen dat het Annahuis een plek is
waar ze graag zijn, waar ze tot rust komen en
mogen zijn wie ze zijn, besef ik opnieuw hoe
waardevol dat is. Dan sluiten hun woorden aan
bij die van de voorganger: dat je geen winnaar
of held hoeft te zijn om toch zout en licht voor
elkaar te kunnen zijn.

Chantal Tieleman,
stafmedewerker Annahuis Breda

Annapraat

In het Annahuis wordt in de 40-dagentijd 3x
‘Annapraat’ georganiseerd: met elkaar in
gesprek rond een thema.

Luisteren en delen staan centraal, zonder
oordeel en zonder discussie. Alle bijeenkomen
staan los van elkaar, je kunt dus 1, 2 of 3 keer
meedoen.

Annapraat is er voor bezoekers, vrijwilligers en
verder iedereen die interesse heeft. Wil je
meedoen? Welkom! Wil je meer informatie?
Laat het me weten. Aanmelden mag, hoeft niet.

Wietske Brenters

-

>

nnahuis

PRATEN, LUISTEREN, ELKAAR ONTMOETEN
RONDOM HET THEMA:

Wie ben jij?

Elke Annapraat luisteren we naar een lied.
Wat betekenen de woorden voor jou?
Wat leeft er in je hoofd en hart? Vragen,
antwoorden of samen stil zijn, alles is goed.

02 MAART
‘ 16 MAART
L 23 MAART

Van 13:30u - 15:30u
Paasviering: 1 april
9.00 tot 12.00 uur

Locatie: Annahuis, Haagweg 3, Breda
Tel: 076 521 79 64




Taizé vieringen in Breda

Pastor Thijske Fraanje deelde deze uitnodiging.
Deze Taizé vieringen zijn op de vrijdagavonden
6 maart, 15 mei, 26 juni, 2 oktober en 20
november. Adres: Dreef 5, Aanvang 19.30.

JOHANNESKERK BREDA

COVVOVOVCVVVVOVOVVVVOVOVCVVVVOVOO0000
Notre Dame Filmavond

Er wordt veel gesproken over het sluiten van
kerkgebouwen. ‘De Pelgrim’ (Bernardus-
parochie in Oudenbosch) vertoont een film bij
het thema ‘heilige huisjes’.

Er wordt tegenwoordig veel aandacht
geschonken aan het sluiten van kerkgebouwen.
Maar welke betekenis hebben kerkgebouwen
eigenlijk? ‘De Pelgrim’ neemt u mee op ont-
dekkingsreis naar de beroemde kerk de Notre
Dame van Parijs.

Er valt veel te zien en te ervaren aan religieuze
schoonheid van en in kerkgebouwen. Daarom
trekken ze heel veel toeristen. Zij steken vrijwel
allemaal een kaarsje aan. Deze kerken zijn
wonderen van architectuur en religieuze kunst,
maar zijn echter op de eerste plaats bestemd
voor het vieren van de liturgie. Hoe verhouden
liturgie en toerisme zich tot elkaar? Heeft een
kerkgebouw een missionaire zeggingskracht?
Welke boodschap geeft het op eigen wijze mee
als het gaat om onze eigen kerkgebouwen?

De film laat een deel van de restauratie zien na
de grote brand in de Notre Dame. De film is vrij
toegankelijk voor iedereen.

Datum: woensdag 15 april

Tijdstip: 20.00 uur - 22.15 uur

Locatie: Cuyperszaal (onder de Basiliek),
Doelpad te Oudenbosch (Ingang via Pelgrim II)
Uw bijdrage? vrije gift

Aanmelden vooraf via
depelgrim@bernardusparochie.nl
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Theeconcert Ariosto Ensemble

op zondag 15 maart om 15.30 uur in het
Witte Kerkje

Madrigaal-programma RIME D'AMORE:
Italiaanse madrigalen en hun literaire
bronnen.

Meer informatie is te vinden op de website van
de St. Theeconcerten:
ConcertenWittekerkje.com/, of telefonisch te
verkrijgen (06-1648 0565) of via e-mail
(TheeconcertenTerheijden@gmail.com)

COOOOQOOOOOVOOOVOOOOOOOOOO0O00
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tkwedstrijd - Kom,

Houdt u van bakken? Staat uw oven regelmatig vol met
geurige taarten? Dan mag u deze kans niet missen! Op
zaterdag 30 mei organiseren wij een gezellige
bakwedstrijd. Laat uw creativiteit de vrije loop,

) F\ verras de jury met uw smaakvolle ’
creaties.
SN -
e

Natuurlijk zijn proevers ook van harte welkom.

We maken er een feestelijke middag van met een
mooi programma. Later vertellen we daar meer over.
Neem regelmatiq een kijkje op onze Facebookpagina
voor meer informatie.

B¢
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De verwondering gaande houden

Op een morgen zie ik hem vanuit het bijkeukenraam onbeweeglijk zitten, tussen de kale takken van
de kornoelje. Ook ik probeer me niet te bewegen en alleen maar te kijken. Voordat ik er erg in heb,
springt het diertje met een gemak alsof het niets is naar de trompetboom; nog dichter bij het raam.
Na een paar seconden rondsnuffelen, stilzitten en alert om zich heen kijken, roetsjt de eekhoorn (u
hebt het vast al begrepen) langs de boomstam naar beneden en verdwijnt uit mijn zicht.

Met enige regelmaat zie ik zo’n roodbruine spring-in-'t veld in onze tuin. En toch blijft het elke keer
bijzonder. De meeste indruk maakt de roodbruine pluizige staart, zowel qua afmeting als functie. Dat
deze nodig is bij het sturen en evenwicht bewaren, was mij bekend. Toen ik las dat de staart bij regen
als paraplu wordt gebruikt, dacht ik: dat noem ik nog eens het nuttige met het aangename verenigen!
Tussen het opmerken en zien verdwijnen van de eekhoorn zaten hoogstens een paar minuten. Lang
genoeg om erbij stil te staan en bewogen te zijn.

Terugkijkend dacht ik: misschien is het goed om een ervaring als deze mee te nemen, de dag door. Als
manier om de verwondering gaande te houden over Gods schepping en Zijn schepselen. Maar ook om
mijzelf een spiegel voor te houden. In het Bijbelboek Spreuken staat het advies wijs te worden door te
kijken naar de vlijtige mier. Wat kan ik leren van de eekhoorn? Ik denk aan lichtvoetigheid als
tegenwicht voor mijn gevoelige, serieuze inslag. Lichtvoetigheid, in de zin van oog houden voor ‘licht
en lucht’ in mijn gaan en staan, in mijn doen en laten. De zachte staart van de eekhoorn kan mij helpen
herinneren aan het belang van een mild gemoed, van ‘uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend.’ Die
pluimstaart laat mij zien dat mildheid, stuurmanskunst en balanceren prima samengaan. Ik kan er zelfs
onder schuilen.

Waarover kunt u zich verwonderen en wat doet dat met u? Neemt u zo’n ervaring mee de dag door?
Praat, schrijft of droomt u erover? Verhalen met elkaar delen is een groot goed. De kwetsbaarheid die
het vraagt — ook van mij, hier in dit kerkblad - is kostbaar. In vertrouwen te durven delen, schept
verbondenheid. Meer dan eens kan het verhelderen en helen.

Dieren kruisen wel vaker mijn pad, ook letterlijk. Kortgeleden stak een pauw slechts een paar meter
voor mijn fiets de weg over. Niet kalm en gracieus zoals ik mij herinner uit eerdere ontmoetingen met
deze schoonheid, maar gehaast: het bovenlichaam schoksgewijs voor zijn voeten uit. In mijn
verbeelding (en die is rijk) zag ik ‘'m denken: het is beter om even te wachten, maar ik probeer het
toch... Zou het een mens zijn geweest, dan was de kans groot dat ik op z'n minst geirriteerd had
gereageerd. In dit geval zag ik de humor ervan in: ik moest in de remmen, hij in de benen. In het
christendom wordt de pauw soms gezien als een symbool van opstanding en eeuwig leven, vanwege
de jaarlijkse rui waarbij hij zijn oude veren afwerpt en nieuwe krijgt. Verwondert ga ik voort, onderweg
in de 40-dagentijd met de belofte van Pasen.

Jolanda Vos - van der Linde,
pastoraal medewerker
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_, — - Stichting Vrienden van DHAN

Een sterke vrouw

In het kader van de financiéle ondersteuning die Vrienden van DHAN geeft voor bijscholing van de
kinderen in Zuid-India, schrijven wij vaak over hun schoolactiviteiten. Dit keer schrijf ik een stukje
vanuit het perspectief van één van de moeders van die kinderen.

Wij zijn in het dorpje Appanenthal, gelegen in het district
Ramanathapuram. Daar woont Vengalamudaiyal, een veerkrachtige
alleenstaande moeder en toegewijde boerin. Het leven was haar niet
gunstig gezind toen haar man haar verliet en zij alleen achterbleef
om haar kinderen op te voeden en het gezin te onderhouden met
nauwelijks 1 hectare landbouwgrond. Hier verbouwde zij rijst,
chilipepers en gierst om rond te komen, maar dat was allesbehalve
gemakkelijk. Tussenhandelaren domineren de lokale markten.
Daardoor is het voor boeren in het algemeen moeilijk om een eerlijke
prijs te krijgen voor hun oogst. Voor vrouwen is het simpelweg
onmogelijk, en bovendien moest zij ook nog de transportkosten
betalen. Kortom, hierdoor was het bijna onmogelijk om haar gezin te
onderhouden.

DHAN Foundation heeft boerenstandsorganisaties opgezet, een beetje te vergelijken met de LTO en
haar regionale afdelingen in Nederland. Alles veranderde voor Vengalamudaiyal toen zij lid werd van
de Muthukulathur Kalanjia Jeevidam Farmers Producer Company Limited, een boeren-
producentenorganisatie (FPO) die wordt gepromoot door de DHAN Foundation. Via dit platform vond
ze niet alleen een ondersteunende gemeenschap, maar ontdekte ze ook nieuwe mogelijkheden voor
een eerlijke en transparante afzet van haar producten.

De kracht van ethische marketing

Voor het eerst verkocht Vengalamudaiyal 21,5 zakken rijst rechtstreeks via de FPO. De resultaten
waren opmerkelijk: ze verdiende 31400 roepies per zak, vergeleken met de lokale marktprijs van tarief
van %1350 per zak. Door het wegvallen van 8% commissie bespaarde ze aanzienlijk op de kosten.
Bovendien zorgde de logistieke ondersteuning van de FPO's ervoor dat haar transportkosten met 340
per zak daalden. In totaal leverden deze voordelen haar ¥4515 (= € 42) extra inkomsten op - een
financiéle reddingsboei voor haar gezin.

Voor Vengalamudaiyal is het heel belangrijk om te weten dat haar producten rechtstreeks bij de
consument terechtkomen. Het gaat niet alleen om financieel gewin, maar ook om het herwinnen van
waardigheid en controle over haar harde werk. En wat heel mooi is, dit is ook een inspiratie voor de
volgende generatie. Haar zoon, die eerder sceptisch stond tegenover de landbouw, vond hernieuwde
interesse en hoop in de biologische landbouw. De band van het gezin met Jeevidam FPO zorgde voor
optimisme en een visie op een betere, duurzame toekomst.

Elke extra roepie die via directe aankoop wordt verdiend, biedt de broodnodige financiéle verlichting
en inspiratie om ondanks tegenslagen door te gaan met boeren. Het succes van ethische marketing-
praktijken geeft niet alleen Vengalamudaiyal een boost, maar inspireert ook haar collega-boeren. Het
is een bewijs van de kracht en vastberadenheid van boeren die volharden onder moeilijke
omstandigheden. Het herinnert ons ook aan de kracht van gemeenschapsinitiatieven om een betere
toekomst voor de komende generaties te creéren.

Haar reis is niet alleen een succesverhaal, het is een baken van hoop voor talloze boeren die ernaar
streven om moeilijkheden te overwinnen en een duurzaam bestaan op te bouwen.

De Vrienden van DHAN bouwen mee aan een rechtvaardiger en duurzamere samenleving en wij kunnen
dat dankzij uw financiéle steun. Blijft u ons helpen?
U kunt doneren op Bankrekening: IBAN NL77 RABO 0120 2603 36.
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Lage Zwaluwe

Kerkgebouw:
Kerkstraat 49, Lage Zwaluwe
Postadres: Schoven 1

4926 DR Lage Zwaluwe

Scriba:
Kees Groeneveld
Schoven 1, tel. 06 = 11 41 27 80

Bankrekeningnummers:

Bankrekening College van Kerkrentmeesters:
NL40 RABO 0373 7073 55 of

NL77 RABO 0126 7069 56

t.n.v. Protestantse gemeente te Lage Zwaluwe

Bankrekening kerkblad:
NL40 RABO 0373 7074 52
t.n.v. Protestantse gemeente te Lage Zwaluwe

Bankrekening solidariteitskas:
NL31 RABO 0373 7075 17 t.n.v. Protestantse
gemeente te Lage Zwaluwe

Bankrekening De Cantorij:
NL 96 RABO 0373 7428 19
t.n.v. PG Lage Zwaluwe Cantorij

Bankrekening Diaconie:

NL74 RABO 0373 7105 26

t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente
Lage Zwaluwe

Terheijden — Wagenberg

Kerkgebouw:
Hoofdstraat 1, Terheijden

Scriba:
Annette Houtekamer - van Dam

Hartelweg 22, tel. 076 - 5870320

Bankrekeningnummers:

Bankrekening College van Kerkrentmeesters:
NL73 RABO 0373 7298 47

t.n.v. CvK Beheer Protestantse gemeente
Terheijden - Wagenberg

Bankrekening Diaconie:

NL96 RABO 0373 7392 30

t.n.v. Diaconie van de Protestantse gemeente
Terheijden - Wagenberg
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Bericht vanuit geestelijke verzorging SOVAK

Op weg gaan

Dit jaar is ons thema bij de
vieringen ‘Op weg gaan’ ofwel
reisverhalen. Dit willen we
bewoners ook laten ervaren,
samen op reis gaan. Samen met
mijn collega, van de
ontspanningsdienst, zijn we
met 7 bewoners van SOVAK op
19 januari op kerkepad gegaan.
We gingen naar Oudenbosch en
hebben een bezoek gebracht
aan de Basiliek.

Wat een bijzonder uitstapje was
dat. Weer iets heel anders dan
naar de Intratuin of Avri met de
kerst of naar de Ezelshoeve,
waar af en toe nog een groepje
naar toe gaat. Dit is nog een
uitwerking van ons collectedoel
van 2023/2024.

Hoe zag deze dag eruit?

Er kwam 1 bewoner uit Zevenbergen, 4 bewoners van de dagbesteding op het Gruijtplein en we haalden
2 bewoners op bij de Polderstraat. Onder andere Nab, altijd in voor een bezoek aan een mooie kerk.
Maggie reed de SOVAK-bus en ik mocht mee als ‘reisleider’.

In de ijzige kou werden we warm ontvangen, door een leuke mevrouw, onze gids. Zij kon ontzettend
veel vertellen over de Basiliek. Ook mochten we allemaal een kaarsje aansteken, waarbij we het liedje
van het licht zongen. En we mochten de bel luiden, daarbij zongen we het liedje van de bel.

Toen we een uur hadden geluisterd, rondgelopen en alles goed hadden bekeken, gingen we naar de
overkant. Daar mochten we mee lunchen in het Thomashuis van Oudenbosch. Daar wonen 9 mensen
met een verstandelijke beperking. Met de ondernemers Ad en Helma Huismans ben ik bevriend. Ze
komen soms met een groep naar onze vieringen op de zaterdagavond, vooral met Kerst en Pasen. Er
woont een aantal oud bewoners van SOVAK. Het was een gezellig samenzijn en een mooi weerzien,
waarbij veel verhalen werden gedeeld.

Zo wil ik samen met bewoners werken aan
ervaringen die verbinden en betekenis geven. Met
de Bedevaart in mei gaan we met meer
deelnemers. Die dag maken we naast de SOVAK-
bus gebruik van vervoer door Stichting Rolerisuit

in Breda, ons collectedoel dit jaar. Zo mooi dat als

ik voor mag gaan in de dienst in Lage Zwaluwe of !
Terheijden, dit doel ook als collectedoel op het %
rooster staat. Een mooie manier om de verbinding |
tussen SOVAK en de Protestantse gemeente tot |
uiting te brengen.

Lianne van der Wel - van Reeuwijk
Geestelijk Verzorger op SOVAK
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