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Predikant 

Ds. Marijn Gilhuis 

Amerweg 2A, 4926 CZ Lage Zwaluwe 

T: 0168 - 85 34 45 / 06 - 18 31 56 90 

E: marijngilhuis@gmail.com  

 

Kerkelijk medewerker 

Jolanda Vos - van der Linde 

Kapucijnenhof 10, 4904 RB Oosterhout 

Werkdagen: dinsdag en woensdag 

T: 06 - 22289713 

E: jolandavos.kerkwerk@gmail.com 

 

Protestantse gemeente Lage Zwaluwe 

E:  info@protestantsegemeentelagezwaluwe.nl 

W: www.protestantsegemeentelagezwaluwe.nl 
 

Voorzitter: Ad Verdoorn 

Kerkstraat 57, 4926 CV Lage Zwaluwe 

T: 06 – 30702705 

E: ad.verdoorn@noa-advies.nl  

 

Scriba: Kees Groeneveld 

Schoven 1, 4926 DR Lage Zwaluwe 

T: 06 – 11 41 27 80 

E: scribalz@outlook.com 

Contactpersoon Rouw- en Trouwdiensten in Lage Zwaluwe: Nelleke ten Haaf   T: 06-81893074 

 

Protestantse gemeente Terheijden - Wagenberg 

E:  info@pkn-terheijdenwagenberg.nl 

W: www.pkn-terheijdenwagenberg.nl 
 

Scriba en vicevoorzitter: Annette Houtekamer – van Dam 

Hartelweg 22, 4825 BZ Breda 

T: 076 - 5870320 

E: jaapannettehoutekamer@ziggo.nl 
 

 

 

 

De foto op de voorpagina is gemaakt door Ad Verdoorn  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Redactie 

Loes van der Eijk 
  

 

Dit kerkblad is een uitgave van de Protestantse gemeente 

De Verbinding te Drimmelen 

 

Kopij februarinummer inleveren tot 20 januari 2026 

kerkblad.de.verbinding@gmail.com 

 

mailto:marijngilhuis@gmail.com
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Van de redactie 

 

 

Kijk voordat u dit leest nog eens even naar de voorpagina. Een foto met een verhaal. De eerste 

dienst in de vernieuwde kerkzaal. In de hoeken kun je zien dat er nog een paar draadjes afgehecht 

moeten worden maar in de kern klopt het.  

Wat ik ook zo mooi vind aan deze foto is dat de mensen bij elkaar zitten, echt als één gemeente. Ook 

als het voor u nog even wennen is om niet meer in dezelfde bank te kunnen zitten als vroeger, zie 

het als een kans en schuif aan, probeer eens waar u het scherm het beste kunt zien, waar het geluid 

het duidelijkst is, waar u het beste licht heeft op uw kerkboek, maar vooral: ga eens fijn naast 

iemand zitten.  

 

Loes van der Eijk 
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Kerkdiensten 
 

 

Meerijden gezamenlijke kerkdiensten: 
 

- Wilt u vanuit Terheijden meerijden naar  

Lage Zwaluwe, neem dan contact op met 

Annette Houtekamer, tel. 076 – 58 70 320. 

- Wilt u vanuit Lage Zwaluwe meerijden naar 

Terheijden, neem dan contact op met  

Reina Faasen, 0168 – 48 30 20. 

In Lage Zwaluwe is er ook een meerij-app. 

U kunt u aanmelden bij Nelleke ten Haaf,  

06 – 81 89 30 74. 

 
 

Zondag 11 januari   
 

 

Eerste zondag na Epifanie 

 

Terheijden 

10.00 uur: mw. I. Verberk 

Diaconiecollecte: KIA Noodhulp Oekraïne  

 

 
 

Zondag 18 januari   
 

 

Tweede zondag na Epifanie 

 

Lage Zwaluwe 

10.00 uur: ds. M. Gilhuis 

Viering van het Heilig Avondmaal 

Bevestiging van ambtsdragers 

Diaconiecollecte: Voedselbank Made Groente 

en Fruit  

 

 
 

Zondag 25 januari   
 

 

Derde zondag na Epifanie 

 

Terheijden 

10.00 uur: ds. M. Wagenvoorde 

Diaconiecollecte: DHAN 

 

 
 

Zondag 1 februari   
 

 

Vierde zondag na Epifanie 

 

Lage Zwaluwe 

10.00 uur: ds. W. de Jong 

Diaconiecollecte: Tools to Work 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Zondag 8 februari   
 

 

Vijfde zondag na Epifanie 

 

Terheijden 

10:00 uur: ds. S. Nieuwenhuizen 

Diaconiecollecte: Annahuis Breda 

 
 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 

 

 

   

Diensten in de Ganshoek 

     Lage Zwaluwe 
 

 

De diensten zijn in de ontmoetingsruimte van de 

Ganshoek. De diensten zijn voor iedereen 

toegankelijk.  

U bent van harte welkom! 

 

Zondag 11 januari 

18.30 uur: dhr. K. Groeneveld 

De collecte is voor de Kerkvoogdij 
  

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 

 

 

 

 

   

SOVAK vieringen 

      
 

De vieringen zijn in het Activiteitencentrum 

Gruijtplein, Koningsveld 1, 4844 TR Terheijden.  

U bent van harte welkom! 

 

Viering op zaterdag 17 januari om 19.00 

uur. Mw. S. Vos 

 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

Bij de voorpagina 
 

Deze foto is genomen bij de feestelijke 

ingebruikname van de vernieuwde kerkzaal in 

Lage Zwaluwe op 14 december 2025.  
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Wat niet in de preek past – over het 
Kerstverhaal van Matteüs 

 

Tijdens de dienst van de Kerstochtend stonden 

we stil bij het Kerstverhaal van Matteüs en 

Johannes. Ieder vertelt het verhaal van Jezus’ 

komst op een heel eigen manier. Bij Johannes 

schijnt Gods Licht door alles heen. De wereld 

wordt een bezielde wereld waar we Gods licht 

en liefde kunnen zien. Matteüs probeert het 

verhaal van Jezus zo te vertellen dat we daarin 

de vervulling van de schriften zien. Jezus komt 

niet zomaar ‘uit de lucht vallen’ maar is al eerder 

aangekondigd. Daartoe bouwt Matteüs zijn 

evangelie zorgvuldig op, langs lijnen van de 

Joodse schriften zoals we die kennen in het 

Oude Testament. Zo heeft Matteüs 5 blokken 

met redevoeringen (Matteüs 5 tot 7 de 

Bergrede; 10 de uitzendingsrede; 13 de 

gelijkenisrede; 18 de gemeenterede; 23 tot 25 

de rede over de laatste dingen). Het zijn 

evenzoveel redens als boeken in de Tora 

(Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en 

Deuteronomium). 

In Matteüs 2 valt op dat in dat gedeelte tot drie 

keer toe de schriften vervuld worden: als de 

wijzen vragen wat de ster betekent (verwijst 

naar Bethlehem); als Jozef, Maria en Jezus naar 

Egypte vluchten (en zie hier hoe Jezus ook de 

weg van het volk Israël gaat) en tot slot bij de 

het doden van de kinderen van Bethlehem 

(‘Rachel die weent over haar kinderen’). 

Verderop in Matteüs kom je vaker tegen dat 

dingen gebeuren ‘opdat in vervulling gaat wat 

staat in…’ en dan volgt een passage uit het Oude 

Testament.  

Tot slot, over de wijzen en hun geschenken. Eén 

verband noem ik (al zijn er meerdere). Dat is 

een verbinding in Matteüs zelf. Zoals de wijzen 

uit de wijde wereld komen met geschenken aan 

het begin van het evangelie, zo worden de 

volgelingen van Jezus op weg gestuurd aan het 

einde van het evangelie: ‘Ga dus op weg en 

maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen 

te dopen in de naam van de Vader en de Zoon 

en de Heilige Geest, …’ (Matteüs 28: 19). Zoals 

de wijzen heel de wereld vertegenwoordigen, zo 

is het Evangelie voor heel de wereld bestemd. 

De kring is rond. Een inspirerende gedachte! 

 

ds. Marijn Gilhuis  

 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 

 

 

 

 

 

 

 
 
Bij de kerkdiensten 

 
 
 

18 januari – Vieren van het samengaan 

tot de Protestantse Gemeente De 

Verbinding 

We vieren de 18e dat we één kerkelijke 

gemeente zijn geworden. Het samengaan van 

de PKN Lage Zwaluwe en Terheijden -

Wagenberg tot de Protestantse gemeente De 

Verbinding te Drimmelen is op 22 december 

juridisch vastgesteld. Tijdens de dienst op 18 

januari zullen we dit liturgisch vieren. Tijdens 

deze dienst zullen dhr. Jan Vonk en mw. Cocky 

Bongers afscheid nemen als diaken en mw. Joke 

Geerse als ouderling. 

Daarnaast zullen de andere kerkenraadsleden 

opnieuw geïnstalleerd worden als ambtsdragers 

van de kerkenraad van de Protestantse 

gemeente De Verbinding te Drimmelen. Het 

gaat om dhr. Ad Verdoorn (voorzitter, ouderling 

kerkrentmeester), mw. Annette Houtekamer 

(scriba, ouderling kerkrentmeester), dhr. Kees 

Groeneveld (diaken), mw. Wietske Brenters 

(ouderling), mw. Nelleke ten Haaf (ouderling), 

mw. Nel Eerstermans (ouderling), mw. Annie 

Meijer (diaken), dhr. Peter Kraak (ouderling 

kerkrentmeester). Dhr. Dick van der Eijk 

noemen we hier, hij zal node worden gemist in 

de kerkenraad waar hij graag deel van was 

geweest.  

We lezen Psalm 84 en Johannes 2: 1 -11. De 

lezing van de zondag is over de bruiloft te Kana. 

Jezus begint aan zijn optreden. Wat komt Jezus 

brengen? Wat hebben mensen nodig?  

Een feestelijke dienst, met ruimte voor 

dankbaarheid voor de inzet van velen en een 

ruime blik vooruit vanuit een vast vertrouwen in 

God en Jezus die gekomen is.    

 

ds. Marijn Gilhuis 

 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
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Uit de kerkenraad 
 

Samenvatting notulen van de  

gezamenlijke kerkenraadsvergadering 

9 december 2025 

 

Dominee Marijn Gilhuis opent de vergadering 

met een korte overdenking, waarbij hij zich 

baseert op de Bijbeltekst uit Jesaja 40: “Troost 

mijn volk, zegt jullie God.” Vanuit deze woorden 

maakt hij de verbinding naar het werk van 

Marieke Lucas Rijneveld, die een gedicht schreef 

over een plek van troost. In haar poëzie 

benadrukt zij dat wij allemaal, op verschillende 

momenten, zowel troostzoekers als troost-

gevers kunnen zijn. 

Dominee Gilhuis hoopt dat onze gerestaureerde 

kerk in Lage Zwaluwe zo’n plek van troost mag 

zijn voor iedereen die dat nodig heeft. 

Aansluitend op deze overdenking gaat hij voor 

in gebed, waarmee hij het moment van 

bezinning en verbinding afrondt. 

 

Wij hebben de namen van de personen die de 

fusieakte op 22 december 2025 gaan tekenen 

vastgelegd. 

Verder is gesproken over het programma, zodat 

er wat extra aandacht en feestelijkheid rondom 

dit samengaan is. Gemeenteleden worden zowel 

mondeling (bij de mededelingen) als via de e-

mail uitgenodigd. 

Er zijn afspraken gemaakt over een hapje en 

drankje voor de nieuwjaarsbijeenkomst na 

afloop van de dienst van 4 januari. 

Eveneens hebben we afgesproken wie er tijdens 

de nieuwjaarsreceptie van de Gemeente 

Drimmelen vanuit de kerkenraad de stand in 

sporthal Rietgors in Lage Zwaluwe zullen 

bemensen. 

 

Diaconie 

Vanuit de diaconie wordt de afronding van het 

project voedseldozen ingebracht. Er is € 1330,- 

over van het voedseldozenbudget. Voorgesteld 

wordt om 50 Jumbo bonnen van € 25,- aan te 

schaffen (5 jaar geldig) en het resterende 

bedrag van € 80,- te besteden aan groente- en 

fruittassen. De kerkenraad gaat hiermee 

akkoord. Voor deze tassen komen ook giften 

binnen van gemeenteleden. 

 

Een gemeentelid heeft uitgesproken het te 

betreuren dat dit jaar de kerstattentie vanuit 

oecumenisch verband in Lage Zwaluwe geen 

presentje is maar alleen een groet. Helaas is dat 

een gevolg van het gebrek aan menskracht 

binnen de parochie. Voor de gemeenteleden van 

onze kerk in Lage Zwaluwe zal de attentie nu 

worden gegeven met Pasen. 

 

Ouderlingen 

De ouderlingen willen het jaarthema belichten 

tijdens Advent, de Veertigdagentijd, de Stille 

Week, Pinksteren en mogelijk bij andere 

diensten met Marijn of de commissie eredienst. 

Extra activiteiten zijn voorlopig niet gepland.   

 

Tijdens de vergadering is het belang van 

bezinning op onze houding ten opzichte van 

oecumene benadrukt. De centrale vraag luidt: 

wat willen wij als gemeente met de oecumene? 

Hierbij is het van belang om te bepalen of we 

ons actief willen inzetten voor oecumenische 

samenwerking, en zo ja, op welke wijze dit het 

beste kan worden vormgegeven. 

 

De Gedachtenisdienst werd gekenmerkt door 

een grote opkomst en een warme sfeer. Veel 

gemeenteleden waren aanwezig om samen stil 

te staan bij het verlies en dierbaren te 

herinneren. De dienst bood ruimte voor 

bezinning en gezamenlijkheid, wat door velen 

als waardevol werd ervaren. 

 

Het afscheid van Leander werd vormgegeven in 

een mooie, warme dienst. Er werd aandacht 

besteed aan zijn bijdrage aan onze kerkdiensten 

en het persoonlijke afscheid. Gemeenteleden 

konden hun waardering uitspreken en samen 

stilstaan bij zijn vertrek, wat zorgde voor een 

betrokken en emotionele sfeer. 

 

Kerkrentmeesters 

De kerkrentmeesters gaven een update van de 

verbouwing.  

De Kerkenraad heeft de tarieven voor de beide 

begraafplaatsen in Lage Zwaluwe en Terheijden 

goedgekeurd.  

Over de berekening van een tarief bij rouw en 

trouwdiensten zal worden overlegd. In Lage 

Zwaluwe is een tarief gebruikelijk en in 

Terheijden niet. 

De kerkbalans-brieven zullen worden opgesteld 

voor beide gemeentes. 

 

Oecumene 

Dominee Marijn Gilhuis heeft met Petra 

Mergaerts afgestemd hoe om te gaan met de 

nieuwe vorm van de parochie en hoe we de 

oecumene kunnen vormgeven.  De gezamen-

lijke diensten op de hoogtijdagen zijn fijn. Er 

wordt gestreefd naar een aanpak die met 

efficiënte inspanning het meeste oplevert. Het is 

aan de kerkenraad om hierover in gesprek te 

gaan en een duidelijke richting te bepalen. 
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Zodra de kerkenraad tot een besluit is gekomen, 

kan de werkgroep oecumene met deze uitkomst 

aan de slag om concrete stappen te 

ondernemen. We zullen dit op de agenda van 

januari zetten. 

 

Gesprekskringen 

De gesprekskring over de magie van het geloof 

is door drukte naar 2026 verplaatst. Hetzelfde 

geldt voor de gesprekskring voor jongeren. 

 

De notulen en de aktielijst van de vorige 

vergadering zijn besproken en goedgekeurd. 

De ingekomen stukken zijn gelezen en 

doorgenomen. 

 

De vergadering wordt gesloten door Annette, 

met een gebed uit de gebedenbundel ‘Dan nog’ 

van Huub Oosterhuis. Het eerste couplet luidt:  

 

Gij die niemand naar de ogen ziet, 

die door geen geld, geen offers om te kopen zijt, 

en die U door geen lied misleiden laat, 

maar die ons ziet zoals wij zijn  

 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 

 

  
 

 
Mededelingen Diaconie 

       

In de komende diensten is de diaconiecollecte 

voor de volgende doelen. 

 

11 januari KIA Noodhulp Oekraïne  

Hulp voor slachtoffers en ontheemden 

De oorlog in Oekraïne heeft het leven van veel 

inwoners op zijn kop gezet. Huizen zijn 

verwoest, de infrastructuur is ontwricht en veel 

mensen kampen met angst en verdriet. Samen 

met de lokale kerken en partnerorganisaties 

biedt Kerk in Actie hulp. 

Kwetsbare families kunnen terecht bij regionale 

hulpcentra. Er zijn daar speelplekken voor 

kinderen, zodat ze hun zorgen even kunnen 

vergeten, en er is traumahulp.  

Om het gezinsinkomen aan te kunnen vullen, 

krijgen vrouwen steun bij het starten van een 

eigen bedrijfje. 

 

18 januari Groente en Fruit voor de 

Voedselbank in Made 

Eens in de vier weken wordt er door een 

vrijwilliger ingekochte groenten en fruit 

geleverd aan de voedselbank. Deze aanvulling 

wordt zeer gewaardeerd door de medewerkers 

van de voedselbank.  

 

Het is een 

aanvulling op het 

levensmiddelen-

pakket. Hierdoor 

wordt het voor de 

afnemers van de 

Voedselbank 

mogelijk om verse 

groenten en fruit te krijgen. Deze collecte wordt 

daarom van harte aanbevolen. 

 

25 januari DHAN 

Onderwijs wordt wereldwijd erkend als een 

krachtig middel om armoede te doorbreken, 

omdat het mensen voorziet van de 

vaardigheden en kansen die noodzakelijk zijn 

voor economische groei en persoonlijke 

ontwikkeling. De DHAN Foundation zet zich 

sinds 2022 met het HELP-programma in voor 

het uitroeien van armoede door het verbeteren 

van de toegang tot kwalitatief onderwijs, onder 

meer via modelgemeenschapsscholen, aan-

vullend onderwijs, virtuele ondersteuning en het 

opzetten van bijscholingscentra, met een 

speciale focus op kinderen uit economisch 

zwakkere groepen. Deze bijscholingscentra zijn 

nodig omdat er hiaten zijn in de leer- en 

onderwijsprocessen op overheidsscholen. Maar 

ook omdat de kinderen ongeletterde/slecht 

geletterde ouders hebben die hen niet kunnen 

helpen met hun huiswerk. Voorts is er gebrek 

aan ondersteuning voor trage leerlingen op 

scholen mede omdat er een onevenwichtige 

leerling-leraar-verhouding is, hele grote 

klassen, die dan weer leiden tot automatische 

afronding van lessen ondanks gebrek aan 

kennis. DHAN Foundation heeft nu meer dan 

200 bijscholingscentra actief, met name in de 

regio's waar de ouders migrerende stammen, 

nomaden, stedelijke dagloners en landelijke 

landloze boeren zijn. Deze bijscholingscentra 

vullen niet alleen de leerprocessen aan, maar 

dienen ook als een veilige plek voor de kinderen 

na schooltijd. De schoolmaaltijd is vaak de enige 

maaltijd op die dag. DHAN heeft een robuust 

systeem voor het monitoren en evalueren van 

de voortgang van de studenten en de doel-

treffendheid van het bijscholingsprogramma. 

Gegevens over aanwezigheid, leerprestaties en 

sociaal-emotionele ontwikkeling worden 

systematisch verzameld. Feedback van 

studenten, ouders en docenten wordt actief 

gezocht om de kwaliteit van onderwijs en 

begeleiding voortdurend te verbeteren. 
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1 februari  

Tools to Work 

 

Gered gereedschap om ermee te kunnen 

werken 

Heeft u gereedschap dat u niet meer nodig 

heeft, en het is zinvol om het te hergebruiken? 

Achter in de kerken staat een kist voor oud en 

nog op te knappen waardevol gereedschap. Een 

groot deel van het gereedschap wordt 

gerepareerd en gebruikt in werkplaatsen. Daar 

vinden mensen met een lichamelijke beperking 

zinvolle arbeid. 
 

Een deel van het geredde gereedschap gaat in 

een krat naar de bevolking in armere landen die 

dit goed kunnen gebruiken. De collecte-

opbrengst wordt gebruikt voor de kosten van 

reparatie en verzending. 

 

Helpt u mee om alle collecten tot een 

succes te maken? Hartelijk dank! 
 

U kunt de collecten ook steunen door uw gift 

over te maken naar de bankrekening van de 

diaconie van uw gemeente: 
 

NL74 RABO 0373 7105 26 t.n.v. Diaconie 

Protestantse gemeente Lage Zwaluwe o.v.v. 

collecte zondag + datum 
 

NL96 RABO 0373 7392 30 t.n.v. Diaconie van 

de Protestantse gemeente Terheijden -

Wagenberg, o.v.v. collecte zondag + datum 
 

Deze worden ook na iedere online viering 

getoond. U mag natuurlijk ook uw collecte-

bonnen inleveren bij één van de diakenen. 
 

Hartelijk dank voor uw aandacht, moeite en 

bijdrage! 
 

Namens de diaconie, 

Annie Meijer 
 

 

Bloemengroeten 
Lage Zwaluwe en  

Terheijden - Wagenberg 

 

 

Iedere week staat er een mooi boeket bloemen 

op de avondmaalstafel in Lage Zwaluwe of in 

Terheijden. De boeketten voor de bloemen-

groeten in Terheijden - Wagenberg en in Lage 

Zwaluwe, en ook de bloemengroet vanuit de 

Ganshoek, worden iedere week geschonken 

door gemeenteleden. Na afloop van de 

kerkdienst worden de bloemen als groet, 

namens de kerk, naar één van onze 

gemeenteleden gebracht. 

 

… en u weet het: mocht u/jij zelf iemand weten 

die een steuntje in de rug kan gebruiken, 

vergeet niet te bellen of te mailen naar Annie 

Meijer, telefoon 06 - 49 99 26 17 of e-mail 

annie.meijer.berends@gmail.com 
 

Vanuit Terheijden - Wagenberg krijgen 

gemeenteleden een bloemetje naar aanleiding 

van een verjaardag vanaf 75 jaar en ouder, bij 

een bijzondere gelegenheid, bij ziekte of 

zomaar. Er worden ook regelmatig extra 

bloemen bezorgd. 
 
 

 
  

 

Mededelingen 

Kerkrentmeesters 
 

Protestantse gemeente De Verbinding 

Vanaf 2026 vormen we officieel de Protestantse 

gemeente De Verbinding in Drimmelen. We 

hebben nagedacht over wat kerk-zijn betekent; 

voor de één is dat samen de liturgie vieren, voor 

de ander zorg voor elkaar, ieder beleeft het op 

zijn eigen manier, maar over één ding zijn we 

het roerend eens: de kerk doet ertoe. 
 

Actie Kerkbalans 

‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’ is het 

thema van de actie kerkbalans 2026. 

De kerk is er bij belangrijke momenten en kan 

blijven bestaan dankzij financiële steun van 

leden. Actie Kerkbalans, onze jaarlijkse 

inzamelingsactie, loopt in 2026 van 10 t/m 24 

januari. Uw bijdrage helpt ons kerkdiensten, 

pastorale zorg en het openhouden van 

gebouwen mogelijk te maken — elke gift telt. 
 

Praktische zaken 

Voorlopig doneert u op de oude rekening; 

nieuwe gezamenlijke bankgegevens volgen in 

februari en worden gecommuniceerd via 

kerkblad en website. 

Actie kerkbalans 2026 te Lage Zwaluwe wordt 

op een later moment gehouden.  
 

Let op: Een deel van uw gift is fiscaal aftrekbaar. 

Meer info: www.kerkbalans.nl/anbi 
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  Collectebonnen 
 

De collectebonnen zijn verkrijgbaar bij Arja 

Lomeijer, Flierstraat 75 en bij Loes van der Eijk, 

Schoven 3. 

De collectebonnen gaan per vel van 20 bonnen. 

De bonnen kosten 

* € 0,75 per bon – € 15,00 per vel 

* € 1,00 per bon – € 20,00 per vel 

Voor ieder die niet in staat is collectebonnen te 

komen halen, bestaat de mogelijkheid om ze 

thuis te laten bezorgen. Een telefoontje naar 

Loes van der Eijk, tel. 06 – 38 70 62 03 of naar 

Arja Lomeijer, tel. 06 – 55 56 28 05 is  

voldoende. 

U kunt het bedrag voor de collectebonnen 

contant betalen of overmaken op de bank-

rekening van het College van Kerkrent-

meesters: NL77 RABO 0126 7069 56. 

De bonnen mogen ook tijdens de gezamenlijke  

diensten in Terheijden worden gebruikt. 

 

 Collectebonnen 
 

Voor collectebonnen kunt u terecht bij Annette 

Houtekamer of u stuurt een e-mail naar: 

kerkrentmeestersterheijden@ziggo.nl. 

De collectebonnen gaan per vel van 20 bonnen. 

We hebben twee soorten bonnen: 

* € 1,00 per bon – € 20,00 per vel 

* € 2,00 per bon – € 40,00 per vel  

Het bedrag voor de bonnen maakt u over op de 

bankrekening van het College van Kerk-

rentmeesters: NL 73 RABO 0373 7298 47. 

De bonnen mogen ook tijdens de gezamenlijke 

diensten in Lage Zwaluwe worden gebruikt. 
 

Namens het College van Kerkrentmeesters, 

Annette Houtekamer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Theeconcert met Ensemble Triptyque, op 

(dwars)fluit, harp en cello 

18 januari 2026 - 15.30 uur in het Witte 

Kerkje 

 

Tijdens het eerste Theeconcert van het nieuwe 

jaar 2026 musiceren de drie jongste musici van 

dit seizoen. 

 

Op 6 maart 2022, toen de ‘meiden’ nog maar 

16, 17 en 18 jaar oud waren, maakten ze in het 

Witte Kerkje als ensemble al veel indruk met 

hun muzikale spel, passie en uitstraling. Voor de 

St. Theeconcerten was dat reden genoeg om ze 

in hun jubileumserie terug te vragen. 

Het ensemble zelf is ook blij al voor de tweede 

keer in dit mooie kerkje te mogen komen spelen 

en het zal een gevarieerd programma ten 

gehore brengen met muziek van o.a.  J. Ibert, 

J. S. Bach, J. Jongen en M. Tedeschi. 

 

Maak kennis met het expressieve 

Ensemble Triptyque. 

Het ensemble bestaat uit de zussen Sarah en 

Merle van der Lijke, op fluit en harp, en Fama 

Koning op cello.  

Ze kennen elkaar van de Academie Muzikaal 

Talent. 

Hun sporen op muzikaal gebied hebben ze nu al 

zeer verdiend, waaronder diverse eerste prijzen 

en ieder afzonderlijk heeft ook opgetreden op 

een Kinderprinsengrachtconcert en bij Podium 

Witteman.  

Meer informatie is te vinden op de website van 

de Theeconcerten: ConcertenWittekerkje.com/ 

 

Reserveren en info:  

Per e-mail: 

TheeconcertenTerheijden@gmail.com // 

Telefonisch: 06-1648 0565 (Aggie)//  

Via de website Theeconcerten: 

ConcertenWittekerkje.com/contact 
 

 
 

  

mailto:TheeconcertenTerheijden@gmail.com
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=pEtSSFnFnu4wKM&tbnid=X0G515Ip7W-Y0M:&ved=0CAcQjRw&url=http://www.dorpskerkwoubrugge.nl/&ei=hEEhVMfKLoTgOpuPgOgI&bvm=bv.75775273,d.ZWU&psig=AFQjCNGlcnl30N_mPgo_tBS9Qs9koTyBww&ust=1411551980256038
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=pEtSSFnFnu4wKM&tbnid=X0G515Ip7W-Y0M:&ved=0CAcQjRw&url=http://www.dorpskerkwoubrugge.nl/&ei=hEEhVMfKLoTgOpuPgOgI&bvm=bv.75775273,d.ZWU&psig=AFQjCNGlcnl30N_mPgo_tBS9Qs9koTyBww&ust=1411551980256038
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Gespreksgroep ‘De magie 

van het geloof’ 
 

In de afgelopen nummers van De Verbinding 

heb ik de gesprekskring ‘De magie van het 

geloof’ aangekondigd. Er hebben zich een aantal 

mensen voor aangemeld, wat fijn is. Ik zal 

degenen die zich hebben aangemeld persoonlijk 

benaderen met data waarop we bij elkaar 

komen. Dat zal zijn vanaf medio januari.  
 

Vanwege een volle agenda is het mij niet gelukt 

om de kring nog in 2025 op te starten. Dat 

betekent wel dat het nog steeds mogelijk is om 

je aan te melden.  
 

In deze kring gaan we, aan de hand van het 

boek van Kees van Ekris ‘De Magie van het 

Geloof’ het gesprek aan over waar in de wereld 

om ons heen en in onze eigen levens tekenen 

van geloof en spiritualiteit zijn en wat het ons 

doet.  
 

Meer over het boek en de kring kun je lezen in 

De Verbinding van oktober, pagina 17 (te 

vinden op de site van PKN Lage Zwaluwe en 

Terheijden, bij tab ‘Kerkblad De Verbinding’)  
 

ds. Marijn Gilhuis 

 
 

Agenda 
 

januari 2026 

9 
Samen eten 
 

17.30 
uur 

 
Tuinzaal 

Terheijden 
 

13 Kerkenraad  
Tuinzaal 

Terheijden 
 

16 
Koffieochtend 

 
10 uur 

Tuinzaal 

Terheijden 
 

Vanaf 8 januari is het in Lage Zwaluwe weer 

wekelijks bijbellezen in de consistorie op 

donderdagochtend. Aanvang 9.00 uur. 
 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 

                                    
   

Namens de vrijwilligers van de Ganshoek 

hartelijk dank voor de collecte in de kerstdienst 

in de Ganshoek. Dit geld hebben wij gebruikt 

voor de brunch voor alleenstaanden op tweede 

kerstdag. Wij zijn er erg blij mee. 
 

Wim Groeneveld 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 

 

Nieuw jaar 
 

Vanaf deze plaats danken ds. Anne-Marie van 

der Wilt en ik u voor de bloemen die we 

afgelopen maand hebben ontvangen voor haar 

verjaardag en het bloemstuk met Kerst.  

Het meeleven door u op vele manieren (woord, 

gebed en gebaren) doet ons goed. Het is een 

lange weg die Anne-Marie gaat en we hopen nog 

steeds op een doorbraak in de behandelingen, 

maar zover is het helaas nog niet. 

Voor u wensen we al het goeds, gezondheid en 

Gods zegen in het nieuwe jaar dat voor ons ligt. 

 

Hartelijke groet, mede namens Anne-Marie,  

Marijn Gilhuis.   

 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 

 
 

 

 

 

 

Omzien naar elkaar  
 
 

Op allerlei manieren maken mensen dingen mee 

die ingrijpend zijn. Veel kunnen we zelf dragen, 

maar er zijn zaken die we graag delen met 

anderen, omdat het soms lastig kan zijn om 

alleen een weg te gaan. Daarvoor hebben we in 

onze gemeenten contactpersonen, bezoekers, 

ouderlingen, een kerkelijk medewerker en de 

predikant.  

Ieder kan op een eigen manier een ander 

ondersteunen, een gesprekspartner zijn. We 

zijn blij met de mensen die dit werk doen. Dat 

we op deze manier naar elkaar kunnen omzien 

en er voor elkaar zijn in de gemeente. Daarvoor 

is het wel nodig dat wij van het pastorale team 

weten wat er in de gemeente, bij u, speelt. 

Daarom, laat het ons weten als u bezoek nodig 

hebt, of als er dingen staan te gebeuren waarbij 

u wilt dat we betrokken zijn.  

U kunt contact opnemen met de ouderlingen en 

contactpersonen, maar ook direct contact met 

Jolanda Vos (jolandavos.kerkwerk@gmail.com) 

en/of mij opnemen (marijingilhuis@gmail.com;  

0618315690). 
 

Mede namens Jolanda Vos – van der Linde,  

Ds. Marijn Gilhuis 

 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 

 

 

 

 

mailto:marijingilhuis@gmail.com
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Akte van Samengaan getekend 
 

 

Op 22 december was het 

dan zover: na heel veel 

zorgvuldige gesprekken 

en samenwerking hebben 

onze beide gemeentes de 

akte van Samengaan 

getekend. 

 

Deze officiële bijeenkomst 

bestond uit mooie 

momenten van 

toespraken, zingen, 

bidden, het tekenen en 

tenslotte het samen 

vieren van dit moment. 

Hierbij enkele foto's, met 

dank aan Marcel Raafs. 

 

 

 

 

 

Onze grote dank gaat uit naar Notariskantoor Terheijden: notaris Niels Geerse, toegevoegd notaris Jan 

van Veggel en notarisklerk Susanne Sprangers. Ook zijn wij erg blij met de ondersteuning bij dit 

samengaan proces door Roelof van den Broek. 

  
Annette Houtekamer 
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Vernieuwd kerkgebouw 
 

De afgelopen zondagen hebben we in het 

hernieuwde kerkgebouw in Lage Zwaluwe 

kunnen vieren. Ieder heeft een eigen ervaring 

met de nieuwe inrichting. De een is 

uitgesproken enthousiast, een ander moet 

eraan wennen, en weer iemand anders is de 

oude vertrouwde plaats kwijt. Weer anderen 

hebben nog weer andere ervaringen. Het is 

begrijpelijk dat het voor velen wennen is. Ook 

al staan de veranderingen je aan, dan nog is het 

zoeken naar je eigen draai in het nieuw 

ingerichte kerkgebouw. 

Het is ook duidelijk dat het nog niet af is. Dhr. 

Ad Verdoorn heeft dat eerder al verteld. Dit zijn 

de veranderingen in de eerste fase. Er is nog 

best wat te doen, maar de grote lijnen zijn 

duidelijk. Het is verder een groeiproces, zoals 

dat mooi heet. De bedrading wordt weggewerkt, 

er komt een podium dat we kunnen verplaatsen 

als dat nodig is, een kunstwerk, nieuwe stoelen 

en een kapstok, om een aantal zaken te 

noemen. 

Dit alles neem niet weg dat de afgelopen weken 

en maanden door veel mensen ongelooflijk veel 

werk is verricht. Van aanvegen tot verven, 

slopen tot schoonmaken, berekenen tot op pad 

voor materiaal, van financiële bijdrage tot 

koffiezetten. 

Aan allen die hebben bijgedragen aan de 

verbouwing tot nu toe mijn hartelijke dank. 

Mooie en noeste arbeid hebben jullie allen 

verricht. Daarin schuilt een grote kracht van 

onze gemeenschap. Mij persoonlijk spreekt de 

nieuwe inrichting aan. De eredienst vieren voelt 

voor mij als voorganger dichterbij. Dat de 

ruimte ‘plooibaar is’ vergroot de mogelijkheid 

van hoe te vieren. De eerste dienst op 21 

december was een ontroerende dienst voor mij: 

we stonden dichtbij elkaar, in een bijna-kring, 

in de vreugde van het weer kunnen kerken en 

we droegen voelbaar de schrik en het verdriet 

om het overlijden van Dick van der Eijk. 

De nieuwe inrichting wordt verder voltooid. Als 

het zover is hopen we dan een ‘nieuwe opening’ 

van de kerk te kunnen vieren. Ik zie ernaar uit! 

 

ds. Marijn Gilhuis 

 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
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Wat is wijsheid? 

 

Afgelopen november was ik te gast op de koffieochtend in het Witte Kerkje in Terheijden. We spraken 

over tegeltjeswijsheden met als leidraad het maandblad Open Deur (november 2025). Het thema: ‘Mijn 

moeder zei altijd…’. Hoe maak je deze zin af, welke gedachte komt op, welke spreuk schiet door je 

heen? Na even nadenken kwamen de tongen los. Je kon thuis maar beter je handen laten wapperen, 

want ‘ledigheid is des duivels oor kussen’. Dat was vast dezelfde duivel die sliep tussen twee geloven 

op één kussen. We realiseerden ons dat familie-uitspraken generaties lang 

als estafettestokjes worden doorgegeven. Ook in het dialect waarmee je 

vertrouwd bent. In de verhalen kwam naar voren dat sommige uitspraken 

veel impact hebben gehad of nog steeds hebben. Sommige zou je liever 

loslaten in plaats van doorgeven. Andere uitspraken koester je als wijsheid-

voor-het leven. Boeiend om bij stil te staan. Goed om nog eens over te 

mijmeren, om met anderen over van gedachten te wisselen. Wat roepen 

tegeltjeswijsheden of familie-uitspraken in mij op, wat maken ze los? Wil ik 

er iets mee en zo ja, wat? 

Ter sprake kwam de wijsheidsliteratuur in de Bijbel, zoals in Spreuken, 

Prediker en Job. Daarin lezen we wat de mensen in het oude Israël als wijsheid beschouwden. De meest 

korte, kernachtige uitspraken zijn bedoeld om de lezers kennis bij te brengen en hen te laten nadenken 

over goed en kwaad. De kern is ontzag, eerbied voor God. Veel spreuken gaan over het dagelijks leven. 

Hoe oefen je de juiste levenshouding? Hoe ga je om met mensen? Zo is van Salomo opgetekend: 

‘Vriendelijke woorden geven mensen kracht om te leven, maar boze woorden maken mensen kapot.’ 

(Spreuken 5: 4) We kwamen aan de tafel in de tuinkamer te spreken over goede raad van ouders. Dat 

pakte soms heel praktisch uit. Zoals een zoon die bij het weggaan, vroeger thuis, steevast kon rekenen 

op moeders vraag: ‘Heb je een schone zakdoek bij je?’ Ook een leraar kan uitspraken doen die een 

mens bijblijven. Zo hoorden we over een wiskundedocent die zijn leerlingen meegaf: ‘Elke vraag, hoe 

dom ook gesteld, getuigd van intelligentie.’ Wis en waarachtig!  

Terug naar het boek Spreuken, dat eindigt met een loflied op de sterke vrouw. Na 30 verzen volgt de 

conclusie: ‘Geef haar de eer die zij verdient.’ Van mijn eigen moeder herinner ik mij vooral de uitspraak: 

‘Moedig voorwaarts.’ Ik heb haar nooit gevraagd of ze enig idee had waarheen die twee woorden zouden 

kunnen leiden. Dat was ook niet nodig. Mijn moeder zei in een paar woorden heel veel. Belangrijker 

nog: ze liet mij zien wat het voor haar betekende om moedig voorwaarts te gaan. Ziehier de kracht 

van voorleven. En van doorgeven. 

Voordat het gesprek op de koffie-ochtend overging in een heerlijke lunch, kregen de deelnemers een 

papieren tegeltje om zelf te beschrijven. Ter plekke of thuis. Dat kon van alles zijn: een (eigen)wijsheid, 

een herinnering aan het samenzijn van die ochtend, een wens voor jezelf/je dierbaren. Ik sloot af met 

een uitspraak van Huub Oosterhuis: Heb lief. Doe goed.  

Voor het nieuwe jaar voeg ik daar graag aan toe: ik wens u heil en zegen.  

Jolanda Vos - van der Linde, pastoraal medewerker 
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Gelezen: God, waar bent U? – Eugen 
Drewermann 
 
“Mensen zijn echter zo dat zij altijd een open 

vraag moeten blijven waarop alleen God een 

antwoord weet. Een oneindige ontwikkeling. 

Daarom is deze wereld ons nooit genoeg”, dit 

zegt Eugen Drewermann op pagina 24 van zijn 

boek ‘God, waar bent U?’ 

Een intrigerende zin die een licht werpt op hoe 

Drewermann de mens ziet. Hij pleit ervoor dat 

de mens altijd vrij is, nooit tot bezit gemaakt 

kan worden. Daarmee bedoelt hij niet 

simpelweg ‘slaafgemaakt’, maar alles waarmee 

wij anderen proberen te beheersen, binnen of 

onder onze invloed te krijgen. Dat kan door 

mensen als ‘dingen’ te gebruiken (denk 

bijvoorbeeld aan mensen afhankelijk maken van 

voorzieningen waar alleen wij macht over 

hebben), maar ook op meer persoonlijk vlak dat 

we mensen ‘vastzetten’ door eisen te stellen als 

betrokkenheid, liefde, geloof. Of, nog subtieler, 

als we zeggen: ‘Ik ken je wel, ik weet wie je 

bent en wat je doet. Zo ben je nu eenmaal’. Dat 

soort zinnen zet mensen vast.  

Drewermann is daar huiverig voor omdat dat 

tegen de vrijheid van mensen indruist zoals ze 

door God bedoeld zijn. Deze wezenlijke, 

existentiële vrijheid van mensen is één van 

centrale gedachten van Drewermann. 

Angst maakt mensen onvrij. Tegen de angst ziet 

hij het Evangelie van Christus, Gods boodschap 

voor mensen, Gods toegenegenheid naar 

mensen. Jezus is er om mensen angst-vrij te 

maken. Daarvoor is Jezus gekomen als 

beelddrager van God. In Jezus spreekt God ons 

aan. Ja, de mens is wezenlijk aanspreekbaar, 

want God is in wezen degene die ons 

aanspreekt, denk aan Johannes 1 “In den 

beginne was het Woord, en het Woord was bij 

God en het Woord was God.” God is een 

sprekende God. God spreekt tot ons door Jezus, 

door de wereld die ons omringt. God spreek tot 

ons in de symbooltaal van de natuur, van de 

verwondering om wat in het leven gebeurt, want 

het leven is doortrokken van God. 

Deze gedachten, waarin Drewermann zich afzet 

tegen het zoeken naar de objectiveerbare, 

bewijsbare Godsbewijzen dat God in onwrikbare 

(geloofs)systemen vastzet, werkt hij uit in het 

boek ‘God, waar bent U?’. Daarin staat het 

verslag van een gesprek tussen Drewermann en 

Martin Freytag. Het biedt een goede introductie 

in de denkwereld van Drewermann.  

Na de inleiding van het boek, waarin staat dat 

de vragen voortkomen uit de bovenbouw van 

een gymnasium, zou je denken dat het zo 

geschreven is dat scholieren uit die bovenbouw 

het kunnen volgen.  

De vragen waarlangs het boek is opgebouwd 

zijn theologisch van belang (Bestaat God als 

onze goede vader? Is God almachtig? God oog 

in oog met het menselijk lijden) Als hij in 

discussie gaat met bekende Duitse theologen uit 

de vorige eeuw, dan vraagt het wel iets meer 

kennis om de portee van de discussie te volgen. 

Anderzijds, ook zonder veel achtergrondkennis 

is dit boek de moeite waard. Allicht niet om in 

één keer uit te lezen, maar voor wie zoekt naar 

een andere insteek om over het geloof te 

spreken, is het de moeite waard om je erin te 

verdiepen. Mooi is het dat we in dit boek ook 

zien hoe hij Freud, zijn grote leermeester en 

inspirator, aanhaalt bij het ontwikkelen van zijn 

theologie. 

Eugen Drewermann is een theoloog, 

psychotherapeut. Begonnen als Rooms-

Katholiek priester is hij vanwege zijn visie en 

theologie uit de Rooms-Katholieke kerk gezet. 

Hij is evenwel doorgegaan met schrijven en 

lezingen geven. In zijn denken brengt hij de 

inzichten van de dieptepsychologie, exegese en 

theologie bij elkaar. Hij heeft inmiddels een 

indrukwekkend oeuvre bij elkaar geschreven. 

Onlangs verscheen in Nederlandse vertaling zijn 

boek ‘Beelden van een nieuwe wereld, 

dieptepsychologische lezing van het Johannes-

evangelie’ (uitgeven bij Skandalon).  

Meer toegankelijk zijn bundels preken en 

verhalen uitgegeven bij uitgeverij Meinema 

(dikwijls, of alleen nog, tweedehands te 

krijgen). 

• Beelden van verlossing, toelichting op 

het evangelie van Marcus 

• Op het raakvlak van hemel en aarde, de 

gelijkenissen van Jezus 

• Over dieren en mensen, moderne fabels. 

 

Als u meer wilt weten over Drewermann kijk 

dan, via deze link  

https://protestantsekerk.nl/verdieping/wie-is-

eugen-drewermann/ op de site van de 

Protestantse Kerk in Nederland. Daar vind je je 

weg (volg ook de links onder het artikel). Als u 

het Duits machtig bent zijn er op You Tube 

lezingen en interviews van hem te vinden. 

 

ds. Marijn Gilhuis 

 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 

  

https://protestantsekerk.nl/verdieping/wie-is-eugen-drewermann/
https://protestantsekerk.nl/verdieping/wie-is-eugen-drewermann/
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Lage Zwaluwe 

 

 

Kerkgebouw:   

Kerkstraat 49, Lage Zwaluwe  

Postadres: Schoven 1 

    4926 DR Lage Zwaluwe 

 

Scriba: 

Kees Groeneveld 

Schoven 1, tel. 06 – 11 41 27 80 

 

 

Bankrekeningnummers: 

 

Bankrekening College van Kerkrentmeesters: 

NL40 RABO 0373 7073 55 of 

NL77 RABO 0126 7069 56 

t.n.v. Protestantse gemeente te Lage Zwaluwe 

 

Bankrekening kerkblad:  

NL40 RABO 0373 7074 52  

t.n.v. Protestantse gemeente te Lage Zwaluwe 

 

Bankrekening solidariteitskas:  

NL31 RABO 0373 7075 17 t.n.v. Protestantse 

gemeente te Lage Zwaluwe 

 

Bankrekening De Cantorij:  

NL 96 RABO 0373 7428 19  

t.n.v. PG Lage Zwaluwe Cantorij 

 

Bankrekening Diaconie:  

NL74 RABO 0373 7105 26  

t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente  

Lage Zwaluwe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terheijden – Wagenberg 

 

 

Kerkgebouw: 

Hoofdstraat 1, Terheijden 

 

 

  

Scriba: 

Annette Houtekamer – van Dam 

Hartelweg 22, tel. 076 - 5870320 

 

 

Bankrekeningnummers: 

 

Bankrekening College van Kerkrentmeesters: 

NL73 RABO 0373 7298 47 

t.n.v. CvK Beheer Protestantse gemeente 

Terheijden - Wagenberg 

 

Bankrekening Diaconie: 

NL96 RABO 0373 7392 30 

t.n.v. Diaconie van de Protestantse gemeente 

Terheijden – Wagenberg 
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Ondertussen in het Annahuis 

 

In de aanloop naar Kerst was er in het Annahuis drie keer ‘Annapraat’, begeleid door onze stagiaire 

van de opleiding theologie en levensbeschouwing. ‘Annapraat’ houdt in dat we met elkaar om tafel 

zitten en over een thema praten, zodanig dat iedereen ruimte krijgt om te vertellen en dat er geluisterd 

wordt zonder oordeel of directe reacties. In een veilige en vertrouwde sfeer worden verhaal gedeeld.  

‘Annapraat’ wordt met enige regelmaat georganiseerd, meestal 3x achter elkaar met bij elkaar 

passende thema’s. Bezoekers en vrijwilligers zijn welkom om aan te schuiven. Ik ben zo’n vrijwilliger 

die graag aanschuift. Vaak word ik geraakt door wat mensen in hun leven hebben meegemaakt en nog 

steeds meemaken. Wat een veerkracht tonen zij! Ik vind het waardevol om zelf in te brengen wat mij 

bezighoudt – ook als dat kwetsbaar voelt. 

In deze adventsperiode was ik er de 1e en de 3e keer bij. Het thema werd beide keren ingeleid met 

een tekst en muziek. Naar aanleiding van een vraag praatten we. De 3e keer was het thema: ‘ze gingen 

van deur tot deur’ en de vraag was: bij wie of wat voelde jij je niet welkom?  

Spannende vraag!  

Als het om creativiteit gaat, beginnen mijn twee ‘linkerhanden’ te wapperen en roept een stemmetje 

in mij: er is vast ook wel iets anders te doen. Ja zeker, koffie/thee inschenken, een rol keukenpapier 

zoeken of rondgaan met de intekenlijst voor de feestelijke kerstmaaltijd.  

Ondertussen geniet ik met volle teugen van de creativiteit die bij velen vanzelf stroomt. De eerste keer 

werden er sterren gemaakt en opgehangen aan een stevige krans, de tweede keer kwamen er schapen 

bij, en de derde keer werden Jozef, Maria, Jezus en herders gefröbeld met karton en stoffen en erop 

geplakt. Dit is het resultaat. Hier word ik zo blij van! 

Aan de krans hangen kaartjes die tijdens de verschillende inlopen 

door bezoekers zijn geschreven – door sommigen ook versierd - 

met goede wensen. Iedere dag in de adventsperiode hangen we 

een kaartje op. Op maandag, als ik vrijwilliger op de inloop ben, 

mogen er 4 worden opgehangen, want van vrijdag t/m zondag zijn 

we gesloten. Leuk om samen met een bezoekers te kijken welke 

we op zullen hangen. Zal ik die opzoeken die jij geschreven hebt? 

Of hangt die er al? Waardevolle momenten van verbinding. 

Terwijl ik dit schrijf, zijn we nog onderweg naar Kerst. De opbrengst 

van de collecte op 4 januari zal besteed worden aan de kosten van 

de kerstmaaltijd. Alle kaartjes zijn dan opgehangen en we hebben 

een verbindend moment rond de kerstviering gehad.  

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage.  

Wietske Brenters 

 


