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Predikant 

Ds. Marijn Gilhuis 

Amerweg 2A, 4926 CZ Lage Zwaluwe 

T: 0168 - 85 34 45 / 06 - 18 31 56 90 

E: marijngilhuis@gmail.com  

 

Kerkelijk medewerker 

Jolanda Vos - van der Linde 

Kapucijnenhof 10, 4904 RB Oosterhout 

Werkdagen: dinsdag en woensdag 

T: 06 - 22289713 

E: jolandavos.kerkwerk@gmail.com 

 

Protestantse gemeente Lage Zwaluwe 

E:  info@protestantsegemeentelagezwaluwe.nl 

W: www.protestantsegemeentelagezwaluwe.nl 
 

Voorzitter: Ad Verdoorn 

Kerkstraat 57, 4926 CV Lage Zwaluwe 

T: 06 – 30702705 

E: ad.verdoorn@noa-advies.nl  

 

Scriba: Kees Groeneveld 

Schoven 1, 4926 DR Lage Zwaluwe 

T: 06 – 11 41 27 80 

E: scribalz@outlook.com 

 

Protestantse gemeente Terheijden - Wagenberg 

E:  info@pkn-terheijdenwagenberg.nl 

W: www.pkn-terheijdenwagenberg.nl 
 

Scriba en vicevoorzitter: Annette Houtekamer – van Dam 

Hartelweg 22, 4825 BZ Breda 

T: 076 - 5870320 

E: jaapannettehoutekamer@ziggo.nl 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

Redactie 

Loes van der Eijk 
  

 

Dit kerkblad is een uitgave van de Protestantse gemeenten 

Lage Zwaluwe en Terheijden – Wagenberg 

 

Kopij juninummer inleveren tot 20 mei 2025 

kerkblad.de.verbinding@gmail.com 

 

Protestantse gemeenten 

Lage Zwaluwe en Terheijden - Wagenberg 
 

mailto:marijngilhuis@gmail.com
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Van de redactie  

 

 

 

 

 

Als je de voorpagina van deze Verbinding zo ziet, dan zou je denken dat het om een paasnummer gaat. 

En dat klopt. We zijn er nog vol van, ook al is het eind mei alweer Hemelvaartsdag, een dag die we 

mogen vieren met een schuurdienst, samen met onze katholieke broeders en zusters. 

 

Daar tussenin vier en vijf mei, dagen om te gedenken en om te vieren. Dagen die nog steeds wat bij 

ons losmaken, ook al hebben de meesten van ons de oorlog zelf niet meegemaakt. 

 

In deze Verbinding vindt u ook een verslag van het gemeenteberaad in de kerk en in de Ganshoek, 

over het samengaan van onze beide gemeenten en over de toekomst van het kerkgebouw in Lage 

Zwaluwe.  

  

Loes van der Eijk 
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Kerkdiensten 
 

Meerijden gezamenlijke kerkdiensten: 
 

- Wilt u vanuit Terheijden meerijden naar  

Lage Zwaluwe, neem dan contact op met 

Annette Houtekamer, tel. 076 – 58 70 320. 

- Wilt u vanuit Lage Zwaluwe meerijden naar 

Terheijden, neem dan contact op met  

Reina Faasen, 0168 – 48 30 20. 

In Lage Zwaluwe is er ook een meerij-app. 

U kunt u aanmelden bij Nelleke ten Haaf,  

06 – 81 89 30 74. 

 

 
 

Zondag 04 mei   
 

 

Derde zondag van Pasen 
 

Lage Zwaluwe 

10.00 uur: ds. W. de Jong  

Diaconiecollecte: Amnesty Werkgroep 

Drimmelen 

 

Lage Zwaluwe 

19.00 uur: Dodenherdenking  

 

 
 

Zondag 11 mei   
 

 

Vierde zondag van Pasen 
 

Terheijden – Wagenberg   

10.00 uur: dhr. A. Verdoorn  

Diaconiecollecte: Voedseldozen 

 

 
 

Zondag 18 mei   
 

 

Vijfde zondag van Pasen 
 

Terheijden – Wagenberg   

10.00 uur: mw. I. Verberk 

Diaconiecollecte: Voedseldozen 

 

 
 

Zondag 25 mei   
 

 

Zesde zondag van Pasen 
 

Terheijden – Wagenberg   

10.00 uur: Mw. J. van den Berg  

Diaconiecollecte: Stichting Opkikker 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Donderdag 29 mei   
 

 

Hemelvaartsdag 
 

Oecumenische schuurdienst 

Groenendijk 30, Lage Zwaluwe 

10.00 uur: ds. M. Gilhuis, mw. P. Mergaerts  en 

dhr. D. van den Berg  

Met medewerking van de Cantorij 

 

 
 

 

Zondag 01 juni   
 

 
 

Zevende zondag van Pasen 
 

Terheijden – Wagenberg   

10.00 uur: mw. A. van den Broek  

Diaconiecollecte: Voedseldozen 
 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 

 

 

   

Diensten in de Ganshoek 

     Lage Zwaluwe 
 

 

De diensten zijn in de ontmoetingsruimte van de 

Ganshoek. De diensten zijn voor iedereen 

toegankelijk.  

U bent van harte welkom! 
 
 

Zondag 25 mei om 18:30 

Ds. M. Gilhuis 

Viering van het Heilig Avondmaal 

De collecte is voor de Kerkvoogdij 

 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 

 

 

 

   

SOVAK vieringen 

      
 

De vieringen zijn in het Activiteitencentrum 

Gruijtplein, Koningsveld 1, 4844 TR Terheijden.  

U bent van harte welkom! 

De volgende viering is op  

 

Zaterdag 17 mei om 19:00 

Mw. S. Vos 
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Uit de kerkenraad 
 

Samenvatting notulen van de  

gezamenlijke kerkenraadsvergadering 

8 april 2025 

 

Ad heet ons welkom en opent de vergadering. 

Een speciaal welkom voor Jan Vonk, die na zijn 

bevestiging op 6 april voor het eerst deelneemt 

aan deze vergadering. Aansluitend volgt een 

voorstelronde waarin wij meer van Jan en Jan 

meer van ons te weten komt (en wij allemaal 

van elkaar).  

Marijn Gilhuis neemt ons aansluitend mee naar 

I Johannes 4 waar het over de liefde gaat. Hij 

begint met de grootste mogelijke liefdedaad van 

God: Hij gaf zijn enige zoon ter verzoening van 

onze zonden. Aansluitend is het onze taak om 

elkaar onderling lief te hebben als een 

afspiegeling van Gods liefde aan ons. Een 

mystieke verbondenheid, die het normale leven 

overstijgt. Gods liefde is onvoorwaardelijk: Hij 

had ons als eerste lief en zijn liefde is 

onvoorwaardelijk. In de liefde die wij aan 

anderen tonen, laat God zich zien. Vertrouw 

daar op! Daarna gaat Marijn Gilhuis ons voor in 

een kort gebed. 

 

Moderamen 

- Terugblik gemeenteberaad 

We kijken terug op een beraad met een mooie 

opkomst van 40-45 gemeenteleden. Verderop 

in het kerkblad is een verslag opgenomen.  

- Bewoners Ganshoek 

Voor de bewoners van de Ganshoek en 

omgeving wordt nog een bijeenkomst 

georganiseerd met de onderwerpen van het 

gemeenteberaad  

- Fusiebesluit 

Nu de kerkenraad van Terheijden/Wagenberg 

formeel weer op sterkte is door de komst van 

Jan Vonk, kunnen we het eerder genomen 

besluit, om de fusie tussen beide gemeentes 

verder in te zetten, bekrachtigen. 

 

Diaconie 

De voedseldozen-actie wordt verder voortgezet 

en Inge Berendsen en Cocky Bongers zijn 

gestart met de voorbereiding voor de Actie 

Vakantietas. 

Annette Houtekamer en Wietske Brenters doen 

verslag van een door SWO en Surplus gehouden 

“Dag van de armoede”. Een leerzame 

bijeenkomst, die inzicht geeft in de situatie van 

mensen rond en onder de armoedegrens. 

 

Ouderlingen 

Er wordt nagedacht hoe we beter contact 

kunnen houden met de 80-plussers van de 

gemeente van Lage Zwaluwe. De groep is te 

groot om individueel te bezoeken. Jolanda Vos 

is aan het nadenken hoe dit collectief te 

organiseren valt, binnen bijvoorbeeld de 

Ganshoek. 

 

Kerkrentmeesters 

Het bidbook is gedrukt en wordt rondgedeeld. 

Het is de bedoeling om de verbouwing direct na 

4 mei te starten en de afronding wordt begin 

september verwacht. Als kerkenraad nemen we 

op basis van het bidbook en de genoemde 

planning het besluit om de verbouwing door te 

zetten, bestaande uit de volgende onderdelen: 

vervanging cv installatie o.b.v. lucht-

verwarming, sanering asbest in cv ruimte en 

vloer kerkzaal, vervangen banken door stoelen, 

inrichten stoelenberging en garderobe bij 

hoofdentree en schilderen lambrisering. De 

aanpassing van het liturgisch centrum en het 

balkon worden lopende de werkzaamheden 

verder bezien. 

Voordat de verbouwing kan starten moet het 

CCBB toestemming geven: hiermee is een 

overleg op 10 april aanstaande. 

 

Voorganger 

De huidige gespreksgroep verloopt naar wens. 

Daarnaast is het idee ontstaan om avonden 

rondom zingeving in het algemeen op te zetten 

voor 20-40 jarigen. 

 

Aan het einde van het overleg bespreken we nog 

de notulen, actielijst en de ingekomen stukken. 

 

Wietske sluit af met het gedicht “Wat mij raakt” 

van Rainer Maria Rilke. 

 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 

 

Wat is een bidbook? 
 

Het bidbook dat u heeft gezien bij het 

gemeenteberaad (zie pagina 9) is een boek, een 

brochure, met daarin het voorstel voor de 

aanpassing van de kerkzaal.  

Het bidbook wordt niet alleen gebruikt om de 

gemeenteleden te informeren, het wordt ook 

meegestuurd met verzoeken om subsidie voor 

dit project.  

Kon u niet aanwezig zijn bij het gemeente-

beraad: er ligt nog een exemplaar ter inzage in 

de kerk in Lage Zwaluwe.  

 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
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Bij de kerkdiensten 
 

 

 

11 mei in Terheijden - Wagenberg   

Op deze zondag volgen we het evangelie naar 

Johannes (Joh. 10: 22-30). 

We horen een belangrijke vraag: ‘Als U de 

Messias bent, zeg het ons dan ronduit’. 

Natuurlijk weten wij het antwoord wel. Jezus 

antwoordt: ‘Dat heb ik u al gezegd, maar u 

gelooft het niet’. Als wij belijden dat Jezus de 

Messias is, wat betekent dat dan voor ons 

leven? Welke keuzes maken wij wel en niet? Hoe 

confronterend zijn die keuzes en zij die 

bedreigend zijn voor onze comfortzone? Wordt 

het toch nog een interessante dienst! 

 

29 mei – Hemelvaart – Schuurdienst  

Ruimte maken voor God  

Met Hemelvaart vieren we samen met de 

Immanuëlparochie de ‘schuurdienst’ bij het 

bedrijf van Annemarie Toebak, Groenendijk 30 

in Lage Zwaluwe.  

Bij het schrijven van deze verbinding zijn mw. 

Petra Mergaerts, dhr. Douwe van den Berg en ik 

nog midden in de voorbereidingen.   

Centraal staat de lezing over de Hemelvaart van 

Jezus. Jezus gaat weg van zijn discipelen, naar 

God toe. Met zijn vertrek in hemelse sferen is er 

ruimte voor Gods Geest die ons in beweging zet. 

De cantorij van de Protestantse Kerk van Lage 

Zwaluwe zal de dienst met zang opluisteren.   

We zien er naar uit u daar te ontmoeten. Zoals 

gewoonlijk, neem een stoel mee, zodat u lekker 

kunt zitten. Na de dienst kunnen we elkaar 

onder het genot van koffie met wat lekkers 

spreken en ontmoeten. 

 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 

 

4 mei - Dodenherdenking in Lage 
Zwaluwe 
 

Op 5 mei aanstaande hebben we iets bijzonders 

te vieren: 80 jaar bevrijding. 80 jaar leven in 

een vrij land.  

 

80 jaar leven in vrijheid. We zijn het zo normaal 

gaan vinden. Door de situatie in de wereld is er 

langzaam aan wel het besef gekomen dat leven 

in vrijheid bijzonder is en 80 jaar leven in 

vrijheid wel heel bijzonder. We hebben met 

recht op 5 mei iets te vieren.  

 

Dit vieren kan echter niet zonder dat we 

stilstaan bij het leed dat onvrijheid veroorzaakt. 

Op 4 mei worden om 19.00 uur in de 

Protestantse Kerk alle mensen herdacht die in 

de Tweede Wereldoorlog en andere oorlogen en 

conflicten om het leven zijn gekomen door het 

oorlogsgeweld. 

 

Muziekvereniging ‘Alliance’ en de plaatselijke 

scouting zullen een bijdrage leveren. Wethouder 

J. Vissers zal namens  het bestuur van de 

gemeente Drimmelen een toespraak houden. 

 

Even voor 20.00 uur worden er bloemstukken 

gelegd bij het monument op de begraafplaats 

achter de Protestantse kerk. 

 

Om 20.00 uur zijn we 2 minuten stil. 

 

Komt u ook? Iedereen is van harte welkom. 

 

Comité 4 mei Lage Zwaluwe 

Douwe van den Berg 

Peter Kraak 

 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 

 

 
 
 

Mededelingen Diaconie 
       

In de komende diensten is de diaconiecollecte 

voor de volgende doelen. 
 

 
 

 

 
 

Collecte op 4 mei - Amnesty International  

Dertig minuten. Zoveel tijd kostte het om te 

beslissen over leven of dood van Sharifeh 

Mohammadi uit Iran. 

 

Je kunt veel over Mohammadi zeggen. Dapper, 

meelevend, idealistisch. Al tientallen jaren zet 

ze zich in om anderen te helpen. Ze voerde actie 

tegen de doodstraf. Ze ging de straat op voor 

het recht om vakbonden op te richten. Ze zette 

zich in voor gelijke rechten voor vrouwen. 

Allemaal rechten die we in Nederland als 

vanzelfsprekend zien. 

 

Door de Iraanse autoriteiten wordt ze als vijand 

gezien. Ze zou met haar werk de fundamenten 

van het land ondermijnen, in andere woorden, 

ze vinden haar te lastig of misschien wel te 

invloedrijk. Nu gebruiken de Iraanse 

autoriteiten de doodstraf om haar het zwijgen 

op te leggen. 
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Het opleggen van zo’n straf na een zitting van 

een half uur, zonder behoorlijke verdediging, op 

basis van een na marteling verkregen 

‘bekentenis’, dat kun je geen rechtspraak meer 

noemen. Het is nog niet te laat. We moeten de 

druk blijven opvoeren. We weten namelijk dat 

dit echt helpt. 

 

De werkgroep Amnesty International 

Drimmelen schrijft brieven naar staatshoofden 

en ambassades van landen waar mensen-

rechten geschonden worden. De collecte is voor 

de porto-en papierkosten. 

 

 

 
 

Collecte op 11 en 18 mei en 1 juni  

Diaconaal doel Voedseldozen 

Het is alweer even geleden dat de jumbodozen 

ingezameld werden. Deze actie was ook een 

succes voor onze voedseldozenactie. We 

hebben nog enkele jumbodozen staan, ook deze 

gaan binnenkort naar mensen die dit hard nodig 

hebben: statushouders, cliënten van Surplus en 

van Stichting Leergeld. 

 

Wij vullen de dozen aan met  bv. rijst, 

conserven, koffie, thee en houdbare melk, olie. 

Natuurlijk is uw bijdrage in de vorm van 

producten heel welkom. 

 

Voor de extra kosten die dan nog gemaakt 

worden, is uw gift in deze collecte zeer welkom. 

 

 

 

 

 
Collecte op 25 mei - Stichting Opkikker  

Hoe een brommer alles in gang zette…. 

Begin jaren negentig werd Mario, het neefje van 

Ruud Sliphorst, ernstig ziek. De vooruitzichten 

waren slecht: zijn 16e verjaardag zou hij niet 

gaan halen. Stoer rondscheuren op een 

brommer: het zou er nooit van komen. Om de 

hartenwens van Mario toch in vervulling te laten 

gaan, regelde zijn familie een ritje op een stoere 

brommer. Ruud mocht bij hem achterop. De 

politie van het dorp was ingelicht en kneep die 

middag een oogje dicht. Het intense plezier van 

Mario en zijn stralende lach maakten een 

onuitwisbare indruk op Ruud. Zoveel plezier 

gunde hij alle zieke kinderen. 
 

Honderden vrijwilligers 

En zo zat hij met een aantal gelijkgestemden in 

1995 aan tafel bij het AMC om voor andere 

patiëntjes een soortgelijke, onvergetelijke 

ervaring te organiseren.  

Stichting Opkikker was een feit en de eerste van 

vele Opkikkerdagen vond plaats. Inmiddels 

wordt Ruud ondersteund door een hecht team 

en honderden vrijwilligers: een ware keten van 

kracht die ervoor zorgt dat gezinnen met een 

ziek gezinslid even onbezorgd plezier hebben. 
 

Verschil maken 

Al 25 jaar helpt Stichting Opkikker op deze 

manier zo’n 2000 gezinnen. Maar het voelt 

eigenlijk alsof we net zijn begonnen! Het is onze 

passie die ervoor zorgt dat we doorgaan tot we 

een verschil kunnen maken in het leven van alle 

gezinnen in Nederland met een ziek gezinslid. 
 

Helpt u mee om alle collecten tot een 

succes te maken? Hartelijk dank! 
 

U kunt de collecten ook steunen door uw gift 

over te maken naar de bankrekening van de 

diaconie van uw gemeente: 
 

NL74 RABO 0373 7105 26 t.n.v. Diaconie 

Protestantse gemeente Lage Zwaluwe o.v.v. 

collecte zondag + datum 
 

NL96 RABO 0373 7392 30 t.n.v. Diaconie van 

de Protestantse gemeente Terheijden -

Wagenberg, o.v.v. collecte zondag + datum 
 

Deze worden ook na iedere online viering 

getoond. U mag natuurlijk ook uw collecte-

bonnen inleveren bij één van de diakenen. 
 

Hartelijk dank voor uw aandacht, moeite en 

bijdrage! 
 

Namens de gezamenlijke diaconieën, 

Annie Meijer 
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◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
 

 

 Inloop Koffieochtend  
16 mei  
 

 

Koffie, (soep) en ontmoeting in het Witte 

Kerkje. Welkom! 
 

Komt u bij ons op de koffie? We starten om 

10.00 uur met een kop koffie of thee met wat 

lekkers. In de tweede helft van de ochtend is er 

een eenvoudige broodmaaltijd met of zonder 

soep. 
 

Voelt u zich welkom en neem vooral iemand 

mee! Opgeven is niet nodig. Als er dieet-wensen 

zijn is dat voor ons wèl handig om te weten. 

Met hartelijke groet, 
 

Joke Geerse  

 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 

 

Paus Franciscus 
Vanaf deze plaats wil ik de Immanuëlparochie 

en de Vijf Heiligen Parochie sterkte wensen in 

deze dagen van afscheid van Paus Franciscus. 

Velen zullen in de Paus Franciscus een 

betrokken Paus missen. De Rooms Katholieke 

Kerk wens ik wijsheid en inspiratie toe bij het 

kiezen van een Paus en Bisschop van Rome. 
 

ds. Marijn Gilhuis 
 

 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloemengroeten 
Lage Zwaluwe en  

Terheijden - Wagenberg 

 

Iedere week staat er een mooi boeket bloemen 

op de avondmaalstafel in Lage Zwaluwe of in 

Terheijden. De boeketten voor de bloemen-

groeten in Terheijden - Wagenberg en in Lage 

Zwaluwe, en ook de bloemengroet vanuit de 

Ganshoek, worden iedere week geschonken 

door gemeenteleden. Na afloop van de 

kerkdienst worden de bloemen als groet, 

namens de kerk, naar één van onze 

gemeenteleden gebracht. 
 

De afgelopen weken gingen de bloemen als 

groet en bemoediging vanuit Lage Zwaluwe 

naar de volgende gemeenteleden: 
 

06 april :  Dhr. C. van de Kreeke 

13 april :  Mw. N. Groeneveld - van der Stelt 

20 april :  Fam. Polak – Hoppenbrouwer 

27 april : Mw. P. Hofman - Ansems 
 

… en u weet het: mocht u/jij zelf iemand weten 

die een steuntje in de rug kan gebruiken, 

vergeet niet te bellen of te mailen naar Annie 

Meijer T: 0168 - 48 25 31 of 06 - 49 99 26 17 

E: annie.meijer.berends@gmail.com 
 

Vanuit Terheijden - Wagenberg krijgen  

gemeenteleden een bloemetje naar aanleiding 

van een verjaardag vanaf 75 jaar en ouder, bij 

een bijzondere gelegenheid, bij ziekte of 

zomaar. Er worden ook regelmatig extra 

bloemen bezorgd. 
 

De afgelopen weken gingen de bloemen naar:  

06 april :   Dhr. P. van der Meijden 

13 april :   Dhr. S. Schortinghuis 

13 april :   Dhr. L. Blom 

20 april :   Mw. C. Jongen 

27 april :  Mw. A. Kaasschieter 

     Mw. M. van der Lans 
 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
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Gemeenteberaad 

op 6 april 
 

 

Onze koers, de fusie en de verbouwing van 

de kerkzaal. 

 

Na de kerkdienst wonen zo’n 40 tot 45 

gemeenteleden van Terheijden/Wagenberg en 

Lage Zwaluwe het gezamenlijk gemeenteberaad 

bij. 

 

Ad Verdoorn opent het programma voor deze 

ochtend en kondigt de 3 hoofdonderwerpen aan. 

 

Marijn Gilhuis start aansluitend met het 

inhoudelijke deel. Op basis van de bijeen-

komsten van het laatste halfjaar is een 

koersplan opgesteld. Het koersplan is een korte 

samenvatting van de binnengehaalde oogst en 

gaat dienst doen als blauwdruk voor het nog op 

te stellen beleidsplan. 

 

We willen ons voornamelijk gaan richten op de 

volgende 3 speerpunten: 

 

1. Eredienst: de plaats waar iedereen welkom 

is en waar we ons geloof samen vieren met 

muziek en zang. Waar we luisteren naar de 

uitleg van Bijbelverhalen in een heldere taal 

vanuit het hart. Om onze samenkomsten nog 

aansprekender te maken denken we aan extra 

inzet van de Cantorij, diensten voorbereid met 

gemeenteleden, meer muziek, meer aandacht 

in de uitleg voor de vertaling naar ons leven 

vandaag en een betere verbinding met de 

kijkers thuis. 

 

2. Zorg voor elkaar – binnen en buiten de 

gemeente. Zowel pastoraat als diaconaat willen 

we anders vorm gaan geven. Vanuit een 

kleinere kerkenraad willen we taakgroepen gaan 

opzetten zodat we het aantal betrokkenen 

kunnen uitbreiden en de vergaderlast kunnen 

beperken 

 

3. Kerk als plaats van ….. 

We willen onze gebouwen beter benutten als 

hart van onze activiteiten: van daaruit treden 

we naar buiten, maar halen we ook mensen 

naar binnen, zoeken we de ontmoeting. Het 

Witte Kerkje fungeert al deels zo, maar ook in 

Lage Zwaluwe willen we hier aan gaan werken. 

De aanstaande verbouwing van de kerkzaal 

moet een belangrijkste eerste stap worden. 

Ad Verdoorn vraagt aansluitend aandacht voor 

de voorgenomen fusie. Nu we als gemeenten 

een aantal jaren samen op weg zijn willen we 

onze samenwerking formaliseren in de vorm 

van een fusie. Praktisch kunnen we dan naar 

een kleinere kerkenraad met daarnaast werk-

groepen zodat we de beschikbare menskracht 

beter kunnen benutten. De aanwezigen gaan 

akkoord met het verder uitwerken van de fusie. 

Alvorens een definitief besluit wordt genomen 

zal een nieuw gemeenteberaad worden 

gehouden met details van de fusie (o.a. 

financiële zaken en samenstelling kerkenraad). 

 

Als derde onderwerp volgt een toelichting op de 

verbouwingsplannen van de kerkzaal van Lage 

Zwaluwe. Directe aanleiding zijn de gebrekkige 

verwarmingsinstallatie en de aanwezigheid van 

asbesthoudende vloertegels. In grote lijnen 

bevat het plan de volgende onderdelen 

- Vervanging verwarmingsinstallatie 

- Verwijderen kerkbanken en demonteren 

podium 

- Saneren asbest in kerkzaal 

- Aanbrengen nieuwe vloerbedekking 

- Aanschaffen stoelen 

- Aanpassen gaanderij voor extra lichtinval 

- Verven lambrisering 

- Creëren garderobe en stoelenberging  

hoofdentree 

Daarnaast zijn er nog een aantal wensen zoals 

de verplaatsing van het kruis als onderdeel van 

het liturgisch centrum naar de wand nabij Ons 

Belang, een kunstwerk op de vrijkomende 

plaats of juist hier een beamerscherm. Op de 

schermen worden vervolgens een aantal 

mogelijke opstellingen en sfeerbeelden van de 

inrichting getoond. 

Vanuit de aanwezigen worden een aantal vragen 

naar voren gebracht. Hieronder een selectie 

daarvan met cursief de antwoorden: 

- Krijgen bijvoorbeeld de ramen ook aandacht 

(verkeren deels in slechte staat)? 

Dit is niet voorzien, maar we beseffen dat het 

algehele onderhoud ook aandacht verdient: 

gaan we oppakken. 

- Hoe ga je de exploitatiemogelijkheden van de 

kerk vergroten? 

Dit gaat niet meevallen, maar er zijn wel ideeën. 

Het afstoten van Ons Belang is er eentje, maar 

ook de toekomst van Den Domp en de RK-kerk 

spelen hierin een rol. Het is niet de intentie om 

een aparte stichting voor het gebouw op te 

zetten zoals in Terheijden. 

- Waar gaan we onze kerkdiensten vieren 

tijdens de verbouwing? 

De basisgedachte is uitwijken naar Terheijden 

om zo o.a. de streaming goed te kunnen blijven 

verzorgen. De suggestie om ook te denken aan 

de grote zaal in de Ganshoek wordt 

meegenomen. 
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- Zijn we wel voldoende 

financieel draagkrachtig 

voor deze ingrepen? 

We kunnen het ons 

permitteren door een 

legaat en de verkoop van de pastorie. Daarnaast 

gaan we subsidies aanvragen. Een doorrekening 

waarbij o.a. rekening is gehouden met 

afnemende vrijwillige bijdragen, geeft aan dat 

we het tot 2045 vol moeten kunnen houden. 

- Is er voldoende doorgedacht over het effect 

van de verbouwing op ons kerk-zijn? 

We hebben extern advies gevraagd en gaan er 

ook nog een interieurarchitect bij betrekken 

voor o.a. de kleurstelling en akoestiek. Juist de 

keuze voor stoelen maakt onze kerkzaal 

flexibeler en dus beter aanpasbaar 

 

Tot slot dankt Ad alle aanwezige voor het 

“nablijven” en hun inbreng. Binnen de 

kerkenraad zullen de aangedragen zaken 

worden meegenomen in de besluitvorming. 

 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 

 
25 april gemeente-
beraad in De 

Ganshoek 
 

In aansluiting op het gemeenteberaad in de kerk 

op 6 april praat Ad Verdoorn op deze avond een 

aantal bewoners van de Ganshoek en 

omstreken bij. We bespreken achtereenvolgens 

het koersplan, de voorgenomen fusie met 

Terheijden/Wagenberg en de verbouwing van 

de kerkzaal in Lage Zwaluwe. Voor de inhoud 

verwijs ik naar het verslag hierboven en beperk 

me tot een aantal reacties en vragen. 

We constateren dat het aantal vrijwilligers 

terugloopt: vroeger hielden we met elkaar ook 

het kerkhof bij en hebben we ooit de 

kerkbanken ontdaan van een waslaag en in de 

vernis gezet. We hopen met de verbouwing toch 

een aantal zaken zelf te kunnen aanpakken. 

Is het nog een idee om het kerkgebouw in een 

stichting onder te brengen? Op dit moment niet: 

we willen ook niet gaan concurreren met 

bijvoorbeeld het Witte Kerkje. 

Wat is toekomst van Ons Belang? Voorlopig zijn 

er geen directe plannen, mogelijk dat we op 

termijn Ons Belang afstoten en de activiteiten 

overhevelen naar de kerk. Het is ook nog een 

mooi appeltje voor de dorst. 

 

Voorzien van koersplan en bidbook gaan de 

aanwezigen na afloop geïnformeerd huiswaarts. 

 

Ad Verdoorn en Kees Groeneveld 
 

De Stille Week 
 

Op 20 april, eerste Paasdag, hebben we de Stille 

Week op feestelijke wijze met elkaar afgesloten. 

De Heer is waarlijk opgestaan!  

De hele week hebben we het lijden en de 

opstanding van Jezus herdacht; van de intocht 

in Jeruzalem, het laatste avondmaal, de 

lijdensweg en kruisiging, de paaswake tot aan 

de opstanding. Voorgangers bij de diverse 

diensten waren ds. Marijn Gilhuis, Ad Verdoorn 

en Erik Orie. Op diverse momenten werden de 

diensten ondersteund door de Cantorij onder 

leiding van Leander Schoormans. 

 

Overkoepelend thema van de diverse diensten 

was “Wakker Worden in Gods naam!”. 

Vanuit verschillende invalshoeken werd dit 

thema belicht om op Paasochtend te vieren dat 

God Jezus door de dood heeft vastgehouden. 

Jezus komt uit lijden en dood terug met leven 

als gave voor ons allen. Wij worden geroepen 

om wakker te worden in Godsnaam, de hand te 

reiken aan elkaar, troost te bieden aan de 

ander, over drempels heen te stappen en te 

blijven geloven. 

   

Blijf geloven in de toekomst 

ook al lijkt de kans maar klein 

Blijf geloven in de wereld 

die jouw wereld ook kan zijn 

 

Blijf geloven in het leven 

in je denken en je doen 

Blijf geloven in oprechtheid 

en je normen en fatsoen 
 

Blijf geloven in de vrede 

en een simpel kort gebed 

Blijf geloven in de mens 

die zich voor jou heeft ingezet 

 

Blijf geloven in het wonder 

dat jouw angsten overwint 

Blijf geloven in de onschuld 

en in een glimlach van een kind 

 

Blijf geloven dat een ander 

ook voor jou wat overheeft 

Blijf geloven in de liefde 

alle dagen dat je leeft 

 

Blijf geloven in de waarde 

en het doel van het bestaan 

Blijf geloven dat de mensen 

eenmaal samen zullen gaan 
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Dank aan allen die een bijdrage hebben 

geleverd aan het tot stand komen van de 

diverse diensten. Dank aan allen dat wij de Stille 

Week samen hebben mogen gedenken en 

vieren. De Heer is waarlijk opgestaan! 

 

Marijn, Ad en Erik 
 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 

 

Onze Vader – Uw naam worde 
geheiligd  
 

Soms hoor je verhalen over iemand die je blij 

maken: ‘Moet je horen van Clara, zij deed het 

zo goed!’ Gewoon een verhaal over Clara hoe ze 

was. Dat ze de boel had verhelderd, dat ze 

mensen bij elkaar bracht en misverstanden uit 

de weg hielp. Ja, dat was Clara ten voeten uit. 

Als je Clara erbij haalde, dan werden mensen 

daar blij van. Zoals we hoog kunnen spreken 

van mensen, zo is de bede ‘Uw naam worde 

geheiligd’ een bede die eer aan God doet, dat 

het goede over God wordt gezegd, dat Gods 

naam onderscheidend genoemd wordt.  

Deze bede zien we ook in het Kaddisj-gebed, dat 

door Joden op belangrijke momenten gebeden 

wordt. Daarin wordt Gods naam geprezen en 

hoog gehouden. De eerste regel luidt: ‘Moge zijn 

grote naam verheven en geheiligd worden’  

(Wikipedia). Jezus zou dit gebed gekend 

hebben. 

Als we het hebben over Gods naam, welke naam 

is dat? Deze vraag stelde Mozes ook, toen God 

zich aan hem openbaarde bij de brandende 

braamstruik. Mozes had God gehoord, maar het 

volk niet. ‘Als ik tegen hen zeg  “De God van uw 

vaderen Abraham en Isaak heeft me gezonden, 

welke naam moet ik dan noemen?” Met iemands 

naam ga je zorgvuldig om. Mozes vraagt niet 

rechtstreeks ‘Hoe heet U?’ Nee, het gaat via het 

volk. In de naam zit het gezag van de persoon, 

het gezag van God. De omschrijving ‘de God van 

uw voorvaderen’ is niet voldoende. God zegt 

dan: ‘Ik ben die Ik ben’ (Exodus 3: 14). ‘Zeg 

maar: Ik Ben  heeft me gezonden’ . Een 

bijzondere naam. Wel een naam met een 

programma, een naam die vertelt wie God is. 

Het is een naam als ‘van mij kun je op aan want 

ik zal er zijn zoals ik er zal zijn’.  

Hoe dan? Als we in Exodus verder lezen leren 

we God kennen als God die de ellende van het 

volk ziet, het roepen hoort en neerdaalt om te 

bevrijden. ‘Zo ben Ik en zal Ik zijn’ is Gods 

naam. Die naam heiligen is die naam van God 

bijzonder maken, apart houden, zoals ook de 

zevende dag van de schepping geheiligd wordt 

(Genesis 2: 2).  

Gods naam eer aan doen, doe je niet alleen door 

het te zeggen – ‘Geëerd is uw naam’, maar ook 

door Gods naam te noemen bij zaken die van 

God zijn, bij God horen. Dat is veel meer dan 

niet vloeken. Het is, als je gelooft, laten zien dat 

je de naam van God eer aandoet. Je maakt dat 

zichtbaar in wie je bent als gelovige, in wat je 

doet en laat. Wat je doet straalt af op God en 

omgekeerd, door wat je doet wordt zichtbaar 

wie God is. 

Gods naam heiligen is daarom niet iets voor 

alleen de eredienst, de lofliederen en gebeden, 

maar ook in het bijzonder iets voor het leven 

van alledag. In het bijzonder op de plaatsen 

waar in Gods naam (!) het goede en het juist 

gedaan wordt.  

Daarmee wordt al gehint op de volgende beden 

in het Onze Vader.  

 

ds. Marijn Gilhuis  
 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
 

 

 

 

 

Omzien naar elkaar  
 

Goed en slechte tijden houden zich niet aan 

onze kalender en dienen zich zomaar aan. Soms 

ben je er op voorbereid, anderen keren word je 

verrast. Blij als het goed gaat, omver geblazen 

als ’t slechte berichten zijn. Hoe het ook is, het 

is soms goed om met anderen te delen. Praten 

over hoe het met je gaat, hoe je geloof meegaat 

in wat je meemaakt.  

Omdat we, vanwege privacygevoelige infor-

matie, op deze plaats geen namen en gegevens 

noemen, wens ik je, wat je situatie ook is, 

sterkte toe. Dat mensen om je heen staan en 

God dichtbij je is.  

U kunt contact opnemen met de ouderlingen en 

contactpersonen, maar ook direct contact 

opnemen met Jolanda Vos en/of met mij. Onze 

gegevens staan voorin het kerkblad.   

 

Mede namens Jolanda Vos - van der Linde,  

Ds. Marijn Gilhuis 
 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
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Gedenken, vieren, 
herinneren  
 

Denkend aan 4 mei komt het rood-wit-blauw uit 

mijn jeugd naar boven. Ik zie weer voor me hoe 

mijn vader de vlag in de vlaggenmast halfstok 

hing. Een indrukwekkend moment. Geen twijfel 

aan: wij staan stil bij Dodenherdenking. Niet 

allen de vlagtraditie hebben we in ons eigen 

gezin in ere gehouden, maar ook de twee 

minuten stilte tijdens de tv-uitzending van de 

Nationale Dodenherdenking op de Dam.  

 

Wat me vooral raakt tijdens die herdenking, zijn 

de (klein)kinderen die namens overlevenden 

kransen leggen voor verschillende groepen 

oorlogsslachtoffers. De jongere generatie geeft 

kernachtig weer wat (bijvoorbeeld) opa of oma 

heeft doorstaan in de oorlog. Het zijn 

voorbeelden van een waardevolle wisselwerking 

tussen generaties. Het uitwisselen en 

overdragen van kennis en levenservaring als 

bijdrage aan een bewustwordingsproces wat 

kracht en moed geeft. Opdat wij niet vergeten!  

 

Op Bevrijdingsdag 2025 vieren we 80 jaar 

vrijheid. Hoe kostbaar en kwetsbaar dat is, blijkt 

uit de grote uitdagingen van deze tijd. Een 

veelgehoorde uitspraak is niet voor niets: Om 

vrijheid te waarderen, te voelen, moet je 

begrijpen wat het betekent als er geen vrijheid 

is. Wat mij hierbij heeft geholpen, is het lezen 

over de joodse schrijfster Etty Hillesum. (Zie 

ook hiernaast.) Deze jonge vrouw bleef tot haar 

dood in Westerbork (1943) trouw aan haar 

zoektocht naar innerlijke vrijheid, terwijl haar 

dagelijks leven werd gekenmerkt door een 

uiteindelijk totaal onvrij, ontmenselijkt bestaan. 

En toch wist ze zich veilig in Gods hand. Ik wil 

beslist nog eens naar haar geboortehuis in 

Middelburg waarin een instituut voor educatie, 

wetenschap, kunst & cultuur is gevestigd. 

‘Vrijheid deel je met elkaar!’ houdt het Comité 4 

en 5 mei ons voor. Opdat wij blijven ontmoeten 

en verbinden.  

 

Stilstaand bij Hemelvaartsdag denk ik aan hoe 

Jezus afscheid neemt van zijn leerlingen. Hij 

spreekt hen bemoedigend toe: wacht op de 

Heilige Geest die over jullie zal komen. Geduldig 

wachten op Gods Geestkracht, dat is pas een 

schone zaak. In de tussentijd mogen de 

leerlingen zich gezegend weten door hun 

leermeester, die voor hun ogen werd ‘omhoog 

geheven en opgenomen in een wolk, zodat ze 

Hem niet meer zagen.’ (Handelingen 1.) Daar 

staan ze dan, starend naar de hemel. Totdat 

twee mannen in witte kleren hen aansporen 

toch vooral de blik vooruit te richten: Jezus zal 

op dezelfde wijze terugkeren. Op Gods tijd. En 

tot die tijd aanbreekt: volharden in bidden, 

werken en verwachten. Met de neuzen dezelfde 

kant op.  

 

Wie een beter voorbeeld heeft om geïnspireerd 

– in alle vrijheid! – na te volgen, mag het 

zeggen. 

 

Jolanda Vos - van der Linde  

kerkelijk medewerker. 
 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
 

Gelezen en aanbevolen 
 

In aansluiting op het bovenstaande beveelt 

Jolanda deze boeken aan: 

 

Etty. De nagelaten geschriften van Etty 

Hillesum 1941-1943.  

Door het lezen van Etty's openhartige 

dagboeken en brieven heb ik een beter zicht 

gekregen op (het ontbreken van) vrijheid en 

de kracht van innerlijke rust en ruimte. En op 

de waarde van schrijven vanuit het hart.   
 

Etty Hillesum. Het verhaal van haar leven.  

Judith Koelemeijer beschrijft de geschiedenis 

van een jonge vrouw die onder de meest 

gruwelijke omstandigheden trouw bleef aan 

zichzelf en haar idealen. 
 

Levenslessen van een rabbijn, geschreven 

door Awraham Soetendorp en Annemiek 

Leclaire.  

Over hoop ondanks alles. Alle 158 bladzijden 

indrukwekkend. 
 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
 

Stil gebed 
 

Het was onwennig, het stil gebed in de dienst op 

Paasmorgen. In plaats van een paar momenten 

van stilte was er gestommel, heen en weer 

geloop, gefrutsel met plastic zakjes. Het bidden 

kwam er niet van, en ik dacht: hoe is dat voor 

de mensen thuis die meekijken via de 

streaming? Toch ben ook ik een plantje gaan 

halen.  

Thuisgekomen zette ik het plantje op het 

stekkieplekkie, vlakbij de keukenkraan, zodat ik 

niet zou vergeten om het water te geven, en wat 

denk je? Elke keer als ik bij het aanrecht kom 

zie ik het plantje staan en dan denk ik aan 

iemand. Er is altijd iemand om voor te bidden. 
 

Loes van der Eijk   
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Orde van dienst zondag 16 maart 2025 

Thema van de dienst: Zonder de liefde van Christus gaat het niet 

Voorganger: ds. Marijn Gilhuis 

Ouderling van dienst: Annette Houtekamer 

Organist: Gerda Beek 

Mededelingen 

Na de mededelingen zongen we het aanvangslied Psalm 103: 1 en 4 

Na het zingen van Psalm 103 – 1 en 4: bemoediging en groet. 

Na bemoediging en groet:  

gebed om ontferming afgewisseld met gezongen Kyrie NLB 301: Kyrie eleison. 

De eerste lezing was uit Psalm 27: 11-14. 

De tweede lezing was uit 1 Korintiërs 13: 1-13. 

Na de twee lezingen uit de Bijbel kijken en luisteren we naar het lied “Als de liefde niet 

bestond” van Toon Hermans. 

Na het lied “Als de liefde niet bestond” begon ds Marijn Gilhuis aan de preek. 

Na de preek zongen we lied 791: 1, 2, 5 en 6. 

Na het zingen van lied 791: gebeden en gaven. 

Na de inzameling van de gaven zongen we lied 38A: 1, 4 en 5 

Na het zingen van lied 38A Heilig Avondmaal en Tafelgebed. 

Na het Tafelgebed zongen we lied 405: 1, 2, 3 en 4. 

Na het zingen van lied 405 het Onze Vader. 

Na het Onze Vader deelden we brood en wijn. 

Na het delen van brood en wijn begon ds Marijn Gilhuis aan het dankgebed. 

Na het dankgebed zongen we het slotlied: Pelgrims van Hoop 1- 3. 

Na het zingen van Pelgrims van Hoop gaf ds Marijn Gilhuis ons de zegen mee van onze Here 

God. 

Na de zegen het gezongen Amen. 

Het was een mooie dienst. 

Vriendelijke groeten van uw correspondent Nab Bevelander. 
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Vrienden van 

DHAN   
 

Diny Fockens doet verslag van de reis naar DHAN   
 

Wellicht weet u nog dat er door de Stichting 

Vrienden van DHAN, begin 2020 het plan was 

gemaakt om een projectenreis naar India te maken. 

Om met eigen ogen te zien welke activiteiten er door 

de ontwikkelingsorganisatie DHAN Foundation allemaal in het leven waren geroepen. Die reis is nooit 

tot stand gekomen, omdat Covid roet in het eten gooide. 

Toch werd er, van 16 februari tot 2 maart jl., een reis naar India ondernomen… Een ‘initiative under 

the leadership of Mrs. Diny’  zoals men het in India noemde. Tja… die status viel me zomaar ten deel, 

op grond van het feit dat ik secretaris ben van de Nederlandse steunstichting ‘Stichting Vrienden van 

DHAN’. 
 

Het was een indrukwekkende reis. We waren met z’n tienen, voornamelijk familieleden. We hebben 

enorm veel gezien… van saree-weverij tot bananenplantage, van ziekenhuis tot schooltjes, van 

theeplantages tot tempels, van specerijen… tot volksdans en cultuur, van adembenemende natuur tot 

dichtbevolkte (sloppen)wijken waarin een open riool en bergen afval eerder regel dan uitzondering 

waren.  

Maar het meeste indruk maakten de ontmoetingen met de plaatselijke bevolking. Telkens weer waren 

die gepland; reden we met ons busje naar een afgelegen dorp om daar een ‘Vrouwenzelfhulpgroep’ te 

ontmoeten die aangesloten was bij de DHAN-organisatie. Vol enthousiasme stonden de vrouwen klaar, 

met bloemenslingers, kleurstof om een stip op ons hoofd aan te brengen, een ‘tender coconut’ met een 

rietje erin zodat we het vocht daarvan konden drinken. Het was bijzonder, juist vanwege dat èchte 

contact. Meer dan eens kwam het voor dat onze reisleider (een senior-werknemer van DHAN 

Foundation) het zo regelde dat wij tienen tegenover de dorpsgemeenschap werden geplaatst en dat we 

over en weer vragen aan elkaar moesten stellen. Niet dat wij de Tamil-taal machtig zijn of dat de 

vrouwen uit die dorpsgemeenschap Engels spraken, maar de reisleider trad op als tolk. 

Vol trots vertelden enkele vrouwengroepen dat ze, dankzij de DHAN-initiatieven, ‘out of poverty’ waren 

geraakt. Oftewel: dat ze de status van armoede achter zich hadden gelaten.  

De vrouwen waren blij met de onderwijsprojecten die door DHAN waren gestart. En de kinderen zelf, 

die op een bepaald moment ook netjes in het gelid werden opgesteld, zongen vol overgave het Indiase 

volkslied. Dat wij tienen vervolgens gevraagd werden hetzelfde te doen, en dat lang niet iedereen het 

Wilhelmus uit volle borst kon meezingen, laat ik maar even buiten beschouwing. 

Een laatste indruk die ik nog met u wil delen is ons bezoek aan een weeshuis. Niet dat daar allemaal 

weeskinderen woonden in de meest strikte betekenis van het woord (dus zonder ouders). Er waren ook 

veel kinderen waarvan de ouders niet voor hen konden zorgen. Kinderen van zigeuners bijvoorbeeld, 

waarvan de ouders rondtrokken om in een inkomen te voorzien. Ook die kinderen waren erg 

gedisciplineerd. We waren er getuige van dat ze allemaal op de grond zaten, vervolgens één voor één 

op mochten staan, hun naam mochten zeggen en mochten vertellen welk beroep ze later wilden 

uitoefenen. De grootste dromen kwamen voorbij: dokter, rechter, politieagent, onderwijzer(es). 
 

Aan het eind van de reis was er een terugkoppeling met de DHAN-organisatie. En werd de vraag gesteld 

wat de reis met ons had gedaan. Vanuit het diepst van mijn hart antwoordde ik dat ik er eens en te 

meer van bewust was met hoeveel prosperity (welvaart) wij in Nederland omringd zijn. Dat dat een 

gave is, maar tegelijkertijd een opgave. Omdat het een beroep op ons doet wereldwijd te delen. Niet 

alleen in geld en goederen, maar ook in aandacht en gezien-worden. 
 

Blijft u ons alstublieft ondersteunen met uw giften voor het werk van DHAN? 

U kunt doneren op Bankrekening: IBAN NL77 RABO 0120 2603 36 . KIJK OOK EENS OP ONZE WEBSITE 

www.vriendenvandhan.nl 
 

Van harte dank voor uw giften namens de drie bestuursleden: 

Diny Fockens-Brink, secretaris;  

Corné de Jonge, penningmeester;  

Annette Houtekamer-van Dam, voorzitter   
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4 en 5 mei 
 

Wie sterft aan geweld 

 

Het is een goede traditie om stil te 

staan bij mensen die bij oorlogen zijn 

overleden. Op 4 mei doen we dat in onze 

dorpskernen. Daarnaast kunnen we thuis 

de nationale dodenherdenking volgen. Voor mij 

zijn dat altijd indrukwekkende momenten. In 

onze geschiedenis noemen we de verhalen en 

ervaringen van bezetting, oorlog, vechten en 

sterven voor een groter goed. Het zijn verhalen 

die meegaan in families en gemeenschappen. 

Het is goed om ze te vertellen en ervan te leren.  

 

De afgelopen jaren is de oorlog in Europa 

dichterbij gekomen door de invasie van 

Oekraïne door Rusland. Het raakt niet alleen de 

veiligheid van het continent, het zet de 

bevolking van Oekraïne in beweging. Ze zijn 

hierheen gekomen en wonen onder ons. En niet 

alleen door dit conflict. Ook andere oorlogen 

werpen hun schaduw op ons land. Denk aan de 

oorlog in Gaza. Ook dit conflict heeft grote 

impact op ons land en samenleving.  

 

Als het gaat om oorlogen hebben we misschien 

snel een mening klaar, over wie goed is, of wie 

fout. Ja, zelfs gaande het conflict kunnen 

meningen wisselen. En als we kijken naar de rol 

die Nederland in conflicten speelt, staat de 

positie van ons land bij sommige conflicten ook 

ter discussie. Denk bijvoorbeeld aan de 

politionele acties, hoe er in het maatschappelijk 

debat in de loop van de jaren nieuwe geluiden 

bij zijn komen. 

 

Welke positie we ook kiezen, bij oorlogen zijn er 

altijd slachtoffers. In de moderne oorlogen zijn 

dat, naast soldaten en strijders, burgers die zich 

niet tegen het geweld kunnen verweren. De 

leefwereld van mensen wordt vernietigd, 

mensen – of ze nu vriend of vijand zijn – die, 

net als u en ik, liefhebben, naar de bakker gaan, 

kinderen grootbrengen, hobby’s hebben, 

werken, lijden onbeschrijfelijk aan de oorlog. 

Wat meer is, de schade nu aangericht werkt 

generaties lang door, vanwege de opgelopen 

trauma’s, de geliefden die gedood zijn, het 

enorme verlies. Dat zijn de verhalen die wij 

leven. Zo gezien kent een oorlog alleen 

verliezers – ook al claimen landen de 

overwinning.  

 

 

 

 

Tijdens de dodenherdenking staan we stil bij 

waardevolle levens die door geweld zijn 

afgebroken. Vanuit het idee en geloof van een 

liefdevolle God die mensen geschapen heeft om 

de wereld te bewonen en vruchtbaar te maken, 

is ieder verloren leven een pijnlijk verlies. Het 

geloof in de God van Jezus Christus kan ons 

helpen om hoop te houden dat deze eindeloze 

willekeur van oorlog ooit eens stoppen zal. Het 

is een belofte die ons kan helpen om waar het 

kan vrede waar te maken. De taal te spreken 

voorbij het vijandsbeeld. 

 

Bevrijding 

Vrijheid is iets om te koesteren en te vieren. Met 

blijdschap en dankbaarheid kunnen we daar bij 

stilstaan. Voor mij gaat dat altijd gepaard met 

het besef dat onze vrijheid niet vanzelfsprekend 

is en dat die samenhangt met de vrijheid van 

andere landen. Het is nodig dat je daar met 

elkaar afspraken over maakt. Vrij zijn van 

dwang en overheersing, van oorlog en geweld, 

geeft ons ook de verantwoordelijkheid om de 

vrijheid te gebruiken tot opbouw van vrede en 

rechtvaardigheid.  

 

Deze samenhang van vrijheid van iets dat je 

inperkt en vrijheid tot handelen is niet 

vanzelfsprekend. Het zijn wel twee kanten van 

dezelfde vrijheid. Vrijheid geeft ons de 

mogelijkheid om het goede te doen en de 

vrijheid mogelijk te maken voor velen.  

 

In deze tijd is er veel beweging in de Westerse 

wereld. Kaders veranderen, wat verontrustend 

kan klinken. Dat vraagt om herbezinning en 

wijsheid om hernieuwde kaders te ontwikkelen. 

Voor een deel zijn we toeschouwers van het 

nieuws en de ontwikkelingen. Tegelijkertijd zijn 

we onderdeel van onze samenleving. Hoe we 

denken, voelen, praten en handelen heeft 

effect, al is het in afgeleide vorm, op wat zich in 

het groot ontwikkelt. Binnen de maat van onze 

plaats en taak kunnen we bijdragen aan vrede 

en aan vrijheid die het leven in Nederland en in 

de wereld mogelijk maakt. Vrij van oorlog en 

geweld zijn we vrij om vrede te leven.  

 

Ds. Marijn Gilhuis 
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Vooraankondiging zomeropenstelling 
van het Witte Kerkje 
 

Onze kerk zal op de volgende zaterdagen open 

zijn: 19 en 26 juli en 2 en 9 augustus.  

De openingstijden zijn van 14.00 - 16.00 uur.  

 

Nadere informatie over de invulling van de 

dagen krijgt u in een van de volgende 

Verbindingen. 

 

Over één van de 

activiteiten bericht ik 

u nu omdat ik u 

graag wil vragen om 

mee te denken. 

 

Net als vorig jaar willen we op een van de 

zaterdagen bekende en minder bekende 

liederen uit het Liedboek zingen. Heeft u een 

lied in gedachten in een van beide categorieën 

dan hoor ik dat graag.  

Welkom om mee te zingen maar eerst om mee 

te denken.  

 

Groet, 

Mariëtte Verkerk 

 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 

 

 

Wie waren ook al weer de Marta’s? 
  

Natuurlijk kennen jullie allemaal het verhaal van 

Jezus met Marta en Maria uit Lucas 10:38-42. 

Naar aanleiding van dit verhaal hadden we 

ongeveer 15 jaar geleden – dus de tijd voor de 

samenwerking met Lage Zwaluwe en ook 

voordat de SWKT (Stichting Witte Kerkje 

Terheijden – red.) werd opgericht – een groep 

dames die de kerk schoonhielden. Ik was daar 

één van. We werden de Marta’s genoemd. We 

zorgden dat de kerk en de consistorie schoon 

waren vóór de zondagse eredienst. Een fijne 

groep harde werkers en één keer per jaar een 

etentje. We deden het graag.  

Ik ga nu even snel door de geschiedenis heen. 

De SWKT bouwde meerdere ruimtes aan de 

kerk, er kwamen steeds meer activiteiten, het 

werk groeide ons eigenlijk boven het hoofd en 

de SWKT werd verantwoordelijk voor het 

schoonmaken van het hele gebouw. Dat was het 

einde van de Marta’s.  

Wel hield de kerkenraad – geholpen door de 

toenmalige cantorijleden – de consistorie en 

haar eigen kasten schoon.  

 

 

Langzamerhand kwam uit overleg van SWKT en 

de kerkenraad naar voren dat alleen regulier 

schoonmaken niet handig meer is. Er is 

behoefte aan ‘schoonmaak op afroep’, b.v. na 

een concert, een huwelijk of uitvaart. SWKT 

heeft nu een schoonmaakbedrijf gevonden dat 

dat kan bieden. Wim Mooijekind en ik hebben 

alle werkzaamheden op schoonmaakgebied in 

kaart gebracht door een schema te maken van 

alle ruimtes inclusief kasten. 

 

Met ‘mevrouw de Wit’ – zo heet het schoon-

maakbedrijf - is een regeling getroffen voor 

regulier schoonmaken, maar ook voor 

schoonmaak op afroep. Zij kunnen half mei met 

hun werkzaamheden beginnen. Maar … een 

aantal taken blijven SWKT en de kerkenraad zelf 

doen. En hier komen hopelijk voor het werk voor 

de kerkenraad een aantal Marta’s weer om de 

hoek kijken. 

Wat valt er o.a. te doen voor deze groep: 

- zaterdag voor de zondag dat er een kerkdienst 

is zorgen dat de consistorie schoon is en her en 

der stofzuigen, dat is ongeveer een half uurtje 

werk. 

 
 

- verder zijn er werkzaamheden die eenmaal per 

half jaar of eenmaal per jaar nodig zijn. 

 

Wil jij Marta (v/m) worden en wil je ons helpen 

onze taken van schoonmaken te verlichten, 

neem dan eens contact met mij op voor verdere 

informatie. 

We zijn heel blij met dit nieuwe bedrijf en hopen 

op een ondersteuning vanuit de gemeente. 

Tenslotte: vele handen maken licht werk.  

 

Kom ons helpen en wees MARTA.  

Namens de kerkenraad, Mariëtte Verkerk 

 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
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Afscheid Griselda Aanen 
 

Griselda Aanen - de Vries, pastoraal werker van 

Made, Drimmelen en Hooge Zwaluwe, heeft 

afscheid genomen in de dienst van 27 april j.l. 

Zij heeft een taak aanvaard in Dordrecht 

Dubbeldam.  

We danken Griselda voor haar collegialiteit en 

het zoeken naar verbinding met onze 

gemeenten, allereerst Terheijden-Wagenberg 

en naarmate Lage Zwaluwe met Terheijden is 

gaan samenwerken, ook de verbinding met 

Lage Zwaluwe. Ze was van vaste waarde in de 

oecumenische contacten met de Vijf Heiligen 

Parochie. We konden elkaar goed vinden bij het 

ontwikkelen van groepsactiviteiten. We zullen in 

haar een verbindende pastoraal werker missen, 

en ikzelf een prettige en waardevolle collega. 

We wensen Griselda alle goeds en Gods zegen 

toe in haar nieuwe gemeente en taak.  

 

Ds. Marijn Gilhuis 

 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 

 

Zegen bij Pasen 
 

Ga gezegend, door diepte, lijden, heen gegaan. 

Ga gezegend, in de ochtend door Gods Licht 

aangeraakt. 

Ga gezegend, uit de doodsheid opgestaan, het 

leven in. 

 

Zo zegene God, de liefdevolle,  

jouw handen – wat je doet  

jouw voeten – waarheen je gaat 

jouw mond – wat je zegt  

jezelf – wie je bent. 

 

De genade van God, de liefde van Christus en  

de verbondenheid met de Heilige Geest, is met 

jullie allen! 

 

 
 

tekst van de zegen bij de Paasochtenddienst 

 

 

 

 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 

 

 

 

 

 

 

 

Samen in het Witte Kerkje 
 

 

Alle thema’s van het leven komen voorbij 

tijdens onze goede gesprekken met diepgang. 

Vreugde, angst, liefde, dood, kinderen, 

opvoeding, relaties, lessen in het leven, 

uitdagingen, vragen, enzovoort.  

Met elkaar bespreken we in een vertrouwde en 

veilige omgeving wat ons bezighoudt. Vanuit 

onderwerpen die mensen zelf inbrengen of 

dingen die we meemaken, maar ook doordat we 

een kaartje trekken, er iets voorgelezen wordt 

of andere inbreng.  

Iedere avond ontstaat vanzelf en spontaan. 

Religie is niet leidend maar geloof en 

spiritualiteit (en alle overtuigingen en twijfels 

die daar bij horen) zijn zeker ook onderwerpen 

die voorbij komen. Spiritualiteit is de zoektocht 

naar ieders eigen waarheid en dat is waar 

Samen in het Witte Kerkje op gebaseerd is, met 

respect voor ieders mening of overtuiging en 

met het doel te leren van elkaar. 

 

agenda mei  

02  Samen aan tafel 

05  Een goed gesprek 

09  Een goed gesprek, ochtendgroep 

14  Een goed gesprek, jongerengroep 

 

juni 

02  Een goed gesprek 

 

Je bent altijd welkom, met of zonder 

aanmelding en zonder verplichting alle 

bijeenkomsten bij te wonen. Iedere keer staat 

op zichzelf. Voor de maaltijd is aanmelding 

vooraf wel nodig. Je kunt dan ook aangeven of 

je een dieet hebt. 

 

Heb je vragen of wil je meer weten?  

Kijk eens op de website: 

www.sameninhetwittekerkje.nl.  

Je mag mij ook mailen of bellen op  

welkom@sameninhetwittekerkje.nl  

of 06-52046806. 

 

Een hartelijke groet, 

Edwin Vonk 

 

 
 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 

 

 

 

 

http://www.sameninhetwittekerkje.nl/
mailto:welkom@sameninhetwittekerkje.nl
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Agenda 
 
 

mei 2025 

02 SAMEN aan tafel 
17.30 
uur 

Tuinzaal 
Terheijden 

05 
 
Een goed gesprek  

 

19.30 
uur 

Tuinzaal 
Terheijden 

13 Kerkenraad 
19.30 
uur 

Terheijden 

09 

 
Een goed gesprek 
ochtendgroep 
 

9.30 
uur  

Tuinzaal 
Terheijden 

14 

Een goed 

gesprek, 
jongerengroep 

19.30 

uur 

 

Tuinzaal 

Terheijden 
 

16 
 
Koffieochtend 
 

 10.00 
uur 

Tuinzaal 
Terheijden 

 

Iedere donderdag om 9.00 is het Bijbellezen in 

de consistorie te Lage Zwaluwe. 

 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 

 

Al het geleerde en de examens 
 

In deze maand beginnen de eindexamens. Een 

spannende tijd voor scholieren en hun familie. 

Kennis wordt getoetst, een horde genomen naar 

vervolgonderwijs. Naast het toetsen van kennis, 

is deze tijd ook de afronding van een periode in 

het leven van de jongeren. De een weet 

duidelijk wat de volgende stap zal zijn, anderen 

twijfelen misschien over wat ze willen. Hoe dan 

ook een periode waarin een overgang gemaakt 

wordt. Ik wens alle jongeren veel succes, 

wijsheid en innerlijke rust bij de examens;  

ouders, naaste familie en vrienden sterkte bij 

het ondersteunen en wachten op de resultaten!  

 

Ds. Marijn Gilhuis 

 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 

 

Op donderdag ben ik rijk 
 

Op donderdag ga ik naar de markt. 

Ik kom altijd wel een bekende tegen 

en maak een praatje 

of roep gedag. 

 

Bij de kaasboer maak ik mijn keuze  

en daarna betaal ik. 

Biep, zegt het pinapparaat 

Johan zegt: 

‘zijn ze er alweer ingetrapt’. 

 

Dan naar de groenteboer 

Patrick stouwt mijn tas vol  

en zegt: 

‘Ik heb ook aardbeien’ 

Biep, zegt het pinapparaat 

 

Ik sjouw mijn vracht naar huis,  

zet alles op het aanrecht. 

Alle dagen ben ik rijk, 

maar op donderdag,  

dan weet ik het. 

 

Loes van der Eijk 

 
 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lage Zwaluwe 

 

 

Kerkgebouw:   

Kerkstraat 49, Lage Zwaluwe  

Postadres: Schoven 1 

    4926 DR Lage Zwaluwe 

 

Scriba: 

Kees Groeneveld 

Schoven 1, tel. 06 – 11 41 27 80 

 

 

Bankrekeningnummers: 

 

Bankrekening College van Kerkrentmeesters: 

NL40 RABO 0373 7073 55 of 

NL77 RABO 0126 7069 56 

t.n.v. Protestantse gemeente te Lage Zwaluwe 

 

Bankrekening kerkblad:  

NL40 RABO 0373 7074 52  

t.n.v. Protestantse gemeente te Lage Zwaluwe 

 

Bankrekening solidariteitskas:  

NL31 RABO 0373 7075 17 t.n.v. Protestantse 

gemeente te Lage Zwaluwe 

 

Bankrekening De Cantorij:  

NL 96 RABO 0373 7428 19  

t.n.v. PG Lage Zwaluwe Cantorij 

 

Bankrekening Diaconie:  

NL74 RABO 0373 7105 26  

t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente  

Lage Zwaluwe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terheijden – Wagenberg 

 

 

Kerkgebouw: 

Hoofdstraat 1, Terheijden 

 

 

  

Scriba: 

Annette Houtekamer – van Dam 

Hartelweg 22, tel. 076 - 5870320 

 

 

Bankrekeningnummers: 

 

Bankrekening College van Kerkrentmeesters: 

NL73 RABO 0373 7298 47 

t.n.v. CvK Beheer Protestantse gemeente 

Terheijden - Wagenberg 

 

Bankrekening Diaconie: 

NL96 RABO 0373 7392 30 

t.n.v. Diaconie van de Protestantse gemeente 

Terheijden – Wagenberg 
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Terugblik op de Stille Week 

 
 

   
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

  

 
 

 

  


