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1. Inleiding
In dit document leest u een plan over

- wie we als gezamenlijke Protestantse Gemeente in Lage Zwaluwe en Terheijden-
Wagenberg willen zijn,

- hoe we dat voor elkaar proberen te krijgen,

- eneenrichtsnoer voor de accenten waar we als gemeente in de komende jaren onze
energie aan willen geven

We hebben dit plan opgesteld nadat we de gemeente hebben gevraagd wat de kern van kerk
en geloven in onze dorpen is. We hebben ook gevraagd wat de dreigingen zijn voor kerk en
geloven in onze wereld en dorpen? Vanuit die kern gedacht en bewust wat ons bedreigd,
hebben we gezocht naar waar onze aandacht naar uit moet gaan binnen de grenzen van
beschikbare inzet van mensen, geld en goed.

De gesprekken die we op verschillende momenten en manieren gevoerd hebben in de
gemeente hebben een rijke oogst aan beelden en ideeén opgeleverd die in dit document bij
elkaar komen in een beeld van wie we willen zijn, ideeén van wat we belangrijk vinden en
plan om stap voor stap de ideeén uit te voeren.

2. Wat we koesteren en willen doorzetten van ons gemeentezijn:
Kern van gemeentezijn — ons ideaal

Waar het bij ons, in de Protestantse Gemeente Lage Zwaluwe en Terheijden-Wagenberg om
draait is:

Geloven in de God van Jezus Christus en dit geloof vieren in eredienst en gestalte geven in
onze gemeenschap. Dat wil zeggen, zorg dragen voor elkaar, in de gemeenschap van de kerk
en van onze dorpen en daar waar mogelijk zorg dragen voor anderen in de wereld en de
schepping.

Het geloven willen we voeden door een plaats (gebouw) te bieden waar mensen elkaar
ontmoeten op allerlei manieren, rond thema’s die het leven en geloven raken en verbinden.

Er is al veel moois!

Voordat we hieronder uitwerken welke plannen er zijn, willen we zeggen dat we al veel in
huis hebben, zoals betrokken gemeenteleden die allen op een of andere manier bijdragen
aan ons kerkzijn. Taakdragers die tijd en energie geven aan het sturen van onze gemeente.
Een cantor-organist, een pastoraalmedewerker en een predikant, drie beroepskrachten.
Twee kerkgebouwen met bijgebouwen die ruimte bieden aan verschillende activiteiten.



Vaste diensten en bijeenkomsten die onze gemeenschap verbindt met gemeenteleden en
dorpsgenoten die niet altijd in de eredienst op zondag ochtend kunnen komen
(gespreksgroepen, Ganshoekdiensten, schuurvieringen, Oecumenische diensten, dienst van
de commissie liturgie). Meelevende en betrokken gemeenteleden die de gemeente
ondersteunen. Er vast meer te noemen, maar hiermee geven we aan dat we al veel in huis
hebben waarop we voort kunnen bouwen.

3. Waar we graag nog meer energie aan besteden: aan ideaal naar werkelijkheid

Het ideaal dat boven is beschreven geeft richting voor ons handelen. Om delen van het
ideaal waar te maken hebben we de ideeén die zijn verzameld in kerkenraad en gemeente
van beide gemeentes verdeeld in vijf gebieden van kerkzijn.

1. Eredienst

2. Zorg voor elkaar — binnen en buiten de gemeente

3. Kerk als plaats van ...

4. Oecumene en samenwerken met andere organisaties
5. De kerk laat zich zien — PR

Het liefst zouden we alles samen aanpakken en aan alle vijf de gebieden de volle aandacht
geven. De menskracht en middelen binnen onze gemeenten hebben grenzen, daarom
moeten we kiezen. Ons voorstel is om aandacht te besteden aan drie gebieden:

1. Eredienst
2. Zorg voor elkaar — binnen en buiten de gemeente
3. Kerk als plaats van ...

De andere twee, ‘oecumene’ en ‘de kerk laat zich zien’, zullen op de achtergrond zeker
meedoen. Ook daarvoor zijn zinvolle suggesties gedaan.

3.1. Eredienst

De eredienst, op zondag en op andere dagen, is voor onze gemeente de plaats waar iedereen
welkom is, en we het geloof samen vieren met muziek, zang, uitleg van de Bijbel in heldere
taal en vanuit het hart.

Het komend jaar willen we:
- De Cantorij zoveel mogelijk betrekken bij de vieringen

- themadiensten organiseren — denk daarbij aan Taizé vieringen, laagdrempelige diensten
voor mensen die niet bekend zijn met de kerk, kerkdiensten voor leeftijdsgroepen
(bijvoorbeeld jongvolwassenen), rond bepaalde maatschappelijke thema'’s.



- diensten waarbij gemeenteleden worden betrokken, voorbereid door de
liturgiecommissie en commissie eredienst.

- verschillende muziekinstrumenten in de dienst

- verkondiging vanuit het hart, waarbij een brug geslagen wordt tussen de Bijbel en het
dagelijks leven

- de oecumenische diensten vieren — Schuurdienst, Ganshoekdiensten (Kerst, Pasen)

- de verbinding maken tussen de kijkers thuis en gemeente op zondag

3.2. Zorg voor elkaar — binnen en buiten de gemeente

Zorg voor elkaar, zoals we kennen in het pastoraat en diaconaat, krijgt duidelijk vorm.
Pastoraat als het omzien naar elkaar binnen de gemeente: meeleven, vanuit het Evangelie, in
de mooie en moeilijke momenten in het leven van mensen. Diaconaat is het bijstaan van
mensen in de concrete financiéle en maatschappelijke nood van mensen, binnen en buiten
de kerkelijke gemeente. In de toekomst willen we werken met een kleinere bezetting van de
kerkenraad en verruiming van onze daad- en draagkracht zoeken in taakgroepen voor deze
twee kernactiviteiten (pastoraat en diaconaat) van de gemeente. Hierdoor wordt het
mogelijk meer mensen te betrekken bij deze taken van onze gemeente.

Daarom willen we:
- inrichten van taakgroepen pastoraat en diaconaat

- het fijnmazige netwerk pastoraat in standhouden en uitbreiden — zorg voor mensen in
buitengemeenten en in woonvormen.

- de taakgroep diaconaat stevig neerzetten, met duidelijke en aansprekende projecten (in
Nederland en daarbuiten)

- de taakgroepen inhoudelijk toerusten (praktisch, kennisinhoudelijk en theologisch) zodat
taakdragers geinspireerd hun taken kunnen vervullen

- taakgroep diaconaat haalt maatschappelijke initiatieven naar zich toe (bijvoorbeeld: actie
vakantietas, brieven schrijven voor Amnesty International)

- het idee ‘koffiedrinken bij iemand thuis na de dienst’ uitwerken en uitvoeren

- vanuit taakgroepen of kerkenraad projectmatig werken

3.3. Kerk als plaats van ...

We beschikken over twee mooie gebouwen. Deze willen zo goed mogelijk benutten als een
open plaats waar mensen uit onze gemeenten en dorpen bijeen kunnen komen. Dat gebeurt
al voor een groot deel. Tegelijk blijkt uit de ideeén die verzameld zijn, dat de gebouwen een
groot potentieel hebben als plaats van ontmoeting.



Het kerkgebouw in Lage Zwaluwe moet opgeknapt worden om in de toekomst een plaats van
ontmoeting te kunnen zijn. Dat vraagt om een flexibelere inrichting van het gebouw zodat de
kerk (net als in Terheijden-Wagenberg) voor meer activiteiten gebruikt kan worden. Omdat
er al plannen (en schenkingen) waren voor de dringend nodige vervanging van de
verwarming willen de renovatie van de verwarming combineren met een herinrichting van
de kerk.

Voor dit laatste worden de plannen naast dit stuk gepresenteerd.
We willen de kerkgebouwen gebruiken:

- voor inspirerende bijeenkomsten, voor mensen binnen en buiten de kerkelijke
gemeenschap

- opzetten van een taakgroep ‘de kerk als plaats van...’
- als ruimte voor rust en bezinning in een onrustige tijd

- als een plek van ontmoeting. Daarvoor organiseren we laagdrempelige activiteiten, zoals
koffieochtend of maaltijden waarbij iedereen kan aansluiten.

4. Tot slot: Samen zijn we één

Hierboven hebben we geschetst waar we onze aandacht en keuzes op willen richten. We
hebben in beeld gebracht dat we zeker de komende twee decennia voldoende middelen
hebben om deze plannen uit te voeren, de gebouwen te onderhouden en de inzet van
beroepskrachten te financieren.

Om dit koersplan te realiseren willen we een nog steviger fundament leggen tussen onze
samenwerking door te fuseren en te komen tot één Protestantse Kerk Lage Zwaluwe
Terheijden-Wagenberg. Deze fusie biedt ons ook kansen om te werken met een kleinere
kerkenraad en het realiseren vaan taakgroepen op het gebied van diaconaat en pastoraat.



