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Predikant 

Ds. Marijn Gilhuis 

Amerweg 2A, 4926 CZ Lage Zwaluwe 

T: 0168 - 85 34 45 / 06 - 18 31 56 90 

E: marijngilhuis@gmail.com  

 

Kerkelijk medewerker 

Jolanda Vos - van der Linde 

Kapucijnenhof 10, 4904 RB Oosterhout 

Werkdagen: dinsdag en woensdag 

T: 06 - 22289713 

E: jolandavos.kerkwerk@gmail.com 

 

Protestantse gemeente Lage Zwaluwe 

E:  info@protestantsegemeentelagezwaluwe.nl 

W: www.protestantsegemeentelagezwaluwe.nl 
 

Voorzitter: Ad Verdoorn 

Kerkstraat 57, 4926 CV Lage Zwaluwe 

T: 06 – 30702705 

E: ad.verdoorn@noa-advies.nl  

 

Scriba: Kees Groeneveld 

Schoven 1, 4926 DR Lage Zwaluwe 

T: 06 – 11 41 27 80 

E: scribalz@outlook.com 

 

Protestantse gemeente Terheijden - Wagenberg 

E:  info@pkn-terheijdenwagenberg.nl 

W: www.pkn-terheijdenwagenberg.nl 
 

Scriba en vicevoorzitter: Annette Houtekamer – van Dam 

Hartelweg 22, 4825 BZ Breda 

T: 076 - 5870320 

E: jaapannettehoutekamer@ziggo.nl 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

Redactie 

Inge Berendsen 

Loes van der Eijk 
  

 

Dit kerkblad is een uitgave van de Protestantse gemeenten 

Lage Zwaluwe en Terheijden – Wagenberg 

 

Kopij meinummer inleveren tot 20 april 2025 

kerkblad.de.verbinding@gmail.com 

 

Protestantse gemeenten 

Lage Zwaluwe en Terheijden - Wagenberg 
 

mailto:marijngilhuis@gmail.com
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Van de redactie  

 

 

 

 

 

Terwijl ik achter de laptop kruip is Loes (van de redactie) op het sedumdak het onkruid aan het wieden, 

poot Gerard (van de fruit- en groentetassen) aardappelen in zijn moestuin en zie ik hoe de koolmeesjes 

in onze tuin de haren oppikken van mijn honden die ik net heb geborsteld. Ze vliegen af en aan naar 

het nestkastje. Dit is LENTE! 

We zijn op weg naar Pasen. Het is mijn favoriete periode in het kerkelijk jaar. Niet alleen omdat het 

lente is. Ik ben niet echt opgegroeid met de bijbel maar ik probeer wel de stukjes te lezen in de 

Veertigdagenkalender en tijd te vinden voor bezinning. Ik luister naar de liederen en nog meer dan 

door de teksten word ik soms geraakt door de muziek. Daarom vind ik het ook zo’n fantastisch initiatief 

van Mariëtte Verkerk en Joke Geerse, om met de Bedside Singers te zingen voor mensen in de laatste 

levensfase: voor de ziel op reis. Ze zullen in hospices zingen, in andere instellingen maar ook bij mensen 

thuis. Bedside Singers zingen in groepjes van vier, driestemmig, zonder begeleiding en uit het hoofd. 

Over dit onderwerp en nog heel veel meer leest u in deze Verbinding. Veel leesplezier! 

 

De redactie 

Inge Berendsen 

Loes van der Eijk 
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Kerkdiensten 
 

Meerijden gezamenlijke kerkdiensten: 
 

- Wilt u vanuit Terheijden meerijden naar  

Lage Zwaluwe, neem dan contact op met 

Annette Houtekamer, tel. 076 – 58 70 320. 

- Wilt u vanuit Lage Zwaluwe meerijden naar 

Terheijden, neem dan contact op met  

Reina Faasen, 0168 – 48 30 20. 

In Lage Zwaluwe is er ook een meerij-app. 

U kunt u aanmelden bij Nelleke ten Haaf,  

06 – 81 89 30 74. 

 

 
 

Zondag 06 april   
 

 

Vijfde zondag van de 40-dagentijd 
 

Lage Zwaluwe 

10.00 uur: ds. M. Gilhuis  

Diaconiecollecte: KIA Bangladesh 

Aanstelling vertrouwenspersoon 

Bevestiging diaken 

Aansluitend gemeenteberaad 

 
 

Zondag 13 april   
 

 

Palmpasen 
 

Terheijden – Wagenberg   

10.00 uur: mw. I. Bakker  

Diaconiecollecte: KIA Ghana, stop kinderarbeid 

in de visserij 

 
 

Donderdag 17 april   
 

 

Witte Donderdag 
 

Terheijden – Wagenberg   

19.30 uur: ds. M. Gilhuis  

Viering van het Heilig Avondmaal 

 
 

Vrijdag 18 april   
 

 

Goede Vrijdag 
 

Terheijden – Wagenberg   

19.30 uur: dhr. E. Orie 

m.m.v. de Cantorij 

 
 

Zaterdag 19 april   
 

 

Stille Zaterdag 
 

Terheijden – Wagenberg   

21.30 uur: dhr A. Verdoorn 

 

 

 

 
 

Zondag 20 april   
 

 

Pasen 
 

Terheijden – Wagenberg   

10.00 uur: ds. M. Gilhuis  

Diaconiecollecte: Groente- en fruittassen voor 

Voedselbank Made 

 
 

Zondag 27 april   
 

 

Tweede zondag van Pasen 
 

Terheijden – Wagenberg   

10.00 uur: mw. L. van der Wel  

Diaconiecollecte: Vakantieweek Hydepark  

 
 

Zondag 4 mei   
 

 

Derde zondag van Pasen 
 

Lage Zwaluwe 

10.00 uur: ds. W. de Jong  

Diaconiecollecte: Amnesty Werkgroep 

Drimmelen 
 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 

 

 

   

Diensten in de Ganshoek 

     Lage Zwaluwe 
 

 

De diensten zijn in de ontmoetingsruimte van de 

Ganshoek. De diensten zijn voor iedereen 

toegankelijk.  

U bent van harte welkom! 
 

Woensdag 16 april – Paasdienst in de kerk 

14.30: mw. P. Mergaerts, dhr. D. van den Berg 

en ds. M. Gilhuis 

De collecte is voor de kerkvoogdij 
 

Zondag 27 april om 18:30 

Dhr. E. Orie 

De collecte is voor de Kerkvoogdij 

 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 

 

 

 

   

SOVAK vieringen 

      
 

De vieringen zijn in het Activiteitencentrum 

Gruijtplein, Koningsveld 1, 4844 TR Terheijden.  

U bent van harte welkom! 

De volgende viering is op  

 

Zaterdag 19 april om 19:00 

Mw. L. van der Wel  en mw. S. Vos 
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Uit de kerkenraad 
 

Samenvatting notulen van de  

gezamenlijke kerkenraadsvergadering 

11 maart 2025 

 

Voor de opening van de vergadering zongen we 

Jolanda Vos toe voor haar verjaardag en ze 

kreeg namens beide gemeenten een mooie bos 

bloemen. 

 

Ds. Marijn Gilhuis  opende de vergadering met 

een korte bezinning. Bij het begin van de 40-

dagentijd hoort na de doop van Jezus het 

verhaal over de Verzoeking in de woestijn. Het 

is een omslagpunt. Ds. Marijn Gilhuis  leest uit 

Lucas 3: De duif daalt op Jezus neer en de stem 

van God zegt dat Jezus een kind van God is. 

Daarna wordt Jezus door de Geest naar de 

woestijn geleid. In Lucas 4 wordt verteld hoe Hij 

daar wordt getoetst. Jezus wordt zogezegd uit 

zijn comfortzone gehaald, door iemand met 

andere manieren, zoals wij dat worden in deze 

tijd. Daarna leest Ds. Marijn Gilhuis lied 538 dat 

daarover gaat: Een mens te zijn op aarde in 

deze wereldtijd. 

 

Kerkenraad 

Vorige week heeft de kerkenraad een avond 

lang gediscussieerd over onze keuzes voor 

prioriteiten en hoofdpunten voor ons gezamen-

lijke beleid. Deze gaan we voorleggen aan de 

gemeenteleden. Tijdens dit gemeenteoverleg 

zullen we ook de aanstaande verbouwing 

bespreken. Op basis hiervan zal het beleidsplan 

worden geschreven. Het gesprek met de 

gemeente zal na de dienst van 6 april zijn. 

Voorzitter Ad Verdoorn en Ds. Marijn Gilhuis 

schrijven een contourennota over het beleid en 

de verbouwing. Het is de bedoeling om pas na 4 

mei te beginnen met de verbouwing.  

 

De aanstelling van Jolanda Vos als kerkelijk 

medewerker voor onbepaalde tijd wordt ter 

kennisname gemeld. De kerkenraad is erg blij 

met haar versterking van het pastorale team. 

    

Voor de kosten verbonden aan de begeleiding 

bij de voortgang van de stappen naar formeel 

samengaan door kerkelijk adviseur Roelof van 

den Broek is een subsidieaanvraag verzonden.  

 

Een kleine kerkenraad dient volgens de 

ordinanties uit tenminste 4 kerkenraadsleden te 

bestaan. Met de benoeming van Jan Vonk als 

tijdelijk diaken en 4e kerkenraadslid is het voor 

de Protestantse Gemeente Terheijden -

Wagenberg mogelijk om rechtsgeldige besluiten 

te nemen. De voorgenomen bevestiging is twee 

keer afgekondigd. Er zijn geen bezwaren 

binnengekomen bij de scriba’s van Terheijden - 

Wagenberg en Lage Zwaluwe. De bevestiging 

zal plaatsvinden in de dienst van 6 april in Lage 

Zwaluwe.   

 

Diaconie 

De diaconie van Lage Zwaluwe heeft de 

jaarrekening 2024 ter goedkeuring voorgelegd 

aan de kerkenraad. 

Er staat een saldo van 754,- euro op de 

bankrekening dat is overgebleven na 

gemeenteactiviteiten ter verbinding zoals de 

boottocht. De suggestie wordt gedaan om het te 

bewaren en te gebruiken voor de invulling van 

een bijzondere dienst zodra we ons officiële 

samengaan kunnen vieren.  

De jaarrekening wordt door de kerkenraad 

goedgekeurd.  

Voorzitter Ad merkt op dat het positief is dat er 

meer wordt uitgegeven dan er aan giften 

binnenkomt. Het bezit van de diaconie is er om 

te delen met hen die dat hard nodig hebben, 

dichtbij en ver weg.  

Artikel in ‘t Carillon: Loes van der Eijk heeft een 

opzet gemaakt voor een artikel over de 

Jumbozegels-dozen voor mensen die steun 

nodig hebben. Wietske Brenters gaat met Kitty 

Lokate afstemmen over het plaatsen hiervan in 

‘t Carillon.    

 

Kerkdiensten 

Bij het terugblikken op de diensten wordt 

opgemerkt dat de nieuwe gastvoorganger Ds. 

Wybren de Jong door veel mensen gewaardeerd 

is. 

Vooruitblikkend op de komende diensten wordt 

gemeld dat de Liturgiecommissie bezig is met 

de Stille Week en Pasen. De thema’s, liederen 

en het projectlied Pelgrims van de hoop zijn 

vastgesteld.  

Er wordt een liturgie voor de Stille Week 

gemaakt en geprint. De stoelen gaan in een 

kring en kunnen zo blijven staan want er zijn die 

week geen andere activiteiten in het Witte 

Kerkje.    

 

Ouderlingen 

Het Ouderlingenoverleg is 20 maart. 

Er wordt op 22 april een avond voor 

bezoekpersonen, contactpersonen en ouder-

lingen georganiseerd: De inhoud is vastgesteld, 

het gaat over dementie. Er komt iemand van 

SWO en iemand van het Alzheimercafé.  
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Kerkrentmeesters 

De kerkrentmeesters melden met betrekking tot 

de renovatie van het kerkgebouw in Lage 

Zwaluwe dat de meerjarenraming en alle 

bijbehorende stukken zijn gestuurd aan het 

Classicale College voor de Behandeling van 

Beheerszaken (CCBB). Het CCBB ziet toe op 

vermogensrechtelijke zaken, in dit geval dus de 

investering in de verbouwing. 

 

Lopende activiteiten 

Ds. Marijn Gilhuis meldt dat hij met 7 mensen 

een gespreksgroep gevormd heeft over 

geloofsthema’s. Kerkelijk werker Griselda 

Aanen zal per 1 mei vertrekken vanuit Hooge 

Zwaluwe, Made en Drimmelen en bevestigd 

worden in de Protestantse Gemeente 

Dordrecht-Dubbeldam, wijkgemeente 

Dubbeldam. Daarom leidt zij deze groep niet en 

doet Ds. Marijn Gilhuis het alleen.  

Ds. Marijn Gilhuis  wil ook jongvolwassenen 

gaan benaderen voor een gespreksgroep over 

geloofszaken. 

Ds. Marijn Gilhuis is eenmalig bij de 

adviescommissie Sociaal Domein geweest. Dat 

is meer een taak voor een diaken. Doordat de 

diakenen al overbelast zijn, wordt hier nu geen 

opvolging aan gegeven. Het overleg met alle 

betrokkenen binnen de diaconie en Ds. Marijn 

Gilhuis zal midden april plaatsvinden. 

Andere lopende activiteiten zijn: 

- De openstelling van het Witte Kerkje in 

Terheijden zal zijn op 19 en 26 juli en 2 en 9 

augustus.  

- Mariëtte Verkerk zal, met goedkeuring van 

de kerkenraad, er voor zorgen dat op de beide 

websites de e-mail adressen van de 

vertrouwenspersonen komen. Die worden ook in 

De Verbinding vermeld. Na de dienst van 16 

maart geeft Mariëtte een mondelinge uitleg over 

het waarom en hoe van de werkzaamheden van 

een vertrouwenspersoon in onze kerken. 

 

De notulen en actielijst zijn doorgenomen en in 

de rondvraag meldt Ds. Marijn Gilhuis dat de 

familie Heil dankbaar is voor de bloemen en het 

gebed bij hun huwelijksjubileum. 

Als afsluiting van de vergadering leest Annette 

uit de bundel ‘Dan nog’ van Huub Oosterhuis: 

Onze Vader verborgen. 

 

Annette Houtekamer 

 

 

 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 

 

 

 

 

  

 

 

Bij de kerkdiensten 
 

 

6 april in Lage Zwaluwe 

Op 6 april, de vijfde zondag in de 40dagen tijd, 

heeft de naam Judica, ‘doe mij recht’ , naar de 

eerste regels van Psalm 43.  

We lezen in deze dienst over de steen die 

bouwers afkeuren en hoe deze tot hoeksteen 

wordt (Lukas 20: 9-19). In de lezing tekent 

Pasen zich al uit, het lijden van Jezus komt 

dichterbij. Thema van de dienst is: Van 

blokhaak tot hoeksteen: Gods bouwplan. 

 

In deze dienst zal Jan Vonk bevestigd worden 

als diaken. Mariëtte Verkerk zal benoemd 

worden als vertrouwenspersoon voor onze 

gemeenten.  

 

Na de dienst zal de gemeente geïnformeerd 

worden over de beleidskeuzes voor de komende 

jaren. (zie ook verderop in De Verbinding – red.) 

Ook wordt u geïnformeerd over de vervanging 

van de verwarming in de kerk van Lage 

Zwaluwe en de aanvullende verbouwings-

werkzaamheden. Natuurlijk is er alle ruimte 

voor uw inbreng, vragen en/of adviezen aan de 

kerkenraad. 

We zullen ook in de Ganshoek hier aandacht aan 

besteden tijdens het koffiedrinken na een van 

de diensten. 
 

Pasen vieren in Lage Zwaluwe op 

woensdagmiddag, 16 april 

Op woensdagmiddag, 16 april om 14.30  uur 

houden we de oecumenische Paasviering in de 

kerk in  Lage Zwaluwe. Vanuit de Ganshoek 

komen veel mensen, en iedereen die mee wil 

doen kan aansluiten bij deze dienst.  

Voorgangers in deze dienst zijn Petra Mergaerts, 

pastoraal werker van de Immanuëlparochie, 

Douwe van den Berg en ds. Marijn Gilhuis. Kitty 

Lokate zal met een zanggroep de dienst 

ondersteunen. 

In deze dienst vieren we de Stille Week en Pasen 

in één. Met aandacht voor het lijdensverhaal 

van Jezus en de Opstanding naar nieuw leven. 

Na de dienst is ontmoeten we elkaar onder het 

genot van een kopje thee of koffie en wat 

lekkers.  

Deze dienst breng ik in het bijzonder onder de 

aandacht van hen die niet naar Terheijden 

komen om de Stille Week en Pasen te vieren (dit 

jaar zijn alle diensten daar).   
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17 april - Witte Donderdag   

Jezus is met zijn discipelen bij elkaar, ze trekken 

zich terug. Er hangt dreiging in de lucht. Jezus 

doet bijzondere dingen op deze dag. Hij viert de 

maaltijd met zijn vrienden, wast hen de voeten 

en spreekt hen toe. In wat hij doet wakkert hij 

hen aan om het verschil te maken in hoe zij 

leven. Het thema van de dienst is ‘Wakker 

Worden om verschil te maken in Gods naam.’ 

In deze dienst vieren we het Avondmaal. Ds. 

Marijn Gilhuis zal voorgaan en Leander 

Schoormans is de organist. 

De dienst is de eerste van de opeenvolgende 

diensten in de Stille Week in Terheijden, in het 

Witte Kerkje.   

 

18 april – Goede Vrijdag 

Bloed, zweet en tranen. Dat is waar de laatste 

dagen van Jezus om draaien. Goede Vrijdag is 

de dag dat Jezus sterft: een gruwelijke dood aan 

een houten kruis. Jezus wordt uitgejoeld, 

gemarteld, bespot en vermoord. Machthebbers 

en religieuze leiders van het land laten zich van 

hun slechtste kant zien. De mensen laten zich 

meeslepen. Er woedt een strijd tussen wat goed 

is en kwaad. Met Jezus als grote verliezer. 

Op Goede Vrijdag staan christenen over de hele 

wereld stil bij de dood van Jezus. Hij sterft 

eenzaam aan een kruis, door alles en iedereen 

verlaten. Onschuldig.  

Het verhaal over Goede Vrijdag gaat over 

veroordeling, marteling en spijt. Maar gelukkig 

gaat het ook over hoop en vergeving. De haan 

kraait, maar laten we “wakker worden om 

verschil te maken in Gods naam.” 

In deze dienst zal Erik Orie voorgaan en zal de 

Cantorij onder leiding van Leander Schoormans 

medewerking verlenen aan de dienst. 

 

19 april - De Paaswake na Stille Zaterdag 

Na het sterven van Jezus op Goede Vrijdag is 

het stil op zaterdag. Alle hoop op een nieuwe 

toekomst gezaaid in de aarde. Onmacht rest 

ons, het is niet meer aan ons. 

In die stilte van de zaterdag wachten we toch 

hoopvol op wat komen gaat, met de woorden 

van psalm 16 in ons achterhoofd ‘U levert mij 

niet uit aan de dood’ en ‘U wijst mij de weg van 

het leven’. 

De dienst begint in de sfeer van Goede Vrijdag. 

De wind (adem) van het orgel is afgesloten en 

het is stil in de kerk.  

We lezen dwars door de bijbel heen en laven ons 

aan woorden uit de Bijbel, van Genesis: ‘En God 

zei: Laat er licht zijn, en er was licht’ tot Matteüs 

‘Hij is niet hier, Hij is immers uit de dood 

opgewekt’. En dan wandelt de diaken vanuit de 

duisternis het Licht naar binnen. Halleluja, de 

Heer is opgestaan! 

We gedenken de doop en zingen onze 

geloofsbelijdenis en zo gaan we naar de 

Paasmorgen met psalm 139 in ons hart: ‘Als ik 

ontwaak, Gij blijft mij leiden, ik vind u altijd aan 

mijn zijde. Halleluja. 

 

20 april – Pasen: Wakker Worden in Gods 

naam! 

Op Paasochtend vieren we feestelijk dat God 

Jezus door de dood heen heeft vastgehouden. 

Jezus komt uit lijden en dood terug met leven 

als gave voor ons allen. Wij kunnen leven vrij 

van angst en schuld. Wij worden geroepen 

wakker te worden in Gods naam. Dat is het 

thema van de dienst, waarin met samen met de 

cantorij met muziek en zang dit grote feest 

vieren: Christus is opgestaan! We lezen uit 

Johannes 20. Voorganger in deze dienst m.m.v. 

de Cantorij is ds. Marijn Gilhuis, organist is 

Leander Schoormans. 

 

4 mei – Dodenherdenking 

Op 4 mei worden om 19.00 uur in de kerk in 

Lage Zwaluwe alle mensen herdacht die in de 

Tweede Wereldoorlog om het leven zijn 

gekomen door het oorlogsgeweld. 

Muziekvereniging ‘Alliance’ en de plaatselijke 

scouting zullen een bijdrage leveren. 

Namens de Gemeente Drimmelen en namens de 

gezamenlijke kerken wordt een krans gelegd bij 

het monument op de begraafplaats achter de 

kerk. 

Om 20.00 uur zijn we 2 minuten stil. 

 

 

 

 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 

 

 

 

Herdenken en Bevrijden 
 

Nog heel even maar, dan is het weer 4 en 5 mei. 

Omdat dit nummer al veel informatie heeft over 

Pasen, kies ik ervoor om in het meinummer 

uitvoeriger bij vier en vijf mei stil te staan. Maar 

weet dat het mijn aandacht heeft.  

In het huidig tijdsgewricht is het onderwerp 

vrijheid en vrede ongelooflijk belangrijk. Onze 

vrijheid is te koesteren. Dat merk je pas goed 

als hij onder druk staat. 

 

ds. Marijn Gilhuis 

 

 

 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊  
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Vier keer stille week 
 

In dit kerkblad staan vier overdenkingen bij de 

dagen van de Stille Week. Hier de eerste, de 

andere vindt u verspreid over De Verbinding. 

 

De waskom - Witte Donderdag  

(Stille week 1) 

Johannes 13: 1-5 (NBV21) 

 

Het was kort voor het Pesach feest. Jezus wist 

dat zijn tijd gekomen was en dat Hij uit de 

wereld terug zou keren naar de Vader. Hij had 

de mensen die Hem in de wereld toebehoorden 

lief, en zijn liefde voor hen zou tot het uiterste 

gaan. Jezus en zijn leerlingen hielden een 

maaltijd. De duivel had intussen Judas, de zoon 

van Simon Iskariot, ertoe aangezet om Jezus uit 

te leveren. Jezus, die wist dat de Vader Hem alle 

macht had gegeven en dat Hij van God was 

gekomen en weer naar God terug zou gaan, 

stond tijdens de maaltijd op. Hij legde zijn 

bovenkleed af, sloeg een linnen doek om en 

goot water in een waskom. Hij begon de voeten 

van zijn leerlingen te wassen, en droogde ze af 

met de doek die Hij omgeslagen had. 

Dienen is me op het lijf geschreven. Ik vermag 

niet veel, anders dan me openstellen en het 

water bewaren, vasthouden. In afgeleide vorm 

had Johannes me aan het begin van zijn goede 

nieuws over Jezus al neergezet. Bij de bruiloft in 

Kana stonden zes watervaten. Dat water zou 

gebruikt worden om de voeten te wassen. Nou, 

nu is het dan zover. Hier ben ik in beeld: de 

waskom. 

Jezus pakt me, giet water in mij. Ik moet het 

opvangen. Ik kan het niet laten om een rijtje, 

als een glijdende schaal van betekenis, voor 

ogen te hebben:  

 

water reinigt,  

water wordt wijn,  

wijn wordt bloed,  

bloed wordt gegeven voor mensen, 

mensen kunnen weer leven.  

 

Als waskom maak ik het mogelijk dat water 

wordt verzameld, niet vermorst. Ik draag 

geduldig het water dat eerst schoon is en 

gaandeweg het vuil draagt van de voeten van 

de vrienden van Jezus. Zoals Jezus’ lichaam zijn 

eigen bloed droeg, zoals Jezus de pijn en moeite 

van mensen draagt door trouw de blijven aan 

zijn liefde voor mensen. Hij verloochent die 

liefde niet. Houdt vast aan zijn roeping, zijn 

taak. Zijn lichaam moet het ver-dragen: 

bespotting, foltering, dood, en op paasochtend 

is Jezus drager en gever van nieuw leven. 

Zonder dat lieve lijf van hem was er niets dat 

liefde gestalte kon geven, waren er geen 

handen die wonden verzachtten en voeten 

wasten. Als je dit beseft is hét verhaal van zorg 

om Jezus’ lichaam zo mooi en ontroerend. Een 

gebaar van liefde door Maria van Magdala: zij 

zalft zijn voeten met kostbare olie (Johannes 

12: 3), voordat hij er aan toekomst de voeten 

van zijn vrienden te wassen. 

Zo denk ik aan mijn rol, al is het een kleine, 

deze week. Waterdrager ben ik. Als waterdrager 

ben ik van betekenis. In het water dat ik draag 

spiegelt zich het gezicht van Jezus. Het spreekt 

boekdelen. 

 

ds. Marijn Gilhuis 

 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 

 

 
 
 

Mededelingen Diaconie 
       

In de komende diensten is de diaconiecollecte 

voor de volgende doelen. 

 

 
 

Collecte zondag 6 april - Bangladesh 

In Bangladesh hebben veel vrouwen geen, of 

beperkte, eigen inkomsten uit bijvoorbeeld de 

verkoop van landbouwproducten. 

Via een ingenieus kooktoestel verhogen zij hun 

inkomen. Het kooktoestel bespaart brandhout, 

stoot minder CO2 uit en produceert minder 

rook, waardoor het beter is voor de gezondheid 

van vrouwen. Het innovatieve kooktoestel kan 

gestookt worden met (weinig) hout of 

groenafval vermengd met organische mest.  

Het kooktoestel zet deze brandstof bovendien 

om in biochar: een restproduct dat lijkt op 

houtskool. Vrouwen gebruiken de biochar voor 

hun eigen stukje land of verkopen het als een 

natuurlijke bodemverrijker. Biochar neemt 

gemakkelijk voedingsstoffen op voor planten, 

geeft deze vervolgens geleidelijk af en houdt 

water langer vast. Dat laatste is een groot 

voordeel in perioden van droogte.  
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Daarnaast slaat biochar CO2 langdurig, wel zo'n 

1000 jaar, op in de bodem, waardoor CO2-

uitstoot wordt verminderd. Het is daarmee zeer 

milieuvriendelijk: erg welkom in een land dat 

hard getroffen wordt door klimaatverandering 

en natuurrampen. Het kooktoestel veroorzaakt 

bovendien minder rook en is daarmee beter 

voor de gezondheid.  

Samen met partnerorganisatie CCDB 

(Christelijke Commissie voor Ontwikkeling in 

Bangladesh) zorgt Kerk in Actie voor de 

installatie van het kooktoestel. We trainen 

vrouwen in het gebruik ervan en leren hen hoe 

zij de biochar op de markt kunnen brengen om 

zo hun inkomen te verhogen. 

 

 
 

Collecte 13 april, Palmzondag: Kerk in 

Actie 2025 - Werelddiaconaat (Ghana) 

Kinderarbeid is verboden in Ghana, maar de wet 

wordt te weinig gehandhaafd. Hier werken naar 

schatting 20.000 kinderen en jongeren onder 

dwang in de visserij. In arme vissersplaatsen 

werken kinderen vaak al op jonge leeftijd met 

hun ouders mee. Zeker als zij niet naar school 

gaan, zijn ze een makkelijke prooi voor 

handelaren, die hen soms tegen betaling en 

onder valse beloften bij hun families weghalen. 

Veel kinderen worden meegenomen naar het 

enorme stuwmeer Lake Volta (8502 km2) of de 

rivieren Black en White Volta. 

Kofi is 18 jaar. Hij vertelt: “Ik was acht jaar toen 

ik naar het meer werd gestuurd. Ik moest vissen 

en werd mishandeld. We werkten met z’n 

zevenen op de boot. Toen ik na een aantal jaren 

gered werd, brachten ze me naar het opvang-

huis. Daar ging ik voor het eerst naar school. Ze 

gaven me schoolspullen en een schooluniform. 

Het was moeilijk om in een klas te zitten met 

veel jongere kinderen. Toen ik wilde stoppen, 

bleven ze me stimuleren om door te gaan. Ik 

heb klassen kunnen overslaan. Ik woon bij mijn 

vader en zou graag in de financiële sector 

werken. Dat heeft niemand in mijn familie ooit 

gedaan.” 

James Annan moest als kind onder dwang in de 

visserij werken en kon niet naar school. Na zijn 

bevrijding kwam hij gelukkig goed terecht. In 

2007 begon hij de organisatie Challenging 

Heights om deze vorm van slavernij te stoppen. 

Naast het redden en opvangen van kinderen en 

hen te herenigen met hun familie, zet de 

organisatie zich in om ouders te ondersteunen 

en nieuwe kinderarbeid te voorkomen. Via 

voorlichting in vissersdorpen wil men nieuwe 

uitbuiting voorkomen. Via 

kinderrechtencomité’s, kinderclubs en voor-

lichting aan traditionele en religieuze leiders 

worden inwoners van vissersplaatsen ervan 

bewust gemaakt dat kinderarbeid schadelijk en 

verboden is. En dat onderwijs de beste manier 

is om uit de spiraal van armoede te komen. 

Gezagsdragers worden getraind om de wet te 

handhaven, zodat mensen die kinderen aan het 

werk zetten gestraft worden. 

 

20 april 2023, Voedselbank Drimmelen 

Elke donderdag zoekt Gerard 

naar de supermarkt waar fruit 

en/of groenten in de aanbieding 

zijn en doet daar zijn 

boodschappen, tassen vol, ter 

waarde van ongeveer 50 euro. 

Bij één supermarkt waar hij regel-matig komt 

en babbelt met de kassière krijgt hij zelfs op zijn 

kop als hij meer uitgeeft. Ze kennen hem en 

weten waarvoor zijn karretje vol ligt. 

Thuis gaat alles in een grote kist. Soms komt er 

nog iets bij, gekregen van een boer of van 

iemand uit het moestuincomplex in Made 

(pompoenen, winterwortels). 

Elke vrijdagochtend wordt de kist in de auto 

gehesen en rond half tien afgeleverd bij de 

Voedselbank in Made waar de deelnemers vanaf 

tien uur hun verse boodschappen kunnen 

ophalen. Vijftig euro! Elke week! Helpt u mee? 

 

Collecte 27 april 2025: Vakantieweek voor 

ouderen en mensen die zorg nodig hebben  

In de week van zaterdag 3 t/m zaterdag 10 mei 

2025 gaan er vanuit onze gemeenten weer 

mensen naar het zorghotel Nieuw Hydepark in 

Doorn. Deze jaarlijkse vakantieweek wordt 

georganiseerd door de Stichting Vakantieweek 

West-Brabant. Het zorghotel is volledig 

aangepast voor mensen met een beperking. 

Deze vakantieweek is vooral bedoeld voor 

mensen die niet (meer) zelfstandig op vakantie 

kunnen omdat ze extra begeleiding of zorg 

nodig hebben. Ook echtparen, waarvan één de 

mantelzorger is, zijn van harte welkom. De 

deelnemers kunnen in deze week andere 

mensen ontmoeten, genieten van een 

ontspanningsprogramma, in een bosrijke 

omgeving, en alle aandacht krijgen van de 

vrijwilligers. Ook kunnen zij gebruikmaken van 
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alle extra faciliteiten zoals: fietsen, duofietsen, 

rolstoelfietsen, de scootmobiel of het golf-

karretje, rolstoelbus, ligbad, of gewoon van een  

gezellige arm, om door de bosrijke omgeving 

van het Hydepark te lopen. Dit alles gebeurt in 

een warme, vriendschappelijke en familiaire 

sfeer. Aan zo’n week kunnen ongeveer 50 

gasten deelnemen en er zijn circa 25 

vrijwilligers die professionele zorg verlenen. 

Voor deze vakantieweek betaalt u € 700,-.  

De diaconieën van de Protestantse kerken in 

West-Brabant ondersteunen deze activiteit van 

harte. Uw bijdrage is meer dan welkom. 

 

Helpt u mee om alle collecten tot een 

succes te maken? Hartelijk dank! 

 

U kunt de collecten ook steunen door uw gift 

over te maken naar de bankrekening van de 

diaconie van uw gemeente: 
 

NL74 RABO 0373 7105 26 t.n.v. Diaconie 

Protestantse gemeente Lage Zwaluwe o.v.v. 

collecte zondag + datum 
 

NL96 RABO 0373 7392 30 t.n.v. Diaconie van 

de Protestantse gemeente Terheijden -

Wagenberg, o.v.v. collecte zondag + datum 
 

Deze worden ook na iedere online viering 

getoond. U mag natuurlijk ook uw collecte-

bonnen inleveren bij één van de diakenen. 
 

Hartelijk dank voor uw aandacht, moeite en 

bijdrage! 
 

Namens de gezamenlijke diaconieën, 

Inge Berendsen en Annie Meijer 
 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 

 

Kerkzijn in de 

toekomst en 
gemeenteberaad 
op 6 april 
 

Al enige tijd heb u kunnen lezen over plannen 

die we maken over de toekomst van onze kerk. 

Op 6 april hebben we daarover een gemeente-

beraad. In dit stuk zal ik iets schrijven over de 

richting waarin wij denken te gaan en waar u 

eerder over hebt kunnen meepraten. 
 

Weet u nog, toen we spraken over wat de kern 

is van geloven en van ons gemeente zijn? We 

spraken ook over uitdagingen waarvoor we 

staan en wat de mogelijke antwoorden op de 

uitdagingen zijn. 
 

We hebben in de kerkenraad de oogst aan 

ideeën en visies uit de eerdere gesprekken bij 

elkaar gebracht. We zijn gekomen tot vijf 

thema’s van kerkzijn waar we aandacht aan 

kunnen besteden. Het idee van de kerkenraad 

is om drie van de vijf thema’s voorrang te geven 

in onze plannen. Deze thema’s zullen dan onze 

energie en aandacht richting geven en helpen 

bij de moeilijke keuzes over waar we wel of niet 

tijd en energie in investeren. 
 

De kern van gemeentezijn willen we voorlopig 

zo omschrijven: 

 

Kern van gemeentezijn 

 

Geloven in God, geloof vieren in eredienst, 

geloof gestalte geven in gemeenschap  - zorg 

voor elkaar in de gemeenschap van de kerk en 

van onze woonplaats. 
 

Geloven willen we voeden door een plaats 

(gebouw) te bieden waar mensen elkaar 

ontmoeten op allerlei manieren, rond thema’s 

die het leven en geloven raken en verbinden. 
 

Om handen en voeten te geven aan dit 

gemeenten zijn kunnen we aandacht besteden 

aan: 
 

1. Eredienst 
 

2. Kerk als plaats van … (kerk als een ruimte 

waar verschillende gemeenschapsvormende 

activiteiten plaatsvinden) 
 

3. Zorg voor elkaar – binnen en buiten de 

gemeente 
 

4. Oecumene – samenwerken met andere 

organisaties 
 

5. De kerk laat zich zien – PR 
 

In de kerkenraad is ervoor gekozen om onze 

aandacht te richten op Eredienst, Zorg voor 

elkaar en op Kerk als een plaats van… 
 

Wij denken dat dit ons zal helpen om onze 

energie goed te besteden. De andere twee 

onderwerpen zijn ook heel belangrijk, dus die 

zullen altijd meespelen. Op 6 april zullen we het 

nader toelichten en dan kunt u het document 

zien dat ten grondslag lag aan deze keuze (het 

resultaat van de gesprekken die we eerder met 

u hebben gevoerd. Als u dat document eerder 

wilt zien, is het beschikbaar via onze scriba Kees 

Groeneveld (scribalz@outlook.com). U kunt het 

ook meenemen na de diensten voor  6 april. 
 

Naast deze onderwerpen zal de verbouwing van 

de kerk in Lage Zwaluwe onderwerp van 

gesprek zijn. Vorige maand heeft u daar al iets 

over gelezen van onze voorzitter Ad Verdoorn. 
 

We hopen op een mooi en inspirerend gesprek 

op 6 april. Tot ziens. 
 

ds. Marijn Gilhuis 
 

mailto:scribalz@outlook.com
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 Inloop Koffieochtend  
18 april, Goede Vrijdag 
 

 

Koffie, (soep) en ontmoeting in het Witte 

Kerkje. Welkom! 
 

Komt u bij ons op de koffie? We starten om 

10.00 uur met een kop koffie of thee met wat 

lekkers. In de tweede helft van de ochtend is er 

een eenvoudige broodmaaltijd met of zonder 

soep. 
 

Voelt u zich welkom en neem vooral iemand 

mee! Opgeven is niet nodig. Als er dieet-wensen 

zijn is dat voor ons wèl handig om te weten. 

Met hartelijke groet, 
 

Joke Geerse  

 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 

 

Petrus’ bittere tranen (Stille week 2) 
 

Ik word er niet graag aan herinnerd, en ik maak 

me sterk dat niemand die in mijn schoenen zou 

staan, dat wel zou willen. Het was een moment 

waar ik achteraf niet trots op ben. Ik kan wel 

honderd keer verklaren hoe het gegaan is: de 

verwarring na de gevangenneming van Jezus. 

Wat ging er gebeuren? Zouden ze ook achter 

ons aangaan? Ieder koos zijn weg, ik volgde 

Jezus op een afstandje. Ik zou hem niet in de 

steek laten. Maar toen ze mij dreigden te 

herkennen als zijn vriend werd ik bang. ‘Als ze 

mij ook pakken, dan zal alles uiteenvallen!’ 

Bang zei ik dat ik Jezus niet kende.  

Op dat moment dacht ik niet aan wat hij eens 

tegen me gezegd had. Bij het krieken van de 

dag en kraaien van de haan sloeg het in als een 

mokerslag: daar stond ik, haantje de voorste, 

met mijn grote mond. Een harde les in 

leiderschap is dat geweest. Ik kon het allemaal 

nog zo goed bedoeld hebben, ik had niet 

voorzien hoe ik onder druk en angst zou 

reageren. Ongewild ben ik zo een voorbeeld 

geworden voor veel mensen die Jezus willen 

volgen en in hun enthousiasme roepen dat ze de 

wereld aankunnen. Voordat je het weet vraag je 

meer van jezelf dan je denkt. 

Matteüs, Lukas, Markus en later Johannes 

hebben mijn verhaal knap opgeschreven. Het is 

confronterend en mooi tegelijk. Ze schrijven 

allen dat ik Jezus heb laten zitten. De eerste drie 

schrijven dat aan één stuk tot aan het moment 

dat ik huil (Markus 14: 72), sterker nog, bittere 

tranen laat (Matteüs 26: 75 en Lukas 22: 62). 

Ja, het was om te huilen, om bitter te wenen. Ik 

zakte door de grond, directe spijt, verdriet. Kon 

ik maar terug in de tijd.  

Ik ben heel diep gegaan en niet op eigen kracht 

eruit gekomen. Het was door de liefde van Jezus 

en van de anderen dat ik weer kon opstaan. Zij 

namen me weer op in hun midden en lieten toe 

dat ik de leiding nam. Alsof ze wisten dat ik, 

door mijn ervaring, een leider zou worden met 

oog voor de nood en kwetsbaarheid van 

mensen. Johannes heeft dit aspect mooi 

beschreven. Hij heeft zijn en mijn verhaal 

verweven. Stap voor stap bouwt hij de spanning 

op zonder mijn moment van spijt, de tranen, te 

benoemen (Johannes 18: 15 – 27). Johannes 

wacht tot het moment dat we Jezus ontmoeten 

aan de oevers van het meer, een ontmoeting 

met de Opgestane. Johannes vertelt hoe Jezus 

mij de pijn laat doorvoelen die hij gevoeld heeft 

toen ik zei hem niet te kennen, terwijl ik hem 

juist zo liefhad. Drie keer beleed ik mijn liefde 

voor hem, pas toen was ik in ere hersteld. 

Scherper had ik het niet kunnen neerzetten. Ja, 

het was een ervaring voor het leven. Jezus heeft 

me gevormd, zijn liefde heeft me gedragen. 

 

ds. Marijn Gilhuis 
 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 

 

 

 

Bloemengroeten 
Lage Zwaluwe en  

Terheijden - Wagenberg 

 

Iedere week staat er een mooi boeket bloemen 

op de avondmaalstafel in Lage Zwaluwe of in 

Terheijden. De boeketten voor de bloemen-

groeten in Terheijden - Wagenberg en in Lage 

Zwaluwe, en ook de bloemengroet vanuit de 

Ganshoek, worden iedere week geschonken 

door gemeenteleden. Na afloop van de 

kerkdienst worden de bloemen als groet, 

namens de kerk, naar één van onze 

gemeenteleden gebracht. 

 

… en u weet het: mocht u/jij zelf iemand weten 

die een steuntje in de rug kan gebruiken, 

vergeet niet te bellen of te mailen naar Annie 

Meijer T: 0168 - 48 25 31 of 06 - 49 99 26 17 

E: annie.meijer.berends@gmail.com 

 

Vanuit Terheijden - Wagenberg krijgen  

gemeenteleden een bloemetje naar aanleiding 

van een verjaardag vanaf 75 jaar en ouder, bij 

een bijzondere gelegenheid, bij ziekte of 

zomaar. Er worden ook regelmatig extra 

bloemen bezorgd. 

 

 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
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Stilte vol verlangen - Stille Zaterdag  

(Stille week 3) 

bij: Johannes 19: 38 -42 

 

Dit is het dan.  

Onwerkelijk. 

Is het echt gebeurd? 

Angst trilt nog na in mijn benen. Ik zet mijn 

voeten plat op de grond om het trillen te 

stoppen. Het gejoel van de massa, de spottende 

stemmen. Het raast door mijn hoofd nu de 

gebeurtenissen zwijgen. 

Ik voel de ruwheid van de steen, het dode 

gewicht dat we voor het graf hebben gerold. Ik 

was het stof van mijn handen. De geur van 

mirre en aloë blijven in mijn handen, zachtheid 

voor dat geplaagde lieve lijf van Jezus. Ik kijk 

om me heen. We zitten er stil en verslagen bij. 

Wat nu? De nacht kruipt om ons huis, omsluit 

ons. De deur is toe. Het duister dreigt. Ik ben 

moe, zo moe. Martha geeft me water, de schat. 

Morgenochtend gaan we zijn lichaam verzorgen. 

Ja, knik ik, een traan valt op mijn schoot. Ik ben 

stil en verlang naar zachtheid, naar leven. God 

sta mij bij. U bent toch mijn herder? Schaduw 

aan mijn rechterhand? De zon zal mij… Oude 

woorden vallen me in als een gebed. 

 

ds. Marijn Gilhuis 

 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 

 

 

 

Omzien naar elkaar  
 
 
 

In onze gemeenten zijn mensen die voor 

langere of kortere tijd worstelen met een 

kwetsbare gezondheid. Anderen hebben drukke 

taken in werk of eigen kring, weer anderen 

weten misschien niet hoe de dagen door te 

komen. Wat je situatie ook is, soms kan het je 

teveel worden of wil je graag met iemand 

daarover spreken.  

Omdat De Verbinding ook op het internet staat, 

melden we hier mensen niet met hun naam. In 

ons pastoraal team hebben we veel mensen in 

beeld, maar het kan zijn dat je graag iemand 

wilt spreken. Aarzel dat niet om contact met een 

van ons op te nemen.  

Wat je situatie ook is, we wensen je veel 

sterkte, goede moed en Gods nabijheid toe. 

Mede namens de ouderlingen en bezoek-

personen,  

 

Jolanda Vos – van der Linden 

ds. Marijn Gilhuis. 

(marijngilhuis@gmail.com; 0618315690) 
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Verwonderd in de morgen – Paasmorgen  

(Stille week 4) 

 

Wat anders dan dat je niet verwonderd bent als 

je ervaart dat alles anders is dan je in je stoutste 

dromen verwacht had.  

Die ochtend zal ik niet snel vergeten. Ik zie 

vaker verdrietige mensen in de dodentuin. Maar 

deze vrouw viel me op. Zij was intens verdrietig, 

meer nog, ze was ontredderd. Later begreep ik 

waarom. Ik hoorde haar huilen en na een poosje 

hoorde ik haar praten. Iets over waar ze hem 

gelaten hadden. Ik kon haar niet goed zien, er 

stonden wat struiken tussen. Opeens hoor ik 

haar uitroepen: ‘Mijn meester!’ Er klonk een 

lach door haar verbaasde roep, alsof die 

meester wel de laatste was die ze daar dacht te 

treffen. Opeens was alles anders, hoorde ik aan 

haar stem.  

Toen ze de tuin uitliep kwam ze mij tegen en ik 

vroeg haar wie ze ontmoet had, want ik had 

niemand de tuin in zien komen. Ze vertelde me 

haar verhaal, hoe ze een leeg graf vond, waar 

ze een lichaam verwachtte. Ze vertelde over 

Jezus van Nazareth, wat hij voor haar had 

gedaan. Het greep me, dat hele verhaal. Ik vond 

het ongelofelijk. Ja, ongelofelijk mooi!  

Later hoorde ik meer verhalen over die Jezus, 

dat was na Pinksteren. Ik ben toen naar hun 

samenkomsten gegaan en werd door hun 

enthousiasme gegrepen. Ik verdiepte me in dat 

verhaal van Jezus, hoe hij Gods gezicht, Gods 

handen en voeten liet zien in wat hij deed. De 

liefde die ik kreeg van zijn vrienden heeft mij 

geraakt. Door wat zij zeiden en deden voelde ik 

me gezien en geliefd door God. Ik had het ooit 

allemaal wel geleerd, maar pas met die mensen 

ging het in mij leven. Het meest wonderlijke was 

wel de ontmoeting met die vrouw, Maria, in de 

tuin op die ochtend. Mijn hart wordt er warm 

van dat ik zo dichtbij Jezus was die ochtend, 

zonder dat te beseffen. Maar ik voelde wel dat 

er iets was die ochtend. Mijn hart ging er sneller 

van kloppen en dat doet het nog. De echte 

tuinman. 

 

ds. Marijn Gilhuis 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
 

PVV-kiezers gezocht voor 
Masterthesis 
 

Er wordt vaak over christelijke PVV-kiezers 

gesproken, maar zelden met hen. Dat wil Sico 

de Jong juist wel doen voor zijn scriptie, waarin 

hij onderzoekt hoe kerk en geloof een rol spelen 

bij de keuze voor de PVV. Voor zijn onderzoek 

is hij op zoek naar leden van de PKN die op de 

PVV stemmen. 
 

Hoe werkt deelnemen? 

Neem je deel, dan plant Sico een persoonlijk 

gesprek met je in. Dat kan online, maar het 

liefst in een persoonlijke ontmoeting. In het 

gesprek stelt hij vragen over je overwegingen 

en ervaringen, zonder oordeel of vooroordeel. 

Het doel is een beter begrip te krijgen van de 

complexe relatie tussen geloof en stemgedrag. 

Je antwoorden worden vertrouwelijk behandeld. 

De resultaten worden zo gepresenteerd dat 

niemand herkenbaar is. Een gesprek zal 

ongeveer een uur duren. 
 

Wil je meedoen, wil je meer weten of kun je hem 

wellicht in contact brengen met PVV-kiezers, 

dan kun je met hem contact opnemen via 

scdejong@student.pthu.nl 
 

Sico doet de Master Gemeentepredikant aan de 

Protestantse Theologische Universiteit te 

Utrecht. 
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Onze Vader – Waar is God?  
 

… die in de hemel zijt, … 

Onlangs wilde ik een pakje retourneren. Ik had 

keurig het retouretiket op het pakje geplakt. Bij 

het loket van Post NL wist de medewerkster me 

te zeggen dat met dat adres het pakket zeer 

waarschijnlijk niet zou aankomen. Er stond geen 

postcode en geen land van bestemming op. Ik 

was verbaasd, het was immers het etiket dat ik 

van de afzender zelf had gekregen. Blijkbaar 

was het niet de bedoeling dat er iets 

geretourneerd zou worden.  

Wat moeten we dan met de bede ‘die in de 

hemel zijt’? Hier geen postcode en de 

bestemming is breed uitgemeten: de hemel of 

hemelen (het soort woord is in Hebreeuws en 

Grieks vaak in het meervoud geschreven). 

Bedoelt Jezus hier de geografische plaats? Met 

de kennis van nu dat de aarde een planeet is in 

een weids heelal kunnen we God zomaar op een 

concrete planeet plaatsen. Hoe kunnen we God 

in de hemel begrijpen?  

Als we de bijbel openslaan wordt over God 

gesproken die in de hemel is. De hemel is Gods 

domein (zie Deuteronomium 26:15). Dat past 

bij het wereldbeeld van toen: de aarde was plat 

en rustte op pilaren. Daar onder en rondom 

water en boven de hemel. De hemel een soort 

tentdoek dat scheiding maakt tussen al het 

water daarboven en het water beneden (zie 

Genesis 1: 6-8). Meer dan aardrijkskunde is het 

spreken van God in de hemel als een geloofs-

uitspraak, een beeld om God ergens te plaatsen. 

Dat God in de hemel is zegt iets over Gods 

anders-zijn. Gods is niet de buurman of buuf, 

maar anders. (daar zal in het vervolg van het 

Onze Vader ruime aandacht voor zijn, als we 

spreken over de Naam heiligen – dat is voor de 

volgende keer). Hemel en aarde zijn de twee  

werelden waar God en mensen wonen. Aarde en 

Hemel zijn op elkaar betrokken, en toch is er 

een afstand. De Hemel is de plaats van het 

goede van God, daar is een heel koninkrijk. 

Matteüs - die anders dan Lukas (11:2) de 

zinsnede in de hemel heeft in het Onze Vader – 

spreekt het meeste over het Koninkrijk der 

Hemelen, als de plaats waar Gods wil gedaan 

wordt, als het land van belofte dat eens op 

aarde waar zal zijn. U merkt het, als we het over 

God in de hemel hebben, hebben we het over 

een geloofsuitspraak. God valt niet samen met 

onze wereld, maar is ‘in de hemel’. Tegelijk is 

God daar wel aanspreekbaar, vindbaar, en zo 

nabij. God is geen beeldje met een vaste 

(tempel-)plaats. De mens kan God niet vast- 

pakken en manipuleren, naar de hand zetten 

(Exodus 20: 4). Nee, God is met ons mensen 

verbonden op een eigen, aparte, heilige manier. 

Daarom ‘in de hemel’. Een eigen domein, 

waarmee we verbonden zijn. Hemel en aarde 

zijn op elkaar betrokken. Ons verlangen gaat uit 

naar de hemel, het verborgene van God. 

Troostend is het beeld dat God ooit bij de 

mensen komt wonen (Openbaring 21:3). Dan is 

de tegenstelling aarde – hemel voorbij, omdat 

wij met God één zijn. Tot die tijd bidden wij: 

Onze Vader, Moeder, Eeuwige, die in de hemel 

zijt.  
 

ds. Marijn Gilhuis 
 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
 

 

 

 

 
Diaconaal doel 
2025: 

Voedseldozen-actie 
 

 

Wij van de diaconie zijn ontzettend blij met de 

Jumbo-actie die in onze beide kerken toch zo’n 

40 cadeau-dozen heeft opgeleverd. Dank voor 

uw inzet! 

Van de 18 dozen die bij elkaar werden gespaard 

voor het Witte Kerkje gingen er 5 naar cliënten 

van Surplus, die in de schuldsanering zitten, 4  

via Vluchtelingenwerk naar nieuwe status-

houders van wie de uitkering nog niet geregeld 

is, 3 naar Leergeld gezinnen en 2 dozen werden 

gedoneerd aan twee gezinnen in nood, via een 

van onze kerkelijke contacten.  

Bij onze huisbezoeken aan de gezinnen die zijn 

aangemeld bij Stichting Leergeld valt het ons 

ook steeds weer op hoeveel moeite het deze 

gezinnen kost om het einde van de maand te 

halen. We hebben daarom standaard een volle 

doos in de auto staan zodat we hen ter plekke 

voor een paar dagen eten kunnen geven. Dat 

hebben we inmiddels twee keer gedaan, maar 

er staan nog zeven afspraken in onze agenda 

dus de dozen die er nu nog staan, zullen in de 

komende weken ook hun weg vinden naar 

mensen die hier echt mee geholpen zijn.  

Ook vanuit Lage Zwaluwe zijn er Jumbo-dozen 

bezorgd bij nieuwe statushouders,  cliënten van 

Surplus en Leergeldgezinnen.  

We vullen elke Jumbo-doos aan met 

basisproducten die niet in de doos zitten maar 

die wel nodig zijn zoals rijst, thee, soep en vis 

in blik, olie en houdbare melk. We nodigen u 

nogmaals van harte uit om deze boodschappen 

mee te nemen naar onze kerken. Wij zijn er heel 

erg blij mee en de mensen om wie het gaat 

OOK! 
 

Inge Berendsen 
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Het meisje en de vis  
 

Er was eens een meisje dat woonde in een niet al te groot huis met een niet al te grote tuin. Een 

postzegel, noemden sommige mensen die tuin. Die mensen hadden een tuin die veel groter was. 

Vandaar.  

Al was de tuin niet groot, hij had wel een vijver, en dat vond het meisje heel leuk. In de vijver zwommen 

2 vissen rond, die daar al bijna hun hele leven woonden. Vier jaar ongeveer. Ze waren best groot 

geworden in het vijvertje. 

 

Op een dag besloten het meisje en haar maatje om de vijver schoon te maken. Het water was namelijk 

best troebel en ze vonden het jammer dat ze daardoor de vissen haast niet konden zien. Ze haalden 

heel veel water uit de vijver, maakten de randen schoon en haalden dode planten weg. Nadat ze schoon 

water in de vijver hadden gedaan, kochten ze nieuwe plantjes en 4 nieuwe visjes. Zo zag het er weer 

een stuk gezelliger uit. Het meisje was verrast en opgetogen toen ze het zag. 

 

De volgende dag liep ze in de tuin, maar wat zag ze daar? De grote vis lag op de stenen naast de vijver! 

Ze zag zijn bek bewegen, dus dat betekende dat hij nog leefde. Wat nu? Het meisje was bang voor 

alles wat dood is en nog banger voor dat wat nog niet dood is. Maar ze besefte dat ze iets moest doen, 

dus raapte ze al haar moed bij elkaar, pakte het schepnet uit de schuur, zorgde dat de vis daarin kwam 

en zo zorgde ze dat de vis weer in de vijver kwam. De andere vissen waren nergens te bekennen. De 

vis begon een beetje te zwemmen, maar kwam steeds weer ondersteboven te liggen. Tegen beter 

weten in bleef het meisje hopen dat de vis het zou redden. Ze ging even weg voor een boodschapje, 

kwam terug, keek en keek en keek … nee, het zag er niet goed uit. Een paar uur later was de vis dood. 

Het was een naar gezicht. 

 

Ondertussen piekerde het meisje zich suf wat er toch gebeurd kon zijn. Was er een reiger in dat kleine 

tuintje met dat kleine vijvertje geweest? Had die alle andere vissen opgegeten en was deze misschien 

uit zijn bek gevallen? Ze wist het niet. 

 

Nu wachtte haar de verdrietige taak om de vis te begraven. Ze wachtte daarmee tot haar maatje thuis 

was, zodat ze het samen konden doen. Maatje groef een diep gat in de tuin en samen haalden ze met 

het schepnet de vis uit de vijver en lieten hem in het gat glijden. Wat was hij groot! Het laatste wat 

het meisje zag was de staart van de vis. Daarna deden ze de aarde terug in het gat. Dag vis. We hopen 

dat je het goed hebt gehad in onze vijver.  

 

De volgende ochtend was het leeg en stil in de vijver. Het meisje was erg verdrietig. Ze was dol op 

huisdieren – het meest op poezen – maar ze wist niet dat je je aan vissen ook zo kunt hechten.  

 

De tuinman was in de tuin aan het werk. Ze had het 

raadselachtige verhaal aan hem verteld. Toen de ochtend 

al om was, zei de tuinman ineens: hé, ik zag daar een vis 

zwemmen. Wàt?! Riep het meisje. Toen dacht ze dat ze zelf 

ook iets zag bewegen. Zou het echt waar zijn? En ja hoor, 

even later zag ze in de vijver de andere grote vis en de 4 

nieuwe kleine visjes zwemmen. Ze waren er weer! Uit de 

dood opgestaan, dacht het meisje - en het moest nog Pasen 

worden. Stiekem moest ze lachen om die gekke gedachte.  

 

Het meisje was natuurlijk heel blij met de vissen die er nog 

waren. Maar wat was er gebeurd? Het raadsel was nu nog 

veel groter. Zou de vis misschien per ongeluk uit de vijver 

gesprongen zijn? En zou dat dan door de stress van het 

schoonmaken gekomen zijn, of zou het een vreugdesprong 

zijn geweest vanwege het verse, heldere water?  

 

Ik zal het wel nooit weten, dacht het meisje. De kunst is om het te aanvaarden – dat wat er is - wat 

het ook is. Kom, wil je met me spelen? 

 

Wietske Brenters 
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In het licht van Pasen 
 

 

De sneeuwklokjes en krokussen waar ik vorige maand over schreef, hebben zich er letterlijk en figuurlijk 

bij neergelegd: ze maken ruim baan voor de narcissen! In onze tuin bloeien ze zowel in de volle grond 

(arme zandgrond, ‘klapzand’) als in potten. Het meest bijzonder aan deze vrolijke voorjaarsbloeiers in 

zonnig geel zijn voor mij de trompetjes. Ik stel mij voor dat zij alvast heel zachtjes het ‘U zij de glorie’ 

inoefenen. Gedempt, de trompetters moeten zich nog inhouden, want Pasen valt laat dit jaar: 20 april.  

 

In de tussentijd krijgen ook wij de gelegenheid om ons voor te bereiden. Een tijd van verwachten, van 

uitkijken naar het voor christenen belangrijkste feest van het kerkelijk jaar. Met Pasen vieren we Jezus’ 

opstanding uit de dood. Het Licht overwint het duister. Maar niet van de een op de andere dag. 

 

Terugdenkend aan hoe ik als kind kennismaakte met de gebeurtenissen voorafgaand aan het paasfeest, 

zie ik de afbeeldingen voor me van Kees de Kort. Hij wordt ook wel de Dick Bruna van de Bijbel 

genoemd. Zoals hij de intocht in Jeruzalem weergaf, zo moest het eruit hebben gezien. Ik zou ook met 

een palmtak hebben gezwaaid. Maar of ik de ezel over mijn eigen jas zou hebben laten lopen, dat was 

een ander verhaal. Bij de zondag van Palmpasen denk ik aan onze zoon die zo trots als een aap met 

zijn zelf versierde Palmpasenstok in een optocht van kinderen door de kerk liep. Hij vergat mee te 

zingen met ‘Hosanna, hosanna, de Heer komt voorbij.’ Stel je toch eens voor dat het broodhaantje eraf 

kukelde onder het lopen.  

 

Naarmate ik zelf ouder word, groeit het besef van het gewicht van de Stille Week, van de noodzaak om 

ervan doordrongen te raken dat de zachte krachten niet zonder slag of stoot overwinnen. Ik denk aan 

de leerlingen die in slaap vallen op het moment dat Jezus in doodsangst verkeert, ik denk aan de 

Judaskus en aan Petrus die tot het pijnlijke besef komt dat hij zijn Meester heeft verraden. En het gaat 

mijn verstand te boven dat Jezus zijn leven heeft prijsgegeven aan de dood. Maar niet voordat hij zijn 

diepbedroefde moeder en een geliefde leerling aan elkaars zorg had toevertrouwd. Om nog maar te 

zwijgen van het vertrouwen zijn Hemelse Vader. Welbeschouwd  is één Stille Zaterdag niet genoeg om 

te beseffen wat voorafgaat aan Pasen. 

 

 

 

En dan, uiteindelijk is het zover: de jubel van het 

paasfeest. De Heer is waarlijk opgestaan! Blaas de 

trompetten. Voor het geval de narcissen tegen die tijd 

het vermoeide hoofd hebben neergelegd, staan de 

violen paraat. Kleurrijk, lieflijk en sterk.  

 

Ik wens u gezegende paasdagen. Moge er muziek in 

doorklinken. En veel licht. 

 

Jolanda Vos - van der Linde,  

kerkelijk medewerker 

  



17 

 

 

 

Bedside Singers Breda e.o. 
 

Even een opfrisser uit de Verbinding van 

december 2024: Bedside Singers zingen voor 

mensen in de laatste levensfase: voor de ziel op 

reis. Veelal wordt er in hospices gezongen, maar 

ook in andere instellingen of zelfs bij de mensen 

thuis. In onze regio bestond er geen Bedside 

Singers koor. Joke Geerse en ik hebben als 

organisator en koorleider het initiatief genomen 

om te starten. Aan het bed zingen Bedside 

Singers in groepjes van vier zangers. Ze zingen 

driestemmig, zonder begeleiding en uit het 

hoofd. 

 

Ik kan u nu vertellen dat Bedside Singers Breda 

e.o. vanaf 1 april een volwaardig koor mag 

worden. We gaan dan de basisworkshop doen 

waarin we informatie en training krijgen over 

het zingen aan het bed in alle facetten. 
 

Inmiddels beginnen we het basisrepertoire 

aardig onder de knie te krijgen en oefenen we 

ook in de kleine groepjes, zoals uiteindelijk de 

bedoeling is. Eén van ons neemt dan plaats op 

een ligstoel of bank en wordt toegezongen. We 

wisselen ervaringen uit hoe het voelt voor die 

persoon en voor de zangers. Het zijn bijzondere 

momenten. 
 

Na wat wisselingen in samenstelling bestaat ons 

koor nu uit 15 leden. We hebben zelfs een 

wachtlijst. 
 

Het plan is om tegen de zomervakantie contact 

te gaan leggen met hospices om zo echt aan het 

bed te gaan zingen. We gebruiken de komende 

maanden om veel met elkaar te repeteren en zo 

goed voorbereid te zijn. 
 

We zijn heel blij dat we mogen repeteren in het 

Witte Kerkje en bij SOVAK. 
 

Meer informatie over Bedside Singers kunt u 

lezen op https://bedsidesingers.nl/. 
 

Mariëtte Verkerk en Joke Geerse 

 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 

 

 
 

 
 

Veilige Kerk 
 

Op zondag 16 maart 2025 na de dienst heeft 

Mariëtte Verkerk informatie gegeven over het 

preventieplan 'Veilige kerk' van de PKN. Voor 

wie daar niet bij was en voor wie het nog een 

keertje rustig wil nalezen is dit artikel. 

Inleiding 

In De Verbinding van maart stond dat de 

kerkenraad bezig is met het door de PKN 

opgezette project 'De Veilige Kerk', en ook:  

In de dienst van 6 april zal Mariëtte Verkerk 

aangesteld worden als Intern Vertrouwens-

persoon voor onze beide gemeenten. 

 

Ik kan me voorstellen dat u gedacht heeft (net 

zoals ik in het begin): 'Veilige kerk?' Die hebben 

we toch? En hebben we dan een vertrouwens-

persoon nodig? 

 

Het lijkt zo vanzelfsprekend en logisch, immers 

in de kerk voel je je veilig. Daar behandelen 

mensen elkaar met respect, zoals je als christen 

in het leven staat. Mensen met speciale taken 

en opdrachten maken geen gebruik van hun 

machtspositie ten koste van anderen. Mensen 

van alle leeftijden kunnen meedoen, ouderen 

maar zeker ook kinderen en jongeren. Ze 

worden gehoord en gezien. 

Zo zou het moeten zijn en zo gaat het gelukkig 

meestal ook. Soms gaat het helaas niet zo 

vanzelf en ontstaan er ongewenste situaties. Dit 

kan in zeer uiteenlopende uitingsvormen zijn, 

zoals plagen, pesten, overheersen en 

intimideren, bedreigen en kwetsen. Wat ook 

voorkomt is ongewenst (seksueel) grens-

overschrijdend gedrag. Het blijkt dat dit in 

kerkelijk verband even vaak voorkomt als 

buiten de kerk. 

Ik kon het bijna niet geloven. 

Daarom wil ik u meenemen in het 

preventieproces Veilige Kerk waar ik voor de 

gemeenten bij betrokken ben. 

 

Voorgeschiedenis 

We kennen inmiddels de verhalen rond de Me 

too-beweging in de wereld van bijvoorbeeld de 

media, de politiek, de sport en dans, voor mij 

gelukkig altijd nog een 'ver van mijn bed show'. 

De verhalen over de katholieke kerk liegen er 

ook niet om en daarmee kwam het ook 

dichterbij en werd het wat mij betreft heftiger 

en ook meer gericht op seksueel grens-

overschrijdend gedrag. 

 

De PKN zag dat ook. Zij namen hun 

verantwoordelijkheid en begonnen in 2022/23 

met het preventieplan de Veilige Kerk. 

Voorkomen is altijd beter dan genezen, maar 

het is ook goed om bij problemen te weten waar 

je terecht kunt. Via de generale synode en de 

classis werden alle kerkenraden van de PKN 

hierbij betrokken. U kunt begrijpen dat zoiets 

een heel traject vergt. Het uitgangspunt was: 

Het stimuleren van het gesprek om gezamenlijk 
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zorg te dragen voor een klimaat binnen de kerk 

waarin iedereen zich veilig kan voelen. 

Daarvoor werden o.a. de volgende twee 

regelingen voorgesteld: 

1. het aanstellen van vertrouwenspersonen 

2. het aanvragen van een VOG - een verklaring 

omtrent het gedrag - voor predikanten, 

kerkelijk werkers en alle vrijwilligers / 

ambtsdragers die werken met kwetsbare 

mensen of die een leidinggevende functie 

hebben. 

 

In de kerkenraad is hier uiteraard over 

gesproken en het besluit was dat we als eerste 

een vertrouwenspersoon zouden aanstellen. Het 

is goed en noodzakelijk dat er een vertrouwens-

persoon is waar een slachtoffer naar toe kan 

gaan. Er wordt geluisterd en meegedacht in een 

sfeer die open en vertrouwd is; mensen weten 

dat zij daar in alle rust en geheimhouding hun 

verhaal kunnen vertellen. Een vertrouwens-

persoon doet niet aan waarheidsvinding, maar 

kan wel, gevraagd en ongevraagd, advies geven 

aan de kerkenraad. 

 

Er werd mij gevraagd of ik die functie op me 

wilde nemen. Eén van de voorwaarden was dat 

ik geen taakdrager was en omdat ik in februari 

2024 uit de kerkenraad zou gaan, kwam dit 

goed uit. Verder ben ik al 20 jaar vertrouwens-

persoon voor personeel en vrijwilligers van het 

woonzorgcentrum/verpleeghuis waar ik tot 

2018, mijn pensionering, als fysiotherapeut heb 

gewerkt. Ik heb 'ja' gezegd op die vraag. 

 

Als eerste stap heb ik de training Interne 

Vertrouwenspersoon mogen doen. Ik heb deze 

in juni 2024 afgerond. Ik heb daar veel geleerd 

en ons werd ook een model van een preventie-

nota aangereikt, die Annette Houtekamer en ik 

aangepast hebben aan onze gemeenten. 

Annette is mijn contactpersoon in de 

kerkenraad. 

Eén van de dingen waar we tijdens de training 

aandacht aan besteedden is het begrip 'machts-

positie' dat ik in het begin al noemde. 

 

 

Macht 

 

Ik heb hier veel over nagedacht en ik wil u 

meenemen in de betekenis van dat woord 

macht, ofwel het gevoel daarbij. 

Is macht een positief of negatief fenomeen? Om 

daar voor uzelf achter te komen, stel ik u de 

vraag: wie heeft er macht over u en over wie 

heeft u macht? En hoe voelt dat?. 

Ik geef u nog een paar kleine voorbeelden 

vanuit mezelf: 

• Mensen die wetten maken waar ik het 

niet mee eens ben, hebben die macht 

over mij? 

• Heeft de politie macht over mij? En hoe 

voelt dat? 

• Als er van mij als voorzitter van de 

Kerkenraad verwacht werd dat ik na 

overleg een knoop moest doorhakken, 

had ik dan macht? 

• Als ik als dirigent de beslissing nam dat 

een stuk harder gezongen moest 

worden, had ik dan macht? Ik weet wel 

dat het niet altijd leuk was om deze 

dingen te doen. 

• En als de kinderen vroegen waarom iets 

niet mocht en mijn antwoord was: 

“Omdat ik het zeg”, was dat dan macht? 

 

Er zijn dus heel veel machtsposities die niet 

altijd fout of goed of herkenbaar zijn, maar waar 

gaat het fout? Toevallig had Marijn het er deze 

zondag ook over in zijn overweging. Het gaat 

fout als er onbewust of bewust misbruik van die 

macht gemaakt wordt. 

 

Huidige situatie 

 

In het beleidsstuk Veilige Kerk dat de kerken-

raad recent heeft vastgesteld, staat ook een 

jaarplan, een tijdpad. De volgende stappen van 

dit tijdpad hebben we al genomen. 

• Informeren van de kerkenraad door de 

aspirant-vertrouwenspersoon 

• Bespreken en vaststellen van het 

Preventiebeleid Veilige Kerk. 

• De aanstellingsovereenkomst voor de 

vertrouwenspersoon opstellen en 

tekenen  

• Het creëren van een veilige e-mail- en 

opslagomgeving voor de vertrouwens-

persoon 

• De gemeente informeren op een 

bijeenkomst 

• De gemeente in stappen informeren in 

De Verbinding en hierin de gegevens van 

de vertrouwenspersonen opnemen 

• Het officieel aanstellen van de 

vertrouwenspersoon in een kerkdienst 

 

In de Verbinding en op de website zullen ook de 

namen van vertrouwenspersonen van twee 

andere gemeenten komen te staan. Het was het 

advies van de classis om ook regionaal samen 

te werken met andere gemeenten. Inmiddels 

zijn die contacten gelegd met Oosterhout en 

Zundert. In ieder geval is daar ook een man bij 

en dat kan in sommige situaties prettig zijn. 
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Tijdpad hoe verder 

 

Ik noem u hier de andere 

punten van het tijdpad. 

Hierover zal ik u steeds 

informeren in de Verbinding 

als deze aan de orde zijn. Ik 

wil graag dat u nu op de hoogte bent van de 

vervolgstappen. Een gedeelte is op preventief 

gebied, maar het is ook goed om aandacht te 

besteden aan de mogelijkheden die er zijn bij 

problemen binnen de gemeente. 

• De website aanvullen met informatie 

over de Veilige Kerk 

• De vrijwilligers informeren over de 

opgestelde gedragscode 

• In 2025 het aanvragen van de VOG's 

• Het onderschrijven van de gedragscode 

• Het introduceren van het meldprotocol 

voor alle gemeenteleden. 

 

Wat in de toekomst? 

 

Ik beantwoord graag uw vragen over al het 

bovenstaande. Ik vind het fijn om vertrouwens-

persoon te worden. Ik hoop natuurlijk dat ik 

geen van u ooit in die functie zal ontmoeten, 

maar het is goed om de Veilige Kerk te 

waarborgen. Mocht het onverhoopt toch nodig 

zijn: U bent altijd welkom. 

 

Mariëtte Verkerk 

 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

Doppen sparen, de lokale actie voor 
KNGF Geleidehonden, stopt (niet). 
 

Jarenlang spaarden we in onze beide kerken 

plastic doppen voor de KNGF (blinde-) 

geleidehonden. Die konden worden ingeleverd 

in onze beide kerken en kwamen dan terecht bij 

ons, Gerard en Inge. Als we weer enkele  

verhuisdozen vol hadden brachten we die naar 

het regionale inzamelpunt in Eindhoven. 

Afvalverwerkers geven een vergoeding per kilo 

plastic doppen. Het plastic dient dan weer als 

grondstof voor nieuwe producten.  

 

Het inzamelpunt in Eindhoven wordt beheerd 

door een vrijwilligster, Denise. Haar carport 

staat dan ook vol met de ingezamelde dozen 

met miljoenen doppen. KNGF Geleidehonden 

organiseert de doppenactie niet zelf. De 

doppenactie is van de vrijwilligers die willen 

sparen voor de opleiding van een hulphond. De 

opbrengst van de actie gaat naar KNGF Geleide-

honden. KNGF Geleidehonden is enorm 

dankbaar voor de mooie bijdragen die zij krijgen 

uit de regionale spaaracties van plastic doppen. 

Daarmee steunen de doppenspaarders de 

opleiding van de honden. In 2024 was de 

opbrengst maar liefst: € 53.842,64. 

We hebben inmiddels al weer 4 verhuisdozen 

klaar staan met doppen. Die leveren we 

binnenkort in bij Denise in Eindhoven. We willen 

iedereen bedanken die doppen heeft ingeleverd 

maar omdat wij ook een dagje ouder worden, 

stoppen wij nu met het inzamelen van de plastic 

dopjes. U kunt vanaf nu dus geen doppen meer 

inleveren bij ons.  

 

Gerard en Inge 

 

PS van Loes 

U hoeft niet te stoppen met het sparen van de 

doppen. De zus van Dick spaart ze ook voor 

hetzelfde doel en ze wil onze doppen wel 

inleveren bij het inzamelpunt in Leiden. 

 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
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Pelgrimsretraite in Doetinchem 
 

Half maart was ik voor een driedaagse in de 

Willibrordus abdij in Doetinchem. We waren 

daar met 15 geestelijk verzorgers samen-

gekomen voor een pelgrimsretraite. 

We verbleven in gastenkamers bij de abdij. 

Meerdere malen per dag was er de gelegenheid 

om aan te sluiten bij de gebedsvieringen. De 

tweede en derde dag wandelden we zo’n 14 

kilometer, soms in stilte en soms liepen we met 

een gespreksvraag samen op. Deze 

wandelingen begonnen na het ontbijt, rond 7.15 

uur.  

Om 5.30 uur stond ik op zodat ik om 6 uur bij 

de lezingenviering (Metten) aanwezig kon zijn. 

Het was rond het vriespunt, heldere nachten. De 

volle maan bescheen de abdij en het pad. Achter 

mij hoorde ik voetstappen van andere gasten, 

die ook naar de kerk op weg gingen. Een 

bijzondere ervaring om zo in de donkerte vanuit 

het gastenverblijf naar de kerk te lopen.  

 

De driedaagse stond in het teken van wandelen, 

vertragen, verstillen en verwonderen. Mooie 

inzichten lijken als vanzelf in je gedachten te 

komen. 

De tweede dag wandelden we naar de 

Slangenburgse kerk. Daar ligt een labyrint voor 

de kerk. Daar kun je rustig het pad lopen. Het 

mooie van een labyrint is, dat je er altijd weer 

uit komt. Het is een lange weg, naar het 

midden, het hart en weer terug. Je komt als het 

ware tot de kern. 

 

Op zondag 27 april mag ik voorgaan in de 

kerkdienst in het Witte kerkje. Dat is de zondag 

na Pasen. 

Twee prachtige Bijbelverhalen staan die zondag 

op het rooster. Twee verhalen van mensen die 

onderweg zijn. Kleopas en zijn vriend op weg 

naar Emmaüs. Jakob op reis naar zijn oom 

Laban. Deze mensen zijn op weg met een 

bezwaard hart. Met lood in de schoenen, zouden 

we heden ten dage zeggen. Wat of wie komen 

zij tegen op hun weg? Ontmoetingen die hen 

moed en kracht geven om hun (levens)weg 

verder te vervolgen.  

Hoopvolle ontmoetingen. 

 

Hartegroet, 

 

Lianne van der Wel – van Reeuwijk  

Geestelijk Verzorger SOVAK 

 

 

 

 

 

 

 

Op de foto een beeld van twee Benedictijner 

monniken die elkaar de vredesgroet geven. Het 

staat op het voorplein bij de ingang van de kerk 

van de Willibrordusabdij in Doetinchem. Het is 

gemaakt in brons door kunstenaar-broeder 

Henri Boelaars. 
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Vrienden van DHAN   
 

 

 

Dit is deel 2 van het verslagje over de reis van de 

Vrienden van DHAN in India.  

 

De 10 vrienden van DHAN zijn weer thuis. Vol met 

verhalen en indrukken. Zomaar wat fragmenten: er 

is bij mensen in de dorpen meegeholpen met het 

koken van de maaltijd. 

  

Bij het bezoeken van de satelietscholen vonden de 

kinderen het super leuk om het liedje ‘hoofd, 

schouders, knie en teen’ te leren. 

 

  

Ook wilden de kinderen graag een foto bij een 

godenbeeld dat belangrijk voor hen is. Ze laten 

vol trots certificaten zien die ze voor lezen en 

rekenen hebben behaald.  

 

Natuurlijk werden er ook tempels bezocht en werd 

er genoten van het uitzicht in de bergen op de grens 

van Tamil Nadu en Kerala. 

  

 

 

 

Iedereen is onder de indruk van de resultaten die DHAN realiseert in de verbetering van de 

levensomstandigheden van de lokale bevolking. Een reis zoals deze draagt aan die verbetering bij 

omdat wordt samengewerkt met de bevolking en niet met grote reis- of hotelketens. 

Om met eigen ogen te kunnen zien hoe belangrijk het is om te investeren in onderwijs en stimulering 

van de lokale economie is belangrijk voor het vergroten van draagvlak  en betrokkenheid voor deze 

vorm van ontwikkelingswerk. 

 

Blijft u ons alstublieft ondersteunen met uw giften voor het werk van DHAN? 

U kunt doneren op Bankrekening: IBAN NL77 RABO 0120 2603 36 . KIJK OOK EENS OP ONZE WEBSITE 

www.vriendenvandhan.nl 

 

Van harte dank voor uw giften namens de drie bestuursleden: 

Diny Fockens-Brink, secretaris;  

Corné de Jonge, penningmeester;  

Annette Houtekamer-van Dam, voorzitter   
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Samen in het Witte Kerkje 
 
 

Alle thema’s van het leven komen voorbij 

tijdens onze goede gesprekken met diepgang. 

Vreugde, angst, liefde, dood, kinderen, 

opvoeding, relaties, lessen in het leven, 

uitdagingen, vragen, enzovoort.  

Met elkaar bespreken we in een vertrouwde en 

veilige omgeving wat ons bezighoudt. Vanuit 

onderwerpen die mensen zelf inbrengen of 

dingen die we meemaken, maar ook doordat we 

een kaartje trekken, er iets voorgelezen wordt 

of andere inbreng.  

Iedere avond ontstaat vanzelf en spontaan. 

Religie is niet leidend maar geloof en 

spiritualiteit (en alle overtuigingen en twijfels 

die daar bij horen) zijn zeker ook onderwerpen 

die voorbij komen. Spiritualiteit is de zoektocht 

naar ieders eigen waarheid en dat is waar 

Samen in het Witte Kerkje op gebaseerd is, met 

respect voor ieders mening of overtuiging en 

met het doel te leren van elkaar. 

 

agenda april  

04  Samen aan tafel 

07  Een goed gesprek 

11  Een goed gesprek, ochtendgroep 

16  Een goed gesprek, jongerengroep 

 

mei 

02  Samen aan tafel 

 

Je bent altijd welkom, met of zonder 

aanmelding en zonder verplichting alle 

bijeenkomsten bij te wonen. Iedere keer staat 

op zichzelf. Voor de maaltijd is aanmelding 

vooraf wel nodig. Je kunt dan ook aangeven of 

je een dieet hebt. 

 

Heb je vragen of wil je meer weten?  

Kijk eens op de website: 

www.sameninhetwittekerkje.nl.  

Je mag mij ook mailen of bellen op  

welkom@sameninhetwittekerkje.nl  

of 06-52046806. 

 

Een hartelijke groet, 

Edwin Vonk 

 

 

 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 

 

 

 

 

Agenda 
 
 

april 2025 

04 SAMEN aan tafel 
17.30 
uur 

Tuinzaal 
Terheijden 

07 

Gespreksgroep 
Geloof verdiepen 
Leven krijgt 
toekomst 

19.30 
uur 

Tuinzaal 
Terheijden 

07 
 
Een goed gesprek  
 

19.30 
uur 

Tuinzaal 
Terheijden 

08 Kerkenraad 
19.30 

uur 
Lage Zwaluwe 

11 

 
Een goed gesprek 
ochtendgroep 
 

9.30 
uur  

Tuinzaal 
Terheijden 

16 
Een goed 
gesprek, 

jongerengroep 

19.30 
uur 

 
Tuinzaal 

Terheijden 
 

18 

 

Koffieochtend 
 

 10.00 
uur 

Tuinzaal 
Terheijden 

22 

avond voor 
ouderlingen, 
bezoekmedewerk
ers/contactperso

nen van LZ/TW 

19.30 
uur 

Kerk Lage 
Zwaluwe 

28 

 
Kerk 
schoonmaken 
 

09:00 Lage Zwaluwe 

 

Iedere donderdag om 9.00 is het Bijbellezen in 

de consistorie te Lage Zwaluwe. 

 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 

  

http://www.sameninhetwittekerkje.nl/
mailto:welkom@sameninhetwittekerkje.nl
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Lage Zwaluwe 

 

 

Kerkgebouw:   

Kerkstraat 49, Lage Zwaluwe  

Postadres: Schoven 1 

    4926 DR Lage Zwaluwe 

 

Scriba: 

Kees Groeneveld 

Schoven 1, tel. 06 – 11 41 27 80 

 

 

Bankrekeningnummers: 

 

Bankrekening College van Kerkrentmeesters: 

NL40 RABO 0373 7073 55 of 

NL77 RABO 0126 7069 56 

t.n.v. Protestantse gemeente te Lage Zwaluwe 

 

Bankrekening kerkblad:  

NL40 RABO 0373 7074 52  

t.n.v. Protestantse gemeente te Lage Zwaluwe 

 

Bankrekening solidariteitskas:  

NL31 RABO 0373 7075 17 t.n.v. Protestantse 

gemeente te Lage Zwaluwe 

 

Bankrekening De Cantorij:  

NL 96 RABO 0373 7428 19  

t.n.v. PG Lage Zwaluwe Cantorij 

 

Bankrekening Diaconie:  

NL74 RABO 0373 7105 26  

t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente  

Lage Zwaluwe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terheijden – Wagenberg 

 

 

Kerkgebouw: 

Hoofdstraat 1, Terheijden 

 

 

  

Scriba: 

Annette Houtekamer – van Dam 

Hartelweg 22, tel. 076 - 5870320 

 

 

Bankrekeningnummers: 

 

Bankrekening College van Kerkrentmeesters: 

NL73 RABO 0373 7298 47 

t.n.v. CvK Beheer Protestantse gemeente 

Terheijden - Wagenberg 

 

Bankrekening Diaconie: 

NL96 RABO 0373 7392 30 

t.n.v. Diaconie van de Protestantse gemeente 

Terheijden – Wagenberg 
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Amnesty International  

 

Op 8 maart vroeg 

Amnesty onze aan-

dacht voor drie 

Russische vrouwen: 

Daria (zie foto), die een 

gedicht had geschreven 

over de oorlog met 

Oekraïne, Anastasia die 

een kunstwerk had 

gemaakt over hetzelfde 

onderwerp en Nina, die geld had gedoneerd aan 

een goed doel in Oekraïne. Alle vrouwen zijn 

opgepakt en veroordeeld.  

Amnesty organiseerde voor deze vrouwen een 

groetenkaartenactie. We hebben de kaarten 

uitgedeeld tijdens de Samen Eten-maaltijd in 

het Witte Kerkje, op 7 maart, en inmiddels zijn 

alle ingeleverde kaarten weer teruggestuurd 

naar Amnesty. Vandaar zullen ze hun weg naar 

deze drie dappere vrouwen wel vinden.  

 

We vrezen dat er nooit een eind komt aan die 

verschrikkelijke oorlog in Gaza. Daarom voert 

Amnesty een bel-actie. Als je je (voor)naam en 

telefoonnummer doorgeeft aan Amnesty (zie de 

website) bellen zij namens jou de Israëlische 

Ambassade met de vraag wanneer Israël gaat 

stoppen met deze waanzin die elke dag weer 

veel levens kost van kinderen, vrouwen en 

mannen, van gewone burgers zoals jij en ik. 

 

In april schrijven we onder andere voor Dr. 

Suwilanji Situmbeko uit Zambia die een relatie 

had met een andere man en daarmee werd 

gechanteerd. Toen Situmbeko daar niet op in 

ging, gaf de man hem aan bij de politie. 

Situmbeko werd in december 2022 veroordeeld 

vanwege zijn homoseksualiteit. Dat is nog altijd 

strafbaar in Zambia. Hij kreeg maar liefst 

vijftien jaar gevangenisstraf met zware arbeid. 

Dat is een schending van zijn mensenrechten. 

Zambia moet stoppen met de vervolging van 

lhbtiqa+-ers. 

 

Schrijf je mee? Meld je dan aan bij Inge 

(ingemade@ziggo.nl) of bij Yvonne Bours of 

Wouke Eindhoven. 

 

Inge Berendsen 

Diaconale Amnesty Werkgroep Drimmelen 

 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 

 
 

Het fietsshirt is er 
Het fietsshirt voor Marijn ter gelegenheid van 

zijn 60e verjaardag, werd tijdens het feestje na 

de dienst op 2 februari op het scherm getoond. 

De levering liet lang op zich wachten! Maar 

uiteindelijk konden we het aan Marijn aanbieden 

tijdens het ouderlingenoverleg op 19 maart. 

Daar hoorde natuurlijk een fotomomentje bij! 

 

 

 

  
 

 


