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Predikant 

Ds. Marijn Gilhuis 

Amerweg 2A, 4926 CZ Lage Zwaluwe 

T: 0168 - 85 34 45 / 06 - 18 31 56 90 

E: marijngilhuis@gmail.com  

 

Kerkelijk medewerker 

Jolanda Vos - van der Linde 

Kapucijnenhof 10, 4904 RB Oosterhout 

Werkdagen: dinsdag en woensdag 

T: 06 - 22289713 

E: jolandavos.kerkwerk@gmail.com 

 

Protestantse gemeente Lage Zwaluwe 

E:  info@protestantsegemeentelagezwaluwe.nl 

W: www.protestantsegemeentelagezwaluwe.nl 
 

Voorzitter: Ad Verdoorn 

Kerkstraat 57, 4926 CV Lage Zwaluwe 

T: 06 – 30702705 

E: ad.verdoorn@noa-advies.nl  

 

Scriba: Kees Groeneveld 

Schoven 1, 4926 DR Lage Zwaluwe 

T: 06 – 11 41 27 80 

E: scribalz@outlook.com 

 

Protestantse gemeente Terheijden - Wagenberg 

E:  info@pkn-terheijdenwagenberg.nl 

W: www.pkn-terheijdenwagenberg.nl 
 

Scriba en vicevoorzitter: Annette Houtekamer – van Dam 

Hartelweg 22, 4825 BZ Breda 

T: 076 - 5870320 

E: jaapannettehoutekamer@ziggo.nl 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

Redactie 

Inge Berendsen 

Loes van der Eijk 
  

 

Dit kerkblad is een uitgave van de Protestantse gemeenten 

Lage Zwaluwe en Terheijden – Wagenberg 

 

Kopij februarinummer inleveren tot 20 februari 2025 

kerkblad.de.verbinding@gmail.com 

 

Protestantse gemeenten 

Lage Zwaluwe en Terheijden - Wagenberg 
 

mailto:marijngilhuis@gmail.com
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Van de redactie  

 

 

 

 

 

 

Zaterdag. Als ik (Inge) terugkom van de supermarkt piept het zonnetje langs de wolken en alles lijkt 

ineens lichter na de afgelopen regenachtige dagen. Een vlucht spreeuwen vliegt voor de zon langs en 

herinnert me eraan dat we vandaag een half uurtje tuinvogels kunnen tellen. Overal in huis staan 

kweekbakjes en potten met groene puntjes ….de tomaten en boontjes komen al op. Een grote bos 

narcissen, nu nog groen maar binnenkort één grote gele wolk, draagt nog meer bij aan het lentegevoel. 

De komende maand wil ik proberen om dàt gevoel vast te houden ook al weet ik natuurlijk best dat 

het zonnetje niet altijd en ook niet voor iedereen schijnt. Er zijn veel zieken in uw en mijn omgeving, 

best zorgelijk, maar de geboorte van een klein meisje in onze vriendenkring geeft weer reden tot 

vreugde. Armoede zou in onze rijke gemeente Drimmelen niet mogen voorkomen maar dat er in 

Terheijden en Lage Zwaluwe mensen bonnen verzamelen voor “gratis” boodschappendozen voor onze 

voedseldozenactie, dat geeft mij een warm gevoel. Dat iemand met een strafblad president van 

Amerika kan worden, had ik nooit voor mogelijk gehouden maar dat inmiddels zo’n 500.000 gebruikers 

Facebook, X en Whatsapp verlaten hebben stemt mij hoopvol. Er zijn altijd nog meer goede mensen 

op de wereld dan slechte. Laten we dat vooral zo houden! 

 

Veel leesplezier! 

 

De redactie 

Inge Berendsen 

Loes van der Eijk 
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Kerkdiensten 
 

Meerijden gezamenlijke kerkdiensten: 
 

- Wilt u vanuit Terheijden meerijden naar  

Lage Zwaluwe, neem dan contact op met 

Annette Houtekamer, tel. 076 – 58 70 320. 

- Wilt u vanuit Lage Zwaluwe meerijden naar 

Terheijden, neem dan contact op met  

Reina Faasen, 0168 – 48 30 20. 

In Lage Zwaluwe is er ook een meerij-app. 

U kunt u aanmelden bij Nelleke ten Haaf,  

06 – 81 89 30 74. 

 

 

 
 

Zondag 02 februari 2025 
 

 

Vierde zondag na Epifanie 

 

Lage Zwaluwe 

10.00 uur: Commissie eredienst  

Diaconiecollecte: KIA China: Toevluchtsoord 

voor migranten in nood 

 

 
 

Zondag 09 februari 2025 
 

 

Vijfde zondag na Epifanie 

 

Terheijden – Wagenberg   

10.00 uur: ds. S. Nieuwenhuizen  

Diaconiecollecte: Voedseldozen 

 

 
 

Zondag 16 februari 2025 
 

 

Zesde zondag na Epifanie 

 

Lage Zwaluwe 

10.00 uur: ds. W. de Jong  

Diaconiecollecte: Fietsmaatje Drimmelen 

 

 
 

Zondag 23 februari 2025 
 

 

Zevende zondag na Epifanie 

 

Terheijden – Wagenberg   

10.00 uur: ds. B. Fockens  

Diaconiecollecte: Annahuis Breda 

Avondmaalsdienst m.m.v. de Cantorij 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Zondag 02 maart 2025 
 

 

Achtste zondag na Epifanie 

 

Lage Zwaluwe 

10.00 uur: mw. G. Aanen  

Diaconiecollecte: Voedseldozen 

 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 

 

 

 

 

   

Diensten in de Ganshoek 

     Lage Zwaluwe 
 

 

De diensten zijn in de ontmoetingsruimte van de 

Ganshoek. De diensten zijn voor iedereen 

toegankelijk.  

U bent van harte welkom! 
 

Zondag 02 februari om 18:30 

Dhr. K. Groeneveld 

De collecte is voor KIA Werelddiaconaat 

 

Zondag 2 maart om 18:30 

Dhr. P. Kraak 

De collecte is voor de kerkvoogdij 

 

 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 

 

 

 

 

   

SOVAK vieringen 

      
 

De vieringen zijn in het Activiteitencentrum 

Gruijtplein, Koningsveld 1, 4844 TR Terheijden.  

U bent van harte welkom! 

 

De volgende viering is op  

 

22 februari om 19:00 

Mw. S. Vos   
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Uit de kerkenraad 
 

Samenvatting notulen van de  

gezamenlijke kerkenraadsvergadering 

11 januari 2025 

 

Ad opent de vergadering en heet tevens dhr. 

Roelof v.d. Broek (“fusieadviseur”) hartelijk 

welkom en daarna geeft Ad aan Marijn het 

woord voor de opening.  

Marijn legt uit waarom er op 19 januari geen 

oecumenische dienst is: de Vijfheiligen-parochie 

heeft zich teruggetrokken en voor de Immanuel 

Parochie was het te kort dag om nog iets te 

organiseren en/of een datum te prikken. Het 

onderwerp op deze zondag blijft “Gebed om 

eenheid”. Het “Onze Vader” is een diep 

menselijk gebed en nog steeds heel actueel. Er 

zijn nog steeds dezelfde worstelingen als in de 

tijd van Jezus en zijn discipelen. 

Marijn leest het gebed  “Onze  Vader verborgen” 

van Huub Oosterhuis en na een moment van 

stilte volgt een afsluitend gebed. 

 

Moderamen 

Mariëtte Verkerk is deze avond bij ons om ons 

bij te praten rondom de te nemen stappen in het 

kader van “Een veilige kerk”.  Eerder lag de 

focus vooral op seksueel grensoverschrijdend 

gedrag, nu zijn alle vormen van overschrijdend 

gedrag toegevoegd. In een volgend overleg zal 

Mariëtte in samenspraak met Annette 

Houtekamer een stappenplan voorleggen wat 

door kerkenraad kan worden vastgesteld. 

 

Roelof van den Broek is vanavond aanwezig om 

ons advies te geven rondom een verdere 

samenwerking tussen onze gemeentes. Hij legt 

uit dat samengaan (in de zakelijke wereld: 

fusie) niet betekent dat alles op een hoop 

gegooid wordt. Er dienen afspraken gemaakt te 

worden over gebouwen en vermogen. Dit 

laatste zorgt vaak voor problemen. Een 

oplossing zou kunnen zijn om sommige gelden 

te oormerken of bepaalde voorzieningen te 

maken. Daarnaast dienen beleidsplannen en 

plaatselijke regelingen (denk m.n. aan: hoe 

vieren we het Avondmaal) op elkaar afgestemd 

dienen te worden. 

We zullen in de komende tijd aan de hand van 

de gegeven adviezen verder overleggen en 

keuzes gaan maken. 

 

 

 

 

Diaconie 

We bespreken kort de lopende activiteiten en de 

avondmaalsvieringen in 2025. Er is gelukkig 

ondersteuning gevonden voor de financiële 

administratie van de diaconie van Lage 

Zwaluwe. 

 

Ouderlingen 

We hebben meegedaan met de Nieuwjaars-

receptie annex informatiemarkt in de 

Gummaruskerk, georganiseerd vanuit de 

Gemeente Drimmelen, en we kijken daar 

enthousiast op terug.  

Nel Eestermans is een avond aan het 

voorbereiden voor bezoekers en contact-

personen in april. 

 

Kerkrentmeesters 

De interieurcommissie is compleet (Ad 

Verdoorn, Marijn Gilhuis, Arjan Lucas en Helma 

Orie). De verdere uitwerking van de verwarming 

is gaande in overleg met Gert Stolk en Leen ten 

Napel. 

Voor het aanvragen van subsidies is een concept 

bidboek opgesteld. 
 

Aan het einde van het overleg bespreken we nog 

de notulen, actielijst en de ingekomen stukken. 
 

Nel Eestermans sluit af met het gedicht “God zij 

dank” van Maria de Groot, uit Protestant. 
 
 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 

 

 

 

Omzien naar elkaar  
 
 
 

Op allerlei manieren maken mensen dingen mee 

die ingrijpend zijn. Veel kunnen we zelf dragen, 

maar er zijn zaken die we graag delen met 

anderen, omdat het soms lastig kan zijn om 

alleen een weg te gaan.  

Daarvoor hebben we in onze gemeenten 

contactpersonen, bezoekers, ouderlingen, een 

kerkelijk medewerker en de predikant. Ieder 

kan op een eigen manier een ander 

ondersteunen, een gesprekspartner zijn. We 

zijn blij met de mensen die dit werk doen. Dat 

we op deze manier naar elkaar kunnen omzien 

en er voor elkaar zijn in de gemeente.  

Daarvoor is het wel nodig dat we van het 

pastorale team weten wat er in de gemeente, 

wat er bij u, speelt. Daarom, laat het ons weten 

als u bezoek nodig hebt, of als er dingen staan 

te gebeuren waarbij u wilt dat we betrokken 

zijn. 
 

Mede namens Jolanda Vos - van der Linde,  

Ds. Marijn Gilhuis 
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Mededelingen Diaconie 
       

In de komende diensten is de diaconiecollecte 

voor de volgende doelen. 

 

Collecte zondag 2 februari: KIA China: 

Toevluchtsoord voor migranten in nood 

In Hongkong werken ruim 400.000 Aziatische 

migranten, vooral vrouwen. Hun positie is       

kwetsbaar: soms worden ze opeens ontslagen 

en staan dan zonder inkomen en onderdak op 

straat. Anderen worden misbruikt of staan erbij 

ziekte alleen voor.   

Zoals bijvoorbeeld Sarah uit de Filippijnen. Ze 

werkte als hulp in de huishouding in Hongkong, 

maar kreeg geen salaris en haar werkgeefster 

beschuldigde haar van diefstal. De politie 

verwees haar naar Bethune House, waar ze 

opgevangen werd en juridische hulp kreeg bij 

de rechtszaak die tegen haar was 

aangespannen. Ook kreeg ze veel steun van 

andere vrouwen die er opgevangen werden. Na 

tien bange maanden werd Sarah vrijgesproken 

en kon ze terug naar haar gezin.  

Kerk in Actie ondersteunt deze vrouwen met 

tijdelijk onderdak, medische zorg, 

psychosociale en geestelijke begeleiding en 

juridische hulp. Ook kunnen vrouwen 

cursussen Engels of computervaardigheden 

volgen en krijgen ze hulp om hun positie te 

versterken. 

Op 8 maart was het Internationale 

Vrouwendag. Daarom collecteren we voor dit 

project in China dat vrouwen een beter leven 

geeft. Van harte aanbevolen!  

  

Geef aan de collecte en steun via het 

programma Zending van Kerk in Actie 

migranten in nood in China en andere 

zendingsprojecten wereldwijd. Of maak je 

bijdrage over op NL 89 ABNA 0457 457 457 

t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte zending 

maart of doneer online. Hartelijk dank voor je 

gift.    

Help je mee om deze collecte tot een succes te 

maken? Hartelijk dank!  

 

Collecte zondag 9 februari en 2 maart: 

Gezamenlijk diaconaal doel: Voedseldozen 

Inmiddels hebben we vanuit onze gezamenlijke 

diaconie al 217  voedseldozen bezorgd of laten 

bezorgen door medewerkers van Surplus en 

Vluchtelingenwerk. Januari lijkt wat rustiger wat 

betreft de aanvragen voor een doos met 

boodschappen. Dat komt ongetwijfeld door 

ziekte van één van de schuldhulpverleners, 

waardoor er minder zicht is op de behoeften van 

mensen met financiële problemen, maar ook 

doordat de ouders met kinderen in januari weer 

hun kinderbijslag ontvingen. Dat geeft ons ook 

wat lucht.  

Dat mensen heel blij zijn met de steun die ze 

vanuit onze kerken ontvangen merken we 

vooral daar waar we zelf dozen bezorgen. In de 

regel gebeurt dat tamelijk anoniem. De mensen 

van Surplus en Vluchtelingenwerk halen de 

dozen bij ons op of we leveren ze af op hun 

werkplekken. Maar waar dat lastig is zorgen wij 

zelf dat de dozen bij de mensen komen die ze 

nodig hebben. Eén van die mensen is mevrouw 

H. Zij mailde ons: 

 
 

“Hartelijk bedankt voor de steun die ik van 

jullie  krijg. In het sponsoren van een voedsel 

pakket en de jumbo bon. NOGMAALS 

HARTELIJK BEDANKT. EN JULLIE/U. FIJNE 

FEESTDAGEN EN EEN GELUKKIG EN GEZOND 

NIEUWJAAR/2025.” 
 

 

Als je dat leest, weet je weer waarvoor we deze 

actie eind 2023 zijn gestart! Boodschappen zijn 

het hele jaar 2025 door van harte welkom, en 

dan met name; oploskoffie, thee, houdbare 

melk, kleine potjes en blikjes groenten, potjes 

of blikjes vis, vlees of ragout, pastasaus en 

broodbeleg. 

 

Natuurlijk is ook uw bijdrage aan de collecte 

meer dan welkom. Daarmee kunnen wij de 

inhoud van de dozen aanvullen zodat die toch 

alles bevatten wat een huishouden nodig heeft. 

Dank u wel. 

 

  
Collecte zondag 16 februari: Stichting 

Fietsmaatjes: 

Sinds vorig jaar kan iedereen die graag fietst 

zich aanmelden bij de Fietsmaatjes Drimmelen. 

Fietsmaatjes Drimmelen verbindt vrijwilligers 

en gasten tot Fietsmaatjes voor vele gezellige 

en ontspannende fietstochtjes in de gemeente 

Drimmelen en omgeving. Heb je een beperking 

of een tijdelijke blessure, waardoor je niet 

(meer) zelfstandig kunt fietsen? Voel je je 

misschien wat onzeker op de fiets? Zou je liever 

samen met iemand willen fietsen? Of hou je van 

buiten zijn en kun je goed fietsen? En wil je 

iemand anders ook laten genieten van onze 

mooie omgeving? DAN IS FIETSMAATJES 
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IETS VOOR JOU! Er wordt gefietst op een 

duofiets met elektrische trapondersteuning. 

Samen hebben de fietsmaatjes gezellig contact, 

genieten van de mooie omgeving en zijn gezond 

in beweging. Fietsmaatjes maakt mensen blij! 

Natuurlijk is daar wel geld voor nodig want de 

duofietsen moeten aangekocht en onderhouden 

worden. Daarom is uw bijdrage van harte 

welkom! 

 

  
Collecte zondag 23 februari: Annahuis 

Breda 

Onze stagiair van de opleiding sociaal Werk 

hield - in het kader van een opdracht voor zijn 

studie – een presentatie over hygiëne. Als 

vrijwilligers werden we ervoor uitgenodigd. Wat 

mij betreft een interessant en belangrijk thema, 

dus ik was erbij. Met een stuk of 10 vrijwilligers/ 

beroepskrachten zaten we rond de tafel. 

 

Bezoekers die op straat leven, kunnen in het 

Annahuis hun kleren laten wassen, maar een 

mogelijkheid om te douchen is er niet meer. 

Wegbezuinigd door de gemeente Breda, als ik 

het goed begrepen heb. En de bezoekers die wèl 

een dak boven hun hoofd hebben? Sommigen 

zijn aan het overleven omdat complexe 

problemen hun aandacht opeisen. Anderen 

hebben misschien niet het geld om aan de 

basisregels van hygiëne te voldoen.  

 

Het was een boeiend om met elkaar van 

gedachten te wisselen; ook hoe we zelf omgaan 

met dit gegeven. Zo kwam ik erachter dat het 

helemaal niet raar is dat ik mijn handen was 

nadat iemand mij bij binnenkomst een hand 

heeft gegeven. Eerlijk gezegd schaamde ik me 

daar een beetje voor, maar dat hoeft dus 

helemaal niet. Anderen doen het ook, zo hoorde 

ik. 

 

Als je je niet kunt douchen of opfrissen, kan het 

fijn zijn om schone kleren aan te doen. Onze 

kapstok met gekregen kleding heeft een hoge 

doorloopsnelheid. Maar misschien weten niet 

alle bezoekers dat ze ook een schone onder-

broek en schone sokken kunnen krijgen? En 

deodorant, tandpasta, zeepjes, papieren zak-

doekjes en dergelijke? Heel goed om bij die 

vraag stil te staan! Iemand stelde voor om een 

‘wist-je-dat’ lijstje te maken met een 

opsomming van dit soort spullen en 

bijvoorbeeld op de wc-deur te hangen. Goed 

voor de hygiëne en ook om mensen waardigheid 

te laten ervaren.  

 

Met de opbrengst van de collecte op 23 februari 

kunnen we de voorraad sokken, ondergoed en 

drogisterijartikelen op peil houden. Slaapzakken 

moeten ook weer worden aangeschaft. Daar 

wordt regelmatig om gevraagd door bezoekers 

die dakloos zijn geworden.  

 

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!  

Wietske Brenters. 

 

Helpt u mee om alle collecten tot een 

succes te maken? Hartelijk dank! 

 

U kunt de collecten ook steunen door uw gift 

over te maken naar de bankrekening van de 

diaconie van uw gemeente: 
 

NL74 RABO 0373 7105 26 t.n.v. Diaconie 

Protestantse gemeente Lage Zwaluwe o.v.v. 

collecte zondag + datum 
 

NL96 RABO 0373 7392 30 t.n.v. Diaconie van 

de Protestantse gemeente Terheijden -

Wagenberg, o.v.v. collecte zondag + datum 
 

Deze worden ook na iedere online viering 

getoond. U mag natuurlijk ook uw collecte-

bonnen inleveren bij één van de diakenen. 
 

Hartelijk dank voor uw aandacht, moeite en 

bijdrage! 
 

Namens de gezamenlijke diaconieën, 

Inge Berendsen en Annie Meijer 

 

 

 

Bloemengroeten 
Lage Zwaluwe en  

Terheijden - Wagenberg 

 

Iedere week staat er een mooi boeket bloemen 

op de avondmaalstafel in Lage Zwaluwe of in 

Terheijden. De boeketten voor de bloemen-

groeten in Terheijden - Wagenberg en in Lage 

Zwaluwe, en ook de bloemengroet vanuit de 

Ganshoek, worden iedere week geschonken 

door gemeenteleden. Na afloop van de 

kerkdienst worden de bloemen als groet, 

namens de kerk, naar één van onze 

gemeenteleden gebracht. 

 

… en u weet het: mocht u/jij zelf iemand weten 

die een steuntje in de rug kan gebruiken, 

vergeet niet te bellen of te mailen naar Annie 

Meijer T: 0168 - 48 25 31 of 06 - 49 99 26 17 

E: annie.meijer.berends@gmail.com 
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Vanuit Terheijden - Wagenberg krijgen  

gemeenteleden een bloemetje naar aanleiding 

van een verjaardag vanaf 75 jaar en ouder, bij 

een bijzondere gelegenheid, bij ziekte of 

zomaar. Er worden ook regelmatig extra 

bloemen bezorgd. 

 

 

 

 Inloop Koffieochtend  
21 februari 2025 

 

Koffie, (soep) en ontmoeting in het Witte 

Kerkje. Welkom! 
 

Komt u bij ons op de koffie? We starten om 

10.00 uur met een kop koffie of thee met wat 

lekkers. In de tweede helft van de ochtend is er 

een eenvoudige broodmaaltijd met of zonder 

soep. 
 

Voelt u zich welkom en neem vooral iemand 

mee! Opgeven is niet nodig. Als er dieet-wensen 

zijn is dat voor ons wèl handig om te weten. 

 

Met hartelijke groet, 

Joke Geerse  

 

 

 

 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 

 

 

 

Mededelingen 

Kerkrentmeesters 
 

 

Lage Zwaluwe 
 

  Collectebonnen 
 

De collectebonnen zijn verkrijgbaar bij Arja 

Lomeijer, Flierstraat 75 en bij fam. van der Eijk, 

Schoven 3. 

De collectebonnen gaan per vel van 20 bonnen. 

Er zijn twee soorten collectebonnen: 

* € 0,75 per bon – € 15,00 per vel 

* € 1,00 per bon – € 20,00 per vel 

Voor ieder die niet in staat is collectebonnen te 

komen halen, bestaat de mogelijkheid om ze 

thuis te laten bezorgen. Een telefoontje naar 

Loes van der Eijk, tel. 06 – 38 70 62 03 of naar 

Arja Lomeijer, tel. 06 – 55 56 28 05 is 

voldoende. 

U kunt het bedrag voor de collectebonnen 

contant betalen of overmaken op de bank-

rekening van het College van Kerkrent-

meesters: NL77 RABO 0126 7069 56. 

De bonnen mogen ook tijdens de gezamenlijke  

diensten in Terheijden worden gebruikt. 

 
Namens het College van Kerkrentmeesters, 

Dick van der Eijk 

 
 

Terheijden – Wagenberg 
 

KERKBALANS 

Op het moment van aanleveren van kopij is de 

kerkbalans actie van januari 2025 nog volop 

bezig. Toezeggingen komen zowel op papier als 

via de email binnen en veel is waarschijnlijk 

onderweg. 

Van harte hopen wij op een resultaat dat ons 

financiële stabiliteit biedt voor het betalen van 

de kosten die nu eenmaal horen bij het zijn van 

een kerkgemeenschap. 

Mocht u nog geen toezegging hebben gedaan, 

wilt u dat dan alsjeblieft spoedig doen? Dank je 

wel. 

 

 

 Collectebonnen 
 

Voor collectebonnen kunt u terecht bij Annette 

Houtekamer of u stuurt een e-mail naar: 

kerkrentmeestersterheijden@ziggo.nl. 

De collectebonnen gaan per vel van 20 bonnen. 

We hebben twee soorten bonnen: 

* € 1,00 per bon – € 20,00 per vel 

* € 2,00 per bon – € 40,00 per vel  

Het bedrag voor de bonnen maakt u over op de 

bankrekening van het College van Kerk-

rentmeesters: NL 73 RABO 0373 7298 47. 

De bonnen mogen ook tijdens de gezamenlijke 

diensten in Lage Zwaluwe worden gebruikt. 
 

Namens het College van Kerkrentmeesters, 

Annette Houtekamer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=pEtSSFnFnu4wKM&tbnid=X0G515Ip7W-Y0M:&ved=0CAcQjRw&url=http://www.dorpskerkwoubrugge.nl/&ei=hEEhVMfKLoTgOpuPgOgI&bvm=bv.75775273,d.ZWU&psig=AFQjCNGlcnl30N_mPgo_tBS9Qs9koTyBww&ust=1411551980256038
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=pEtSSFnFnu4wKM&tbnid=X0G515Ip7W-Y0M:&ved=0CAcQjRw&url=http://www.dorpskerkwoubrugge.nl/&ei=hEEhVMfKLoTgOpuPgOgI&bvm=bv.75775273,d.ZWU&psig=AFQjCNGlcnl30N_mPgo_tBS9Qs9koTyBww&ust=1411551980256038
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Amnesty International  

 
Ongeveer één jaar geleden, 

op 16 februari 2024, werd de 

Russische mensenrechten-

activist Aleksei Navalny 

vermoord in een gevangenis 

in Siberië.  

Elf maanden later, op 17 

januari 2025, zijn de 

advocaten van Aleksei 

Navalny veroordeeld tot verschillende 

gevangenisstraffen. De rechtbank veroordeelt 

Vadim Kobzev tot 5 jaar en 6 maanden, Aleksei 

Liptser tot 5 jaar en Igor Sergunin tot 3 jaar en 

6 maanden gevangenisstraf. Daarnaast kregen 

ze alle drie een beroepsverbod van 3 jaar. 

“De vervolging en veroordeling van Vadim 

Kobzev, Aleksei Liptser en Igor Sergunin is een 

beschamende poging om diegenen het zwijgen 

op te leggen die Aleksei Navalny durfden te 

verdedigen en zijn stem te laten horen, zelfs van 

achter de tralies,” zegt Marie Struthers van 

Amnesty International. “Door advocaten aan te 

vallen voor het doen van hun werk, ontmantelen 

de Russische autoriteiten wat er nog over is van 

het recht op juridische verdediging en maken ze 

misbruik van wat alleen in naam een straf-

rechtsysteem is. De enige “misdaad” van de 

advocaten was dat ze opkwamen voor 

gerechtigheid en mensenrechten.”  

De drie advocaten werden in oktober 2023 

gearresteerd op beschuldiging van deelname 

aan een “extremistische organisatie”(de Anti-

Corruptie Stichting (FBK) van Aleksei Navalny). 

Hun vervolging past in een breder patroon 

waarin de Russische autoriteiten ongegeneerd 

misbruik maken van “anti-extremisme-

wetgeving” om critici van de staat aan te pakken 

voor hun vreedzame activisme. In de afgelopen 

jaren zijn talloze personen die banden hadden 

met de vermoorde gewetensgevangene Aleksei 

Navalny en zijn beweging, evenals andere critici 

van de regering, onder deze voorwendselen 

geconfronteerd met willekeurige arrestaties, 

vervolgingen en zware straffen.  

 

Onze (schrijf)acties blijven dus hard nodig en 

het is dan ook hartverwarmend dat vier nieuwe 

leden zich hebben aangemeld om elke maand 

mee te schrijven voor mensen die ten onrechte 

in de gevangenis zitten of zijn vermoord.  

 

In februari schrijven we onder 

meer voor de 68-jarige 

wereldberoemde Chinese 

kunstenaar Gao Zhen, die werd 

gearresteerd, toen hij in China 

op familiebezoek was. Gao 

Zhen woont met zijn vrouw en 

kind in de V.S. Hij kan drie jaar gevangenisstraf 

krijgen vanwege een satirisch werk dat hij bijna 

tien jaar geleden maakte over de voormalige 

Chinese leider Mao Zedong. Volgens de 

autoriteiten is hij schuldig aan belediging van 

een volksheld. Zijn gezin mag het land niet 

verlaten. Ook is Zhens vrouw gewaarschuwd 

niet met de media te praten over zijn arrestatie.  

 

Meeschrijven? Neem contact op met Inge: 

0162670500 of ingemade@ziggo.nl 

 

Inge Berendsen 

Amnesty Werkgroep Drimmelen 

 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 

 

 

 

 

 

Hoe verder met de 

gemeente? 
 

 

De ideeën voor gemeentezijn zijn verzameld. In 

de kerkenraad van februari zullen we daar 

keuzes uit maken. Vandaaruit zullen we plannen 

maken over waar we ons op zullen richten in de 

tijd die komt. We hoopten om in dit nummer van 

De Verbinding meer kunnen zeggen, maar dat 

is niet gelukt. In de kerkenraad van januari 

waren er andere punten die onze aandacht 

vroegen.  

 

ds. Marijn Gilhuis 
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Bidden wij – het Onze Vader 
 

Het Onze Vader was het thema van de dienst op 

zondag 18 januari. Loes, redacteur van De 

Verbinding, vroeg of het niet boeiend zou zijn 

om een serie bijdragen te doen over het Onze 

Vader. Tijdens de dienst bleek namelijk dat het 

Onze Vader opriep tot verdere reflectie op wat 

we nu precies bidden bij het Onze Vader. Deze 

uitnodiging neem ik graag aan, in alle 

bescheidenheid. Er is immers al veel over dit 

vertrouwd gebed geschreven. In dit nummer 

mijn eerste bijdrage, over het Onze Vader in 

Matteüs en Lukas.  

 

Het Onze Vader staat in Matteüs 6: 9 - 13 en in 

Lukas 11: 2 - 4. In Matteüs is het Onze Vader 

onderdeel van een groter geheel: de Bergrede 

(Mattheüs 5 -  8:1). Daarin is het gedeelte over 

het bidden onderdeel van een groter geheel 

waarin Jezus vertelt over wat je vanuit het 

geloof kan doen: vasten en aalmoezen geven. 

Hij legt uit wat de juiste houding en goede 

woorden zijn bij bidden, vasten en geven aan de 

armen.  

 

Bij Lukas is het Onze Vader onderdeel van een 

gesprek van Jezus met de discipelen. Ze vragen 

Jezus hoe ze moeten bidden. Johannes leerde 

zijn volgelingen op een bepaalde manier te 

bidden. Wat is de manier van Jezus’ 

volgelingen? Dan geeft Jezus het Onze Vader 

aan. Als je het Onze Vader uit Lukas en uit 

Matteüs naast elkaar legt, zie je verschillen:  

 

Lukas is een stuk korter en heeft de lofprijzing 

aan het einde niet. Hoe deze verschillen te 

verklaren is lastig. Zichtbaar is wel dat er een 

gemeenschappelijke kern is. Matteüs is ruimer 

opgezet, als onderdeel van een bredere 

onderwijzing van Jezus. 

 

Wat daarnaast opvalt is dat Jezus aansluit bij 

bestaande gebeden. Het Kaddisj gebed in het 

Jodendom begint met een grote lofprijzing op 

God. In de eerste bede herken je ook elementen 

die in het begin van het Onze Vader staan. 

Hieronder de tekst van de eerste bede van het 

Kaddisj: 

 

Moge zijn grote naam verheven en geheiligd 

worden 

in de wereld die hij geschapen heeft naar zijn 

wil. 

Moge zijn koninkrijk erkend worden in uw leven 

en in uw dagen 

en in het leven van het gehele huis van Israël, 

weldra en spoedig. 

Zegt nu: Amen.  

 

Ik zou hier nog tijd en ruimte kunnen nemen om 

over ‘bidden’ als zodanig te schrijven. Ik kies er 

nu voor om dat niet te doen, omdat het thema 

‘bidden’ een thema op zichzelf is en meer ruimte 

nodig heeft. 

 

ds. Marijn Gilhuis 

 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 

 

Opnieuw beginnen – avonden over het 
Christelijk geloof voor (opnieuw) 
beginners. 

 
Ben je nieuwsgierig naar het christelijk geloof, 

of is het in de loop van de tijd op de achtergrond 

van je leven geraakt? Wil je meer weten en 

ervaren van de belangrijkste thema’s van het 

Christelijk geloof? Dan zijn de zes avonden 

‘Opnieuw beginnen’ misschien iets voor jou. 

 

In zes avonden, waarin de ontmoeting en het 

gesprek centraal staan, zullen we samen eten, 

praten en het geloof (her-) ontdekken. De 

avonden worden geleid door Griselda Aanen - 

de Vries (kerkelijk werker van Made, Drimmelen 

en Hooge Zwaluwe en door mij). Dit zijn de 

thema’s die aan de orde komen: 

 

1. Godsbeelden (10 februari) 

2. Geloven (17 februari) 

3. Jezus ontmoeten (24 februari) 

4. Bevrijding en verzoening (10 maart) 

5. Leven krijgt toekomst (17 maart) 

6. Gods feest – nieuw begin (24 maart) 

 

De avonden beginnen met een eenvoudige 

maaltijd om 18.00 uur. Om 18.45 beginnen we 

het gesprek, tot 20.30 uur. We sluiten af met 

een stiltemoment. De avond eindigt om 20.45 

uur. De avonden worden gegeven in De 

Tuinkamer, in het Witte Kerkje, in Terheijden 

(Hoofdstraat 1, Terheijden). 

 

Wil je aan deze groep meedoen, meld je dan aan 

bij Griselda Aanen of bij mij. 

griselda.aanen@planet.nl 

marijngilhuis@gmail.com 

 

U kunt me ook bellen, een sms of app sturen: 

0618315690 

 

Wie weet tot ziens, mede namens Griselda 

Aanen. 

 

Ds. Marijn Gilhuis 

 

  

mailto:marijngilhuis@gmail.com
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De J is weer in de maand 
 

Toen ik de reclame van onze plaatselijke super 

zag, dacht ik: ‘Het is weer zover. De J is weer in 

de maand.’  

De tweede gedachte was zinvoller: ‘waar doet 

zo’n boodschappenpakket me nou toch aan 

denken? Het begint met een V.’ 

Voor de trouwe lezers van De Verbinding hoef ik 

het niet uit te spellen. Wat je ook van deze actie 

vindt, het is een kans om een paar dozen bij 

elkaar te sparen voor ons diaconale project.  

Nou is er een kleine hindernis: je moet een stel 

flinke karren boodschappen kopen voordat je 

een pakket bij elkaar gespaard hebt. Daar is een 

oplossing voor: samen sparen. Dat kan met 

papieren zegels die je bij de kassa krijgt en ook 

met de virtuele zegels die op je klantenpas 

staan. Samen sparen met vrienden of buren 

blijkt makkelijker dan ik ooit had kunnen 

bedenken. De eerste doos staat al in de kerk.  

Dus als u nog pakketzegels heeft en mee wilt 

sparen voor de Voedseldozen, kijk dan eens 

rond in de kerk waar u ze kwijt kunt. (hint: er 

liggen gele spaarkaarten bij de ingang) Of stuur 

een appje naar Dick of naar mij.  

De zegels worden uitgegeven tot en met 

dinsdag 11 februari, daarna kunnen ze nog 

worden ingeleverd tot 25 februari (zolang de 

voorraad strekt). 

 

Loes van der Eijk 

 

 

 

 



12 

 

 

 

 

 

 

 

Vrienden van DHAN   
 

 

Onderwijs: Een krachtig instrument voor armoedebestrijding. De DHAN aanpak: 

 

Onderwijs wordt vaak de grote gelijkmaker genoemd. Het kan de deur openen naar banen, middelen 

en vaardigheden die een persoon helpen om niet alleen te overleven, maar ook te floreren. Daarom is 

toegang tot kwalitatief goed onderwijs een wereldwijd erkende oplossing voor armoede. Onderwijs 

helpt veel van de andere problemen op te lossen die mensen, gezinnen en zelfs hele gemeenschappen 

kwetsbaar houden voor de cyclus van armoede. Onderwijs is de beste manier om uit de armoede te 

komen, deels omdat het sterk verbonden is met economische groei. Een studie uit 2021, gezamenlijk 

gepubliceerd door Stanford University en de Ludwig Maximilian University in München, laat zien dat 

tussen 1960 en 2000 75% van de groei van het bruto binnenlands product wereldwijd verband hield 

met toegenomen wiskunde- en wetenschapsvaardigheden. "De relatie tussen algemene cognitieve 

vaardigheden, het kenniskapitaal van een land genoemd, en de groei op de lange termijn is 

buitengewoon sterk", concluderen de auteurs van de studie. Dit is slechts één van de meest recente 

studies die onderwijs en economische groei met elkaar verbinden die sinds 1990 zijn gepubliceerd. 

 

Vorig jaar, toen de Verenigde Naties zich 

committeerden aan de 2030-agenda voor 

duurzame ontwikkeling, erkenden ze dat "het 

uitroeien van armoede in al zijn vormen en 

dimensies, inclusief extreme armoede, de 

grootste wereldwijde uitdaging is en een 

onmisbare vereiste voor duurzame ontwikkeling”, 

en dat “het garanderen van kwalitatief onderwijs 

voor iedereen centraal staat in het bereiken van 

alle wereldwijde doelen, maar met name het doel 

om extreme armoede te beëindigen". Gezien de 

veranderende aard van de wereldeconomie, 

gedreven door technologische vooruitgang en globalisering, is investeren in menselijk kapitaal en 

ervoor zorgen dat iedereen de vaardigheden heeft die nodig zijn om te slagen nu belangrijker dan ooit. 

 

In 2022 is DHAN Foundation gestart met een programma met als doel het uitroeien van armoede door 

te werken aan onderwijs. Dat heet HELP (Holistic Education for Life Learning Programme), HELP is bezig 

met de volgende initiatieven: 

• Het opzetten van modelgemeenschapsscholen die mede worden betaald door zelfhulpgroepen die 

worden gepromoot door de DHAN Foundation. 

• Aanvullend onderwijs van leerlingen van overheidsscholen om de kloof in fundamentele 

geletterdheid en rekenvaardigheid onder kinderen te overbruggen. 

• Het opzetten van betaalbare academische ondersteuning voor studenten uit economisch zwakkere 

groepen via virtuele platforms om beter te presteren bij hun eindexamens. 

• Het opzetten van Community HELP-centra/bijscholingscentra om kinderen uit de economisch 

zwakkere groep in afgelegen gebieden te ondersteunen. 

• Het faciliteren van donaties om te voldoen aan de onderwijseisen van studenten uit economisch 

zwakkere groepen. 

  

De Vrienden van DHAN zijn donateur en kunnen dat dankzij uw financiële steun. Blijft u ons helpen?  

U kunt doneren op Bankrekening: IBAN NL77 RABO 0120 2603 36.  

Kijk ook eens op onze website www.vriendenvandhan.nl 

 

Van harte dank voor uw giften namens de drie bestuursleden: 

Diny Fockens - Brink, secretaris;  

Corné de Jonge, penningmeester;  

Annette Houtekamer - van Dam, voorzitter 
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De stille kracht van de lotus 
 

Laat ik het er maar eens op wagen om te schrijven over mijn moeder. Zij overleed op 20 februari 2024, 

bijna 95 jaar oud, in haar knusse kamer in het verpleeghuis in Vlissingen. Rustig, stil, vredig. Wat 

mocht ze lang deel uitmaken van het leven van mijn vader, mijn zussen en broer en mij. Haar 

herinnering houden we levend door veel over haar te praten. Dat maakt het gemis zachter en onze 

dankbaarheid groter. 

 

Water is een terugkerend onderwerp in het leven van mijn moeder. Ze is geboren en getogen in Stad 

aan ’t Haringvliet, waar ze de Watersnoodramp van 1953 meemaakte. Op de zolder van haar ouderlijk 

huis heeft ze het water tot de bovenste trede van de zoldertrap zien stijgen. Het gezin en ook mijn 

vader, toen haar verloofde, is uit hun benarde situatie gered. Uiteindelijk woonde mijn moeder het 

grootste deel van haar leven in Vlissingen aan de Westerschelde. Op warme zomerdagen zocht ze wel 

verkoeling in het water, maar nooit dieper dan tot waar ze nog kon staan. Ze herinnerde zich maar al 

te goed de paniek tijdens zwemles voor volwassenen toen ze, in het diepe bad, geen grond onder haar 

voeten voelde.  

 

Ik maak een sprong in de tijd. Stapje voor stapje ging mijn moeders gezondheid achteruit. De 

dementieconsulente kwam regelmatig bij mijn ouders op bezoek. Mijn moeder werd ongerust als mijn 

vader in haar beleving wel erg lang wegbleef van zijn wandeling of boodschapje. Uiteindelijk leidde 

haar dementieproces ertoe dat verhuizen naar 24-uurszorg onvermijdelijk werd. De zorgzwaarte 

groeide mijn vader boven het hoofd. Deze nieuwe realiteit, na 66 jaar huwelijk gescheiden moeten 

wonen, was een hard gelag. Mijn vader sprak zichzelf en ons allemaal moed in met de woorden: ‘We 

moeten de mooie momenten maar tellen.’ Dat hebben we nog bijna drie jaar kunnen doen. In de loop 

der tijd werd mijn moeders rollator vervangen door een rolstoel. Totdat ze niet meer uit bed kon. 

Ondanks het lichamelijk en geestelijk inleveren, kwam er geen klacht over haar lippen. Ze genoot van 

onze bezoekjes en was blij met de bloemen die we meebrachten. En van allerhande zoetigheden kreeg 

ze nooit genoeg. Toen ik eens een vraag stelde, die ze niet kon of wilde beantwoorden, gooide ze het 

over een heel andere boeg: ‘Ik heb wel zin in iets lekkers.’ Duidelijker kon ik het niet krijgen. Uiteindelijk 

was ze lichamelijk en geestelijk helemaal op. 

 

Voor het schrijven van mijn moeders levensverhaal 

ontdekte ik dat haar naam, Lien, in het Chinees staat 

voor lotusbloem. Deze waterplant groeit in ondiep 

water, vanuit de modder naar het licht. De lotus houdt 

van volle zon, sluit zich in de avond om zich ’s morgens 

weer te openen. Hoe mooi passend bij mijn moeder: 

altijd in de weer met bloemen, buiten genietend van de 

zon en – met het klimmen der jaren – groeiend naar 

meer innerlijke rust en ruimte. Ze wist zich geworteld 

in het christelijk geloof, haar vaste grond. Mijn moeder 

was de stille kracht in ons gezin. Ik heb vrede met haar 

heengaan en tegelijkertijd overvalt me nog regelmatig 

het gemis. Ik koester de mooie herinneringen en houd 

me vast aan het beeld van de lotus: altijd op zoek naar 

het licht. Ik hoop van harte dat dit beeld ook u kracht 

en moed geeft.  

 

Jolanda Vos – van der Linde, kerkelijk medewerker
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Vakantieweek voor ouderen en mensen die zorg nodig hebben  
 

 

 

In de periode van zaterdag 3 t/m zaterdag 10 mei 2025 wordt 

weer de jaarlijkse vakantieweek georganiseerd door de Stichting 

Vakantieweek West-Brabant. De diaconieën van de Protestantse 

kerken in West-Brabant ondersteunen deze activiteit van harte. De 

week wordt gehouden in het zorghotel Nieuw Hydepark in Doorn. Het 

zorghotel is volledig aangepast voor mensen met een beperking. 

 

 

Als u niet (meer) zelfstandig op vakantie kan omdat u extra begeleiding 

of zorg nodig heeft en u wilt graag eens een weekje weg, dan kunt u 

zich aanmelden bij uw diaconie. Ook echtparen, waarvan één de 

mantelzorger is, zijn van harte welkom. U kunt er zorgeloos een week 

tussenuit, andere mensen ontmoeten, genieten van een ontspannings-

programma, in een bosrijke omgeving en alle aandacht krijgen van de 

vrijwilligers. 

 

 

Ook kunt u gebruikmaken van alle extra faciliteiten zoals: 

fietsen, 

duofietsen 

rolstoelfiets, 

scootmobiel,  

golfkarretje, 

rolstoelbus, 

ligbad,  

of gewoon een 

gezellige arm 

om door de 

bosrijke omgeving van het Hydepark te lopen. 

Dit alles in een warme, vriendschappelijke en familiaire sfeer. 

 

Aan deze week kunnen zo’n 50 gasten deelnemen en er zijn circa 25 vrijwilligers die professionele 

zorg verlenen. 

 

Ondanks de forse inflatie en de gestegen kosten blijft de prijs voor deze vakantieweek € 700,- 

 

Wilt u zich aanmelden voor deze bijzondere vakantie of er meer over weten?  

 

Dan kunt u contact opnemen met: 

Leden van de diaconie 

of 

Nel Groeneveld 

 

Aanmelden kan tot uiterlijk 03 maart 2025 
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Samen in het Witte Kerkje 
 
 

Alle thema’s van het leven komen voorbij 

tijdens onze goede gesprekken met diepgang. 

Vreugde, angst, liefde, dood, kinderen, 

opvoeding, relaties, lessen in het leven, 

uitdagingen, vragen, enzovoort.  

Met elkaar bespreken we in een vertrouwde en 

veilige omgeving wat ons bezighoudt. Vanuit 

onderwerpen die mensen zelf inbrengen of 

dingen die we meemaken, maar ook doordat we 

een kaartje trekken, er iets voorgelezen wordt 

of andere inbreng.  

Iedere avond ontstaat vanzelf en spontaan. 

Religie is niet leidend maar geloof en 

spiritualiteit (en alle overtuigingen en twijfels 

die daar bij horen) zijn zeker ook onderwerpen 

die voorbij komen. Spiritualiteit is de zoektocht 

naar ieders eigen waarheid en dat is waar 

Samen in het Witte Kerkje op gebaseerd is, met 

respect voor ieders mening of overtuiging en 

met het doel te leren van elkaar. 
 

agenda februari  

03  Een goed gesprek 

07  Samen aan tafel 

14  Een goed gesprek, ochtendgroep 

19  Een goed gesprek, jongerengroep 
 

Je bent altijd welkom, met of zonder 

aanmelding en zonder verplichting alle 

bijeenkomsten bij te wonen. Iedere keer staat 

op zichzelf. Voor de maaltijd is aanmelding 

vooraf wel nodig. Je kunt dan ook aangeven of 

je een dieet hebt. 
 

Heb je vragen of wil je meer weten?  

Kijk eens op de website: 

www.sameninhetwittekerkje.nl.  

Je mag mij ook mailen of bellen op  

welkom@sameninhetwittekerkje.nl  

of 06-52046806. 
 

Een hartelijke groet, 

Edwin Vonk 

 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 

 

De J is weer in de maand 
 

Toen ik de reclame van onze plaatselijke super 

zag, dacht ik: ‘Het is weer zover. De J is weer in 

de maand.’  

De tweede gedachte was zinvoller: ‘waar doet 

zo’n boodschappenpakket me nou toch aan 

denken? Het begint met een V.’ 

Voor de trouwe lezers van De Verbinding hoef ik 

het niet uit te spellen. Wat je ook van deze actie 

vindt, het is een kans om een paar dozen bij 

elkaar te sparen voor ons diaconale project.  

Nou is er een kleine hindernis: je moet een stel 

flinke karren boodschappen kopen voordat je 

een pakket bij elkaar gespaard hebt. Daar is een 

oplossing voor: samen sparen. Dat kan met 

papieren zegels die je bij de kassa krijgt en ook 

met de virtuele zegels die op je klantenpas 

staan. Samen sparen met vrienden of buren 

blijkt makkelijker dan ik ooit had kunnen 

bedenken. De eerste doos staat al in de kerk.  

Dus als u nog pakketzegels heeft en mee wilt 

sparen voor de Voedseldozen, kijk dan eens 

rond in de kerk waar u ze kwijt kunt. (hint: er 

liggen gele spaarkaarten bij de ingang) Of stuur 

een appje naar Dick of naar mij.  

De zegels worden uitgegeven tot en met 

dinsdag 11 februari, daarna kunnen ze nog 

worden ingeleverd tot 25 februari (zolang de 

voorraad strekt). 

 

Loes van der Eijk 

 

 

 

 

Agenda 
 
 

februari 2025 

03 
 
Een goed gesprek  
 

19.30 
uur 

Tuinzaal 
Terheijden 

07 SAMEN aan tafel 
17.30 

uur 

Tuinzaal 

Terheijden 

10 
Opnieuw 
beginnen - 

Godsbeelden 

18.00 
uur 

Tuinzaal 
Terheijden 

14 

 
Een goed gesprek 
ochtendgroep 
 

9.30 
uur  

Tuinzaal 
Terheijden 

17 
Opnieuw 
beginnen - 
Geloven 

18.00 
uur 

Tuinzaal 
Terheijden 

19 
Een goed 
gesprek, 
jongerengroep 

19.30 

uur 

 
Tuinzaal 

Terheijden 
 

21 
 
Koffieochtend 

 

 10.00 
uur 

Tuinzaal 
Terheijden 

24 
Opnieuw 
beginnen – Jezus 
ontmoeten 

18.00 
uur 

Tuinzaal 
Terheijden 

 

Iedere donderdag om 9.00 is het Bijbellezen in 

de consistorie te Lage Zwaluwe. 

 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 

http://www.sameninhetwittekerkje.nl/
mailto:welkom@sameninhetwittekerkje.nl
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Lage Zwaluwe 

 

 

Kerkgebouw:   

Kerkstraat 49, Lage Zwaluwe  

Postadres: Schoven 1 

    4926 DR Lage Zwaluwe 

 

Scriba: 

Kees Groeneveld 

Schoven 1, tel. 06 – 11 41 27 80 

 

 

Bankrekeningnummers: 

 

Bankrekening College van Kerkrentmeesters: 

NL40 RABO 0373 7073 55 of 

NL77 RABO 0126 7069 56 

t.n.v. Protestantse gemeente te Lage Zwaluwe 

 

Bankrekening kerkblad:  

NL40 RABO 0373 7074 52  

t.n.v. Protestantse gemeente te Lage Zwaluwe 

 

Bankrekening solidariteitskas:  

NL31 RABO 0373 7075 17 t.n.v. Protestantse 

gemeente te Lage Zwaluwe 

 

Bankrekening De Cantorij:  

NL 96 RABO 0373 7428 19  

t.n.v. PG Lage Zwaluwe Cantorij 

 

Bankrekening Diaconie:  

NL74 RABO 0373 7105 26  

t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente  

Lage Zwaluwe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terheijden – Wagenberg 

 

 

Kerkgebouw: 

Hoofdstraat 1, Terheijden 

 

 

  

Scriba: 

Annette Houtekamer – van Dam 

Hartelweg 22, tel. 076 - 5870320 

 

 

Bankrekeningnummers: 

 

Bankrekening College van Kerkrentmeesters: 

NL73 RABO 0373 7298 47 

t.n.v. CvK Beheer Protestantse gemeente 

Terheijden - Wagenberg 

 

Bankrekening Diaconie: 

NL96 RABO 0373 7392 30 

t.n.v. Diaconie van de Protestantse gemeente 

Terheijden – Wagenberg 
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Muziekrubriek 
 

Het vioolconcert van Brahms 

 

Op onze vakantiereizen gingen mijn vrouw en ik regelmatig naar 

Portschach, een idyllisch dorp aan de Worthersee in Oostenrijk. We 

huurden daar een huis en op de diverse autoritjes luisterden we dan naar 

“het vioolconcert van Brahms ”, gespeeld door Herman Krebbers. In die 

mooie en zonnige omgeving klonk dat concert prachtig.  

 

Op een dag liepen we door het dorp Portschach en kwamen we langs een 

mooi ouderwets hotel, genaamd “Schloss Leonstein”. Oud maar prachtig 

ingericht. In de fraai aangelegde tuin zagen we ineens een beeld staan .. 

Dat beeld was van Johannes Brahms (1833 – 1897). Er stond verder niets bij. Dus ging ik naar de 

receptie en vroeg waarom daar in die tuin een beeld van Brahms stond. De receptioniste vertelde ons 

dat dat beeld daar was neergezet ter ere van Brahms omdat hij in de zomers van 1877 tot 1879 daar 

2 kamers had gehuurd en daar vele composities had geschreven. Ik schonk daar verder geen aandacht 

aan … 

 

Maar jaren later zat ik achter de computer om te kijken of 

dat Hotel “Leonstein” nog bestond. En op een foto van de 

tuin was het beeld van Brahms verdwenen. Bij mijn 

zoektocht naar dat beeld kwam ik allerlei gebeurtenissen 

tegen die met Brahms en dat vioolconcert te maken hadden. 

Brahms was namelijk bevriend met Robert Schumann (1810 

– 1856), een tijdgenoot van Brahms. Robert Schumann, ook 

een bekend pianist en componist, was getrouwd met Clara 

Wieck (1819 – 1897). Clara was een buitengewoon begaafd 

en virtuoos pianiste. Brahms werd verliefd op Clara maar 

hield deze relatie zuiver platonisch, hij wilde absoluut met 

zijn vriend Schumann geen moeilijkheden krijgen.  

Schumann kreeg echter in 1854 gehoor-hallucinaties en dat 

mondde uit in een opname in een psychiatrische inrichting. Je zou verwachten dat Brahms, die Clara 

adoreerde, verder met Clara zijn leven door zou brengen. … Dat was niet het geval, Brahms bleef zijn 

vriend Schumann trouw, … echter, er zijn wel tientallen brieven van Brahms bekend waarin hij voor die 

tijd wel degelijk amoureuze zinnen schreef.  

 

Nu komt Portschach weer in beeld, .. In 1877 tot 1879 verbleef hij 

regelmatig in Portschach in “Schloss Leonstein“, met Clara. En hier schreef 

en componeerde hij onder andere zijn viool-concert.  

Als je dit concert beluistert bemerk je al gauw dat dit vioolconcert  hele 

romantische passages heeft. .. zeker het tweede deel, daar spat werkelijk 

alle romantiek vanaf, …het derde deel is ook schitterend en lijkt wel op 

zigeunermuziek, voor die tijd niet zo gek omdat Brahms ook vijf “Hongaarse 

dansen” heeft gecomponeerd, deze passages in het derde deel zijn 

werkelijk bijzonder virtuoos, met staccato’s,   flageoletten en driedubbel 

snarig strijkstokspel.  

Helaas is Clara Schumann in 1896 overleden en Johannes Brahms bleef 

alleen achter, hij stierf in 1897, een jaar later. Het lijkt wel of hij gestorven 

is van liefdesverdriet. 

Deze muziek is natuurlijk te beluisteren op YouTube, en als u luistert dan 

zult u vast in gedachten bij Brahms en zijn geliefde Clara zijn.  

 

Martin Rijpsma   


