
Gesprekken over wie we 
 willen zijn 
als gemeente 
 

De komende maanden wil de kerkenraad het 
gesprek in de gemeente op gang brengen over 
wat we als gemeente belangrijk vinden en wie 
we willen zijn in de toekomst. Voor de zomer 
hebben we in de kerkenraad en in een 
gemeentevergadering erover gesproken. Met de 
startzondag (elders lees je er meer over) 
hebben we ook bij deze vragen stilgestaan. 
De kerkenraad vindt het belangrijk dat zoveel 
mogelijk mensen meepraten. Daarom zie je 
hieronder verschillende data en tijden waarop 
mensen bij elkaar kunnen komen om hierover 
te praten. De onderwerpen vind je naast de 
data. Let er op dat je ook aansluit bij 
gesprekken die gaan over de ideeën voor de 
toekomst. Dan worden de idealen die we 
hebben, in het licht van de uitdagingen van deze 
tijd, concreet: wat kunnen en willen we gaan 
doen om gemeente te zijn in het Licht van het 
Evangelie? Dat is best spannend: zal het ons 
lukken om grote woorden te vertalen in daden 
die te doen zijn? Ik heb er vertrouwen in en ben 
heel benieuwd naar hoe jullie erover denken. 
Kom en praat mee! 
 
Als je mee wilt doen, zou het fijn zijn als je het 
laat weten. Maar voel je ook vrij om zomaar een 
keer aan te sluiten. We hebben de momenten 
verspreid in tijd en plaats. Vanzelfsprekend kun 
je vanuit Lage Zwaluwe deelnemen aan een 
gesprek in Terheijden of omgekeerd. In de 
komende Verbindingen zullen we verslag doen 
van hoe de gesprekken tot dan toe gaan. 
 
(22 september - Startzondag 
thema: Kern, uitdagingen en ideeën) 
9 oktober – Ganshoek: 10 – 12 uur 
thema: Kern, uitdagingen en ideeën 
17 oktober – Cantorij, vooraf aan de repetitie 
thema: Uitdadingen en ideeën 
18 oktober – 10 uur Koffieochtend Terheijden 
thema: Uitdagingen en ideeën 
21 oktober – Lage Zwaluwe, consistorie, 19.30 
– 21.00 uur 
thema: Uitdagingen en ideeën 
30 oktober – Terheijden, 19.30 – 21.00 uur 
thema: Uitdagingen en ideeën 
13 november – Lage Zwaluwe – 
Gemeenteavond, kerk, 19.30 – 21.00 uur 
thema: Ideeën – En wat zouden we kiezen? 
25 november – Terheijden – Gemeentemiddag, 

Witte Kerkje, 14.00 – 15.30 uur 
thema: Ideeën – En wat zouden we kiezen? 
10 december - Kerkenraad 
thema: Ideeën – En wat zouden we kiezen? 
januari/ februari – kerkdienst Lage Zwaluwe – 
gemeentevergadering 
Presenteren van de ideeën en de koers van de 
gemeente. 
 
Waarom deze gesprekken? 
We willen nieuwe stappen zetten in hoe we ons 
geloof handen en voeten geven in onze dorpen. 
De eerste stap is om na te gaan wat de kern is 
van ons gemeentezijn. Wat is het kloppend hart 
van onze gemeenschap? Waar zijn we van? 
Uit een aantal eerste gesprekken zijn dit de 
woorden die nu al naar voren kwamen: 

 
Met deze kern voor ogen kijken we naar drie 
cirkels van invloed om ons heen (van buiten 
naar binnen): 
1. De wereld om ons heen; 
2. De dorpen waarin we wonen en 
3. Onze kerkelijke gemeente. 
Bij iedere cirkel laten we, bij wijze van spreken, 
een vlieger op met daaraan briefjes met wat ons 
inspireert en wat ons kerk-zijn bedreigt. 
Neem bijvoorbeeld de vlieger bij ‘de dorpen 
waarin we wonen’. Inspirerend is de natuur en 
ruimte van wonen en dat we elkaar kennen in 
het dorp. Bedreigend is dat mensen meer op 
zichzelf zijn en het moeilijk vinden om met 
elkaar in gesprek te gaan, in het bijzonder het 
contact tussen nieuwkomers en mensen die 
langer in het dorp wonen. 
Het idee is om, nadat bij iedere vlieger zorgen 
en vreugden zijn verzameld, te gaan zoeken 
naar wat we als kerkelijke gemeente, vanuit 
onze kern, zouden kunnen doen. Uit alle ideeën 
zullen we keuzes maken waaraan we aandacht 
en kracht gaan besteden. Deze keuzes bepalen 
dan onze concrete plannen. 
We hebben een weg te gaan en we zien er naar 
uit jullie te spreken. 
 
Mede namens de kerkenraad, ds. Marijn Gilhuis. 


