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  Van de redactie  

 

Vorige maand zat de redactie van De Verbinding nog met een vest aan achter de computer om dit 

magazine in elkaar te zetten, vandaag is het zelfs nog te warm voor een luchtig bloesje. Het is ook 

nooit goed of het deugt niet! 

Toch is het ons weer gelukt een blad vol belangrijke en gezellige teksten en verhalen samen te 

stellen met dank aan iedereen die een bijdrage heeft geleverd. We hebben geluisterd naar uw 

wensen en de lay-out verbeterd: kortere artikelen, meer foto’s, aandacht voor de copyrightproblemen 

waardoor we niet alles zo maar kunnen plaatsen, een wisselende achterpagina! 

Marijn roept ons op onze zegeningen te tellen en ze op te schrijven en jezelf er over drie weken nog 

eens door te laten verrassen. Vanuit de kerkenraad wordt u bijgepraat over de recente 

ontwikkelingen. Alle diaconale collectes komen langs. Zij hebben uw steun hard nodig, evenals de 

diaconale Amnesty werkgroep en de Vrienden van Dhan die een vaste rubriek hebben in De 

Verbinding. En bent u uitgelezen? Kom dan eens op een zaterdagmiddag naar één van onze kerken 

en bekijk de expositie, vouw mee, zing mee, rust uit, eet en drink mee. Op een mooie zomer! 
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Kerkdiensten 

 

Meerijden gezamenlijke kerkdiensten: 
 

- Wilt u vanuit Terheijden meerijden naar  

Lage Zwaluwe, neem dan contact op met 

Annette Houtekamer, tel. 076 – 58 70 320. 

- Wilt u vanuit Lage Zwaluwe meerijden naar 

Terheijden, neem dan contact op met  

Reina Faasen, 0168 – 48 30 20. 

In Lage Zwaluwe is er ook een meerij-app. 

U kunt u aanmelden bij Nelleke ten Haaf,  

06 – 81 89 30 74. 

 
 

Zondag 07 juli 2024 
 

 

Zesde zondag na Trinitatis 

 

Lage Zwaluwe 

10.00 uur: ds. M. Gilhuis  

Diaconiecollecte: KIA/preken in gebarentaal 

Doopdienst 

 
 

Zondag 14 juli 2024 
 

 

Zevende zondag na Trinitatis 

 

Terheijden – Wagenberg    

10.00 uur: ds. R Visser 

Diaconiecollecte: Voedseldozen 

 
 

Zondag 21 juli 2024 
 

 

Achtste zondag na Trinitatis 

 

Lage Zwaluwe 

10.00 uur: dhr. E. Orie 

Diaconiecollecte: Tools to Work 

 
 

Zondag 28 juli 2024 
 

 

Negende zondag na Trinitatis 

 

Terheijden – Wagenberg    

10.00 uur: ds. M. Gilhuis  

Diaconiecollecte: Voedselbank Made 

 
 

Zondag 04 augustus 2024 
 

 

Tiende zondag na Trinitatis 

 

Lage Zwaluwe 

10.00 uur : ds. B. Heringa 

Diaconiecollecte: Voedseldozen  

 
 

Zondag 11 augustus 2024 
 

 

Elfde zondag na Trinitatis 

 

Terheijden – Wagenberg    

10.00 uur: dhr. E. Orie  

Diaconiecollecte:  Amnesty werkgroep 

Drimmelen 

 
 

Zondag 18 augustus 2024 
 

 

Twaalfde zondag na Trinitatis 

 

Lage Zwaluwe 

10.00 uur: Commissie eredienst  

Diaconiecollecte: Groente- en fruittassen 

 
 

Zondag 25 augustus 2024 
 

 

Dertiende zondag na Trinitatis 

 

Terheijden – Wagenberg    

10.00 uur: dhr. A. Verdoorn  

Diaconiecollecte: Hamlin Fistula Hospital 

 
 

Zondag 01 september 2024 
 

 

Veertiende zondag na Trinitatis 

 

Lage Zwaluwe 

10.00 uur: dhr. A. Verdoorn  

Diaconiecollecte: Vrienden van DHAN 

 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 

 

   

Diensten in de Ganshoek 

     Lage Zwaluwe 
 

 

 

De diensten zijn in de ontmoetingsruimte van de 

Ganshoek. De diensten zijn voor iedereen 

toegankelijk.  

U bent van harte welkom! 
 

Zondag 21 juli  

18.30 uur: dhr. P. Kraak  

De collecte is voor Tools to Work  

 

Zondag 11 augustus  

18.30 uur: mw. N. Eestermans   

De collecte is voor groente- en fruittassen 

 

Zondag 01 september  

18.30 uur: dhr. P. Kraak    

De collecte is voor de kerkvoogdij 

 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
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SOVAK vieringen 

      
 

De vieringen zijn in het Activiteitencentrum 

Gruijtplein, Koningsveld 1, 4844 TR Terheijden.  

U bent van harte welkom! 

 

zaterdag 20 juli 2024  

19.00 uur: mw. Simone Vos 

De collecte is voor de Ezelshoeve.   

 

zaterdag 17 augustus 2024  

19.00 uur: mw. Lianne van der Wel 

De collecte is voor de Ezelshoeve.   

 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 

 

 

 

 

Ter overweging  
 

 

Het goede verzamelen – en je zult verrast 

staan (bij Matteüs 6:21 – Waar je schat is, zal 

ook je hart zijn). 

 

Ik ben daar niet zo goed in, maar de keren dat 

ik het heb gedaan, was ik blij verrast. Daarom 

neem ik me voor om me daar de komende tijd 

aan te wijden: het verzamelen van goede 

momenten. Dat doe ik met een knipoog naar de 

woorden van Jezus uit de Bergrede, zoals 

Matteüs ons daarover vertelt: ‘Waar je schat is, 

zal ook je hart zijn.’ Ik leg het uit: 

In mijn ervaring besteden we vaak aandacht 

aan dingen die niet zo goed gaan. Kijk maar 

naar het nieuws. Of stel, we hebben iets 

gemaakt en 10 mensen reageren er op. Van de 

10 reacties zijn er 9 positief en 1 negatief. Het 

kan dan gebeuren dat we heel druk zijn met die 

ene negatieve reactie. De negen positieve 

vergeet je bijna. Mensen hebben waarschijnlijk 

meer aandacht voor wat naar of bedreigend is, 

omdat we onszelf willen beschermen. Je moet 

alert blijven! Daarom moeten we innerlijk wat 

moeite doen om aandacht te hebben voor mooie 

of positieve dingen. De aardigheid is dat als je 

dat doet, dat je blij verrast kan worden over wat 

er allemaal leuk of mooi is. Dat kan van alles 

zijn: een vriendelijk woord van iemand, een 

lekker bakje koffie of een mooie zons-

ondergang.  

Wat ik nu wil doen, en misschien vind jij er ook 

plezier in, is om gedurende drie weken elke dag 

drie positieve, mooie dingen op te merken: aan 

het einde van de dag ga ik even zitten om dat 

op te schrijven. Geen lange beschrijvingen, 

maar korte aanduidingen: bijvoorbeeld:  

‘Iemand zei  “goedemorgen!” terwijl ik voorbij 

liep, terwijl ik die persoon niet had opgemerkt. 

Het maakte me vrolijk.’ 

Het leuke is om na die drie weken je schrift erbij 

te halen en terug te bladeren. Je blijkt dan een 

schat aan mooie momenten verzameld te 

hebben. Een schat aan herinneringen die je 

goed doen en verrast doen staan! 

Ik wil dat in het bijzonder doen in de weken 

waarop ik vrij neem. Ik hoop daardoor ook stil 

te staan bij het goede dat op mijn weg komt. 

Voor mij is dat goede verbonden met God. Het 

is dan de verwondering die mij voedt. Ik vertel 

je er nog over in de volgende Verbinding.  Mijn 

schrift ligt klaar.  

Misschien vind je het leuk om ook mee te doen. 

Als dat zo is, laat het weten. Kunnen we een 

mooie boom over opzetten! 

 

ds. Marijn Gilhuis. 

 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 

 

  

 

 

Bij de kerkdiensten 
 

 

7 juli – Doopdienst – thema: Welkom! 

Op 7 juli vieren we in de dienst in Lage Zwaluwe 

de doop van Sara van Maanen, dochter van Paul 

en Mandy. We lezen het verhaal van Mozes, hoe 

hij als baby in een mandje van papyrusriet in de 

Nijl werd gelegd om zijn leven te redden. Hij 

werd gevonden door de dochter van de Farao en 

zij nam hem aan als zoon.  

Het thema van de dienst is ‘Welkom!’  Het wordt 

een feestelijke dienst waarin ook ruimte zal zijn 

voor kinderen. In deze dienst zullen de kinderen 

ook even naar de kindernevendienst kunnen.  
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21 juli – Door wie of wat laat je je leiden? 

Op 21 juli, dan zijn we vol in de zomer, lezen we 

over herders en schapen, over grazige weiden 

en gedekte tafels. Ze komen zo uit de 

vakantiebrochures. We lezen ook van herders 

die niet op hun schapen letten, zodat deze 

verdwalen. We zijn dan van de vakantie-

brochure beland bij het  wereldnieuws in de 

krant. We lezen uit Jeremia 23: 1-6, Psalm 23 

en Marcus 6 vanaf vers 30. Wat heeft Gods 

woord ons dan te zeggen? 

 

 

 
 

22 september – Startzondag 

Al lijkt het nog ver weg, ik wil jullie nu al attent 

maken op onze startzondag. Die is op 22 

september. We willen een feestelijk begin van 

ons kerkelijk seizoen maken. Na de dienst zullen 

we ruimte nemen om elkaar te ontmoeten, bij 

te praten en vooruit te kijken naar het komend 

seizoen.  Details volgen nog. 

 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 

 

  

 

 

 

Omzien naar elkaar  
 
 

Sommige gemeenteleden maken moeilijke 

perioden door getekend door broze gezondheid. 

Anderen dragen verlies en gemis of hebben 

herinneringen aan betere tijden. Dat alles kan 

zwaar wegen.  Velen zijn bij ons bekend en we 

proberen met hen mee te leven. Als jijzelf of 

mensen die je kent steun nodig hebben, laat het 

de leden van de kerkenraad weten, dan kunnen 

we vanuit het pastorale of diaconale team naar 

elkaar omzien. Vanaf hier wens ik allen die 

moeilijke tijden doormaken veel kracht toe en 

God nabij.  

 

Mede namens ons pastoraal team,  

ds. Marijn Gilhuis (06-18315690, 

marijngilhuis@gmail.com) 

 

 

 

 

 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 

 

 

 

 

Als de vlag uit mag 
 

De vlag hing uit in onze straten. Ik moest ervan 

glimlachen en dacht aan de blije jongeren en 

gezinnen: examens gehaald! Na de zomer een 

nieuwe opleiding, de volgende stap naar een 

vak waar je hart ligt. Zo is deze tijd van het jaar 

de tijd van de diploma’s en besluiten over ‘wat 

je volgend jaar gaat doen’. Aan allen die wat te 

vieren hebben: van harte gefeliciteerd! 

Aan wie (nog) niet geslaagd zijn, bij wie de vlag 

nog even moet wachten, wens ik goede moed, 

doorzettingsvermogen en wijsheid bij het 

afleggen van dit laatste deel van je leerweg. 

Straks of later zal de vlag uit kunnen. Ik 

verheug me nu al op de vlaggen die alsnog te 

zien zullen zijn! 

 

ds. Marijn Gilhuis 

 

Zomerse dagen - vakantie 
De komende tijd hebben de kinderen vrij van 

school en is er de bouwvakvakantie. Veel 

mensen hebben vrij van taken en nemen 

vakantie op. Sommigen gaan op reis, even weg 

uit de eigen omgeving, ontspannen, vrij van 

allerlei verplichtingen. Allen die op reis gaan in 

deze tijd, wens ik een mooie en veilige reis. Dat 

nieuwe oorden inspirerend zullen zijn en de 

ontmoetingen met vreemdelingen 

hartverwarmend! Dat de rust ook ruimte maken 

zal voor verwondering om het schone van deze 

wereld van God. 

Anderen blijven thuis, omdat ze dat graag willen 

of omdat ze niet anders kunnen. In dit laatste 

geval kan de zomerse tijd een confrontatie zijn 

met het verlangen om op weg te kunnen. De 

eigen grenzen kunnen dan knellen.  

Wat je situatie ook is, ik wens je toe dat deze 

tijd een zonnige tijd zal zijn. Dat er, in de ruimte 

die jij hebt, een plaats is voor ontmoeting, 

ontspanning, verwondering. En wie weet, bij dit 

alles, ruimte voor de ontmoeting met God. Ik 

wens jullie allen goede dagen toe.  
 

Ikzelf neem vrij van 22 juli tot en met 11 

augustus. In deze tijd kunt u voor vragen 

terecht bij onze contactpersonen. Voor Lage 

Zwaluwe is dit Nel Eestermans (telefoon 06 – 

46684094) en voor Terheijden – Wagenberg is 

dit Annette Houtekamer (telefoon 076 – 

5870320). Zij weten wie als predikant 

bereikbaar is. Met de collega’s in de regio 

hebben we afspraken dat we voor elkaar 

waarnemen.  

Alle goeds, hartelijke groet, mede namens 

Anne-Marie van der Wilt,  
 

ds. Marijn Gilhuis 

 

mailto:marijngilhuis@gmail.com
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Uit de kerkenraad 
 

 

Over de toekomst van onze gemeente. 
In juni heeft de kerkenraad geen reguliere 

vergadering gehad, maar met elkaar nagedacht 

over de toekomst van onze gemeente. In plaats 

van een gewoon verslag neemt de kerkenraad u 

daarom mee in de plannen voor de toekomst. 

 

In het komende kerkelijke seizoen willen we 

verder stilstaan bij wie we zijn als gemeente van 

Christus en wat we willen gaan doen in onze 

kerk, in onze dorpen.  

De afgelopen jaren hebben we grote stappen 

gezet. Als gelovigen uit Terheijden - Wagenberg 

en Lage Zwaluwe zijn we steeds meer samen 

gaan doen. Nu kerken we samen, de ene zondag 

in Terheijden, de andere in Lage Zwaluwe. De 

diensten zijn via de streaming te volgen en als 

je wilt kun je later de dienst meebeleven. De 

kerkenraden vergaderen al jaren samen, en 

werken volledig samen. Leander Schoormans, 

onze onvolprezen cantor-organist, hebben we 

een aantal uren in dienst om de eredienst luister 

bij te zetten en om de cantorij te leiden en te 

inspireren. Diakenen en ouderlingen zetten zich 

in voor onze dorpskernen, ongeacht de 

gemeente waartoe ze behoren. Al deze 

veranderingen hebben we ingezet en ze helpen 

ons om gemeente te zijn in deze tijd.  

We willen nu nieuwe stappen zetten in hoe we 

ons geloof handen en voeten geven in onze 

dorpen. De komende maanden zullen we met 

jullie nadenken en ideeën verzamelen over hoe 

we gemeente van Christus in onze dorpen 

kunnen zijn. Wanneer dit nummer van De 

Verbinding verschijnt, hebben we ons eerste 

gemeenteberaad achter de rug. Daar heeft Ad 

Verdoorn, voorzitter van de kerkenraad, verteld 

wat het plan is.  

De eerste stap is om na te gaan wat de kern is 

van ons gemeentezijn. Wat is het kloppend hart 

van onze gemeenschap? Waar zijn we van?  

Met deze kern voor ogen kijken we naar drie 

cirkels van invloed om ons heen (van buiten 

naar binnen): 1. De wereld om ons heen; 2. De 

dorpen waarin we wonen en 3. Onze kerkelijke 

gemeente. Bij iedere cirkel laten we, bij wijze 

van spreken, een vlieger op met daaraan 

briefjes met wat ons inspireert en wat ons kerk-

zijn bedreigt.  

Neem bijvoorbeeld de vlieger bij ‘de dorpen 

waarin we wonen’. Inspirerend is de natuur en 

ruimte van wonen en dat we elkaar kennen in 

het dorp. Bedreigend is dat mensen meer op 

zichzelf zijn en dat ze het moeilijk vinden om 

met elkaar in gesprek te gaan, dit geldt in het 

bijzonder voor het contact tussen nieuwkomers  

en mensen die al langer in het dorp wonen.  

Het idee is om, nadat bij iedere vlieger zorgen 

en vreugden zijn verzameld, te gaan zoeken 

naar wat we als kerkelijke gemeente, vanuit 

onze kern, zouden kunnen doen. Uit alle ideeën 

zullen we keuzes maken waaraan we aandacht 

en kracht gaan besteden. Deze keuzes bepalen 

dan onze concrete plannen.  

Wij zullen vanuit de kerkenraad het gesprek 

over deze onderwerpen opstarten en het 

organiseren. We willen met zoveel mogelijk 

mensen in gesprek. Op allerlei manieren zullen 

jullie initiatieven voor het gesprek tegenkomen: 

een gemeenteberaad na de kerkdienst; 

gesprekken tussen gemeenteleden in kleine 

groepen overdag of ’s avonds; activiteiten 

rondom de startzondag; themadiensten.  

Het gesprek met elkaar over hoe we kerk van 

Christus willen zijn is even belangrijk als het 

resultaat van de gesprekken zelf. We hebben 

dat ervaren bij de gesprekken over de ere-

dienst: elkaar ontmoeten en leren kennen is een 

reden tot vreugde! 

We gaan een weg als mensen van de weg en 

bidden om Gods zegen daarbij.  

 

Hartelijke groet, namens de kerkenraad,  

Ad Verdoorn (voorzitter); Annette Houtekamer 

(scriba en vicevoorzitter); Kees Groeneveld 

(scriba) en ds. Marijn Gilhuis.   

 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 

 

 

 

 

Mededelingen Diaconie 
 

 

Bloemengroeten 
Lage Zwaluwe en  

Terheijden - Wagenberg 

 

Iedere week staat er een mooi boeket bloemen 

op de avondmaalstafel in Lage Zwaluwe of in 

Terheijden. De boeketten voor de bloemen-

groeten in Terheijden - Wagenberg en in Lage 

Zwaluwe, en ook de bloemengroet vanuit de 

Ganshoek, worden iedere week geschonken 

door gemeenteleden. Na afloop van de 

kerkdienst worden de bloemen als groet, 

namens de kerk, naar één van onze 

gemeenteleden gebracht. 

 

De afgelopen weken gingen de bloemen als 

groet en bemoediging vanuit Lage Zwaluwe 

naar de volgende gemeenteleden: 

2 juni:   Mw. J. Lucas 

9 juni:   Dhr. F. de Vries  

16 juni:  Mw. P.C. van der Vlist – van Wichen 

23 juni:  Mw. C.A.E. Keller - Prins 
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… en u weet het: mocht u/jij zelf iemand weten 

die een steuntje in de rug kan gebruiken, 

vergeet niet te bellen of te mailen naar Annie 

Meijer T: 0168 - 48 25 31 of 06 - 49 99 26 17 

E: annie.meijer.berends@gmail.com 

 

Vanuit Terheijden - Wagenberg krijgen  

gemeenteleden een bloemetje naar aanleiding 

van een verjaardag vanaf 75 jaar en ouder, bij 

een bijzondere gelegenheid, bij ziekte of 

zomaar. Er worden ook regelmatig extra 

bloemen bezorgd. 

 

De afgelopen weken gingen de bloemen naar:  

2 juni:  Mw. H.K. van der Leede - Vorst 

    Dhr. en mw. K. Biesiot 

9 juni:   Dhr. N. Bevelander    

16 juni:  Mw. I. Berendsen   

23 juni:  Dhr. De Gardeijn 

       

In juli en augustus is de diaconiecollecte 

voor de volgende doelen. 

 

 
 

Zondag 7 juli: KIA Preken in gebarentaal. 

Dove mensen voelen zich vaak eenzaam en 

onbegrepen in gewone kerkelijke gemeenten. 

Hun visuele dovenwereld is een totaal andere 

dan de horende woordenwereld. Daarom is er 

binnen de Protestantse Kerk categoriaal 

pastoraat voor doven. Speciaal opgeleide 

dovenpastores helpen dove mensen om de weg 

met God te gaan, bijvoorbeeld in dovendiensten 

met gebarentaal. Dovenpastores maken deel uit 

van het Interkerkelijk Dovenpastoraat dat hen 

helpt zo goed mogelijk invulling te geven aan 

kerkelijk werk onder dove mensen. 

Met jouw gift aan de collecte steun je het 

pastoraat aan dove medegelovigen, die net als 

wij allemaal pastorale aandacht, troost en 

bemoediging nodig hebben in tijden van 

vreugde  en verdriet. 

 

 

 

 
 

Zondag 14 juli en 4 augustus: Ons 

gezamenlijk doel: Voedseldozen. 

Ook deze zondag vragen wij uw aandacht voor 

ons gezamenlijk diaconaal doel: de bestrijding 

van armoede. Heel veel volle dozen zijn 

intussen bezorgd bij mensen die dit hard nodig 

hebben. De inhoud van de dozen is afgestemd 

op wat de ontvangers het hardste nodig hebben. 

Omdat we wel begrijpen dat iemand die 

regelmatig een doos ontvangt niet elke keer 

bijvoorbeeld een fles zonnebloemolie nodig 

heeft, vullen we de doos dan ook aan met zaken 

als een pot pindakaas of jam, extra potjes 

groenten of soep of vlees in blik, een pak 

crackers, een pak bloem. Meestal is de inhoud 

van de doos toereikend. In een enkel geval 

geven wij een extra aanvulling van voedsel in 

de vorm van een Jumbo-bon, zodat iemand vers 

fruit kan kopen, of melk of brood. Hiervoor is 

deze collecte bestemd.  

Door de samenwerking met Surplus, 

Vluchtelingenwerk en Stichting Leergeld krijgen 

wij de adressen waar de dozen bezorgd kunnen 

worden. De ontvangers zijn heel erg dankbaar. 

We hebben inmiddels bijna 110  dozen 

afgegeven. Ook in de ‘Samenloop’' in Lage 

Zwaluwe worden dozen ter beschikking gesteld. 

De gewenste inhoud van de dozen staat vermeld 

op de zijkant. Er worden regelmatig dozen bij 

Arabische en Afrikaanse mensen gebracht die 

geen varkensvlees eten maar wel rundvlees, kip 

en vis, in pot of blik. Ook houdbare (koffie)melk, 

oploskoffie, suiker, pannenkoekenmeel wordt 

gewaardeerd. 

Namens de zeer dankbare ontvangers danken 

we jullie voor al de artikelen, waarmee de dozen 

gevuld zijn. Hopelijk kunnen we in de toekomst  

nog meer mensen blij maken. 

 

Zondag 21 juli: Tools to Work. 

Tools To Work  is een goede doelenorganisatie 

die de volgende doelstellingen heeft: 

1. Het reviseren van tweedehands 

technische goederen voor kleinschalige 

projecten in ontwikkelingslanden. 

2. Het aanbieden van werkervaring, sociale 

activering en dagbesteding aan baan-

lozen in Nederland. 

3. Overdracht van kennis van revisie van 

onze producten aan ontwikkelings-

landen. 

4. Ontwikkelen van producten die een extra 

inkomen kunnen geven aan mensen in 

ontwikkelingslanden. 
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Tools To Work in Teteringen is een stichting 

waar afgedankte spullen zoals oude naai-

machines, breimachines, fietsen, gereed-

schappen en elektrische apparaten worden 

opgeknapt. Veel van het opgeknapte materiaal 

wordt naar Afrikaanse landen gestuurd. 

Hiermee kunnen mensen in hun eigen 

levensonderhoud voorzien. Naast transport-

kisten maakt de houtafdeling ook producten, 

waarmee oud hout een nieuwe bestemming 

krijgt. Zo worden bijvoorbeeld oude traptreden 

omgewerkt tot kaasplankjes. 

 

Tools To Work is een kleine en overzichtelijke 

vrijwilligersorganisatie. Zo’n 80 vrijwilligers 

werken twee of meer dagdelen per week aan het 

opknappen van materiaal of op de houtafdeling. 

Enkele vrijwilligers doen ook administratief 

werk. De website  geeft een beeld van wat zij 

doen. 

 

Tools To Work in Teteringen is ook op zoek naar 

vrijwilligers. Wil je bijdragen aan een betere 

wereld en zoek je een zinvolle dagbesteding 

voor twee of meer dagdelen, meld je dan bij hen 

aan door een bericht te sturen. Je krijgt dan een 

rondleiding en samen kijk je welk werk het 

beste bij je past. Aanmelding van vrouwen 

wordt extra op prijs gesteld! Meld je aan via de 

website: www.toolstowork.nl. Ook jouw gift in 

de collecte is belangrijk om dit werk financieel 

te ondersteunen. 

 

Zondag 28 juli en 18 augustus: Fruit- en 

Groentetassen 

Voor een groot aantal mensen is het erg 

kostbaar om voldoende fruit en verse groenten 

te kopen. De Voedselbank in Made kan hierin 

voorzien, maar wel met behulp van groente- en 

fruitleveranciers, die tegen een geringe prijs het 

benodigde aanbieden. Vrijwilligers halen bij 

verschillende tuinbouwers en andere fruit- en 

groenteleveranciers de afgeprijsde waren op en 

proberen zo nog wat meer te krijgen. Af en toe 

heeft een plaatselijke supermarkt iets teveel 

ingekocht en mogen de vrijwilligers een paar 

dozen met bananen (bijvoorbeeld) komen 

halen. Dan krijgt iedereen wat extra’s.  

Onze gezamenlijke diaconie bezorgt elke week 

twee flinke tassen met vooral vers fruit bij de 

Voedselbank in Made (een dependance van de 

Voedselbank De Baronie in Oosterhout). Daar 

zijn ze erg blij mee, want het blijft hard nodig. 

Een financiële bijdrage is zeer gewenst zodat we 

ook de rest van het jaar deze wekelijkse 

bezorging kunnen blijven volhouden. 

 

 

 

 

 

 

Zondag 11 augustus: Diaconale Amnesty 

Werkgroep Drimmelen 

In september gaan we weer aan de slag met de 

schrijfacties. Er worden niet alleen brieven 

gestuurd naar machthebbers die hun onder-

danen onder druk zetten maar we sturen ook 

groetenkaarten naar mensen in gevangenissen 

bijvoorbeeld, om hen een hart onder de riem te 

steken. Daarover kunt u meer lezen verderop in 

deze Verbinding. Het versturen van al deze post 

is een kostbare zaak en daarvoor vragen we 

vandaag uw bijdrage…. En u weet het wellicht: 

Hebt u nog ergens ongebruikte kaarten in een 

laatje liggen? Geef ze aan de werkgroep. We 

versturen elke maand ongeveer 50 kaarten dus 

we kunnen ze altijd gebruiken. 

 

  
 

Zondag 25 augustus: Stichting Hamlin 

Fistula Nederland, het verzorgingspakket  

Iedere vrouw die bij een van de Hamlin-

ziekenhuizen arriveert, krijgt een Hamlin-

verzorgingspakket. Daarin zit de iconische 

Hamlin-deken, die met liefde is gemaakt door 

een vrijwilliger. Wanneer een vrouw de deken 

om zich heen slaat, voelt ze de warmte en 

omhelzing van mensen die wel om haar geven 

en voor haar willen zorgen.  

Verder zitten er hygiëneartikelen in het pakket. 

Daarmee kan een vrouw zichzelf schoon 

houden, soms voor het eerst sinds jaren. Veel 

vrouwen wonen in gebieden waar water zo 

schaars is dat ze zich niet vaak kunnen wassen. 

 

Ook ontvangt ze een schone, nieuwe nachtjapon 

en slippers. Dit is pure luxe. De meeste vrouwen 

komen zonder schoenen en in schamele 

bevuilde kleren bij een Hamlin-ziekenhuis aan.  

Ten slotte krijgt ze een mooie jurk. Die trekt ze 

aan als ze hersteld is en weer naar huis gaat. 

Dankzij de jurk voelt ze zich weer vrouw en kan 

ze waardig naar haar dorp terugkeren. 

 

Het Hamlin-verzorgingspakket is het begin van 

een reis van wanhoop naar waardigheid. Van 

het donker naar het licht. Door het pakket voelt 

een vrouw zich weer welkom, schoon en gezien. 

Het verzorgingspakket kost € 39,00.  

Help Hamlin Fistula en geef aan de collecte. 
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Helpt u mee om alle collecten tot een 

succes te maken? Hartelijk dank! 

 

U kunt de collecten ook steunen door uw gift 

over te maken naar de bankrekening van de 

diaconie van uw gemeente: 
 

NL74 RABO 0373 7105 26 t.n.v. Diaconie 

Protestantse gemeente Lage Zwaluwe o.v.v. 

collecte zondag + datum 
 

NL96 RABO 0373 7392 30 t.n.v. Diaconie van 

de Protestantse gemeente Terheijden -

Wagenberg, o.v.v. collecte zondag + datum 
 

Deze worden ook na iedere online viering 

getoond. U mag natuurlijk ook uw collecte-

bonnen inleveren bij één van de diakenen. 
 

Hartelijk dank voor uw aandacht, moeite en 

bijdrage! 
 

Namens de gezamenlijke diaconieën, 

Inge Berendsen en Annie Meijer 

 

  Collecten/giften 
 

 
De opbrengsten van de collectes in juni worden 

vermeld in het kerkblad van september. 

 

Gift: € 20,00 via Nel Eestermans 

 

 

 

 

 Inloop Koffieochtend  
19 juli en 16 augustus 
2024 

 

Koffie, (soep) en ontmoeting in het Witte 

Kerkje. Welkom! 
 

Komt u bij ons op de koffie? We starten om 

10.00 uur met een kop koffie of thee met wat 

lekkers. In de tweede helft van de ochtend is er 

een eenvoudige broodmaaltijd met of zonder 

soep. 
 

Voelt u zich welkom en neem vooral iemand 

mee! Opgeven is niet nodig. Als er dieet-wensen 

zijn is dat voor ons wèl handig om te weten. 

 

Met hartelijke groet, 

Joke Geerse,  

T: 06 – 23 23 63 53  

 

 

 

 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 

 

 

 

 

Mededelingen 

Kerkrentmeesters 
 

De opbrengsten van de collectes in juni worden 

vermeld in het kerkblad van september. 

 

 

 

 

Digitale collecte 

 

Het is niet meer zo vanzelfsprekend dat 

iedereen contant geld bij zich heeft, want er 

wordt veelal met de pinpas betaald. Een nadeel 

hiervan is dat je dan geen of te weinig muntgeld 

heb voor de collecte. Ook collectebonnen willen 

wel eens op zijn wanneer je ze nodig hebt. 

Voor die mensen hebben we goed nieuws, want 

wij zijn begonnen met een test van een nieuwe 

manier van collecteren, waarbij je met je 

smartphone kan doneren. Dat doen wij samen 

met Givt, het bedrijf dat deze oplossing maakt. 

Wil je gebruik maken van deze app, neem dan 

contact op met Annette Houtekamer (06- 

53644655) of Dick van der Eijk (06-34463686). 

Op het moment van schrijven zitten we nog in 

de testfase en we willen zeker zijn dat de 

kinderziektes eruit zijn voordat we het invoeren. 

 

Geef je liever contant of met collectebonnen? 

Geen probleem, want naast het geven met je 

smartphone kun je altijd bonnen of contant geld 

geven aan de collecte. 

 

 

Lage Zwaluwe 
 

Actie Kerkbalans 2024 
 

Kerkbalans 2024  

toegezegd € 43.316,00  

ontvangen € 33.165,75 
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  Collectebonnen 
 

De collectebonnen zijn verkrijgbaar bij Arja 

Lomeijer, Flierstraat 75 en bij fam. van der Eijk, 

Schoven 3. 

De collectebonnen gaan per vel van 20 bonnen. 

Er zijn twee soorten collectebonnen: 

* € 0,75 per bon - € 15,00 per vel 

* € 1,00 per bon – € 20,00 per vel 

Voor ieder die niet in staat is collectebonnen te 

komen halen, bestaat de mogelijkheid om ze 

thuis te laten bezorgen. Een telefoontje naar 

Loes van der Eijk, tel. 06 – 38 70 62 03 of naar 

Arja Lomeijer, tel. 06 – 55 56 28 05 is 

voldoende. 

U kunt het bedrag voor de collectebonnen 

contant betalen of overmaken op de bank-

rekening van het College van Kerkrent-

meesters: NL77 RABO 0126 7069 56 

De bonnen mogen ook tijdens de gezamenlijke  

diensten in Terheijden worden gebruikt. 

 
Namens het College van Kerkrentmeesters, 

Dick van der Eijk 

 

Terheijden – Wagenberg 
 

Actie Kerkbalans 2024 

 

Kerkbalans 2024  

toegezegd € 24.067,00 

ontvangen € 15.918,38 

 

 Collectebonnen 
 

Voor collectebonnen kunt u terecht bij Annette 

Houtekamer of u stuurt een e-mail naar: 

kerkrentmeestersterheijden@ziggo.nl. 

De collectebonnen gaan per vel van 20 bonnen. 

We hebben twee soorten bonnen: 

* € 1,00 per bon – € 20,00 per vel 

* € 2,00 per bon – € 40,00 per vel  

Het bedrag voor de bonnen maakt u over op de 

bankrekening van het College van 

Kerkrentmeesters: NL 73 RABO 0373 7298 47 

De bonnen mogen ook tijdens de gezamenlijke 

diensten in Lage Zwaluwe worden gebruikt. 
 

Namens het College van Kerkrentmeesters, 

Annette Houtekamer 

 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 

 

Goed nieuws! 
 

Stel je wilt met leeftijdsgenoten praten over 

geloof. 

Stel je overweegt belijdenis te doen. 

Stel je weet nog niet goed wat je wilt, maar je 

wilt wel íets, zeker als het gezellig is... 

Goed nieuws: dat kan! 
 

Op donderdag 27 juni van 20-22 uur ontmoet 

een groep jonge mensen uit regio Breda elkaar 

in de Markuskerk (of in de tuin): Hooghout 96. 

We gaan kennis maken en bespreken hoe we na 

de zomer verder gaan. 
 

Wij weten dat er interesse is voor 2 dingen: 

• Een doop- en belijdenisgroep: 10 bijeen-

komsten over de basis van het christelijk 

geloof en hoe jij dat ziet. 

• Een gespreksgroep over geloof en hoe 

dat raakt aan je leven, of andersom, hoe 

je leven raakt aan je geloof. 

 

Er is al een aantal deelnemers, dus je bent zeker 

niet alleen. Sluit je ook aan? 

We maken kennis, doen een voorproefje van 

wat je na de zomer kunt verwachten en we 

sluiten af met een borrel. Aanmelden is niet 

verplicht, maar voor ons wel handig. 
 

Namens de kerken uit Terheijden, Lage 

Zwaluwe, Ginneken, Chaam, Prinsenbeek, 

Etten-Leur en Breda. 
 

Ds. Ton van Prooijen en ds. Marloes Meijer 
 

Voor vragen of aanmelding, neem svp even 

contact op met:  

Ton (06-29283935, 

ds.vanprooijen@pknbreda.nl)  
 

Marloes (06-36501973, 

meijer.marloes@gmail.com) 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 

 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=pEtSSFnFnu4wKM&tbnid=X0G515Ip7W-Y0M:&ved=0CAcQjRw&url=http://www.dorpskerkwoubrugge.nl/&ei=hEEhVMfKLoTgOpuPgOgI&bvm=bv.75775273,d.ZWU&psig=AFQjCNGlcnl30N_mPgo_tBS9Qs9koTyBww&ust=1411551980256038
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=pEtSSFnFnu4wKM&tbnid=X0G515Ip7W-Y0M:&ved=0CAcQjRw&url=http://www.dorpskerkwoubrugge.nl/&ei=hEEhVMfKLoTgOpuPgOgI&bvm=bv.75775273,d.ZWU&psig=AFQjCNGlcnl30N_mPgo_tBS9Qs9koTyBww&ust=1411551980256038
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Amnesty International 
 

In juni kwamen de leden van de diaconale Amnesty werkgroep bij 

elkaar om af te spreken wat we in het najaar gaan doen. We zijn 

met te weinig menskracht om grote acties te voeren maar we zullen 

blijven doorgaan met onze schrijfactiviteiten. Ook al worden we 

soms bang en verdrietig van de manier waarop machthebbers omgaan met hun landgenoten, alleen 

maar omdat ze gebruik maken van hun rechten, toch geeft het schrijven ons het gevoel dat we iets 

doen aan de situaties van mensen in gevangenissen of anderszins in de knel. Telkens weer blijkt uit de 

reportages van Amnesty dat het schrijven van brieven met zoveel mensen tegelijk, kan helpen om 

iemand vrij te krijgen. De groetenkaarten die we elke maand sturen, steken mensen echt een hart 

onder de riem.  

 

Rita Karasartova en 22 andere vreedzame demonstranten en critici uit Kirgizië, 

die werden aangeklaagd in de zogenaamde ‘Kempir-Abad’-zaak zijn 

vrijgesproken. Op 10 juni eisten de aanklagers nog 20 jaar gevangenisstraf tegen 

de groep. Ze werden onder meer aangeklaagd voor het ‘plannen van massale 

opstanden’. Afgelopen december voerde Amnesty International wereldwijd actie 

voor haar tijdens Write for Rights en schreven duizenden mensen brieven voor 

haar. Ze liet weten veel steun gehad te hebben aan al deze brieven. Amnesty 

International bedankt iedereen die voor Rita Karasartova in actie kwam! 

 

 

 

Na 50 dagen willekeurige detentie is in Jordanië op 29 mei de 

Syrische student journalistiek Atiya Mohammad Abu Salem 

vrijgelaten. Hij kreeg de reden van zijn arrestatie niet te 

horen. De autoriteiten dreigden hem uit te zetten naar zijn 

geboorteland Syrië waar hij 12 jaar geleden vandaan 

vluchtte. Als hij terug wordt gestuurd naar Syrië loopt hij een 

groot risico op marteling en willekeurige opsluiting. Amnesty 

voerde actie voor Atiya Salem en ook vanuit Nederland 

stuurden mensen e-mails naar de autoriteiten van Jordanië. 

Daarin vroegen zij Salem niet uit te zetten naar Syrië en hem 

vrij te laten, tenzij hij werd aangeklaagd voor een 

internationaal erkend misdrijf. 

 

In Afghanistan is onderwijsactivist Matiullah Wesa vrijgelaten. De Taliban arresteerden hem op 27 

maart 2023. Wesa zette zich in voor onderwijs, in het bijzonder voor meisjes, in afgelegen gebieden in 

Afghanistan. Volgens de Taliban waren dit illegale activiteiten omdat meisjes in Afghanistan na de 

basisschool geen onderwijs meer mogen volgen. Na zijn arrestatie reisden gemeenschapsoudsten uit 

heel Afghanistan voor een ontmoeting met de Taliban om de vrijlating van Wesa te vragen. Ook voor 

Matiullah Wesa schreven we brieven en in november 2023 kwam hij vrij.  

 

Schrijven helpt dus echt, maar soms moeten 

we een lange adem hebben. U kunt meedoen 

met de schrijfacties, ook als u in Lage 

Zwaluwe woont. Een mailtje naar 

ingemade@ziggo.nl is al voldoende. U krijgt 

de brieven kant en klaar thuisbezorgd en u 

hoeft alleen maar uw naam en handtekening 

onder de brief en op de groetenkaart te 

zetten. De werkgroep zorgt voor de rest. 

 

In juli en augustus gaan wij, en u wellicht 

ook, er even tussen uit. Dan houden we onze 

zomerstop. In de volgende Verbinding leest 

u over onze schrijfacties voor september.        

 

Inge Berendsen, contactpersoon Amnestywerkgroep 525 
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Kerkblad De Verbinding en copyright 
 

Stel je eens voor dat je een kunstwerk maakt, 

helemaal uniek, waar je een heleboel energie en 

inspiratie in stopt, en een onbekende hangt dat 

ongevraagd in alle bushokjes, hoe blij ben je 

dan? Toch is dit wat er iedere dag gebeurt. Niet 

in de bushokjes maar wel op het internet. Met 

één druk op de knop kun je alles van het 

internet halen! 

Ook in De Verbinding plaatsen we graag een 

mooi gedicht of een tekst die we in de dienst 

hebben gelezen, maar is dat eigenlijk wel 

legaal? Deze vraag kwam bij me op toen ik een 

tekst - die we in de kerkdienst hadden gelezen 

- in het kerkblad wilde opnemen, en deze tekst 

nog niet online te vinden was. De auteur was 

bekend dus hebben we eerst contact met haar 

gehad, en daarna de tekst met toestemming 

geplaatst in het kerkblad want ja, er zat 

auteursrecht op.  

Dus hoe zit het nu met copyright? In het kort zit 

het zo: je mag een tekst of een kunstwerk niet 

verveelvoudigen en verspreiden. En dit duurt tot 

70 jaar na het overlijden van de maker. Je mag 

er – onder voorwaarden – wel uit citeren*. Ook 

voor foto’s en plaatjes geldt copyright.  

Gelukkig is de meeste kopij speciaal voor De 

Verbinding  geschreven, dus die gebruiken we 

graag, net als  de foto’s die u maakt voor het 

kerkblad. 

Natuurlijk is er nog een andere optie: het 

opnemen van teksten met toestemming van de 

auteursrechthebbende en daarvoor betalen. 

Wat dat kost is niet eenduidig te zeggen, wel dat 

je het moet regelen met de maker. Zie dit 

bericht erover. 

https://www.nd.nl/geloof/geloof/629881/lied-

uit-liedboek-mag-niet-zomaar-in-kerkblad-of-

op-website  

Verder zijn er zogenoemde creative commons 

websites, de mensen die hun gedichten hierop 

plaatsen geven toestemming om ze – onder 

voorwaarden - te gebruiken. 

 

Loes van der Eijk 

  

*De PKN heeft een uitgebreide handleiding 

gemaakt die te vinden is via deze link: 

'Auteursrecht en naburige rechten in de kerk'. 

In paragraaf 3.6 van die handleiding staan de 

voorwaarden waaronder je wel mag citeren. Het 

overnemen van complete gedichten in De 

Verbinding valt helaas niet binnen die 

voorwaarden. 

 

 

 

 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 

 

 

Gast aan tafel 
 

Ze kwamen van India, Ahiladevi en 

Muthukarasami.  Zij vertelden in de kerkdienst 

op 16 juni over het werk van Stichting DHAN.  

 

 
 

Ahiladevi hield een inspirerend verhaal over 

Stichting DHAN en de mensen die zij bereiken: 

6000 vrijwilligers zetten zich in voor mensen die 

weinig middelen hebben om van te leven. Het 

was bijzonder om te horen dat ze veel 

investeren in onderwijs. Hun doel is kinderen 

weerbaar en sterker te maken zodat zij in de 

toekomst zelf in hun levensonderhoud kunnen 

voorzien. Het is werken met een visie: Op de 

langere termijn zullen de meiden en jongens 

uitgroeien tot volwassenen die voldoende 

kennis en kunde hebben om hun leven vorm te 

geven. Gaandeweg zullen ze zich kunnen 

ontwikkelen en hopelijk uit de cirkel van 

armoede treden waarin ze zitten.  

Na de dienst konden we Ahiladevi en 

Muthukarasami spreken. Het zijn bewogen en 

inspirerende mensen!  

Daarna waren we welkom bij Annette en Jaap 

thuis. Daar stond een heerlijke maaltijd klaar. 

We hadden al bemoedigende verhalen gehoord, 

nu konden we de sfeer en de gastvrijheid 

proeven van een gemeenschap die mensen in 

hun kracht zet. Wij op onze beurt, kunnen van 

hieruit het werk van Stichting Dahn onder-

steunen en mogelijk maken. Dat God dit werk 

zegenen zal! 

Een mooie en hartverwarmende ontmoeting 

was het, met dank aan Ahiladevi, 

Muthukarasami, Annette en  Jaap. 

 

ds. Marijn Gilhuis 
 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 

 

https://www.nd.nl/geloof/geloof/629881/lied-uit-liedboek-mag-niet-zomaar-in-kerkblad-of-op-website
https://www.nd.nl/geloof/geloof/629881/lied-uit-liedboek-mag-niet-zomaar-in-kerkblad-of-op-website
https://www.nd.nl/geloof/geloof/629881/lied-uit-liedboek-mag-niet-zomaar-in-kerkblad-of-op-website
https://protestantsekerk.nl/download180/Auteursrecht-en-naburige-rechten-in-de-kerk.pdf
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Schaatsen en skeeleren doe je op 
twee benen.  

 

Laveren tussen ‘zo is het’ en ‘daar wil ik naar 

toe’. 

 

Het is als schaatsen, of zo je wil skeeleren, in 

deze zomerse dagen: het leven met een verlies 

of met een last die je dragen moet. Op het ene 

moment zit je midden in wat pijn doet. Om in 

het schaatsbeeld te blijven: je glijdt door op dat 

ene been. Op een ander moment heb je 

aandacht voor het hier en nu of voor nieuwe 

plannen. Je gaat dan op je andere been staan 

en glijdt daarop door. En zo, van het ene been 

op het andere, ga je vooruit.  

Ik moest hieraan denken tijdens de gesprekken 

met een groep gemeenteleden, naar aanleiding 

van het verlies van een dierbare. Omgaan met 

verlies is laveren tussen aandacht hebben voor 

wie of wat verloren is gegaan en aandacht 

hebben voor wat er is en wat je wil in de 

toekomst. Soms zit je een tijd met alle aandacht 

bij wat kwijt is. Dat kan een poos aanhouden. 

Tegelijk zijn er momenten die je vragen te 

kijken naar wat is en komt. Je moet immers 

simpelweg opstaan, je aankleden, koken… en op 

een langere termijn, nieuwe plannen maken. 

Dat is het leven opnieuw leren leven met ‘zonder 

die ander’. Een hele klus die niet zomaar gedaan 

is. Sterker nog, het is een taak die aanhoudt. 

Elke nieuwe fase in je leven vraagt om 

afstemming met het gemis dat je voelt. 

Gaandeweg leer je en zal het minder energie 

kosten. 

Deze weg, deze beweging die je dan maakt 

tussen wat was en wat is, is als schaatsen, van 

het ene been op het andere. Als je op één been 

blijft dan verlies je vaart, ga je in rondjes of 

verlies je je evenwicht. 

Ik heb ervaren en gezien dat mensen de kunst 

verstaan om die beweging te maken, van het 

ene naar het andere, van aandacht voor wat 

was en wat je mist, naar aandacht voor wat is 

en wat komt.  

Deze beweging bezien vanuit het geloof vraagt 

dat God met je meegaat, meebeweegt van de 

ene kant naar de andere. Het troost me te weten 

dat God in de bijbel een God is die meegaat. 

Zoals de Geest ook met Jezus meeging, door de 

woestijn naar de wegen in Galilea; op zijn weg 

door lijden naar de ervaringen van opstanding. 

Vanzelfsprekend is het niet. Als je het kan 

ervaren is het steunend, omdat God een weg 

met je gaat. Als je het niet kan ervaren, hoop ik 

dat je eens ervaart dat God aansluit en je uit de 

wind houdt. 

 

ds. Marijn Gilhuis 

 

 

 

Zomeropenstelling Witte Kerkje 
Terheijden 
 

Op vier zaterdagen in juli en augustus is het 

Witte Kerkje geopend voor bezoekers. Er is op 

die middagen ook van alles te doen.  U leest er 

(veel) meer over op de achterpagina.  
 

Kom gerust eens 

langs, drink een 

kopje thee of 

koffie mee en laat 

u verrassen door 

de activiteit van 

die zaterdag. 

 

Mariette Verkerk 

en Inge 

Berendsen 

 

Zomertentoonstelling en Open Kerk 

Lage Zwaluwe   
 

Ook dit jaar is de kerk in Lage Zwaluwe op 

zaterdagmiddag weer open. Dit seizoen zijn er 

prachtige schilderijen te bewonderen van 

kunstenares Bartha de Kok. Bartha is enkele 

jaren geleden in Lage Zwaluwe komen wonen in 

de voormalige pastorie van de katholieke 

parochie. Daar is ook haar atelier. 

 

  
 

Ze is afgestudeerd aan de ‘Willem de Kooning’ 

kunstacademie in Rotterdam, ze heeft in België 

en Portugal gewoond en in diverse landen 

geëxposeerd. Haar vaak kleurrijke schilderijen 

hebben onderwerpen als: stilleven, portretten, 

vogels en bloemen. 

 

De kerk is van 8 juni tot en met 31 augustus op 

zaterdag tussen 13.00 en 17.00 uur geopend. 

 

Bezoek de tentoonstelling, neem een kijkje in de 

kerk, drink een kopje koffie of thee en doe mee 

met de ontdekkingstocht langs de schilderijen 

en de hoogtepunten van de kerk. 

 

Tot ziens! 

Nelleke ten Haaf en Kees Groeneveld 
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Classicale werkgroep Kerk en Israël 
 

De classicale werkgroep Kerk en Israël 

organiseert het leerhuis met rabbijn Tzvi Marx, 

dat start in september. Het onderwerp is de 

profeet Samuel:  discussies over macht en 

misbruik van macht. 

  

Worstelen met een tekst  

Worstelen met God  

Worstelen met een rabbijn  

  

In het leerhuis ontmoeten predikanten en 

andere geïnteresseerden elkaar om te lernen en 

te discussiëren over teksten uit TeNaCH, het 

Eerste Testament uit de Bijbel, onder de 

bezielende leiding van rabbijn Tzvi Marx.  

 

Het boek 1 Samuel bevat de overgang van een 

stamgeoriënteerde samenleving in het land 

Israël tot de centralisering van de politiek.  

 

Hoe is de balans tussen de verschillende 

wetgevende-, uitvoerende- en rechterlijke 

organen in de politiek en hoe kunnen die 

organen gecontroleerd worden?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dinsdags:  10.30 - 12.30 uur  

- najaar 2024:  10 sep, 8 okt, 12 nov, 10 dec.  

- voorjaar 2025:  14 jan, 4 feb, 11 mrt, 8 apr.  

Bijdrage:  €160 voor het seizoen.   

In overleg zijn enkele lessen à €22.50 te volgen.  

 

Studieboek: 1 Samuel met rabbijnse 

commentaren € 30, te voldoen op rekening-

nummer IBAN:  NL51 RABO 0373 7142 38  

t.n.v. Classis N-Brab/Limburg/R.Wallonne PKN 

inz. Werkgroep Kerk en Israël o.v.v. Leerhuis 

Eindhoven  

 

Aanmelding via: Joods-christelijke-dialoog.nl 

 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 

 

Gelezen: Greet Brokerhof van der Waa 
 

Greet Brokerhof van der Waa verstaat de kunst 

om in de taal van alledag ons geloof te 

verwoorden. Gebeden, gedichten als Psalmen, 

gewone gedichten in een taal dat mensen, 

jongeren aanspreekt. Haar bundels zijn 

verkrijgbaar. Een mooie serie is die met de titel 

“Zeg het maar gewoon”. Even zoeken op het 

internet en je vindt ze. Als je een cadeau wilt 

geven bij geslaagde examens, als je zomaar 

iemand blij wil maken of als je jezelf in deze 

zomerse tijd voeding voor de ziel wilt geven.  
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Zo bijzonder aten we nog nooit 
 

In de dienst van 16 juni hield onze voorganger Erik Orie in alle opzichten rekening met de gasten uit 

India. Aandacht en zorg voor onze naasten dichtbij en ver weg was de rode draad. Ahiladevi kreeg de 

gelegenheid om toe te lichten wat met de opbrengsten van de collectes voor Vrienden van DHAN 

wordt gedaan.  

Diny Fockens bracht cadeaus uit India voor de kerkgangers mee.  

  

De Indiase lunch, voorbereid door 

Ahiladevi en Muthukumarasamy 

was meer dan een etentje. Het 

was een beleving!  

Het was kleurrijk, smaakvol en 

niet te pittig (maar dat was niet 

iedereen met me eens). 

Er was biryani, verschillende 

curry’s, dahl, dossa’s, rijst, paneer 

sola en nog veel meer. Kijk maar 

eens naar wat er op tafel stond. 

 

 

 

 

 

Alle boodschappen werden zaterdagochtend vers gekocht en de rest van zaterdag stond in het teken 

van snijden, schoonmaken, koken, bakken, stomen, en op zondagochtend vroeg werd nog Kheer 

gemaakt, een gerecht van onder andere rijst, kokosmelk, rozijnen en kardemom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zondagmiddag was gezellig druk en we kijken terug op een geslaagde doneeractie. 

 

Hartelijk dank namens Diny Fockens, Corné de Jong, Annette Houtekamer 

www.vriendenvandhan.nl    

info@vriendenvandhan.nl  

IBAN NL77 RABO 0120 2603 36 
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Minipuzzel: bomen en planten in de Bijbel 
 

 

 

1 In Richteren 9:8-15 staat het verhaal van de bomen die op weg gingen om een koning te 

zalven.  De eerste boom die ze vroegen was een …. 

2 Zie de …  en alle bomen. Wanneer ze uitlopen dan weet u uit uzelf dat de zomer al nabij is. 

 (Lukas 21) 

3 De ark moest gemaakt worden van … hout (Exodus 25) 

4 Psalm 92 : 13 – 16: De rechtvaardige zal groeien als een palmboom, opschieten als een ..  van 

de Libanon; geplant in het huis des Heren groeien zij in de voorhoven van onze God; zij zullen 

in de ouderdom nog vrucht dragen, fris en groen zullen zij zijn; om te verkondigen, dat de Here 

waarachtig is, mijn rots, in wie geen onrecht is. 

5 Na de zondvloed plantte Noach een …. (Genesis 9:20) 

6 Uit Jesaja 35: De woestijn en het dorre land zullen zich verblijden , de steppe zal juichen en 

bloeien als een …… ; zij zal welig bloeien en juichen, ja, juichen en jubelen. 

7 Lukas 13 : Waaraan is het koninkrijk van God gelijk en waarmee zal Ik het vergelijken? Het is 

gelijk aan een … , dat een mens nam en in zijn tuin zaaide; en het groeide op en werd tot een 

grote boom, en de vogels van de hemel nestelden in zjin takken. 

8 Uit Jesaja 55: Voor een doornstruik zal een cypres opschieten, voor een …  zal een mirt 

opschieten, en het zal de HERE zijn tot een naam, tot een eeuwig teken 

 

 

1 2 3 4

5

6

7

8



18 

Wat niet in de preek paste 
 

De dienst ligt al een tijdje achter ons. Het was 

op 9 juni, we vierden het Avondmaal in 

Terheijden. In de lezing vertelde Jezus het 

verhaal dat bij veel mensen bekendstaat als ‘de 

gelijkenis van de verontschuldigingen’. Je kunt 

het lezen in Lucas 14: 16-24. 

 

Nu is de aardigheid en scherpe humor van 

Lucas, dat hij dit verhaal van Jezus opneemt in 

een vertelling waar Jezus zelf te gast is bij een 

leider van de Farizeeërs. Deze leider was een 

belangrijk iemand. Jezus is uitgenodigd voor 

een maaltijd en wordt zo zelf onderdeel van een 

feest. Tijdens dit feest vertelt Lukas in een 

oplopende trap verhalen over feesten en 

partijen. De hoorders zijn eerst toeschouwers 

van de verhalen. Maar al vertellend (lees nu 

Lucas 14 vanaf vers 1 en dan door naar 24) 

maakt Jezus dat de hoorders steeds meer 

spelers in het verhaal worden. Van toe-

schouwers worden ze onderdeel van het 

verhaal, en ze komen er minder fraai vanaf. Alle 

gasten die zich verdringen in het huis van de 

Farizeeër zullen zich ongemakkelijk hebben 

gevoeld. Dat is bij Lucas de opmaat voor de 

scherpte van de boodschap van Jezus: hij is 

gekomen voor wie verloren is, voor wie geen 

plaats is in de feesten van mensen. Jezus is er 

niet voor wie al veilig thuis zit of zich veilig 

waant. Hij is er voor wie gevonden moet of wil 

worden. Lees maar verder  in Lucas 15! Daar 

volgen, opnieuw in een oplopende trap, de 

gelijkenissen van het verloren schaap, de 

verloren penning en de verloren zoon. 

 

De aardigheid van de nieuwe Bijbelvertaling is 

dat hij de kopjes bij de verschillende verhalen 

weg heeft gelaten (ook bij Lucas 14). Zo wordt 

de eenheid van de verhalen onderstreept. Een 

thema wordt telkens net even anders belicht, 

zodat de hoorders steeds meer onderdeel van 

het verhaal worden. 

 

Met zijn boodschap maakte Jezus vrienden maar 

ook vijanden. Mensen die dachten dat ze aan 

Gods kant stonden voelden zich in hun hemd 

gezet. Langzamerhand voelen wij als lezer dat 

het dreigender wordt voor Jezus. Niet vreemd 

als we beseffen dat Jezus, op dit punt in het 

evangelie van Lucas, onderweg is naar 

Jeruzalem, naar het Paasfeest. En hoe dat is 

gegaan, dat weten we. 

 

ds. Marijn Gilhuis 

 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 

 

 

 

 

 

Agenda 
 

 

juli 2024 

06 
19 
20 

27 
 

Zomer-
openstelling kerk 

in Lage Zwaluwe 

13.00 
tot 

17.00 

Lage Zwaluwe 

20 
27 

Zomer-
openstelling 
Witte kerkje 

14.00 
tot 

16.00 
Terheijden 

01 Een goed gesprek 
19.30 
uur 

Tuinzaal 
Terheijden 

04 Inspiratieavond 
19.30 

uur 

Tuinzaal 

Terheijden 

05 
Een goed gesprek 
ochtendgroep 

09.30 
uur 

Tuinzaal 
Terheijden 

15 
Kerk 
schoonmaken 

09:00 
uur 

Lage Zwaluwe 

19 Koffie-inloop 
10.00 

uur 

Tuinzaal 

Terheijden 
 

augustus 2024 

03 
10 

Zomer-
openstelling 
Witte kerkje 

14:00 
tot 

16:00 
Terheijden 

03 
10 
17 

24 

31 

Zomer-
openstelling kerk 

in Lage Zwaluwe 

13.00 
tot 

17.00 

Lage Zwaluwe 

02 SAMEN aan tafel 
17.30 
uur 

Tuinzaal 
Terheijden 

05 Een goed gesprek 
19.30 
uur 

Tuinzaal 
Terheijden 

09 
Een goed gesprek 

jongerengroep 

19.30 

uur 

Tuinzaal 

Terheijden 

15 
Kerk 
schoonmaken 

09:00 
uur 

Lage Zwaluwe 

16 Koffie inloop 
10.00 
uur 

Tuinzaal 
Terheijden 

 

In de maanden juli en augustus is het geen  

Bijbellezen in de consistorie te Lage Zwaluwe. 

Dit begint weer  op  donderdag  5 september om 

9.00 uur. 

 

 

 

 

 

 

 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
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Samen in het Witte kerkje 
 
 

juli 

01  Een goed gesprek 

04  Inspiratieavond 

05  Een goed gesprek, ochtendgroep 

 

augustus 

02  Samen aan tafel 

05  Een goed gesprek 

09  Een goed gesprek, ochtendgroep 

 
SAMEN: ontmoeting, zingeving en inspiratie 
 

We ontmoeten u graag! Aanmelden is niet 

verplicht, wel prettig. Voor de maaltijd is het 

wel nodig dat u zich vooraf aanmeldt. U kunt 

dan ook aangeven of u een dieet heeft. 

 

E: welkom@sameninhetwittekerkje.nl of  

T: 06 - 52 04 68 06   

Meer informatie: 

www.sameninhetwittekerkje.nl  
 

Een hartelijke groet,  

Edwin Vonk  
 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 

 

Actie vakantietassen 2024: Het zit er weer 

op! 

 

Voor de kinderen is het schooljaar (bijna) 

voorbij. Voor iedereen die in de weer is geweest 

voor de actie ‘Vakantietassen’ is de klus ook 

bijna geklaard.  

In de eerste week van juli brengen wij onze 

tassen rond bij de 160 kinderen die daarvoor 

aangemeld zijn via Stichting Leergeld en 

Vluchtelingenwerk. Omdat we vorig jaar maar 

liefst 190 kinderen op de lijst hadden staan 

waren we verrast dat het er nu zoveel minder 

waren, terwijl wij eigenlijk wel een toename 

hadden verwacht. Leergeld had de ouders van 

‘hun’ kinderen in onze gemeente een brief 

gestuurd om toestemming voor deelname te 

vragen. Alleen van de ouders die daarop hadden 

gereageerd stonden de kinderen op onze lijst 

maar niet die kinderen waarvan de ouders het 

Nederlands niet machtig zijn of die niet 

begrijpen waar de brief over ging. We hebben 

daar toch zoveel mogelijk rekening mee 

gehouden.  

 

Ook via Surplus krijgen we nu nog een aantal 

aanvragen voor zo’n tas voor kinderen in de 

gezinnen die zij begeleiden. Ook daar regelen 

we nog wel iets voor. We bestellen altijd extra 

tassen en die inhoud komt er ook. 

 

Dankzij de bijdragen van de sponsoren van de 

tassen hebben we de actie ook deze zomer weer 

kunnen uitvoeren en een kaart in de tas kunnen  

doen met de naam van een sponsor.  

 

Dankzij de bijdragen van alle protestantse en 

katholieke kerken in onze gemeente Drimmelen 

hebben we 170 tassen kunnen vullen en rond 

kunnen brengen in Hooge en Lage Zwaluwe, in 

Terheijden en Wagenberg en in Made.  

 

Dankzij giften van een aantal mensen die deze 

actie een warm hart toedragen weten we nu al 

dat we ook financieel rond komen. 

 

We weten dat het voor de kinderen die zo’n tas 

krijgen een fijne verrassing is waar ze  echt naar 

uitkijken. Uiteindelijk doen we het daar toch 

voor. 

 

Namens de gezamenlijke diaconieën: HEEL 

HARTELIJK DANK VOOR UW STEUN! 
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Open kerk in Säfsen 
Het is alweer jaren geleden dat we op vakantie waren in Säfsen, in Zweden. De kerk was vlakbij en 

open op woensdagmiddag, dus wij er naartoe. In gedachten ga ik even terug. 

 

Het eerste wat opvalt is de ruimte om de kerk heen. Er is een hekje maar de kerk en de begraafplaats 

zijn heel toegankelijk. De grafstenen zijn verweerd maar het geheel is licht en open. 

 

Eenmaal binnen worden we ontvangen door een 

vriendelijke mevrouw die ons meteen een rondleiding 

geeft door de kerk. Er is verder niemand, dus we kunnen 

ook met elkaar praten over kerkgebouw en gemeente, 

daar en hier.   

 

Het avondmaalstel staat uitgestald in een glazen vitrine. 

Bij ons staat dat in de kluis. We vragen of ze niet bang 

zijn voor diefstal. Dat wuift ze niet weg als onmogelijk, 

maar ze zegt: nu kunnen we het elke week zien, in de 

kluis heb je er niets aan.  

 

Ergens ligt een liturgie, die moet ik natuurlijk even bekijken. Wat herken je het eerst in een vreemde 

taal? Toch wel het Onze Vader. Er staan twee versies naast elkaar afgedrukt. Sommige mensen bidden 

liever de ene versie, anderen liever de andere.  

 

De kerk heeft een priestergewaad dat dateert uit 

1765. Een plaatselijke ijzermagnaat heeft het 

helemaal uit China laten komen. De plaatselijke 

gemeente is vast heel verrast geweest toen het 

arriveerde, want de maker heeft Jezus afgebeeld als 

een Chinese man. Niet zo vreemd eigenlijk, want 

hoeveel westerlingen zal deze maker ontmoet 

hebben?  

Ergens vind ik het ook heel mooi, dat Jezus hier de 

‘naaste’ is van deze onbekende. Een beetje gênant is 

het wel dat wij dit opmerkelijk vinden, want zeg nou 

zelf: hoeveel engeltjes op onze kerstkaarten zijn 

anders dan wit en weldoorvoed? 

 

Loes van der Eijk 
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Lage Zwaluwe 

 

 

Kerkgebouw:   

Kerkstraat 49, Lage Zwaluwe  

Postadres: Schoven 1 

    4926 DR Lage Zwaluwe 

 

Scriba: 

Kees Groeneveld 

Schoven 1, tel. 06 – 11 41 27 80 

 

 

Bankrekeningnummers: 

 

Bankrekening College van Kerkrentmeesters: 

NL40 RABO 0373 7073 55 of 

NL77 RABO 0126 7069 56 

t.n.v. Protestantse gemeente te Lage Zwaluwe 

 

Bankrekening kerkblad:  

NL40 RABO 0373 7074 52  

t.n.v. Protestantse gemeente te Lage Zwaluwe 

 

Bankrekening solidariteitskas:  

NL31 RABO 0373 7075 17 t.n.v. Protestantse 

gemeente te Lage Zwaluwe 

 

Bankrekening De Cantorij:  

NL 96 RABO 0373 7428 19  

t.n.v. PG Lage Zwaluwe Cantorij 

 

Bankrekening Diaconie:  

NL74 RABO 0373 7105 26  

t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente  

Lage Zwaluwe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terheijden – Wagenberg 

 

 

Kerkgebouw: 

Hoofdstraat 1, Terheijden 

 

 

  

Scriba: 

Annette Houtekamer – van Dam 

Hartelweg 22, tel. 076 - 5870320 

 

 

Bankrekeningnummers: 

 

Bankrekening College van Kerkrentmeesters: 

NL73 RABO 0373 7298 47 

t.n.v. CvK Beheer Protestantse gemeente 

Terheijden - Wagenberg 

 

Bankrekening Diaconie: 

NL96 RABO 0373 7392 30 

t.n.v. Diaconie van de Protestantse gemeente 

Terheijden – Wagenberg 
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COLOFON 

Dit kerkblad is een uitgave van de Protestantse gemeenten: 

Lage Zwaluwe en Terheijden – Wagenberg 
Het kerkblad verschijnt 11x per jaar 

 
 

Kopij septembernummer 2024 inleveren vóór 20 augustus 2024 
kerkblad.de.verbinding@gmail.com  
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Op de zaterdagen 20 en 27 juli 
en 3 en 10 augustus kunt u het 
Witte Kerkje in Terheijden 
bezoeken.  
De kerk is dan open tussen 14.00 en 16.00 

uur. U kunt ook meedoen aan de activiteiten die 

op die middagen plaatsvinden. 

 

  

 

 

 

 

 

‘What the world needs now is love, sweet love’, is een rake quote 

in deze tijd waarin oorlogen en ander geweld zo dicht om ons heen 

plaatsvinden. Daarom gaan we op zaterdag 20 juli heel veel 

hartjes vouwen volgens de origami-techniek. Alle materialen en 

instructies zijn aanwezig voor een gezamenlijke middag creatief 

bezig zijn. De gevouwen hartjes mag u meenemen en wat overblijft 

krijgt een plekje in de kerk. 

 

Zingt u graag? Kom dan op zaterdag 27 juli naar het Witte Kerkje want 

die middag zingen we bekende en minder bekende liederen uit het 

Liedboek. Als u doorgeeft wat u graag zingt dan passen we het 

programma daarop aan. Dat moeten we dan wel even weten! U kunt 

liederen van uw keuze opgeven bij Mariette Verkerk: 

mariette177@gmail.com. Wij zorgen er dan voor dat de muziek voor 

iedereen beschikbaar is. 

 

Na de vorige muzikale zaterdag zal 

op zaterdag 3 augustus het Witte 

Kerkje een oase van rust zijn. In de 

stilte van de kerk kunt u uw 

gedachten de vrije loop laten of 

luisteren naar meditatieve muziek. U 

kunt ook een kaarsje aansteken, 

mediteren, rustig zitten in de kerk of 

in de tuin, uw zorgen en wensen op 

papier zetten of ze delen met een van de gastvrouwen. Wat u ook 

zoekt in de stilte….u vindt het hier! 

 

Zaterdag 10 augustus is het alweer de vierde en 

laatste zaterdag dat we het Witte Kerkje openstellen 

voor bezoekers. Op deze middag kunt u genieten van 

een proeverijtje van hartige en zoete hapjes die ter 

plekke worden bereid met verse producten uit onze 

eigen moestuin. Kom, eet en drink mee en vier de 

zomer! 

 

Vanzelfsprekend is er altijd thee, koffie of iets fris voor onze bezoekers. 
Onze gastvrouwen leiden u graag rond en beantwoorden al uw vragen.  
Tot ziens op één van bovenstaande zaterdagen in ons Witte Kerkje! 
 


