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  Van de redactie  
 
De hele maand maart zitten we nog in de 40-dagentijd. Pas op de allerlaatste dag, de 31ste , vieren 
we het Hoogfeest van Pasen. Naast mijn bed ligt de Veertigdagenkalender. Bij u ook? Ik (Inge) lees 
regelmatig de teksten van de dag en luister naar het lied dat genoemd wordt. Dit jaar wordt wel heel 
veel verwezen naar bijbelteksten. Misschien weet u al meteen welke tekst wordt bedoeld als ik 
bijvoorbeeld zeg… ? Ik ben niet opgegroeid met de bijbel en al dat opzoeken kost me eigenlijk (te) 
veel tijd maar als ‘vasten-actie’ heb ik besloten dat toch maar te doen en mijn ergernis om te zetten 
in geduld en tijd om misschien wel een beetje beter thuis te raken in de bijbel. Marijn vroeg het aan 
de nieuwe ambtsdragers: ‘Aanvaard je de heilige Schrift als enige regel van het geloof en wil je je 
verzetten tegen al wat daarmee strijdig is?’. Die belofte heb ik ook afgelegd en het was goed om me 
er weer van bewust te worden waar ik, waar wij, als christenen eigenlijk voor staan. 
 

Over vier weken is het Pasen; In de komende weken is er weer van alles te doen! GA MEE is het 
thema van dit kerkelijk jaar en dat houdt zoveel in: VIER MEE; alle zondagen zijn er mooie vieringen 
en in de Goede Week kunt u bijna elke dag naar de kerk. KIJK MEE; naar de prachtige symbolische 
schikkingen die er elke zondag in de kerk staan; LUISTER MEE; naar inspirerende preken, de Cantorij 
en mooie (orgel)muziek. ZING MEE; de liederen in de vastentijd kunnen je tot tranen toe bewegen. 
EET MEE; sobere maaltijden op 6 en 20 maart, Samen Eten op 5 april, koffie-inloop op 15 maart. 
GEEF MEE; aan de collectes voor de vrouwenprojecten en boodschappen voor de voedseldozen. 
PRAAT MEE; bij Samen bent u welkom. SCHRIJF MEE; Amnesty schrijfacties. Kortom; laten we  
samen getuigen van geloof, hoop en liefde 
 

De redactie 
Inge Berendsen 
Loes van der Eijk 
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Kerkdiensten 

 
Meerijden gezamenlijke kerkdiensten: 
 
- Wilt u vanuit Terheijden meerijden naar  

Lage Zwaluwe, neem dan contact op met 
Annette Houtekamer, tel. 076 – 58 70 320. 

- Wilt u vanuit Lage Zwaluwe meerijden naar 
Terheijden, neem dan contact op met  
Reina Faasen, 0168 – 48 30 20. 
In Lage Zwaluwe is er ook een meerij-app. 
U kunt u aanmelden bij Nelleke ten Haaf,  
06 – 81 89 30 74. 

 
 

Zondag 03 maart 2024 
 

 
Derde zondag van de 40-dagentijd 
 
Lage Zwaluwe 
10.00 uur: ds. G. v.d. Weerd 
Diaconiecollecte: Menstruatiepakketten  
 

 

Zondag 10 maart 2024 
 

 
Vierde zondag van de 40-dagentijd 
 
Terheijden – Wagenberg    
10.00 uur: mw. ds. H. ten Thije  
Diaconiecollecte: KIA /40-dagencollecte (Java) 
  

 

Zondag 17 maart 2024 
 

 
Vijfde zondag van de 40-dagentijd 
 
Lage Zwaluwe 
10.00 uur: ds. M. Gilhuis 
Diaconiecollecte: KIA /40-dagencollecte 
(Rwanda) 
 

 

Zondag 24 maart 2024 
 

 

Palmzondag 
 
Terheijden – Wagenberg    
10.00 uur: ds. W. Bisschop  
Diaconiecollecte: VluchtelingenWerk 
 

 

Woensdag 27 maart 2024 
 

 
Lage Zwaluwe 
14.30 uur: Ganshoek-paasdienst in de kerk 
Dhr. D. v.d. Berg en ds. M. Gilhuis 
 
 
 

 
 

Witte Donderdag 28 maart 2024 
 

 
Lage Zwaluwe 
19.30 uur: ds. M. Gilhuis en liturgiecommissie 
Viering van het Heilig Avondmaal 
 

 

Goede Vrijdag 29 maart 2024 
 

 
Lage Zwaluwe 
19.30 uur: dhr. A. Verdoorn   
m.m.v. de Cantorij 
 

 

Stille Zaterdag 30 maart 2024 
 

 
Lage Zwaluwe 
19.30 uur: dhr. E. Orie 
 

 

Paaszondag 31 maart 2024 
 

 
Lage Zwaluwe 
21.30 uur: ds. M. Gilhuis en liturgiecommissie 
m.m.v. de Cantorij 
Diaconiecollecte: groente- en fruittassen 
 

 

Zondag 07 april 2024 
 

 
Lage Zwaluwe 
19.30 uur: mw. J. van den Berg 
m.m.v. de Cantorij 
Diaconiecollecte: Voedseldozen 
 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
 

   
Diensten in de Ganshoek 

     Lage Zwaluwe 
 

 
De diensten zijn in de ontmoetingsruimte van 
de Ganshoek. De diensten zijn voor iedereen 
toegankelijk.  
U bent van harte welkom! 
 

Zondag 10 maart 2024 
18.30 uur: dhr. C. Groeneveld 
De collecte is voor de kerkvoogdij 
 
Zondag 07 april 2024 
18.30 uur: dhr. C. Groeneveld 
De collecte is voor de Kerkvoogdij  
 
 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
 
 
 



5 

 
 
 
     Ter overweging  
 
Wat niet in een preek past 
Een dienst voorbereiden, in het bijzonder het 
maken van de preek, is veel weglaten. Niet 
alles wat leuk of nuttig is kun je kwijt in de 15 
tot 20 minuten die een preek (bij mij althans) 
duurt. Zondag 18 februari was daarin geen 
uitzondering. In deze bijdrage zal ik meer 
ruimte nemen voor wat in de preek niet paste. 
18 februari was de eerste zondag van de 40-
dagen tijd, de tijd voor Pasen waarin we meer 
dan anders, stilstaan bij de weg die Jezus 
gegaan is: zijn leven, dood en opstanding. Aan 
het begin van die weg lezen we hoe Markus in 
zijn Evangelie kernachtig de boodschap van 
Jezus neerzet. In Markus 1: 15 lezen we: ‘'Dit 
is wat Hij (Jezus) zei: ‘De tijd is aangebroken, 
het koninkrijk van God is nabij: kom tot inkeer 
en geloof dit goede nieuws.’” Aan ieder deel 
van deze zin kun je een preek besteden. Ik 
stond stil bij het woord ‘kom tot inkeer’ en heb 
‘De tijd’, ‘Gods koninkrijk nabij’ en ‘het goede 
nieuws’ niet uitgediept. Dat zal ik nu ook niet 
doen, maar ik noem het om je een idee te 
geven welke keuzes je zoal maakt in de 
voorbereiding van een dienst. Wat ik nu wel ga 
doen? Ik ga nog iets meer vertellen over dat 
‘kom tot inkeer’. 
 

Het begint met een bekeringsverhaal. In mijn 
tienerjaren ging ik regelmatig naar retraites en 
christelijke kampen. Het waren geweldige 
dagen en weken. Tijdens die meetings waren 
er sprekers die vertelden over hoe zij tot geloof 
waren gekomen. Voor mij als tiener die bezig 
was met de vraag wie ik wilde zijn, wat een 
goed christen is en hoe je je geloof kunt leven, 
waren die verhalen indrukwekkend. Ik luisterde 
met enige jaloezie over het leven en het 
zekere geloof dat iemand vond en dat zijn of 
haar leven in één keer op het juiste spoor 
zette. Die zekerheid – dat zou toch geweldig 
zijn!?  
 

In de loop van de jaren heb ik vaker deze 
mooie en inspirerende verhalen gehoord van 
mensen die tot inkeer kwamen en resoluut een 
nieuwe weg insloegen. Programma’s zoals ‘De 
Verandering’ leren mij dat ik niet de enige ben 
die met bewondering kan luisteren naar hoe 
mensen hun weg in geloof en leven vinden. Die 
na-ijver heb ik niet meer als ik naar de 
verhalen luister. Ik heb vrede gevonden in mijn 
manier van ‘tot inkeer komen.’ Dat komt door 
het woord zelf: metanoia. Dit Griekse woord 
wordt vertaald met ‘kom tot inkeer’, ‘bekeer’. 
Het is een samengesteld woord uit meta-noia. 
Het meta herken je misschien wel van 
metafysica, metafoor en andere woorden die 

met ‘meta’ zijn samengesteld. Die woorden 
betekenen allemaal iets als ‘voorbij, achter, na’ 
de fysica. Dat wil zeggen iets dat zich richt op 
zaken aangaande de fysica, de natuurkunde 
zelf. Als we het hebben over ‘metanoia’ is het 
andere woord ‘noia’. Dat komt van het 
werkwoord ‘noeo’ dat weten, kennen, 
begrijpen betekent. Dat ‘metanoia’ betekent 
dan zoiets als je eigen kennen doorzien, 
datgene wat je weet nog eens doordenken. En 
als je je denken doordenkt en daarin 
verandert, dan verander je van inzicht, 
verander je van denkrichting. Kortom, je be-
keert jouw manier van denken en hoe je in het 
leven staat.  
 

Deze notie van omkeren in je denken, anders 
over jezelf en je eigen denkrichting denken, 
krijgt de betekenis van ‘berouw’. De weg die je 
ging, de manier waarop je dacht was niet 
(helemaal) de juiste, dus keer je om met spijt 
in je hart. Door deze betekenis krijgt het woord 
‘metanoia’, het komen tot inkeer een dubbele 
betekenis. Ter eerste keer je je af van de weg 
die voor jou niet goed was. Je zegt ‘nee’ tegen 
die manier van denken en leven. Ten tweede 
zeg je ‘ja’ tegen iets anders, namelijk de 
richting die je wel wil gaan. In dit geval van 
het evangelie, het geloof in de boodschap van 
Jezus. Deze twee kanten worden mooi 
geïllustreerd in het verschil in verkondiging van 
Johannes de Doper en Jezus. Over Johannes 
schrijft Markus in 1: 4 ‘En zo is het gebeurd 
toen Johannes ging dopen in de woestijn en de 
mensen opriep tot inkeer (metanoia) te komen 
en zich te laten dopen, om vergeving van 
zonden te krijgen.’ Hier lees je dat de inkeer is 
om vergeving van zonden te krijgen. Inkeer, 
als je afwenden van zonden (wat zonde wel of 
niet is, dat is voor een andere keer). Over 
Jezus schrijft Markus in 1:15: ’Dit is wat Hij 
(Jezus) zei: ‘De tijd is aangebroken, het 
koninkrijk van God is nabij: kom tot inkeer 
(metanoia) en geloof dit goede nieuws.’ Hier 
lezen we dat inkeer leidt tot je toewenden naar 
het geloof van het goede nieuws.  
 

Dat afwenden van het ene en toewenden naar 
het andere zijn de twee kanten van inkeer. 
Soms gaat dat samen in één beweging, andere 
keren zit er tijd tussen: je weet goed wat je 
niet wil of niet moet, maar je hebt nog niet 
scherp wat je wél wil of moet. Zowel het ‘nee’ 
als het ‘ja’ zegen tegen iets zijn momenten van 
inkeer. En is het jullie opgevallen dat in de 
vragen voor de nieuwe ambtsdragers ook die 
twee kanten worden belicht? ‘Aanvaard je de 
heilige Schrift als enige regel van het geloof, 
en wil je je verzetten tegen al wat daarmee 
strijdig is?’ 
 
Met deze gedachten kijk ik weer naar mezelf 
als jonge tiener, opgegroeid in een christelijk 
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gezin. Ik was eerder een schaap in de kudde 
dan het afgedwaalde schaap dat bekering 
nodig had. En toch, telkens klonk weer die 
roep om bekering. Ik heb gaandeweg geleerd 
dat tot inkeer komen, metanoia, een 
doorgaand proces is. Mensen groeien in hun 
leven en in hun geloof. En terugkijkend, zie je 
tijden waarin je een groeispurt maakte bij 
nieuwe inzichten en bepalende keuzes. Die 
tijden kan ik kenmerken als tot inkeer komen, 
als ‘ja’ zeggen tegen een richting, een manier 
van geloven die bij mij paste. Zo denk ik aan 
de tijd waarin ik geloven ontdekte als ‘ruimte 
om in te wonen’. God geeft ons mensen ruimte 
om te leven en als je in die ruimte leeft, kijk je 
anders naar de wereld en naar jezelf. Zoals ik 
zei in de dienst op de 18e: je kijkt met de ogen 
van liefde van God. Daarmee is niet alles 
gezegd, daarmee begint het pas: Hoe leef je 
dan? Dat is de volgende stap vanuit dat 
inkeermoment. Daar hebben we de veertig 
dagen tot aan Pasen en de tijd daarna voor.  
 

Tot slot (ook een gedachte die in de preek op 
de 18e geen plaats kreeg): al dat nadenken tot 
inkeer heeft een hedendaagse variant: 
zelfhulpboeken. Als je een boekhandel inloopt 
vind je op de Top 10 plank altijd wel een aantal 
zelfhulpboeken. De veelheid aan 
zelfhulpboeken vertelt me dat veel mensen 
opzoek zijn naar inkeer. Ik heb zelf zo’n boek 
liggen, jij? Daar spreekt verlangen uit naar een 
leven dat soms even anders is, meer de kern 
raakt van ons, van mijn bestaan. Het is goed 
daarnaar te verlangen, daarnaar te zoeken. 
Het zet je geloven in gang. We kunnen tijd 
maken om daarnaar te zoeken in de 
Veertigdagentijd. Een tijd van inkeer, van 
richting bepalen. Telkens weer. 
 

ds. Marijn Gilhuis 
 
Vasten 
Ad (Verdoon), Erik (Orie) en ik spraken over 
‘vasten’ toen we ons voorbereidden op de Stille 
Week. Of we eraan deden en waarom wel of 
niet, en dat we er in onze gemeente nu niet 
veel aandacht aan besteden. Daarnaast lees ik 
berichten van de Protestantse Kerken in 
Nederland dat er verschillende vast-praktijken 
zijn. 
https://protestantsekerk.nl/verdieping/vasten-
hoe-doe-je-dat/ 
Sommige gemeenteleden vasten in deze tijd. 
Vasten is een mooie manier om stil te staan bij 
wat we geloven. Extra aandacht te vragen voor 
hoe we leven en geloven door in de Veertig-
dagentijd iets te laten. Dat kan eten zijn, 
bijvoorbeeld geen koffie drinken; geen alcohol 
nuttigen of gebakjes laten staan. Anderen 
vasten door het gebruik van de mobiele 
telefoon te beperken, weer anderen laten de 
auto vaker staan. Sommige mensen spreken 

met zichzelf af om meer tijd voor reflectie en 
inkeer te nemen. Zo zie je: je kunt op heel 
veel manieren vasten en stilstaan bij hoe je 
gelooft en leeft. Deze tijd leent zich daar goed 
voor en het is bemoedigend dat mensen 
vasten. 
Voor mijzelf past vasten niet zo goed. Ik heb 
erover nagedacht waarom dat zo is. Ik denk 
omdat ik mezelf vroeger lange tijd pijnigde om 
op een manier te geloven – met allerlei dingen 
die ik moest doen en laten van mezelf – die 
mijn geloofsleven niet heeft geholpen. Als ik 
aan vasten denk, denk ik snel aan die tijd 
terug en ik word er niet blij van. Het helpt mij 
niet om tot inkeer te komen. De andere reden 
is dat ik in mijn werk en om mij heen veel 
mensen tegenkom die veel missen in hun 
leven. Hun leven is behoorlijk beperkt door wat 
ze meemaken. Wat ik hoor en zie brengt mij 
vaak tot inkeer, tot peilen wat geloven is en 
waartoe dingen zijn en al die vragen meer. Dat 
doet me goed en ik hou van wat ik doe. Vasten 
als mezelf iets ontzien voelt als dubbelop. Het 
helpt mij niet.  
Dit is mijn persoonlijke ervaring en dat neemt 
niet weg dat het goed is om stil te staan bij je 
leven en het geloof. Als vasten je daarbij helpt, 
is het een inspirerend gebruik. Ik vind het dan 
mooi om te zien hoe mensen wél vasten om 
stil te staan bij wat ze doen en geloven.  
Welke manieren van vasten of van bezinning 
heb jij? Als je wil of kan, deel dat met ons. Wat 
dacht je van een stukje in het volgende 
nummer van De Verbinding? Al zijn het een 
paar regels, we kunnen leren van elkaar en 
elkaar inspireren met onze verhalen van leven 
en geloven.   
 

ds. Marijn Gilhuis 
 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
 

   
 
 
 

Bij de kerkdiensten 
 

Ga mee! We vieren nieuw Leven -  over de 
Stille Week en Pasen 
In de Stille Week, op 28, 29, 30 en 31 maart, 
staan we stil bij de laatste dagen van Jezus’ 
leven in vier diensten in de kerk in Lage 
Zwaluwe. Deze diensten worden voorbereid 
door de liturgiecommissie en de voorgangers 
Ad Verdoorn, Erik Orie en ds. Marijn Gilhuis.  
De cantorij o.l.v. Leander Schoormans zal 
zingen op Goede Vrijdag en op Paasochtend.  
 
Op Witte Donderdag, 28 maart, 19.30 uur, 
lezen we over de laatste maaltijd van Jezus 
met zijn vrienden, maar grijpen we ook terug 
naar de eerste verhalen over een seider-
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maaltijd.  ... In de verhalen over Jezus en uit 
het oude Israël komen veel symbolen tegen 
voor geloven. Die helpen om ons geloof te 
beleven. Welke symbolen hebben wij? Hoe 
beleven we in onze kring de laatste maaltijd, 
door brood en wijn te delen? Wanneer je niet 
in de kerk kunt zijn en thuis via de streaming 
de dienst meeviert, kun je een stukje brood en 
een beetje wijn of druivensap klaarzetten om 
mee te vieren als we in de kerk brood en wijn 
delen. Het thema van deze dienst is Ga Mee! 
Deel het Leven! (voorganger is ds. Marijn 
Gilhuis, in deze dienst vieren we het 
Avondmaal) 
 

Op Goede Vrijdag, 29 maart, 19.30 uur, 
lezen we over de laatste uren van Jezus’ leven, 
zijn gevangenneming, proces en sterven. Hoe 
hij, om wat hij deed en wie hij was, 
veroordeeld is. Hoe hij dat gedragen heeft tot 
het einde toe. Lijden dat zich in de eeuwen 
nadien eindeloos in het menselijk bestaan 
herhaald heeft. Jezus’ weg zal een nieuwe 
betekenis krijgen in het licht van Pasen. Het 
thema van deze dienst is Ga Mee! Door diepte 
en lijden naar Leven. (voorganger is dhr. Ad 
Verdoorn, m.m.v. de Cantorij) 
 

Op Stille Zaterdag, 30 maart, 21.30 uur 
staan we stil bij de verhalen uit de Bijbel die 
gaan over God die zijn mensen ziet, die naar 
ze toekomt en hen bevrijdt van lijden en dood. 
God roept Jezus uit de dood, de doodse steen 
van het graf kantelt. De steen wordt verlegd. 
Het thema van de dienst is Ga Mee! De steen 
verleggen. In deze dienst zullen we ook onze 
doop gedenken en zullen we met andere 
gebaren vieren dat lijden en dood niet het 
laatste is wat we over God en mensen kunnen 
zeggen. (voorganger is dhr. Erik Orie) 
 

Op Paasochtend, zondag 31 maart, 10.00 
uur, vieren we dat Jezus opgestaan is uit het 
doodse graf. We luisteren naar het Paas-
evangelie, steken de nieuwe Paaskaarsen aan, 
doorbreken het vasten en vieren het nieuwe 
leven. De zon van hoop en vertrouwen gaat op 
na de 40-dagen en de Stille Week. We zingen 
opgelucht het gloria weer! ‘Sta op! Een morgen 
ongedacht!’ dicht Ad den Besten in lied 630. 
Ongedacht en ongehoord! Een zaak van 
geloven en vieren en dat zullen we doen in 
deze dienst met als thema Ga Mee! Het nieuwe 
Leven tegemoet.  (voorganger is ds. Marijn 
Gilhuis, m.m.v. de Cantorij) 
 

Mede namens Ad Verdoorn en Erik Orie,  
ds. Marijn Gilhuis 
 
 
 
 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
 

Bij de symbolische bloemschikking 
 

Thema van de Veertigdagentijd: Ga mee! 
Samen getuigen van geloof, hoop en liefde 
 

  
 

De teksten sluiten aan bij het jaarthema van 
de Protestantse Kerk: ‘Ga mee! Samen 
getuigen van geloof, hoop en liefde’. De 
lezingen komen uit de bijbelboeken Prediker en 
Jeremia. Het boek Prediker behandelt het 
thema van de vergankelijkheid van alles onder 
de zon en de zoektocht naar de zin van het 
leven. Jeremia was een profeet die de 
boodschap van God verkondigde aan het volk 
van Israël. Hij waarschuwde voor de gevolgen 
van de leefstijl van het volk. Hoewel de 
boodschappen van Jeremia soms moeilijk en 
pijnlijk waren om te horen, bevatten ze ook 
hoop op herstel, vergeving en verlossing. 
Donker en licht in één boodschap. 
 

We zijn voor de schikking uitgekomen op de 
bolvorm. Jeremia wees op broodnodige 
verandering van het leven op aarde om het in 
de toekomst beter te kunnen hebben. Zijn 
boodschap viel niet in vruchtbare aarde. 
Daarom is de bol in het begin van de 
Veertigdagentijd donkerbruin en wordt deze 
gedurende de veertig dagen groener: het licht 
dringt door. 
De teksten uit Prediker en Jeremia versterken 
het beeld van de ronde vorm; de kringloop van 
het leven. Na een week van bezinning leert het 
ons rust te hebben en te vertrouwen op het 
mooie dat komen gaat ; de opstanding van het 
licht, de nieuwe morgen. Pasen verkondigt dat 
Gods licht sterker is dan de duisternis. 
 

Goede dagen toegewenst door de commissie 
symbolisch bloemschikken in Lage Zwaluwe 
onder leiding van Siets Baggerman 
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     Uit de kerkenraad 
 

Samenvatting notulen van de  
gezamenlijke kerkenraadsvergadering 

dinsdag 13 februari 2024 
 
Mariëtte zit de vergadering voor de laatste 
keer voor en heet de nieuwe kerkenraadsleden 
Ad Verdoorn en Peter Kraak van harte welkom 
op hun eerste vergadering. 
Marijn begint alleen met een gebed en geen 
bezinning. Daardoor kan hij later in de 
vergadering wat meer tijd nemen voor een 
afscheidswoord voor de 6 vertrekkende 
kerkenraadsleden. 
Na de bespreking van notulen, actielijst en 
ingekomen stukken is er aandacht voor de 
onderstaande onderwerpen: 
• vacature kerkelijk werker. Er is tot nu toe 
één sollicitatie ontvangen. 
• Aftredende en nieuwe kerkenraadsleden, 
bevestigingsdienst: 
Marijn geeft een korte toelichting op de dienst. 
Alle ambtsdragers komen samen in consistorie 
en gaan na gebed naar de kerk. Liturgische 
kleur is paars voor 40-dagentijd en rood voor 
de bevestiging van ambtsdragers. 
• Afscheid van kerkenraadsleden en welkom 
nieuwe kerkenraadsleden: 
Helma en Mariëtte danken de kerkenraads-
leden voor het meedenken, meewerken en 
intens samenwerken. Ad krijgt een cadeautje 
van Mariëtte: de sleutel van ‘Het Witte Kerkje’.   
• Marijn neemt het woord: 6 mensen 
vertrekken, dat is een hele aderlating. Hopelijk 
hebben de overblijvende mensen voldoende 
energie en kracht om de openvallende plekken 
te bemensen. Twee kaarsen worden 
aangestoken: voor de komende 
kerkenraadsleden Ad en Peter en voor de 
vertrekkende ambtsdragers.  
• Marijn heeft een persoonlijk woord voor 
iedere ambtsdrager en laat dit vergezeld gaan 
van een toepasselijk boek voor ieder.  
• Ad Verdoorn neemt hierna het woord als 
nieuwe voorzitter van de kerkenraad en 
verheugt zich op de komende periode als 
voorzitter van beide kerkenraden. Er zit 
toekomst in onze kerken. Hij dankt de 
vertrekkende leden en wenst hen ‘Ga met 
God’.  
 

Hierna hebben de aftredende kerkenraadsleden 
de vergadering verlaten. 
 

Het nieuwe moderamen wordt als volgt 
vastgesteld: 
• Voorzitter Kerkenraad PG LZ Ad Verdoorn, is 
voorzitter van de gezamenlijke kerkenraads-
vergadering. 

• Voorzitter van de Kerkenraad PG TW, 
Annette Houtekamer is vicevoorzitter en 
notulist tijdens de vergadering in Terheijden. 
• Scriba van PG LZ Kees Groeneveld, is 
notulist in Lage Zwaluwe 
Ouderlingen: Nelleke ten Haaf aanwezig bij het 
moderamen in Lage Zwaluwe en Wietske 
Brenters in Terheijden 
• Diakenen: Cocky Bongers vertegenwoordigt 
beide gemeenten in het moderamen 
• Voorgesteld wordt om deze samenstelling 
over enkele maanden te evalueren. Zijn alle 
functies / personen ook écht nodig? 
 

Zomeropenstellingen: De vraag is of we weer 
zomeropenstellingen van onze kerken willen 
doen. De bemensing voor de zaterdag-
middagen is meestal wel te regelen. In Lage 
Zwaluwe moet de kerk iets extra’s bieden om 
mensen aan te trekken. Terheijden ligt meer in 
de loop en trekt ook zonder tentoonstelling 
mensen aan.  
In Terheijden zal de kerk de laatste 2 weken 
juli en eerst 2 weken augustus open zijn. Inge 
biedt aan dit te coördineren. Kees gaat het 
voor Lage Zwaluwe coördineren (periode en 
tentoonstelling) 
 

Kerk in het dorp: Dorpsgericht werken (DGW) 
Lage Zwaluwe, een bericht van Mariëtte: 
In het overleg van maandag 5 februari 2024 is 
gesproken over het doel van DGW en hoe de 
aansluiting met de gemeente vorm gaat 
krijgen nu Lilian Lambregts is gestopt. Het doel 
blijft het kortsluiten van de activiteiten van de 
sociaal-maatschappelijke partners, zodat men 
elkaar op de hoogte houdt en niet hetzelfde 
organiseert.  
Marijn heeft Inloophuis De Samenloop bezocht. 
Bezoekers hebben voedseldozen gekregen van 
onze diaconie. Surplus werkt samen met 
Samenloop. Marijn roept onze gemeenteleden 
op om van deze ‘huiskamer’ gebruik te maken. 
Dagelijks geopend.  
 

 
 
De diaconie meldt dat de sobere maaltijden 
zijn op woensdag 21 februari, woensdag 6 
maart en woensdag 20 maart van 17.30 - 
19.00 uur in de Tuinzaal in Terheijden.  
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Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd voor 
de veertigdagentijdprojecten. Opgeven is niet 
nodig.  
 

De begrotingen voor het jaar 2024 van onze 
beide diaconieën en kerkrentmeesters zijn 
goedgekeurd door het College van Beheer van 
de Classis. 
 

Nel Eestermans heeft de vergadering gesloten 
met het lezen van ‘Lied tegen de derde 
wereldoorlog’ van Huub Oosterhuis. Dit is 
opgenomen in Gezangen voor Liturgie nummer 
553. 
 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
 

 
 
Afscheid van de voorzitter (LZ),                                  
 
Toen er ooit gepolst werd of ik een functie in 
de kerkenraad zou willen vervullen dacht ik 
aan diaken, want wat past beter bij een 
verpleegkundige. Toen ik in 1999 gevraagd 
werd om als ouderling in de kerkenraad te 
komen was mijn reactie dan ook dat ik daar 
vast niet geschikt voor was. Diakenen waren er 
toen genoeg en ik werd overgehaald om 
ouderling te worden ( ‘je doet het met elkaar 
en je wordt echt geholpen, huisbezoeken zijn 
heus niet eng’).  
Uiteindelijk ben ik 8 jaar ouderling geweest. 
Een volgende stap kwam toen onze predikant, 
die tevens voorzitter van de kerkenraad was, 
met emeritaat ging. Ik was, en ben, de mening 
toegedaan dat een predikant vrij moet zijn van 
het voorzitterschap van de kerkenraad. Tsja, 
toen ik dat geuit had werd me gevraagd om 
voorzitter te worden. Nu was dat wel het 
laatste waar ik me geschikt voor vond, maar 
wie A zegt moet ook voor B durven gaan. Ook 
nu weer werd het voor mij een leerproces 
waarbij ik goede raad en steun van mede-
kerkenraadsleden kreeg.  
In 2007 volgde mijn man, Erik, mij op als 
voorzitter. In 2012 kwam ik, na een jaar geen 
Orie in de kerkenraad, als ouderling-
kerkrentmeester terug. Na 2 jaar volgde ik de 
vertrekkende voorzitter op als voorzitter. Nu zit 
mijn maximale termijn erop.  
Waarom schrijf ik dit: Een goede lezer zal 
gelezen hebben dat ik uiteindelijk bij elkaar 20 
jaar in de kerkenraad heb gezeten, iets wat ik 
30 jaar geleden nooit gedacht had. Het was 
soms moeilijk, maar terugkijkend was het een 
mooie, leerzame en dankbare tijd. Met elkaar 

als kerkenraad het werk voor onze gemeente 
te mogen doen bracht veel mooie momenten. 
Ook ervaarde ik naast verdieping van het 
geloof een groei op het gebied van durf en 
ontwikkeling, zoals het voorzitterschap en de 
gemeente te moeten toespreken. 
Wat ik hier mee wil zeggen; een taak als 
kerkenraadslid lijkt je misschien niets, 
maar….het kan je heel veel moois brengen. 
Mooie ontmoetingen, verdieping in je contact 
met kerk en geloof, competenties die 
uitgedaagd worden. Belangrijk advies van mij; 
aarzel niet om de kar mee te trekken als het 
gevraagd wordt, er zijn nog mensen nodig! 
Het was mij een genoegen, nu mag ik vanaf de 
zijlijn meekijken en meevieren.   
 
 
 
      
        
 
 
 
Lieve groet,  
Helma Orie  
 
 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
 
 
Van mijn vader 
 
Afgelopen zomer kreeg ik een stukje van mijn 
vader dat hij altijd had bewaard. Het is in 1968 
geschreven door Ds. W.H. Gispen, van 1964 
tot 1968 predikant aan de gereformeerde kerk 
in Terneuzen. Het heeft inmiddels voor mij wel 
een extra betekenis gekregen. 
Bij een groot-huisbezoek in november vorig 
jaar in Hoek (waar hij heen bleef gaan hoewel 
hij sinds 2014 in Terneuzen woonde) had hij 
gezegd: ‘ik hoop dat ik in de hand van God 
val.’ 
 
Wout Meijer 
 
FLITSEN UIT HET DAGBOEK VAN DE DOOD 
 
Galilea, 14 maart. 
 
Ik ben bang dat mijn positie verzwakt. 
Tot nog toe heb ik de scepter gezwaaid over 
leven en dood. 
Voor zover ik mij kan herinneren is de zaak mij 
tot nog toe driemaal uit de hand gelopen. 
Ik vond dat nogal bedenkelijk. 
Want het geeft de jonge mensen ijdele hoop, 
dat ze mij nog wel eens in hun macht krijgen. 
Henoch is met God zomaar het paradijs 
binnengelopen. 
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Hij is mij ontsnapt. 
Een of andere Elia is, zonder mijn medeweten, 
thuisgehaald met paard en wagen. 
Nogal spectaculair moet ik zeggen. 
Toen is het een hele tijd goed gegaan. 
Maar de laatste maanden heb ik tot tweemaal 
toe een verlies geboekt. 
Met twee jonge mensen. Een meisje van 12 en 
een jongen van 20. 
Dat was voor mij een nieuwe ervaring. Ik moet 
die Jezus van Nazareth eens in de gaten 
houden. Hij is ongetwijfeld sterker dan ik. Maar 
dat hoeft nou ook weer niet iedereen te weten. 
In overleg met de duivel heb ik vanavond 
geprobeerd Hem uit de weg te ruimen. Het 
plan was vrij eenvoudig. 
Jezus was met zijn leerlingen gaan varen op 
het meer. 
Wij hebben een storm ontketend. 
Onze opzet was: 13 doden. De man uit 
Nazareth met zijn 12 leerlingen. 
Alles verliep naar wens. Tenminste in het 
begin. 
Hijzelf was in slaap gevallen. 
Het is mij een raadsel hoe iemand in die storm 
kon slapen. 
Maar Hij kon het. 
Jammer genoeg hebben ze Hem wakker 
gemaakt. Hij stond op. Hij keek naar de storm. 
Hij keek naar de golven. 
Even keek Hij mij recht in het gezicht. 
Hij glimlachte. 
Hij lachte mij gewoon uit. 
Hij deed alsof het allemaal kinderspel was.  
Hij speelde met de wind en met de golven  
zoals een hondenkenner speelt met zijn hond. 
‘Koest’, zei Hij, ‘ga liggen.’ 
En de wind, die zich door niemand laat 
gezeggen, ging liggen. 
De waterspiegel was glad en helder, zoals op 
een warme zomeravond. 
Die avond was voor ons een zware terugslag. 
Maar we geven de moed niet op. 
Er zijn nog meer mogelijkheden. 
 
Golgotha, 14 april. 
 

 
Zojuist is Jezus gestorven. 
De Heer van het leven, zoals Hij zich noemde. 
Gisteravond heeft Hij nog de euvele moed 
gehad om zich ‘HET LEVEN’ te noemen. 
Nu is Hij dood. 
Zelfs deze mens kreeg ik uiteindelijk in mijn 
macht. 
Het vreemde is dat de mensen Hem dood 
wilden hebben.  

Daar dienen ze wel mijn belang mee. Maar 
beslist niet hun eigen belang. 
Toch is het voor mij een rust dat deze 
gevaarlijke tegenstander uit de weg geruimd 
is. Ik moet u eerlijk bekennen, ik heb zelden 
iemand gezien, die over zoveel levenskracht 
beschikte. 
Excuseert u mij even…. 
Ik moest even onderbreken. 
Er gebeuren vreemde dingen. 
Terwijl ik aan het schrijven was kwam er een 
aardbeving. 
De rotsen scheurden. 
En dat doen ze niet elke dag. 
Dat is op z’n minst verontrustend. 
Maar wat nog vreemder is: sommige 
rotsgraven bleken leeg te zijn. 
Wat heeft dit in vredesnaam te betekenen? 
Waar zal dit allemaal op uitlopen? 
Er schijnen ongelooflijke dingen te gebeuren…. 
 
3 dagen later…. 
 
We hebben de vrede getekend. 
Jezus die zich het LEVEN noemt en ik. 
Ik moest wel. Het kon niet anders. 
Hij was mij te sterk af. 
Na 3 dagen is Hij gewoon opgestaan.  
Het was nog vroeg. Tegen zonsopgang. 
Maar Hij zei, dat Hij vroeg wilde opstaan. 
Hij is mij te sterk af geweest. Hij leeft. 
En ik weet, dat Hij niet meer sterven zal. 
Hij heeft mijn sleutels afgenomen. 
Hij beslist over leven en dood. 
Hij heeft mij overwonnen. 
Van nu af aan heeft Hij het laatste woord.  
Dat had ik altijd. 
Als ik mijn laatste woord sprak was het 
definitief uit. 
Nu spreekt Hij nog nadat ik gesproken heb. 
En Zijn woorden blijven maar niet in de lucht 
hangen. 
Hij zegt tegen de doden, dat ze Hem moeten 
volgen. 
En dan volgen ze Hem, en ze leven verder. En 
ze kunnen dan niet meer sterven. 
Er is voor mij – na alles wat ik heb 
meegemaakt - maar één troost. 
Dat veel mensen niet geloven wat ik weet.  
Omdat ze alleen hun eigen ogen geloven. 
En veel anderen geloven wel wat ik weet. 
Maar gelukkig houden die het diep geheim. 
Ze praten er nooit over. 
Zodoende kan ik nog een tijd lang de schijn 
ophouden. 
Tenzij…. 
Tenzij hun ogen opengaan voor de 
werkelijkheid van achter de zwarte muren…. 
 
Geschreven door wijlen Ds. W.H. Gispen, 
predikant van de gereformeerde kerk in 
Terneuzen van 14-06-1964 tot 13-04-1969. 
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Bruggen slaan naar elkaar 
 

God slaat een brug, ja Hij maakt het waar 
en wij slaan bruggen naar elkaar…. 
 

 
 
Wandelend van Lage Zwaluwe naar Moerdijk 
langs de dijk van het Hollands Diep, sta ik 
opeens bij het monument onderaan de 
Moerdijkbruggen. In de week rijd ik er 
meerdere malen langs. Nu heb ik de kans    
het beeld in alle rust en van dichtbij te 
aanschouwen. Aan de ‘oever van het meer’ sta 
ik stil, terwijl links de auto’s en rechts van mij 
de trein van ene naar de ander oever raast.   
Als ik met de auto richting Dordrecht over de 
brug rijd, worden mijn ogen als vanzelf even 
naar het beeld getrokken. Ik weet dat het is 
gemaakt van steunbalken van de oude brug 
die in 1936 is gebouwd. Maar ik wist niet dat 
het reliëf, van de triomferende vrouw in het 
midden tussen de steunbalken, al aan de oude 
brug verbonden was. 
De vrouw staat op de golven, waarin zich 
vissen bevinden. Boven haar hoofd zie ik twee 
engelen, een zon en een regenwolk. Het geheel 
is omgeven door twaalf wapens, van de 
betrokken plaatsen, die allen belang hebben  
bij de verbinding tussen Noord- en Zuid-
Nederland. Zowel de brug als het beeld laat 
zien, dat er verbinding is, tussen oevers, 
tussen dorpen en steden.  
In mijn jeugd zong ik bij het Brugkoor in Den 
Haag. Ik begreep als 15-jarige deze naam niet 
zo goed. Maar als ik denk aan ‘ons lied’, het 
Bruglied* begrijp ik waarom het koor deze  
 

naam had. Het verbond jongeren en ouderen 
in de kerk met elkaar. Eigenlijk verbond het 
iedereen met elkaar. De liederen die we 
zongen maakten het een feest om te geloven. 
Daar zijn heel wat geloofsfundamenten gelegd. 
Pijlers van de brug naar een toekomst vol 
verbindingen. Een bruggenbouwer is een 
mooie benaming voor iemand die mensen 
verbindt, mensen samenbrengt. 
Bruggenbouwen. Het lijkt soms moeilijk om tot 
de ander te komen. We zien en horen het 
steeds weer. Wat maakt het toch zo moeilijk 
elkaar te verstaan? Je hoeft niet te zwemmen 
door het woeste water. Gewoon de brug over 
en je bent bij de andere kant voordat je er erg 
in hebt. Het beeld bij de brug laat zien, dat 
velen samen één geheel worden.    
 
Lianne van der Wel - van Reeuwijk 
 
*) Hier een kerk een woord en een lied. 
Hier gebed en ook wat muziek. 
God slaat een brug, ja Hij maakt het waar 
en wij slaan bruggen naar elkaar…. 
 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
 
Bij de Stille Week  
 
Verdriet 
 
Tranen vallen niet eerder dan 
ze opwellen 
uit diepe bronnen 
van liefde. 
 
Stromen over 
de rand van mijn ziel 
de grenzen van mijn leven. 
Druppelsgewijs 
voeden zij de dorre, 
van lijden gebarsten, 
grond van mijn bestaan. 
 
Verzachten de aarde 
lessen de dorst  
tot nieuw leven, 
aarzelend groen 
groeit naar het Licht. 
 
Marijn Gilhuis 
 
Tranen zijn er in de Stille Week: Jezus weent 
om Jeruzalem, Jezus is diepbedroefd, Petrus 
weent om zijn ontkenning, de dochters van 
Jeruzalem om Jezus en Maria bij het graf. Het 
verdriet achter de tranen is herkenbaar in het 
leven en de wereld om ons heen. 
 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
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Gebed voor de kerk 
 

In de dienst op 18 februari namen we afscheid 
van kerkenraadsleden, anderen werden 
bevestigd of herbevestigd. Na afloop sprak ik 
met een paar mensen en zei ik dat ik in een 
dienst zoals deze zo’n bijzondere energie 
ervaar. ‘Ja’, reageerde één van hen, ‘de 
gemeente staat dan in haar kracht’. Precies, 
dat is wat ik ervaar. Het maakt dat ik, trouw 
en toegewijd, mijn werk als ouderling voort wil 
zetten. 
Kort voor de dienst las ik in het Ouderlingen-
blad onderstaand ‘Gebed voor de kerk’ van 
Sytze de Vries. Ik dacht meteen dat het mooi 
is om in ons kerkblad op te nemen. Na de 
dienst dacht ik: hoe toepasselijk om het juist 
nu te delen. Ik hoop en bid dat onze 
kerkgemeenschap mag zijn zoals het in dit 
gebed is verwoord. 
 

Wietske Brenters 
 
Gebed voor de kerk 
 

Om lange adem  
voor uw gemeente 
bidden wij, 
om te worden 
wat zij zijn zal: 
huis van hoop 
en onderdak van vrede, 
oase van menslievendheid 
 

Maak haar 
tot schuilplaats voor 
verdwaalde mensen, 
voor zoekende zielen, 
voor wie beschadigd is, 
moest vluchten 
voor anderen, voor zichzelf 
 

Maak haar 
tot bewaarplaats van uw liefde. 
waar gezongen wordt 
de lofzang om het leven, 
waar gebeden wordt 
om vrede alle dagen, 
Waar mensen recht gedaan wordt 
in uw Naam 
waar de gedachtenis 
wordt hooggehouden 
aan uw Zoon 
die mensen diende 
met zijn liefde, met zichzelf. 
 

Dit is uw kerk, 
uw bruid, uw geliefde. 
Dat zij ons lief is, 
die leeft van uw trouw 
en bestaat bij de onze. 
 

Sytze de Vries 
Uit: Bij gelegenheid 
 

 
 
 

Omzien naar elkaar  
 
 

Soms loop je tegen grenzen aan van wat je 
dragen of hebben kan. Het kan dan zinvol zijn 
om met anderen te praten, vertellen hoe het 
me je gaat of zomaar een kopje koffie drinken. 
We denken aan en bidden voor hen die 
moeilijke tijden doormaken. De een weet dat 
het tijdelijk is, anderen moeten langere wegen 
gaan van pijn en soms ook afscheid. Hoe je 
situatie ook is, veel sterkte en God nabij 
wensen we je toe. Dit geldt ook voor de familie 
en naasten: ook zij leven en lijden mee. Vanuit 
het pastorale team hebben  we contact met 
veel mensen, maar het kan zijn dat het voor 
jou te stil is of dat je graag contact wil. Aarzel 
dan niet om de ouderlingen en 
pastoraalwerkers te benaderen. Je kunt ook 
mij persoonlijk benaderen. 
 
Namens de ouderlingen, pastoraal werkers, 
bezoekpersonen, ds. Marijn Gilhuis. 
(marijngilhuis@gmail.com; 0618315690) 
 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
 
Pasen 
 
Pasen is een feest met zoveel kracht! Dwars 
door alle doodsheid heen komt leven. Op een 
onnavolgbare manier houdt God aan het leven 
van Jezus vast. Mensen die geloof hechten aan 
dit verhaal beleven Pasen intensief, het is een 
groot feest in onze kerk. Pasen geeft hoop en 
richting aan het leven zelf. Dit delen met 
medegelovigen is niet al te ingewikkeld, maar 
hoe kun je dit duidelijk maken aan iemand die 
geen waarde hecht aan dit verhaal, aan Pasen? 
Ik ben de zin nog niet tegengekomen waardoor 
iemand antwoordt: ‘Oh, bedoel je het zo! Had 
het gezegd! Ja, als je het zo zegt, nou dan 
geloof ik het!’. Als het gaat om geloofs- en 
vertrouwenszaken werkt het niet zo, is mijn 
ervaring. Geloven en vertrouwen heeft te 
maken met een manier van kijken, met de 
instelling waarmee je in het leven staat. Laat 
me het uitleggen: 
In het ziekenhuis waar ik werk ben ik 
regelmatig getuige van ‘opstandingsverhalen’. 
Ik kwam Karel tegen op een bankje buiten de 
kliniek. Hij zat daar opgewekt met een sjekkie 
en een heldere blik in z’n ogen. Hoe het met 
hem ging, vroeg ik. En hij vertelde dat hij 
binnen twee weken naar huis zou gaan. Zijn 
tijd zat erop. Hij voelde zich een stuk beter dan 
toen hij binnenkwam. Ik zag dat aan hem. Hij 
was binnengekomen als een verdwaalde ziel en 
zat ineengekrompen op de bank van de 
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huiskamer van de afdeling. Thuis wonen kon 
even niet, er was teveel gebeurd. Hij was 
teveel verloren, tot zichzelf aan toe. In de tijd 
daarna was hij een van de vaste deelnemers 
van de gespreksgroep waar we met elkaar 
spraken over hoe je in het leven staat als je 
moeilijke tijden meemaakt. Wat steunt je 
daarin? Wat is je kracht? De deelnemers 
vertelden over wat ze meemaakten en waar ze 
op hoopten. De verhalen en de ontmoetingen 
werden lichtpuntjes in het donker waarin ze 
zaten. Gaandeweg zag ik Karel oplichten. Hij 
kwam tot rust en hervond kracht door de 
behandeling, de zorg en de gesprekken. 
Wat mensen in zulke situaties draagt is zo 
divers als er mensen zijn. Toch zie ik kracht-
bronnen die op elkaar lijken: partner, 
kinderen, ouders, familie, vrienden; werk, een 
woning; innerlijke kracht: talenten; de 
overtuiging dat het leven naar het goede zal 
keren; vertrouwen in iets wat je overstijgt, 
voor sommigen is dat God. Voor Karel was zijn 
dochter belangrijk. Zij woonde zelfstandig met 
ondersteuning. Met wat zij had hielp ze Karel 
z’n huis weer op orde brengen. Als ze samen 
waren hadden ze het gezellig.  
Karel en zijn dochter zijn voor mij tekenen dat 
wij mensen niet voor het donker bestemd zijn. 
Vanuit mijn geloof zie ik daarin iets van Gods 
liefde voor mensen. Of Karel het daarmee eens 
is? Hij zou gemoedelijk zeggen: ‘Als jij het zo 
ziet is het voor mij oké. Ik hou gewoon van 
mijn dochter en ben blij dat ik naar huis kan.’ 
Pasen is voor mij durven kijken met die andere 
ogen. Zo kijk ik naar het leven en probeer uit 
te leggen wat het Christelijk geloof met je doet 
als je naar de wereld kijkt vanuit dat 
perspectief. Zoiets kun je voorleven en 
vertellen als het van pas komt. Ik waak ervoor 
mijn betekenis op te leggen aan de ander. Dat 
werkt niet, heb ik zelf meermaals ervaren toen 
anderen míj vertelden hoe mijn leven in elkaar 
zat.  
Het verhaal van Pasen, van Jezus die opstaat 
uit de dood is voor mij een verhaal, een 
gebeurtenis, die de deur open zet naar een 
andere manier van naar de wereld en de 
mensen kijken. Een manier die ruimte maakt 
en niet alles dicht- of platslaat. Pasen is 
geloven dat er meer mogelijk zal zijn als je 
leeft vanuit het perspectief van Gods Licht. 
 
ds. Marijn Gilhuis 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
     Mededelingen Diaconie 
 
Vrouwenprojecten in de 40-dagen tijd. 
Tijdens deze Vastentijd willen we extra 
aandacht besteden aan projecten voor en door 
vrouwen. Op alle zondagen collecteren we 
daarom voor vrouwen; boerinnen in Ghana, 
fistula-patiënten in Ethiopië, vrouwen in 
Nederland die geen maandverband kunnen 
kopen, boerinnen in Indonesië en tenslotte 
vluchtelingenvrouwen in Drimmelen. 
 
Op de eerste zondag van de 40-dagentijd (18 
februari), collecteerden we voor een beter 
inkomen voor Ghanese boerinnen.   
Op de tweede zondag van de 40-dagentijd (25 
februari) collecteerden we voor de Hamlin 
Fistula Foundation in Ethiopië.  
 
Op de 3de zondag in de 40-dagentijd (3 
maart) besteden we aandacht aan: 
Nederland: Menstruatieproject. 
De 16-jarige Emily staat op het punt om te 
vertrekken naar haar beste vriendin wanneer 
zij er achter komt dat ze ongesteld is en er 
geen tampons of maandverband meer in huis 
zijn. Bij 1 op de 10 meisjes en vrouwen die in 
armoede leven is er thuis geen geld voor 
maandverband of tampons. Het mag in 

Nederland niet zo zijn 
dat je door 
menstruatie-armoede 
bijvoorbeeld niet naar 
school kunt en 
daardoor een les, 
proefwerk of examen 
mist.  
Gelukkig zorgt 
Stichting Leergeld er 
in samenwerking met 
het Jeugdfonds en 
het Armoede-fonds 
voor dat meisjes 

zoals Emily gratis menstruatieproducten 
kunnen krijgen. Hun moeders kunnen echter 
geen gebruik maken van die Leergeld actie. 
Onze Diaconie stelt daarom ook maanverband 
beschikbaar voor moeders die, via lokale 
hulporganisaties zoals Stichting Leergeld, 
Vluchtelingenwerk en Surplus 
(schuldhulpverlening) bij ons worden 
aangemeld. We willen de vrouwen zelf de keus 
bieden om een product uit te kiezen dat bij hen 
past en dat zij comfortabel vinden. Daarom 
bieden we verschillende soorten, maten en 
merken maandverband aan. In onze kerken 
kun je ook pakken maandverband doneren. 
Voor de inzamelingsactie voor de voedseldozen 
kun je naast de 10 basisproducten ook pakken 
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en doosjes menstruatieproducten inleveren. De 
diaconie zorgt ervoor dat ze in de voedsel-
dozen voor gezinnen terechtkomen en als het 
nodig is, bijvoorbeeld bij een gezin waar naast 
de moeder ook nog dochters van boven de 18 
zijn, zorgt de diaconie voor een hele doos met 
menstruatie-producten waarmee deze vrouwen 
ongeveer een half jaar verder kunnen. Tot nu 
toe kregen 13 gezinnen zo’n doos. 
 

 
4de zondag in de 40 dagentijd (10 maart): 
Indonesië: boerinnen op Java. 
Het Indonesische eiland Java is vruchtbaar 
door vulkanische grond, vooral het oosten en 
westen. Meer in het midden wonen veel arme 
boerengezinnen, die maar nauwelijks rond 
kunnen komen. Vooral in de dorpen Sumberejo 
en Gilangharjo zijn mensen erg arm. In 
Sumberejo leeft de helft van de 1.613 
gezinnen in armoede en heeft hulp nodig om te 
overleven. In Gilanghargo treft 16 procent van 
de 3.749 gezinnen dit lot. 
  

 
 

Trukajaya is sinds 1966 de diaconale 
organisatie van de Javaanse Kerk (GKJ). De 
organisatie heeft veel kennis over duurzame 
landbouw. Trukajaya wil het inkomen van de 
boerinnen in deze twee dorpen verbeteren 
door minder gebruik van chemicaliën en een 
betere prijs voor hun producten. De organisatie 
traint boerinnen, laat hen werken op 
demonstratievelden, zet extra koeien in en 
biogasinstallaties. Men helpt deze boerinnen 
om een coöperatie op te zetten, waardoor ze 
minder afhankelijk zijn van tussenhandelaren 
en een hogere prijs voor hun producten 
krijgen. Ook kunnen ze betere landbouw-
materialen gaan gebruiken. Javaanse kerken 
stimuleren gemeenteleden om duurzame 
landbouwproducten uit hun eigen omgeving te 
kopen. Zo ontstaat een win-winsituatie. Helpt u 
mee? 
 

5de zondag in de 40-dagentijd (17 
maart): Rwanda: Diaconessen aan het 
werk 
In het kleine dichtbevolkte Rwanda leeft 
zeventig procent van de inwoners van de 
landbouw. De grond is vruchtbaar, maar omdat 
er te weinig grond beschikbaar is voor alle 
inwoners, leeft veertig procent onder de 

armoedegrens. Al veertig jaar leren Rwandese 
diaconessen arme gezinnen hoe ze zo efficiënt 
mogelijk voedsel kunnen verbouwen en hoe ze 
samen kunnen sparen en investeren. 
 

  
 

Met steun vanuit Nederland en in 
samenwerking met de Rwandese overheid 
ondersteunen de zusters nu gezinnen waar 
kinderen ondervoed zijn in een gebied waar 
recent veel theeplantages zijn gekomen. Eén 
van de trainers vertelt: ‘We leren de moeders 
over voeding, hoe ze ziektes kunnen 
voorkomen, wat een gezonde maaltijd is en 
hoe ze kleine projecten kunnen opzetten om 
zich te ontwikkelen. We zetten ook 
zelfhulpgroepen op, zodat ze leren sparen en 
krediet kunnen krijgen via hun groep. Dat 
moet ervoor zorgen dat de ondervoeding 
stopt.’ 
 

Veel gezinnen verbouwen maar enkele 
gewassen op hun kleine perceel. Nauwelijks 
genoeg om hun eigen gezin te voeden. 
Clemence verbouwt bonen, zoete aardappel en 
taro's (een wortelknol). De zusters leren 
moeders als Clemence ook andere gewassen 
verbouwen, zoals tomaten, aubergines, 
champignons, uien, bananen en ananas. 
Sommigen kunnen ook dieren houden, zoals 
kippen, konijnen, geiten, bijen of misschien 
een koe of een varken. Na een basistraining 
worden de moeders drie jaar lang begeleid in 
hun eigen dorp. Met als uiteindelijk doel: 
moeders kunnen hun gezinnen beter voeden 
en verdienen voldoende geld om hun kinderen 
naar school te laten gaan.  
 

6de zondag in de 40-dagentijd (24 
maart): Vluchtelingenwerk Drimmelen 
VluchtelingenWerk Nederland is een 
onafhankelijke, breed samengestelde 
professionele organisatie die zich op basis van 
de Universele Verklaring van de Rechten van 
de Mens èn met vele vrijwilligers inzet voor de 
bescherming van asielzoekers en vluchtelingen 
door persoonlijke steun en belangen-
behartiging bij hun toelating, opvang en 
maatschappelijke participatie, primair in 
Nederland. In 74 % van alle gemeenten in 
Nederland is een afdeling van Vluchtelingen-
Werk actief, 
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zo ook in Drimmelen. Hier helpen vele 
vrijwilligers om mensen die, op zoek naar 
veiligheid, alles achter hebben gelaten. 
Een van de activiteiten die al jarenlang 
plaatsvinden op het kantoor van Vluchtelingen-
Werk is ‘De Vrouwengroep’. Op maandag-
ochtend kunnen vrouwen hier samenkomen om 
met elkaar koffie te drinken, Nederlands te 
leren, hun eigen problemen te bespreken, 
ervaringen uit te wisselen en te leren over 
aspecten in de Nederlandse samenleving, zoals 
wat te doen bij verkiezingen. De vrouwen 
komen overal vandaan maar wat ze gemeen 
hebben is dat zij hun thuisland hebben 
verlaten, familie, soms ouders of kinderen 
achter hebben moeten laten, en weinig of geen 
Nederlands spreken.  
De bijeenkomsten zijn heel belangrijk voor de 
vrouwen. Omdat er geen mannen aanwezig 
zijn voelen ze zich vrijer om te praten over 
zaken die hen bezig houden; heimwee, zorg 
om de kinderen, relaties, geld. Maar ook de 
gezelligheid en de ontmoeting met andere 
vrouwen die gelijksoortige ervaringen hebben 
meegemaakt is een belangrijke factor. 
 

In februari is het kantoor van Vluchtelingen-
Werk verhuisd naar de nieuwe locatie in de 
Bernarduskerk. Daar hebben de vrouwen 
helaas geen eigen plek meer voor hun 
wekelijkse bijeenkomsten maar met uw 
bijdrage kunnen ze ook daar vast wel een 
gezellige koffie-ochtend organiseren.  
 

Op het Hoogfeest van Pasen is de collecte 
voor een wekelijks terugkerend ritueel bij 
de Voedselbank.                Gerard, een van 

onze diaconale 
vrijwilligers, 
bezorgt daar dan 
een kar met 
dozen en tassen 
vol verse 
groenten en vers 
fruit. Donderdags 
rijdt hij al 
verschillende 
supermarkten 
langs om te 
kijken wat waar 
in de aanbieding 
is. Hij mag vanuit 
onze 
gezamenlijke 
diaconie elke 

week voor 50 euro inkopen en hij wil wel waar 
voor zijn geld! Vrijdagsmorgens om half tien 
rijdt hij de boodschappen naar de dependance 

van de Voedselbank in Made, buiten het 
centrum, in de buurt van de voetbalvelden. 
Voor tien uur moet alles afgeleverd zijn want 
dan komen de eerste cliënten en om hun 
privacy te beschermen weten alleen de 
vrijwilligers van de voedselbank zelf, wie die 
cliënten zijn. 
Fruit is duur in deze tijd van het jaar. Soms 
zijn er vanuit een supermarkt dozen bananen 
bezorgd of een voorraadje fruit dat meteen op 
moet maar in de regel zijn het fruit en de 
groenten die Gerard bezorgt het enige verse 
dat de mensen mee krijgen. Het is en blijft 
daarom hard nodig dat we de Voedselbank 
Made blijven steunen met deze producten voor 
de cliënten en hun kinderen. 
 
Helpt u mee om alle collecten tot een 
succes te maken? Hartelijk dank! 
 

U kunt de collecten ook steunen door uw gift 
over te maken naar de bankrekening van de 
diaconie van uw gemeente: 
 

NL74 RABO 0373 7105 26 t.n.v. Diaconie 
Protestantse gemeente Lage Zwaluwe 
o.v.v. collecte zondag + datum 
 

NL96 RABO 0373 7392 30 t.n.v. Diaconie van 
de Protestantse gemeente Terheijden -
Wagenberg, o.v.v. collecte zondag + datum 
 

Deze worden ook na iedere online viering  
getoond. U mag natuurlijk ook uw collecte- 
bonnen inleveren bij één van de diakenen. 
 

Hartelijk dank voor uw aandacht, moeite  
en bijdrage! 
 

Namens de gezamenlijke diaconieën, 
Inge Berendsen en Annie Meijer 
 

 
 
 

Bloemengroet 
Lage Zwaluwe 

 

Iedere week staat er een mooi boeket bloemen 
op de avondmaalstafel. De boeketten bloemen 
voor de bloemengroet, ook de bloemengroet  
vanuit de Ganshoek, worden iedere week  
geschonken door gemeenteleden. 
 
… en u weet het: mocht u/jij zelf iemand  
weten die een steuntje in de rug kan 
gebruiken, vergeet niet te bellen of te 
mailen naar Annie Meijer 
T: 0168 - 48 25 31 of 06 - 49 99 26 17 
E: annie.meijer.berends@gmail.com 
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Bloemengroet 
Terheijden - Wagenberg 

 
Iedere zondag staat er een mooi boeket 
bloemen op de avondmaalstafel. Na afloop  
van de kerkdienst worden de bloemen als 
groet, namens de kerk, naar één van onze 
gemeenteleden gebracht. Dit gebeurt naar 
aanleiding van een verjaardag van gemeente-
leden van 75 jaar en ouder, bij een bijzondere 
gelegenheid, bij ziekte of zomaar. Er worden 
ook regelmatig extra bloemen bezorgd. 
De bloemen worden iedere week geschonken 
door gemeenteleden. 
 
04 februari: Dhr. F. Vink 
11 februari: Dhr. en Mw. Van Woenzel 
18 februari: Mw. Gardeijn - de Bok 
25 februari: Mw. L. van der Wel 
 
 
 
 
 Inloop Koffieochtend 

15 maart 

Koffie, soep en ontmoeting 
in het Witte Kerkje. Welkom! 
 
Komt u bij ons op de koffie? We starten  
om 10.00 uur met een kop koffie of thee  
met wat lekkers. In de tweede helft van de 
ochtend is er een eenvoudige broodmaaltijd 
met soep. 
 
Voelt u zich welkom en neem vooral iemand 
mee! Opgeven is niet nodig. Als er dieet-
wensen zijn is dat voor ons wèl handig om  
te weten. 
 
Met hartelijke groet, 
Inge Berendsen 
Joke Geerse,  
T: 06 – 23 23 63 53  
 

 

 
 

Mededelingen 
Kerkrentmeesters 

 
 
Lage Zwaluwe 
 

  Collectebonnen 
 

De collectebonnen zijn verkrijgbaar bij  
Arja Lomeijer, Flierstraat 75 en bij 
fam. van der Eijk, Schoven 3. 
De collectebonnen gaan per vel van 20 
bonnen. Er zijn twee soorten collectebonnen: 
* € 0,75 per bon - € 15,00 per vel 
* € 1,00 per bon – € 20,00 per vel 
Voor ieder die niet in staat is collectebonnen  
te komen halen, bestaat de mogelijkheid om 
ze thuis te laten bezorgen. Een telefoontje  
naar Loes van der Eijk, tel. 06 – 38 70 62 03  
of naar Arja Lomeijer, tel. 06 – 55 56 28 05  
is voldoende. 
U kunt het bedrag voor de collectebonnen 
contant betalen of overmaken op de bank-
rekening van het College van Kerkrent-
meesters: NL77 RABO 0126 7069 56 
De bonnen mogen ook tijdens de gezamenlijke  
diensten in Terheijden worden gebruikt. 
   
Namens het College van Kerkrentmeesters, 
Dick van der Eijk 
 
Terheijden – Wagenberg 
 

 Collectebonnen 
 

Voor collectebonnen kunt u terecht bij  
Annette Houtekamer of u stuurt een e-mail  
naar: kerkrentmeestersterheijden@ziggo.nl 
De collectebonnen gaan per vel van 20 
bonnen. We hebben twee soorten bonnen: 
* € 1,00 per bon – € 20,00 per vel 
* € 2,00 per bon – € 40,00 per vel  
Het bedrag voor de bonnen maakt u over  
op de bankrekening van het College van  
Kerkrentmeesters: NL 73 RABO 0373 7298 47 
De bonnen mogen ook tijdens de gezamenlijke 
diensten in Lage Zwaluwe worden gebruikt. 
 

Namens het College van Kerkrentmeesters, 
Annette Houtekamer 
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Gespreksgroep Vieren 
 

Deze avonden zijn voor mensen die niet of 
weinig thuis zijn in het Christelijk Geloof. Ze 
worden gegeven door Griselda Aanen, kerkelijk 
werker voor Made, Drimmelen en Hooge 
Zwaluwe en ds. Marijn Gilhuis. We hebben een 
enthousiaste groep gehad bij de eerste 
avonden over Advent en Kerst. De 
gespreksgroep Vieren heeft nog een avond in 
deze tijd voor Pasen. Iedereen die benieuwd is 
naar wat Pasen inhoudt, is van harte welkom.  

We verheugen ons erop om op woensdag 6 
maart om 19.30 uur in de Tuinkamer van het 
Witte Kerkje bij elkaar te komen om over 
Pasen te praten. Op deze woensdag sluiten we 
aan bij de sobere maaltijd, die om 17:30 
begint (elders kun je er meer over lezen). Wie 
wil kan dan eerst de maaltijd vieren – 
onderdeel van de 40-dagentijd – om daarna 
aan de gespreksgroep mee te doen. Als je 
vooraf met de sobere maaltijd meedoet, wil je 
je dan even melden bij mij? 
(marijngilhuis@gmail.com) 
 

Je bent van harte welkom. Tot ziens,  
ds. Marijn Gilhuis 
 
 
 
 

Rouwgroep  
 
Ik wil na Pinksteren een rouwgroep opstarten. 
Dit is de gedachte: een groep van vijf tot 
maximaal acht personen, die zes keer bij 
elkaar komen om te praten over het verlies 
van een geliefde naaste (partner, kind, broer). 
Het doel van het gesprek is het delen van de 
verhalen en ervaring met het verlies: hoe doe 
je dat, omgaan met verlies? Hoe reageert de 
omgeving? Verlies en geloof: hoe speelt dat 
een rol in het leven nu? Wat doe je met de 
spullen van de overledene? Vakanties, vrije 
dagen: hoe geef je daar invulling aan? Wat 
voel je en wat doe je met onverwachte 
gevoelens? Dit zijn zomaar wat onderwerpen 
die naar voren kunnen komen.  
Naast de verhalen zal ik ook gaande de 
gesprekken iets vertellen over rouw en 
omgaan met rouw. De gesprekken zullen 
wekelijks op een maandagochtend 
plaatsvinden, van 10.00 tot 12.00 uur.  De 
locatie zal, afhankelijk van de aanmeldingen, in 
Lage Zwaluwe of in Terheijden zijn. 
De ervaring leert dat zo’n groep goed werkt 
voor mensen die al een keer de jaarcyclus na 
het verlies van de geliefde hebben 

meegemaakt. Anders gezegd: je hebt al een 
keer voor het eerst de verjaardag, Kerst, 
vakantie doorgemaakt zonder de geliefde erbij.  
Er heeft zich al een aantal mensen aangemeld. 
Er zijn zo’n drie plaatsen. 
Heb je belangstelling of wil je meer weten, 
neem dan contact met me op. Dat kan via de 
mail of bellen, of spreek me aan na een dienst.  
 
ds. Marijn Gilhuis 
marijngilhuis@gmail.com 
0618315690 
 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 

Actie Voedseldozen 

Het is geweldig zoals u steeds weer helpt met 
uw bijdragen om de voedseldozen te vullen. Op 
woensdag 21 februari vond de 60ste doos met 
basisboodschappen zijn weg naar een gezin 
met 5 kinderen. Dit gezin kon gebruik maken 
van de Voedselbank op grond van de uitkering 
die het ontvangt maar om nog onbekende 
reden is plotseling die regeling gestopt. Hulp 
was dus welkom. Omdat we het hele jaar 2024 
nog mee doen met dit Kerk-in-Actie initiatief 
kunt u ook het hele jaar nog boodschappen 
meebrengen. De diaconie zorgt er dan voor dat 
gevulde voedseldozen bezorgd worden bij 
mensen die deze hard nodig hebben.  

Recept voor Palmzondag 
 
Cocky Bongers heeft toestemming gekregen 
om een recept voor de vastentijd uit ‘Koken 
met passie, 40 smakelijke recepten voor de 
vastentijd’ van Han Wilmink over te nemen in 
het kerkblad. (Wilt u het hele verhaal horen? 
Vraag het Cocky.)  
 
Dit is een recept voor Palmzondag. In dit 
gerecht staat de rode paprika voor de warmte 
en feeststemming waarin Jezus onthaald werd 
in Jeruzalem. De paarse kool symboliseert het 
lijden, de passie.  
 
1 kleine rode kool of een halve grote 
1 flinke theelepel zeezout 
1 rode paprika 
1 rode ui 
75 cl (1/2 kopje) witte wijnazijn 
3 eetlepels honing of suiker 
1 kleine eetlepel grove mosterd 
75 cl mayonaise 
100 cl Griekse of Turkse yoghurt 
½ theelepel kerriepoeder 
versgemalen zwarte peper 
een klein kopje gewassen rozijnen 
 



18 

In een flinke kom bestrooit u de fijngesneden 
rode kool met 1 flinke theelepel zeezout. Dan 
voegt u de in kleine stukjes gesneden paprika 
toe, samen met de in mooie dunne ringetjes 
gesneden rode ui. In een kleine pan verwarmt 
u de witte wijnazijn samen met de honing of 
suiker tot deze is opgelost. Roer er de grove 
mosterd door. Dit mengsel schept u door de 
groenten.  
Vermeng in een kom de mayonaise met de 
Griekse of Turkse yoghurt en 1/2 theelepel 
kerriepoeder, een paar draaien met de zwarte 
pepermolen en met de gewassen rozijnen. 
Schep dit door de groenten.  
In de koelkast plaatsen en de smaken een 
uurtje of twee laten intrekken. Schep de salade 
bij het serveren weer even goed om.  
 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
 
 

 
 
 
 
 

Stichting Vrienden van DHAN 
 
Deze maand beantwoorden we de vraag 
wáárom we als Vrienden van DHAN het werk 
van de DHAN Foundation steunen. Natuurlijk 
weten we dat scholing een belangrijke stap 
richting beter werk en stabieler inkomen is. 
Tegelijk gaat het ook om het verbeteren van 
de positie van jonge meisjes en vrouwen in 
hun bijdrage aan het gezinsinkomen en een 
beter leven voor henzelf en de kinderen. Onze 
gezamenlijke doelstellingen zijn: 

- Het leiderschap onder vrouwen in Zuid-
India bevorderen door communicatieve 
vaardigheden bij te brengen. 

- De gemeenschap bewust maken van 
gender en mainstreaming en huiselijk 
geweld tegen vrouwen voorkomen.  

- Vrouwen in staat te stellen belangen-
behartiging en lobby te adopteren als 
strategie om voor de rechten van hun 
gemeenschap te vechten.  

- Het aanbieden van trainings-
programma's voor de ontwikkeling van 
ondernemerschap en het bieden van 
een basis voor de economisch 
duurzame ontwikkeling van vrouwen. 

 

 
 
DHAN heeft hiervoor de bijscholings-
programma’s in de dorpen voor zowel de 
schoolgaande kinderen als vrouwen die al 
gezinnen hebben. 
We hebben al vaker verteld over de Self Help 
Groups, de zelfhulpgroepen die door DHAN zijn 
opgericht en door de vrouwen zelf worden 
gedragen. In die groepen leren ze al doende 
om voor hun eigen mening uit te komen, een 
voorstel (bijvoorbeeld over het aanleggen van 
toiletgebouwen) in te brengen en te 
verdedigen. Daardoor bouwen de vrouwen hun 
gemeenschap op in de dorpen. Zij gaan sparen  
en investeren in de aanschaf van gemeen-
schappelijke voorzieningen die niet door de 
overheid worden geleverd. Doordat de 
kinderen en jongvolwassenen een betere 
opleiding hebben kunnen zij beter betaald werk 
krijgen. Dat draagt ook weer bij aan de 
verbetering van het leven in het dorp. DHAN 
besteed veel aandacht aan het creëren en 
behouden van werk in de dorpen, zowel in de 
bouw van infrastructuur als banen in de 
kiosken waar de pc’s worden bediend door 
meisjes die daarvoor een speciale training 
hebben gehad. 
 

  
 
Op het Whiteboard op deze foto staat een 
uitspraak van Nelson Mandela: ‘Education is 
the most powerful weapon we have, to change 
the world’: Opleiding is het belangrijkste 
wapen dat we hebben om de wereld te 
veranderen. 
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Stap voor stap gaat de lokale economie en het 
welzijn van de bewoners vooruit. Dat alles 
wordt mede mogelijk gemaakt door uw 
financiële steun. Blijft u ons helpen?  
U kunt doneren op Bankrekening: IBAN NL77 
RABO 0120 2603 36 .   
 

Kijkt u vooral op onze website 
www.vriendenvandhan.nl of stuur ons een 
email info@vriendenvandhan.nl 
 

Van harte dank voor uw giften namens de drie 
bestuursleden: 
Diny Fockens - Brink, secretaris;  
Corné de Jonge, penningmeester;  
Annette Houtekamer - van Dam, voorzitter 
 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
 

 
 
Doppen sparen voor 
blindengeleidehonden  
 
KNGF Geleidehonden is enorm dankbaar voor 
de mooie bijdragen die zij krijgt uit de spaar-
acties van plastic doppen. Daarmee steunen 
doppen-spaarders de opleiding van blinden-
geleidehonden.  
Sinds de doppenactie startte in 2015 zijn er al 
tienduizenden euro’s bij elkaar gespaard. In 
2023 was de opbrengst € 48.541,73. De KNGF 
organiseert de actie niet zelf. De doppenactie 
wordt georganiseerd door vrijwilligers die daar 
mee sparen voor de opleiding van een hulp-
hond. De opbrengst van onze actie gaat 
volledig naar de KNGF.  
Welke doppen kun je inleveren? Alle plastic 
doppen van zuivel- en sappakken, doppen van 
waterflesjes, plastic deksels van bijvoorbeeld 
pindakaaspotten of doppen van tandpasta 
enzovoort mogen worden ingeleverd. Doppen 
waaraan nog een metalen randje zit, 
bijvoorbeeld van crème of zalf, mogen niet. 
Het wordt ook zeer op prijs gesteld als de 
doppen schoon zijn!  
Hoe het werkt: Je kunt de doppen via de 
diaconie inleveren of rechtstreeks bij Inge 
Berendsen. Als we een paar verhuisdozen vol 
hebben leveren we die in bij het dichtst-
bijzijnde depot in Eindhoven. Regionale 
afvalverwerkers geven een vergoeding per kilo 
plastic doppen. Het plastic dient dan als 
grondstof voor nieuwe producten. …en de 
KNGF kan weer een hondje opleiden! 

 
 
 
 
In 2024 worden er vanuit het 
VrijwilligersInformatiePunt door MEE West-
Brabant weer gratis workshops aangeboden 
aan ALLE vrijwilligers in de gemeente 
Drimmelen. 
 

De workshops zijn toegankelijk voor alle 
vrijwilligers uit de gemeente.  
 

Autisme Belevings Circuit 
Datum: 04-03-2024 | 09.30 – 12.30 uur  
 

Herkennen van en omgaan met mensen met 
autisme 
Datum: 16-04-2024 | 18.30 – 21.30 uur  
 

Herkennen van en omgaan met mensen met 
niet aangeboren hersenletsel 
Datum: 06-06-2024| 18.30 – 21.30 uur  
 

Belevingscircuit Licht Verstandelijke Beperking 
Datum: 02-10-2024 | 09.30 – 12.30 uur  
 

Locatie 
SWO Drimmelen, Het Vierendeel 6, Made 
Meer info en aanmelden? 
https://swodrimmelen.nl/workshops-VIP-2024/ 
 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
 
 
 

 
 
                   SAMEN in het Witte kerkje 
 

 
maart 
01  Samen aan tafel 
04  Een goed gesprek 
08  Een goed gesprek, ochtendgroep 
13 Een goed gesprek, jongeren tussen de 16 

en 26 (ongeveer) 
21  Inspiratieavond 
 
april 
05  Samen aan tafel 
 

SAMEN: ontmoeting, zingeving en inspiratie 
 

We ontmoeten u graag! Aanmelden is niet 
verplicht, wel prettig. Voor de maaltijd is het 
wel nodig dat u zich vooraf aanmeldt. U kunt 
dan ook aangeven of u een dieet heeft. 
 
E: welkom@sameninhetwittekerkje.nl of  
T: 06 - 52 04 68 06 
Meer informatie: 
www.sameninhetwittekerkje.nl  
 

Een hartelijke groet,  
Edwin Vonk 
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Restauratie orgel in het Witte Kerkje 
 
In het Witte Kerkje is het groot onderhoud en restauratie van het kerkorgel op maandag 29 januari 
begonnen. Dat gaat duren tot ongeveer midden maart. Het werk wordt uitgevoerd door de 
orgelbouwfirma Pels & van Leeuwen. Zij zijn al actief sinds 1903. Als u het leuk vindt kunt u ook eens 
kijken op hun website: https://pelsenvanleeuwen.nl/nl/home.html 
 

Orgelrestauratie is handwerk en als gevolg daarvan 
behoorlijk kostbaar. De Stichting Witte Kerkje 
Terheijden heeft bijdragen gekregen van 
verschillende orgelfondsen. Ook heeft een 
benefietconcert met Leander Schoormans en 
anderen op 27 november 2022 bijgedragen aan het 
ontvangen van giften en donaties ten bedrage van € 
1275,00. 
 
Het groot onderhoud bestaat uit verschillende 
werkzaamheden, zoals alle orgelpijpen schoonmaken 
en stemmen, restaureren van het pedaalklavier, het 
handklavier en de registers enzovoort. Na het groot 
onderhoud komt de schilder het orgel van een 
nieuwe jas voorzien. 

 
 
Natuurlijk zijn we allemaal ontzettend benieuwd naar de zuivere 
klanken van het gerestaureerde orgel. Daarom zal in de eerste helft 
van 2024 weer een benefiet (orgel)concert worden georganiseerd 
om de laatste gaatjes in de projectbegroting te dichten en tegelijk 
te luisteren naar de vernieuwde ‘intonatie’ (Dit is - na het stemmen 
van het orgel voor de individuele tonen - de samenhang van de 
klanken van alle pijpen in het orgel.) 
 
Zodra we de datum weten zullen we dat bekend maken. 
 
Annette Houtekamer 
 
 
  

Foto’s van het orgel: Marcel Raafs 
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 Muziek Rubriek 
 

Heb je muziek of een lied dat je aanspreekt? 
En vind je het leuk om dit te delen? Dan kun je 
dit doen in deze rubriek. Het kan gaan om de 
tekst, de melodie, het moment toen je voor het 
eerst het lied hoorde, wat dan ook. We kunnen 
elkaar hiermee inspireren of blij maken, 
vandaar deze ‘Muziek Rubriek’.  
Als je een nummer hebt dat je wilt delen,  
stuur je bijdrage naar de redactie van De 
Verbinding. Deze maand een bijdrage van 
Martin Rijpsma. 
 

ERBARME DICH, MEIN GOTT: 
Ik zal 12 jaar geweest zijn, toen ik deze aria 
uit de Matthäus Passion voor het eerst hoorde. 
Ik ging met mijn moeder regelmatig naar de 
koorrepetities van het koor ‘De stem des Volks’ 
in Vlaardingen. Ademloos zat ik dan vooraan in 
de kerk en volgde iedere beweging van de 
dirigent (Piet Struijck) en met name de solisten 
en het orkest maakten diepe indruk op mij. 
Gelovig waren wij van huis uit niet, maar mijn 
moeder was van de klassieke muziek, dus ik 
moest maar meegaan met haar en mede 
daardoor heeft deze muziek een diepe indruk 
gemaakt op mij en het geloof. Ik ben haar daar 
nog steeds zeer dankbaar voor.  
Ik vond het prachtig en verveelde me geen 
moment. Na de Matthäus Passion enkele malen 
gehoord te hebben zijn me toch een aantal 
favoriete muziekstukken uit de ‘Matthäus’ erg 
bij gebleven. Het verhaal is natuurlijk droevig 
en voor mij als 12 jarige vrij heftig, speciaal de 
aria ‘Erbarme dich mein Gott’. Deze aria is voor 
mij de mooiste aria die ik ooit gehoord heb, 
vooral de gebeurtenissen voorafgaand aan 
deze aria. Zoals u wellicht weet werd Jezus 
verraden door Judas en ook drie maal 
verloochend door Petrus. Dat is natuurlijk 
verschrikkelijk. Je beste vriend verloochenen:  
… Dat doet toch niemand .!...   
In de Matthäus Passion wordt dit voorval op 
sublieme wijze verteld door de Evangelist. Hij 
vertelt dat Jezus zei: ‘Ehe der Hahn kraehen 
wird wirst du mir dreimal verleuchnen’. .. En 
Petrus ontkende dat, .. dat zou hij nooit 
zeggen.  
Terwijl Jezus weggevoerd wordt, wordt Petrus 
3 maal aangesproken door omstanders die 
zeggen dat hij toch ook hoorde bij die Jezus.  
En drie maal verloochende hij Jezus, door te 
zeggen dat hij Hem niet kende. .. En toen 
kraaide de haan drie keer….! En dan zingt de 
evangelist op zeer dramatische wijze: ‘Und 
Petrus ging heraus und weinete bitterlich‘. ……. 

Daarna was het stil in de kerk, je kon een 
speld horen vallen… ik kreeg kouwe rillingen 
over mijn rug. Wat een drama.. !  
Langzaam hief de dirigent zijn armen ten teken 
dat de volgende aria ‘Erbarme dich mein Gott’  
gezongen zou worden. In die tijd zong de alt 
Aafje Heijnis deze aria, ze stond op en de 
vioolsolist begon te spelen…. Ademloos keek ik 
naar de solist en de alt.  
 

Erbarme dich, mein Gott.                    
Um meiner Zähren willen!            
Schaue hier,      
Herz und Auge weint     
Vor dir bitterlich.       
 

Erbarmen, o mijn God, 
omwille van mijn tranen! 
Wil aanschouwen nu 
hoe bitter hart en oog 
weent om U.     
 

De tranen stonden in mijn ogen… hoe mooi 
gezongen, hoe prachtig en dramatisch het 
vioolspel, .. en dan de pizzicato / tokkelen van 
contrabas die op de achtergrond de maat gaf…. 
Ik was diep ontroerd …! 
De aria was afgelopen en het was volslagen stil 
in de kerk…. Niemand zei iets, de dirigent hield 
expres even stil voor de verwerking van deze 
prachtige  aria….  Hoe mooi was dit… 
Deze aria heb ik gehoord met als solist de alt 
Aafje Heijnis, zij heeft een prachtige warme 
altstem. Ik heb tot op heden nog nooit zo’n 
mooie vertolking van deze aria gehoord als 
deze.. van Aafje Heijnis. Tegenwoordig zingt 
men deze aria met een countertenor. Ik moet 
eerlijk zeggen dat mijn voorkeur toch uit gaat 
naar een warme altstem, maar dat is natuurlijk 
persoonlijk. Mocht u deze uitvoering willen 
beluisteren, hij is eenvoudig te vinden op 
youtube, tik dan:’Erbarme dich’ Aafje Heijnis 
en u zult precies horen wat ik hierboven 
beschreven heb.  
Ik wens u allen gezegende paasdagen toe.  
 
Martin Rijpsma 
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Schrijven tegen 
onrecht 2024 

 
Alexei Navalny: 1976-2024 
In 2012, toen hij voor de eerste keer werd 
vastgezet, kreeg Alexei Navalny de status van 
Gewetensgevangene en in de afgelopen 12 
jaar voerden we verschillende schrijfacties voor 
hem en stuurden hem vele groetenkaarten. 
We wisten dat hij zijn werk voor de mensen-
rechten in Rusland wellicht met de dood zou 
moeten bekopen, maar wie had gedacht dat 
dat nu al zou zijn? 
Op 16 februari meldde de Russische Federale 
Penitentiaire Dienst (FSIN) de dood van Aleksei 
Navalny. Laten we hopen dat de oorzaak van 
zijn overlijden niet onder het poolijs wordt 
verstopt.     
Inge 
 

 
 

Amnesty’s Schrijfactie maart 2024:  
 
Op 4 juni 2021 riep 
Chow Hang-tung uit 
Hongkong via sociale 
media op om de 
slachtoffers van het 
Tiananmen-bloedbad 
in China met een 
kaarsje te herdenken. 
Ze werd meteen 
opgepakt en kreeg 22 
maanden cel voor 
‘het promoten van 
een niet-toegestane 
bijeenkomst’. Haar 
hangt nóg eens 10 
jaar boven het hoofd 
omdat ze ook de 
nationale veiligheid in 
het gevaar zou 
hebben gebracht. Chow is 
mensenrechtenadvocaat en een van de 
organisatoren van de jaarlijkse Tiananmen-
herdenking in Hongkong.  
 
In 1989 werden op het plein in de Chinese 
hoofdstad Beijing honderden en mogelijk zelfs 
duizenden mensen vermoord. Soldaten 
openden er het vuur op vreedzame 
demonstranten die opriepen tot hervormingen. 
De Chinese regering wil dat mensen vergeten 
wat er is gebeurd. Maar Chow ziet het als haar 
taak om de slachtoffers te blijven herdenken. 
We schrijven brieven naar de autoriteiten van 
Hongkong en roepen hen op de aanklachten 
tegen Chow Hang-tung in te trekken en haar 
onvoorwaardelijk vrij te laten.  
 
Doet u mee? Meld u dan aan bij Inge 
(ingemade@ziggo.nl) U krijgt de brieven 
thuisbezorgd en na ondertekening kunt u ze 
inleveren bij de diakenen in onze beide kerken. 
 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
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Sobere Maaltijden 

Woensdag 21 februari jl. was al weer de eerste 
van de drie sobere maaltijden die we ook deze 
veertigdagentijd organiseren voor iedereen die 
zich wil bezinnen en voorbereiden op het feest 
van Pasen. Joke kookte een smakelijke linzen-
soep en onder het eten spraken we over 
verschillende manieren van vasten en andere 
zaken die ons bezighielden. 

 

Op woensdag 6 maart vindt de tweede sobere 
maaltijd plaats. We serveren een vegetarische 
maaltijdsoep met brood en er is fruit en koffie 
toe. Dan kookt Cocky. Inhoudelijk zal die 
avond worden verzorgd door ds. Marijn Gilhuis. 

De derde en laatste sobere maaltijd is dan op 
20 maart. Gerard kookt en inhoudelijk 
bereiden we een gespreksonderwerp voor aan 
de hand van teksten, gebeden en een lied uit 
de veertigdagenkalender.  

Alle maaltijden vinden plaats in de Tuinzaal 
van het Witte Kerkje en beginnen rond 17.45 
uur. We ronden af tegen 19.00 uur. De 
maaltijden zijn gratis maar er staat wel een 
mandje. Met uw bijdragen bekostigen we de 
maaltijden en de rest is bestemd voor onze 
Vastenactieprojecten van Kerk-in-Actie.  

 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
 
 
 
 
 

 
 
 

Agenda  
 
 

maart 2024 

01 SAMEN aan tafel 
17.30 
uur 

Tuinzaal 
Terheijden 

04 Een goed gesprek 19.30 Tuinzaal 
Terheijden 

04 
Kerk 
schoonmaken 

09.00 
uur Lage Zwaluwe 

06 Sobere maaltijd 
17.30 
uur 

Tuinzaal 
Terheijden 

06 Gespreksgroep 
Vieren 

19.30 Tuinzaal 
Terheijden 

08 
Een goed gesprek 
ochtendgroep 

09.30 
uur 

Tuinzaal 
Terheijden 

12 Kerkenraad 
19.30 
uur 

Consistorie Lage 
Zwaluwe 

13 Een goed gesprek, 
jongerengroep 

19.30 Tuinzaal 
Terheijden 

20 Sobere maaltijd 
17.30 
uur 

Tuinzaal 
Terheijden 

21 Inspiratieavond 19.30 
Tuinzaal 

Terheijden 
 

Elke donderdagochtend van 09.00 – 10.00 uur 
Bijbellezen in de consistorie te Lage Zwaluwe.  
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Lage Zwaluwe 
 

Kerkgebouw:   
Kerkstraat 49, Lage Zwaluwe  
Postadres: Schoven 1 
    4926 DR Lage Zwaluwe 
 

Scriba: 
Kees Groeneveld 
Schoven 1, tel. 06 – 11 41 27 80 
 

 
Bankrekeningnummers: 
 

Bankrekening College van Kerkrentmeesters: 
NL40 RABO 0373 7073 55 of 
NL77 RABO 0126 7069 56 
t.n.v. Protestantse gemeente te Lage Zwaluwe 
 

Bankrekening kerkblad:  
NL40 RABO 0373 7074 52  
t.n.v. Protestantse gemeente te Lage Zwaluwe 
 

Bankrekening solidariteitskas:  
NL31 RABO 0373 7075 17 t.n.v. Protestantse 
gemeente te Lage Zwaluwe 
 

Bankrekening De Cantorij:  
NL 96 RABO 0373 7428 19  
t.n.v. PG Lage Zwaluwe Cantorij 
 

Bankrekening Diaconie:  
NL74 RABO 0373 7105 26  
t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente  
Lage Zwaluwe 
 
 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
 
 
 
 

 
 

Terheijden – Wagenberg 
 

Kerkgebouw: 
Hoofdstraat 1, Terheijden 

  
 

Scriba: 
Annette Houtekamer – van Dam 
Hartelweg 22, tel. 076 - 5870320 
 

 
Bankrekeningnummers: 
 

Bankrekening College van Kerkrentmeesters: 
NL73 RABO 0373 7298 47 
t.n.v. CvK Beheer Protestantse gemeente 
Terheijden - Wagenberg 
 

Bankrekening Diaconie: 
NL96 RABO 0373 7392 30 
t.n.v. Diaconie van de Protestantse gemeente 
Terheijden – Wagenberg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
 
 
 
 
 

 
 

 
COLOFON 

Dit kerkblad is een uitgave van de Protestantse gemeenten: 
Lage Zwaluwe en Terheijden – Wagenberg 

Het kerkblad verschijnt 11x per jaar 
 
 

Kopij aprilnummer 2024 inleveren vóór 20 maart 2024 
kerkblad.de.verbinding@gmail.com  

 
 


