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Van de redactie 
 
 
 
In onze tuin bloeien de sneeuwklokjes en overal steken de groene puntjes van de krokussen al uit de 
aarde. Het weekje winter was best lekker, ondanks de kou , de gladheid en de noordenwind. Vooral 
als de zon scheen, de lucht blauw was en de zon onderging in al haar roze pracht, was het genieten 
geblazen. We weten niet wat de winter verder nog brengen zal maar één ding is zeker; de lente is in 
aantocht. De forsythia zit dik in de knop, de duiven zijn elkaar aan het opjagen en mijn vazen staan 
vol narcissen en tulpen.  
Deze ‘Verbinding’ is gevuld met nieuws over gaande en komende kerkenraadsleden, de Veertig-
dagentijd en plannen voor leerzame bijeenkomsten. Natuurlijk blikken we ook nog even terug op wat 
voorbij is. Ook de vaste bijdragen van de diaconale werkgroep van Amnesty Internationaal en de 
Vrienden van Dhan hebben een plaats gekregen. Al met al is het een lekker dikke Verbinding 
geworden waar wij weer met plezier ons steentje aan hebben bijgedragen! 
In het januarinummer heeft u (bij de collecten) al iets kunnen lezen over het justitiepastoraat. In de 
dienst op 28 januari heeft ds. Jan-Gerd Heetderks ons een inkijkje gegeven in het leven in de 
gevangenis en in het justitiepastoraat. Als u daar niet ‘live’ bij kon zijn, de dienst is nog terug te 
kijken via kerkdienst gemist. Doen! 
 
  
De eindredactie 
Inge Berendsen 
Loes van der Eijk 
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Kerkdiensten 

 
Meerijden gezamenlijke kerkdiensten: 
 
- Wilt u vanuit Terheijden meerijden naar  

Lage Zwaluwe, neem dan contact op met 
Annette Houtekamer, tel. 076 – 58 70 320. 

- Wilt u vanuit Lage Zwaluwe meerijden naar 
Terheijden, neem dan contact op met  
Reina Faasen, 0168 – 48 30 20. 
In Lage Zwaluwe is er ook een meerij-app. 
U kunt u aanmelden bij Nelleke ten Haaf,  
06 – 81 89 30 74. 

 
 

Zondag 04 februari 2024 
 

 
Vijfde zondag na Epifanie 
 

Lage Zwaluwe 
10.00 uur: ds. S. Nieuwenhuizen 

Diaconiecollecte: KIA Werelddiaconaat 
Bangladesh 
 

 

Zondag 11 februari 2024 
 

 
Zesde zondag na Epifanie 
 

Terheijden – Wagenberg    
10.00 uur: mw. I. Verberk  
Diaconiecollecte: Voedseldozen 
 

 

Zondag 18 februari 2024 
 

 
Eerste zondag van de 40dagentijd 
 

Lage Zwaluwe 
10.00 uur: ds. M. Gilhuis 
Bevestigingsdienst ambtsdragers 
m.m.v. de Cantorij 
diaconiecollecte: KIA Werelddiaconaat Ghana 
 

 
 

Zondag 25 februari 2024 
 

 

Tweede zondag van de 40dagentijd 
 
Terheijden – Wagenberg    
10.00 uur: mw. Lianne van der Wel – van 
Reeuwijk  
Diaconiecollecte: Hamlin Fistula Hospital 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Zondag 03 maart 2024 
 

 
Derde zondag van de 40dagentijd 
 
Lage Zwaluwe 
10.00 uur: ds. G. v.d. Weerd 
Diaconiecollecte: Menstruatiepakketten  
 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
 

 
Diensten in de Ganshoek 

     Lage Zwaluwe 
 

 
De diensten zijn in de ontmoetingsruimte van 
de Ganshoek. De diensten zijn voor iedereen 
toegankelijk.  
U bent van harte welkom! 
 

Zondag 18 februari 2024 
18.30 uur: dhr. C. Groeneveld 
De collecte is voor Ghana 
 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
 
 

 
SOVAK vieringen 

     Terheijden 
 

 
De vieringen zijn in het Activiteitencentrum 
Gruijtplein, Koningsveld 1, 4844TR Terheijden.  
U bent van harte welkom! 
 

 
Zaterdag 24 februari 2024 
19.00 uur: mw. Lianne van der Wel 
De collecte is voor de Ezelshoeve. 
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Ter overweging: Kerkzijn 
en de 40dagentijd  

 
Kerkzijn 
De Veertigdagentijd begint dit jaar op 14 
februari. Het kerkelijk jaar is compact. Naar 
mijn gevoel hebben we net Kerst achter de 
rug. We maken ons nu op voor de weg naar 
Pasen. Het past wel bij deze tijd: er gebeurt 
veel in de wereld om ons heen. Grote vraag-
stukken waar we als samenleving en als wereld 
voor staan. Het nieuws komt snel en over-
vloedig onze huizen binnen via telefoons, 
computers, televisie, kranten. Hoeveel invloed 
hebben wij op de grote vraagstukken, de 
oorlogen, het klimaat? Op het ene onderwerp 
misschien meer dan op het andere. Uiteindelijk 
kun je overal, als is het maar een klein gebaar, 
iets aan doen. Maar, wat is het goede dat we 
kunnen doen? Hoe te leven, als we ons willen 
laten inspireren door het Evangelie? 
Aan de ene kant wil ik horen wat ik kan of 
moet doen. Aan de andere kant laat ik me ook 
niet zomaar gezeggen: ‘Ik bepaal zelf wel wat 
goed is (voor mij)!’ Ergens daar tussenin zoek 
ik wat verstandig is, wat past bij wie ik ben en 
waar ik voor sta. En als je me een beetje kent, 
ben ik niet iemand die anderen zegt wat ze 
behoren of niet behoren te doen. Bovendien, 
we leven in een wereld en een tijd waarin veel 
keuzes verdedigbaar zijn. We hebben een 
grote verantwoordelijkheid in de keuzes die we 
maken, waarbij niet kiezen ook een keuze is. 
Wat deze tijd bijzonder maakt is dat groepen 
die vroeger makkelijker te onderkennen waren 
nu verdeeld aanwezig zijn in de kringen 
waarvan wij deel uitmaken. Scheidslijnen 
tussen partijen bijvoorbeeld, lopen al lang niet 
meer langs levensbeschouwelijke grenzen. De 
groepen die we in de samenleving tegen-
komen, komen we ook in onze gemeente 
tegen. 
Wat verbindt ons dan en hoe kan dat ons 
helpen om richting te zoeken en te vinden? In 
de kerk komen we bij elkaar omdat het geloof 
ons verbindt. Wat en hoe we geloven kent 
verschillen, maar wat ons verbindt is groter 
dan wat ons verdeelt (anders kwamen we niet 
bij elkaar!). Wat geloven we dan? Of, hoe 
geloven we dan?  
Wat ons bij elkaar brengt kan heel verschillend 
zijn: je komt al sinds je hier woont in deze 
kerk, je bent dat zo gewend, je vindt de 
mensen aansprekend en hebt een band met 
elkaar, je hebt belangrijke momenten in deze 
kerk meegemaakt, hoe we met elkaar praten – 
onze taal – spreekt je aan, hoe we geloven 
sluit aan bij jouw spiritualiteit, de kerk is 

dichtbij, we zingen mooie liederen, hier kom ik 
tot rust, hier vind ik verdieping voor mijn leven 
- en zo kan ik nog wat meer redenen 
bedenken.  
Als ik naar de verhalen luister in onze 
gemeente (Terheijden - Wagenberg en Lage 
Zwaluwe) dan ligt er onder alle verhalen van 
verbinding en opgedane ervaring altijd de 
geloofsgrond waarop we staan. De geloofs-
grond van onze gemeente – en ik generaliseer 
– is een grond met een grens, maar zonder 
hoge afrastering. Het is christelijke grond, 
maar hij wordt vruchtbaar door open te staan 
voor het goede dat van binnenuit en van 
buitenaf komt. Het is een grond waar van alles 
op groeit. Het heeft meer van een kleurrijke 
bloementuin dan een aangeharkt gazon met 
strakke perkjes. Naast de bloeiende delen zijn 
er stukjes onbewerkte aarde waar plaats is 
voor nieuwe planten. Hier en daar vind je 
overwoekerde stukjes, waar we niet goed meer 
weten wat er groeit. Met alles bij elkaar, zijn 
we een aantrekkelijke gemeente voor wie 
houdt van ruimte en diversiteit: kleurrijk, 
uitnodigend, muzikaal.  
Als ik dit probeer te vertellen met woorden en 
beelden die uit onze christelijke taal komen, 
dan zou ik zeggen dat onze gemeente gelooft 
in God, zoals we God in de bijbel tegenkomen. 
Het beeld van God is niet heel strak omlijnd. 
Soms zijn we verlegen om daar woorden voor 
te vinden. God is God, en dat is goed zo. Als 
we God nader willen omschrijven komen we uit 
op beelden: liefde, licht, ruimte, een weg, 
inspiratie. Persoonlijke verhalen waarin God 
een rol speelt vertellen is makkelijker dan het 
opdiepen van geloofswaarheden. Het zijn 
verhalen over hoe je bent opgegroeid en dat 
dat fijn was, dat er mensen om je heen waren 
met een levende en aansprekende 
spiritualiteit. Het goede voorbeeld van anderen 
heeft je gevormd. Daarnaast heb je zelf 
ervaring met God en Jezus opgedaan. 
Bijzondere momenten die je koestert. Over 
Jezus praten we als de zoon van God, die 
inspirerend was, en voor ons uit geleefd en 
gestorven is en weer opgestaan. Verzoening is 
belangrijk, niet altijd een kernzaak. God en 
Jezus geven ruimte en staan met uitnodigende 
armen: je kan er altijd terecht.  
De kerk (plaatselijk spreekt meer aan dan 
landelijk), onze gemeenschap is er één van 
mensen die met vallen en opstaan het goede 
proberen te doen. De diaconie heeft een 
duidelijk gezicht, actief voor plaatselijk doelen 
en doelen ver weg. Pastoraal proberen we 
iedereen te zien en aandacht te hebben voor 
hen die aandacht nodig hebben. Liturgisch kan 
er veel: er is ruimte om inhoud en vorm te 
onderzoeken en uit te proberen. Muziek 
inspireert ons, en dat vinden we belangrijk: 
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een actieve en creatieve cantorij, met 
professionele leiding. Een goede verkondiging 
wordt gewaardeerd. Met de Ganshoekdiensten 
geven we handen en voeten aan de eredienst 
dichtbij huis. Als dingen anders gaan probeer 
je toch – al is ’t soms na lange tijd – om 
verbinding te zoeken. We maken ruimte voor 
elkaar met respect voor verschillen die er zijn.  
Omdat we een relatief kleine gemeente zijn, 
hebben veel mensen al één of meerdere taken 
opgepakt. Of na jaren taken neergelegd, 
omdat het tijd was om dat te doen. Zoeken 
naar nieuwe mensen is een uitdaging op zich. 
Het is een evenwicht vinden tussen rust 
nemen, de stilte zoeken en aan de andere kant 
weer ‘de berg af’ en aan het werk onder de 
mensen. 
 
En de 40dagentijd 
De Veertigdagentijd start na 14 februari, 
Aswoensdag. Bij onze katholieke buren een 
belangrijke dag: het is het einde van ’t 
Carnaval. Met as van de verbrandde 
palmtakjes van de Palmzondag wordt een 
askruisje op ’t voorhoofd gegeven. De tijd voor 
bezinning start. Wat betekent dat voor onze 
gemeente?  
Hierboven heb ik in grote lijnen een schets 
gegeven van onze gemeente. Waar kunnen wij 
ons op bezinnen? Wat bij onszelf en bij ons als 
gemeente kan aandacht gebruiken?  
Persoonlijk weet je waarschijnlijk wel waar je 
aandacht aan kan geven. Hoe kun je de plant 
van het geloof in jezelf verzorgen, voeden?  
(En als je zover bent gekomen in deze bijdrage 
– leg De Verbinding dan even opzij – en sta stil 
bij deze vraag. Is er iets dat anders zou 
kunnen of dat je zo wil houden? Gun jezelf nu 
of later deze week, de tijd om bij deze vraag 
stil te staan!) 
Als gemeente hebben we genoeg thema’s waar 
we in deze tijd aandacht aan kunnen geven. 
Praktische en financiële thema’s: hoe ziet de 
toekomst van onze gebouwen er uit? In het 
bijzonder de kerk in Lage Zwaluwe, die toe is 
aan grondig onderhoud. Wat is wijs om te 
doen?  
Een ander onderwerp is hoe we ons als 
gemeente blijven voeden en inspireren om ons 
geloof levendig en aantrekkelijk te laten zijn. 
Kunnen we hierin keuzes maken? Welke dan? 
Zonder voeding groeit geen plant! 
In onze gemeenschap proberen we naar elkaar 
om te zien, maar dat gaat niet altijd zoals je 
zou wensen. Mensen hebben ook verschillende 
behoeften: hoe kunnen we die zien en wat is 
voor ons mogelijk?  
Een gemeenschap leeft van iedereen die iets 
doet. Er zijn veel taken, er zijn veel talenten. 
Maar er zijn ook grenzen van wat kan en wat 
mogelijk is. Waar liggen die? Wat is nood-

zakelijk voor onze gemeente? Wat kan minder? 
Hoe doen we dingen? Hoe verbinden we ons 
met onze dorpen? Moeten we nog meer 
samenwerking zoeken met kerken om ons 
heen? 
Wat inspireert ons en houdt ons geloof en 
geloven wakker? Hoe goed zijn we geworteld in 
de grond van het geloof waarop we staan?  
Dit zijn zo vragen die bij me opkomen aan het 
begin van deze 40dagentijd. Kunnen we daar 
voor onszelf, maar misschien ook in de 
gesprekken die we voeren tijd voor nemen?  
Dit alles in het besef dat we leven in een 
wereld die groter is dan onze dorpen, in het 
geloof dat ons leven betekenis heeft die 
samenhangt met het geloof in God en in Jezus, 
grond waar we op staan (los-vast of stevig 
gegrond).  
 
ds. Marijn Gilhuis 
 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
 
 
 

Het laatste deel van de 
kerstoverdenkingen 

 
 

In het vorige nummer van De Verbinding heb 
ik de woorden van Jesaja, de herder en de 
koning met jullie gedeeld. Zij spraken ons toe 
tijdens de kerstochtenddienst. Het stuk van 
Johannes en de verdere overdenking zou ik in 
dit nummer met jullie delen. Hieronder vinden 
jullie te tekst die de basis was voor mijn 
verkondiging op Kerstochtend. 
 
In de rol van Johannes, een kaars wordt 
aangestoken (bij Johannes 1: 1 – 5; 10 – 13) 
‘Als je iets van Jezus kunt zeggen, en ik, 
Johannes, heb het gezien, dan is dat Jezus 
licht bracht waar donker heerste. Als je alles 
van Jezus samen wil brengen in één beeld dan 
is dat: Licht!  
Ben je meer van de theologie, van het door-
denken van wat je gelooft, dan is alles wat je 
van Jezus kan zeggen: ‘Jezus was het woord 
van God.’ Jezus was sprekend God. Jezus leek 
sprekend op God. Zo liet God zich zien. Zo laat 
God zich zien. Zie je dat? Ik zeg het zo: ‘Het 
Woord is mens geworden en heeft in ons 
midden gewoond!’ 
 
Ik loop naar preekstoel, nu in de rol van 
voorganger: 
Beste mensen, 
Kerst maakt me altijd verlegen om woorden, 
omdat ik met Kerst lastig de goede woorden 
kan vinden. Meer dan anders is het zoeken 
naar woorden omdat de tegenstellingen zo 
groot zijn: tussen wat er in de wereld gebeurt 
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en het jubelgezang van de engelen; tussen de 
oorlog die er is in Oekraïne, in Israël en Gaza, 
in Soedan (om alleen de heftigste oorlogen nog 
maar te noemen) en de belofte van Jesaja. 
Hoe vrede op aarde uit te roepen als de 
verdeeldheid en polarisering overal doorheen 
dreigt te sijpelen en het leven in stad en land, 
en in families dreigt te verzuren en stuk te 
maken? De roep om vrede wordt makkelijk en 
oppervlakkig als je niet oppast.  
Al wordt de vraag soms opgeroepen ‘Moeten 
we wel Kerst vieren?’, we vieren Kerst, we zijn 
hier bij elkaar. Maar, dat kan alleen als we de 
tegenstelling onder ogen durven te zien en 
zoeken wat Kerst dan wél kan betekenen. Ik 
moet me dan innerlijk uitrekken, de grenzen 
opzoeken. En daar, bij die opgerekte grenzen, 
gaat mijn geloof oplaaien in mijn zoeken naar 
wat Kerst nu kan zijn! 
Gelukkig hoeven we dat niet alleen te doen. 
Vandaag hebben we vier mensen uit de Bijbel, 
vier verhalen en vier symbolen die ons helpen 
om te ontdekken wat Kerst voor ons kan zijn. 
Elk met een eigen insteek: 
 
1. Jesaja met zijn trompet, zijn roeptoeter – 
hij helpt ons te kijken naar de strijdtonelen in 
de wereld. Als je wat van het leven maken wil, 
hoe kijk je dan? Welke stappen zet je dan?  
Het lijden en de dreunende laarzen zullen 
stoppen, dat moeten we blijven roepen, met 
dat beeld moeten we blijven leven. Daar is het 
God om te doen, daar is God op gericht, op die 
vrede. Jesaja helpt ons om niet mismoedig te 
worden. ‘Er komt een ommekeer, er komt een 
kind’ – riep hij toen. Hecht daar geloof aan. Als 
je kijkt naar de oorlog in het groot en in het 
klein – de tegenstellingen die tot in onze 
samenleving doordringen, de dreunende 
laarzen en de gebalde vuisten – die zijn niet 
het antwoord. Vrede is dat wel. 
 
2. De herder met haar muts en haar stilte. De 
mens die eindelijk gezien wordt. Zoveel 
mensen die geen stem hebben, persoonlijk 
onder druk gezet, vrouwen die slachtoffer zijn 
van geweld, de kinderen van de rekening, 
jijzelf misschien kwetsbaar in jouw leven: jij, 
zij, worden gezien.  
 
3. De koning of wijze met zijn cadeau maakt 
duidelijk dat als je bent als dat kind, als je de 
kleine mens ziet en daar aandacht voor vraagt: 
dan kun je blauwe plekken oplopen. Zo te zijn, 
dat wordt je niet in dank afgenomen. Weet: 
het Evangelie is krachtig, mensen vechten er 
tegen.  
 
4. En dan Johannes met zijn kaars: Jezus 
brengt Licht, Jezus is Licht! En als je gelooft, 
dan staat wie jij bent in het teken van dat 

Licht, van dat Woord, van die belofte van 
leven. Als je gelooft word je daar gevoelig 
voor.  
 

  
 
Als we zo ons laten leiden door deze vier 
getuigen, dan wordt Kerst vieren mogelijk. 
Wordt het mooi en lastig tegelijk omdat we 
voelen waar het om draait. We kunnen niet 
heen om het verdriet dat er is , tegelijk weten 
we van de belofte in het Kind. Het is geen 
onbegonnen zaak om te hopen, lief te hebben, 
naar vrede te zoeken. Dat kan ons blij maken 
en hoopvol. Dat is het Licht in ons midden. Dat 
Licht verlicht de profeet in je, maakt de herder 
in je wakker en verlicht de blauwe plekken of 
wonden die je oploopt als je vrede zoekt. Het 
is aan ons om dat Licht van God toe te laten en 
daarvan te willen leven. Het is aan ons om dat 
Licht te laten schijnen op ons pad. Kerst vieren 
is dat Licht verwelkomen als Kind dat gekomen 
is voor ons allen. Omarm het, laat het toe. Je 
wordt er gevoeliger van, ja, maar zo kun je wel 
een nieuw begin maken, in Jezus’ naam. 
Amen. 
 
ds. Marijn Gilhuis 
 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
 

   
 
 
 

Bij de kerkdiensten 
 

18 februari  
Op 18 februari zullen we de eerste zondag van 
de 40dagentijd vieren. De Psalm van de 
zondag is Psalm 91, en aan deze Psalm 
ontleent deze zondag zijn naam: Invocabit, 
Latijn voor ‘roept hij aan’. Vers 15 van de 
Psalm 91: ‘Wie mij aanroept, geef Ik antwoord, 
in nood zal Ik bij hem zijn.’ Dit vers past goed 
bij de lezing waarin Jezus na zijn doop de 
woestijn in wordt geleid. Het past ook bij het 
begin van de 40 dagen, waarin wij God 
aanroepen om bij ons te zijn in deze 40 dagen 
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van bezinning en stilstaan bij de nood rondom 
ons. 
De dienst van de 18e heeft voor ons een 
bijzonder karakter, omdat het een dienst zal 
zijn waarin ambtsdragers worden bevestigd en 
ambtsdragers afscheid nemen.  
In deze dienst zal Lianne van der Wel als 
ouderling-kerkelijk werker aan onze gemeente 
verbonden worden, met bijzondere opdracht 
geestelijke verzorging bij SOVAK.   
Ad Verdoorn zal bevestigd worden als 
ouderling-voorzitter van de kerkenraad en 
Peter Kraak als ouderling-kerkrentmeester. 
Annie Meijer en Dick van der Eijk zullen hun 
ambt en taken van respectievelijk diaken en 
ouderling kerkrentmeester voortzetten.  
We zullen in deze dienst afscheid nemen van 
Greet Conway, ouderling (Lage Zwaluwe), Cora 
Keller, diaken (Lage Zwaluwe), Helma Orie, 
ouderling-voorzitter kerkenraad (Lage 
Zwaluwe), Gonny van Steeg, diaken (Lage 
Zwaluwe), Mariëtte Verkerk, ouderling- 
voorzitter kerkenraad (Terheijden) en Mieke 
Vosmer, scriba kerkenraad (Terheijden). 
Aan deze dienst werkt de cantorij mee.  
In de dienst lezen we Genesis 9: 8 – 17, over 
het nieuwe verbond van God met Noach en 
Marcus  1: 12 – 20, over Jezus die zijn 
discipelen roept nadat hij uit de woestijn 
gekomen is.   
Het thema van de dienst is: ‘Gezien, geraakt, 
geroepen’ 
 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
 

 
 
 
     Van de kerkenraad 
  
Na de kerkdienst van 7 januari was er volop 
gelegenheid om elkaar alle goeds te wensen 
voor het nieuwe jaar. De kerkenraad beet het 
spits af met de toespraak van de voorzitters:  
 
Lieve mensen, gemeenteleden, 
Namens de kerkenraden de allerbeste wensen 
voor het nieuwe jaar. 
 
Bij het begin van een nieuw jaar kijken we 
vaak terug op het afgelopen jaar en kijken we 
vooruit naar wat we hopen dat er komt. 
 
Terugkijkend op 2023 zijn we best tevreden, er 
was gelukkig geen nieuwe pandemie, ook al 
zijn er mensen die nu nog dagelijks last 
hebben van de nasleep van Covid. De 
verbinding van onze kerken is het afgelopen 
jaar flink verstevigd. Veel gemeenteleden 
vinden de weg naar elkaar en er is een actieve 
meerij-app waar velen gebruik van maken. Het 

komend jaar hopen we dat deze verbinding 
steeds steviger groeit en gaan we ook alle 
kerkdiensten samen doen. 
 
De kerkenraad en onze predikant Marijn vinden 
wij een fijne groep, de kerkenraadsdag verliep 
inspirerend en gezellig,  met elkaar hebben we 
het afgelopen jaar fijn samengewerkt voor 
onze gemeenten. Helaas vertrekt er een flinke 
groep kerkenraadsleden om privéredenen of 
omdat de termijn er op zit, zoals bij beide 
voorzitters. Er zijn twee nieuwe kerkenraads-
leden gevonden, Ad Verdoorn en Peter Kraak 
hebben zich bereid verklaard om met jullie 
goedkeuring de kerkenraad te komen 
versterken. Er blijven helaas nog een aantal 
plekken vacant.  
 
Het afgelopen jaar hebben we Leander als 
cantor aangenomen en is hij gemiddeld 2x per 
maand organist. Ook blijft hij dirigent van de 
Cantorij. Als cantor brengt hij ook nieuwe 
projecten in. In de Kerstnachtdienst in Lage 
Zwaluwe was er onder zijn begeleiding 
medewerking van de Cantorij en een groep van 
15 instrumentalisten. Ik mag wel zeggen, het 
was een plezier om daaraan mee te doen. Als 
organist geeft hij tegenwoordig regelmatig 
informatie over de stukken die hij speelt 
tijdens de kerkdienst, hetgeen te lezen is op de 
beeldschermen; een verdieping van de 
muzikale beleving! 
 
Achter de schermen wordt er druk gewerkt en 
gekeken naar renovatie/vernieuwing van de 
verwarming in Lage Zwaluwe en aanpassing/ 
multifunctioneel maken van hert kerkgebouw. 
Dit is een hot item voor 2024. In december is 
de pastorie in Lage Zwaluwe verkocht.                                                               
In Terheijden zal van half januari tot half 
maart de renovatie van het orgel plaatsvinden. 
 
Verder komt deze maand de kerkbalans weer 
bij u binnen, want we kunnen ook financieel 
niet zonder u. Er zal een briefje bij zitten of u 
volgend jaar de Informatie per mail wilt 
ontvangen. Vergeet alstublieft niet om dit 
briefje in te vullen en ook in de antwoord-
enveloppe te doen. 
 
Na dit epistel rest mij nog te zeggen dat we blij 
verrast zijn dat de commissie eredienst heeft 
aangeboden om de Nieuwjaarsborrel dit jaar te 
verzorgen en we nodigen u van harte uit om 
elkaar na de kerkdienst, onder genot van hapje 
en drankje, te ontmoeten. 
 
Mariëtte Verkerk en Helma Orie 
 

 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
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Welkom Lianne van der Wel – van 
Reeuwijk 
 

 
 
Zoals jullie elders in dit nummer van De 
Verbinding kunnen lezen, zal Lianne van der 
Wel aan onze gemeente verbonden worden als 
kerkelijk werker met als bijzondere opdracht 
de geestelijke verzorging bij SOVAK. We zijn 
blij dat Lianne verbonden wil zijn aan onze 
gemeente. De verbinding met de mensen die 
bij SOVAK wonen, werken en zorg ontvangen 
en onze gemeente is er eentje die al lang 
bestaat. Dat deze verbinding met Lianne blijft 
bestaan is mooi. We zullen deze verbinding 
inhoud geven door haar bij de kerkenraad uit 
te nodigen om te vertellen over haar werk bij 
SOVAK, door haar te vragen voor te gaan in 
diensten in onze gemeente en door met haar 
mee te leven en bij te dragen aan wat nodig en 
mogelijk is voor haar werk daar. Ze zal ook 
regelmatig iets schrijven in De Verbiding.  
 

Lianne, van harte welkom in onze gemeente!  
ds. Marijn Gilhuis 
 

Versterking gezocht! 
 

In onze kerken moet veel gebeuren. Daarbij 
kunnen ook jouw talenten worden ingezet. 
Denk daarbij aan activiteiten voor de diaconie, 
extra aandacht voor gemeenteleden of 
ondersteuning bij de financiële administratie. 
We hebben dringend versterking nodig bij de 
ouderlingen, diakenen en kerkrentmeesters. 
We vinden het vooral belangrijk dat iemand 
het leuk vindt om iets te betekenen voor de 
kerk, haar gemeenteleden en de mensen 
dichtbij en ver weg die het minder goed 
hebben dan wij. Het is van belang om deze 
vacatures in de kerkenraad op te vullen. Een 
volledig bestuur heeft meer daadkracht en kan 
beter inspelen op de behoeften van onze 
gemeenten. Wij hopen dan ook dat je 
(opnieuw) in beweging komt en dat daardoor 
deze vacatures worden vervuld. 

We willen je graag meegeven dat het ook een 
mooi stuk opbouwwerk is. Je kunt er erg veel 
van leren. Je krijgt er zelf veel voor terug. Het 
is mooi om te ervaren dat je kunt groeien in 
een enthousiast team.  
Wij streven in onze kerkenraad naar een 
realistische en behapbare hoeveelheid werk 
gebaseerd op wat er aan gaven, mensen en 
middelen voorhanden is, maar zonder de 
kwaliteit uit het oog te verliezen. Als 
gemeenteleden zijn we er samen 
verantwoordelijk voor om een kerk te zijn zoals 
Christus het heeft bedoeld. We hopen dat je 
daaraan wilt bijdragen en vragen je om contact 
op te nemen met één van de kerkenraadsleden 
voor meer informatie of om je aan te melden!!! 
 

Namens de kerkenraad 
Annette Houtekamer 
 
Verandering vieringen bij SOVAK 
 
Om allerlei redenen hebben Lianne van der Wel 
en Simone Vos - geestelijk verzorgers – 
besloten om de maandelijkse zondagse 
vieringen bij SOVAK te verplaatsen naar de 
zaterdagavond. Voor ons komt dat ook goed 
uit, omdat we nu om en om kerken met de 
gemeenten van Lage Zwaluwe en Terheijden -
Wagenberg.   
Lianne krijgt op zondag 18 februari 2024 de 
kerkelijke zending via onze gemeente 
Terheijden - Wagenberg, hierover leest u 
elders in het blad meer. Hiermee bevestigen 
we de verbinding die we al vele jaren hebben 
met SOVAK. 
Lianne en Simone hopen van harte dat de 
gemeenteleden die op zondag kwamen ook aan 
zullen sluiten op een aantal zaterdagen. 
Iedereen is van harte welkom.  
Het eerste half jaar wordt gebruikt als pilot en 
daarna wordt er een beslissing genomen over 
hoe verder te gaan. 
Praktisch komt het voor ons als gemeenteleden 
en andere belangstellenden hier op neer: 
• Wij worden uitgenodigd voor een aantal 
zaterdagen. De eerste keer zal zijn op: 24 
februari, om 19.00 uur. 
• Nellie van der Made en ik zullen af en toe 
aan delen van de viering meewerken. Mogelijk 
zijn er nog meer vrijwilligers die eens een 
steentje willen bijdragen. 
• Yvonne Bours blijft regelmatig spelen in de 
vieringen.  
• Er wordt gecollecteerd voor de Ezelshoeve, 
maar collectebonnen gebruiken is niet meer 
mogelijk, dus graag wat geld meenemen. 
 

Ik hoop u te ontmoeten in deze fijne, 
bijzondere vieringen.  
 

Mariëtte Verkerk 
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     Uit de kerkenraad 
 

Samenvatting notulen van de  
gezamenlijke kerkenraadsvergadering 

dinsdag 16 januari 2024 
 
Ds. Marijn Gilhuis neemt ons mee in het thema 
‘beelden’ en specifiek ‘bomen’. Waar komen we 
bomen tegen in de bijbel en welke verhalen 
spelen daarbij. In Genesis staat het bekende 
verhaal van de boom van de kennis van goed 
kwaad, waar Adam en Eva niet van mochten 
eten. Daarnaast wordt ook gesproken over de 
levensboom die midden in de tuin staat. In 
Psalm 1 komen we het volgende fragment 
tegen ‘… hij is als een boom aan water, een 
boom die altijd vrucht draagt, als het de tijd er 
voor is’. Openbaring 22 vertelt ook over de 
levensboom. Midden op het plein staat hij en 
geeft elke maand vruchten en zijn bladeren 
zorgen voor genezing. 
Een boom is een prachtig symbool: stevig 
verankerd in de grond en met zijn takken 
reikend naar de hemel. 
 
We hebben een volle agenda met weliswaar 
veel, maar geen zware onderwerpen. 
 
Na het bespreken van de notulen, actielijst en 
jaarplanning komende volgende punten aan de 
orde: 
- Vacature kerkelijk werker 
- Bevestigingsdienst 18 februari 
- Taakverdelingen binnen een krimpende 

kerkenraad 
- Terugblik op mooie diensten rond Advent, 

Kerst en Epifanie 
- Samenwerking met SOVAK 
- Komende gespreksavonden 
- Ronde langs predikant, ouderlingen, 

diakenen en kerkrentmeesters 
 
Mariëtte leest als afsluiting het gedicht ‘Cirkel’ 
voor, dat Helma aan het begin van haar 
kerkenraadsbestaan ook eens heeft voor- 
gelezen. 
 
Namens de gezamenlijke kerkenraden 
Kees Groeneveld 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
     Wisseling ambtsdragers 
 

In de dienst van 18 februari, zo hebt u elders 
in deze Verbinding kunnen lezen, zullen we 
afscheid nemen van verschillende ambts-
dragers. Hier wil ik bij dit afscheid stilstaan. Ik 
begin bij de voorzitters van de kerkenraad en 
daarna de andere ambtsdragers in alfabetische 
volgorde. 
Helma Orie en Mariëtte Verkerk. Beiden heb ik 
ontmoet bij de eerste gesprekken met de 
gemeente. Over de periode voordat ik aan de 
gemeente verbonden werd, kunnen anderen 
allicht meer vertellen. Ik heb wel begrepen dat 
zij kundig, betrokken en met liefde beide 
gemeenten geleid hebben in een intensieve 
periode waarin Lage Zwaluwe een weg vond in 
de tijd dat haar voorganger langdurend uitviel 
en later waarin beide gemeenten vacant 
raakten. Daarna in de corona periode gezocht 
naar wat wijs en mogelijk was in onze 
gemeenten.  
Helma en Mariëtte vormen een goede tandem. 
Om en om vergaderingen voorzitten, telkens 
zoekend naar de verbinding tussen de 
gemeenten. Hun beider stijl is mensgericht, 
met oog voor de mogelijkheden die er zijn. Ze 
houden alles goed in beeld en in de gaten: is 
alles gezien? Voor mij werkte dat heel goed, 
want ik kon loslaten en hoefde niet alles in de 
gaten te houden. Zij hebben altijd open ogen 
en oren voor alles wat in de gemeente 
gebeurt(-de). Zij hebben de gemeente geleid 
in haar weg naar meer samenwerking, ze 
waren het levende voorbeeld van deze 
samenwerking! Daarbij hebben ze de 
gemeente ruimte gegeven en niets overhaast, 
zodat zoveel mogelijk gemeenteleden de 
veranderingen konden meemaken. Ze zochten 
altijd de consensus. Ze namen ook goed de tijd 
om de verhalen te delen en elkaar te spreken. 
Helma, ouderling-kerkrentmeester-voorzitter 
sinds maart 2012, was voor mij iemand in 
Lage Zwaluwe die veel mensen kende, op 
verschillende manieren betrokken bij de 
gemeente en haar financiële reilen en zeilen, 
en alles er omheen. Ik kon altijd een beroep op 
haar doen. Hartelijk dank voor je manier van 
leidinggeven, je betrokkenheid en het 
geschonken vertrouwen in een periode waarin 
jij zelf ook thuis de nodige zorgen had in 
familiekring.  
Mariëtte, bijna onafgebroken ouderling sinds 
2002,  was voor mij iemand in Terheijden waar 
bijna alle lijnen heen leidden. In de kleine 
gemeenschap daar wist ze snel de weg tussen 
de verschillende vergaderingen en groepen en 
was ze altijd bereikbaar voor elke vraag. 
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Aandachtig ook, door vooruit te denken en al 
dingen klaar hebben liggen, zodat het werk 
vlot voortgang kon hebben. Hartelijk dank voor 
je manier van leidinggeven, je betrokkenheid 
en het geschonken vertrouwen in een tijd 
waarin je ook zelf verhuisd bent en een tijd 
aan huis was gebonden. Maar de telefoon was 
altijd geduldig! 
Ik ben blij dat zowel Helma als Mariëtte alleen 
het voorzitterschap en ouderlingschap 
neerleggen. Andere rollen en taken die 
belangrijk zijn voor onze gemeente blijven ze 
doen.  
We wensen jullie rust en ruimte toe, even op 
adem komen en genieten van avonden die vrij 
vallen. Dat de tijd die vrijkomt gezegend zal 
zijn. Hartelijk dank! 
Greet Conway, ouderling (Lage Zwaluwe) 
vanaf februari 2016, legt haar taken neer. Zij 
is een trouwe en betrokken bezoeker voor 
velen in, en soms ook buiten, haar wijk 
geweest. Het bezoekwerk past haar goed. 
Rustig en aandachtig wist ze contact op te 
bouwen en vast te houden. Consciëntieus en 
liefdevol. De taken van ouderling in de 
eredienst waren niet haar favoriet, maar het 
hoorde er nu eenmaal bij. Greet bereidde zich 
goed voor, dat was te horen in de zorgvuldig 
gekozen worden en de aandacht waarmee ze 
haar taken vervulde. Het was soms balanceren 
tussen wat je wilde doen en wat mogelijk was. 
Greet, hartelijk dank voor jouw wijze van 
aandachtig en liefdevol aanwezig zijn. 
Cora Keller, diaken (Lage Zwaluwe) sinds 
januari 2016, is iemand die graag dingen doet 
en onderneemt. Een diaken met een nuchtere 
stijl, betrokken, die graag handen en voeten 
geeft aan haar geloof. Hoewel ze in overleggen 
en vergaderingen niet het eerste woord heeft, 
zijn haar bijdragen altijd helder, doordacht en 
soms kritisch geweest: zij kon zaken goed van 
een andere kant belichten om zo besluiten te 
kunnen nemen die vanuit verschillende 
invalshoeken waren bezien. Cora, hartelijk 
dank voor je warme, betrokken en doorleefde 
manier van meewerken aan de diaconale taak 
van onze gemeente, in een periode dat jouw 
aandacht ook nodig was binnen je familiekring.  
Gonny van Steeg, diaken (Lage Zwaluwe) 
sinds januari 2016, is altijd in voor actie. 
Nauwkeurig en helder in de voorbereidingen en 
doelgericht. Geloven is iets om te doen! Een 
beetje Rotterdamse mentaliteit in de polder, 
was soms mijn gedachte als ik Gonny zag 
gaan. Met het hart voor mensen dichtbij en ver 
weg die extra steun goed kunnen gebruiken. 
Een waardevolle kracht voor de diaconie. Maar 
andere zaken en mensen vragen ook om 
aandacht. Helaas kan ze niet op twee plaatsen 
tegelijk zijn en naast haar werk wil Gonny ook 
ruimte houden voor de zorg voor haar naasten. 

Daarom is het tijd om de energie anders te 
verdelen. Hartelijk dank voor je energie, 
aandacht en warmte die je hebt gegeven aan 
de mensen en de diaconie van onze gemeente.   
Mieke Vosmer, scriba kerkenraad (Terheijden) 
sinds 2011 als diaken-scriba, had eerder haar 
taken neergelegd, maar nu is het officiële 
afscheidsmoment. Door het overlijden van haar 
geliefde Marcel heeft ze taken neer moeten 
leggen. Voor die tijd was Mieke een accurate 
scriba binnen onze gemeente, in het bijzonder 
voor de gemeente Terheijden - Wagenberg. 
Mieke was er gewoon. In de vergadering was 
ze een rustpunt: gewoon er zijn, helder en 
nauwgezet. De stukken op tijd en goed 
geformuleerd. Als er iets geregeld moest 
worden, dan werd het gedaan. Op mensen als 
Mieke kun je bouwen als kerkenraad. Toen ze 
een tijd thuis gebonden was voor revalidatie 
probeerde Mieke zoveel mogelijk aan te sluiten 
en mee te doen via video vergadering! Mieke, 
hartelijk dank voor je inzet, ook in tijden dat 
het niet makkelijk was, was je er. Totdat je, zo 
begrijpelijk, de aandacht en energie nodig had 
voor wat er in jouw leven gebeurde. 
Voor al deze ambtsdragers geldt dat ze in een 
transitieperiode in de kerkenraad hebben 
gedacht, gepraat en mee-besloten over de 
richting die we als gemeente inslaan. Zij 
hebben allen met hart en ziel en verstand onze 
gemeente mede geleid in tijden die gekleurd 
werden door corona, vacatures, sollicitaties, 
een nieuw begin. Hartelijk dank voor hoe jullie 
allen ons hebben ondersteund. 
We zijn blij dat jullie, ieder op je eigen manier, 
betrokken blijven bij onze gemeente. Al die 
ervaring blijft bewaard, dat is een 
bemoedigend gegeven! Veel zegen, ruimte en 
plezier voor de tijd die vrij komt! Alle goeds! 
  
Welkom 
We verwelkomen van harte Ad Verdoorn die als 
ouderling-kerkrentmeester bevestigd zal 
worden. Binnen de kerkenraad zal hij de taak 
van voorzitter op zich nemen. We zijn blij dat 
hij deze taak op zich wil nemen. Continuïteit 
zal er zijn doordat Annette Houtenkamer als 
vicevoorzitter in de kerkenraad blijft.  
Welkom aan Peter Kraak die als ouderling-
kerkrentmeester onze geledingen komt 
versterken. Zijn deskundigheid inzake 
gebouwen is in het bijzonder welkom in een 
tijd dat we als kerk voor het vraagstuk komen 
te staan van het onderhoud van het kerk-
gebouw van Lage Zwaluwe.  
We zijn blij en dankbaar dat we kunnen blijven 
bouwen op de inzet van Annie Meijer als 
diaken en Dick van der Eijk als ouderling-
kerkrentmeester. Zij zullen hun ambt en taken 
voortzetten.   
Marijn Gilhuis 
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Omzien naar elkaar  
 
Verschillende leden van onze gemeenten 
worstelen voor langere of kortere tijd met een 
kwetsbare gezondheid. Anderen hebben 
drukke taken in werk of in eigen kring, weer 
anderen weten misschien niet hoe de dagen 
door te komen. Wat je situatie ook is, soms 
kan het je teveel worden of wil je graag met 
iemand daarover spreken.  
Omdat De Verbinding ook op het internet 
staat, melden we hier niet mensen met hun 
naam. In ons pastoraal team hebben we veel 
mensen in beeld, maar het kan zijn dat je 
graag iemand wilt spreken. Aarzel dan niet om 
contact met een van ons op te nemen.  
Wat je situatie ook is, we wensen je veel 
sterkte, goede moed en Gods nabijheid toe. 
 
Namens de ouderlingen, pastoraal werkers, 
bezoekpersonen, ds. Marijn Gilhuis. 
(marijngilhuis@gmail.com; 06-18315690) 
 
 
 

Gedichten uit de NAH - 
kliniek 

 
Nieuwjaarsgroet 
NAH, niet aangeboren hersenletsel. Als je het 
hebt of een van je naasten, dan ken je de 
term, anders is het een afkorting zoals er velen 
zijn. In Rotterdam kom ik wekelijk in de kliniek 
voor mensen met NAH. Letsel opgelopen door 
diverse oorzaken: van hersenbloeding tot val, 
van tumor tot motorongeluk. Het brein is zo 
beschadigd, de gevolgen zijn desastreus. 
Kenmerkende klachten na NAH: snel 
oververmoeid, overgevoelig voor allerlei 
prikkels, vergeetachtig, moeite met 
concentratie, niet meer kunnen werken, niet 
meer mee kunnen doen met het gewone leven, 
verlies van sociale contacten. Dit allemaal, 
afhankelijk van waar en hoe ingrijpend het 
letsel is geweest. De verhalen van mensen 
daar zijn allemaal ingrijpend. Sommige van die 
verhalen heb ik in verzen gevat. Hier deel ik er 
drie in de aanloop naar de 40-dagentijd.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zij, die om mij heen – 1  
 
Zij, die om mij heen 
eeuwig trouw, vrienden en zo 
– je weet wel – grote woorden. 
Hoe ver de woestijn in? 
Als ik niet in de pas loop… 
Houden ze hun pas in? 
Ik zie hun ruggen, stippen aan de horizon. 
Ik raak ze kwijt 
aan mijn zwalkend brein. 
 
 
Zij, die om mij heen – 2 
 
Zij, die om mij heen 
komen met ruimte 
en praten als toen. 
De gaten zien en ontwijken, 
niet schrikken, 
kijken en zwijgen en reiken 
de hand – daar overheen –. 
En zij vertellen nóg een keer 
omdat ik het niet meer weet. 
 
Ik huil, want niemand weet wie ik, 
en niemand loopt weg. 
Vreugdetranen in mijn schoot. 
 
Zij die om mijn heen 1 en 2 zijn geïnspireerd 
door de verhalen van cliënten die veel mensen 
door ziekte kwijtraken en die soms nieuwe of 
hernieuwde vriendschappen vinden. . 
 
Gaven laven 
 
Ik kijk verrast om mij heen: 
Alles is hetzelfde, niets aan de hand! 
 
Zij kijken naar mij en roepen in koor: 
De wereld is onveranderd! 
Jíj bent verwoest en opnieuw geboren! 
 
Ik draai om mijn as,  
wankel. 
Zij nemen me bij de hand  
en leiden mij naar rustige wateren. 
Mijn ziel wikt verkwikt 
de beker 
als de zon opgaat op de derde dag. 
Ik voel als ooit tevoren. 
 
Dit gedicht was bij het verhaal van een cliënt 
met Christelijke achtergrond – je herkent er 
vast een Psalm in – die na jaren weer vreugde 
en verdriet kon voelen. Zijn gevoel was na de 
val die het hersenletsel had veroorzaakt ‘uit’. 
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     Mededelingen Diaconie 
 
 
Collecte 04 februari: Bangladesh 
 
Bangladesh lijdt zwaar onder klimaat-
verandering. Het land kampt steeds vaker met 
cyclonen en overstromingen, de regen valt 
onregelmatiger en de stijgende zeespiegel 
zorgt voor verzilting van landbouwgrond. 
Boeren hebben grote moeite om te overleven.  
Kerk in Actie helpt boerengezinnen om zich aan 
te passen aan klimaatverandering zodat ze hun 
oogst en inkomen veilig kunnen stellen. Zo 
leren zij bijvoorbeeld om gewassen op een 
bamboe geraamte boven de grond te 
verbouwen, zodat ze bij overstromingen niet 
wegrotten. Ook leren dorpsgemeenschappen 
om met waarschuwingssystemen en evacuatie-
plannen voorbereid te zijn op rampen. Via het 
programma Werelddiaconaat steunt Kerk in 
Actie de boeren in Bangladesh om bestand te 
zijn tegen klimaatverandering. Steun dit werk 
via de collecte of maak je bijdrage over op de 
bankrekening van de diaconie o.v.v. Kerk in 
Actie Bangladesh. Hartelijk dank voor uw gift. 
Lees meer op kerkinactie.nl/klimaatbangladesh 
 
Collecte 11 februari: Voedselpakketten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een triest record: in 2024 leven meer dan een 
miljoen Nederlanders in armoede. De Voedsel- 
bank kan de toenemende vraag niet meer aan. 
Daarom voeren onze beide kerken actie als 
inleverpunt voor de Voedselpakketten. Niet 
alleen wij van de diaconie waren enthousiast 
over deze actie maar het is duidelijk dat u, die 
zondags in onze kerk komt, dat enthousiasme 
deelt! U maakt regelmatig gebruik van de 
mogelijkheid om zondags een of meerdere 
boodschappen in te leveren en er zijn zelfs 
mensen die gewoon een hele doos vullen! Die 
dozen kunnen we gratis bestellen bij Kerk in 
Actie, maar ze kosten natuurlijk wel geld, dus 
we gaan proberen om ze zoveel mogelijk weer 
te gebruiken. We doen sinds de Startzondag 
mee aan deze actie en we willen dat blijven 

doen tot eind 2024. Armoede neemt eerder toe 
dan dat het afneemt, zeker in deze dure 
wintermaanden, wanneer groenten en fruit 
extra duur zijn. Op de dozen staat een lijstje 
van producten waar het meest behoefte aan is. 
We merken dat er veel pakken pasta en rijst in 
alle soorten en vormen binnen komen. Dat is 
fijn maar denk ook eens aan een fles 
zonnebloemolie, een pak houdbare melk, een 
blik soep of een pot oploskoffie. Omdat we 
vanuit de diaconie al langer samenwerken met 
Vluchtelingenwerk, Stichting Leergeld en de 
Surplus medewerkers die zich bezig houden 
met schuldhulpverlening gingen de meeste van 
de 45 inmiddels uitgegeven dozen naar hun 
cliënten. Omdat we veel dozen zelf 
wegbrengen kunnen we ze ook een beetje 
aanpassen aan de gezinnen die er gebruik van 
maken. Zijn er kinderen, dan stoppen we er 
een extra pak koekjes in of een zak lolly’s. Is 
er een hond(je), dan krijgt die ook een zak 
hondenvoer! Met ‘Samen tegen armoede’ helpt 
Kerk in Actie mensen in armoede rechtstreeks 
met deze voedselpakketten. Dank dat u daar 
een bijdrage aan levert… door het doneren van 
boodschappen of… deze zondag door uw 
bijdrage aan de collecte. Met de opbrengst van 
de collecte kunnen we de dozen aanvullen met 
de benodigde artikelen die de inhoud van de 
doos compleet maken. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Collecte 18 februari: KIA 40dagentijd 
Ghana 
 

Tijdens deze 40dagentijd willen we extra 
aandacht besteden aan projecten voor en door 
vrouwen. Op deze eerste zondag collecteren 
we daarom voor boerinnen in Ghana. 
 

Een beter inkomen voor Ghanese 
boerinnen  
Noord-Ghana is een droge regio. Het is 
moeilijk om hier rond te komen van de 
opbrengsten van landbouw, terwijl dat wel de 
belangrijkste bron van inkomsten is. Veel 
mensen leven dan ook in armoede.  
De landbouworganisatie van de 
Presbyteriaanse kerk helpt Ghanese boerinnen 
met landbouw en verkoop. Als er weinig werk 
is op het land, verzamelen vrouwen de noten 
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van de karitéboom, die in het gebied groeit. Ze 
maken er boter van, maar de winst is 
minimaal, omdat het proces zo arbeidsintensief 
en tijdrovend is. De kerk helpt vrouwen om het 
proces te stroomlijnen door zich in groepen te 
organiseren en zorgt voor moderne werk-
plaatsen en betere oventjes. De vrouwen 
verwerken de noten nu op een efficiënte en 
milieuvriendelijke manier. De kwaliteit van de 
boter is zo goed, dat ze een betere prijs krijgen 
op de markt. ‘Ik kan nu mijn gezin onder-
houden en mijn kinderen naar school sturen,’ 
vertelt een van de vrouwen. Steun de Ghanese 
boerinnen en geef in de collecte of maak uw 
bijdrage over op de bankrekening van de 
diaconie o.v.v. KIA collecte Ghana of doneer 
online. Hartelijk dank voor uw gift. 
Lees meer op kerkinactie.nl/boeringhana 
 

 
 

Collecte 28 januari: Hamlin Fistula 
Foundation 
Op deze tweede zondag in de 40-dagen tijd 
collecteren we opnieuw voor een vrouwen-
project. De Hamlin Fistula Foundation zet zich 
in voor het herstel, de revalidatie en de re-
integratie van (jonge) moeders in Ethiopië die 
als gevolg van een bevalling incontinent zijn 
geraakt. Deze vrouwen leven vaak aan de rand 
van de samenleving omdat ze onfris ruiken. Na 
een hersteloperatie kunnen deze vrouwen weer 
een menswaardig bestaan leiden. Ook zorgt de 
stichting voor goede moeder- en kindzorg in 
Ethiopië, door het opleiden en ondersteunen 
van verloskundigen.  
Als er sprake is van obstructie tijdens de 
bevalling en een vrouw kan vanwege gebrek 
aan medische zorg geen keizersnee krijgen, 
dan kan een bevalling dagenlang duren. Door 
de voortdurende druk van het hoofdje van de 
baby tegen het inwendig weefsel kan een fistel 
ontstaan, een opening tussen de vagina en de 
blaas of het rectum. Als gevolg daarvan raakt 
de vrouw volledig incontinent. Omdat ze onfris 
ruiken, komen de meeste fistelpatiëntes in een 
sociaal isolement en daarmee aan de rand van 
de samenleving terecht. Een hersteloperatie is 
mogelijk in één van de zes fistelziekenhuizen in 
Ethiopië.  
 

Elke vrouw die een fisteloperatie heeft 
ondergaan, krijgt fysiotherapie en counseling. 
Verder wordt haar basiskennis van rekenen, 
schrijven en lezen bijgebracht en leert ze 
diverse handvaardigheidstechnieken. In de 
lessen wordt ook aandacht besteed aan het 

ontstaan en voorkomen van obstetrische fistels 
en aan family planning. Wezenlijk onderdeel 
van de behandeling is dat ze wordt geholpen 
haar traumatische ervaringen te verwerken, 
zodat ze weer voldoende zelfvertrouwen krijgt 
om onafhankelijk te zijn en ze weer onderdeel 
van de samenleving, moeder en echtgenote 
kan zijn. Geef dus gul aan deze collecte. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Hamlin: Voorlichting in het ziekenhuis 
 
Helpt u mee om alle collecten tot een 
succes te maken? Hartelijk dank! 
 

U kunt de collecten ook steunen door uw gift 
over te maken naar de bankrekening van de 
diaconie van uw gemeente: 
 

NL74 RABO 0373 7105 26 t.n.v. Diaconie 
Protestantse gemeente Lage Zwaluwe 
o.v.v. collecte zondag + datum 
 

NL96 RABO 0373 7392 30 t.n.v. Diaconie van 
de Protestantse gemeente Terheijden -
Wagenberg, o.v.v. collecte zondag + datum 
 

Deze worden ook na iedere online viering  
getoond. U mag natuurlijk ook uw collecte- 
bonnen inleveren bij één van de diakenen. 
 

Hartelijk dank voor uw aandacht, moeite  
en bijdrage! 
 

Namens de gezamenlijke diaconieën, 
Inge Berendsen en Annie Meijer 
 

 
 
 
 

Bloemengroet 
Lage Zwaluwe 

 

Iedere week staat er een mooi boeket bloemen 
op de avondmaalstafel. De boeketten bloemen 
voor de bloemengroet, ook de bloemengroet  
vanuit de Ganshoek, worden iedere week  
geschonken door gemeenteleden. 
 
… en u weet het: mocht u/jij zelf iemand  
weten die een steuntje in de rug kan 
gebruiken, vergeet niet te bellen of te 
mailen naar Annie Meijer 
T: 0168 - 48 25 31 of 06 - 49 99 26 17 
E: annie.meijer.berends@gmail.com 
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Bloemengroet 
Terheijden - Wagenberg 

 
Iedere zondag staat er een mooi boeket 
bloemen op de avondmaalstafel. Na afloop  
van de kerkdienst worden de bloemen als 
groet, namens de kerk, naar één van onze 
gemeenteleden gebracht. Dit gebeurt naar 
aanleiding van een verjaardag van gemeente-
leden van 75 jaar en ouder, bij een bijzondere 
gelegenheid, bij ziekte of zomaar. Er worden 
ook regelmatig extra bloemen bezorgd. 
De bloemen worden iedere week geschonken 
door gemeenteleden. 
 
 
 
 

Diaconale activiteiten 
in de 40dagentijd 

 
Ook in de komende vastentijd worden er vanuit 
de diaconie weer sobere maaltijden 
georganiseerd ter voorbereiding op de Paastijd.  
 
Op de woensdagen 21 februari, 6 maart en 20 
maart bent u van 17.30-19.00 uur welkom in 
de tuinzaal van het Witte Kerkje in Terheijden. 
Er wordt een stevige maaltijdsoep geserveerd 
met brood, wat fruit en koffie/thee. We 
bezinnen ons nog op de inhoudelijke invulling 
rond deze maaltijden, dat kan een liturgisch 
moment zijn of we gebruiken de teksten van 
die dag uit het adventsdagboekje. Er hoort 
natuurlijk ook een toepasselijk lied bij.  
 
Aan de maaltijd zijn voor u geen kosten 
verbonden maar er staat wel een mandje voor 
een vrijwillige bijdrage. Iedereen is welkom en 
aanmelden is niet verplicht maar ….. als u ons 
laat weten dat u meedoet kunnen we daar bij 
het inkopen van de ingrediënten voor de 
maaltijd rekening mee houden. We zien u 
graag op 21 februari! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Inloop Koffieochtend 

Vrijdag 23 februari 

Koffie, soep en ontmoeting 
in het Witte Kerkje. Welkom! 
 
Komt u bij ons op de koffie? We starten  
om 10.00 uur met een kop koffie of thee  
met wat lekkers. In de tweede helft van de 
ochtend is er een eenvoudige broodmaaltijd 
met soep. 
 
Voelt u zich welkom en neem vooral iemand 
mee! Opgeven is niet nodig. Als er dieet-
wensen zijn is dat voor ons wèl handig om  
te weten. 
 
Let op! Gewoonlijk vindt de inloop plaats op de 
3de vrijdag van de maand. Vanwege Carnaval 
is deze nu eenmalig verschoven naar de 4de 
vrijdag! 
 
Met hartelijke groet, 
Inge Berendsen 
Joke Geerse,  
T: 06 – 23 23 63 53  
 

 
 
 

Mededelingen 
Kerkrentmeesters 

 

  Collectebonnen 
 

De collectebonnen zijn verkrijgbaar bij  
Arja Lomeijer, Flierstraat 75 en bij 
fam. van der Eijk, Schoven 3. 
De collectebonnen gaan per vel van 20 
bonnen. Er zijn drie soorten collectebonnen: 
* groen € 0,25 per bon – € 5,00 per vel 
* geel € 0,75 per bon - € 15,00 per vel 
* oranje € 1,00 per bon – € 20,00 per vel 
Voor ieder die niet in staat is collectebonnen  
te komen halen, bestaat de mogelijkheid om 
ze thuis te laten bezorgen. Een telefoontje  
naar Loes van der Eijk, tel. 06 – 38 70 62 03  
of naar Arja Lomeijer, tel. 06 – 55 56 28 05  
is voldoende. 
U kunt het bedrag voor de collectebonnen 
contant betalen of overmaken op de bank-
rekening van het College van Kerkrent-
meesters: NL77 RABO 0126 7069 56 
De bonnen mogen ook tijdens de gezamenlijke  
diensten in Terheijden worden gebruikt. 
 
Namens het College van Kerkrentmeesters, 
Dick van der Eijk 
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Terheijden – Wagenberg 
 

 Collectebonnen 
 

Voor collectebonnen kunt u terecht bij  
Annette Houtekamer of u stuurt een e-mail  
naar: kerkrentmeestersterheijden@ziggo.nl 
De collectebonnen gaan per vel van 20 
bonnen. We hebben twee soorten bonnen: 
* € 1,00 per bon – € 20,00 per vel 
* € 2,00 per bon – € 40,00 per vel  
Het bedrag voor de bonnen maakt u over  
op de bankrekening van het College van  
Kerkrentmeesters: NL 73 RABO 0373 7298 47 
De bonnen mogen ook tijdens de gezamenlijke 
diensten in Lage Zwaluwe worden gebruikt. 
 

Namens het College van Kerkrentmeesters, 
Annette Houtekamer 
 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
 

 
 
 
 

Avonden over de Bijbel  
 

Gespreksgroep Vieren 
De gespreksgroep Vieren heeft twee avonden 
in deze tijd voor Pasen. Deze avonden zijn voor 
mensen die niet of weinig thuis zijn in het 
Christelijk Geloof. Ze worden gegeven door 
Griselda Aanen, kerkelijk werker voor Made, 
Drimmelen en Hooge Zwaluwe en ds. Marijn 
Gilhuis. Iedereen die benieuwd is naar wat de 
40dagentijd precies is en wat Pasen inhoudt, is 
van harte welkom. We hebben een 
enthousiaste groep gehad bij de eerste 
avonden over Advent en Kerst. We verheugen 
ons erop om op maandag 26 februari om 19.30 
uur bij elkaar te komen om over de 
40dagentijd te praten en op woensdag 6 
maart, over Pasen. Op 6 maart sluiten we aan 
bij de sobere maaltijd (elders kun je er meer 
over lezen). Wie wil kan dan eerst de maaltijd 
vieren – onderdeel van de 40dagentijd – om 
daarna aan de avond mee te doen. Je bent van 
harte welkom. 
 

Wanneer? 
26 februari, om 19.30 -21.00 uur  
6 maart, om 19.30 uur- 21.00 uur. (vooraf kun 
je met de sobere maaltijd meedoen, ook in het 
Witte Kerkje in Terheijden) 
Waar? In de Tuinkamer van het Witte Kerkje in 
Terheijden.  
 

Tot ziens, ds. Marijn Gilhuis 
 

 

Gespreksgroep De Bijbel - Openbaring en 
Paulus 
Omdat de tijd naar Pasen toe aardig vol zit met 
de voorbereidingen van de Stille Week en er 
twee avonden zijn met Griselda over de 
gespreksgroep Vieren kies ik ervoor om de 
twee avonden over Openbaring en Paulus na 
Pasen te plannen. 
 

ds. Marijn Gilhuis 
 
 
 
 

Rouwgroep 
 
Ik wil na Pinksteren een rouwgroep opstarten. 
De gedachte is het volgende: een groep van 
vijf tot maximaal acht personen, die zes keer 
bij elkaar komen om te praten over het verlies 
van een geliefde naaste (partner, kind, broer). 
Het doel van het gesprek is het delen van de 
verhalen en ervaring met het verlies: hoe doe 
je dat, omgaan met verlies? Hoe reageert de 
omgeving? Verlies en geloof: hoe speelt dat 
een rol in het leven nu? Wat doe je met de 
spullen van de overledene? Vakanties, vrije 
dagen: hoe geef je daar invulling aan? Wat 
voel je en wat doe je met onverwachte 
gevoelens? Dit zijn zomaar wat onderwerpen 
die naar voren kunnen komen. Naast de 
verhalen zal ik ook gaande de gesprekken iets 
vertellen over rouw en omgaan met rouw.  
De gesprekken zullen wekelijks op een 
maandagochtend plaatsvinden, van 10.00 tot 
12.00 uur. De locatie zal, afhankelijk van de 
aanmeldingen, zijn in Lage Zwaluwe of in 
Terheijden. 
De ervaring leert dat zo’n groep goed werkt 
voor mensen die al een keer de jaarcyclus na 
het verlies van de geliefde hebben mee-
gemaakt. Anders gezegd: je hebt al een keer 
voor het eerst de verjaardag, Kerst, vakantie 
doorgemaakt zonder de geliefde erbij.  
 

Heb je belangstelling of wil je meer weten, 
neem contact met me op. Dat kan via de mail 
of bellen, of spreek me aan na een dienst.  
marijngilhuis@gmail.com of 06-18315690 
 

ds. Marijn Gilhuis 
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Foto: Peter Kraak 

 
Terugblik op de viering van 21 januari 
in de Gummaruskerk in Wagenberg 
 
Na deze oecumenische viering ontvingen 
Marijn en Griselda een enthousiaste e-mail om 
ons te bedanken voor onze inzet. Enkele 
punten uit de reactie. 
 

Gisteren was al duidelijk dat de collecte-
opbrengst niet zou tegenvallen. Bij het tellen 
bleek de opbrengst € 230,55!! 
 

Vanochtend ben ik naar de bijeenkomst van de 
maandag-vrouwengroep van Vluchtelingenwerk 
Drimmelen geweest en heb onder het genot 
van koffie en een praatje het geld 
overhandigd. Ook daar was men heel verrast 
over de hoogte van het bedrag. En heel 
dankbaar! Er wordt samen met de vrouwen 
beslist waar het geld aan wordt uitgegeven, 
maar waarschijnlijk aan iets extra’s bij een 
uitje. Mogelijk bij een museumbezoek: er 
waren enkele museumkaarten ontvangen. 
 

Hartelijk dank voor jullie medewerking en 
bijdrage aan de viering, en ook voor de zang. 
 

Het aantal bezoekers uit Wagenberg – en niet 
alleen wekelijkse kerkbezoekers – viel me niet 
tegen. Maar het aantal aanwezigen uit de 
protestantse gemeenten was overweldigend.  
 

Heel fijn! 
 

Fien van Mook 
 
 

Hemelvaart 
 
Ik wil u nu al vragen om Hemelvaart in de 
agenda te zetten. Die valt dit jaar op 
donderdag 9 mei. We hebben dan weer een 
schuurviering met onze Katholieke 
dorpsgenoten. In deze viering zal ook Alliance 
meedoen, de cantorijen van de Immanuël-
parochie en van onze kerken, o.l.v. Kitty 
Lokate en Leander Schoormans. Douwe van 
den Berg bereid mee voor, Petra Mergaerts en 
ik zullen voorgaan. Het belooft een feestelijke 
viering te worden. 
 
Ds. Marijn Gilhuis 
 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
 

 
 
Stichting Focus on Education 
 

Aan alles komt een keer een einde. Dat is 
jammer maar soms onvermijdelijk.  
Ruim 22 jaar geleden richtten Marijke en 
Jacques de Ridder uit Terheijden hun Stichting 
Focus on Education op met de bedoeling 
scholingsprogramma’s op te zetten voor straat-  
en weeskinderen, kindsoldaten, kinderen in de 
gevangenis,  op plekken waar dat nodig was in 
Sri Lanka, India, Nepal, Pakistan, Gambia, 
Congo, Rwanda …. Inmiddels is het echtpaar 
op leeftijd en is het moment gekomen dat zij 
de werkzaamheden van hun prachtige 
Stichting hebben moeten afronden.  
Namens de kerkenraad en de Diaconie van het 
Witte Kerkje waren Mariëtte Verkerk en ik 
aanwezig op de afscheidsreceptie. Marijke en 
Jacques spraken hun dank uit voor de 
jarenlange financiële diaconale ondersteuning 
van de educatieve projecten in Congo en 
India. Ook Joke Geerse werd heel hartelijk 
bedankt. Joke was vanaf het begin de 
verbindende schakel tussen Focus on Education 
en de Diaconie van het Witte Kerkje en zij 
heeft op die manier veel betekend voor de 
kansarme kinderen in ontwikkelingslanden.                
 
Inge Berendsen 
 

Education is the most 
powerful weapon which you 
can use to change the world 
-Nelson Mandela - 
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Interview met Lianne van der Wel – 
van Reeuwijk 
 
In de viering van 18 februari, in Lage Zwaluwe, 
neemt een aantal ambtsdragers afscheid van 
de kerkenraad. Ook worden dan nieuwe 
ambtsdragers (her)bevestigd. Een van de 
nieuwe mensen die we in de komende jaren 
wat vaker in onze beide kerken zullen zien is 
Lianne van der Wel - van Reeuwijk. Zij krijgt 
op 18 februari een kerkelijke zending, waar-
door ze verbonden is met onze gemeente in 
Terheijden - Wagenberg. Zo blijft het Witte 
Kerkje verbonden met SOVAK!  
 
 

Sinds 1 september 2016 werkt Lianne als 
geestelijk verzorger op SOVAK in Terheijden. 
SOVAK is een instelling waar mensen met een 
verstandelijke beperking wonen en werken. 
Lianne heeft ruime ervaring als kerkelijk 
werker in protestantse gemeenten in Dordrecht 
en Oisterwijk maar zij concentreert zich nu op 
haar werk voor SOVAK en doet dit samen met 
collega Simone Vos. 
 

Lianne woont in Breda met haar echtgenoot. 
Hun drie kinderen zijn inmiddels de deur uit. 
De twee oudsten wonen ook in Breda en de 
jongste in Amsterdam. Lianne is inmiddels oma 
van de 9 maanden oude Siem en zij past met 
zichtbaar plezier één dag per week op haar 
kleinzoon. 
 

Op SOVAK ontmoet ik Lianne in haar gezellige 
werkkamer aan het Gruijtplein. Wat meteen 
opvalt is de Vlinderkast. Een vlinder staat 
symbool voor de overgang van leven naar 
dood en in de kast staat allerlei mooi materiaal 
over zorg aan het einde van iemands leven. 
Vaak wordt de aanwezigheid van een vlinder 
gezien als troost en hoop op nieuw leven. 
Omdat Lianne vrij jong haar ouders verloor 
heeft zij zich ook in dat onderwerp verdiept en 
daardoor kan zij mensen helpen met afscheids-
rituelen en rouwbegeleiding.  
SOVAK kent vele grotere en kleine vestigingen. 
Lianne (en Simone) zijn er voor iedereen, of je 
nu wel of niet gelovig bent, niet alleen in 
Terheijden maar ook op de andere locaties. 
Liannes deur staat (bijna) altijd open voor 
mensen die haar willen spreken, bewoners èn 
mensen die er werken. Ze begeleidt bewoners, 
organiseert groepsgesprekken en belevings-
vieringen, waarbij de zintuigen worden 
geprikkeld. Eens per maand kan iedereen die 
dat wil deelnemen aan de viering op 
zaterdagavond (19.00 uur)*.  
 

Voordat Lianne de opleiding HBO-Theologie en 
Levensbeschouwing ging doen, was zij 
werkzaam als leerkracht binnen allerlei vormen 
van onderwijs. Tijdens haar opleiding heeft zij 

zich gespecialiseerd in het begeleiden van 
mensen met een lichamelijke- en/of 
verstandelijke beperking. Zij liep stage op 
SOVAK en kent de mensen en de instelling 
goed.  
 

 
 

Lianne heeft zelf aangegeven graag een band 
te willen houden met onze gemeenten en 
incidenteel een bijdrage te willen leveren als 
voorganger. Daar zijn we blij mee. Een week 
nadat zij de zending heeft ontvangen zal 
Lianne voorgaan in de viering. We heten haar 
van harte welkom! 
 

Inge Berendsen 
 

*Deze zaterdagavond vieringen staan vermeld 
in De Verbinding. SOVAK heeft altijd behoefte 
aan vrijwilligers die zich willen inzetten voor de 
bewoners maar voor deze vieringen worden 
mensen gezocht die één keer per twee 
maanden willen helpen met koffie schenken, 
rolstoel rijden of ondersteuning van de 
techniek.  
 

 
Bij SOVAK zijn de  
collectes voor de 
ezelopvang, ‘De 
Ezelshoeve’  in 
Baarle Nassau.  
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Samenvatting van het 
Jaarverslag 2023 Amnesty 
International Werkgroep 525 
(Drimmelen) 

 
Amnesty als diaconale activiteit 
Mede dankzij de opbrengsten van de collectes 
in beide kerken konden we brieven en kaarten 
blijven schrijven. Dat blijft dan ook de 
belangrijkste activiteit van de werkgroep. 
Naast de maandelijkse schrijfacties 
organiseren we wekelijks een emailactie. 
Vanwege de corona-regels konden we een tijd 
lang niet samen schrijven op de derde dinsdag-
ochtend van de maand, in het Witte Kerkje. 
Daar zijn we in 2022 wel weer mee gestart 
maar de deelnemers vonden het zo veel 
prettiger om thuis te schrijven dat we toch 
besloten hebben niet meer vanuit de kerk te 
schrijven.  
We schreven met 25 vaste thuisschrijvers 
brieven en kaarten ten behoeve van 56 
mensen en een enkele groep; mensen die ten 
onrechte gevangen zaten of nog steeds zitten 
of die zijn overleden door geweld. 10 mensen 
doen mee met de emailacties en mailen 
wekelijks één brief naar de autoriteiten en/of 
ambassade.   
In totaal stuurden we het afgelopen jaar 979 
brieven en 271 groetenkaarten naar de 
autoriteiten in 24 landen, ambassades in 
Nederland en België en naar gevangenen en/of 
familieleden van gedetineerden en mensen die 
werden vermoord, om hen een hart onder de 
riem te steken.   
Vanaf de Dag van de Rechten van het Kind (20 
november) schreven we daarnaast in 
december voor Amnesty’s Write for Rights-
actie rond 10 december, de Internationale Dag 
van de Mensenrechten. Met name vanuit huis 
schreven we meer dan 560 brieven en kaarten 
ten behoeve van 10 mensen of organisaties in 
10 verschillende landen.  
Andere activiteiten  
1. 4 mei: Dodenherdenking; De Amnesty 
werkgroep was dit jaar niet uitgenodigd om 
deel te nemen aan de Dodenherdenking. We 
hebben na de officiële herdenking wel bloemen 
gelegd bij het monument voor de gevallenen in 
Terheijden.  
2. 10 december: Amnesty’s Schrijfmarathon, 
Write for Rights. Tussen 20 november, de Dag 
van de Rechten van het Kind, en 10 december, 
de Dag van de Mensenrechten schreven we 
561 brieven en groetenkaarten.   

3. Verkoop kaarten ten bate van Amnesty: In 
december 2023 heeft de Diaconie van 
Terheijden Amnestykaarten gekocht voor 
diaconale activiteiten. Omdat we die kaarten 
met korting kunnen inkopen en zoveel 
financiële steun ontvangen vanuit onze 
kerkelijke gemeenten kunnen we die korting 
ook doorberekenen aan onze achterban. 
4. Algemeen: Elke maand wordt over 
Amnesty’s activiteiten gepubliceerd in ons 
kerkblad “De Verbinding”. 
 
Financiën 
Het financieel jaarverslag 2023 is niet 
opgenomen in deze samenvatting. Bent u 
hierin geïnteresseerd neem dan contact op met 
één van de werkgroepleden, dan krijgt u het 
hele jaarverslag gemaild.  
Toelichting op de financiën: We versturen onze 
brieven zoveel mogelijk in pakketjes om de 
portokosten te drukken. Niet alleen ontving de 
werkgroep financiële steun in de vorm van 
bijdragen uit de collectes in de kerken van 
Lage Zwaluwe en Terheijden - Wagenberg, 
maar door de Diaconie van Terheijden-
Wagenberg werden wij ook verblijd met een 
grote voorraad postzegels NL1, waar we tot 
ver in 2024 mee vooruit kunnen. Door de 
verkoop van (kerst)kaarten en een aantal 
giften van gemeenteleden, zomaar of vanwege 
een feestelijke gebeurtenis, zijn we er ook in 
2023 in geslaagd de financiële situatie van de 
werkgroep gezond te houden.  
 
Plannen voor 2024 
1. Schrijfgroep: Hoewel de Amnesty-
werkgroep leden Joke Geerse, Yvonne Bours, 
Wouke Eindhoven en ondergetekende allemaal 
wat ouder worden en af en toe even ‘uit de 
running’ zijn, gaan we ook in 2024 door met 
het verzorgen van de brieven, het kopiëren, de 
bezorging bij de mensen thuis en de 
verzending. 
2. Emailschrijvers: Sinds 2020 verzorgen we 
elke week een emailactie. Ongeveer 10 
mensen doen daaraan mee. Ze krijgen elke 
week een brief plus informatie over de persoon 
in kwestie. De brief wordt dan gemaild naar de 
juiste autoriteit en/of de ambassadeur van het 
betreffende land.  
3. Activiteiten:  

 Internationale Vrouwendag (8-3).  
 Dodenherdenking in Terheijden (4-5).  
 De Schrijfmarathon (Write for Rights, 

20-11 tot 10-12)  
4. Financiën: We gaan door op de ingeslagen 
weg.  
 
Inge Berendsen, contactpersoon 
Amnestywerkgroep 525 (Drimmelen) 
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Stichting Vrienden van DHAN 
 

Pongal ெபாங்கல் is een meerdaags Tamil 
oogstfeest van Zuid-India. Het vindt plaats aan 
het begin van de maand Tai volgens de Tamil-
zonnekalender. Het begon dit jaar op zaterdag 
13 januari en duurde tot donderdag 18 januari.  
Bij dit oogstfeest zou je kunnen denken aan 
onze Dankdag voor gewas en arbeid. Het 
festival is genoemd naar het ceremoniële 
‘Pongal’, wat ‘koken en overstromen’ betekent. 
De rijst en het suikerriet worden begin januari 
geoogst en gedorst. Van deze nieuwe oogst 
wordt een rijstpap gekookt in melk en 
rietsuiker. Als teken van overvloed van de 
oogst laten de mensen het even overkoken 
zoals je hier op de foto ziet. 
 

 
  
Er worden dankgebeden uitgesproken voor de 
gelukte oogst. 
  

 
 
Daarna wordt de pap gedeeld met de familie 
en iedereen in de dorpen die een binding heeft 
met het werk op het land. 
 

 
   
Feestelijke vieringen omvatten ook optochten 
met symbolen van de gewassen en de dieren 
die helpen bij zaaien en oogsten.  
  

 
 

Het is van oudsher een gelegenheid om kolam 
kunstwerken op basis van rijstpoeder te maken 
zoals hieronder en gebeden thuis en in tempels 
op te dragen, samen te komen met familie en 
vrienden en geschenken uit te wisselen om de 
sociale banden van solidariteit te hernieuwen.  
 

 
    

 
 

De kinderen in de dorpen die wij steunen als 
Vrienden van DHAN hebben tekeningen en 
kolams gemaakt ter gelegenheid van Pongal, 
dit zijn er twee: 
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Dit filmpje over Pongal van DHAN op You Tube 
is erg leuk om te zien: 
https://www.youtube.com/watch?v=BLIH5w1c
VCU.  
 
Zo heeft u weer een beetje meer beeld bij het 
leven in de dorpen die we steunen, een leven 
dat niet makkelijk is. Mensen kunnen een 
steun in de rug erg goed gebruiken. 
Daar is uw financiële bijdrage onontbeerlijk 
voor. Daarom houden wij u maandelijks op de 
hoogte via ‘De Verbinding’ én roepen wij u op 
om Vriend van DHAN te worden. 
 
Kijkt u vooral op onze website 
www.vriendenvandhan.nl of stuur ons een 
email info@vriendenvandhan.nl 
 
Blijft u ons alstublieft steunen met uw 
financiële bijdrage. U kunt doneren op bank-
rekening: IBAN NL77 RABO 0120 2603 36 .  
Kijk ook eens op onze website: 
www.vriendenvandhan.nl 
 

Van harte dank voor uw giften namens de drie 
bestuursleden: 
Diny Fockens - Brink, secretaris;  
Corné de Jonge, penningmeester;  
Annette Houtekamer - van Dam, voorzitter 

 
 

 
 
                   SAMEN in het Witte kerkje 
 

 
februari 
02  Samen aan tafel 
05  Een goed gesprek 
16  Een goed gesprek, ochtendgroep 
21  Een goed gesprek, jongeren tussen de 16 

en 26 (ongeveer) 
22    Inspiratieavond – boekbespreking ‘Een 

ongewoon gesprek met God’. 
 
maart 
01       Samen aan tafel 
04       Een goed gesprek 
 

SAMEN: ontmoeting, zingeving en inspiratie 
 

We ontmoeten u graag! Aanmelden is niet 
verplicht, wel prettig. Voor de maaltijd is het 
wel nodig dat u zich vooraf aanmeldt. U kunt 
dan ook aangeven of u een dieet heeft. 
 
E: welkom@sameninhetwittekerkje.nl of  
T: 06 - 52 04 68 06 
Meer informatie: 
www.sameninhetwittekerkje.nl  
 

Een hartelijke groet,  
Edwin Vonk 
 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
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Theologische Conferentie  
5-6 maart 2024 te Oostmalle (B) 
 

 
1 Koningen 17 | Elia in het Keritdal 
 
Kan profetie de democratie redden? 
 
Onze samenleving staat onder druk, 
democratieën worden aangevochten,  
wat vertellen profeten van toen en nu ons over 
rechtvaardig samen leven? 
 
Sprekers 
 ds. Piet van Midden 

Emeritus predikant en docent Hebreeuws 
 rabbijn dr. Tzvi C. Marx 

Docent Jodendom 
 drs. Kees (C.G.) Kok 

Theoloog 
 Video van dr. Susannah Heschel 

Joods theologe en filosofe 
  

Voor eenieder die zich wil verdiepen in de 
relatie Jodendom - Christendom 
 
Ter plekke is overnachting met vol pension 
gebruikelijk. Prijs conferentie en overnachting 
vanaf 130 euro (studenten vanaf 80 euro). 
Indien gewenst kunt U ook voor een enkele 
dag inschrijven. 
 

Heb je interesse? Voor 
informatie of aanmelding 
scan bijgaande QR-code.  
 
 
 
 
 
 

Of vraag een aanmeldingsformulier aan bij de 
secretaris Kerk en Israël Zuid, 
telefoon +31 (0)623730210 of 
secretariaatkerkenisraelzuid@gmail.com 
_____________________________________ 
Deze conferentie wordt georganiseerd door de 
Classicale Werkgroep Kerk en Israël van de 
classis Noord-Brabant, Limburg en de Réunion 
Wallonne, in samenwerking met de Antwerpse 
Contactgroep voor Joods-Christelijke 
Betrekkingen. 
 
 
 
 

 
 
 

Agenda  
 
 

februari 2024 

02 SAMEN aan tafel 17.30 
uur 

Tuinzaal 
Terheijden 

05 Een goed gesprek 
19.30 
uur 

Tuinzaal 
Terheijden 

16 
Een goed gesprek 
ochtendgroep 

09.30 
uur 

Tuinzaal 
Terheijden 

21 Sobere maaltijd 17.30 
uur 

Tuinzaal 
Terheijden 

21 
Een goed gesprek, 
jongeren 

19.30 
uur 

Tuinzaal 
Terheijden 

22 Inspiratieavond 
19.30 
uur 

Tuinzaal 
Terheijden 

23 Inloop koffie-
ochtend 

10.00 
uur 

Tuinzaal 
Terheijden 

26 
Avond over de 
bijbel 

19.30 
uur 

Consistorie Lage 
Zwaluwe 

 

maart 2024 

01 SAMEN aan tafel 17.30 
uur 

Tuinzaal 
Terheijden 

04 
Kerk 
schoonmaken 

09.00 
uur 

Lage Zwaluwe 

04 Een goed gesprek 
19.30 
uur 

Tuinzaal 
Terheijden 

06 Sobere maaltijd 17.30 
uur 

Tuinzaal 
Terheijden 

06 
Avond over de 
bijbel 

19.30 
uur 

Tuinzaal 
Terheijden 

 
Elke donderdagochtend van 09.00 – 10.00 uur 
Bijbellezen in de consistorie te Lage Zwaluwe.  
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Lage Zwaluwe 
 

Kerkgebouw:   
Kerkstraat 49, Lage Zwaluwe  
Postadres: Schoven 1 
    4926 DR Lage Zwaluwe 
 

Scriba: 
Kees Groeneveld 
Schoven 1, T: 06 – 11 41 27 80 
 

Bankrekeningnummers: 
 

Bankrekening College van Kerkrentmeesters: 
NL40 RABO 0373 7073 55 of 
NL77 RABO 0126 7069 56 
t.n.v. Protestantse gemeente te Lage Zwaluwe 
 

Bankrekening kerkblad:  
NL40 RABO 0373 7074 52  
t.n.v. Protestantse gemeente te Lage Zwaluwe 
 

Bankrekening solidariteitskas:  
NL31 RABO 0373 7075 17 t.n.v. Protestantse 
gemeente te Lage Zwaluwe 
 

Bankrekening De Cantorij:  
NL 96 RABO 0373 7428 19  
t.n.v. PG Lage Zwaluwe Cantorij 
 

Bankrekening Diaconie:  
NL74 RABO 0373 7105 26  
t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente  
Lage Zwaluwe 
 
 

 
 
 

 
 

Terheijden – Wagenberg 
 

Kerkgebouw: 
Hoofdstraat 1, Terheijden 

  
 

 

Scriba: 
Mieke Vosmer - van Leeuwen 
Acaciastraat 2, Made, T: 0162 – 68 56 46 
 

Bankrekeningnummers: 
 

Bankrekening College van Kerkrentmeesters: 
NL73 RABO 0373 7298 47 
t.n.v. CvK Beheer Protestantse gemeente 
Terheijden - Wagenberg 
 

Bankrekening Diaconie: 
NL96 RABO 0373 7392 30 
t.n.v. Diaconie van de Protestantse gemeente 
Terheijden - Wagenberg 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
COLOFON 

Dit kerkblad is een uitgave van de Protestantse gemeenten: 
Lage Zwaluwe en Terheijden – Wagenberg 

Het kerkblad verschijnt 11x per jaar 
 
 

Kopij maartnummer 2024 inleveren vóór 20 februari 2024 
kerkblad.de.verbinding@gmail.com  

 
 
 


