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  Van de redactie  
 
Zelf ben ik (Inge) nog steeds in shock door de verkiezingsuitslagen. Eigenlijk wil ik het daar helemaal 
niet over hebben maar omdat alles politiek is ontkom ik er gewoon niet aan. Wij hebben familie en 
vrienden over de hele wereld en ik heb altijd veel gereisd, gewoond en gewerkt in het buitenland. Met 
mijn Nederlandse paspoort was ik altijd en overal welkom. Dat kwam goed uit want ik ben en blijf 
nieuwsgierig naar hoe andere mensen leven. Niet alleen in die verre landen maar ook in mijn eigen 
dorp ga ik graag op bezoek bij Mira uit Egypte of bij Aisha uit Syrië. Door de verhalen van Vladyslav 
over het leven in Kiev van voor de oorlog word ik me er steeds meer van bewust hoe belangrijk 
Vrede, Gerechtigheid en Heelheid van de Schepping zijn. 
 
Gelukkig zijn er ook lichtpuntjes. Uw bijdragen aan de Voedseldozenactie helpen de diaconie enorm in 
de strijd tegen armoede in onze eigen gemeente. Inmiddels zijn er 21 van die lichtpuntjes bezorgd bij 
mensen die dat hard nodig hebben en er wachten nog 5 gezinnen op een doos! Uw boodschappen 
blijven dus welkom. Daarvoor onze hartelijke dank!  
 
In de Adventstijd bereiden we ons voor op Kerstmis. Hét feest van het Licht. In deze Verbinding leest 
u er van alles over. Wij wensen u Vredige Kerstdagen! 
 
De eindredactie, 
Inge Berendsen 
Loes van der Eijk 
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Kerkdiensten 

 
Meerijden gezamenlijke kerkdiensten: 
 
- Wilt u vanuit Terheijden meerijden naar  

Lage Zwaluwe, neem dan contact op met 
Annette Houtekamer, tel. 076 – 58 70 320. 

- Wilt u vanuit Lage Zwaluwe meerijden naar 
Terheijden, neem dan contact op met  
Reina Faasen, 0168 – 48 30 20. 
In Lage Zwaluwe is er ook een meerij-app. 
U kunt u aanmelden bij Nelleke ten Haaf,  
06 – 81 89 30 74. 

 
 

Zondag 03 december 2023 
 

 
Eerste zondag van de Advent 
 

Lage Zwaluwe 
10.00 uur: zie Terheijden - Wagenberg 
 

Terheijden - Wagenberg 
10.00 uur: dhr. A. Verdoorn  
Diaconiecollecte: KiA - Kinderen in de knel, 
Oeganda 
 

 

Zondag 10 december 2023 
 

 
Tweede zondag van de Advent 
 

Lage Zwaluwe 
10.00 uur: ds. M. Gilhuis, 
Collecte: diaconie 
 
Terheijden – Wagenberg    
10.00 uur: ds. S. Nieuwenhuizen  
Diaconiecollecte: Annahuis Breda 
 

 

Zondag 17 december 2023 
 

 
Derde zondag van de Advent 
 

Lage Zwaluwe 
10.00 uur: ds. M. Klaasse - Mesch 
Diaconiecollecte: Goederenbank De Baronie 
 

Terheijden - Wagenberg 
10.00 uur: zie Lage Zwaluwe 
 

 

Woensdag 20 december 2023 
 

 

Lage Zwaluwe 
14.30 uur: Oecumenische ‘Ganshoekdienst’ in 
de kerk  
Voorgangers: ds. M. Gilhuis en dhr D. van den 
Berg 
Diaconiecollecte: KiA – Kinderen in de knel, 
Oekraïne 

 
 

Zondag 24 december 2023 
 

 
Vierde zondag van de Advent 
 
Lage Zwaluwe 
10.00 uur: zie Terheijden - Wagenberg  
 
Terheijden – Wagenberg 
10.00 uur: Zangdienst 
Diaconiecollecte: Annahuis Breda  
 

 

Zondag 24 december 2023 
 

 
Kerstavond 
 
Lage Zwaluwe 
21.45 uur: dhr. E. Orie  
Collecte: diaconie 
 
Terheijden – Wagenberg 
21.45 uur: ds. W. Bisschop 
Diaconiecollecte:  KiA – Kinderen in de knel, 
Oekraïne 
 

 

Zondag 25 december 2023 
 

 
Eerste kerstdag 
 

Lage Zwaluwe 
10.00 uur: ds. M. Gilhuis 
Diaconiecollecte: KiA - Kinderen in de knel, 
Oekraïne 
 

Terheijden - Wagenberg 
10.00 uur: zie Lage Zwaluwe  
 

 

Zondag 31 december 2023 
 

 
Zondag na Kerst 
 

Lage Zwaluwe 
10.00 uur: zie Terheijden - Wagenberg 
 

Terheijden - Wagenberg 
10.00 uur: mw. J. van Hooijdonk  
Diaconiecollecte: Stichting Vrienden van DHAN 
 

 

Zondag 07 januari 2024 
 

 
Eerste zondag na Epifanie 
 

Lage Zwaluwe 
10.00 uur: Commissie eredienst 
 

Terheijden - Wagenberg 
10.00 uur: zie Lage Zwaluwe  
 
 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
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Diensten in de Ganshoek 

     Lage Zwaluwe 
 

 
De diensten zijn in de ontmoetingsruimte van 
de Ganshoek. De diensten zijn voor iedereen 
toegankelijk.  
U bent van harte welkom! 
 

Zondag 10 december 2023 
18.30 uur: dhr. E. Orie 
De collecte is voor de kerkvoogdij 
 

Zondag 07 januari 2024 
18.30 uur: dhr. P.A. Kraak 
De collecte is voor de Voedseldozen 
 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
 
 
 
 
     Advent en Kerst theologisch  
 
Advent en kerst hebben een lange 
geschiedenis. Ze zijn ontstaan rond het jaar 
500 n.C. Eerst is Advent ingesteld als een 
vasten voor het Kerstfeest, later is het 
uitgebreid naar de vier weken voor het 
Kerstfeest. Eerder kende de kerk het vasten 
voor Pasen. Hetzelfde type voorbereidingstijd 
voor Pasen zien we terug in de Advent. De 
kleur is paars. Bij Advent (dat betekent 
‘komst’) ligt het accent in de lezingen op 
zondag op de verhalen die aan de geboorte 
van Jezus voorafgaan. Inhoudelijk zijn het 
thema’s die raken aan het verlangen naar een 
nieuw begin en hoop op de toewending van 
God naar de aarde. Het zijn tijden waarin 
mensen hoopvol vooruitkijken: ‘Wat kan er 
komen, wat heb ik ten diepste nodig om een 
nieuw begin te maken? Hoe kan God op een 
nieuwe, baanbrekende manier aanwezig zijn in 
mijn leven?’ Het verlangen naar een nieuw 
begin kan zo een bron van geloof zijn in de 
dagen van Advent. 
 
Het Kerstfeest zelf is een feest van nieuw begin 
en nieuw leven. Het kind in de kribbe Is de 
belofte van God. Theologisch is er een 
onuitputtelijke hoeveelheid boeken geschreven 
en evenzovele gedachten gevormd over wie 
Jezus is. Het kind van Jozef en Maria krijgt 
vanaf het begin allerlei titels opgeplakt. Titels 
die allen met terugwerkende kracht op hem 
zijn gelegd. Het verhaal van zijn leven, sterven 
en opstanding heeft het kind Jezus bijzonder 
gemaakt. Zijn betekenis is dan vanaf het begin 
zichtbaar. Als we kijken naar de verhalen van 
Marcus, Lucas, Matteüs en Johannes (als u tijd 

hebt, lees het begin van ieder evangelie eens 
na) zien we dat elke evangelist een ander 
accent legt. Marcus wil direct beginnen: Jezus 
is er gewoon en laat zich in de Jordaan dopen. 
Matteüs laat Jezus als echte afstammeling van 
Abraham, de nieuwe koning voor de Joden zijn. 
Lucas ziet in Jezus de redder van heel de 
mensheid. Jezus is afstammeling van Adam. 
Bij Johannes is Jezus Goddelijk vanaf het 
begin. Geen geboorte, Jezus is het vlees 
geworden Woord van God. De essentie van 
God is vlees geworden. Hoe of Wat? Een groot 
geheim, dat Johannes in zijn evangelie 
probeert uit te leggen.  
 
Zo zien we dat elk kerstverhaal een 
levensverhaal van Jezus met zich meeneemt. 
Die verschillende benaderingen van Jezus 
nodigen wat mij betreft ons uit om ons verhaal 
met Jezus te maken. Hoe zien wij Jezus? Hoe 
is Jezus voor ons ‘God in ons midden?’ Met 
Kerst zetten we de eerste stap op de weg die 
we gaan, het jaar door met Jezus. U bent van 
harte uitgenodigd om die weg te gaan!  
Goede Feestdagen, en een mooie 
jaarwisseling. 
 
ds. Marijn Gilhuis 
 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
 

   
 
 
 

Bij de kerkdiensten 
 

 

10 december – 2e Advent – Vertel het 
door ‘Kerst komt er aan!’  
 

Op de tweede adventszondag lezen we uit het 
evangelie naar Johannes, hoofdstuk 1. 
Johannes schrijft over de komst van Jezus op 
een heel andere manier dan Matteüs en Lucas. 
Bij Johannes is Jezus geen kind in de kribbe 
maar Gods Woord dat vanaf het begin van de 
schepping bij God was. Bij Johannes gaat het 
vaak over het goddelijke van Gods Woord dat 
door de geschiedenis heen werkt. Het 
verrassende bij Johannes is dat het Woord 
mens is geworden, dat het goddelijke dichtbij 
komt. Dat moet verteld worden, verkondigd, 
van de bergen geroepen. Daarover gaat het op 
deze tweede adventszondag. De komst van 
Gods Woord wordt verkondigd. Er gaat iets 
bijzonders gebeuren. En dat is precies waar 
advent over gaat: het is de voorbereidingstijd, 
de aanloop naar kerst, naar de komst van 
Gods Woord bij mensen. De afstand tussen 
God en mensen zal worden overbrugd. Om het 
met Johannes te zeggen: ‘Het Woord is vlees 
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geworden’. Dat is wel even wat anders dan ‘Er 
is een kind geboren en het ligt in een 
voederbak’.  
In deze tweede adventszondag zullen we 
stilstaan, op onze weg naar Kerst, bij hoe de 
komst van God in ons midden wordt 
aangekondigd, uitgeroepen. Daarbij stilstaan 
roept bij mij ook de vraag op hoe we in onze 
tijd laten weten dat Jezus komt, dat God zich 
naar ons en onze wereld toewendt. 
 

Ds. Marijn Gilhuis 
 

Kerstnachtdienst 24 december 2023 in 
Lage Zwaluwe 
‘Als de liefde niet bestond…..’ 
 
Tijdens de nachtdienst van 24 december wordt 
dieper ingegaan op het belang van het 
(blijven) vieren van het Kerstfeest. Ook in 
tijden waarin het donker soms lijkt te 
overwinnen is het goed om met elkaar het 
Licht te vieren. Op deze wijze blijven we er 
vanuit ons geloof en onze hoop van bewust dat 
uiteindelijk de liefde overwint en het Licht het 
steeds zal winnen van het donker. Voorganger 
tijdens deze Kerstnachtdienst is Erik Orie. Aan 
de dienst wordt medewerking verleend door de 
cantorij en enkele leden van muziekvereniging 
Alliance, alles onder de bezielende leiding van 
Leander Schoormans. Een dienst waarin 
verdieping en muziek elkaar zullen versterken, 
oude en nieuwe liederen ons mogen 
verwarmen en ‘een lach en een traan’ elkaar 
zullen afwisselen. Een dienst van liefde, een 
dienst van Licht. Wees welkom! 
 
24 december, Kerstavond in Terheijden. 
 

Op Kerstavond zal ds. Wim Bisschop voorgaan 
in Terheijden. Een dienst waarin we stil zullen 
staan bij de geboorte van Christus en wat dat 
voor ons in deze tijd betekent. 
 
25 December – Kerstochtend – Een nieuw 
begin! 
 

Met kerstochtend vieren we het kerstfeest in 
een gezamenlijke dienst in Lage Zwaluwe.  
Het wordt een feestelijke dienst waarin vier 
figuren uit het kerstverhaal  - Jesaja, de 
herder, de wijze en Johannes aan het woord 
komen. Ze vallen zomaar onze wereld binnen 
met goed nieuws en mooie verhalen. Ze 
spreken ons direct aan en vragen van ons om 
mee te vieren en hoopvol te kijken naar de 
wereld om ons heen: God maakt een nieuw 
begin. We zullen zingen en luisteren en ons 
laten verrassen. Deze dienst is voorbereid met 
de liturgiecommissie! Het is een dienst voor 
jong en oud! 
 
 

 
 
 

Omzien naar elkaar  
 
Onze gedachten en gebeden gaan naar velen 
in onze gemeente die intensieve tijden 
meemaken. Dat kan zijn omdat zijzelf lijden 
aan wat het leven kwetsbaar kan maken, maar 
ook omdat naasten en vrienden moeilijke 
tijden doormaken. Daarnaast dragen velen van 
ons verlies met zich mee. Nieuw of oud verlies 
speelt in deze maand december vaak op. 
Feesten bepalen ons bij hoe ons leven nu is, 
met alles wat er speelt. Vanuit de ouderlingen 
en bezoekpersonen hebben we veel mensen in 
beeld, maar waarschijnlijk niet iedereen. 
Daarom, laat ons weten als uzelf of anderen 
contact met ons nodig hebben. We stellen het 
op prijs als u het laat weten. 
U kunt ook contact met mij opnemen, ds. 
Marijn Gilhuis, marijngilhuis@gmail.com, tel. 
06 18 31 56 90. 
 
Namens onze kerkenraden, ds. Marijn Gilhuis 
 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
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     Uit de kerkenraad 
 

Samenvatting notulen van de  
gezamenlijke kerkenraadsvergadering 

dinsdag 07 november 2023 
 
Marijn begint met de ‘toestand in de wereld’ en 
die in onze gemeentes. De donkere dagen 
lijken extra donker. En God dan? Durven we 
hem aan te spreken? 
Marijn neemt ons mee in het verhaal van Job. 
In Job 40 vraagt die niet om een grote, 
almachtige God, maar om een God die hem 
ziet, die medelijden toont. God geeft dan 
antwoord: dank je Job dat je mij hierop 
aanspreekt. Ik ben niet almachtig. Ik wil naast 
je staan, je vriend zijn en je tranen wissen.  
We mogen hiervan leren dat je God aan mag 
spreken! Aansluitend gaat Marijn voor in een 
kort gebed. 
 
We hebben een volle agenda met weliswaar 
veel, maar geen zware onderwerpen. 
 
Na het bespreken van de notulen, actielijst en 
jaarplanning komen de volgende punten aan 
de orde: 
- Bezinningsdag die we hebben afgesloten 
met een bezoek aan de basiliek van 
Oudenbosch 
- Gehouden en komende kerkdiensten 
rondom o.a. gedachtenis en Kerst 
- Oecumenische diensten 2024 
- Gezamenlijke standaard liturgie 
- Begroting 2024 diaconie en 
kerkrentmeesters Terheijden/Wagenberg 
- Ronde langs predikant, ouderlingen, 
diakenen en kerkrentmeesters 
 
Greet neemt ons mee langs de psalmen 88 tot 
en met 91 die je het beste in zijn geheel kan 
bezien. Ze sluit af met het gedicht van Dietrich 
Bonhoeffer dat hierop aansluit: 
 
Heer, mijn God, ik dank U 
Dat deze dag voorbij is. 
Ik dank U, dat U mijn ziel en lichaam rusten 
laat, 
Uw hand heeft mij beschermd en bewaard. 
Vergeef mij mijn klein geloof 
En alle onrecht deze dag bedreven. 
Help mij allen te vergeven, 
die mij onrecht deden. 
 
Laat mij in vrede slapen onder Uw 
bescherming 
En bewaar mij voor de dreiging van de 
duisternis. 

In uw handen leg ik allen die ik liefheb, 
Dit huis, mijn lichaam en ziel. 
God, uw heilige naam zij geprezen. 
 
Amen 
 
Namens de gezamenlijke kerkenraden 
Kees Groeneveld 
 

 
 
 
 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
 

Binnenkort wordt de postbus van de 
protestantse gemeente Terheijden – 
Wagenberg opgeheven. De reden: deze 
postbus zou verhuizen naar Breda. Het 
postadres is nu: Hoofdstraat 1, 4844 CA 
Terheijden 
 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
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‘Thuis bij God’ 
 

     
Liturgische bloemschikking in Terheijden 
 
Gedicht: In het licht van Uw eeuwigheid, 

bij het groen van de hoop, 
schenkt Gij witte stenen: 
mensen staan als witte bloemen 
geschreven in de palm van  
Uw hand. 

 
Op zondag 5 november in Terheijden en op 
zondag 19 november in Lage Zwaluwe hebben 
we in beide kerken stilgestaan bij hen, die in 
het afgelopen jaar in onze gemeenten zijn 
overleden. We hebben hun namen genoemd en 
voor hen een licht ontstoken, aangestoken aan 
de Paaskaars: 
 
Bij het noemen van de namen en het 
aansteken van de kaarsen door familieleden 
werden Taizé-liederen gezongen. 
In beide kerken werden twee extra kaarsen 
aangestoken. Eén voor alle mensen, hier en 
waar dan ook, die we meedragen in onze 
harten en één voor alle mensen wereldwijd die 
sterven zonder naam, dat hun naam in Gods 
licht genoemd zal zijn. 
Ds. Marijn Gilhuis ging in beide diensten voor 
en we lazen uit Johannes 13: 33-34; 34: 1–9a 
en uit Openbaring 21: 1–4; 22: 1-3a.  
De Cantorij onder leiding van Mariëtte Verkerk 
verleende in beide diensten haar medewerking. 
 

 

Liturgische bloemschikking in Lage Zwaluwe 
 
Bij de symbolische bloemschikking: 
Paars:    de kleur van nederigheid. 
Witte bogen: als armen van God om bij thuis 

te komen. 
Witte lelie:  reinheid, geborgenheid. 
Klimop:   hoop die door alle verdrukking 

heen groeit. 
 
Gedicht: Ik schrijf je naam in de wolken 

maar de wind blaast hem weg. 
Ik schrijf je naam in de sneeuw 
maar de zon smelt hem weg. 
Ik schrijf je naam in het zand 
maar de zee spoelt hem weg. 
Ik schrijf je naam in mijn hart 
en daar gaat hij nooit meer weg! 

 
Wij bidden om troost en kracht voor de 
nabestaanden. Moge Gods liefdevolle nabijheid 
hen helpen om zonder hun geliefden verder te 
gaan. Laat hun gedachtenis ons allen tot zegen 
zijn.  
 
Namens de liturgiecommissie,  
Reina Faasen 
 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
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Een hemels drieluik – een 
kerstverhaal 
 
1. Over God en hemels management 
Op een dag maakte Gabriël zijn opwachting bij 
God. God vertelde Gabriël dat het 
langzamerhand tijd werd voor iets nieuws, 
maar God wist nog niet zo goed wat.  
‘Beste Gabriël. ik heb je laten roepen omdat je 
wat voor me moet doen. Ik heb zo ’t gevoel 
dat het tijd is om iets nieuws te beginnen, de 
boel even op te schudden op aarde. Maar ja, ik 
kan dat wel zo voelen, maar je moet even voor 
mij gaan kijken of mijn gevoel wel klopt. 
Voordat ik het weet ga ik te veel voor de 
mensen nadenken en dat wil ik niet. Ze hebben 
hun trots. Daarom, ga eens kijken of ze toe 
zijn aan wat opschudding, aan wat nieuws.’  
‘Mmm… dat is wel revolutionair, God. Kunt u 
misschien wat specifieker zijn? Waar moet ik 
naar uitkijken?’ 
‘Tja, daar vraag je me wat. Weet je, ik ben 
benieuwd of het allemaal zo’n beetje gaat zoals 
het ooit bedoeld is met de aarde. Dus kijk wat 
je opvalt, of de mensen nog een beetje op 
koers zijn, zogezegd. En laat je gevoel ook 
spreken. Gevoel vertelt een eigen verhaal.’ 
Gabriël vertrok naar de aarde en na een week 
verkennend werk gedaan te hebben, besloot 
hij zich aan te sluiten bij een cursus 
management. Hij had wat spotjes op de radio 
gehoord en dat leek hem wel wat. Als ze 
ergens weten van richting en doelen en van 
leiding geven, dan zal het daar wel zijn, dacht 
hij. Hij was één en al oor tijdens die cursus en 
stak heel wat op. Hij leerde hoe veranderings-
processen op te zetten, mensen te motiveren 
en mee te krijgen, weerstanden overwinnen en 
‘targets’ te halen.  
Wat hij niet zo goed kon peilen was wat de 
mensen uiteindelijk nodig hadden. Hij hoorde 
hoe managers dingen geregeld konden krijgen, 
maar de richting van allerlei veranderings-
processen, daar kreeg hij maar slecht hoogte 
van. Daarom ging hij zijn oor te luisteren 
leggen bij verschillende doelgroepen. Want 
doelgroepen waren er, had hij op de cursus 
begrepen. Mensen waren in groepen verdeeld 
en iedere groep was een doel op zich. Dus daar 
moest hij zijn, bij de doelgroepen. 
Hij kwam bij zo bij allerlei mensen terecht. 
Maar heel veel verder bracht hem dat niet. 
Iedere doelgroep wilde wat anders. Ze wisten 
wat ze zelf nodig hadden en hadden allemaal 
goed geleerd voor zichzelf op te komen. ‘Je 
bent gek als je dat niet doet!’ zei iemand. ‘Als 
je het niet voor jezelf doet, doet niemand het,’ 
zei een ander. 
Toen hij zich verder verdiepte in de 
doelgroepen kwam hij erachter dat hij niet alle 
doelgroepen had ontmoet. Sommige had hij 

over het hoofd gezien. Het waren groepen die 
moeilijk voor zichzelf konden opkomen of die 
niet iemand hadden die voor hen kon spreken. 
Sommigen moesten dat nog leren, anderen 
waren te moe om maar iets te zeggen, 
anderen hadden geen idee van doelgroep of 
dat ze er bij eentje hoorden.  
Gabriël had zo zijn ideeën daarbij en hij 
besloot nog wat langer te blijven om mensen 
verder te leren kennen. Van een afstand leken 
ze één grote massa, als je iets dichterbij kwam 
kon je zomaar groepen onderscheiden, maar 
nu hij nog dichterbij kwam zag hij allemaal 
verschillen. 
Het begon hem te duizelen: al die doelgroepen 
wisselden steeds. Ze waren steeds anders. 
Dacht hij een groep goed in de smiezen te 
hebben, kwam hij erachter dat iemand uit de 
ene groep, ook bij de andere hoorde. Mensen 
konden tegelijk sterk en zwak zijn, moe en 
kansrijk. Het hing af van hoe je het bekeek.  
Wat hij wel zag is dat mensen, waar ze ook 
waren, droomden van een toekomst waar ieder 
op zijn of haar manier rust en vrede had. 
Alleen: ieder had er een ander idee over wat 
dat dan was.  
En of dat nu was hoe het ooit bedoeld was? Hij 
groef nog eens diep in zijn geheugen. Het 
verlangen van mensen naar rust en vrede, 
daar was niet zoveel in veranderd. De aarde 
ondertussen had wel de nodige klappen te 
verduren gehad. De aarde, de natuur, de 
mens. Of ze op koers zijn? Dat mocht God zelf 
concluderen, bedacht Gabriël. ‘Ik ga ‘m 
vertellen wat ik heb gezien en van het gevoel 
van verlangen naar rust en vrede. Het wordt 
nog wel een uitdaging om te bepalen hoe 
verder’, was zijn conclusie. En zo toog hij weer 
naar God toe 
 
2. De boodschapper en wat te doen? 
‘Mag ik binnenkomen?’ 
‘Kom verder Gabriël. Doe alsof je thuis bent. 
Koffie?’ 
‘Graag, extra sterk!’ 
‘Is ’t nodig? Wat het zo lastig? Je bent een 
poosje weggeweest. Ik dacht dat je eerder 
terug zou komen.’ 
Gabriël ging zitten aan de grote hemelse 
keukentafel. Er was veel plaats, maar hij hield 
ervan om tegen de wand aan te zitten. God 
zette de mok dampende koffie voor Gabriël 
neer en ging tegenover hem zitten. God zelf 
had een glas helder water. Zo zaten ze even 
tegenover elkaar en staarden voor zich uit. Na 
een tijd zei God: ‘En, wat heb je gezien?’ 
‘Nou’ zei Gabriël, ‘u hebt een uitdaging daar op 
aarde.’ 
‘Bedoel je een probleem?’ 
‘Nee, problemen hebben ze niet daar, heb ik 
geleerd. Ze hebben alleen maar uitdagingen. 
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En uitdagingen zijn er om te overwinnen. En 
als je allemaal je schouders er onder zet dan 
kom je er wel. Het is een kwestie van doelen 
stellen, omdenken, stappen zetten, positief 
blijven, iedereen meekrijgen en je bent er. 
Strik er omheen en niets meer aan doen.’ 
‘Zo, je hebt daar heel wat opgestoken, zo te 
horen. Het klinkt als een klok, maar ik zie het 
eerlijk gezegd nog niet voor me. Kun je het zo 
vertellen dat ik me er wat bij kan voorstellen?’  
‘Goed, sorry, ik liet me even gaan. Het punt is, 
het zit wat lastiger in elkaar dan dat je zou 
willen. Soms zou ik willen dat we met één ding 
alles konden oplossen. Maar het ligt allemaal 
genuanceerder. Maar wacht, laat ik bij het 
begin beginnen. Toen ik daar kwam zag ik dat 
er heel wat dingen anders konden. Ze zijn 
aardig afgedwaald van waar ze ooit begonnen 
zijn. Het blijkt toch lastiger te zijn dan gedacht 
om zo te leven dat er rust en vrede is. Sterker 
nog, rust en vrede is waar ze naar verlangen, 
maar wat hen niet zo goed lukt om voor elkaar 
te krijgen. En dat bedoel ik in de dubbele 
betekenis: dat het er is, én dat de een het voor 
de ander over heeft. Soms krijgen ze het op 
orde, voor een groep, maar dat gaat dan weer 
ten koste van een andere groep. Wat is dan 
het goede?’ Gabriël stopte even om na te 
denken. 
‘Goeie vraag. Ga verder’, klok het uitnodigend. 
‘Andere keren, als ze er niet uitkomen, gaan ze 
met z’n allen achter één machtige man (dat 
zijn ze meestal) aan. Groot en sterk. En die 
wordt dan groot en onaantastbaar en alles en 
iedereen moet voor hem buigen. En als de ene 
groep dat doet, dan moet de andere dat ook. 
En dat gebeurt in het groot en in het klein. En 
zo jagen ze elkaar letterlijk en figuurlijk op. En 
uiteindelijk zijn er altijd mensen die het dan 
niet redden of die het onderspit delven. Die 
hebben het nakijken.’  
‘Weet u’, vervolgde Gabriël ‘het is lastig om 
alle indrukken in een paar zinnen te vangen. 
Eén ding is zeker, het lijkt erop dat we met één 
pennenstreek de mensen niet de juiste kant op 
kunnen duwen. Maar als we nou eens een 
‘hemelse macht manager’ daar naartoe laten 
gaan, waar ze met geen mogelijkheid omheen 
kunnen, wie weet dat ze dan wel de goede 
kant op gaan, een hemels iemand die groots 
en meeslepend de weg wijst. Een goddelijke 
duw kunnen ze wel gebruiken denk ik. Is dat 
niet wat?’ Gabriël keek God hoopvol aan.  
God keek met haar grote ogen naar Gabriël, 
het was alsof ze dwars door hem heen keek. 
Gabriël verdronk bijna in haar oneindige blik.  
Hoe lang ze daar gezeten hadden wist Gabriël 
niet. Maar God stond op, wreef zich in de 
handen en zei: 
‘Zo, ik heb goed naar je geluisterd. Ik ga de 
boel daar eens opschudden.’ 

3. De opschudding – voor God en mensen 
Ze lag daar en keek hem aan. Ze kon de ogen 
niet van hem afhouden, dat kleine ding. De 
bevalling was goed gegaan. Gelukkig hielpen 
een paar van de vrouwen van de keuken bij de 
bevalling. Het was druk in ’t hotel, maar voor 
haar hadden ze tijd gemaakt. ‘Het is een 
plaatje’, zei Martha, ‘hier, ik leg nog een 
kussen in je rug.’ ‘Dank je,’ zei Maria. ‘Super 
lief dat jullie ons helpen. We redden het verder 
wel, denk ik’. 
‘Roepen hè, als jullie wat nodig hebben.’ zei 
Ria. ‘Maar jullie hebben het al zo druk’, zei 
Jozef. ‘Jullie hebben zoveel gedaan! Dank je 
wel!’  
‘Laat het weten hè?’, Martha verdween door de 
deur met Ria en Fatima achter zich aan.  
‘Wat een lieve meiden!’ zei Maria.  
Jozef en Maria keken elkaar aan en toen de 
kleine die daar lag. Wat een wonder, zo’n kind, 
dachten ze. Jozef ging bij Maria zitten. Even 
bijkomen. Ze zaten nauwelijks wat bij te 
komen, toen er op de deur werd geklopt.  
‘Mogen we even binnen komen? We hoorden 
dat het bij jullie was, dat er een kind was 
geboren. We lagen net te slapen. Ja, weet je, 
we zijn hier voor ons jaarlijks lerarencongres. 
Want, daar staat of valt alles mee. Als je als 
kind het goede leert… Ach, maar wat zeg ik 
nou allemaal. Wat een mooi kind! Gefeliciteerd! 
Dat bedoel ik nou: moet je zien – wat voor 
toekomst zou er voor hem zijn?’ 
‘Weet je wat zo grappig is’ zei de andere, ‘Ik 
droomde…, oh sorry ik heb me niet eens 
voorgesteld, ik ben Clara. Wat ik zeggen wou, 
ik droomde van een kind dat heel bijzonder 
was. Een kind dat mensen op andere 
gedachten kon brengen, dat mensen leerde 
hoe ze vriendelijk voor elkaar konden zijn. Ik 
werd daar zo blij van. Ik werd er helemaal 
rustig van. Ik werd wakker en dacht, zou dat?’ 
En op dat moment hoorde ik jullie baby huilen.   
Clara had haar droom nauwelijks verteld of er 
werd weer aan de deur geklopt. ‘Mogen we 
even komen kijken? We zijn Harm en Frido, ik 
ben Frido. We zijn uit het Oosten van het land 
hier gekomen. We hoorden dat er een kind was 
geboren, en ja dan moeten we dat zien. Want 
weet je: een kind, geloven wij, is het begin van 
alles. Eén kind kan het verschil maken.’ ‘Ja, 
dat is zo bijzonder, daarom hebben we wat 
cadeautjes meegebracht.’  
Jozef en Maria keken verwonderd naar de 
mensen in hun kamer, beduusd van deze lieve 
invasie. Ja, hun kind draagt nu al veel in zich 
mee. Een toekomst ligt voor hem open. 
In de hemel kwam Gabriël bij God. En hij 
vertelde over dat kind daar in dat hotel en 
vroeg met enig ongeloof in zijn stem: ‘Maakt u 
weer een begin? Een nieuw begin?’ ‘Het is 
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eeuwen geleden, voor u misschien een 
seconde, maar is dit nog een keer…?’ 
‘Ach Gabriël, ik begrijp wat je bedoelt. Ja, ik 
zag het ook, Maria, Jozef, een kind, hotel, ja ik 
begrijp je dat je denkt aan het verhaal van 
toen. Maar nee, toen met de kleine Jezus, dat 
was uniek. Ik wilde de boel wat opschudden 
door helemaal de andere kant op te gaan. 
Geen machtige toestanden, maar klein 
beginnen, overtuigen door kwetsbaarheid. 
Maar dat blijkt een lange weg te zijn. Ik heb 
toen een grote stap gezet. Sindsdien kunnen 
mensen volgen. Telkens weer.’ 
‘Want weet je, in ieder mens zit het nieuwe 
begin. In ieder mens zit die vonk Licht. In ieder 
mens zit dat hart van Liefde, in ieder mens 
Gabriël, heb ik het zaadje van hoop geplant. 
Ze hoeven het alleen maar te zien, te voelen 
en te laten groeien. Dat is alles. Als ze dat nu 
eens wisten.’ 
Gabriël keek God aan, glimlachte en sloeg een 
arm om Gods schouder, en verzuchtte, ‘Als ze 
dat nu eens wisten.’ 
 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
 
 
 
 
     Mededelingen Diaconie 
 
Collecte 3 december: KiA - Kinderen in de 
knel, Oeganda – nieuwe kansen voor 
straatkinderen 
 

 
 
In de Oegandese hoofdstad Kampala leven 
duizenden kinderen op straat. Ze worden hier 
door volwassenen neergezet om te bedelen. Ze 
gaan niet naar school, worden uitgebuit en 
mishandeld. Kerk in Actie werkt samen met 
drie Oegandese organisaties die dit probleem 
aanpakken. Zij vangen de kinderen tijdelijk op 
en herenigen hen met familie in hun geboorte-
regio. Ze zorgen dat de kinderen daar weer 
naar school gaan of een vak kunnen leren. Ook 
doen ze er alles aan om migratie van nieuwe 
kinderen naar de stad te voorkomen. 
Ook Betty was zo’n volwassene. Zij leefde vijf 
jaar in de Oegandese hoofdstad Kampala, waar 
ze haar kinderen op straat liet bedelen. Toen 
haar baby ernstig ziek werd, besefte ze dat het 

zo niet langer kon. Ze kwam in een opvang-
centrum in Kampala terecht. Daar kreeg Betty 
hulp om met haar kinderen terug te keren naar 
haar geboortedorp. 
 
Terug naar familie 
Sociaal werkers begeleiden kinderen en jonge 
moeders bij de terugkeer naar hun geboorte-
dorp. Ook Betty kreeg langdurige 
ondersteuning om een nieuw bestaan op te 
bouwen. Ze kreeg materialen om haar eigen 
huis te bouwen op het erf bij haar familie. Ze 
leerde maïs, sorghum en cassave verbouwen 
en werd imker. Toen haar man de meisjes 
weer naar Kampala wilde meenemen, heeft ze 
hem boos weggestuurd. Ze heeft geleerd om 
haar kinderen te beschermen en biedt hen nu 
een betere toekomst. Ze krijgen onderwijs en 
gaan niet meer terug naar de straat! Inmiddels 
krijgen families in 206 dorpen al hulp. 
 
Kinderen naar school 
Het resultaat van deze manier van werken? 
Kinderen kunnen eindelijk weer naar school. 
Vrijwel alle kinderen en families geven aan dat 
zij in hun geboorteregio willen blijven. Een kind 
dat op school zit en het daar naar zijn zin 
heeft, wil helemaal niet terug naar de straten 
van Kampala. 
Helpt u mee om meer Oegandese 
straatkinderen een beter leven te bieden? Uw 
gift is van harte welkom! 
 
Collecte 10 en 24 december: Annahuis 
Breda 
 

 
 
Dinsdagmiddag, inloop in het Annahuis. Een 
herfstzonnetje schijnt de serre in. Twee 
vrouwen bellen aan en ik doe open. De ene is 
voor het eerst, de ander herken ik niet direct - 
maar zij mij wel. Zij is al bekend met het 
Annahuis sinds 2007 en wordt hartelijk begroet 
door de beroepskracht die veel voor haar heeft 
gedaan ter ondersteuning.  
Ze zijn blij elkaar te zien en nemen de tijd om 
bij te praten. Wat ik opvang uit het gesprek, is 
dat die mevrouw heel graag naar de inloop wil 
komen, maar niet mobiel is en geen geld heeft 
voor de reiskosten om vanuit Sprang Capelle 
(waar ze inmiddels woont en niet gelukkig is) 
naar Breda te komen. De vrouw die haar 
vergezelt is haar begeleidster, die nu speciaal 
met haar op en neer rijdt. Maar eigenlijk zijn 
haar uren voor noodzakelijke huishoudelijke 
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dingen nodig. ‘Ik zal eens kijken of hier een 
potje voor is’ hoor ik mijn collega zeggen. Zoek 
jij dan ondertussen uit wat het ritje heen en 
weer kost, en laat je me dat weten? Ze heeft 
dat laten weten: met de deeltaxi kost het 
ongeveer 17 euro per keer. Met haar minimum 
inkomen moeilijk op te brengen.  
 
Er zijn deze maand twee collectes voor het 
Annahuis, omdat de collecte in oktober verviel. 
Toen gaf ik aan dat de voorraad tenten, slaap-
zakken, sokken en ondergoed was aangevuld. 
Dit wordt betaald uit de ‘noodpot’. Hieruit 
wordt ook de ondersteuning op maat voor deze 
mevrouw betaald, zodat ze de mogelijkheid 
heeft om naar het Annahuis te komen – al is 
het maar één keer per maand. Want, zoals ze 
in het interview voor ons jaarmagazine heeft 
gezegd: ‘Het Annahuis is mijn medicijn!’ 
 
Hartelijk dank voor uw bijdrage! 
Wietske Brenters 
 
Collecte 17 december Goederenbank De 
Baronie

Goederenbank De Baronie verstrekt 
voedselpakketten aan particuliere huishoudens 
die onvoldoende geld overhouden om in hun 
levensonderhoud te voorzien. Volgens 
hetzelfde concept worden ook kleding en 
huishoudelijke goederen beschikbaar gesteld. 
De deelnemers vinden hier een luisterend oor 
en kunnen hulp ontvangen bij het oplossen van 
hun problemen. Deze hulp is maatwerk en kan 
bijvoorbeeld bestaan uit ondersteuning c.q. 
doorverwijzing bij schulden- en budget-beheer. 
Er is een goede samenwerking met 
maatschappelijk werk, hulpverleningsinstanties 
en diverse gemeenten. Het restaurant is een 
ontmoetingsplaats voor de deelnemers. Zo 
wordt een bijdrage geleverd aan de bestrijding 
van armoede en wordt verspilling als onderdeel 
van de ‘wegwerpmaatschappij’ tegengegaan. 
Door uw steun is de Goederenbank in staat om 
met weinig financiële middelen de gezinnen die 
zich aanmelden op verschillende manieren te 
helpen. Overigens wordt de verstrekte hulp 
slechts aangeboden na inschrijving. Hierbij 
dienen de deelnemers inzicht te geven in hun 
financiële situatie. Ook worden er op reguliere 
basis gesprekken met hen gevoerd, teneinde 
vast te stellen of zij nog steeds aan de 
gestelde voorwaarden voldoen om gebruik te 
maken van onze diensten. 
U wordt van harte uitgenodigd dit werk te 
ondersteunen. Intussen blijft de Goederenbank 

haar uiterste best doen om ervoor te zorgen 
dat de aangeboden hulp op de juiste plaats 
terecht komt. Geef aan de collecte, of maak uw 
bijdrage over op de bankrekening van de 
diaconie o.v.v. Goederenbank De Baronie. 
 
Collectes 25 december Oekraïne KiA - 
Help kinderen in Oekraïne de oorlog door 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elke dag worden in de oorlog in Oekraïne 
minstens twee kinderen gedood en raken meer 
dan vier kinderen gewond. Bijna twee op de 
drie kinderen zijn voor het geweld op de 
vlucht, in eigen land of daarbuiten. Er is bijna 
geen kind in Oekraïne dat niet is blootgesteld 
aan de gevolgen van de oorlog in hun land. 
Maar de veerkracht van de mensen in Oekraïne 
is bewonderenswaardig. Ondanks de oorlog en 
de ellende die dit veroorzaakt, bouwen ze elke 
dag aan hun toekomst. Voor zichzelf, maar 
vooral voor hun kinderen. Door de jarenlange 
contacten met Oekraïense kerken kan Kerk in 
Actie hulp bieden in het hele land. Zij bieden 
kinderen een veilige plek om te spelen en 
psychosociale hulp om mentaal gezond te 
blijven. Oekraïense gezinnen ontvangen 
voedsel- en zaden-pakketten, zodat ze toch 
eten op tafel hebben. Op centrale plekken in 
getroffen steden staan mobiele locaties waar 
kinderen en hun ouders kunnen opwarmen en 
hun verhaal kwijt kunnen. Kerk in Actie helpt 
ook bij het herstel van kapotgebombardeerde 
schoolgebouwen, zodat kinderen kunnen 
blijven leren.  

Help kinderen in Oekraïne de oorlog door. Geef 
aan de collecte of maak uw bijdrage over op de 
bankrekening van de diaconie o.v.v. Kerk in 
Actie kinderen Oekraïne. Hartelijk dank!   

Collecte 31 december Stichting Vrienden 
van DHAN 

Over deze stichting leest up meer in de ‘vaste 
rubriek’ verderop in De Verbinding. 

Helpt u mee om alle collecten tot een 
succes te maken? Hartelijk dank! 
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U kunt de collecten ook steunen door uw gift 
over te maken naar de bankrekening van de 
diaconie van uw gemeente: 
 

NL74 RABO 0373 7105 26 t.n.v. Diaconie 
Protestantse gemeente Lage Zwaluwe 
o.v.v. collecte zondag + datum 
 

NL96 RABO 0373 7392 30 t.n.v. Diaconie van 
de Protestantse gemeente Terheijden -
Wagenberg, o.v.v. collecte zondag + datum 
 

Deze worden ook na iedere online viering  
getoond. U mag natuurlijk ook uw collecte- 
bonnen inleveren bij één van de diakenen. 
 

Hartelijk dank voor uw aandacht, moeite  
en bijdrage! 
 

Namens de gezamenlijke diaconieën, 
Inge Berendsen en Annie Meijer 
 

 
 
 

Bloemengroet 
Lage Zwaluwe 

 

Iedere week staat er een mooi boeket bloemen 
op de avondmaalstafel. De boeketten bloemen 
voor de bloemengroet, ook de bloemengroet  
vanuit de Ganshoek, worden iedere week  
geschonken door gemeenteleden. 
 
… en u weet het: mocht u/jij zelf iemand  
weten die een steuntje in de rug kan 
gebruiken, vergeet niet te bellen of te 
mailen naar Annie Meijer 
T: 0168 - 48 25 31 of 06 - 49 99 26 17 
E: annie.meijer.berends@gmail.com 
 
 

 
 

Bloemengroet 
Terheijden - Wagenberg 

 
Iedere zondag staat er een mooi boeket 
bloemen op de avondmaalstafel. Na afloop  
van de kerkdienst worden de bloemen als 
groet, namens de kerk, naar één van onze 
gemeenteleden gebracht. Dit gebeurt naar 
aanleiding van een verjaardag van gemeente-
leden van 75 jaar en ouder, bij een bijzondere 
gelegenheid, bij ziekte of zomaar. Er worden 
ook regelmatig extra bloemen bezorgd. 
De bloemen worden iedere week geschonken 
door gemeenteleden. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Inloop Koffieochtend 

15 december 
 

Koffie, soep en ontmoeting 
in het Witte Kerkje. Welkom! 
 
Komt u bij ons op de koffie? We starten  
om 10.00 uur met een kop koffie of thee  
met wat lekkers. In de tweede helft van de 
ochtend is er een eenvoudige broodmaaltijd 
met soep. 
 
Voelt u zich welkom en neem vooral iemand 
mee! Opgeven is niet nodig. Als er dieet-
wensen zijn is dat voor ons wèl handig om  
te weten. 
 
Met hartelijke groet, 
Inge Berendsen 
Joke Geerse,  
T: 06 – 23 23 63 53  
 

 
 
 
 
 
 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
 
 
 
                                                                                                                  
 
 
 
 

Wie doet er mee? 
 
Zaterdag 9 december gaan we vanaf 15.00 uur 
de kerstboom in de kerk van Lage Zwaluwe 
weer optuigen.  
Wie helpt er mee met lichtjes, ballen en 
kralenkettingen?  
Laat het even weten aan Reina of Kees 
als je mee kunt doen.  
 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
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Mededelingen 
Kerkrentmeesters 

 
Kerkbalans 
Nu het einde van het jaar nadert zijn we weer 
begonnen met de voorbereidingen voor 
Kerkbalans. Dit om te zorgen dat alle 
enveloppen op tijd klaar zijn om rondgebracht 
te worden. Komend jaar kunt u de lopers 
verwachten van 12 t/m 26 januari.  
Over 2023 zijn nog niet alle bedragen, die 
toegezegd waren, ontvangen. Wilt u kijken of 
dat u uw toezegging al overgemaakt hebt? 
 
 

  Collectebonnen 
 

De collectebonnen zijn verkrijgbaar bij  
Arja Lomeijer, Flierstraat 75 en bij 
fam. van der Eijk, Schoven 3. 
De collectebonnen gaan per vel van 20 
bonnen. Er zijn drie soorten collectebonnen: 
* groen € 0,25 per bon – € 5,00 per vel 
* geel € 0,75 per bon - € 15,00 per vel 
* oranje € 1,00 per bon – € 20,00 per vel 
Voor ieder die niet in staat is collectebonnen  
te komen halen, bestaat de mogelijkheid om 
ze thuis te laten bezorgen. Een telefoontje  
naar Loes van der Eijk, tel. 06 – 38 70 62 03  
of naar Arja Lomeijer, tel. 06 – 55 56 28 05  
is voldoende. 
U kunt het bedrag voor de collectebonnen 
contant betalen of overmaken op de bank-
rekening van het College van Kerkrent-
meesters: NL77 RABO 0126 7069 56 
De bonnen mogen ook tijdens de gezamenlijke  
diensten in Terheijden worden gebruikt. 
   
Namens het College van Kerkrentmeesters, 
Dick van der Eijk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Terheijden – Wagenberg 
 

 Collectebonnen 
 

Voor collectebonnen kunt u terecht bij  
Annette Houtekamer of u stuurt een e-mail  
naar: kerkrentmeestersterheijden@ziggo.nl 
De collectebonnen gaan per vel van 20 
bonnen. We hebben twee soorten bonnen: 
* € 1,00 per bon – € 20,00 per vel 
* € 2,00 per bon – € 40,00 per vel  
Het bedrag voor de bonnen maakt u over  
op de bankrekening van het College van  
Kerkrentmeesters: NL 73 RABO 0373 7298 47 
De bonnen mogen ook tijdens de gezamenlijke 
diensten in Lage Zwaluwe worden gebruikt. 
 
Namens het College van Kerkrentmeesters, 
Annette Houtekamer 
 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 

 
Samen in het nieuwe jaar 
 

Vanaf volgend jaar zullen we elke zondag 
gezamenlijk de diensten vieren. Het betekent, 
zoals we eerder hebben besloten na 
raadpleging van de gemeente, dat we om en 
om zullen kerken. Op de oneven zondagen (1e, 
3e en 5e) van de maand vieren we in Lage 
Zwaluwe, op de 2e en 4e zondag van de 
maand vieren we in Terheijden. We hebben al 
heel wat ervaring met deze manier van vieren. 
Ook de meerijdapp werkt steeds beter – blijf 
daar gebruik van maken! – en het ritme komt 
er steeds beter in. Wel een belangrijke om 
elkaar als gemeenschap van Christus vast te 
blijven houden en naar de toekomst toe vitaal.  
 

In de kerkenraad zullen ook dingen 
veranderen. In het volgende nummer van De 
Verbinding meer daarover, maar nu kan ik al 
zeggen dat we nog meer samen gaan doen. 
Functies en ambten zullen steeds minder 
‘dubbel’ ingevuld worden, met iemand van 
Terheijden en iemand uit Lage Zwaluwe. 
Verschillende ambtsdragers nemen afscheid, 
anderen verwelkomen wij. In het nummer van 
januari zal ik daar uitvoeriger bij stilstaan.  
Voor nu kan ik zeggen dat we veel werk 
hebben verzet en verzetten om onze 
gemeenten feestelijk het nieuwe jaar in te 
laten gaan.  
 

ds. Marijn Gilhuis 
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Over Kerst Gesproken - 
Omarmen 

 
Op 11 december om 19.30 uur hebben we de 
avond waarin we op een laagdrempelige 
manier vertellen over het kerstfeest. Aan de 
hand van schilderijen zullen we zoeken naar 
wat Kerst betekent in deze tijd en wat voor 
feest het eigenlijk is. Een avond in het 
bijzonder geschikt voor mensen die graag 
meer willen weten over waar het Kerstfeest 
voor staat.  
Deze avond wordt verzorgd door Griselda 
Aanen en Marijn Gilhuis. Waar? In de Tuinzaal 
in het Witte Kerkje in Terheijden.  
Welkom! 
  
Avond over de Bijbel, in het bijzonder 
de brieven van Paulus en Openbaring 
15 januari 2024, om 19.30 uur in Lage 
Zwaluwe, in de consistorie, hebben we de 
vierde avond over de Bijbel. Omdat één avond 
is komen te vervallen, hebben we de laatste 
avond verplaatst naar januari. U bent dan van 
harte welkom.  
We zullen dan praten over de brieven van 
Paulus en over het boek Openbaring. 
 
Avonden over Wat we Geloven 
De avonden over Wat we Geloven, zal ik 
plannen in het volgende nummer van De 
Verbinding. De avonden zullen plaatsvinden 
eind januari en in februari.  
 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
 
Ga mee! 
 
Dit jaar worden de lezingen in de adventstijd 
verbonden met het jaarthema: ‘Ga mee!’ 
We gaan in deze weken samen op weg met 
een duidelijk doel: het Licht van Kerst. 
 
Om die weg te kunnen gaan hebben we 
wegwijzers nodig. Voor iedere zondag wordt er 
een wegwijzer gemaakt, waar de weg, in de 
vorm van een guirlande, langs slingert. De 
guirlande ziet er iedere zondag anders uit. 
 
Van overal komen we samen bij het 
koningskind. Met Kerst vormen de wegwijzers 
van de vier zondagen een ster, die de weg 
wijst naar Bethlehem. 
 
We wensen elkaar een goede reis om op weg 
te gaan naar Kerst. 
                                                                                 
Commissie symbolisch bloemschikken (LZ)                                                                                                     
o.l.v Siets Baggerman 

SWO Gespreksgroep aandacht bij 
rouw en verlies 
 

 
 
Verlies is geen wond of ziekte die moet 
genezen. Het gaat nooit over en het verandert 
je voor altijd. Je kunt wel leren overleven en 
weer van het leven genieten. (Manu Keirse). 
Het verwerken van het overlijden van een 
geliefde is een zware opgave, iemand die 
luistert en begrip toont is belangrijk.  
 
Ervaringen delen met mensen die hetzelfde 
hebben meegemaakt of die zich hebben 
verdiept in het luisteren naar verlieservaringen 
kan een grote steun zijn.  
Tijdens de bijeenkomst worden allerlei 
onderwerpen en problemen die samenhangen 
met het verlies besproken. De bijeenkomsten 
worden geleid door 2 ervaren gespreksleiders 
 
Bijeenkomsten en deelnemers: 

• Voor inwoners uit de gemeente Drimmelen 
• 6 tot 8 keer in huiselijke kring 
• 1,5 tot 2 uur per bijeenkomst 
• 6 tot 8 deelnemers 

 
De bijeenkomsten zijn gratis. Wil je meer 
informatie of je aanmelden? Neem contact op 
met SWO of Surplus 

• SWO, mail: info@swodrimmelen.nl of bel: 
0162-451894 
• Surplus, mail: drimmelen@surplus.nl of bel: 
076-5027788 
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Stichting Vrienden van DHAN 
 
150 meisjes en jongens in Zuid-India hebben 
ook dit jaar intensieve begeleiding gekregen. 
Hierdoor zijn ze geholpen bij het vinden van de 
studie van hun dromen, hebben sommigen een 
baan gekregen bij de overheid en strijden de 
meisjes verder voor de rechten van andere 
vrouwen binnen de zelfhulpgroepen van DHAN. 
Ze gaan een prachtige toekomst tegemoet. 
 

India is in opmars. De economie groeit, het 
onderwijs verbetert en steeds meer mensen 
krijgen een beter leven dan hun ouders. 
Prachtig! Maar wie als meisje is geboren, in 
een arme familie op het platteland, krijgt niet 
dezelfde kansen als een man of als een vrouw 
uit een rijke familie. Deze meisjes krijgen 
minder les in lezen en schrijven en moeten 
vaak al op jonge leeftijd zorgen voor hun 
broertjes en zusjes. De meesten trouwen op 
jonge leeftijd en worden moeder. En dat terwijl 
er zoveel slimme meisjes zijn die staan te 
popelen om te studeren. Hun ambitie is niet 
om snel kinderen te krijgen, of het huishouden 
te moeten doen voor hun familie: ze willen een 
beter leven opbouwen, studeren, een leuke 
baan vinden en andere vrouwen helpen. 
 

Meisjes zetten ambitie om in daden 
DHAN Foundation is zich zeer bewust van de 
achterstand die meisjes op het platteland 
hebben. De zelfhulpgroepen die DHAN 
organiseert zetten zich in voor gelijke rechten 
voor vrouwen. Hun motto: vrouwen kunnen de 
samenleving veranderen. Daarvoor is het 
belangrijk dat zij zich kunnen ontwikkelen en 
deel kunnen nemen aan maatschappelijke en 
politieke discussies. DHAN’s zelfhulpgroepen, 
Kalanjiam genoemd, helpen daarom 
ambitieuze meisjes om hun ideeën en wensen 
om te zetten in daden.   
De bijscholingsactiviteiten, de extra 
maaltijden, maar ook de beroepsopleidingen 
na de middelbare school die DHAN organiseert, 
dragen allemaal bij aan de verbetering van de 
positie van vrouwen. Meerdere meisjes hebben 
zich succesvol voorbereid op het toelatings-
examen voor de universiteit. DHAN helpt hen 
ook bij het aanvragen van een beurs en lening 
en blijft de meisjes begeleiden tot ze hun 
studie hadden afgerond. Daarnaast zijn er 
meisjes en jongens geholpen bij het afronden 
van hun middelbare school, zij kunnen nu een 
baan vinden bij de overheid. 

 

Een Kalanjiam 
is een pot 
waarin vrouwen 
per dag een 
beetje rijst 
doen. Als er 
gezinnen in het 
dorp zijn 
waarmee het 
slecht gaat dan 
mogen die rijst 
uit de pot 
halen. De 
zelfhulpgroepen 
noemen zichzelf 
naar die pot. 

Bovendien worden veel meisjes getraind in 
leiderschap, zodat ze op lokaal en regionaal 
niveau kunnen opkomen voor de belangen van 
vrouwen. De zelfhulpgroepen geven meisjes en 
vrouwen de kans om zich verder te 
ontwikkelen en bij te dragen aan de 
verbetering van de sociale situatie in hun 
dorpen.  

  

In de Kalanjiams leren meisjes en vrouwen om 
samen te sparen voor een bepaalde aanschaf, 
zoals een geit. Ze praten met elkaar over de 
aanleg van een drinkwaterpomp of het 
inrichten van een huisartsenpost waar door 
DHAN’s artsen en verpleegkundigen 
spreekuren kunnen worden gehouden en 
gezondheidsadviezen kunnen worden 
verstrekt.  En dit komt mede door jouw 
bijdrage. Dank! 

Blijft u ons alstublieft steunen met uw 
financiële bijdrage. U kunt doneren op bank-
rekening: IBAN NL77 RABO 0120 2603 36 .  
Kijk ook eens op onze website: 
www.vriendenvandhan.nl 
 

Van harte dank voor uw giften namens de drie 
bestuursleden: 
Diny Fockens - Brink, secretaris;  
Corné de Jonge, penningmeester;  
Annette Houtekamer - van Dam, voorzitter 
 



De Verbinding 
 

17 

 
Schrijven tegen 
onrecht 2023 

 
Tussen de Dag van de Rechten van 
het Kind (20 november) en de Dag 
van de Mensenrechten (10 december) 
schrijven mensen over de hele wereld 

brieven aan leiders van landen waar de rechten 
van hun onderdanen in het geding zijn.  

 Dit jaar schrijven we voor Uncle Pabai 
en Uncle Paul die wonen op eilanden in 
de Torres Strait (Australië) en die 
vrezen voor het voortbestaan van hun 
woongebied.  

 We schrijven voor Thulani Maseko, 
advocaat en mensenrechtenverdediger 
uit Eswatini, die vermoord werd 
vanwege zijn strijd voor herstel van de 
democratie in zijn land.  

 We schrijven voor Thapelo Mohapi die 
werkt voor een beweging die opkomt 
voor de rechten van Zuid-Afrikanen in 
arme gebieden. Hij moest onderduiken 
omdat hij met de dood wordt bedreigd.  

 We schrijven voor Rocky Myers die ter 
dood werd veroordeeld voor een moord 
die hij niet heeft begaan. Hij wacht in 
een dodencel in Alabama, USA, op de 
uitvoering van het vonnis.  

 We schrijven voor Rita Karasartova uit 
Kirgizië die opgepakt werd toen ze 
vreedzaam demonstreerde voor het 
behoud van een belangrijk 
waterreservoir.  

 We schrijven voor Sawyeddollah, een 
Rohingya uit Myanmar die in een 
vluchtelingenkamp in Bangladesh woont 
en Facebook mede verantwoordelijk 
stelt voor de haatberichten tegen de 
Rohingya. 

 We schrijven voor Chaima Issa uit 
Tunesië die zich in het openbaar 
uitsprak tegen het beleid van president 
Kais Saied, die steeds meer macht naar 
zich toetrekt. 

 We schrijven voor Ana Maria Santos 
Cruz in Brazilië die gerechtigheid zoekt 
voor de moord op haar zoon Pedro, die 
streed tegen racisme. 

 We schrijven voor Ahmed Mansoor uit 
de Verenigde Arabische Emiraten die via 
zijn blogs geloofwaardige, onafhankelijk 
informatie over mensenrechten-
schendingen in zijn land naar buiten 
bracht en dat met gevangenisstraf moet 
bekopen. 

 
 
 

 We schrijven voor Justyna Wydrzynska 
uit Polen die een wanhopige vrouw hielp 
bij het verkrijgen van een veilige 
abortus en nu wacht op een 
veroordeling. 

 
We nodigen u van harte uit om mee te doen 
aan deze jaarlijkse schrijfactie. We sturen 
brieven naar de gezaghebbers die 
verantwoordelijk zijn voor de ellende van deze 
slachtoffers. En we sturen een groetenkaart 
naar de mensen zelf om hen een hart onder de 
riem te steken. Er liggen kant en klare brieven- 
en kaartensetjes in de kerk. U hoeft de brieven 
alleen maar te ondertekenen en uw naam op 
de kaart te zetten. Daarna stopt u alles weer 
terug in het plastic mapje en legt dit terug in 
de kerk. De mensen van de Amnesty 
Werkgroep Drimmelen zorgen er dan voor dat 
de brieven en kaarten op de juiste plekken 
terechtkomen. 
Als u zich net als wij zorgen maakt over de 
Mensenrechten overal ter wereld doe dan mee 
met deze schrijfactie. Misschien redt u er een 
leven mee! 
 
Yvonne, Wouke en Inge 
 
 
 
 

Agenda  
 

 

december 2023 

01 SAMEN aan tafel 
17.30 
uur 

Tuinzaal 
Terheijden 

04 Kerk 
schoonmaken 

09.00 
uur 

Lage Zwaluwe 

04 Een goed gesprek 19.30 
uur 

Tuinzaal 
Terheijden 

08 
Een goed gesprek 
ochtendgroep 

09.30 
uur 

Tuinzaal 
Terheijden 

09 Optuigen van de 
kerstboom 

15:00 
uur 

Kerk            
Lage Zwaluwe 

11 
Over kerst 
gesproken - 
Omarmen 

19:30 
uur 

Tuinzaal 
Terheijden 

12 Kerkenraad 
19.30 
uur 

Tuinzaal 
Terheijden 

13 
Een goed gesprek 
jongerengroep 

19.30 
uur 

Tuinzaal 
Terheijden 

15 Koffie-ochtend 
10.00 
uur 

Tuinzaal 
Terheijden 

22 
Kerstinloop 
SAMEN 19.00 

Tuinzaal 
Terheijden 

 
 

Elke donderdagochtend van 09.00 – 10.00 uur 
Bijbellezen in de consistorie te Lage Zwaluwe.   
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De gezamenlijke 
kerkdienst van zondag 15 
oktober 2023 in de 
protestantse kerk in Lage 
Zwaluwe. 

 
Voorganger: Ds. Jacobine Scholte - de Jong 
Ouderling van dienst: Nel Eestermans 
Lector: Nelleke ten Haaf 
Organiste: Gerda Beek 
 
Na het inleidend orgelspel en het welkom en 
mededelingen door de ouderling van dienst 
zongen we staande het intochtslied, psalm 92 
vers 1, 2 en 3. Na het zingen van psalm 92 
volgden votum en groet, bemoediging en 
drempelgebed. Daarna zongen we psalm 92 
vers 7 en 8. Het kyriegebed werd afgewisseld 
met lied 367 d. Na het kyriegebed zongen we 
het glorialied 910. De kaars bij de bijbel werd 
aangestoken. Na het gebed van de zondag was 
de eerste schriftlezing uit het boek Jona 3. We 
zongen psalm 145 vers 3. De tweede lezing 
was uit Mattheus 20, vers 1 tot 16. Uit lied 650 
zongen we de verzen 1, 2, 4 en 7, daarna 
luisterden we naar de verkondiging. Na het 
orgelspel was het dankgebed, de voorbeden, 
het stil gebed en het Onze Vader. 
Na de inzameling van de gaven zongen we het 
slotlied 885, vers 1 en 2. Daarna gaf ds. 
Scholte - de Jong aan ons de zegen van de 
Here God. 
 
Vriendelijke groeten van uw correspondent  
Nab Bevelander. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kerstinloop Samen in het Witte Kerkje 
op 22 december 
 
Thema: dankbaarheid 
Vrijdag 22 december van 19.00 tot 21.30 uur 
is de jaarlijkse kerstinloop van Samen in het 

Witte Kerkje. Een gezellige avond in de kerk 
om elkaar in kerstsfeer te ontmoeten. Rond 
een uur of 20.00 is er een programma van 
ongeveer 45 minuten met een lezing/ 
kerstgedachte van Edwin Vonk met 
bijpassende muziek. Het thema is 
‘dankbaarheid’. Verder is het een open in- en 
uitloop en is er buiten het programma om live 
muziek.  
Er is koffie, thee, chocomel, glühwein, iets 
lekkers, muziek en natuurlijk veel gezelligheid 
van iedereen die er is. Ieder jaar is het een 
mooie, fijne en inspirerende avond zo vlak voor 
kerst. Dus voel je welkom! 
 
Fijn als je je vooraf aanmeldt via 
welkom@sameninhetwittekerkje.nl of via 06-
52046806 (Edwin Vonk), dan weten we 
hoeveel we in moeten kopen. Ben je vergeten 
je aan te melden? Geen probleem, je bent 
altijd welkom.  
 
De avond is gratis toegankelijk, alles wat we 
bij Samen doen is op basis van vrijwillige 
donaties. Hiervoor staat er een pot bij de 
in/uitgang van de kerk. 
 
Graag tot 22 december. 
 
Edwin Vonk  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                   SAMEN in het Witte kerkje 
 

 
AGENDA december 
01     Samen aan tafel 
04     Een goed gesprek 
08     Een goed gesprek, ochtendgroep 
13     Een goed gesprek, jongeren tussen de 

16 en 26 (ongeveer) 
22  Kerstinloop 
 

SAMEN: ontmoeting, zingeving en inspiratie 
 

We ontmoeten u graag! Aanmelden is niet 
verplicht, wel prettig. Voor de maaltijd is het 
wel nodig dat u zich vooraf aanmeldt. 
 

E: welkom@sameninhetwittekerkje.nl of  
T: 06 - 52 04 68 06 
Meer informatie: 
www.sameninhetwittekerkje.nl  
 

Een hartelijke groet, Edwin Vonk 
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Lage Zwaluwe 
 

Kerkgebouw:   
Kerkstraat 49, Lage Zwaluwe  
Postadres: Schoven 1 
    4926 DR Lage Zwaluwe 
 

Scriba: 
Kees Groeneveld 
Schoven 1, T: 06 – 11 41 27 80 
 

Bankrekeningnummers: 
 

Bankrekening College van Kerkrentmeesters: 
NL40 RABO 0373 7073 55 of 
NL77 RABO 0126 7069 56 
t.n.v. Protestantse gemeente te Lage Zwaluwe 
 

Bankrekening kerkblad:  
NL40 RABO 0373 7074 52  
t.n.v. Protestantse gemeente te Lage Zwaluwe 
 

Bankrekening solidariteitskas:  
NL31 RABO 0373 7075 17 t.n.v. Protestantse 
gemeente te Lage Zwaluwe 
 

Bankrekening De Cantorij:  
NL 96 RABO 0373 7428 19  
t.n.v. PG Lage Zwaluwe Cantorij 
 

Bankrekening Diaconie:  
NL74 RABO 0373 7105 26  
t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente  
Lage Zwaluwe 
 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
 
 
 
 

 
 

Terheijden – Wagenberg 
 

Kerkgebouw: 
Hoofdstraat 1, Terheijden 

  
 

 

Scriba: 
Mieke Vosmer - van Leeuwen 
Acaciastraat 2, Made, T: 0162 – 68 56 46 
 

Bankrekeningnummers: 
 

Bankrekening College van Kerkrentmeesters: 
NL73 RABO 0373 7298 47 
t.n.v. CvK Beheer Protestantse gemeente 
Terheijden - Wagenberg 
 

Bankrekening Diaconie: 
NL96 RABO 0373 7392 30 
t.n.v. Diaconie van de Protestantse gemeente 
Terheijden – Wagenberg 
 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
COLOFON 

Dit kerkblad is een uitgave van de Protestantse gemeenten: 
Lage Zwaluwe en Terheijden – Wagenberg 

Het kerkblad verschijnt 11x per jaar 
 
 

Kopij januarinummer 2024 inleveren vóór 20 december 2023 
kerkblad.de.verbinding@gmail.com  

 


