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Predikant: 
Ds. Marijn Gilhuis 
Amerweg 2A, 4926 CZ Lage Zwaluwe 
T: 0168 - 85 34 45 / 06 - 18 31 56 90 
E: marijngilhuis@gmail.com 
 
 
Protestantse gemeente Lage Zwaluwe 
E:  info@protestantsegemeentelagezwaluwe.nl 
W: www.protestantsegemeentelagezwaluwe.nl 
 

Voorzitter: Helma Orie - de Jong 
Repel 2, 4926 DD Lage Zwaluwe 
T: 0168 - 48 34 26 
E: helmaorie1@gmail.com 
 

Scriba: Kees Groeneveld 
Schoven 1, 4926 DR Lage Zwaluwe 
T: 06 – 11 41 27 80 
E: scribalz@outlook.com 
 
 
Protestantse gemeente Terheijden - Wagenberg 
E:  info@pkn-terheijdenwagenberg.nl 
W: www.pkn-terheijdenwagenberg.nl 
 

Voorzitter: Mariëtte Verkerk 
Garsdries 3, 4844 RN Terheijden 
T: 06 - 23 52 77 56 
E: mariette177@gmail.com 
 

Scriba: Mieke Vosmer - van Leeuwen 
Acaciastraat 2, 4921 MA Made 
T: 0162 - 68 56 46 
E: miekevosmer@ziggo.nl 
 
 
 

  Redactie 
 
Kopij kerkblad december 2023 inleveren vóór 20 november 2023: 
 
Loes van der Eijk 
Inge Berendsen 
 
E-mailadres voor beide gemeenten: kerkblad.de.verbinding@gmail.com 
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  Van de redactie 
 

 
Op het moment dat ik deze inleiding schrijf is het vroeg in de morgen en er 
hangt een dikke mist voor het raam. Op mijn vensterbank doet de poes een 
dutje, buiten hangt de blauwe vlag met een witte duif. Eigenlijk is het een 
vredig tafereeltje.  
Hoe anders is het op andere plekken in de wereld; oorlog in Oekraïne, Nagarno-
Karabach, Gaza en Israël, aardbeving in Afghanistan, elke dag zo veel doden en 
gewonden, waaronder duizenden kinderen. Niet te bevatten soms wat mensen 
elkaar aandoen.  

In oktober kwamen de leden van onze beide kerkenraden bij elkaar voor een studiedag: ’s morgens 
verdiepten we ons in onze eigen beleving van ons geloof en dat deelden we met elkaar in kleine 
groepen, na de lunch bezochten we de basiliek in Oudenbosch. De sfeer was prima en doordat we 
elkaar in de afgelopen jaren steeds beter hebben leren kennen, voelde alles heel vertrouwd. Zo kan 
het dus ook. 
 
De eindredactie, 
Inge Berendsen 
Loes van der Eijk 
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Kerkdiensten 

 
Meerijden gezamenlijke kerkdiensten: 
 
- Wilt u vanuit Terheijden meerijden naar  

Lage Zwaluwe, neem dan contact op met 
Annette Houtekamer, tel. 076 – 58 70 320. 

- Wilt u vanuit Lage Zwaluwe meerijden naar 
Terheijden, neem dan contact op met  
Reina Faasen, 0168 – 48 30 20. 
In Lage Zwaluwe is er ook een meerij-app. 
U kunt u aanmelden bij Nelleke ten Haaf,  
06 – 81 89 30 74. 

 
 

Zondag 05 november 2023 
 

 
Tweeëntwintigste zondag na Trinitatis 
 

Lage Zwaluwe 
10.00 uur: zie Terheijden - Wagenberg 
 

Terheijden - Wagenberg 
10.00 uur: ds. M. Gilhuis 
Gezamenlijke dienst m.m.v. de cantorij 
Gedenken van de overledenen 
Diaconiecollecte: Amnesty werkgroep 
Drimmelen. 
 

 

Zondag 12 november 2023 
 

 
Eerste zondag van de Voleinding 
 

Lage Zwaluwe 
10.00 uur: Commissie eredienst 
 
Terheijden – Wagenberg  SOVAK dienst 
10.00 uur: mw. L. v.d. Wel  
Diaconiecollecte: SOVAK: De Ezelshoeve, 
Baarle-Nassau. 
 

 

Zondag 19 november 2023 
 

 
Tweede zondag van de Voleinding 
 

Lage Zwaluwe 
10.00 uur: ds. M. Gilhuis 
Gezamenlijke dienst m.m.v. de cantorij 
Gedenken van de overledenen 
Diaconiecollecte: Stichting Leergeld 
 

Terheijden - Wagenberg 
10.00 uur: zie Lage Zwaluwe 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Zondag 26 november 2023 
 

 
Derde zondag van de Voleinding 
 
Lage Zwaluwe 
10.00 uur: dhr. E. Orie  
 
Terheijden – Wagenberg 
10.00 uur: mw. I. Verberk 
Diaconiecollecte: Voedselbank Made  
 

 

Zondag 03 december 2023 
 

 
Eerste zondag van de Advent 
 

Lage Zwaluwe 
10.00 uur: zie Terheijden - Wagenberg 
 

Terheijden - Wagenberg 
10.00 uur: ds. M. Gilhuis  
Diaconiecollecte: Kinderen in de knel 
 

 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
 
 

 
Diensten in de Ganshoek 

     Lage Zwaluwe 
 

 
De diensten zijn in de ontmoetingsruimte van 
de Ganshoek. De diensten zijn voor iedereen 
toegankelijk.  
U bent van harte welkom! 
 

Zondag 12 november 2023 
18.30 uur: dhr. E. Orie 
De collecte is voor de kerkvoogdij 
 

  
 

 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
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     Ter overweging 
 
Vastgehouden door God en mensen 
 
Toen ik bij Anton kwam stonden de bloemen in 
de kamer en de kaarten op de kast. De 
huiskamer ademde de sfeer van de dagen en 
weken ervoor. Het was een lange weg, naar 
zijn beleving, al waren de dagen als hij ze telde 
op de kalender, er niet eens zo veel. ‘Maar dat 
maakt niet uit’, zei hij. ‘De tijd lijkt nu een 
beetje rustig te worden’. De dagen voor het 
overlijden van zijn partner waren als een roes 
voorbij gegaan. En de week na het overlijden 
was het alsof hij geleefd werd. Hij had het wel 
gehoord van anderen, maar nu het hemzelf 
trof was het toch anders. Er kwam veel bij 
kijken en alles is gegaan zoals ze hadden 
besproken met elkaar. Dat gaf hem rust.  
 
Hoe anders was Ria’s verhaal. Het overlijden 
van haar partner kwam uit het niets. Een 
hartinfarct, en dat was het. Natuurlijk hadden 
ze weleens met elkaar gesproken over wat en 
hoe als één van hen zou overlijden, maar dat 
leek allemaal zo ver weg. Nu moest ze ‘er’ aan. 
Het was alle zeilen bijzetten. Ze wist nu wat 
het betekende om geleefd te worden. Twee 
weken na de crematie was ze nog steeds bezig 
om alles wat er gebeurd was op een rij te 
krijgen. ‘Het is alsof ik mezelf moet bijhalen.’ 
Langzamerhand drong het tot haar door dat ze 
alleen thuis was, dat niemand aan tafel zou 
aanschuiven ook al dekte ze gewoontegetrouw 
voor twee. Het was nog lang niet rustig in 
haar. Ria kon zich maar moeilijk voorstellen 
dat ze draad van haar leven weer zou 
oppakken.  
 
Het geloof was voor Anton en Ria belangrijk. 
Voor ieder op een andere manier. Anton had 
tijdens het ziekbed van zijn lief kunnen delen 
en praten over God, geloof en troost. Samen 
hadden ze liederen genoemd die hen steunden 
en ook nog een verhaal uit de Bijbel dat hen 
aansprak: over Jezus die vertelde dat mensen 
die moe waren bij hem konden komen voor 
rust. Zo was het voor hen: zij konden bij 
Jezus, bij God, bij hun geloof schuilen toen hun 
leven samen onder druk stond door de 
naderende dood. 
 
Ria vond nauwelijks rust. Overvallen door de 
dood was niet alleen haar leven maar ook haar 
geloof in de war gegooid. Alles stond op losse 
schroeven. Haar leven had meer van een 
razende bergbeek dan van een trage brede 
rivier. Ze slingerde haar vragen en onrust naar 

God. Hoe kon dit gebeuren? Hoe moest ze 
verder? En als het haar helemaal aangreep 
werd ze bang en daarna boos: hadden ze niet 
genoeg voor hun kiezen gehad? En nu dit? 
Toen ik haar sprak moest ze eerst ruimte 
maken voor die stormachtige vragen. Alsof het 
opklaarde na een heftige herfststorm ontstond 
daarna ruimte voor het verdriet. Voorzichtig en 
voorlopig legden we dat verdriet bij God neer, 
naast alle onrust. God mocht dat wel weten, 
vonden we.   
 
In de loop van de tijd, de ene dag kwam 
vanzelf na de andere, vonden Anton en Ria hun 
weg. Hoewel ieder op zijn eigen manier het 
verlies droeg, gingen ze hun weg laverend 
tussen twee thema’s: aan de ene kant vroeg 
het verlies op zich om aandacht. Zo vertelde 
Anton over hoe hij zijn geliefde in huis miste. 
Ze was er niet. Het kon hem zo overvallen. Al 
wist hij het natuurlijk wel dat zijn partner er 
niet meer was, toch was het leven anders. Hij 
miste haar in het alledaagse. Hij wilde een 
manier vinden om daar mee om te gaan. Voor 
Ria was het helemaal onwerkelijk, alsof ze in 
een nachtmerrie zat en nog wakker moest 
worden. Tegelijk wist ze dat ze dingen moest 
regelen met de bank, de gemeente, 
abonnementen die moesten worden opgezegd. 
En haar werk: wanneer zou ze dat kunnen 
oppakken? Met deze laatste zaken was Ria met 
het andere thema na verlies bezig: het thema 
van het herstellen van het leven, waarbij het 
verlies geïntegreerd is. Zij verzuchte dan: ‘Het 
leven gaat verder hé?!’ Het klonk gelaten, 
maar het feit dat ze ook moest kijken naar wat 
nu de aandacht vroeg, hielp haar om af en toe 
haar zinnen te verzetten. Het was voor haar de 
kunst om een goed evenwicht te vinden in 
denken aan haar partner en dat ze haar kwijt 
was, en zich richten op haar leven zonder haar.  
Anton en Ria gaan, zoals veel mensen die 
iemand verliezen die hen lief is, een weg 
zigzaggend tussen aan de ene kant 
onderwerpen die te maken hebben met het 
verlies en aan de andere kant onderwerpen die 
te maken hebben met het weer invoegen in het 
leven zonder hun geliefde. Bijvoorbeeld, hun 
rollen in gezin en familie. Je bent opeens vader 
en moeder tegelijk. Hoe ben je ‘vader’? Of hoe 
ben je ‘moeder’? Hoe moet het nu met de 
kleinkinderen die altijd met oma taart bakten 
of met opa die een puzzel legden? Het zoeken 
naar de nieuwe bijgestelde rol helpt om vooruit 
te kijken.  
Op andere momenten dachten Ria en Anton 
eraan dat ze de gezelligheid misten nu ze 
alleen in huis waren. Het was gewoon stil. En ’s 
avonds was het leeg in bed, vreemd was dat. 
En ze voelden zich ontredderd omdat degene 
die de financiën deed er niet meer was. 
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Hoe het ook ging, hun hele leven moest 
herzien worden: dagelijkse huishoudelijke 
dingen, relaties in de familie, met vrienden, 
kennissen, werk, hobby’s, vrije tijd. Alles was 
anders en telkens moesten ze weer ervaren 
dat die ene er niet meer was en moesten ze 
zoeken naar hoe nu verder: stap ik erin, laat ik 
het, vraag ik iemand anders?  
 
De steun van familie en vrienden was 
belangrijk om weer een weg te vinden. Het 
hielp ook dat beiden graag dingen deden, al 
waren het soms kleine dingen. Maar alles hielp, 
ook een blokje om wandelen.  
Het geloof was voor hen beiden iets dat door 
hun hele leven heen stroomde, zoals water in 
een rivierbedding van kiezels. Het deed mee. 
Bij Anton stroomde het water behoorlijk door. 
Het gaf hem houvast, en gevoel van 
geborgenheid, al was hij er niet heel de tijd 
mee bezig. Dat hoefde ook niet voor hem. ‘Ik 
weet dat het er is en dat ik op God kan 
terugvallen.’ Voor Ria leek het wel of de 
rivierbedding was opgedroogd. Ze kon de 
verbinding met God niet goed maken. Af en 
toe, als ze een bepaald lied hoorde of een 
mooie ontmoeting met iemand had, was het 
alsof het geregend had en er weer wat water 
door de kiezels stroomde. Dat voelde goed en 
stelde haar gerust. ‘Zoals het leven van iedere 
dag, moet mijn geloof ook weer op orde 
komen. Ik zal het de tijd geven’, zei ze.  
Anton en Ria hadden tijd nodig om ieder op 
hun eigen manier weer vat te krijgen op hun 
leven. Gaandeweg, tussen verlies en leven, 
lukte het hen, met mensen dichtbij en in de 
buurt waar ze als het nodig was met hun 
verhalen konden komen en met God om hen 
heen. 
 
Ds. Marijn Gilhuis 
 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
 

   
 
 
 

Bij de kerkdiensten 
 
 

De kerkdiensten van november, die lopen naar 
het einde van het kerkelijk jaar, staan in het 
teken van lezingen die gaan over ‘de laatste 
dingen’. Het zijn vaak lezingen die gaan over 
het einde van de tijd. Dit gevoel van einde van 
het kerkelijk jaar, kanteling in de tijd, loopt 
parallel met de herfst. Lezen, voelen en 
denken over wat er aan het einde van de tijd 
komt, dat komt ook terug in de zondagen 
waarop we de namen noemen van hen die het 
afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden. In onze 

gemeenten zullen we dat tijdens twee diensten 
doen, die beiden een vergelijkbare opbouw en 
invulling zullen hebben.  
 
Op 5 november in Terheijden, en op 19 
november in Lage Zwaluwe 
In beide diensten zal het thema zijn: ‘Thuis bij 
God’. We lezen uit het evangelie naar 
Johannes, waar Jezus afscheid neemt van zijn 
discipelen. Hij zegt hen naar God te gaan en 
voor hen woningen voor te bereiden. Dit is een 
krachtig beeld als we denken en geloven over 
wat er is, voorbij aan de grenzen van het 
leven. Het beeld ‘Thuis bij God’ kan ook van 
betekenis zijn voor naasten die afscheid 
nemen. In liederen, woorden en samenzijn 
vieren we ons geloof bij de grenzen van het 
leven en we noemen de namen van hen die in 
ons midden waren. De cantorij zal deze 
diensten opluisteren met lied en muziek. 
 
 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
 
 

 

Herfst 

 

Aarzelend tooien bomen zich 

met aardetinten. Ze keren inwaarts  

zoals mensen doen. 

Kragen hoog, de deuren toe. 

 

Het blad laat los met tegenzin 

zoals mensen hun doden. 

Ze roepen de namen  

al wie de aarde ontvangen heeft, 

geduldig en zachtmoedig 

in haar voren.  

 

De bomen wachten op wat komen zal 

met wortels diep en takken licht, 

doorstaan stormen en kou. 

De mensen houden vast of niet 

aan wat gezegd is en beloofd: 

dat kou en donker niet het laatste  

dat Licht, ja, Licht zal zijn. 

 

Marijn Gilhuis 
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Omzien naar elkaar  
 
Onder de leden van onze gemeenten zijn 
mensen die voor langere of kortere tijd 
worstelen met een kwetsbare gezondheid. 
Anderen hebben drukke taken in werk of eigen 
kring, weer anderen weten misschien niet hoe 
de dagen door te komen. Weer anderen leven 
met gemis en zoeken daarin hun weg. Wat je 
situatie ook is, soms kan fijn zijn om met 
iemand te praten. 
Omdat De Verbinding ook op het internet 
staat, melden we hier niet mensen met hun 
naam. In ons pastoraal team hebben we veel 
mensen in beeld, maar het kan zijn dat je 
graag iemand wilt spreken. Aarzel dan niet om 
contact met een van ons op te nemen.  
Wat je situatie ook is, we wensen je veel 
sterkte, goede moed en Gods nabijheid toe. 
 
Namens de ouderlingen, pastoraal werkers, 
bezoekpersonen, ds. Marijn Gilhuis. 
(marijngilhuis@gmail.com; 0618315690) 
 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
 

 
 
 
     Uit de kerkenraad 
 

Samenvatting notulen van de  
gezamenlijke kerkenraadsvergadering 

dinsdag 10 oktober 2023 
 
Bij de opening van de vergadering brengt Ds. 
Marijn Gilhuis de oorlog tussen Israël en 
Hamas ter sprake. De vele vragen en 
gevoelens van verdriet laten zich maar moeilijk 
verwoorden. De wanhoop van de 
burgerbevolking en hun behoefte aan vrede en 
veiligheid grijpt ons aan.  
Na de vaststelling van de agenda en de notulen 
van de vorige vergadering bespraken we de 
volgende onderwerpen: 
 
• Op 21 oktober zullen de kerkenraden een 
bezinningsochtend over onze geloofsbeleving 
hebben en in de middag zullen we de Basiliek 
van Oudenbosch bezichtigen. 
• We spraken over de aanpak van het 
opstellen van onze toekomstplannen en de 
vastlegging hiervan in het beleidsplan 2024-
2028. 
 
• We hebben met een dankbaar gevoel 
teruggekeken op de inspirerende vredesdienst 
met 2 parochies en 4 protestantse gemeentes. 

Het thema van de mantels kwam goed over 
maar de 3 preken waren wel wat lang bij 
elkaar. 
• We hebben de inzet van vrijwilligers uit de 
kerkenraden bij ‘Drimmelen verbindt’ en ‘Max 
Vitaal’ tussen 26 september en 3 oktober 
geëvalueerd.  
• We concludeerden dat de startzondag door 
de leuke activiteiten erg gezellig was, ook al 
waren er minder mensen dan gehoopt. 
• We hebben een inventarisatie gemaakt van 
aftredende en benodigde nieuwe 
kerkenraadsleden. Ook zijn er van alle functies 
en taken beschrijvingen gemaakt, zodat 
overdracht en inwerken soepel kan gaan. Er 
zijn data geïnventariseerd voor de 
bevestigingsdienst in 2024. 
• De invulling van de aanstaande bijzondere 
diensten in november en december is 
besproken. Er dienen nog wat laatste details te 
worden toegevoegd. 
• Ds. Marijn Gilhuis meldt dat de gespreks-
groep over de Bijbel nog aanmeldingen kan 
gebruiken. 
• De gespreksgroepen over de achtergronden 
bij kerkelijke feestdagen worden samen met 
Griselda Aanen opgezet en zijn volop in 
voorbereiding. 
• De diaconie meldt dat het project 
voedseldozen goed loopt en dat meerdere 
personen al een doos mochten ontvangen. 
• De kerstattenties zijn besproken. De tekst 
voor de groet bij de kerstattenties zal vanuit 
de oecumenische samenwerking worden 
geschreven door Petra Mergaerts pastoraal 
werker Immanuelparochie.  
• De kerkrentmeesters starten met de 
voorbereiding van de Actie Kerkbalans 2024. 
• Tenslotte sluit Wietske met ons de 
vergadering door het lezen uit een boekje 
uitgereikt tijdens de Franciscaanse Pinkster-
voettocht. Het is een meditatieve tekst met als 
titel: ‘De Bron’. De laatste zin van deze 
meditatie luidt ‘Stem van de Stilte, spreek in 
ons’ 
 
 
Namens de gezamenlijke kerkenraden, 
Annette Houtekamer 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
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     Mededelingen Diaconie 
 

 
 
Collecte 5 november: 
Amnesty International 
Drimmelen 
 

‘Juist nu zijn het mensenrechten die iedereen 
moeten beschermen!’, aldus Dagmar 
Oudshoorn, directeur van Amnesty 
International Nederland. 
Het geweld tegen burgers in Gaza en Israël 
van de afgelopen weken is onbeschrijfelijk en 
het nieuws voelt bij vlagen uitzichtloos. 
Israëlische en Palestijnse burgers zijn 
geliefden, kinderen, ouders, vrienden kwijt. En 
bij Dagmar zakte de moed haar de afgelopen 
dagen in de schoenen door de confrontatie met 
zoveel ellende en desinformatie op sociale 
media. 
Medewerkers van Amnesty zijn onvermoeibaar 
bezig met onderzoek doen naar de aanvallen 
van Hamas en de verwoestingen die door 
Israël worden aangericht in de Gaza. Dat geeft 
Dagmar een sprankje hoop: ‘Juist in deze tijd 
is het werk van Amnesty van groot belang. 
Juist nu zou iedereen beschermd moeten zijn 
door de mensenrechten. Tegen aanvallen op 
ziekenhuizen, tegen gijzelingen, tegen 
raketaanvallen, tegen straffeloosheid.’ 
Amnesty staat achter alle slachtoffers van 
mensenrechtenschendingen, ongeacht wie zij 
zijn en waar ze vandaan komen. Amnesty 
veroordeelt elke partij die zich schuldig maakt 
aan schendingen en oorlogsmisdrijven. 
Amnesty roept de Europese Unie en de 
lidstaten op om humanitaire hulp te blijven 
bieden aan de bezette Palestijnse gebieden. 
Alle partijen moeten de regels van het 
internationaal humanitair recht naleven. De 
staat Israël moet er voor zorgen dat alle 
inwoners van Gaza kunnen beschikken over 
voedsel, water, medicijnen, humanitaire hulp 
en elektriciteit. Amnesty steunt het werk van 
het Internationaal Strafhof onvoorwaardelijk en 
doet een oproep om geen wapens te leveren 
aan een partij in dit conflict aangezien er 
ernstige schendingen worden begaan die 
neerkomen op misdrijven volgens het 
internationaal recht. 
En ondertussen proberen wij in onze eigen 
gemeenten de moed erin te houden en door te 
gaan met het schrijven van brieven en kaarten 
ten behoeve van mensen in landen als Egypte 
en India waar het met de mensenrechten ook 
niet al te best gesteld is.  

Niets doen vergroot het gevoel van onmacht 
alleen maar en alle beetjes helpen. Dus steun 
de acties van Amnesty; mail mee, schrijf mee 
of geef gul aan de collecte. 
 

  
 
Contactpersoon: Inge Berendsen, 
ingemade@ziggo.nl 
 
Collecte 12 november SOVAK-viering: 
Stichting De Ezelshoeve, Baarle Nassau 
 

 
 
De Ezelshoeve vangt verwaarloosde, 
mishandelde, in beslag genomen, zieke of oude 
ezels op én zorgt ervoor dat mensen de kans 
krijgen om dit fantastische dier beter te leren 
kennen. Zij zorgen ervoor dat ezels weer 
gezond en sociaal worden en proberen ze weer 
door te plaatsen naar een nieuw liefdevol 
ezeladres. 
Het komend jaar zijn de collectes tijdens de 
vieringen in SOVAK bestemd voor steun aan 
deze  Stichting de Ezelshoeve.  
De stichting werd in 2005 opgericht door P.-P. 
en Jacqueline die in 2001 hun eerste ezeltjes 
kregen. Zij hebben zich verdiept in de ezel, 
ezelgedrag en ezelwelzijn. Omdat ze al snel 
tegen zoveel ellende aanliepen, besloten ze 
zich hard te maken voor ezelwelzijn in 
Nederland en Vlaanderen.  Momenteel houdt 
de stichting zich bezig met drie pijlers: 
dierenwelzijn, educatie en sociaal-
maatschappelijk.  
Wil je meer weten over De Ezelshoeve? Ga dan 
eens kijken in Baarle Nassau! Of op de 
website: Ezelshoeve.nl 
 
Collecte 19 november: Stichting Leergeld 
 
Effectiviteit van Stichting Leergeld 
Leergeld bereikt met haar formule ook 
gezinnen in armoede die veelal onbereikbaar 
lijken voor overheidsinstanties. Er zijn 
verschillende factoren die hierbij een rol 
spelen: 
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De hulp van Leergeld is laagdrempelig, 
persoonlijk en snel 
Na een telefoontje met een lokale Leergeld-
stichting bezoekt een intermediair het gezin en 
bekijken we samen de financiële situatie en 
wat Leergeld kan betekenen. Waar gemeenten 
gehouden zijn aan wettelijk voorgeschreven 
trajecten voor de behandeling van een 
hulpaanvraag kunnen Leergeldstichtingen op 
eigen beoordeling die hulp bieden waar 
behoefte aan is. 
 
Leergeld vormt een brug tussen kind en 
bestaande (lokale) voorzieningen 
De intermediair bekijkt eerst samen of er 
bestaande voorzieningen zijn van de lokale 
gemeente of andere instanties waar het gezin 
gebruik van kan maken. We verwijzen 
vervolgens door en helpen, indien nodig, met 
het invullen van de daarvoor benodigde 
formulieren. Leergeld is een laatste materieel 
vangnet: wanneer gemeenten of andere 
instanties geen of geen toereikende 
voorzieningen kunnen bieden, kunnen wij 
vanuit Leergeld zelf hulp bieden via de 
vergoeding van kosten zoals een lidmaatschap 
van een voetbalvereniging, muziekles of een 
paar sportschoenen. 
 
Leergeld beschikt over een sterk lokaal 
netwerk 
Omdat wij lokaal georganiseerd zijn, kennen 
onze intermediairs hun omgeving goed. Ze 
kennen de plaatselijke fietsenmaker, de 
(basis)schooldirecteur en het bestuur van de 
voetbalclub. Deze netwerken zijn de levens-
aders van onze organisatie. Ze stellen ons in 
staat om structureel met deze organisaties 
samen te werken en zo met beperkte middelen 
grote daden te verrichten. Met deze aanpak 
creëren we ook nieuwe netwerken. Kinderen 
maken nieuwe vriendjes bij de sportclub en 
hun trotse ouders ontmoeten andere trotse 
ouders bij het aanmoedigen langs de zijlijn. 
Onze netwerken groeien ied 
ere dag! Met nieuwe intermediairs, gezinnen, 
docenten, winkeliers, trainers en sponsoren. 
 
Leergeld heeft een signaalfunctie richting 
de overheid 
Zowel op gemeentelijk als op landelijk niveau 
beschikken wij over korte lijnen met de 
overheid, waardoor we de overheid kunnen 
voorzien van informatie uit de praktijk, om zo 
het overheidsbeleid te verbeteren en 
structurele verandering teweeg te brengen 
voor onze doelgroep. Gedurende het jaar 
voeren wij diverse campagnes of andere 
activiteiten, zoals de Landelijke Leergelddag, 

Geen Kind Achterop! en de musical Grumor in 
groep 8. 
De campagne Geen Kind Achterop 
In 2022 hebben de 112 Stichtingen Leergeld in 
Nederland ruim 37.000 kinderen uit gezinnen 
met geldzorgen aan een fiets geholpen. Een 
enorm aantal en een ongekende stijging van 
bijna 40% ten opzichte van het jaar ervoor 
(22.000 fietsen). Door het verstrekken van 
fietsen hebben ook deze kinderen, net als hun 
leeftijdsgenoten, een fiets om naar school te 
gaan of in hun vrije tijd ergens naar toe te 
kunnen.  
Het lijkt zo vanzelfsprekend dat elk kind in 
Nederland een fiets heeft, maar dat is het dus 
zeker niet. Al ruim 27 jaar zetten de Leergeld-
stichtingen zich lokaal in om ervoor te zorgen 
dat kinderen uit deze gezinnen ook gewoon 
onbezorgd mee kunnen doen op school en in 
hun vrije tijd.  
De laatste jaren zien we ook bij Leergeld een 
toename in het aantal ouders dat werkt en 
desondanks niet rond kan komen. Oorzaken 
hiervan zijn onder andere de hoge energie-
prijzen en de inflatie. Daarbij komt ook nog de 
noodzaak voor fietsen voor de Oekraïense 
kinderen die in Nederland verblijven en bij het 
maken van de schoolkeuze is het bepalend of 
je wel of niet een fiets hebt. 
Dit alles maakt de vraag naar fietsen bij de 
Leergeldstichtingen hoog en er is een groot 
tekort. Omdat we als Leergeld willen dat echt 
alle kinderen kunnen meedoen en ‘geen kind 
achterop raakt’ vragen we met deze campagne 
speciaal aandacht voor het belang van een 
goede fiets voor elk kind in Nederland! 
 
Collecte 26 november 2023: Voedselbank 
Made 

In oktober bracht iemand 
een doos vol fles-
pompoenen, die ze zelf had 
gekweekt op haar 
moestuin. Daar kun je 
heerlijk soep van koken. De 
mensen van de 

Voedselbank zijn er dan ook best blij mee. 
Inmiddels hebben de eerste voedseldozen hun 
weg gevonden naar de Voedselbank in Made. 
Als er vanuit Vluchtelingenwerk of het 
maatschappelijk werk (van Surplus) aanvragen 
komen voor zo’n doos voor één van hun 
cliënten kunnen we meteen in actie komen en 
regelen dat er zo snel mogelijk zo’n doos wordt 
bezorgd bij dat gezin. Van de 12 dozen die we 
tot nu toe konden vullen dankzij uw genereuze 
bijdragen of die u zelf al geheel gevuld 
aanleverde zijn er inmiddels 10 bezorgd bij 
gezinnen en bij de Voedselbank. We weten niet 
altijd waar zo’n doos terechtkomt maar als we 
horen dat er in het gezin jonge kinderen zijn of 
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een huisdier dan proberen we er nog iets 
extra’s in te stoppen. Wordt zeer op prijs 
gesteld! 
Dank voor uw gaven, in welke vorm dan ook! 
 

Helpt u mee om alle collecten tot een 
succes te maken? Hartelijk dank! 
 

U kunt de collecten ook steunen door uw gift 
over te maken naar de bankrekening van de 
diaconie van uw gemeente: 
 

NL74 RABO 0373 7105 26 t.n.v. Diaconie 
Protestantse gemeente Lage Zwaluwe 
o.v.v. collecte zondag + datum 
 

NL96 RABO 0373 7392 30 t.n.v. Diaconie van 
de Protestantse gemeente Terheijden -
Wagenberg, o.v.v. collecte zondag + datum 
 

Deze worden ook na iedere online viering  
getoond. U mag natuurlijk ook uw collecte- 
bonnen inleveren bij één van de diakenen. 
 

Hartelijk dank voor uw aandacht, moeite  
en bijdrage! 
 

Namens de gezamenlijke diaconieën, 
Inge Berendsen en Annie Meijer 
 

 
 
 
 

Bloemengroet 
Lage Zwaluwe 

 

Iedere week staat er een mooi boeket bloemen 
op de avondmaalstafel. De boeketten bloemen 
voor de bloemengroet, ook de bloemengroet  
vanuit de Ganshoek, worden iedere week  
geschonken door gemeenteleden. 
… en u weet het: mocht u/jij zelf iemand  
weten die een steuntje in de rug kan 
gebruiken, vergeet niet te bellen of te 
mailen naar Annie Meijer 
T: 0168 - 48 25 31 of 06 - 49 99 26 17 
E: annie.meijer.berends@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Inloop Koffieochtend 

17 november 
 

Koffie, soep en ontmoeting 
in het Witte Kerkje. Welkom! 
 
Komt u bij ons op de koffie? We starten  
om 10.00 uur met een kop koffie of thee  
met wat lekkers. In de tweede helft van de 
ochtend is er een eenvoudige broodmaaltijd 
met soep. 
 
Voelt u zich welkom en neem vooral iemand 
mee! Opgeven is niet nodig. Als er dieet-
wensen zijn is dat voor ons wèl handig om  
te weten. 
 
Met hartelijke groet, 
Inge Berendsen 
Joke Geerse,  
T: 06 – 23 23 63 53  
 

 
 
 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
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Beste mensen, 
 

 
Onze diaconieën vragen ook dit najaar graag uw aandacht voor de jaarlijkse geldwervingsactie voor 
het werk van Kerk in Actie en voor het werk van de eigen diaconie. 
  
Kerk in Actie maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland en behartigt de belangen van 
mensen in kwetsbare omstandigheden overal ter wereld. Dit gebeurt namens en in samenwerking 
met de diaconieën. Op de website van Kerk in Actie (kerkinactie.protestantsekerk.nl) vindt u 
uitgebreide informatie. 
  
Als diaconieën van Terheijden - Wagenberg en Lage Zwaluwe hebben we het afgelopen jaar opnieuw 
de Actie Vakantietas georganiseerd. Kinderen tussen 4 en 12 jaar die bekend zijn bij Stichting 
Leergeld, Vluchtelingenwerk en Surplus hebben allemaal net voor de grote vakantie een tas van ons 
gekregen met daarin allerlei leuk speelgoed en wat lekkers. De kinderen waren hiermee erg blij en 
het benadrukt maar weer hoe de extra hulp gewaardeerd wordt en ook nodig is. Wekelijks wordt er in 
de kerk gecollecteerd voor een diaconaal doel. Stichting Leergeld kreeg dit jaar extra aandacht in de 
gezamenlijke diensten. Inmiddels zijn we ook gestart met de actie ‘Samen tegen armoede’, waarbij 
de voedselbanken en kerken nauw samenwerken met als doel de gevolgen van armoede in Nederland 
te verlichten. De diaconie doet daarnaast nog veel meer. Daarover kunt u regelmatig lezen in het 
kerkblad. 
  
Er is zoveel nood dichtbij en ver weg. Dit maakt uw steun voor de voortgang van het werk van Kerk 
in Actie en van onze diaconie onmisbaar. Wij hopen dan ook dat we dit jaar weer mogen rekenen op 
uw belangstelling. 
U kunt uw bijdrage overmaken naar: 
 
NL74 RABO 0373 7105 26 t.n.v. 
Diaconie Protestantse Gemeente Lage Zwaluwe 
 
NL96 RABO 0373739230 t.n.v. 
Diaconie Protestantse Gemeente Terheijden-Wagenberg 
  
Hartelijk dank voor uw betrokkenheid!    
 
Met vriendelijke groet namens de gezamenlijke diaconieën. 
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Bloemengroet 
Terheijden - Wagenberg 

 
Iedere zondag staat er een mooi boeket 
bloemen op de avondmaalstafel. Na afloop  
van de kerkdienst worden de bloemen als 
groet, namens de kerk, naar één van onze 
gemeenteleden gebracht. Dit gebeurt naar 
aanleiding van een verjaardag van gemeente-
leden van 75 jaar en ouder, bij een bijzondere 
gelegenheid, bij ziekte of zomaar. Er worden 
ook regelmatig extra bloemen bezorgd. 
De bloemen worden iedere week geschonken 
door gemeenteleden. 
 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
 
 
 

Mededelingen 
Kerkrentmeesters 

 
 

  Collectebonnen 
 

De collectebonnen zijn verkrijgbaar bij  
Arja Lomeijer, Flierstraat 75 en bij 
fam. van der Eijk, Schoven 3. 
De collectebonnen gaan per vel van 20 
bonnen. Er zijn drie soorten collectebonnen: 
* groen € 0,25 per bon – € 5,00 per vel 
* geel € 0,75 per bon - € 15,00 per vel 
* oranje € 1,00 per bon – € 20,00 per vel 
Voor ieder die niet in staat is collectebonnen  
te komen halen, bestaat de mogelijkheid om 
ze thuis te laten bezorgen. Een telefoontje  
naar Loes van der Eijk, tel. 06 – 38 70 62 03  
of naar Arja Lomeijer, tel. 06 – 55 56 28 05  
is voldoende. 
U kunt het bedrag voor de collectebonnen 
contant betalen of overmaken op de bank-
rekening van het College van Kerkrent-
meesters: NL77 RABO 0126 7069 56 
De bonnen mogen ook tijdens de gezamenlijke  
diensten in Terheijden worden gebruikt. 
 
Namens het College van Kerkrentmeesters, 
Dick van der Eijk 
 
 
 
 

 Collectebonnen 
 

Voor collectebonnen kunt u terecht bij  
Annette Houtekamer of u stuurt een e-mail  
naar: kerkrentmeestersterheijden@ziggo.nl 
De collectebonnen gaan per vel van 20 
bonnen. We hebben twee soorten bonnen: 
* € 1,00 per bon – € 20,00 per vel 
* € 2,00 per bon – € 40,00 per vel  
Het bedrag voor de bonnen maakt u over  
op de bankrekening van het College van  
Kerkrentmeesters: NL 73 RABO 0373 7298 47 
De bonnen mogen ook tijdens de gezamenlijke 
diensten in Lage Zwaluwe worden gebruikt. 
 
Namens het College van Kerkrentmeesters, 
Annette Houtekamer 
 
 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
 
Tijd voor een feestje?  
 
Binnenkort starten we met Vieren, een cursus 
voor wie nieuwsgierig is naar grote vragen van 
het leven en het christelijk geloof. We nodigen 
je van harte uit om mee te doen.  
Wat maakt je blij? Hoe verbind je je met 
anderen? Hoe je leef je dicht bij je hart? Over 
dit soort vragen hebben we het in de avonden 
Vieren. Aan de hand van christelijke feesten 
zoals Advent, Kerst, Pasen, praten we over die 
levensvragen.  
De cursus Vieren is voor wie nieuwsgierig is 
naar wat de feesten betekenen. Deze avonden 
leveren mooie gesprekken en gezelligheid op. 
We praten me elkaar over levensvragen aan de 
hand van interessante video’s en 
overzichtelijke informatie. 
Openheid en respect voor elkaars verhalen en 
meningen staat voorop. De avonden zijn 
gratis. We vinden het leuk als je meedoet.  
De eerste twee avonden zijn: maandag 6 
november en 11 december om 19.30 uur, in de 
Tuinzaal van het Witte Kerkje in Terheijden 
(Hoofdstraat 1, 4844 CA).  
De avonden worden geleid door kerkelijk 
werker Griselda Aanen en dominee Marijn 
Gilhuis. 
Als je vragen over deze avond hebt kun je 
mailen of appen met Griselda of Marijn:  

 griselda.aanen@planet.nl ; 
marijngilhuis@gmail.com  

tel. 06 36 28 44 91 of 06 18 31 56 90 
Tot ziens, Griselda en Marijn  
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Stichting Vrienden van DHAN 
 
Wist u dat het verwerven van een baan in het 
reguliere staatsonderwijs ongeveer een jaar-
salaris kost? En dat je dan niet ontslagen kan 
worden? Leerkrachten die op een dergelijke 
manier binnengekomen zijn beschouwen hun 
baan als een levensverzekering voor de 
toekomst en niet als een beroep waarbij je 
heel deskundig moet zijn om goed onderwijs te 
kunnen geven. Dit leidt tot een bedenkelijk 
lage kwaliteit van het onderwijs in staats-
scholen. Vandaar dat privéscholen in India 
bijna de standaard geworden zijn, voor hen die 
dat kunnen betalen. En vandaar dat er nog 
steeds leerkrachten zijn die tegen heel weinig 
salaris willen werken voor DHAN Foundation, 
want zij hebben niet genoeg geld om een baan 
te kopen op een staatsschool.  
Wellicht dat u moedeloos wordt van dit nogal 
zwarte beeld van India, dat ook nog eens te 
maken heeft met enorme culturele problemen 
(bv. de man-vrouw verhoudingen), de steeds 
weer oplaaiende tegenstellingen tussen 
hindoes en moslims en met klimaatproblemen 
(zoals de smog-problematiek, maar ook de 
toenemende problemen met drinkwater).   
Maar er is ook een andere kant van India. 
Mede dank zij het werk van DHAN Foundation 
en úw steun kunnen mensen een vak leren, 
een bedrijfje beginnen, hun kinderen vervolg- 
onderwijs laten volgen. De honger neemt 
daardoor af en de meeste families hebben een 
kleine buffer voor tegenvallers. Zo ontstaat er 
naast een klasse van hele arme mensen en een 
superrijke klasse langzaam maar zeker een 
middenklasse. DHAN ondersteunt zelfhulp-
groepen die gemeenschappelijke werkzaam-
heden uitvoeren, zoals de aanleg van drink-
waterputten en waterpoelen voor het vee en 
bevloeiing van het land. 
We hebben de scholen van DHAN bezocht en 
gezien dat de vrolijkheid, de concentratie op 
school, deze cocktail van ouderwets, een 
beetje paternalistisch Hindoeïsme, liefde voor 
kinderen, bescherming en onderwijs, werkt. 
Natuurlijk zijn er ook kanttekeningen te 
maken, alles kan altijd beter, en zeker vanuit 
onze westerse ogen verbazen we ons over het 
gebrek aan aandacht voor onderhoud van 
gebouwen, apparatuur, etc., over de rotzooi 
aan plastic troep die nooit opgeruimd wordt 
maar alleen maar verplaatst wordt, aan de 
traditionele onderwijsmethodes die ons doen 
denken aan vijftig jaar geleden hier.  

  

 
 
Bij het werven van geld voor het werk van 
DHAN Foundation moeten wij steeds weer 
uitleggen waarom het niet lukt om DHAN 
zelfstandig met Indiaas geld te laten draaien. 
Eén van de voornaamste redenen is dat India 
weliswaar sterk groeit, maar dat de overheid, 
die zou kunnen zorgen voor haar onderdanen, 
veel geld misloopt doordat de economie voor 
een groot deel informeel is, waardoor de 
overheid veel belasting misloopt. Narendra 
Modi, de minister-president, doet zijn uiterste 
best om meer grip op de financiën te krijgen, 
maar dat lukt nog niet in voldoende mate. En 
stel dat er meer geld zou zijn, zou dat dan 
besteed worden aan de kinderen op school of 
in een kindertehuis? Natuurlijk is dat 
speculatie, maar het zou zo maar kunnen dat 
dat niet het geval is. Immers, andere 
problemen slokken de aandacht op: 
investeringen in wegen, energie, leger, 
wetenschap en IT lijken belangrijker dan een 
stevige reguliere bekostiging van onderwijs en 
zorg. 
Daarom is uw bijdrage aan dit werk van DHAN 
Foundation zo belangrijk en welkom! Blijft u 
ons alstublieft steunen met uw financiële 
bijdrage. U kunt doneren op Bankrekening: 
IBAN NL77 RABO 0120 2603 36 ..  
 
Van harte dank voor uw giften namens de drie 
bestuursleden: 
Diny Fockens-Brink, secretaris; Corné de 
Jonge, penningmeester; Annette Houtekamer-
van Dam, voorzitter 
 
www.vriendenvandhan.nl 
info@vriendenvandhan.nl 
IBAN: NL77 RABO 0120 2603 36 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
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Rommelmarkt Witte Kerkje  
Terheijden 
Op zaterdag 14 oktober was het in ons kerkje 
weer een gezellige en soms hectische drukte. 
Ruim voor aanvang stond er al een vrolijke 
menigte te wachten bij het hek. Binnen 
stonden er 25 man/vrouw klaar, gewapend 
met hun beste onderhandelingstrucs en brede 
glimlachen, om de bezoekers te verwelkomen 
en te helpen bij het aanschaffen van schatten 
uit vervlogen tijden. 
Na afloop hebben we de overgebleven 
huishoudelijke spullen met succes van de hand 
gedaan aan opkopers en kringloopwinkels. De 
uiteindelijke opbrengst, na het betalen van de 
onvermijdelijke koffie, drank en koekjes-
rekening, bedroeg een indrukwekkende € 
3.800,00. Dit geld zal gebruikt worden voor 
het dringend benodigde groot onderhoud van 
het kerkorgel, zodat het weer net zo mooi 
klinkt als het harmonium van opa. 
Onze welgemeende dank gaat uit naar alle 
gulle gevers die ons overladen hebben met 
spullen, naar de koopjesjagers die ons 
evenement hebben opgefleurd, maar bovenal 
naar onze vrijwilligers, die hebben bijgedragen 
aan het creëren van een geweldig 
rommelmarktfeest. Hun inzet en humor 
hebben de dag onvergetelijk gemaakt. 
Met een knipoog en een hartelijke groet, 
Bestuur Stichting Witte Kerkje 
Jan Vonk (met dank aan ChatGPT) 
 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
 

 
 
SAMEN in het Witte 
kerkje 

 

AGENDA november 
03     Samen aan tafel 
06     Een goed gesprek 
10     Een goed gesprek, ochtendgroep 
15     Een goed gesprek, jongeren tussen de 

16 en 26 (ongeveer) 
16     Inspiratieavond 
 

SAMEN: ontmoeting, zingeving en inspiratie 
 

We ontmoeten u graag! 
 

Aanmelden is niet verplicht, wel prettig. Voor 
de maaltijd is het wel nodig dat u zich vooraf 
aanmeldt. 
 

E: welkom@sameninhetwittekerkje.nl of  
T: 06 - 52 04 68 06 
Meer informatie: 
www.sameninhetwittekerkje.nl  
 

Een hartelijke groet,  
Edwin Vonk 
 

Gelezen 
 
Remco Veldhuis, Lang verhaal kort, de bijbel 
door andere ogen, Adieu Media 2017. 
 
Dit boek(je)van Remco Veldhuis is een 
samenvatting van zijn gelijknamige 
theaterprogramma. Ik heb het programma niet 
gezien, maar zag dit boekje dat we van 
vrienden kregen. Het bevat heel korte 
samenvattingen van alle Bijbelboeken. Kort is 
heel kort. Met een actueel en soms snedig 
commentaar erbij. Veldhuis heeft heel de bijbel 
gelezen en er toen als leek wat van gevonden. 
Het nodigt misschien uit om weer eens een 
bijbel in de hand te nemen en iets te lezen. 
Mooi om te zien hoe iemand van buitenaf 
tegen de bijbel aankijkt. Maarten van 
Voorneveld, collega predikant, heeft Veldhuis 
op inhoud in lijn gehouden.  
Om een sfeer van het boek (zijn theater 
programma) aan te geven een klein stuk over 
de brief aan Filemon: 
 
‘Ik heb het hele boek gelezen met het 
stemmetje van Filemon Wisselink in m’n 
hoofd… De kern van de boodschap van Filemon 
is in ieder geval dat je niet kunt zeggen dat je 
god liefhebt, en ondertussen je medemens 
haten…’ 
 
Het is het kortste briefje in de Bijbel. Had best 
wat langer gemogen. De medemens maakt 
elkaar al eeuwen af, uit liefde voor een god?! 
 
Mogelijk had het al een hele hoop gescheeld 
als dit boekje gewoon ‘DOE MAAR GEEN 
GODSDIENSTOORLOGEN’ had geheten. 
Sommige dingen kun je niet duidelijk genoeg 
maken, toch?’ 
 
Voor Remco Veldhuis is de samenvatting van 
de samenvatting van de Bijbel: ‘Oordeel niet’. 
 
Ds. Marijn Gilhuis 
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Hier kan volgende maand uw bijdrage 
staan 
 
Beste lezers, 
 
We hadden het zelf kunnen bedenken maar 
eerlijk is eerlijk… Marijn kwam met het idee om 
u, lezer van dit kerkblad, uit te nodigen om 
voor het decembernummer een kort maar 
persoonlijk verhaal of een gedicht voor 
Kerstmis in te sturen, zodat we samen een 
kerstnummer maken met bijdragen van 
verschillende mensen.  
 
Hebt u goede herinneringen aan ‘een 
bijzondere Kerst’, deel dan uw verhaal met 
ons. Het mag ongeveer 1 kolom lang zijn en u 
kunt het mailen naar: 
kerkblad.de.verbinding@gmail.com of afgeven 
aan Inge of Loes. 
 
Wij kijken uit naar uw bijdrage! 
 
De redactie 
Inge Berendsen 
Loes van der Eijk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Agenda  
 

 

november 2023 

03 SAMEN aan tafel 
17.30 
uur 

Tuinzaal 
Terheijden 

06 Een goed gesprek 
19.30 
uur 

Tuinzaal 
Terheijden 

06 Cursus Vieren 19:30 
uur 

Tuinzaal 
Terheijden 

07 Kerkenraad 
19.30 
uur 

Consistorie Lage 
Zwaluwe 

10 
Een goed gesprek 
ochtendgroep 

09.30 
uur 

Tuinzaal 
Terheijden 

11 Cursus Vieren 19:30 
uur 

Tuinzaal 
Terheijden 

15 
Een goed gesprek 
jongerengroep 

19.30 
uur 

Tuinzaal 
Terheijden 

16 Inspiratieavond 
19.30 
uur 

Tuinzaal 
Terheijden 

17 Koffie inloop 10.00 
uur 

Tuinzaal 
Terheijden 

21 
Diaconie 
vergadering 

19.30 
uur 

Lage Zwaluwe 

 
 
Elke donderdagochtend van 09.00 – 10.00 uur 
Bijbellezen in de consistorie te Lage Zwaluwe.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



De Verbinding 
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Lage Zwaluwe 
 

Kerkgebouw:   
Kerkstraat 49, Lage Zwaluwe  
Postadres: Schoven 1 
    4926 DR Lage Zwaluwe 
 

Scriba: 
Kees Groeneveld 
Schoven 1, T: 06 – 11 41 27 80 
 

Bankrekeningnummers: 
 

Bankrekening College van Kerkrentmeesters: 
NL40 RABO 0373 7073 55 of 
NL77 RABO 0126 7069 56 
t.n.v. Protestantse gemeente te Lage Zwaluwe 
 

Bankrekening kerkblad:  
NL40 RABO 0373 7074 52  
t.n.v. Protestantse gemeente te Lage Zwaluwe 
 

Bankrekening solidariteitskas:  
NL31 RABO 0373 7075 17 t.n.v. Protestantse 
gemeente te Lage Zwaluwe 
 

Bankrekening De Cantorij:  
NL 96 RABO 0373 7428 19  
t.n.v. PG Lage Zwaluwe Cantorij 
 

Bankrekening Diaconie:  
NL74 RABO 0373 7105 26  
t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente  
Lage Zwaluwe 
 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 

 
 

Terheijden – Wagenberg 
 

Kerkgebouw: 
Hoofdstraat 1, Terheijden 
Postadres: Postbus 64 

4844 ZH Terheijden 
 

Scriba: 
Mieke Vosmer - van Leeuwen 
Acaciastraat 2, Made, T: 0162 – 68 56 46 
 

Bankrekeningnummers: 
 

Bankrekening College van Kerkrentmeesters: 
NL73 RABO 0373 7298 47 
t.n.v. CvK Beheer Protestantse gemeente 
Terheijden - Wagenberg 
 

Bankrekening Diaconie: 
NL96 RABO 0373 7392 30 
t.n.v. Diaconie van de Protestantse gemeente 
Terheijden – Wagenberg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊
 
 
 
 

 
COLOFON 

Dit kerkblad is een uitgave van de Protestantse gemeenten: 
Lage Zwaluwe en Terheijden – Wagenberg 

Het kerkblad verschijnt 11x per jaar 
 
 

Kopij decembernummer 2023 inleveren vóór 20 november 2023 
kerkblad.de.verbinding@gmail.com  

 
 


