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Predikant: 
Ds. Marijn Gilhuis 
Amerweg 2A, 4926 CZ Lage Zwaluwe 
T: 0168 - 85 34 45 / 06 - 18 31 56 90 
E: marijngilhuis@gmail.com 
 
 
Protestantse gemeente Lage Zwaluwe 
E:  info@protestantsegemeentelagezwaluwe.nl 
W: www.protestantsegemeentelagezwaluwe.nl 
 

Voorzitter: Helma Orie - de Jong 
Repel 2, 4926 DD Lage Zwaluwe 
T: 0168 - 48 34 26 
E: helmaorie1@gmail.com 
 

Scriba: Kees Groeneveld 
Schoven 1, 4926 DR Lage Zwaluwe 
T: 06 – 11 41 27 80 
E: scribalz@outlook.com 
 
 
Protestantse gemeente Terheijden - Wagenberg 
E:  info@pkn-terheijdenwagenberg.nl 
W: www.pkn-terheijdenwagenberg.nl 
 

Voorzitter: Mariëtte Verkerk 
Garsdries 3, 4844 RN Terheijden 
T: 06 - 23 52 77 56 
E: mariette177@gmail.com 
 

Scriba: Mieke Vosmer - van Leeuwen 
Acaciastraat 2, 4921 MA Made 
T: 0162 - 68 56 46 
E: miekevosmer@ziggo.nl 
 
 
 

  Redactie 
 
Kopij kerkblad november 2023 inleveren vóór 20 oktober 2023: 
 
Loes van der Eijk 
Inge Berendsen 
 
E-mailadres voor beide gemeenten: kerkblad.de.verbinding@gmail.com 
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  Van de redactie 
 
De ‘Startzondag’, het begin van een nieuw werkjaar, ligt al weer achter ons, evenals de Vredesweek. 
We richten ons nu op de komende oktobermaand, want daarin gebeurt ook weer van alles. We gaan 
serieus aan de slag met onze actie ‘Voedseldozen’ omdat armoede eigenlijk een schande is voor een 
rijk land als het onze. Ds. Marijn Gilhuis start een cursus van 4 bijeenkomsten m.b.t. de Bijbel. Deze 
maand kerken we twee keer samen in Terheijden of Lage Zwaluwe en drie keer in de eigen kerk maar 
we kijken reikhalzend uit naar januari, waarin we elke dienst samen zullen vieren. De leden van de 
Kerkenraad gaan zich op een zaterdag in oktober bezinnen op de toekomst, die van onszelf en van 
onze beide gemeenten. Dat Gods zegen op al ons en uw werk mag rusten. 
 
De eindredactie, 
Inge Berendsen 
Loes van der Eijk 
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Kerkdiensten 

 
Meerijden gezamenlijke kerkdiensten: 
 
- Wilt u vanuit Terheijden meerijden naar  

Lage Zwaluwe, neem dan contact op met 
Annette Houtekamer, tel. 076 – 58 70 320. 

- Wilt u vanuit Lage Zwaluwe meerijden naar 
Terheijden, neem dan contact op met  
Reina Faasen, 0168 – 48 30 20. 
In Lage Zwaluwe is er ook een meerij-app. 
U kunt u aanmelden bij Nelleke ten Haaf,  
06 – 81 89 30 74. 
 

 
 

Zondag 01 oktober 2023 
 

 
Zeventiende zondag na Trinitatis 
 

Lage Zwaluwe 
10.00 uur: zie Terheijden - Wagenberg 
 

Terheijden - Wagenberg 
10.00 uur: ds. T. van Prooijen 
Gezamenlijke dienst 
Diaconiecollecte: Goederenbank de Baronie 
 
 
 
Zondag 08 oktober 2023 
 

 
Achttiende zondag na Trinitatis 
 
Lage Zwaluwe 
10.00 uur: ds. G. v.d. Weerd 
 
Terheijden - Wagenberg 
10.00 uur: ds. M. Wagenvoorde 
Diaconiecollecte: Voedselbank Made 
 
 

 

Zondag 15 oktober 2023 
 

 
Negentiende zondag na Trinitatis 
 
Lage Zwaluwe 
10.00 uur: ds. J. Scholte – de Jong 
Diaconiecollecte: Stichting Leergeld 
 
Terheijden – Wagenberg SOVAK dienst 
10.00 uur: zie Lage Zwaluwe 
 
 
 
 
 
 

 

Zondag 22 oktober 2023 
 

 
Twintigste zondag na Trinitatis 
 

Lage Zwaluwe 
10.00 uur: dhr. E. Orie 
 

Terheijden - Wagenberg 
10.00 uur: mw. J. van Hooijdonk 
Diaconiecollecte Annahuis Breda 
 

 

Zondag 29 oktober 2023 
 

 
Eenentwintigste zondag na Trinitatis 
 
Lage Zwaluwe 
10.00 uur: dhr. A. Verdoorn  
 
Terheijden – Wagenberg 
10.00 uur: mw. I Verberk 
Diaconiecollecte: Stichting Vrienden van DHAN  

 
 

Zondag 05 november 2023 
 

 
Tweeëntwintigste zondag na Trinitatis 
 
Lage Zwaluwe 
10.00 uur: zie Terheijden - Wagenberg  
  
Terheijden – Wagenberg 
10.00 uur: ds. M. Gilhuis 
Gedenkdienst m.m.v. de cantorij, waarin de 
overledenen worden herdacht 
Diaconiecollecte: Amnesty Werkgroep 
Drimmelen  
 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
 

 
Diensten in de Ganshoek 

     Lage Zwaluwe 
 

 
De diensten zijn in de ontmoetingsruimte van 
de Ganshoek. De diensten zijn voor iedereen 
toegankelijk.  
U bent van harte welkom! 
 

Zondag 01 oktober 2023 
18.30 uur: dhr. C. Groeneveld 
De collecte is voor de kerkvoogdij   
 
Zondag 22 oktober 2023 
18.30 uur: ds. W. Bisschop 
Viering van het Heilig Avondmaal 
De collecte is voor Stichting Leergeld 
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     Ter overweging 
 
Als God voor ons is… bij Romeinen 8.  
De brief van Paulus aan de Romeinen is een 
groots verslag van hoe de eerste christenen 
hun geloof beleefden. Paulus heeft als geen 
ander een stem gegeven aan het geloof zoals 
Jezus het geleefd heeft. Er is ook veel 
theologie – woorden en gedachten over God – 
op de brieven van Paulus gestoeld. In de dienst 
van 6 augustus hebben we stil gestaan bij het 
slotstuk van hoofdstuk 8 uit de brief aan de 
Romeinen (Romeinen 5: 1-5; 8: 31-39). 
Er kwamen verschillende reacties op de dienst 
en de verkondiging. Het sprak velen aan, 
sommigen vonden het moeilijk. Omdat het 
onderwerp best pittig is, geef ik puntsgewijs 
mijn uitleg van die zondag weer. Hopelijk helpt 
dat om nog eens naar Paulus’ brief te kijken.  
Nog iets vooraf: als je de tijd hebt, probeer de 
hoofdstukken 1 – 8 van Romeinen achter 
elkaar te lezen. Je wordt dan meegenomen in 
de taal en wereld van Paulus. In wat volgt zul 
je er stukken uit herkennen. Het stuk in 
Romeinen 8 is zijn slotpleidooi. Hij wordt 
daarin vol vuur en emotie over wat het geloof 
voor hem betekent: als je door Jezus in God 
gelooft dan zal niets en niemand je van Gods 
liefde kunnen scheiden. Voor Paulus een 
enorme bron van troost en inspiratie op zijn 
weg. 
Goed, nu de bijgewerkte puntsgewijze tekst 
van de verkondiging van 6 augustus. 
Beste mensen, gemeente van Christus,  
1. ‘Zij gingen wonen in een schitterend huis en 
ze leefden nog lang en gelukkig.’ Einde van het 
verhaal. Zo kan Romeinen 8 klinken. Het 
slotakkoord van een lang betoog van Paulus. 
2. Waarom is Paulus zo lyrisch over het geloof? 
Is dat ook iets voor ons? Hoe komt Paulus 
zover?  
3. Ik kom daar zo op, maar eerst iets over de 
achtergrond van de brief aan de Romeinen: 
Paulus is van plan om naar Rome te gaan, het 
centrum van de wereld toen. Geen betere plek 
om het evangelie te verkondigen dan daar. Het 
is ongeveer het jaar 57 n.C. als Paulus zijn 
brief schrijft. Hij weet alleen niet of hij in Rome 
met open armen zal worden ontvangen, omdat 
hij in bepaalde kringen omstreden is. Hij had 
namelijk een verschil van mening met Joodse 
christenen. Waar ging dat over?  
4. Paulus wilde graag de niet-joden (heidenen) 
vertellen over het geloof in Jezus. Hij wilde hen 
bij de gemeente van Christus hebben. Maar 
hoe moest dat dan? De joodse christenen 
hielden zich aan joodse wetten en 
voorschriften, zoals spijswetten en besnijdenis. 

Paulus zei dat deze wetten, die specifiek voor 
joden waren, niet opgingen voor de christenen 
uit niet-joodse volken. De niet-joden hoefden 
zich niet aan die joodse wetten te houden om 
bij Christus en bij de gemeente te horen. Daar 
werden de joodse christenen boos om: ‘Denk 
je dat je zomaar de wet kan omzeilen? Hoe 
denk je dat mensen dan goed kunnen doen en 
zo goed genoeg zijn voor God, zonder de wet? 
Door je aan de wetten te houden blijkt dat je 
gelooft. Dan ben je pas rechtvaardig!’ was hun 
reactie op Paulus. 
5. Deze gedachte kan ons raken als wij in deze 
tijd ons willen rechtvaardigen. We proberen 
ons vaak goed te praten rondom keuzes die we 
maken. Bijvoorbeeld: ‘Het is oké dat ik met de 
auto in plaats van met de trein naar Rotterdam 
ga omdat ik daar ook naar andere locaties van 
mijn werk moet.’ of ‘Ik koop bewust mijn 
groente bij de biologische boer, maar andere 
boodschappen gewoon waar het te betalen is. 
Ik kan immers niet alles…’ . Zo proberen we 
ons steeds te vergelijken en zoeken naar wat 
juist is om te doen, om ons handelen te 
rechtvaardigen. Zoiets speelde destijds bij 
Paulus. Daar ging het om het houden van de 
joodse wet en voorschriften. Als je je daaraan 
houdt, ben je oké voor God. 
6. Alleen: Paulus merkte dat hoe meer hij zich 
aan de geboden probeerde te houden, hoe 
meer bij hem het besef groeide dat hij 
hopeloos faalde in het houden van de 
voorschriften. Hij dacht door: hoe meer regels, 
hoe meer overtredingen. Hoe kun je dan ooit 
goed genoeg zijn voor God?  
7. Dan denkt hij aan Abraham. Abraham werd 
geroepen door God voordat de tien geboden, 
en alle wetten daarvan afgeleid, er waren. God 
riep Abraham en Abraham gaf gehoor aan God. 
Abraham geloofde simpelweg en dat was voor 
God goed genoeg. Voor Abraham was de wet 
geen voorwaarde om gezien en geroepen te 
zijn voor God.  
8. Als het voor Abraham gold, dacht Paulus, 
waarom dan ook niet voor alle niet joodse 
mensen? En die gedachte ‘Door te geloven 
hoor je bij God’ werkte Paulus uit. De wet hoeft 
niet de hoepel te zijn waar je doorheen moet 
springen om oké te zijn voor God. 
9. Sterker nog (en dat is een tweede argument 
voor Paulus), als Jezus door de dood heen door 
God is vastgehouden en opgestaan, heeft God 
al het kwaad (Jezus’ dood door toedoen van 
mensen), alle zonde, goedgemaakt (verzoend). 
De opstanding is bevestiging van die gedachte.  
10. Deze twee gedachten maken de mens 
vrij! Je hoeft je niet krampachtig aan wetten 
en regels te houden om voor God goed genoeg 
te zijn, om geliefd te zijn door God. Je hoeft je 
dus niet te rechtvaardigen voor God, je hoeft 
niet iets te doen of te laten om door God 
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gezien te zijn. Het is eerder andersom: God 
ziet je! Anders gezegd: je bent door God 
gerechtvaardigd. Je hoeft het alleen te 
geloven. 
11. Met deze gedachtegang zitten we dan 
aan het begin van hoofdstuk 5 van de brief aan 
de Romeinen.  
12. Paulus wordt zo enthousiast van het  
geloof zoals hij het ziet, dat hij een aantal 
zaken opsomt die je hoop geven als je deelt in 
het nieuwe leven dat je krijgt door het geloof 
in Jezus. Hij zegt dat zelfs als je als gelovige in 
de ellende zit (denk aan de brute vervolging 
van christenen in zijn tijd), dat de volharding 
in het geloof leidt tot betrouwbaarheid en zo 
tot hoop.  
13. Hoe zit dat dan? Nou, omdat je verzoend 
bent met God (God houdt je vast door dood en 
lijden heen) hoor je bij God. Ja, Jezus is 
opgestaan! Als dat voor Jezus geldt, geldt dat 
voor ieder die gelooft. Dus, zegt Paulus, deel je 
ook in het nieuwe leven van Jezus. Dat geeft 
hoop. Voor nu, dat noemt hij het nieuwe leven 
door de Geest, en voor later na je eigenlijke 
dood, bij de opstanding. 
14. Je deelt dan nu al in de heerlijkheid, het 
goede van God (We zitten inmiddels bij 
Romeinen 8: 31). Als je nu al deelt in het 
goede van God, kan niets ons van Gods liefde 
scheiden. Hij somt in een vergrotende trap 
(vanaf vers 35) dat geen concreet lijden je 
aangedaan, geen lijden dat met het leven 
gegeven is, noch kosmische krachten je van 
Gods liefde kan scheiden die in Jezus is. 
15. Omdat Christenen geloven delen ze 
hierin. 
16. Wij als gelovigen delen hierin. Dat maakt 
dit betoog van Paulus zo krachtig en troostrijk.  
17. Blijft nog een punt: hoe zit het dan met 
de (goede) daden van mensen die geloven? 
Hoeven ze zich dan niet aan wetten, regels te 
houden? Gelden voor hen geen regels? Paulus 
vangt dat op door deze gedachte: 
18. Het gaat ‘vanzelf’. Denk aan het beeld 
van een boom. Stel je voor dat je als gelovige 
geworteld bent in de grond van het geloof. Je 
zit dan met je wortels in de liefde en 
aanvaarding van God. Als je zo geworteld bent, 
zegt Paulus, kan het niet anders of je geeft 
goede vruchten! Het goede van God vertaalt 
zich in jouw daden.  
19. Een krachtig en troostend beeld!  
20. Als God voor ons is … wie is dan tegen 
ons?  
Zo pleit Paulus voor zijn gedachtegoed in de 
brief aan de Romeinen. Aansprekend vind ik, al 
heb ik hier en daar wel vragen. De praktijk is 
soms weerbarstig. Maar de beelden die Paulus 
aanreikt zijn sterkt en troostend. Ik hoop ook 
voor jullie. 
ds. Marijn Gilhuis  

  
 
 

Bij de kerkdiensten 
 

 
5 november – 19 november - Thuis bij God 
Op zondag 5 en 19 november zullen we 
respectievelijk in het Witte Kerkje en in Lage 
Zwaluwe, de zondag vieren waarin we de 
namen noemen van hen die afgelopen kerkelijk 
jaar in onze gemeenten zijn overleden.  
De cantorij zal in beide diensten meedoen. We 
zullen de namen noemen van de overledenen 
en aan allen ruimte bieden om hen die 
overleden zijn te herdenken.  
Het thema van de dienst is ‘Thuis bij God’. We 
lezen uit het evangelie naar Johannes, waar 
Jezus afscheid neemt van zijn discipelen. Hij 
zegt hen naar God te gaan en voor hen 
woningen te bereiden. Dit is een krachtig beeld 
als we denken en geloven over wat er is 
voorbij grenzen van leven. Het beeld ‘Thuis bij 
God’ kan ook van betekenis zijn voor naasten 
die afscheid nemen. In liederen, woorden en 
samenzijn en het noemen van de namen van 
wie in ons midden waren, vieren we ons geloof 
bij de grenzen van het leven.  
 
ds. Marijn Gilhuis 
 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
 
 
 
 

Omzien naar elkaar  
 
Verschillende leden van onze gemeenten 
worstelen voor langere of kortere tijd met een 
kwetsbare gezondheid, of hebben gehoord dat 
ze ernstig ziek zijn. Dat treft hen en hun 
familie en geliefden. Anderen hebben drukke 
taken in werk of in eigen kring, weer anderen 
weten misschien niet hoe de dagen door te 
komen. Wat je situatie ook is, soms wil je 
daarover graag met iemand spreken.  
Omdat De Verbinding ook op het internet 
staat, vermelden we hier geen mensen met 
hun naam. In ons pastoraal team hebben we 
veel mensen in beeld, maar het kan zijn dat je 
graag iemand spreken wil zonder dat wij daar 
weet van hebben. Aarzel dan niet om contact 
met een van ons op te nemen.  
Wat je situatie ook is, we wensen je veel 
sterkte, goede moed en Gods nabijheid toe. 
 
Namens de ouderlingen, pastoraal werkers, 
bezoekpersonen, ds. Marijn Gilhuis. 
(marijngilhuis@gmail.com; 0618315690)   
 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
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     Uit de kerkenraad 
 

Samenvatting notulen van de  
gezamenlijke kerkenraadsvergadering 

dinsdag 12 september 2023 in de 
consistorie van Lage Zwaluwe 

 
Marijn Gilhuis begint met een korte reflectie op 
de afgelopen maanden: de vakantie voorbij en 
meteen is alles weer volop in beweging. Het 
zijn drukke weken. Het afscheid van Bert 
Fockens, de startzondag en een oecumenische 
viering. Daarnaast zijn er veel zieken binnen 
onze gemeentes. 
 
Aansluitend neemt Marijn ons mee in het PKN 
programma ‘Vieren’ dat is uitgebracht rondom 
de christelijke feestdagen. Marijn wil dit samen 
met Griselda Aanen gaan gebruiken voor een 
serie toerustingsavonden. ‘Vieren’ is een 
cursus om mensen kennis te laten maken met 
christelijk geloven, aan de hand van de 
feestdagen. Van Kerst tot Hemelvaart.  
 
We hebben een volle agenda met weliswaar 
veel, maar geen zware onderwerpen. 
 
Na het bespreken van de notulen, actielijst en 
jaarplanning komen de volgende punten aan 
de orde: 

- Samenwerking onderling (we kijken 
terug op fijne gezamenlijke diensten in 
de 3 zomermaanden) 

- Seizoenstart 2023-2024 (op 17 
september wacht ons een mooi 
programma) 

- Gehouden en komende kerkdiensten 
- Gezamenlijke standaard liturgie 

Ronde langs predikant, ouderlingen, diakenen 
en kerkrentmeesters. 
 
Nelleke ten Haaf sluit af met het gedicht ; ‘De 
moerbeitoppen ruisten’ van Nicolaas Beets: 
 
De moerbeitoppen ruisten 
 
De moerbeitoppen ruisten 
God ging voorbij;  
Neen, niet voorbij, hij toefde;  
Hij wist wat ik behoefde,  
En sprak tot mij; 
  
Sprak tot mij in den stillen,  
Den stillen nacht;  
Gedachten, die mij kwelden,  
Vervolgden en ontstelden, 
Verdreef hij zacht. 
  

Hij liet zijn vrede dalen  
Op ziel en zin;  
'k Voelde in zijn vaderarmen  
Mij koestren en beschermen, 
En sluimerde in. 
  
Den morgen, die mij wekte 
Begroette ik blij. 
Ik had zoo zacht geslapen, 
En Gij, mijn Schild en Wapen,  
Waart nog nabij. 
 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
 
 
 
 
     Mededelingen Diaconie 
 
Collecte Terheijden/Wagenberg  
1 oktober: Goederenbank ‘De Baronie’ en 
8 oktober: Voedselbank Made 
 
Samen tegen armoede          
Het nieuwste CPB-rapport liegt er niet om: in 
2024 leeft een miljoen mensen in Nederland in 
armoede. Tijd voor actie! Met de campagne 
'Samen tegen armoede' maken protestantse 
gemeenten in samenwerking met de 
Voedselbanken een vuist tegen dit groeiende 
probleem. Aanleiding voor deze actie is het 
aantal aanvragen bij de Voedselbanken dat in 
het afgelopen jaar steeg met 36 %. Elke week 
doen 120.000 (hónderd-twintig-duizend!) 
mensen een beroep op de Voedselbanken. 

Met de actie ‘Samen tegen armoede’ staat ook 
onze diaconie, gefaciliteerd door Kerk in Actie, 
op tegen armoede in Nederland. Met deze actie 
willen wij een bijdrage leveren tégen de 
groeiende armoede in Nederland.  

 

Het komend jaar kunt u elke zondag als u naar 
de kerk komt, boodschappen meebrengen om 
de voedseldozen te vullen, die achter in de 
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kerk staan. U mag ook een lege doos mee naar 
huis nemen en deze gevuld weer terug 
brengen naar de kerk. Er zijn boodschappen-
lijstjes beschikbaar met aanbevelingen van de 
spullen waar de meeste behoefte aan is: 
zonnebloemolie, rijst, pasta, koffie, thee, 
havermout, couscous, blikken soep, groenten 
in blik, vis in blik, houdbare melk en 
maandverband. Dat hoeven natuurlijk geen A-
merk producten te zijn maar gewoon 
boodschappen die u zelf ook koopt of in de 
kast heeft staan. 

Op 1 en 8 oktober wordt tevens gecollecteerd 
voor de Voedselbanken ‘De Baronie’ en de 
dependance van die Voedselbank in Made. 
Dank voor uw gaven! 

Collecte 15 oktober: Stichting Leergeld 
Stichting Leergeld is een dynamische 
organisatie. Op het kantoor in Oosterhout 
werken vrijwilligers naast mensen met een 
betaalde functie maar de grootste groep 
medewerkers zijn toch de vrijwilligers die in de 
zes gemeenten binnen het werkveld van 
Stichting Leergeld de contacten onderhouden 
met de cliënten. Deze vrijwilligers heten 
intermediairs. 

Omdat er doorlopend van alles verandert in de 
wetgeving, in de regels van de gemeenten en 
in de voorwaarden van de scholen krijgen de 
intermediairs regelmatig bijscholingscursussen. 
Omdat elke gemeente ook weer eigen regels 
heeft wordt die bijscholing georganiseerd in 
kleine groepjes met intermediairs die te maken 
hebben met dezelfde wijzigingen. 

Op de laatste bijeenkomst werd weer eens 
uitgelegd dat scholen echt voldoende geld 
krijgen van het Rijk om alle kinderen mee te 
laten doen. Ouderbijdragen zijn niet verplicht 
als ouders geen geld hebben om deze te 
betalen. Er is een potje voor de kosten van 
schoolreisjes van kinderen uit gezinnen met 
een smalle beurs. Middelbare scholieren 
moeten werken met een Chromebook 
(computer). Het is fijn als ouders die voor hun 
kinderen kunnen aanschaffen maar de school 
moet daarin voorzien voor kinderen waarvan 
de ouders dat niet kunnen betalen. Kinderen 
die leerplichtig zijn moeten naar school, als die 
te ver weg is om te kunnen fietsen, dan moet 
de gemeente voorzien in een andere vorm van 
vervoer. 

Het leven zou zo veel prettiger zijn voor de 
mensen voor wie Stichting Leergeld zich inzet, 
als gemeenten doen wat ze moeten doen, als 
scholen niet dwarsliggen, kortom, als iedereen 

een beetje begrip heeft voor mensen met 
weinig geld. Stichting Leergeld wil dat alle 
kinderen mee kunnen doen, want als deze 
kinderen daar nu niet de kans voor krijgen 
belanden ze later in dezelfde situatie waarin nu 
hun ouders verkeren. 

Steun Stichting Leergeld met uw bijdrage. Gun 
de kinderen hun zwemles, sportclub, fiets! 

Collecte 22 oktober Terheijden      
Het Annahuis is een laagdrempelige 
ontmoetingsplek in Breda, waar ik als 
vrijwilliger actief ben. Een plek waar iedereen 
gezien wordt, waar mensen tot rust kunnen 
komen en aandacht krijgen.  

Iedereen is er welkom om binnen te lopen voor 
koffie/thee, de krant, gezelligheid en een 
luisterend oor. Dit kan op maandag- en 
woensdagochtend en op dinsdagmiddag. Op 
donderdagmiddag is er het ‘inloopatelier’, waar 
mensen schilderen of op andere manieren 
creatief bezig zijn.  

Twee keer per week is er na de inloopochtend 
een warme maaltijd, door vrijwilligers 
klaargemaakt. Hiervoor wordt € 3,- gevraagd, 
maar wie geen inkomen heeft, eet gratis mee. 
Dat geldt voor de meeste bezoekers die blijven 
eten.  

Er zijn weer slaapzakken en tentjes besteld, 
want de voorraad was zo goed als op. We 
geven deze aan bezoekers die dakloos zijn en 
niet in de nachtopvang terecht kunnen. Ook is 
er een flinke voorraad sokken en ondergoed 
gekocht, waar geregeld om wordt gevraagd. 

Om dit soort uitgaven te bekostigen, is uw 
bijdrage van harte welkom. Daarom breng ik 
graag de collecte van 22 oktober onder uw 
aandacht. Namens de bezoekers alvast 
hartelijk dank! 

Wietske Brenters 

Helpt u mee om alle collecten tot een 
succes te maken? Hartelijk dank! 
 
U kunt de collecten ook steunen door uw gift 
over te maken naar de bankrekening van de 
diaconie van uw gemeente: 
 
NL74 RABO 0373 7105 26 t.n.v. Diaconie 
Protestantse gemeente Lage Zwaluwe 
o.v.v. collecte zondag + datum 
 
NL96 RABO 0373 7392 30 t.n.v. Diaconie van 
de Protestantse gemeente Terheijden -
Wagenberg, o.v.v. collecte zondag + datum 
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Deze worden ook na iedere online viering  
getoond. U mag natuurlijk ook uw collecte- 
bonnen inleveren bij één van de diakenen. 
 
Hartelijk dank voor uw aandacht, moeite  
en bijdrage! 
 
Namens de gezamenlijke diaconieën, 
Inge Berendsen en Annie Meijer 
 
 
 
 
 Inloop Koffieochtend 

20 oktober 
 

Koffie, soep en ontmoeting 
in het Witte Kerkje. Welkom! 
 
Komt u bij ons op de koffie? We starten  
om 10.00 uur met een kop koffie of thee  
met wat lekkers. In de tweede helft van de 
ochtend is er een eenvoudige broodmaaltijd 
met soep. 
 
Voelt u zich welkom en neem vooral iemand 
mee! Opgeven is niet nodig. Als er dieet-
wensen zijn is dat voor ons wèl handig om  
te weten. 
 
Met hartelijke groet, 
Joke Geerse,  
T: 06 – 23 23 63 53  
 

 
 
 
 

 
 
 

Bloemengroet 
Lage Zwaluwe 

 

Iedere week staat er een mooi boeket bloemen 
op de avondmaalstafel. De boeketten bloemen 
voor de bloemengroet, ook de bloemengroet  
vanuit de Ganshoek, worden iedere week  
geschonken door gemeenteleden. 
 
… en u weet het: mocht u/jij zelf iemand  
weten die een steuntje in de rug kan 
gebruiken, vergeet niet te bellen of te 
mailen naar Annie Meijer 
T: 0168 - 48 25 31 of 06 - 49 99 26 17 
E: annie.meijer.berends@gmail.com 
 
 
 
 
 

 
 

Bloemengroet 
Terheijden - Wagenberg 

 
Iedere zondag staat er een mooi boeket 
bloemen op de avondmaalstafel. Na afloop  
van de kerkdienst worden de bloemen als 
groet, namens de kerk, naar één van onze 
gemeenteleden gebracht. Dit gebeurt naar 
aanleiding van een verjaardag van gemeente-
leden van 75 jaar en ouder, bij een bijzondere 
gelegenheid, bij ziekte of zomaar. Er worden 
ook regelmatig extra bloemen bezorgd. 
De bloemen worden iedere week geschonken 
door gemeenteleden. 
 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
 
 
 

Mededelingen 
Kerkrentmeesters 

 
Periodieke schenking 
We hopen dat u al geeft wat u de kerk waard 
vindt. Maar wist u dat u meer kunt geven voor 
hetzelfde geld? Al uw giften aan de kerk komen 
in aanmerking voor belastingaftrek. De kerk is 
namelijk een ANBI.  
 
Als u meer dan 1% van uw verzamelinkomen 
en tevens meer dan € 60 aan giften per jaar 
uitgeeft, is het meerdere tot maximaal 10% 
van het verzamelinkomen aftrekbaar. Als u 
ervoor kiest uw bijdrage gedurende vijf jaar 
vast te leggen, is zelfs het gehele bedrag 
aftrekbaar. U kunt hiervoor eenvoudig een 
schriftelijke overeenkomst (een zogenaamde 
schenkingsakte) opstellen door deze aan te 
vragen bij één van de kerkrentmeesters. 
 
Belangrijke voorwaarde bij deze vorm van 
schenken is dat het gaat om een overeenkomst 
met een minimale looptijd van 5 jaar, waarbij 
u elk jaar het afgesproken bedrag overmaakt. 
Zo niet, dan wordt het belastingvoordeel met 
terugwerkende kracht weer ingetrokken. Bij 
overlijden vervalt deze verplichting voor de 
nabestaanden. 
 
Voor meer informatie, neemt u contact op met 
Dick van der Eijk of Annette Houtekamer 
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Lage Zwaluwe 
 

  Collectebonnen 
 

De collectebonnen zijn verkrijgbaar bij  
Arja Lomeijer, Flierstraat 75 en bij 
fam. van der Eijk, Schoven 3. 
De collectebonnen gaan per vel van 20 
bonnen. Er zijn drie soorten collectebonnen: 
* groen € 0,25 per bon – € 5,00 per vel 
* geel € 0,75 per bon - € 15,00 per vel 
* oranje € 1,00 per bon – € 20,00 per vel 
Voor ieder die niet in staat is collectebonnen  
te komen halen, bestaat de mogelijkheid om  
ze thuis te laten bezorgen. Een telefoontje  
naar Loes van der Eijk, tel. 06 – 38 70 62 03  
of naar Arja Lomeijer, tel. 06 – 55 56 28 05  
is voldoende. 
U kunt het bedrag voor de collectebonnen 
contant betalen of overmaken op de rekening 
van het College van Kerkrentmeesters:    
NL77 RABO 0126 7069 56 
De bonnen mogen ook tijdens de gezamenlijke  
diensten in Terheijden worden gebruikt. 
 
Namens het College van Kerkrentmeesters, 
Dick van der Eijk 
 
Terheijden - Wagenberg 
 

 Collectebonnen 
 

Voor collectebonnen kunt u terecht bij  
Annette Houtekamer of u stuurt een e-mail  
naar: kerkrentmeestersterheijden@ziggo.nl 
De collectebonnen gaan per vel van 20 
bonnen. We hebben twee soorten bonnen: 
* € 1,00 per bon – € 20,00 per vel 
* € 2,00 per bon – € 40,00 per vel  
Het bedrag voor de bonnen maakt u over  
op de bankrekening van het College van  
Kerkrentmeesters: NL 73 RABO 0373 7298 47 
De bonnen mogen ook tijdens de gezamenlijke 
diensten in Lage Zwaluwe worden gebruikt. 
 
Namens het College van Kerkrentmeesters, 
Annette Houtekamer 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
De Bijbel, wat een boek!  
 
In oktober en november zullen vier avonden 
zijn waarop ik dieper inga op de Bijbel en wat 
voor boek de Bijbel is.  
De avonden zullen afwisselend in Terheijden 
(Witte Kerkje) en in Lage Zwaluwe 
(Consistorie, bij de kerk) zijn en ze zijn van 
19.30 tot 21.00 uur.  
Per avond heb ik in grote lijnen waar de avond 
over gaat, maar ik wil nadrukkelijk ook ruimte 
laten voor vragen van de deelnemers en 
daarop ingaan. 
16 oktober, Lage Zwaluwe: over de bijbel 
als geheel en het Oude Testament in het 
bijzonder: het ontstaan, wat staat er in, wat 
voor soort teksten zijn er en is er een centrale 
gedachte in het Oude Testament? 
23 oktober, Terheijden: over het Nieuwe 
Testament, wat er in staat en de soorten tekst.  
13 november, Lage Zwaluwe: inzoomen op 
Bijbelboeken: Psalmen lezen en de Profeten 
20 november, Terheijden: inzoomen op 
Bijbelboeken: de vier Evangeliën en 
Openbaring. 
Het is fijn als je je aanmeldt. Dan kan ik een 
idee hebben hoeveel materiaal  ik kan 
meenemen – als ik dat nodig is.  
Als je van plan bent te komen: Neem een 
bijbel mee als je deze hebt! En mensen die 
nieuwsgierig zijn naar dit geweldige boek! 
 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
 
 
Actie Vakantietas 2023 
 
Vanuit alle Protestantse kerken in Terheijden-
Wagenberg, Hooge– en Lage Zwaluwe en Made 
en Drimmelen organiseerden de gezamenlijke 
diaconieën deze zomer voor de derde keer de 
Actie Vakantietas, gericht op kinderen tussen 
de 4 en 12 jaar uit gezinnen met een smalle 
beurs, die veelal niet met vakantie gaan. We 
bestelden 200 katoenen rugzakjes in de 
kleuren blauw of rozerood bij Kerk in Actie à 1 
euro per stuk.  
 
Ook dit jaar leverden Stichting Leergeld Regio 
Drimmelen en VluchtelingenWerk Drimmelen 
de adressen van de kinderen die voor deze 
actie in aanmerking kwamen. Sinds dit jaar is 
ook Surplus in Drimmelen actief betrokken bij 
de begeleiding van statushouders en ook via 
deze organisatie kregen we gegevens. Om te 
voorkomen dat jongere broertjes en zusjes uit 
hetzelfde gezin buiten de boot vielen, kregen 
ook zij een Vakantietas als de kinderen uit de 
doelgroep die kregen.  
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Onder gemeenteleden was net als de vorig 
jaren veel animo voor de actie. Velen 
sponsorden één of meer tassen. Dankzij enkele 
grote sponsoren die een bijdrage in geld of 
natura leverden konden wij de kinderen extra 
verwennen: Een aantal gemeenteleden 
doneerde een groot bedrag. ‘Notariskantoor 
Terheijden’ zorgde opnieuw voor allerlei 
lekkers en een anonieme sponsor doneerde 
Jumbobonnen waarmee de kinderen een ijsje 
of iets anders konden uitzoeken. Nel 
Groeneveld ontwierp een vrolijke 
vakantiekaart. Uitgeverij De Jong (uitgever van 
onder andere weekblad Het Carillon) zorgde 
voor publiciteit en schonk voor iedere tas een 
mooi groot schetsblok. 
 
Uiteindelijk kregen 165 kinderen in de 
gemeente Drimmelen in de week voor de 
zomervakantie een Vakantietas, gevuld met 
speelgoed voor binnen en buiten, knutsel-
dingen, een boek, drinken en iets lekkers. Met 
zoveel kinderen moesten we de taken 
verdelen: Joke Geerse nam Wagenberg en 
Terheijden voor haar rekening; kocht de 
cadeautjes, vulde de tassen en bezorgde die in 
de juiste week. In Lage Zwaluwe werden de 
tassen gevuld en bezorgd door Cocky Bongers. 
René van Gelder bezorgde de tassen in Hooge 
Zwaluwe en Hester Visser en Gerard Kester 
brachten de tassen rond in Made. De reacties 
van de kinderen die al eerder zo’n tas 
ontvingen waren hartverwarmend. Ook kregen 
we meerdere telefoontjes van ouders die 
vroegen wanneer de tas zou komen.  
 
Door de inflatie en verhoging van allerlei 
kostprijzen viel de Actie Vakantietas helaas 
opnieuw duurder uit dan vorig jaar. We 
vroegen mensen dan ook om voor 12 euro een 
tas te doneren (vorig jaar 11 euro). Gonny van 
Steeg heeft namens de diaconieën de financiën 
bijgehouden. Dankzij de vele giften was er 
gelukkig voldoende geld om de tassen te 
bekostigen. 
 
Eind augustus hebben de gezamenlijke 
diaconieën van Lage Zwaluwe en Terheijden-
Wagenberg de actie geëvalueerd en toen is 
besloten in de zomer van 2024 de kinderen uit 
gezinnen met een smalle beurs opnieuw te 
verrassen met een Vakantietas. Elk kind mag 
immers meedoen! 
 
Inge Berendsen, diaken en coördinator actie 
Vakantietas. 
 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
 

 
Schrijven tegen 
onrecht oktober 2023 

 
Amnesty Werkgroep Drimmelen 
 

De mensen die in oktober meedoen 
aan de schrijfacties ontvangen 
informatie over drie mensen die al zijn 

geselecteerd door ons landelijk kantoor in 
Amsterdam. Een van deze mensen is advocaat 
Ibrahim Metwaly. Hij werd 5 jaar geleden op 
het vliegveld van Cairo opgepakt. Hij was 
onderweg naar de Verenigde Naties in Geneve 
om te praten over mensen-rechtenschendingen 
in Egypte. Dat wilden de autoriteiten 
voorkomen. Metwaly is gemarteld en zit vast in 
een beruchte gevangenis. 
 

 
 

Metwaly richtte in Egypte een organisatie op 
die opkomt voor de families van mensen die 
door toedoen van de regering zijn ‘verdwenen’. 
Ze worden in het geheim vastgehouden of zijn 
om het leven gebracht. Metwaly wordt onder 
meer beschuldigd van het verspreiden van vals 
nieuws en van het samenwerken met een 
buitenlandse organisatie om Egypte te 
schaden. Wij schrijven naar de autoriteiten in 
Egypte en naar de Egyptische ambassade en 
we roepen hen op Ibrahim Metwaly 
onmiddellijk vrij te laten.  
Wil je mee schrijven? Meld je dan aan en we 
brengen de brieven bij je thuis.  
 

Inge Berendsen, contactpersoon Amnesty 
International, Werkgroep Drimmelen, 
ingemade@ziggo.nl 
 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
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Stichting Vrienden van DHAN 
 

Verbetering van onderwijs in India door 
DHAN Foundation: 
Veel kinderen van ouders met geen of weinig 
inkomen gaan vroegtijdig van school. Daardoor 
hebben ze niet de kennis en vaardigheden die 
zo hard nodig zijn om een betere toekomst op 
te bouwen. Op de scholen is een tekort aan 
leraren en de leraren die er zijn, zijn slecht 
opgeleid. Er is veel ongelijkheid tussen jongens 
en meisjes. Verbetering van het onderwijs is 
hier hard nodig! 
 

Onderwijsverbetering op alle vlakken: 
DHAN Foundation helpt basisscholen om de 
kwaliteit van onderwijs te verbeteren en geeft 
daarnaast extra onderwijs in de avonduren om 
achterstanden van kinderen te verminderen.  
DHAN kijkt niet alleen naar het schoolgebouw 
en de materialen, maar ook naar de kwaliteit 
van de leraren en het schoolmanagement. 
De positie van meisjes in India is lastig. Ze 
worden vaak thuisgehouden of moeten eerder 
met school stoppen om te trouwen. Met extra 
aandacht gericht op seksuele voorlichting wil 
DHAN schooluitval door kind-huwelijken 
verminderen. DHAN betrekt de hele 
gemeenschap bij het onderwijs en zorgt dat de 
school geschikt is voor jongens én meisjes.  
Zo richt DHAN bijvoorbeeld oudercomités op. 
Als een kind vaak spijbelt of als een kind stopt 
met school, gaat het oudercomité in gesprek 
met kind, ouders en school om een oplossing 
te vinden. 
 

  
 

 
Werken aan een goede leeromgeving: 
Op alle scholen werkt DHAN aan een goede 
leeromgeving voor de kinderen. Zo voorziet 
DHAN scholen in Tamil Nadu van schone 
klaslokalen en toiletten en ondersteunt DHAN 
hen met goed lesmateriaal.  
DHAN leidt ook de docenten op, zodat zij op 
vakkundige wijze kunnen lesgeven. Daarnaast 
traint DHAN docenten in kinderpsychologie, 

seksuele voorlichting en life skills. Dit geeft 
deze leraren handvatten om lastige 
onderwerpen als kind-huwelijken en 
tienerzwangerschappen met hun leerlingen te 
bespreken. 
 

Schoolbesturen ontwikkelen: 
Ook betrekt DHAN schoolbesturen bij het 
verbeteren van het onderwijs. Zij krijgen meer 
duidelijkheid over hun rol en verantwoordelijk-
heden. De schoolbesturen zorgen voor meer 
betrokkenheid van de ouders. Als ouders 
mogen meedenken, krijgen ze beter inzicht in 
het belang van onderwijs. Een betere samen-
werking tussen de school en de gemeenschap 
zorgt voor beter onderwijs. 
DHAN kijkt naar de hele leeromgeving van de 
kinderen en betrekt daar iedereen bij die daar 
een rol in speelt. Hierdoor krijgen kinderen in 
India de kans hun talenten te ontplooien! 
 

Doet u mee? 
De eerstvolgende collecte voor de Vrienden 
van DHAN is 29 oktober. Maar u kunt ook 
doneren op bankrekening: IBAN NL77 RABO 
0120 2603 36 . 
 

Van harte dank voor uw giften namens de drie 
bestuursleden: 
Diny Fockens - Brink, secretaris;  
Corné de Jonge, penningmeester;  
Annette Houtekamer - van Dam, voorzitter 
 

www.vriendenvandhan.nl 
info@vriendenvandhan.nl 
IBAN: NL77 RABO 0120 2603 36 
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Geraakt - gedichten bij het leven van 
mensen met niet aangeboren 
hersenletsel 
 
In het vorig nummer van De Verbinding heb ik 
een gedicht bij de zomer geschreven. Wie weet 
komt er nog eentje over de herfst, maar het 
weer was zo mooi de laatste tijd, dat de 
inspiratie voor een herfstgedicht nog niet 
gekomen is. Wel wil ik een paar andere delen 
die ik gemaakt heb bij verhalen van cliënten 
met niet aangeboren hersenletsel (NAH), met 
wie ik in Rotterdam werk. Het zijn vensters 
naar wat hun verhalen mij doen. De ervaringen 
van de mensen die ik daar ontmoet (ieder 
gedicht heeft een gezicht), raken aan 
ervaringen van mijzelf of anderen. Daarom 
denk ik dat de gedichten herkenbaar kunnen 
zijn voor mensen die geen letsel hebben. Het 
laatste gedicht (Gaven Laven) was een cliënt 
met een uitgesproken christelijke geloofs-
beleving. Je zult waarschijnlijk de Bijbeltekst 
waar ik naar verwijs in het gedicht herkennen.  
 
Gletsjer 
 
Mijn brein is een smeltende gletsjer 
druppelend kletteren 
neuronen in Nimmermeer. 
Dendrieten klauwen vergeefs 
naar houvast, 
beelden van toen en toen raken verloren 
gelopen uit mijn herinneringen. 
Weggespoeld in de oneindige zee 
van de tijd. 
 
Ze zeggen 
 
Zij: ‘Jij hebt gelukt gehad!’ 
En sommen, opgelucht,  
één voor één mijn zegeningen. 
 
Ik vertwijfeld: ‘Kan ik niet tellen?’ 
De som wil maar niet kloppen,  
hoe vaak ik het probeer  
met mijn half lijf  
en met mijn hoofd van craquelé  
waarmee ik vroeger, helder als kristal, 
alles deed.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zij, die om mij heen – 1  
 
Zij, die om mij heen 
eeuwig trouw, vrienden en zo 
– je weet wel – grote woorden. 
Hoe ver de woestijn in? 
 
Als ik niet in de pas loop… 
Houden ze hun pas in? 
Ik zie hun ruggen, stippen aan de horizon. 
Ik raak ze kwijt 
aan mijn zwalkend brein. 
 
Zij, die om mij heen – 2 
 
Zij, die om mij heen 
komen met ruimte 
en praten als toen. 
 
De gaten zien en ontwijken, 
niet schrikken, 
kijken en zwijgen en reiken 
de hand – daar overheen –. 
En zij vertellen nóg een keer 
omdat ik het niet meer weet. 
 
Ik huil, want niemand weet wie ik, 
en niemand loopt weg. 
Vreugdetranen in mijn schoot. 
 
Gaven laven 
 
Ik kijk verrast om mij heen: 
Alles is hetzelfde, niets aan de hand! 
 
Zij kijken naar mij en roepen in koor: 
De wereld is onveranderd! 
Jíj bent verwoest en opnieuw geboren! 
 
Ik draai om mijn as,  
wankel. 
Zij nemen me bij de hand  
en leiden mij naar rustige wateren. 
Mijn ziel wikt verkwikt 
de beker 
als de zon opgaat op de derde dag. 
Ik voel als ooit tevoren. 
 
ds. Marijn Gilhuis 
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Even terugblikken … op 3 september, 
afscheid van Bert Fockens  
als predikant voor bijzondere 
werkzaamheden. 
 
In een feestelijke dienst met veel zang hebben 
we Bert Fockens ‘uitgezwaaid’. De cantorij 
heeft deze dienst opgeluisterd en ook de 
gemeente heeft zich gewaagd aan de African 
song. (wij moeten nog even oefenen)  
Als thema voor de dienst koos hij: wie het 
kleine niet eert… en we lazen: een titel hoeft 
niet van Wislawa Szymborska, uit ‘Einde en 
begin’, verzamelde gedichten in een vertaling 
van Gerard Rasch.  
 
 

 
 
 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
 
 
Even terugblikken .. op 17 september, 
de startzondag met als thema: GA 
MEE! 
 
Een gezamenlijke kerkdienst, koffie, lunch, 
workshops, en samen afgesloten. Was u er niet 
bij maar wilt u toch een vleugje van de sfeer 
proeven, dan vindt u hierbij het recept van één 
van de toetjes. 
 
 
 

Hooglieddessert 
 
½ kopje melk 
6 draadjes saffraan 
4 eetlepels honing 
1 kaneelstokje 
1 plakje verse gember 
1 pak vanillevla 
1 kg aardbeien, fijngeprakt 
rode jam 
200 ml yoghurt 
cake, in plakjes 
blaadjes munt 
 
Breng melk met honing, saffraan, kaneel en 
gember aan de kook en laat 
10 minuten trekken. Verwijder kaneel en 
gember en schep honingmelk 
door de vla. Snij de cake in plakken en 
besmeer deze met de jam. Snijd in 
blokjes. Mix de aardbeienpuree door de 
yoghurt. Vul een glas met een 
laagje cake, een laagje aardbeienyoghurt en 
een laagje gekruide vla. 
Herhaal (of niet). Versier met een blaadje 
munt. 
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     SAMEN in het Witte Kerkje 
 

 
Agenda SAMEN: 
 
Oktober 
02 okt  Een goed gesprek 
06  okt  SAMEN aan tafel 
13  okt  Een goed gesprek. Ochtendgroep 
19  okt  Inspiratieavond 
25  okt  Een goed gesprek. Jongeren tussen 
                de 16 en 26 (ongeveer) 
 

Locatie: het Witte Kerkje, zij-ingang 
Tijdstip: 19.30 - 21.30 uur 

ochtendgroep 09.30 - 11.30 uur 
Samen eten 17.30 uur 

Kosten: alles op basis van vrijwillige donatie 
SAMEN aan tafel € 6,00 bijdrage 
kosten maaltijd 

 

SAMEN: ontmoeting, zingeving en inspiratie 
 

We ontmoeten u graag! 
 

Aanmelden is niet verplicht, wel prettig. Voor 
de maaltijd is het wel nodig dat u zich vooraf 
aanmeldt. 
 
E: welkom@sameninhetwittekerkje.nl of  
T: 06 - 52 04 68 06 
Meer informatie: 
www.sameninhetwittekerkje.nl  
 

Een hartelijke groet,  
Edwin Vonk 
 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
 
Rommelmarkt zaterdag 14 oktober 
Witte Kerkje Terheijden 
 
Dit jaar houden wederom een rommelmarkt en 
wel op zaterdag 14 oktober van 9.30 tot 16.00 
uur in het kerkje aan de Hoofdstraat 1 te 
Terheijden. 
De opbrengst komt ten goede aan het 
onderhoud van het monumentale kerkje zodat 
dit voor het dorp Terheijden en onze 
Protestantse gemeente behouden kan blijven. 
 
Wilt u spullen voor de verkoop op onze 
rommelmarkt geven dan zijn we daar blij mee. 
GEEN kleding en groot meubilair. Het zou fijn 
zijn wanneer u zelf uw spullen komt afgeven 
bij het kerkje. Op woensdag 11 oktober en 
donderdag 12 oktober is het kerkje daartoe 
geopend tussen 16 en 20 uur. Svp alleen 
binnen spullen afgeven en niet voor de deur of 
het hek zetten. Op laten halen door ons kan 
ook, maar alleen in Terheijden. Vanaf 7 

oktober kunt u daarvoor één van onderstaande 
nummers bellen of een e-mail sturen. 
 
Koen Biesiot               06-16970402  
biesiot2@planet.nl 
Wim Mooijekind     06-24414643  
secretaris@wittekerkjeterheijden.nl 
Jan Vonk       06-27021028   
info@wittekerkjeterheijden.nl 
 
Kijkt u voor alle andere activiteiten, zoals de 
nieuwe serie theeconcerten en singer -
songwriter - concerten in de wintermaanden op 
www.wittekerkjeterheijden.nl. 
 
Witte Kerkje Terheijden – ongelooflijk wat er 
kan !!! 
 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
 
 
 
 

Agenda  
 

 

oktober 2023 

02 Een goed gesprek 
19.30 
uur 

Tuinzaal 
Terheijden 

06 SAMEN aan tafel 17.30 
uur 

Tuinzaal 
Terheijden 

10 Kerkenraad 
19.30 
uur 

Tuinzaal 
Terheijden 

13 
Een goed gesprek 
ochtendgroep 

09.30 
uur 

Tuinzaal 
Terheijden 

19 Inspiratieavond 19:30 
uur 

Tuinzaal 
Terheijden 

25 
Een goed gesprek 
jongerengroep 

19.30 
uur 

Tuinzaal 
Terheijden 

16 
De Bijbel, wat een 
boek! 19.30 Lage Zwaluwe 

20 Koffie inloop 10.00 
uur 

Tuinzaal 
Terheijden 

21 
Bezinningsdag 
leden Kerkenraad   

23 
Kerk 
schoonmaken 

09.00 
uur Lage Zwaluwe 

23 De Bijbel, wat een 
boek! 

19.30 Tuinzaal 
Terheijden 

 
 
Wekelijks Bijbellezen op donderdagochtend van 
09.00 – 10.00 uur in de consistorie te Lage 
Zwaluwe.   
 
 
 
 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 



De Verbinding 
 

16 

 
 

Lage Zwaluwe 
 

Kerkgebouw:   
Kerkstraat 49, Lage Zwaluwe  
Postadres: Schoven 1 
    4926 DR Lage Zwaluwe 
 

Scriba: 
Kees Groeneveld 
Schoven 1, T: 06 – 11 41 27 80 
 

Bankrekeningnummers: 
 

Bankrekening College van Kerkrentmeesters: 
NL40 RABO 0373 7073 55 of 
NL77 RABO 0126 7069 56 
t.n.v. Protestantse gemeente te Lage Zwaluwe 
 

Bankrekening kerkblad:  
NL40 RABO 0373 7074 52  
t.n.v. Protestantse gemeente te Lage Zwaluwe 
 

Bankrekening solidariteitskas:  
NL31 RABO 0373 7075 17 t.n.v. Protestantse 
gemeente te Lage Zwaluwe 
 

Bankrekening De Cantorij:  
NL 96 RABO 0373 7428 19  
t.n.v. PG Lage Zwaluwe Cantorij 
 

Bankrekening Diaconie:  
NL74 RABO 0373 7105 26  
t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente  
Lage Zwaluwe 
 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
 
 
 
 
 
 

 
 

Terheijden – Wagenberg 
 

Kerkgebouw: 
Hoofdstraat 1, Terheijden 
Postadres: Postbus 64 

4844 ZH Terheijden 
 

Scriba: 
Mieke Vosmer - van Leeuwen 
Acaciastraat 2, Made, T: 0162 – 68 56 46 
 

Bankrekeningnummers: 
 

Bankrekening College van Kerkrentmeesters: 
NL73 RABO 0373 7298 47 
t.n.v. CvK Beheer Protestantse gemeente 
Terheijden - Wagenberg 
 

Bankrekening Diaconie: 
NL96 RABO 0373 7392 30 
t.n.v. Diaconie van de Protestantse gemeente 
Terheijden – Wagenberg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
COLOFON 

Dit kerkblad is een uitgave van de Protestantse gemeenten: 
Lage Zwaluwe en Terheijden – Wagenberg 

Het kerkblad verschijnt 11x per jaar 
 
 

Kopij novembernummer 2023 inleveren vóór 20 oktober 2023 
kerkblad.de.verbinding@gmail.com  

 


