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  Van de redactie 
 
 
 
Toen we vóór 20 juni de ‘zomer’ editie van De Verbinding klaarmaakten strekte zich die hele 
lange vakantie periode nog voor ons uit. Het lijkt echter wel of de tijd vliegt naarmate je 
ouder wordt. Op 4 september beginnen ook bij ons de scholen weer en dan is de vakantie 
wel echt voorbij. Dat kunt u ook wel merken aan deze Verbinding want die staat bomvol 
met gedachten over en plannen voor het komend werkjaar.  
 
 
De eindredactie, 
Inge Berendsen 
Loes van der Eijk 
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Kerkdiensten 

 
Meerijden gezamenlijke kerkdiensten: 
 
- Wilt u vanuit Terheijden meerijden naar  

Lage Zwaluwe, neem dan contact op met 
Annette Houtekamer, tel. 076 – 58 70 320. 

- Wilt u vanuit Lage Zwaluwe meerijden naar 
Terheijden, neem dan contact op met  
Reina Faasen, 0168 – 48 30 20. 
In Lage Zwaluwe is er ook een meerij-app. 
U kunt u aanmelden bij Nelleke ten Haaf,  
06 – 81 89 30 74. 

 
 

Zondag 03 september 2023 
 

 
Dertiende zondag na Trinitatis 
 

Lage Zwaluwe 
10.00 uur: zie Terheijden - Wagenberg 
 

Terheijden - Wagenberg 
10.00 uur: ds. E. Fockens 
Gezamenlijke dienst met medewerking van de 
voormalige cantorij, ter gelegenheid van het 
emeritaat van ds. Fockens 
Diaconiecollecte: KIA - Werelddiaconaat 
 

 

Zondag 10 september 2023 
 

 
Veertiende zondag na Trinitatis 
 

Lage Zwaluwe 
10.00 uur: ds. S. Nieuwenhuizen 
 
Terheijden – Wagenberg SOVAK dienst 
10.00 uur: mw. S. Vos 
Diaconiecollecte: SOVAK  
 

 

Zondag 17 september 2023 
 

 
Vijftiende zondag na Trinitatis 
 

Lage Zwaluwe 
10.00 uur: ds. M. Gilhuis 
Gezamenlijke dienst - startzondag 
Diaconiecollecte: Voedselbank Drimmelen 
 

Terheijden - Wagenberg 
10.00 uur: zie Lage Zwaluwe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zondag 24 september 2023 
 

 
Zestiende zondag na Trinitatis 
 
Lage Zwaluwe 
10.00 uur: ds. M. Gilhuis  
Gezamenlijke oecumenische dienst in Made 
 
Terheijden – Wagenberg 
10.00 uur: zie Lage Zwaluwe 
Diaconiecollecte: Vredeswerk KIA  
 

 

Zondag 01 oktober 2023 
 

 
Zeventiende zondag na Trinitatis 
 

Lage Zwaluwe 
10.00 uur: zie Terheijden - Wagenberg 
 

Terheijden - Wagenberg 
10.00 uur: ds. T. van Prooijen 
Gezamenlijke dienst 
Diaconiecollecte: Goederenbank de Baronie 
 

 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
 
 

 
Diensten in de Ganshoek 

     Lage Zwaluwe 
 

 
De diensten zijn in de ontmoetingsruimte van 
de Ganshoek. De diensten zijn voor iedereen 
toegankelijk.  
U bent van harte welkom! 
 

Zondag 10 september 2023 
18.30 uur: dhr. P.A. Kraak 
De collecte is voor de diaconie 
 

Zondag 01 oktober 2023 
18.30 uur: dhr. C. Groeneveld 
De collecte is voor de kerkvoogdij   
 

 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
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     Ter overweging 
 
Soms is wat jij kunt niet zichtbaar, 
totdat je het ziet door de ogen van 
anderen 
 
We waren met zestien, ongeveer. We zaten in 
een kring. De zon scheen helder en warm 
buiten. Een heerlijke dag in de zomer. Ik 
vermoedde veel verhalen, het kan soms 
donker zijn in het leven van mensen, zelfs als 
de zon schijnt. Daarom stak ik een lichtje aan, 
een kaars in het midden van de kring. Licht is 
altijd welkom als mensen in de kring zitten 
waar verhalen verteld worden. 
Deze keer zouden we het hebben over wat je 
kunt, een talent. Iets wat jij kan en wat van 
jou is, iets eigens. Niet persé iets groots, 
vooral iets eigens. Ik vroeg aan de mensen in 
de kring: ‘Kun je voor iedere vinger van een 
hand een talent noemen dat jij hebt? Iets wat 
je in je vingers hebt?’  
Ik dacht aan dat verhaal van de heer die voor 
lange tijd op reis ging en zijn bezit achterliet 
aan zijn medewerkers. Ieder geeft hij 
respectievelijk één, twee en vijf talenten. Om 
ermee te werken, om te zien of die ingezet 
worden om te leven, om te vermeerderen. De 
mensen in de kring dachten daar vast niet aan, 
ze waren niet zo vertrouwd met dat verhaal uit 
Mattheüs (in hoofdstuk 25 vanaf vers 14 kun je 
het lezen). Waar ze wel mee vertrouwd waren 
is dat ze al hun talenten moesten inzetten om 
hun leven waarde te geven, om hun leven 
leefbaar te maken. Wat zouden ze noemen? 
Waarmee kreeg hun leven kleur? Waarmee 
konden ze laten zien wie ze waren? 
Deze vragen stel ik me ook soms. Wat heb ik 
in te zetten? Wat is voor mij waardevol, dat ik 
kan doen? Wat is onvervreemdbaar van 
mijzelf? Ik kom dan tot dingen waarvan ik 
soms denk: ‘Ach, is dat de moeite waard om te 
noemen?’ Maar stel eens dat je dat niet zou 
hebben, hoe zou het dan zijn? Dan blijken 
opeens die schijnbaar gewone dingen enorm 
waardevol te zijn.  
Toen de mensen in de kring om beurten hun 
talenten noemden, kwam er een geweldige 
energie in de groep. Ze vertelden over 
eigenschappen en vaardigheden die vaak 
alledaags waren, soms bijzonder. Wat de 
talenten ook waren, ieder vertelde met trots en 
een glimlach wat hij of zij kon: luisteren, 
muziek maken, geduld hebben, een lekker 
gerecht koken, lopen, van de natuur genieten… 
Een geweldige lijst van talenten waarmee zij 
hun leven kleur gaven.  

Een van de deelnemers kon niet veel 
bedenken. Voor hem was het leven niet veel 
meer waard. ‘Ik ben nergens goed voor. Ik 
weet ook niet waarom ik hier ben,’ zei hij, en 
keek vragend de kring rond. ‘Je bent wel 
gekomen, en het is fijn dat je er bent!’ zei ik. 
En iemand die hem beter kende zei: ‘Jij bent 
altijd vriendelijk voor me’, en een ander 
voegde eraan toe ‘… en je bent behulpzaam. 
Als ik je iets vraag, help je altijd!’ Iedereen 
keek naar hem. Hij schoof wat onwennig op z’n 
stoel, z’n ogen lichtten op en hij kreeg een 
glimlach op zijn gezicht. Al kon hij zijn eigen 
talent niet bespeuren, de anderen zagen het en 
gaven hem er de woorden voor. ‘Oh ja’, zei  
hij. ‘dat kan…’ en voegde er aan toe ‘… en ik 
kan ook goed koffie zetten!’ Dat moment was 
goud waard. Allen waren getuigen dat hij 
talenten had, dat hij er toe deed. Hij werd 
gezien. Zo werden zijn talenten vermeerderd.  
De zon scheen buiten, de zon scheen in onze 
kring. 
 
ds. Marijn Gilhuis 
 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
 
   
 
 
 

Bij de kerkdiensten 
 

 
Zondag 3 september – Terheijden 
Op zondag 3 september zullen ds. Bert 
Fockens en ds. Marijn Gilhuis voorgaan. In 
deze dienst zal ds. Fockens zijn werk als 
dienstdoend predikant voor bijzondere 
werkzaamheden beëindigen. Zoals hij eens 
beroepen is in Echteld, zo neemt hij vanwege 
zijn pensionering nu officieel afscheid van 
SOVAK en onze protestantse gemeente. Hij 
blijft als emeritus wel in het ambt van 
predikant.  
We zullen in deze dienst lezen over Gods 
Koninkrijk, dat is als een mosterdzaadje 
(Mattheüs 17: 14 – 20). De Cantorij van 
Terheijden-Wagenberg zal meewerken aan de 
dienst. Dat verdient enige uitleg. 
Toen Bert op 4 oktober 2020 afscheid nam van 
onze protestantse gemeente, was het volop 
coronatijd en konden we niet zingen met de 
Cantorij. Kort daarna hebben we moeten 
besluiten dat we niet door konden gaan met de 
Cantorij. Op onze afscheidsbijeenkomst heeft 
Bert ons gevraagd om op 3 september 2023 te 
zingen. Natuurlijk hebben we daar 'ja' op 
gezegd. In de tussentijd is er veel veranderd 
bij een aantal van onze zangers. We zingen, 
zeker, maar helaas kunnen een aantal 
deelnemers van toen er nu niet bij zijn. Het 



De Verbinding 
 

6 

Dubbelkwartet - waarin ook  ex-cantorijleden 
zingen- is present en wordt versterkt door 
enkele oud cantorijleden. Voor deze ene keer 
noemen we ons dus Cantorij.  
 
Mariëtte Verkerk 

  
Zondag 17 september – Lage Zwaluwe 
Het thema van deze feestelijk dienst is “Ga 
Mee!”. We hebben in de ochtend een 
kerkdienst en ’s middags een mooi 
programma. Elders in De Verbinding lees je er 
meer over. 
  
Zondag 24 september –in MADE 
Vredeszondag 
Deze dienst wordt bijzonder, omdat we met de 
Protestantse kerk van Made, Drimmelen, 
Terheijden-Wagenberg en Lage Zwaluwe en 
met de Immanuel Parochie en Vijf-Heiligen 
Parochie zullen vieren. 
De dienst zal gevierd worden in de 
Protestantse kerk in Made! 
 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
   
 
 
 

Omzien naar elkaar  
 
De zomer is voor een groot deel achter de rug. 
Ik hoop dat jullie een goede tijd hebben gehad. 
Tegelijk weet ik dat we ook in de afgelopen tijd 
mensen hebben verloren of tegen de grenzen 
van onze gezondheid aanliepen. Laat ons 
weten wanneer je ondersteuning nodig hebt of 
een bezoek wil ontvangen vanuit de gemeente. 
Wat je situatie ook is, we wensen je veel 
sterkte en Gods zegen op je weg. 
 
Namens het pastoraal team, ds. Marijn Gilhuis
   
 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
 

 
 
 
     Uit de kerkenraad 
 

Samenvatting notulen van de  
gezamenlijke kerkenraadsvergadering 

dinsdag 11 juli 2023 
 
De bezinning voorafgaand aan de 
kerkenraadsvergadering wordt door Ds. Marijn 
Gilhuis gedaan in het kader van zijn 
voorbereiding op studieavonden voor 
gemeenteleden. Hij leest momenteel een boek 
van Tomáš Halík: ‘De namiddag van het 
Christendom’. Tomáš Halík  is priester en 

hoogleraar Filosofie en Sociologie aan de 
Karelsuniversiteit te Praag. Ds. Marijn Gilhuis 
sluit de bezinning af met gebed. 
 
Vervolgens stelt de Kerkenraad vast dat zij in 
haar geheel achter het besluit tot vrijstelling 
van werkzaamheden voor de kerkelijk werker 
staat. Haar contract zal niet worden verlengd 
na 31 december 2023. Dit besluit is inmiddels 
tijdens de kerkdiensten afgekondigd.   
 
De kerkenraad bespreekt het advies inzake het 
kerkelijk gebouw van Lage Zwaluwe en de 
vervolgstappen en besluit dat meer onderzoek 
nodig is met betrekking tot verduurzaming van 
dit kerkgebouw, beschikbare expertise en 
eventuele beschikbare subsidies. 
 
Overige onderwerpen die we bespraken zijn: 
De Consideraties over de veranderingen in de 
ordinanties, waaronder het onderwerp Veilige 
Kerk, kunnen worden verstuurd. De 
opmerkingen zijn verwerkt en het document is 
op 12 juli verstuurd aan de scriba van de 
classis.  
 
Het jaarthema 2023-2024 vanuit PKN is: GA 
MEE. Dit jaar ligt de focus op samenwerking 
met andere kerken en oecumene. Dat wordt nu 
het thema van onze startzondag. Er zijn 
liederen bij gezocht en onderwerpen voor 
workshops na die dienst. De diaconie zal actief 
zijn bij de workshops met de DOE MEE 
boodschappendozen.  
 
De predikant, ouderlingen, diakenen en 
kerkrentmeesters brengen aandachtspunten in.  

o De vakantietassen zijn aan 165 
kinderen uitgereikt. 

o De avond over Tolkien is bijgewoond 
door 8 mensen en via streaming keken 
een paar mensen het terug. Marijn 
Gilhuis is bezig met de voorbereiding 
van nieuwe onderwerpen voor het jaar 
2023-2024. 

o Leander Schoormans gaat op ZZP basis 
werken als dirigent/organist voor onze 
beide gemeenten. Een toelichting hierop 
staat elders in De Verbinding.  

 
De sluiting wordt verzorgd door Mariëtte 
Verkerk, zij leest het gedicht voor van Marijn 
Gilhuis dat hij heeft geplaatst in De Verbinding 
van juli-augustus 2023. 
 
Namens de gezamenlijke kerkenraden, 
Annette Houtekamer 
  
 
 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
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Benoeming Leander Schoormans  
 
We hoeven hem niet meer aan u voor te 
stellen. Leander heeft al heel veel muzieknoten 
liggen in beide kerken. Wat in de loop der 
jaren veranderd is, is dat hij zijn opleiding 
muziekeducatie heeft afgerond, met daarna 
nog succesvol een master. 
Als professioneel muzikant willen we nu een 
volgende stap met hem zetten en hem meer 
aan onze gemeenten verbinden. Daarom komt 
hij met ingang van 1 september 2023 in dienst 
als cantor-organist. Hij kan dan ook meer 
betrokken worden bij de inhoudelijke invulling 
van de muziek in de diensten. Met deze 
benoeming blijft hij organist in Terheijden en 
dirigent van de Cantorij in Lage Zwaluwe. 
Omdat wij vanaf 1 januari 2024 om en om 
gaan kerken zal hij in beide kerken te zien en 
te horen zijn.  
Als kerkenraad zijn wij heel blij met deze stap.  
 
Namens de kerkenraad, Helma Orie,  
Mariette Verkerk en Gonny van Steeg 
  
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 

 
 
Startzondag – 17 september 2023 – 
Thema: ‘GA MEE!’ 
 
Op 17 september markeren we het begin van 
het kerkelijk seizoen. Dat doen we met een 
kerkdienst in de ochtend, verschillende 
workshops in de middag en tussendoor samen 
lunchen. We doen dit in Lage Zwaluwe, in het 
kerkgebouw en in Ons Belang.  
Komt allen! En neem iemand mee, want niet 
voor niets is het thema ‘Ga Mee!’ 
 
Kerkdienst – Ga Mee! 
We vieren aan het begin van het seizoen ons 
geloof en hoe we dat in onze gemeente 
beleven. Het wordt een feestelijke dienst 
waarin we ons geloof vieren met liederen, met 
gebaren, met elkaar, rondom het verhaal van 
Naomi en Ruth en een verhaal van een feest 
voor bijzondere gasten. Paulus hoopt dat alle 
mensen die geloven eens samen de grootheid 
van Gods liefde zullen ervaren. Misschien dat 
wij al iets daarvan kunnen beleven met elkaar. 
 
Een heerlijk tussendoortje 
Na de dienst drinken we met elkaar koffie. Er is 
ruim de tijd om met elkaar bij te praten. Wie 
voor het middagprogramma blijft, kan de 

overgang maken naar de workshops door mee 
te doen aan een lunch van soep met brood. 
 
Middagprogramma 
In de middag, vanaf ongeveer 13.00 uur, 
kunnen mensen kiezen uit vijf workshops. 
Sommige workshops zijn nog onder 
voorbehoud, maar zo hebben jullie een idee 
van wat er gaat gebeuren: 
1. Liturgisch bloemschikken - met Siets 
2. Hemelse Toetjes - met Gonny en Inge 
3. De wereld door andere ogen, betere foto’s 
met je mobiel - met Nel 
4. Het hoogste lied - zingen met Mariëtte en 
Leander 
5. Beleefd verhaal - bibliodrama met Marijn  
6. De Emmaüswandeling - een wandeltocht 
met een opdracht, twee aan twee.  
Een beschrijving van de workshops krijg je op 
de zondag zelf en misschien wel op de 
zondagen ervoor.  
 
Tot slot brengen we alles wat we gedaan 
hebben bij elkaar in een korte middagviering: 
zo kan iedereen ervaren hoe alles wat we doen 
samenkomt, en hebben we een feestelijke 
afsluiting van onze startzondag. 
 
Houdt zondag 17 september vrij om met elkaar 
het begin van ons kerkelijk seizoen in de 
luiden! We zien jullie graag en neem gerust 
iemand mee om met ons kennis te maken! 
 
Voorbereidingsgroep van de startzondag: 
Mariëtte Verkerk, Gonny van Steeg en ds. 
Marijn Gilhuis 
 

 

 
 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
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‘Ga mee!’ - gemeente van Christus zijn 
in een nieuw kerkelijk seizoen  
 
Wat staat er te gebeuren? 
Beste mensen, in het stuk hieronder zal ik een 
aantal activiteiten en thema’s uitlichten die dit 
seizoen zullen spelen. Daarover hoor je meer 
tijdens onze startzondag. Over de startzondag 
zelf kun je op een andere plaats in De 
Verbinding meer lezen. Dit stuk gaat over het 
komend seizoen. 
 
Samen ons geloof vieren 
Vanaf 1 januari 2024 zullen we als gemeenten 
elke zondag samen de kerkdienst vieren. We 
hebben de afgelopen jaren tijd genomen om 
elkaar te leren kennen en te ervaren wat de 
gezamenlijke diensten voor onze gemeenten 
betekenen. We hebben na goed overleg 
besloten om samen de diensten te vieren 
omdat het gezamenlijk delen van geloof, lief en 
leed, het leven in Gods Licht, iets is wat je met 
elkaar doet. We bundelen onze krachten. Dit 
ervaren we nu al bij de diensten die we de 
afgelopen tijd samen vierden, en alles 
daaromheen, zoals het samen reizen (de 
samen-reis-app wordt steeds vaker gebruikt), 
de diaconale projecten, het liturgisch 
bloemschikken, de cantorij en het samen 
zingen in de kerk (en dan noem ik vast niet 
alles bij deze opsomming).  
 
Hoewel de voordelen van samen vieren 
duidelijk zijn, beseffen we dat voor mensen die 
gehecht zijn aan het kerkgebouw of om andere 
redenen niet makkelijk naar Lage Zwaluwe of 
Terheijden gaan, deze nieuwe praktijk moeilijk 
valt. Ik hoop dat we met jullie verbonden 
kunnen blijven tijdens de diensten die je wel 
kunt bezoeken en via de streaming. De 
kerkenraden en de pastorale teams doen er 
alles aan om hierover met jullie in gesprek te 
gaan en te zoeken naar begaanbare wegen. 
Aan het begin van dit seizoen doe ik nogmaals 
de oproep: mocht je vragen hebben of je 
verhaal kwijt willen, neem dan contact op met 
leden van de kerkenraad of met mij (ds. Marijn 
Gilhuis,  06 1831 5690). Wij vinden namelijk 
dat, ook al worden er besloten genomen die 
niet bij je passen, ieders verhaal van belang is.  
 
Diaconie 
De diaconie zal komend seizoen een thema 
hebben: ‘Doe Mee!’ Elders kun je er meer over 
lezen. Hier wil ik onderstrepen dat dit 
onderwerp goed past bij het jaarthema ‘Ga 
Mee’. Met de diaconie voeren we actie tegen 
armoede wereldwijd en in Nederland. Voor 
projecten buiten Nederland hebben we onze 
collectes en acties van Kerk in Aktie. Onze 
diakenen zullen ons daarover informeren als 

we collecteren voor doelen buiten Nederland. 
Dichtbij huis heeft de diaconie projecten 
waaraan wij zelf in natura (of met geld) 
kunnen bijdragen, zoals de Actie Vakantietas. 
Kinderen worden blij gemaakt en ondersteund 
met een tas waarin speelgoed, knutsel-
materiaal en allerlei leuks in zit. Komend 
seizoen ondersteunen we ook de voedselbank. 
De diaconie zal ons vertellen waarmee precies. 
Zo helpen we mensen die in onze dorpen 
wonen maar niet voldoende middelen hebben 
om boodschappen te doen.  
 
Pastorale zorg 
Omzien naar elkaar vinden we belangrijk. We 
willen aandacht hebben voor mensen die 
worstelen met wat hun leven kwetsbaar maakt 
maar ook als er mooie momenten te vieren 
zijn. Als dingen jou overkomen die te zwaar 
zijn om alleen te dragen, kan dat je uit balans 
brengen. Als je uit balans bent, is het moeilijk 
om staande te blijven. De grond van je 
bestaan kan geraakt zijn. Het vertrouwen in 
het leven, je lijf, op de mensen om je heen, op 
God, het geloof, kan door elkaar geschud 
worden. Op zulke momenten kan de gemeente 
waar we deel van uitmaken, een bron van 
steun zijn. Omzien naar elkaar is, in deze zin, 
een taak van ieder lid van de gemeente. 
Daarnaast proberen we gericht aandacht te 
geven aan mensen van wie we vermoeden dat 
ze dat nodig hebben. Bezoekers, contact- 
personen, ouderlingen en ikzelf geven deze 
aandacht op gezette momenten. In dit nieuwe 
seizoen blijven we dat doen, zoveel als 
mogelijk en zoveel als we kunnen wanneer ons 
bekend is waar onze inzet nodig is. Daarbij is 
het belangrijk dat wij weten wie ondersteuning 
nodig heeft of wie graag een bezoek ontvangt. 
Het kan zijn dat je het idee hebt dat het lang 
geleden is dat ‘iemand van de kerk’ langs is 
geweest of dat je iets zou willen bespreken. 
Aarzel niet om dan een seintje te geven: mail, 
app, sms, bel, spreek ons aan (het kan 
allemaal). Ook als het voor een tweede keer is, 
want ons werk is mensenwerk.  
 
Geloven, beleven, leren en verdiepen 
Komend seizoen bieden we activiteiten aan die 
helpen om ons geloof te verdiepen. Het is 
belangrijk om een verbinding te leggen tussen 
wat en hoe we geloven en de bronnen van ons 
geloof. Soms gaat dat vanzelf, soms moet je 
op zoek gaan naar informatie, nieuwe 
inzichten. Dat hoop ik te bieden in avonden 
waarin we met elkaar praten en van elkaar 
leren over achtergronden van ons geloof.  
 
De juiste woorden vinden en praten over wat 
we geloven kan lastig zijn. Het onderwerp zelf 
is persoonlijk en hoe we ons daarin uitdrukken 
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is zoeken, want het ontbreekt ons soms aan 
woorden om te zeggen wat we beleven. 
Geloven is immers persoonlijk. Tegelijkertijd is 
geloven gestoeld op een gedeelde bron van 
verhalen over God en Jezus. Deze verhalen 
staan in de Bijbel. Waar komt de Bijbel 
vandaan en hoe kun je daarin je weg vinden? 
Hoe kun je de Bijbel als bron voor jouw geloof 
gebruiken buiten de kerkdiensten om? Daarom 
een aantal avonden over de Bijbel. 
 
Als je dan je geloof een beetje gestoeld heb op 
de verhalen in de Bijbel, is de volgende vraag: 
wat geloof je eigenlijk? In deze tijd richten we 
ons vaak op wat we beleven, want geloven is 
beleven. Maar dat is het niet alleen. Deze 
beleving van het geloof is opgebouwd uit onze 
kennis over God, Jezus, de Heilige Geest en 
andere thema’s uit het christelijk geloof. We 
komen ergens vandaan en we leven niet op 
een eiland. Daarom is het zinvol om wat je 
voelt te doordenken en in perspectief te zien 
van wat anderen dachten en ervoeren. Voor 
wie deze aspecten van geloven wil verkennen 
en verdiepen is het tweede blok over ‘Wat 
geloven we?’ aan te raden.  
 
De twee thema-blokken die ik wil aanbieden 
gaan over de bronnen van geloof. Eén blok 
over de Bijbel en één blok over wát we 
geloven: dus over God, Jezus, Heilige Geest, 
geloven, God en het lijden – dat soort thema’s. 
Het zijn avonden voor iedereen die zijn of haar 
geloofstaal wil verkennen, verdiepen en 
verrijken. Ik zal in deze avonden proberen om 
verbinding te leggen tussen de onderwerpen 
en ons leven van alledag, omdat geloven je 
kan dragen als het wortels heeft in de grond 
waarop je staat. 
 
Hieronder staan de data van de twee blokken. 
De avonden zijn van 19.30 uur – 21.00 uur. De 
exacte plaats wordt in De Verbinding 
bekendgemaakt, samen met de inhoud van 
wat er die avond wordt besproken.  
Avonden over de Bijbel: 16 oktober; 23 
oktober; 13 november; 20 november  
Avonden over Wat we geloven: deze avonden 
worden in De Verbinding van november en 
december gemeld.  
 
Vervolg - Over Tolkien, In de Ban van de 
Ring en Geloof  
In juli heb ik de avond ‘Tolkien, In de Ban van 
de Ring en geloof’ gehouden. Een aantal 
mensen vroeg of er een vervolg zou zijn. Voor 
hen die er plezier in hebben, zal ik nog een 
avond over Tolkien en geloof houden. Deze 
keer minder vertellend en meer in gesprek met 
elkaar. Deze avond wil ik ergens in het 
voorjaar van 2024 aanbieden. Wie er zin in 

heeft, heeft de tijd om bijvoorbeeld ‘In de Ban 
van de Ring’ te lezen, het meest bekende boek 
van Tolkien. 
 
Wat we samen kunnen doen 
Het thema van dit jaar ‘Ga mee’ sluit aan bij 
het thema van de landelijke PKN, Protestantse 
Kerk in Nederland. Veel gemeenten gaan met 
dit thema aan het werk. ‘Ga mee’ richt zich op 
de mensen en kerken om ons heen. In 
Terheijden-Wagenberg en Lage Zwaluwe 
kennen we een lange traditie waarin we 
optrekken met mensen uit de Vijf Heiligen 
Parochie en uit de Immanuel Parochie. Deze 
weg zetten we door, met oecumenische 
diensten in Terheijden, waarin we ook samen-
werken met de Protestantse kerk van Made en 
Drimmelen, en in Lage Zwaluwe.  
 
Met Griselda Aanen, pastoraal werker van de 
PKN Made, Drimmelen en Hooge Zwaluwe, heb 
ik verkend waarin we als voorgangers samen 
op kunnen trekken. We hebben het idee om in 
elkaars kerkbladen onze thema-avonden te 
melden. Zo kan eenieder die belangstelling 
heeft, aansluiten bij de activiteit van de andere 
gemeente.  
 
Daarnaast willen we samen thema-avonden 
aanbieden; ‘Vieren – over geloof gesproken 
voor wie er weinig van weet’. Het doel van 
deze avonden is om in gesprek te raken met 
mensen van buiten de kerk die iets meer van 
het christelijk geloof willen weten. Bij deze 
avonden is mooi materiaal beschikbaar, 
gemaakt door onze landelijke kerk. Aan de 
hand van de christelijke feestdagen zullen we 
meer vertellen over de betekenis van de 
feestdagen, hun achtergronden en hoe ze ons 
leven nu kleuren. Het idee is om één avond 
aan te bieden voor elk christelijk feest dat 
besproken wordt. De avonden zullen gaan 
over: Advent (thema ‘Hopen’);  Kerst (thema 
‘Omarmen’); Veertigdagentijd (thema 
‘Verdiepen’); Goede Vrijdag (thema ‘Lijden’); 
Pasen (thema ‘Herstellen’); Hemelvaart (thema 
‘Vertrouwen’) en Pinksteren (thema 
‘Verbinden’). 
We willen als kerken naar buiten toe laten zien 
wat ons beweegt. Over de planning en hoe we 
dat bekend gaan maken moeten we nog 
praten. Als je het leuk vindt om deze avonden 
mee te organiseren en vorm te geven, dan 
hoor ik het graag.   
 
Hierboven heb ik iets verteld over wat dit 
seizoen staat te gebeuren. Dat is niet alles, 
maar geeft wel een beeld. Weet je welkom bij 
onze dienst en activiteiten. Tot ziens! 
 
ds. Marijn Gilhuis 
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     Mededelingen Diaconie 
 
Collecte 3 september: KiA; Jongeren in 
Israël leren meer over mensenrechten. 

Israël, een mengeling van culturen, talen en 
tradities, werd door immigranten van een 
breed scala van etnische afkomst, gebouwd. 
Terwijl de bevolking voor 75 procent uit joden 
bestaat, waren ook zij oorspronkelijk 
immigranten die vanuit de hele wereld waren 
gekomen. Voeg daar de Arabische bevolking 
aan toe, de Samaritanen, de christenen, de 
Bedoeïen stammen, de gemeenschap van 
druzen en nu een golf van Afrikaanse 
immigranten. Dus om Israël een smeltkroes te 
noemen zou een understatement zijn. Talloze 
uitspraken van het Israëlische Hooggerechtshof 
om de rechten van deze diverse groeperingen 
te beschermen, nemen De Universele 
Verklaring van de Rechten van de Mens 
(UVRM) op in de wetten van het land. Maar het 
zijn de kennis en toepassing van de 
30 artikelen die de sleutel zijn voor het creëren 
van vrede tussen de diverse leden van dit land. 
Jongeren in Israël hebben vaak weinig kennis 
van de politieke en historische realiteit van hun 
land. Met een speciaal onderwijsprogramma 
leert mensenrechtenorganisatie Rabbi’s for 
Human Rights jonge Israëli’s - voor hun 
verplichte diensttijd begint - meer over 
mensenrechten en welke plek deze in het 
jodendom hebben. Ook zijn er ontmoetingen 
met leeftijdsgenoten, zoals met Palestijnse 
jongeren uit de Westbank of asielzoekers uit 
Afrika. Hierdoor leren jonge studenten op een 
nieuwe manier naar hun landgenoten kijken. 
Kerk in Actie ondersteunt dit belangrijke werk 
voor jongeren in Israël.  

 
 
Geef in de collecte of maak je bijdrage over op 
NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie 
o.v.v. collecte Jongeren in Israël, of doneer 
online. Hartelijk dank voor je gift! 
  
 

Collecte 10 september: SOVAK 
 
Met ingang van het nieuwe kerkelijk jaar 
worden de collectes voor het Kindertehuis 
project van Nicole van Elteren in Malawi 
stopgezet. Uiteindelijk hebben zij €1260,82 
opgehaald. 
 
Het is bij het ter perse gaan van deze 
Verbinding nog bekend wat het nieuwe 
collectedoel gaat worden maar de voorganger 
in Sovak, Lianne van de Wel laat ons weten dat 
het in ieder geval een doel met dieren wordt, 
maar ook met maatschappelijke 
betrokkenheid. 
 
Collecte 17 september: Startzondag; GA 
MEE maar DOE ook MEE! 

 
 

Samen tegen 
armoede 

Het nieuwste CPB-rapport 
liegt er niet om: in 2024 

leeft een miljoen mensen 
in Nederland in armoede. 

Tijd voor actie! Met de 
campagne 'Samen tegen 

armoede' maken 
protestantse gemeenten in 

samenwerking met de 
Voedselbank een vuist 

tegen dit groeiende 
probleem.  

En wij zijn dus zo’n gemeente! Met de actie 
‘Samen tegen armoede’ staat ook onze 
diaconie, gefaciliteerd door Kerk in Actie, op 
tegen armoede in Nederland. Met deze actie 
willen wij een bijdrage leveren tegen de 
groeiende armoede in Nederland.  
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Hulp op korte én lange termijn 

Kerk in Actie kiest voor een duurzame aanpak 
in de strijd tegen armoede in Nederland. De 
acute nood wordt bestreden door op de korte 
termijn te helpen met voedselpakketten, niet 
alleen voor de Voedselbank maar ook voor 
cliënten van Vluchtelingenwerk en Surplus, bij 
wie het water aan de lippen staat.  

Sterke groei klanten bij voedselbanken.  

Aanleiding voor de actie is het aantal 
aanvragen bij de Voedselbank dat in het 
afgelopen jaar met maar liefst 36 procent is 
gestegen, tot 120.000 personen per week. 
Nooit eerder zag de organisatie zo’n grote 
stijging in zo’n korte tijd. De Voedselbank staat 
elke keer weer voor de uitdaging om aan de 
toenemende vraag te kunnen voldoen. Daarom 
hebben de protestantse gemeenten een 
reikende hand uitgestoken.  

 

Duurzame aanpak 

Vanaf vandaag kunt u één keer per maand, als 
we collecteren voor de voedselbank, 
boodschappen meebrengen om de 
voedseldozen mee te vullen. U mag ook een 
doos meenemen naar huis en deze gevuld 
weer meebrengen naar de kerk.  

Bij elke doos hoort een lijstje met de 
boodschappen waar de meeste behoefte aan 
is: zonnebloemolie, rijst, pasta, koffie, thee, 
havermout, couscous, blikken soep, -groenten, 
en -vis, houdbare melk. 

Vooruitlopend op de actie hebben we inmiddels 
bij twee gezinnen al zo’n doos bezorgd. De 
nood is hoog! 
 
Collecte oecumenische viering 24 
september: PAX voor Vrede 
PAX is de grootste vredesorganisatie van 
Nederland. Pax werkt aan de bescherming van 
burgers tegen oorlogsgeweld, aan het 
beëindigen van gewapend geweld en het 

opbouwen van inclusieve vrede. Dit doet Pax in 
conflictgebieden wereldwijd, samen met lokale 
partners en mensen die vinden dat iedereen 
recht heeft op een menswaardig leven in een 
vreedzame samenleving. 
Blijvende vrede begint bij een inclusieve 
samenleving waarin ieder mens een stem 
heeft, ongeacht achtergrond of gender. Met 
een eerlijke en rechtvaardige verdeling van 
macht. Met zeggenschap voor lokale gemeen- 
schappen. Met sterke democratische waarden 
en instituten. In Nederland geloven we graag 
dat wij die zaken op orde hebben, maar onze 
democratie staat onder druk. Steeds meer 
mensen wantrouwen de rechtstaat, de politiek, 
de media. Conflict, haat en geweld liggen 
dagelijks op de loer en als we eerlijk naar de 
stand van zaken kijken zien we dat het 
systeem in Nederland piept en kraakt onder 
structureel onrecht, dat de verdeling van 
macht scheef is en dat het sociale weefsel dat 
onze samenleving bij elkaar houdt 
afbreekt. Pax weet als geen ander welke 
gevaren op de loer liggen als machts- 
verhoudingen steeds verder uit balans raken 
en mensen het vertrouwen in instanties en 
elkaar kwijtraken. En daar moeten we iets 
mee. Want hoe kunnen we in buitenlandse 
conflictgebieden aan vrede en veiligheid 
bouwen, als de basis waarop ons eigen land is 
gebouwd op haar grondvesten staat te 
schudden? Geef dus gul aan deze collecte. 
 
Helpt u mee om alle collecten tot een 
succes te maken? Hartelijk dank! 
 
U kunt de collecten ook steunen door uw gift 
over te maken naar de bankrekening van de 
diaconie van uw gemeente: 
 
NL74 RABO 0373 7105 26 t.n.v. Diaconie 
Protestantse gemeente Lage Zwaluwe 
o.v.v. collecte zondag + datum 
 
NL96 RABO 0373 7392 30 t.n.v. Diaconie van 
de Protestantse gemeente Terheijden -
Wagenberg, o.v.v. collecte zondag + datum 
 
Deze worden ook na iedere online viering  
getoond. U mag natuurlijk ook uw collecte- 
bonnen inleveren bij één van de diakenen. 
 
Hartelijk dank voor uw aandacht, moeite  
en bijdrage! 
 
Namens de gezamenlijke diaconieën, 
Inge Berendsen en Annie Meijer 
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 Inloop Koffieochtend 

15 september 
 

Koffie, soep en ontmoeting 
in het Witte Kerkje. Welkom! 
 
Komt u bij ons op de koffie? We starten  
om 10.00 uur met een kop koffie of thee  
met wat lekkers. In de tweede helft van de 
ochtend is er een eenvoudige broodmaaltijd 
met soep. 
 
Voelt u zich welkom en neem vooral iemand 
mee! Opgeven is niet nodig. Als er dieet-
wensen zijn is dat voor ons wèl handig om  
te weten. 
 
Met hartelijke groet, 
Inge Berendsen 
Joke Geerse,  
T: 06 – 23 23 63 53  
 

 
 
 
 

Bloemengroet 
Lage Zwaluwe 

 

Iedere week staat er een mooi boeket bloemen 
op de avondmaalstafel. De boeketten bloemen 
voor de bloemengroet, ook de bloemengroet  
vanuit de Ganshoek, worden iedere week  
geschonken door gemeenteleden. 
 
… en u weet het: mocht u/jij zelf iemand  
weten die een steuntje in de rug kan 
gebruiken, vergeet niet te bellen of te 
mailen naar Annie Meijer 
T: 0168 - 48 25 31 of 06 - 49 99 26 17 
E: annie.meijer.berends@gmail.com 
 

 
 
 

Bloemengroet 
Terheijden - Wagenberg 

 
Iedere zondag staat er een mooi boeket 
bloemen op de avondmaalstafel. Na afloop  
van de kerkdienst worden de bloemen als 
groet, namens de kerk, naar één van onze 
gemeenteleden gebracht. Dit gebeurt naar 
aanleiding van een verjaardag van gemeente-
leden van 75 jaar en ouder, bij een bijzondere 
gelegenheid, bij ziekte of zomaar. Er worden 
ook regelmatig extra bloemen bezorgd. 
De bloemen worden iedere week geschonken 
door gemeenteleden. 
 
 

 
 

Bloemendienst in Terheijden-
Wagenberg. Doet u (al) mee?  
Tijdens de vieringen in onze beide gemeenten 
staat er op de avondmaalstafel altijd een mooi 
boeket. De bloemen zijn bestemd voor een 
jarige of voor iemand die we als gemeente om 
wat voor reden dan ook een groet willen 
brengen. 
In Terheijden-Wagenberg worden de bloemen 
door gemeenteleden verzorgd. Mw. Wouke 
Eindhoven maakt hiervoor een rooster en 
iedereen die meedoet krijgt een berichtje als 
het zijn of haar ‘beurt’ is. Dit gebeurt per mail. 
Als u liever een WhatsApp bericht krijgt kan 
dat ook. Geef dan uw nummer even door. 
 

o Doet u niet mee aan de bloemendienst 
maar wilt u een paar keer per jaar 
zorgdragen voor de bloemen? Graag! 

o Wilt u na jaren trouwe dienst met de 
bloemendienst stoppen? Dat kan 
natuurlijk ook. 
 

U kunt hierover altijd contact opnemen met 
Mw. Wouke Eindhoven of met ondergetekende. 
Mocht u willen meedoen, maar om praktische 
redenen niet in de gelegenheid zijn bloemen 
aan te schaffen of in de kerk te zetten, is dat 
geen punt. In onderling overleg wordt dit voor 
u geregeld. 
Contactgegevens bloemendienst:  
Wouke Eindhoven tel: 06-18057683 
      e-mail: weindhoven@casema.nl 
 
Met fleurige groet, ook namens Wouke, 
Joke Geerse tel: 06-23236353  
e-mail: jokegeerse@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
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Mededelingen 
Kerkrentmeesters 

 

  Collectebonnen 
 

De collectebonnen zijn verkrijgbaar bij  
Arja Lomeijer, Flierstraat 75 en bij 
fam. van der Eijk, Schoven 3. 
De collectebonnen gaan per vel van 20 
bonnen. Er zijn drie soorten collectebonnen: 
* groen € 0,25 per bon – € 5,00 per vel 
* geel € 0,75 per bon - € 15,00 per vel 
* oranje € 1,00 per bon – € 20,00 per vel 
Voor ieder die niet in staat is collectebonnen  
te komen halen, bestaat de mogelijkheid om  
ze thuis te laten bezorgen. Een telefoontje  
naar Loes van der Eijk, tel. 06 – 38 70 62 03  
of naar Arja Lomeijer, tel. 06 – 55 56 28 05  
is voldoende. 
U kunt het bedrag voor de collectebonnen 
contant betalen of overmaken op de bank-
rekening van het College van Kerkrent-
meesters: NL77 RABO 0126 7069 56 
De bonnen mogen ook tijdens de gezamenlijke  
diensten in Terheijden worden gebruikt. 
  
Namens het College van Kerkrentmeesters, 
Dick van der Eijk 
 
Terheijden – Wagenberg 
 

 Collectebonnen 
 

Voor collectebonnen kunt u terecht bij  
Annette Houtekamer of u stuurt een e-mail  
naar: kerkrentmeestersterheijden@ziggo.nl 
De collectebonnen gaan per vel van 20 
bonnen. We hebben twee soorten bonnen: 
* € 1,00 per bon – € 20,00 per vel 
* € 2,00 per bon – € 40,00 per vel  
Het bedrag voor de bonnen maakt u over  
op de bankrekening van het College van  
Kerkrentmeesters: NL 73 RABO 0373 7298 47 
De bonnen mogen ook tijdens de gezamenlijke 
diensten in Lage Zwaluwe worden gebruikt. 
 
Namens het College van Kerkrentmeesters, 
Annette Houtekamer 
 

 
 
 
 

 
 

Gezamenlijke kerkdienst 
23 juli 2023 

 

Voorganger: ds. Martin Wagenvoorde 
Ouderling van dienst: Nel Eestermans 
Lector: Nelleke ten Haaf 
Organist: Gerda Beek 
 

De dienst in de kerk in Lage Zwaluwe begint 
met orgelspel, daarna welkom en 
mededelingen door de ouderling van dienst. 
Het aanvangslied is lied 23: 1, 2 en 3. 
Na het zingen van lied 823 de bemoediging en 
het drempelgebed, votum en groet. Daarna 
zingen we Psalm 65: 1,5 en 6, bidden om 
ontferming en zingen lied 146: 1, 3, 4 en 7 als 
gloria.  
We steken de kaars bij de bijbel aan en  
bidden bij de opening van de Schrift. De eerste 
schriftlezing is I Koningen 3: 5 – 12, waarna 
we lied 313: 1, 3 en 4 zingen.  
De evangelielezing is Mattheus 13: 14 – 30.  
Na het zingen van lied 717: 1, 2 en drie horen 
we de verkondiging, gevolgd door orgelspel. 
We zingen lied 763: 1, 3, 4 en 6. We bidden de 
voorbeden, het stil gebed en het Onze Vader. 
Na de inzameling van de gaven zingen we als 
slotlied lied 978.  
Ds. Wagenvoorde geeft ons de zegen mee van 
de Here God. 
 

Vriendelijke groet van uw correspondent      
Nab Bevelander  
 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
 

Alle goede dingen bestaan in drieën 
 
Dingen die in drieën komen, zijn van nature 
bevredigender en effectiever dan welk ander 
aantal dingen dan ook. 
 

Drie keer ben ik als dienstdoend predikant 
werkzaam geweest. En alle drie de keren was 
het goed. Eerst in de Hervormde gemeente te 
Echteld (1986 - 1995), vervolgens in de 
Protestantse gemeente te Terheijden-
Wagenberg (1995 - 2020) en ten derde als 
predikant/geestelijk verzorger voor SOVAK 
(1995 – 2023). Alle drie de werkplekken waren 
voor mij prachtig, boeiend, leerzaam, 
uitdagend en inspirerend.  
Tijdens de studie ontstond geleidelijk aan de 
wens om binnen de zorg voor mensen met een 
verstandelijke beperking te gaan werken. Eén 
van mijn hoogleraren gaf mij het advies eerst 
maar eens gewoon predikant te worden om het 
vak te leren. Die kans kreeg ik in Echteld. Een 
uiterst leerzame tijd, waar ik vooral ontdekte 
hoe waardevol en belangrijk de Kerk voor mij 
is. In het tijdschrift Woord & Dienst lees ik: 
‘We hebben in onze samenleving heel weinig 
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gemeenschappelijks meer. We komen elkaar 
niet meer tegen, leven in onze eigen bubbel en 
worden alleen gevoed met onze eigen 
informatie die ons via algoritmes bevestigt in 
wat we al weten (W&D, augustus 2023, pag. 
9). In Echteld heb ik de onderlinge 
verbondenheid ervaren als zeer waardevol. 
Daar heb ik leren zien, dat Gods liefde 
zichtbaar wordt als mensen elkaar in alle 
kwetsbaarheid durven ontmoeten met een 
open hart en een luisterend oor. Samen 
zingen, bidden en delen in elkaars geloofs- en 
levensvragen. Tegelijk was er de uitdaging om 
samen een weg te zoeken in de veranderende 
tijd, ook binnen de kerkgemeenschap aldaar. 
Naast traditie en jarenlange gewoontes 
ontstond er geleidelijk aan ruimte voor 
nieuwere vormen. Dat was een niet altijd even 
vanzelfsprekende en eenvoudige zoektocht.  
In Terheijden kwam ik terecht in een 
veelkleurige gemeente. Terwijl de 
oorspronkelijke ‘Traaise’ gemeenteleden steeds 
minder in aantal werden, was door de jaren 
heen het aantal ‘import-protestanten’ 
gegroeid. Nog voor er officieel sprake was van 
‘Samen-Op-Weg’ zaten hervormden en 
gereformeerden broederlijk en zusterlijk naast 
elkaar. Ik leerde samen te werken met de 
cantorij. Met elkaar ontdekten we nieuwe 
vormen van zang en tekst. Er was steeds 
ruimte voor nieuwe ontwikkelingen. Open naar 
de samenleving ontstond bijvoorbeeld 
‘SAMEN’, met aandacht voor zinvolle en 
inspirerende gesprekken tussen mensen van 
allerlei pluimage. Ook oecumenisch voelde het 
zo goed om samen te vieren en de communie 
te delen. In al die jaren was er alle ruimte voor 
mijn elfde gebod: ‘ge zult niet al tè consequent 
zijn’. Prachtig. 
 

Vanwege de samenwerking van de 
Protestantse gemeente met SOVAK kreeg ik de 
kans binnen de zorg voor mensen met een 
verstandelijke beperking te gaan werken. Mijn 
oorspronkelijke wens om in die sector te 
mogen werken, kwam daarmee in vervulling. 
Deze derde werkplek heeft mij ook zoveel 
gebracht. Daar ontwikkelde ik nog meer de 
gedachte: ‘Ik ben er voor jou en jij bent er 
voor mij. En als het goed is, wordt zo tussen 
ons de liefde van God zichtbaar’. Als de 
kwetsbaarheid van de mensen, die daar wonen 
en werken, er mag zijn, dan mag mijn 
kwetsbaarheid er ook zijn. Aandacht voor het 
kleine, leven bij de dag, meeleven en 
meedenken met alle vragen die spelen in de 
zorg… dit alles droeg eraan bij dat ik (net als in 
beide gemeentes) als mens meer en meer tot 
mijn recht kon komen. Ik leerde daar onder 
andere dat geloven niet alleen met woorden, 
maar juist ook in belevingsvieringen en met 
lichaamstaal gestalte kan krijgen. 

 

Ik zou nog veel meer kunnen vertellen over 
wat de drie werkplekken voor mij betekend 
hebben. Nu ik, voorbij de eerste levensfase 
van mijn kinder- en schooljaren en de tweede 
van mijn werkzame leven, aan het begin van 
mijn derde levensfase sta, wil ik vooral mijn 
dank uitspreken. Dank voor het vertrouwen. 
Dank voor het telkens weer een eindje mogen 
meelopen op de levensweg van hen die ik 
ontmoette. Dank voor de ruimte die ik kreeg. 
Dank aan zovelen. Dank aan Diny, die mij in 
alles gesteund heeft. 
Die veelomvattende dank wil ik graag 
verbinden aan een andere betekenis van ‘alle 
goede dingen bestaan in drieën’. Op de site 
van ‘Onze Taal’ lees ik: ‘Drie heeft altijd een 
grote symbolische waarde gehad vanwege de 
Heilige Drie-eenheid: de Vader, de Zoon en de 
Heilige Geest’.  
De Vader dank ik voor het leven dat ik via mijn 
ouders heb gekregen. Ik dank Hem voor de 
vader- en moederlijke zorg die vanuit de hemel 
gegeven is. 
De Zoon dank ik voor de wegen die Hij wijst. 
Ik dank Hem voor de mogelijkheid om telkens 
weer te kunnen en mogen opstaan om verder 
te gaan. 
De Geest dank ik voor de gegeven levensadem 
om telkens weer geïnspireerd en gedreven het 
werk te kunnen blijven doen.  
 

Hoe mijn derde levensfase zal zijn? De tijd zal 
het leren. In elk geval met meer tijd en ruimte 
voor onze wederzijdse familie. Tijd zal er zijn 
om letterlijk met de handen de aarde te 
voelen. Ongetwijfeld zullen er ook in 
Klarenbeek en omgeving zinvolle ontmoetingen 
zijn. Vooralsnog laat ik het maar gewoon 
gebeuren. Met in gedachten de geleerde les: 
‘Vandaag is vandaag en morgen is morgen. 
Daarna zien we wel weer.’ 
Mede namens Diny zeer veel dank voor alles 
wat we aan vrijheid, liefde, genegenheid en 
vriendschap hebben mogen ontvangen. De 
verbondenheid blijft. Want immers, zo leerde 
ik ooit, draden die geweven zijn, blijven 
bestaan. 
We gaan verder, ons allen gedragen wetend 
door de zegen van de Heer. In de woorden die 
ik zo vaak heb mogen uitspreken. En als 
emeritus predikant mag blijven uitspreken: 
De Heer zegene u en behoede u. 
De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en 
zij u genadig. 
De Heer verheffe zijn aangezicht over u en 
geve u vrede. 
Amen. 
 

Bert Fockens 
Klarenbeek, 13 augustus 2023 
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Schrijven tegen 
onrecht 2023 

 
Amnesty Werkgroep Drimmelen 
In augustus kwamen de werkgroep 
leden bij elkaar om de plannen voor 
het komend seizoen te bespreken. 

Een aantal zaken gaat veranderen.  
De laatste maanden wordt er nauwelijks meer 
deelgenomen aan de schrijfgroep op de derde 
dinsdag ochtend van de maand, in het Witte 
Kerkje in Terheijden. We stoppen met deze 
bijeenkomsten en verspreiden alleen nog 
brieven onder de thuisschrijvers en via de mail. 
Omdat we nu niet meer hoeven te wachten op 
die derde dinsdag zullen we de brieven eerder 
in de maand bezorgen. 
De jaarlijkse Amnesty-collecte vindt nog wel 
elk voorjaar plaats maar omdat we die niet 
langer organiseren vanuit de werkgroep, 
ontvangen we geen percentage van de 
opbrengst. Dat betekent dat we minder 
inkomsten hebben en zuinig moeten zijn.  
Afgelopen mei waren wij als Amnesty 
International groep niet in beeld tijdens de 
Dodenherdenking op 4 mei. We hechten wel 
grote waarde aan deze herdenking en zullen in 
2024 op tijd aangeven dat we zichtbaar willen 
zijn bij de herdenking in Terheijden in mei 
2024. 
Tussen 20 november en 10 december vindt de 
schrijfmarathon plaats. De voorbereidingen 
daarvoor zijn al weer in volle gang. Werkgroep 
leden zijn beschikbaar om daar binnen de 
kerkelijke setting schrijfmomenten voor te 
organiseren. In die periode zullen we vanuit de 
werkgroep kaarsen en kerstkaarten verkopen 
om onze kas te spekken. 
De grootste kostenpost is de aankoop van 
postzegels. Die kosten stijgen elk jaar. We 
stoppen daarom meerdere brieven in één 
enveloppe. Elke maand sturen we ook 
ongeveer 75 groetenkaarten naar mensen die 
ten onrechte gevangen zitten of naar hun 
familie. Gelukkig krijgen we regelmatig 
geschikte kaarten en daar zijn we altijd blij. 
Omdat we ooit begonnen zijn als een diaconale 
activiteit blijven we elke maand gebruik maken 
van de mogelijkheid om iets te schrijven over 
Amnesty. We blijven u ook uitnodigen om 
vanuit uw eigen huis mee te schrijven of een 
mail te versturen. Als u dat wil kunt u mij 
mailen: ingemade@ziggo.nl.  
 

Inge Berendsen, 
contactpersoon Amnesty International 
Werkgroep Drimmelen 
E - ingemade@ziggo.nl 
T - 0162 - 670 500 
 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 

 

 
 
 
 
 

Stichting Vrienden van DHAN 
 
We leven in een digitale wereld.  
Kinderen bij ons groeien op met hun mobieltje 
en zitten dagelijks uren op internet. Deze 
digitale revolutie bereikt de arme kinderen in 
India niet, waardoor ze automatisch een 
achterstand oplopen.  
 
Onderwijs is vaak matig.  
In India komt het vaak voor dat een hele 
basisschool les krijgt van één onderwijzer. Als 
hij of zij ziek is, blijft de hele school dicht. En 
je kan je voorstellen dat lang niet alle kinderen 
op deze manier de aandacht en ondersteuning 
krijgen die ze nodig hebben.  
Het gevolg: maar weinig kinderen op het 
platteland zijn in staat om door te leren en 
vinden daardoor later maar moeilijk passend 
werk. 
 
Arme gezinnen kunnen hier terecht 
De bijschool activiteiten van DHAN Foundation 
bereiden kinderen en jongeren wel goed voor 
op een carrière later. Alle leerlingen komen uit 
gezinnen die onderaan in de samenleving 
staan. Hun ouders leven van inkomsten uit 
onregelmatig en eenvoudig werk en hebben 
het door de coronacrisis nog moeilijker dan 
voorheen om eten op tafel te zetten. 
 
Geïnvesteerd in digitaal onderwijs  
Deze kinderen hebben geen mobiel, laat staan 
dat er thuis internet is. Daarom wilde DHAN 
investeren in digitaal onderwijs. Door de 
aanschaf van computers, projectoren en 
digitaal lesmateriaal kunnen de kinderen hun 
achterstand wegwerken en op het niveau 
komen van leeftijdsgenoten. Leraren kunnen 
dankzij dit project vernieuwende lessen geven, 
waardoor jongeren nu met meer enthousiasme 
naar school gaan en minder snel afhaken. 
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Door jouw hulp zijn de kinderen in 5 dorpen de 
digitale wereld ingeloodst! Nu leren de 
kinderen de basis computervaardigheden die 
zij nodig hebben, zoals het gebruik van Word, 
PowerPoint, internet, e-mail en nog veel meer. 
Zij gaan hierdoor vast en zeker betere 
leerresultaten behalen, waardoor ze straks 
meer kansen hebben in de samenleving en op 
de arbeidsmarkt! 
 

 
 
Help deze dappere bijschoolactiviteiten 
Help jij de juffen en meesters van deze 
dappere schooltjes? Dankzij hun fantastische 
inzet kregen veel kinderen goed onderwijs. Zij 
zijn later zelf leraar of bijvoorbeeld 
verpleegster geworden. Sommige kinderen is 
het zelfs gelukt om naar de universiteit te 
gaan! 
Wij geloven in deze activiteiten van DHAN en 
willen ze helpen waar dat kan. Want elke 
bijdrage is van grote invloed in deze arme 
gemeenschap! 
 
De eerstvolgende collecte voor de Vrienden 
van DHAN is pas in oktober. Maar u kunt nu al 
doneren op bankrekening: IBAN NL77 RABO 
0120 2603 36 . 
Van harte dank voor uw giften namens de drie 
bestuursleden: 
Diny Fockens-Brink, secretaris; Corné de 
Jonge, penningmeester; Annette Houtekamer-
van Dam, voorzitter 
 
www.vriendenvandhan.nl 
info@vriendenvandhan.nl 
IBAN: NL77 RABO 0120 2603 36 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drimmelen verbindt, Max Vitaal en 
onze gemeenten 
 
'Drimmelen verbindt' is een platform / 
werkgroep binnen de burgerlijke gemeente 
Drimmelen dat is voortgekomen uit de 
werkgroep eenzaamheid. Binnen dit platform 
proberen we zoveel mogelijk mensen te 
betrekken bij elkaar en bij alle activiteiten die 
er zijn. 
Vorig jaar hielden we een informatiemarkt in 
de Mayboom in Made. 
Kraampjes en workshops werden goed bezocht 
door ongeveer 100 bezoekers. We merkten wel 
dat hierbij betrekkelijk weinig mensen uit 
andere kernen dan Made aanwezig waren. Dat 
willen we dit jaar anders doen.  
Enige tijd geleden is het boekje Max Vitaal 
uitgekomen. Het is en wordt nu uitgereikt aan 
zoveel mogelijk mensen. Max Vitaal is ook te 
bezoeken op het internet, via de volgende link: 
www.maxvitaal.eu. De site op het internet 
wordt zoveel mogelijk actueel gehouden, dus 
bezoek deze regelmatig.  
Als leden van de werkgroep willen we graag 
met u in gesprek. Dit gaan we doen op locaties 
waar het boekje wordt uitgereikt. We willen 
graag van u horen waar u behoefte aan heeft.  
Wilt u informatie over de activiteiten binnen de 
gemeente Drimmelen, of wilt u praten met ons 
hoe contact te maken met andere mensen, dan 
zijn we vanuit onze protestantse gemeenten 
aanwezig in de huiskamers in Terheijden en 
Lage Zwaluwe op: dinsdag 26 september en 
dinsdag 3 oktober van 10.30-12.00 uur en van 
13.30-15.30 uur.  
Adres huiskamer Terheijden: Hoofdstraat 2  
Adres huiskamer Lage Zwaluwe: 
Ganshoeksingel 50. 
 
Houdt u ook t.z.t. 't Carillon en 
RondomdeToren in de gaten voor informatie 
over de andere ontmoetingsmogelijkheden. 
 
Welkom mede namens de werkgroep 
Drimmelen verbindt, 
Mariëtte Verkerk 
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Inspiratieavonden: 
je eigen waarheid 
ontdekken 

 
Thema avond 1, 19 oktober: je bent altijd op 
de juiste plek. 
 
Je bent altijd precies op de plek waar je NU 
moet zijn. Soms is de plek waar je nu bent een 
goede plek, soms een verkeerde plek, soms 
een ongemakkelijke plek. Maar het is altijd 
precies waar je nu moet zijn. Het wil je 
namelijk iets vertellen. En wat dat is ontdek je 
door naar de stemmetjes te luisteren die 
binnenin tegen jou praten. De stemmetjes van 
je gevoel, je intuïtie, je hart of stemmetjes van 
God of het universum. Wat hoor je en vooral 
wat voel je daarbij? Antwoorden op onze grote 
en kleine (levens)vragen vind je binnenin 
jezelf, waar jouw waarheid tegen jou praat. 
Soms een fijne waarheid, soms een 
ongemakkelijke of pijnlijke waarheid. Maar de 
plek waar je NU bent is precies de plek waar je 
moet zijn. Net zoals de wereld precies op de 
plek is waar hij NU moet zijn. Alles heeft een 
reden, niets is voor niets en het NU heeft het 
antwoord. Hoe dat verder zit? Dat is voor de 
19e oktober. 
Samen in het witte kerkje begint aan het 9e 
seizoen. Naast de goede gesprekken met 
diepgang, samen eten en een groep voor 
jongeren organiseren we sinds afgelopen jaar 
ook inspiratieavonden. Avonden waar allerlei 
levensthema’s aan bod komen: goed en 
kwaad, hemel en hel, gezondheid, relaties, 
waarom de wereld is zoals hij is, emoties en 
gevoel, bewustzijn, kiezen wie je bent of wilt 
zijn, enz, enz. Allemaal bedoeld om je aan het 
denken te zetten, je in contact te brengen met 
de stemmetjes binnenin jezelf (die je de weg 
willen wijzen maar waar we niet altijd naar 
luisteren) en om ruimte en steun te bieden je 
eigen waarheid over het leven te verkennen. 
Op deze avonden heb je de gelegenheid te 
luisteren en in gesprek te gaan met anderen 
met vergelijkbare interesses en behoefte aan 
een goed gesprek met diepgang. 
Op deze avonden komen godsdienst en 
spiritualiteit bij elkaar. Godsdienst vertelt ons 
een bepaalde waarheid, spiritualiteit is je eigen 
waarheid zoeken. Beide gaan uit van liefde, 
beide gaan uit van kracht, positiviteit, steun en 
vertrouwen. Beide laten ons dingen ervaren 
om te leren en groeien als mens en om te zijn 
wie we willen zijn. 
Als we de overeenkomsten bij elkaar brengen 
hoeft niemand te kiezen, zijn we allemaal één 

en kunnen we met elkaar tot mooie 
gesprekken en uitwisselingen komen. Een boek 
dat deze overeenkomsten benadrukt is ‘Een 
ongewoon gesprek met God’ van Neale Donald 
Walsch. Tijdens de inspiratieavonden 
behandelen we thema’s uit dit boek. We 
nodigen je uit het boek te lezen, maar het 
hoeft niet om de avonden te kunnen volgen. 
Doel van de avonden is ontmoeting, zingeving 
en inspiratie. Het gaat om hoop, kracht, liefde, 
vertrouwen, begrip en regie op je eigen leven. 
We preken geen nieuwe waarheid, we willen je 
inspireren de jouwe te ontdekken. 
De avonden bestaan uit lezing(en) in de kerk 
met aansluitend de mogelijkheid in kleinere 
groepen met elkaar in gesprek te gaan. Iedere 
avond staat op zichzelf. Fijn als je je van 
tevoren aanmeldt (weten we hoeveel koffie en 
thee we moeten zetten), maar het hoeft niet, 
je bent altijd welkom om spontaan binnen te 
lopen. 
 
Voor alle andere activiteiten geldt het 
volgende: 
* Samen aan tafel verplicht vooraf aanmelden. 
* Goed gesprek altijd vrij toegankelijk. 
Aanmelden is fijn maar hoeft dus niet. 
Aanmelden kan door een mail te sturen naar 
welkom@sameninhetwittekerkje.nl of te bellen 
met 06-52046806. Meer informatie over 
Samen in het Witte Kerkje vind je op 
www.sameninhetwittekerkje.nl  
 
AGENDA SEPTEMBER EN OKTOBER 
September 
1  Samen aan tafel 
4  Een goed gesprek 
8  Een goed gesprek. Ochtendgroep 
13  Een goed gesprek. Jongeren tussen de 16 
  en 26 (ongeveer) 
 
Oktober 
2  Een goed gesprek 
6  Samen aan tafel 
13  Een goed gesprek. Ochtendgroep 
19  Inspiratieavond 
25  Een goed gesprek. Jongeren tussen de 16 
  en 26 (ongeveer) 
 
Locatie: het Witte Kerkje, zij-ingang 
Tijdstip: van 19.30 tot 21.30 uur, 
ochtendgroep 9.30 tot 11.30 uur.  
Samen aan tafel 17.30 – 20.00 uur. 
Kosten: alles op basis van vrijwillige donatie 
naar draagkracht. Samen aan tafel € 7,- 
bijdrage kosten maaltijd. 
Meer informatie: 
www.sameninhetwittekerkje.nl of 06-
52046806 (Edwin Vonk) 
 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
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Agenda  
 

 

september 2023 

01 SAMEN aan tafel 
17.30 
uur 

Tuinzaal 
Terheijden 

04 Een goed gesprek 
19.30 
uur 

Tuinzaal 
Terheijden 

08 Een goed gesprek 
ochtendgroep 

09.30 
uur 

Tuinzaal 
Terheijden 

12 Kerkenraad 
19:30 
uur 

Ons belang  
Lage Zwaluwe 

13 
Een goed gesprek 
jongerengroep 

19.30 
uur 

Tuinzaal 
Terheijden 

15 Koffie inloop 10.00 
uur 

Tuinzaal 
Terheijden 

 
 
Vanaf 7 september weer wekelijks Bijbellezen 
op donderdagochtend van 09.00 – 10.00 uur in 
de consistorie te Lage Zwaluwe.   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Impressie van de dienst op 13 augustus met 4Tune.
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Lage Zwaluwe 
 

Kerkgebouw:   
Kerkstraat 49, Lage Zwaluwe  
Postadres: Schoven 1 
    4926 DR Lage Zwaluwe 
 

Scriba: 
Kees Groeneveld 
Schoven 1, T: 06 – 11 41 27 80 
 

Bankrekeningnummers: 
 

Bankrekening College van Kerkrentmeesters: 
NL40 RABO 0373 7073 55 of 
NL77 RABO 0126 7069 56 
t.n.v. Protestantse gemeente te Lage Zwaluwe 
 

Bankrekening kerkblad:  
NL40 RABO 0373 7074 52  
t.n.v. Protestantse gemeente te Lage Zwaluwe 
 

Bankrekening solidariteitskas:  
NL31 RABO 0373 7075 17 t.n.v. Protestantse 
gemeente te Lage Zwaluwe 
 

Bankrekening De Cantorij:  
NL 96 RABO 0373 7428 19  
t.n.v. PG Lage Zwaluwe Cantorij 
 

Bankrekening Diaconie:  
NL74 RABO 0373 7105 26  
t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente  
Lage Zwaluwe 
 

 
 
 
 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
 

 
 

Terheijden – Wagenberg 
 

Kerkgebouw: 
Hoofdstraat 1, Terheijden 
Postadres: Postbus 64 

4844 ZH Terheijden 
 

Scriba: 
Mieke Vosmer - van Leeuwen 
Acaciastraat 2, Made, T: 0162 – 68 56 46 
 

Bankrekeningnummers: 
 

Bankrekening College van Kerkrentmeesters: 
NL73 RABO 0373 7298 47 
t.n.v. CvK Beheer Protestantse gemeente 
Terheijden - Wagenberg 
 

Bankrekening Diaconie: 
NL96 RABO 0373 7392 30 
t.n.v. Diaconie van de Protestantse gemeente 
Terheijden – Wagenberg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 

 
 

 
COLOFON 

Dit kerkblad is een uitgave van de Protestantse gemeenten: 
Lage Zwaluwe en Terheijden – Wagenberg 

Het kerkblad verschijnt 11x per jaar 
 
 

Kopij oktobernummer 2023 inleveren vóór 20 september 2023 
kerkblad.de.verbinding@gmail.com  

 
 
 
 


