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Predikant: 
Ds. Marijn Gilhuis 
Amerweg 2A, 4926 CZ Lage Zwaluwe 
T: 0168 - 85 34 45 / 06 - 18 31 56 90 
E: marijngilhuis@gmail.com 
 
 
Protestantse gemeente Lage Zwaluwe 
E:  info@protestantsegemeentelagezwaluwe.nl 
W: www.protestantsegemeentelagezwaluwe.nl 
 

Voorzitter: Helma Orie - de Jong 
Repel 2, 4926 DD Lage Zwaluwe 
T: 0168 - 48 34 26 
E: helmaorie1@gmail.com 
 

Scriba: Kees Groeneveld 
Schoven 1, 4926 DR Lage Zwaluwe 
T: 06 – 11 41 27 80 
E: scribalz@outlook.com 
 
 
Protestantse gemeente Terheijden - Wagenberg 
E:  info@pkn-terheijdenwagenberg.nl 
W: www.pkn-terheijdenwagenberg.nl 
 

Voorzitter: Mariëtte Verkerk 
Garsdries 3, 4844 RN Terheijden 
T: 06 - 23 52 77 56 
E: mariette177@gmail.com 
 

Scriba: Mieke Vosmer - van Leeuwen 
Acaciastraat 2, 4921 MA Made 
T: 0162 - 68 56 46 
E: miekevosmer@ziggo.nl 
 
 
 

  Redactie 
 
Kopij kerkblad september 2023 inleveren vóór 20 augustus 2023: 
 
Loes van der Eijk 
Inge Berendsen 
 
E-mailadres voor beide gemeenten: kerkblad.de.verbinding@gmail.com 
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  Van de redactie 
 

Pfff, het is warm tijdens het samenstellen van deze Verbinding en het ziet er naar uit dat dat nog wel 
even zo zal blijven. Maar wat is het fijn dat wij leven in een land dat vier seizoenen kent. ’s Winters 
kun je je bijna niet voorstellen hoe warm het in de zomer kan zijn en andersom is nu de koude van 
de winter onvoorstelbaar. We leven nu veel meer buiten, de deuren staan open, we horen de vrolijke 
zomerse geluiden en om 4 uur ’s morgens fluiten de vogels al. ‘s Avonds zingt een merel in de tuin 
van de buren ook nog tot laat. Verder is het dan stil en de gesprekken verstommen. De temperatuur 
is zo aangenaam dat het moeite kost om naar binnen te gaan en de deuren te sluiten. Ik las de tekst 
van het gedicht ‘Lied van Stilte’  uit de notulen van de laatste Kerkeraadsvergadering: In de stilte 
krijg je liefde, Als je and’ren binnen laat, Als je al je zorgen even, In jezelf bezinken laat. Ook al 
sluiten we de deuren voor de nacht, laat ons toch open en toegankelijk blijven voor iedereen die onze 
hulp, steun en liefde nodig heeft. 
 
De eindredactie, 
Inge Berendsen 
Loes van der Eijk 
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Kerkdiensten 

 
Meerijden gezamenlijke kerkdiensten: 
 
- Wilt u vanuit Terheijden meerijden naar  

Lage Zwaluwe, neem dan contact op met 
Annette Houtekamer, tel. 076 – 58 70 320. 

- Wilt u vanuit Lage Zwaluwe meerijden naar 
Terheijden, neem dan contact op met  
Reina Faasen, 0168 – 48 30 20. 
In Lage Zwaluwe is er ook een meerij-app. 
U kunt u aanmelden bij Nelleke ten Haaf,  
06 – 81 89 30 74. 
 

 
 

Zondag 02 juli 2023 
 

 
Vierde zondag na Trinitatis 
 

Lage Zwaluwe 
10.00 uur: zie Terheijden - Wagenberg 
 

Terheijden - Wagenberg 
10.00 uur: ds. M. Gilhuis 
Gezamenlijke dienst met medewerking van 
Dubbelkwartet Terheijden 
Viering van het Heilig Avondmaal 
Diaconiecollecte: Tools to Work 
 
 

 

Zondag 09 juli 2023 
 

 
Vijfde zondag na Trinitatis 
 

Lage Zwaluwe 
10.00 uur: mw. I. Bakker 
Gezamenlijke dienst 
Diaconiecollecte: Afriana Foundation 
 
Terheijden - Wagenberg 
10.00 uur: zie Lage Zwaluwe 
 
 

 

Zondag 16 juli 2023 
 

 
Zesde zondag na Trinitatis 
 
Lage Zwaluwe 
10.00 uur: zie Terheijden - Wagenberg 
 

Terheijden - Wagenberg 
10.00 uur: ds. R. Visser 
Gezamenlijke dienst 
Diaconiecollecte: Stichting Leergeld 
 
 
 
 

 
 

Zondag 23 juli 2023 
 

 
Zevende zondag na Trinitatis 
 
Lage Zwaluwe 
10.00 uur: ds. M. Wagenvoorde 
Gezamenlijke dienst 
     
Terheijden – Wagenberg 
10.00 uur: zie Lage Zwaluwe 
 

 

Zondag 30 juli 2023 
 

 
Achtste zondag na Trinitatis 
 

Lage Zwaluwe 
10.00 uur: zie Terheijden - Wagenberg 
 

Terheijden - Wagenberg 
10.00 uur: zangdienst met de commissie 
eredienst 
Gezamenlijke dienst 
Diaconiecollecte: Amnesty International 
werkgroep Drimmelen 
 

 

Zondag 06 augustus 2023 
 

 
Negende zondag na Trinitatis 
 
Lage Zwaluwe 
10.00 uur: ds. M. Gilhuis 
Gezamenlijke dienst 
     
Terheijden – Wagenberg 
10.00 uur: zie Lage Zwaluwe 
 

 

Zondag 13 augustus 2023 
 

 
Tiende zondag na Trinitatis 
 

Lage Zwaluwe 
10.00 uur: zie Terheijden - Wagenberg 
 

Terheijden - Wagenberg 
10.00 uur: Band4Tune 
Gezamenlijke dienst 
Diaconiecollecte: Voedselbank Made 
 

 

Zondag 20 augustus 2023 
 

 
Elfde zondag na Trinitatis 
 
Lage Zwaluwe 
10.00 uur: ds. B. Heringa   
Gezamenlijke dienst 
     
Terheijden – Wagenberg 
10.00 uur: zie Lage Zwaluwe 
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Zondag 27 augustus 2023 
 

 
Twaalfde zondag na Trinitatis 
 
Lage Zwaluwe 
10.00 uur: zie Terheijden - Wagenberg 
 

Terheijden - Wagenberg 
10.00 uur: ds G. v.d. Weerd 
Gezamenlijke dienst 
Diaconiecollecte: Stichting Leergeld  
 
 

 

Zondag 03 september 2023 
 

 
Dertiende zondag na Trinitatis 
 
Lage Zwaluwe 
10.00 uur: zie Terheijden - Wagenberg 
 

Terheijden - Wagenberg 
10.00 uur: ds E. Fockens 
Gezamenlijke dienst 
Diaconiecollecte: KIA - Werelddiaconaat 
 
 
 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
 

 
Diensten in de Ganshoek 

     Lage Zwaluwe 
 

 
De diensten zijn in de ontmoetingsruimte van 
de Ganshoek. De diensten zijn voor iedereen 
toegankelijk.  
U bent van harte welkom! 
 

Zondag 09 juli 2023 
18.30 uur: dhr. E. Orie 
De collecte is voor de kerkvoogdij 
 

Zondag 30 juli 2023 
18.30 uur: dhr. P.A. Kraak 
De collecte is voor de diaconie 
 
Zondag 20 augustus 2023 
18.30 uur: mw. N. Eestermans 
De collecte is voor de kerkvoogdij 
 
 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Zomer 
 
De zon brandt de aarde, 
bruint de huid en 
brengt een lach  
op mijn gezicht. 
 
De akkers liggen klaar: 
gepoot, gewied  
wachten op het wonder 
van leven uitgezaaid. 
 
Ssst…, Ssst…, Ssst…, Ssst…, 
Sproeiers leggen ’t stof het zwijgen op. 
Water als regenboogkleuren 
op dorstige grond. 
 
Eerst aarzelend, dan vastberaden 
steekt groen de kop op. 
Wortels vinden vaste grond, 
een groene deken wordt over het land 
uitgespreid. 
 
De wandelaar ziet het 
stap voor stap  
verwonderd om het 
leven dat ontkiemt. 
 
Elk seizoen voltrekt zich  
God zij dank het wonder. 
De wielrenner zoeft voorbij 
met een glimlach op zijn gezicht. 
 
ds. Marijn Gilhuis 
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     Ter overweging 
 
Als de zomer komt 
Het groeide geleidelijk aan, denk ik, door de 
verhalen die ik hoorde en hoe geloof daarin 
verweven was. Het besef groeide dat ons leven 
vol zit met verhalen met meer dan één kant. Ik 
leerde mijn oordeel op te schorten. Het was 
nogal pretentieus, menen te weten hoe het 
leven in elkaar zat of hoe ik dingen kon 
veranderen. In de bijbel las ik hoe Jezus goed 
zijn oordeel op kon schorten of de andere 
kanten van verhalen belichten. Hij was 
nieuwsgierig naar de andere kant van 
verhalen: ‘Wie van u is zonder zonde? Laat hij 
en zij de eerste steen gooien.’ (Johannes 8: 1-
11). Of, toen een blinde naar hem toe kwam 
en om medelijden vroeg: ‘Wat wil je dat ik 
doe?’ (Lukas 18: 35-43). De ruimte die hij liet 
door niet alles vooraf in te vullen was helend. 
Daar begon het herstel al, door te luisteren 
naar wat de ander nodig heeft. 
Deze manier van kijken groeide gaandeweg en 
komt af en toe nadrukkelijker naar boven in 
deze tijd van het jaar. Ik herinner me namelijk 
een college van Gerard Dekker, hoogleraar 
godsdienstsociologie. Tijdens mijn studie 
theologie drukte hij ons op het hart om na de 
zomer niet te zeggen in een dienst ‘Heeft 
iedereen een prettige vakantie gehad?’. Nee, 
want vakantie is niet voor iedereen weggelegd, 
zei hij. Al ervaren velen de vreugde van de 
zomer en de vrije dagen, voor anderen is al die 
ruimte in tijd en rust dreigend; voor weer 
anderen is het te stil want er is niemand om 
hem of haar heen – het gemis wordt voelbaar; 
en nog een ander ervaart geen verschil in de 
dagen omdat zij of hij al jaren geen betaald 
werk meer doet. En weer een ander kan zich 
geen vakantie veroorloven. 
Ja, de zomer kent veel kleuren. De zon schijnt 
voor ieder net weer anders. Dat besef groeide 
en blijft eigenlijk steeds groeien naarmate ik 
meer verhalen hoor. Ieder verhaal, ieder leven 
brengt nieuwe nuances aan. Als ik dan denk 
aan hoe we mensen zijn en met kracht, liefde 
en inzet ons leven vorm proberen te geven, 
denk ik aan Psalm 8:  
‘Zie ik de hemel, het werk van uw vingers,  
de maan en de sterren daar door U bevestigd. 
Wat is dan de sterveling dat U aan hem denkt? 
Het mensenkind dat U naar hem omziet?’  
en dan vallen me de woorden van Psalm 4 in: 
‘Velen zeggen: ‘Wie maakt ons gelukkig?’ 
Heer laat het licht van uw gelaat over ons  
schijnen. 
… 
In vrede leg ik mij neer, en meteen slaap ik in, 

want U Heer, laat mij wonen in een vertrouwd 
en veilig huis.’ 
 
Het leven is vol nuances, niets is simpel en wij 
mensen dragen veel verhalen in ons mee. Wat 
voor mij blijft is het vertrouwen, geloof, dat 
hoe m’n weg ook gaat, God daar is, die ‘aan de 
sterveling denkt en omziet naar het menskind’. 
Dat geeft het vertrouwen om te genieten van 
de zomer – als dat kan – omdat ik weet dat er 
altijd een nuance is in mijn verhaal, in het 
verhaal van ieder van ons.  
 
’s Avonds, voor het naar bed gaan, doe ik nog 
even de voordeur open. Ik kijk naar de 
sterren, luister naar de stilte. Vrolijke geluiden 
waaien aan uit ‘Het roer om’. Zo sta ik even, 
en geniet van dat moment. Dan doe ik  de 
deur weer dicht, en denk ‘In vrede leg ik mij 
neer…’ 
 
ds. Marijn Gilhuis 
 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
 
   
 
 
 

Bij de kerkdiensten 
 

30 juli - Uit volle borst! 
In de dienst van 30 juli gaan we lekker zingen 
met elkaar! 
We zingen liederen die zijn uitgekozen door 
gemeenteleden, in een dienst met de 
commissie eredienst. 
 
6 augustus – Als God voor ons is… 
Paulus bemoedigt de gemeente in Rome. In 
zijn gloedvolle brief probeert hij de essentie 
van het geloof te vatten. Hij wil hen duidelijk 
maken waar het om draait bij  Jezus, als je 
iemand van ‘de weg’ wordt, zoals christenen in 
die tijd werden genoemd. Is die essentie van 
geloven voor ons nog van belang? Waar 
hechten wij waarde aan, als het gaat om ons 
geloof? Als wij post van Paulus krijgen, hoe 
lezen wij dan zijn brief? 
We lezen uit Romeinen 8: 31-39 en uit 
Mattheüs 14:13-21. Het accent in deze dienst 
ligt bij de brief van Paulus aan de Romeinen.  
De dienst is op 6 augustus in Lage Zwaluwe.  
 
13 augustus – Band4Tune 
Net als vorig jaar een dienst met Band4Tune, 
deze keer in Terheijden.   
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3 september – afsluiting van een tijd 
Ds. Bert Fockens heeft in mei van dit jaar al in 
een dienst afscheid genomen bij SOVAK. Al 
heeft ds. Bert Fockens eerder van onze 
gemeente afscheid genomen, deze dienst is de 
laatste voor hij met emeritaat gaat. Wij 
wensen hem alle goeds en zegen toe in deze 
nieuwe fase van zijn leven. De dienst is in 
Terheijden. 
 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
   
 
 
 

Omzien naar elkaar  
 
In ons midden zijn gemeenteleden en hun 
naasten die worstelen met de gebrokenheid 
van het leven. Eigenlijk hebben we allen bij 
tijden daarmee van doen. Een ziek lichaam, 
een overbelaste geest, zaken die je van slag 
brengen. Kortom, mensen om ons heen, en 
soms wijzelf, lopen tegen grenzen aan van wat 
we (aan-)kunnen. Als je daar dan bent kan het 
eenzaam of moeizaam voelen. Hoe je situatie 
ook is, ik hoop dat mensen je nabij zijn en God 
dichtbij. Aarzel niet om, direct of via de 
ambtsdragers of contactpersonen van onze 
gemeente om ondersteuning te vragen. U kunt 
ook mij benaderen: marijngilhuis@gmail.com. 
Of telefonisch, via app of sms: 06-18315690.  
Veel sterkte en alle goeds, ds. Marijn Gilhuis 
elkaar omzien. Vanaf hier wens is allen die 
moeilijke tijden door maken veel kracht toe  
en God nabij.  
 
Ds. M. Gilhuis 
 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
 
 
 
 

Uit de pastorie 
 

 
De vlag uit – nu of later 
De vrolijkheid is weer in ’t dorp. Vlaggen met 
tassen wapperen aan de gevels. Achter de 
deuren vermoed ik de blijdschap en de 
opluchting: Geslaagd! Dat betekent het 
afsluiten van de middelbareschooltijd en voor 
velen verder leren en zich bekwamen in een 
vakgebied van hun keuze, hun ideeën en 
idealen leven. Ouders, grootouders, familie, 
vrienden vieren mee. Een grote stap is gezet in 
het jonge leven. Er is zoveel te ontdekken en 
te leren – heerlijk!  
Ik herken de vreugde en dankbaarheid van 
toen onze kinderen hun examens haalden. We 
genoten van het moment en stonden even stil 

bij de mijlpaal in hun levens. We wisten dat 
hun weg verder zou gaan en nog veel 
examens, papers, scripties zouden volgen. 
Maar deze eerste grote overgang was er een 
om te vieren! 
Met dat ik dit opschrijf gaan mijn gedachten 
naar de huizen waar de vlag nog niet uitgaat 
en de jongeren nog een rondje moeten 
afleggen bij deze mijlpaal: het herexamen 
wacht. Anderen moeten misschien een heel 
jaar overdoen. Dat is hard en lastig te verteren 
misschien. Goede moed wens ik hen toe en 
doorzettingsvermogen. 
Voor hen die verder gaan en plannen hebben 
over wat ze graag willen doen, de gedroomde 
opleiding, het ideale vak: houd daaraan vast. 
Die dromen helpen je koers te houden als je 
opeens stukken over moet doen of als je 
noodgedwongen andere wegen inslaat. De 
droom van wat ik wilde en lieve mensen om 
me heen hebben mij op koers gehouden. 
Daarom: veel vreugde en plezier voor de 
feestvierders en goede moed als je nog (even) 
moet. Houdt voor ogen: de vlag gaat uit – nu 
of later.  
 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
 
 
 
 
     Uit de kerkenraad 
 
 

Samenvatting notulen van de 
gezamenlijke kerkenraadsvergadering 

dinsdag 13 juni 2023 in het kerkgebouw 
van Lage Zwaluwe 

 
In verband met de warmte vergaderen we 
deze keer in de kerkzaal. De kring is beperkt 
omdat een aantal van ons om diverse redenen 
af heeft moeten zeggen. Voor één van ons 
speelt hierbij ernstige ziekte binnen het gezin 
waardoor Marijn Gilhuis onze gevoelens 
probeert te vangen in een avondgebed van 
Huub Oosterhuis: 

‘Wat je me vandaag geflikt hebt, doe me 
dat morgen niet aan 

Denk even na: zo zijn we niet getrouwd. 
Ik heb je het vergeven, je weg zijn, je 

zwijgen als het graf. 
Maar alsjeblieft nooit meer – vergeef mij 

deze woorden.’ 
 
Belangrijk bespreekpunt is het gevraagde 
advies van de classis rondom een aantal 
consideraties (regels binnen de Protestantse 
Kerk). Een aantal zijn hamerstukken, maar 
rondom het thema ‘Veilige Kerk’ staan we 
uitgebreid stil. We steunen unaniem de insteek 
van de achtergrond van deze voorstellen. Ook 
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wij willen een veilige kerk zijn en zien het als 
onze gezamenlijke zorg een klimaat te creëren, 
waarin een ieder zich veilig kan voelen en 
stemmen dus in met artikel 1 van de 
voorgestelde generale regeling. 
We hebben over het algemeen veel moeite met 
artikel 2, waarin wordt verlangd dat alle 
ambtsdragers en anderen met pastorale taken 
(wij denken bijvoorbeeld aan bezoekers van 
ouderen namens de kerk) een Verklaring 
Omtrent het Gedrag moeten aanvragen. 
Enerzijds zien we dit deels als schijnveiligheid, 
anderzijds zou dit een drempel kunnen zijn 
voor nieuwe actieven binnen de kerk. Is je 
geroepen voelen tot het werken binnen de kerk 
niet essentiëler als een VOG?  
Per saldo zijn wij tegen het aanvragen van een 
VOG, maar willen we wel nadenken over een 
andere manier om kerkelijk actieven te wijzen 
op hun belangrijke persoonlijke rol als het gaat 
om een veilige kerk. 
 
Na het bespreken van de notulen, actielijst en 
jaarplanning komende volgende punten aan de 
orde: 

- Samenwerking onderling 
- Seizoenstart 2023-2024 
- Gehouden en komende kerkdiensten 
- Ronde langs predikant, ouderlingen, 

diakenen en kerkrentmeesters 
 
Helma sluit af met het gedicht ‘Lied van stilte’ 
van J. Brohm: 
 
Namens de gezamenlijke kerkenraden, 
Kees Groeneveld 
Scriba Lage Zwaluwe 
 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
 
Oproep 
 
Beste gemeenteleden,  
 
Nadat we een poos geen gemeenteleden 
hadden die in verpleeghuizen elders verbleven 
en na de Coronatijd willen we het 
ouderenpastoraat weer oppakken zoals het 
vòòr die tijd was. 
Wij zoeken hier nog vrijwilligers voor. Enkelen 
hebben zich al gemeld. 
Het idee is om met z’n tweeën op bezoek te 
gaan. Dit kan iedere maand zijn of om de 
maand. Laat mij je voorkeur weten. Hoe meer 
teams we hebben, hoe minder vaak je aan de 
beurt bent. 
Met bijvoorbeeld 4 teams en elke maand een 
keer op bezoek, betekent het dat je 1x in de 3 
maanden aan de beurt bent. Bij 6 teams en 
elke maand een team dat op bezoek gaat, ben 
je 1x in de 6 maanden aan de beurt. Deze 

maand zijn we begonnen een bezoek af te 
leggen en dat werd zeer op prijs gesteld. 
Graag jullie reactie, ook over de frequentie van 
de bezoeken. 
 
Aanmelden kan bij: 
Nel Eestermans, tel.: 06-46684094.  
Email-adres: peestermans.dudok@gmail.com. 
 
U kunt Nel ook benaderen met verdere vragen 
of tips. 
 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
 
Pinksteren nog een keer bij het ingaan 
van de zomermaanden 
 
De komende twee maanden gaan we de 
zomertijd in. Dit nummer van De Verbinding is 
dan ook voor twee maanden. Ik hoop dat we 
de inspiratie van Pinksteren met ons mee 
kunnen nemen in deze tijd. Inspiratie om tijd 
en ruimte te maken voor wat ons voedt. Even 
anders dan anders tijd te maken om stil te 
staan bij wat we geloven en hoe we geloven. 
Het boek lezen dat je al langer op je 
verlanglijstje hebt staan, muziek luisteren waar 
je anders niet aan toe komt, iemand opzoeken 
die je een tijd niet hebt gesproken, een kerk 
binnengaan waar je nog nieuwsgierig naar 
was, een kaarsje aansteken. Of, naar buiten 
toe gaan: de natuur voelen, ruiken, ervaren. 
Dichtbij huis of juist in een onbekend gebied. 
Er zijn zoveel manieren om jezelf open te 
stellen voor de verwondering van wat in en om 
ons is. Deze verwondering kan een bron van 
geloven zijn. Ervaren dat de wereld meer is 
dan wat we dagelijks meemaken als gegeven.  
Zo’n bijzonder moment van ervaren dat er 
meer is, overkwam de vrienden van Jezus 
tijdens het Pinksterfeest in Jeruzalem. We 
hebben dat gevierd en verbeeld tijdens de 
Pinksterdienst in onze gemeente.  
 
Hieronder geef ik de teksten van de twee 
verhalen en de overdenking die ik toen hield. 
Pinksteren in de herhaling als een opstap naar, 
zo hoop ik voor jullie, een inspirerende 
zomertijd – hoe je deze tijd ook doorbrengt. 
 
Het verhaal van een van de discipelen 
 
Daar zaten we dan, bij elkaar gekropen, als 
schapen in een te grote weide. We voelden ons 
verweesd, zonder Jezus onze wegwijzer. We 
vonden bij elkaar troost en bescherming en we 
konden elkaar de verhalen vertellen over 
Jezus: Weet je nog van die blinde die hij 
genas? Had je dat ook, dat als hij tot je sprak, 
dat het recht in je hart kwam? Jezus had het 
over het echte leven.  
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Later, na zijn opstanding, was hij er af en toe. 
Verscheen zomaar in ons midden. Super was 
dat. Een deur ging open waar we dachten dat 
alle deuren waren dichtgeslagen. Met alles wat 
we hadden meegemaakt, met alles we hadden 
meegekregen, konden we misschien wel 
verder. Maar we waren er nog niet klaar voor. 
We voelden ons niet compleet. We misten iets, 
ja, we misten wat Jezus ons gegeven had: een 
nieuwe band met God. Nu hij niet meer in ons 
midden was, leek die band weg. 
 
Hij had ons gezegd: ik laat jullie niet alleen. 
Een trooster, de Geest stuur ik. Ja, dat had hij 
gezegd, maar nu vijftig dagen na zijn 
opstanding, zo bij elkaar geklonterd, hadden 
we meer weg van de aarde toen de schepping 
begon: woest en leeg voelden we ons. Zo 
zaten we bij elkaar en wachtten op wat komen 
zou… 
 
(Als je zin en tijd hebt lees nu Handelingen 2: 
1 – 13 en dan het vervolg) 
 
Het verhaal van een kleine boer ergens in 
de buurt van Jeruzalem rond het jaar 33 
na Christus 
 
Nu moet jullie eens luisteren wat ik heb 
meegemaakt. Je gelooft me niet, maar het is 
echt waar hoor want ik heb het zelf gezien en 
gehoord. Ik ga het je vertellen.  
Nou kijk, het zit zo. We stonden vroeg op die 
ochtend, want het is een heel eind van ons 
boerderijtje naar de tempel in Jeruzalem. We 
doen er niet veel meer aan, maar aan 
Sjevoeot, het feest van de oogst, dat doen we 
nog wel.  
 
Weet je, als ik m’n oogst binnenhaal, die 
eerste vruchten van de boomgaard, de eerste 
gerstekorrel uit aren, de eerste aardappels uit 
de grond, de bessen. We zijn dan zo blij en 
dankbaar! Het groeit zomaar, we hoeven ’t 
alleen planten, de rest gaat (bijna) vanzelf. 
Daarom doen we aan het wekenfeest, 
Sjevoeot, ons oogstfeest. We maken een 
mooie mand, met de vruchten van de eerste 
oogst en brengen die naar de tempel. We 
geven iets terug aan God van wat God ons 
geeft. 
 
We zeiden tegen te kinderen: als er niks raars 
gebeurt, zijn we rond zessen terug. Toen we  
daar waren, zegen we een hele groep van de 
volgelingen van Jezus, helemaal blij. Deze 
Jezus had ons dorp ook eens aangedaan, hij 
had toen veel bekijks. Ook nu was het een 
drukte van belang, dus we gingen even kijken. 

Zo vaak zag je dat niet, zulke uitbundige 
mensen. Ze leken wel dronken van geluk. 
 
Daar stond een van hen te vertellen dat Jezus 
weer leefde. Iemand riep: ‘Maar die is toch 
dood?’, maar die volgeling zei: ‘Welnee, hij 
leeft en vandaag is het een nieuw begin. Gods 
Geest zou komen en mensen in vuur en vlam 
zetten. Dat is nu!’ Hij haalde de profeten erbij, 
wat ze ooit zeiden, dat God een nieuw begin 
zou maken. ‘Nou’ zei hij, ‘dat is gebeurd met 
Jezus. Hij leeft. Luister maar…’ En hij vertelde 
over Jezus, dat hij net zo van mensen hield als 
God van mensen houdt, dat Jezus zover ging 
dat hij zijn leven ervoor gaf, voor de mensen! 
En hij zei dat we alleen maar hoeven te 
geloven dat God ons liefheeft en te doen wat 
Jezus zei. ‘Als je iets voelt van de liefde van 
God voor je’, zei die man - Petrus heette hij 
hoorde ik later – ‘bij die liefde, daar begint 
het.’ 
 
Daar stond ik met m’n mandje voor de tempel 
en m’n pet in m’n hand. Ik voelde me in de 
tempel altijd klein en nietig tegenover de 
priesters, tegenover God. Maar zoals die Petrus 
het daar stond te vertellen, dat God ook van 
mij hield. Dat raakte me. Ik keek naar ons 
mandje met de eerste vruchten en wist opeens 
waarom wat nog steeds aan Sjevoeot deden. 
Ik voelde de liefde van God, de Geest van God 
die ons liefhad.  
 
Het was over zessen toen we thuis kwamen. 
‘Waar bleven jullie?’, zeiden de kinderen, 
‘Zeker druk in Jeruzalem.’ ‘Ja, het was een 
bijzondere dag. Een heel bijzondere dag.’, 
zeiden we. ‘Ga even zitten, we hebben jullie 
wat te vertellen over God en Gods liefde voor 
ons’.  
Het werd een bijzonder gesprek over Gods 
liefde voor ons. De kinderen weten het nog 
steeds. 
 
(In de dienst zongen we na dit verhaal lied 
672: 1 en 2) 
 
Overdenking 
  
Beste mensen, waar je ook bent.  
 
Ben je wel eens gegrepen, geraakt, 
geëmotioneerd zo je wil, door een verhaal of 
lied of gebaar of een moment in de natuur? En 
heb je toen gevoeld dat het iets met je geloof, 
of hoe je in het leven staat, te maken heeft? 
Ja? Dan kun je misschien volgen wat er met 
Pinksteren gebeurde.  
Nee? Dan kun je misschien verkennen welke 
lagen er in jou zijn die je kunnen helpen God 
te ontmoeten. 
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De vrienden van Jezus waren bij elkaar die 
dag. Het was feest in Jeruzalem. De lucht zat 
vol feestgedruis en vrolijkheid, want het was 
de dag van het feest van de eerstelingen van 
de oogst, Sjevoeot. God werd gedankt om de 
vruchten, de opbrengst van de aarde. En het 
was ook het feest dat God zich had laten 
kennen aan Mozes op de berg Sinaï. God gaf 
zijn gave van leefregels, zijn leef-wijsheid aan 
Mozes (Wij kennen die als ‘De tien geboden’) 
De mensen in Jeruzalem waren daar met 
allerlei verwachtingen. Wat die twee feesten 
verbond was de adem van God, de Geest die 
de aarde bevruchtte, maar wolk en vuur van 
Gods openbaring op de Sinaï. De lijnen van al 
die verhalen trokken aan de discipelen. 
Bovendien: zij wachtten op de trooster die 
Jezus beloofd had. Zij vroegen zich af hoe 
verder. Zouden zij God zien zoals Mozes eens? 
Zouden hun daden als volgelingen van Jezus 
vruchten dragen als een nieuwe oogst? Zouden 
zij het leven van Jezus kunnen eren, zijn 
verhaal vervolg kunnen geven? Het waren 
hooggespannen verwachtingen. 
 
Hooggespannen verwachtingen die wij kunnen 
hebben als wij ons open stellen voor God als 
we een lied zingen, als we bij elkaar komen in 
de kerk, als gemeente, als we nieuwe wegen 
zoeken om gemeente te zijn. Zouden we dat 
verhaal, dat geloof verder kunnen dragen? Als 
wij bij elkaar zijn in de kerk of thuis, hebben 
we ook al die lijnen van de verhalen die we 
hebben gehoord over Jezus en over Israël. Al 
die verhalen vormen de achtergrond en de 
basis, waarop onze ervaringen met God en 
mensen reliëf krijgen, betekenis, diepgang. Als 
we vandaag met Pinksteren bij elkaar komen, 
is dat misschien met dezelfde verwachtingen 
als de mensen toen. Hoe gaat het verhaal 
verder? Hoe kan mijn persoonlijk verhaal 
aanhaken bij het bredere verhaal van God en 
de gemeente. Zou ik vandaag ook weer 
geraakt kunnen worden? Hooggespannen 
verwachtingen. 
 
Toen gebeurde er iets. De discipelen raakten 
vol van de Geest. Het ging als een lopend 
vuurtje, het zinderde in de lucht. Ze voelden 
allen Gods Geest. Ze waren één van Geest en 
ze wisten wat ze te doen stond. Dit was het, 
natuurlijk, het verhaal ging verder. Als je het 
maar deelt, als je het maar doorvertelt en 
doorleeft. En ze begonnen te vertellen: ‘Weet 
je nog …’ 
Het was een nieuwe oogst, het waren woorden 
van een nieuwe weg die zij insloegen. 
 
Wij kunnen ook vertellen, als we onze verhalen 
adem en lucht geven. Het is als een ballon 

opblazen. Kijk je hebt er eentje bij je stoel. (bij 
iedere stoel in de kerk lag een ballon). Ja, pak 
de ballon maar op. Vraag: welke verhalen, 
liederen, ervaringen hebben wij paraat? We 
gaan die verhalen nu letterlijk lucht geven. 
Daarom: 
Pak de ballon en: 
1. Denk nu aan een verhaal of stuk uit de 
bijbel dat jij bijzonder vindt. Blaas nu één keer 
met dat verhaal in gedachten in de ballon. Let 
op, niet de ballon dichtknopen of lost laten. 
Houd de lucht er in.  
2. Denk nu aan twee dingen, zaken uit je 
geloof die voor jou belangrijk zijn. Blaas deze 
dingen in één keer in de ballon. 
3. Denk nu aan een ervaring waarvan jij 
dacht: hier voel ik iets van God, van mijn 
geloof. Blaas ook deze ervaring in de ballon. 
4. Denk nu aan een reden waarom je hier 
bent, en blaas deze in de ballon. 
5. Denk nu aan een plaats op deze wereld die 
de liefde van God nodig heeft, en blaas al je 
liefde voor die plaats in de ballon.  
6. Denk nu aan iemand die jij liefhebt en aan 
wie je iets wil vertellen over jouw geloof, blaas, 
met de persoon in gedachten jouw adem in de 
ballon. 
7. Past er nog lucht bij? Blaas die dan vol 
liefde. 
 
Goed, houd de ballon vast, geen knoopje 
leggen. Kijk, nu heb je een ballon vol geloofs-
ervaring in je handen. Die draag je bij je en 
met je. Houd de ballon in de lucht. Ik ga nu tot 
drie tellen en als ik bij drie ben, laat je je 
ballon los.  
 
(Het werd een vrolijke en kleurrijke wirwar van 
ballonnen door de lucht en vrolijke gezichten in 
de kerk) 
Zie je: het wordt een vrolijke boel en iedereen 
ziet het. Zo komt ons geloof in beweging als 
we de verhalen vertellen en delen wat ons 
inspireert (letterlijk vol van geest zijn). 
Dat is Pinksteren! Amen! 
 
(We zongen na deze overdenking lied 691)  
 
Ik wens u allen goede zomerdagen, thuis of op 
reis. Ga met God en God zal met je zijn, tot wij 
weer elkaar ontmoeten, in Gods naam elkaar 
begroeten. 
 
Hartelijke groet, ds. Marijn Gilhuis 
 
 
 
 
 
 
 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
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      Mededelingen Diaconie 
 
 
  

 
2 juli:  
Collecte voor Tools to 
Work. 
 

Op 2 juli is de collecte voor Tools to Work, 
inmiddels welbekend. Verderop in dit kerkblad 
leest u hoe het nu gaat met Tools to Work.  
 
 
 

 
9 juli: Sovakdienst 
Collecte voor Afriana 
foundation. 
 

In 2011 besloot Nicole van Elteren uit Zundert 
om haar leven voortaan te wijden aan de 
opvang van noodlijdende kinderen in Malawi. 
Zij stichtte hiervoor de Afriana Foundation. In 
Malawi, een van de armste landen ter wereld, 
heerst hongersnood, vooral onder jonge 
kinderen. Veel ouders overlijden aan aids en 
voedselgebrek. Grootouders ontfermen zich 
over hun kleinkinderen terwijl ze nauwelijks 
zelf te eten hebben. Nicole begon met het 
uitdelen van melkpoeder en het voorzien in 
medische zorg. Al snel kreeg ze het verzoek 
om kinderen op te vangen die thuis niet de 
noodzakelijke zorg kregen. Zo ontstond het 
kinderhuis in Nkhoma. Als vanzelf breidden de 
werkzaamheden van Nicole zich uit met steun 
aan de plaatselijke bevolking door het uitreiken 
van mest en maïs, zodat de mensen hun eigen 
voedsel kunnen verbouwen. Dat alles gebeurde 
vanuit het huis dat Nicole tot haar beschikking 
had gekregen van de lokale kerk. Opvang, 
medische zorg en huisvesting worden er 
georganiseerd door vrijwilligers, zoals Nicole, 
die onafhankelijk en in eigen beheer actief zijn. 
Zij zorgen allemaal zelf voor de financiering 
van hun werk. Nicole is daarom afhankelijk van 
de steun die zij krijgt via de Afriana 
Foundation. Deze is afhankelijk van giften van 
particulieren, bedrijven en stichtingen, en van 
de opbrengst van de tweedehandsspullen-
winkel MalawiShop, die in 2020 speciaal 
hiervoor werd geopend. 
Helaas is de kerk zich steeds meer gaan 
bemoeien met het werk van Nicole en met de 
financiën van de Afriana Foundation. Het 
bestuur vindt dat Nicole hiervan een deel moet 

afstaan aan de kerk. Nicole is van mening dat 
de middelen moeten worden aangewend voor 
hulp aan de mensen. Nicole heeft uiteindelijk 
moeten besluiten haar werkzaamheden in 
Nkhomo te stoppen en een nieuwe locatie te 
zoeken om kinderen op te kunnen vangen. Ze 
heeft een nieuw onderkomen gevonden in de 
buitenwijk van Lilongwe, de hoofdstad van 
Malawi. Het is een prachtig huis vanwaar zij 
haar werk kan voortzetten. Alles is 
ondertussen verhuisd. 
In haar nieuwe woonplaats is zij nu veel 
dichter bij alle voorzieningen zoals winkels, 
scholen en ziekenhuizen. Dat scheelt veel 
reistijd. De tijd zal leren op welke manier 
Nicole haar belangrijke werk precies zal gaan 
invullen, maar gelukkig is zij nu weer vol 
enthousiasme actief voor de bewoners en 
vooral de kinderen van Malawi. 
Nicole spreekt haar grote dankbaarheid uit 
voor de geweldige steun die zij steeds krijgt 
van velen. 

 
 
 
 
 
 
16 juli en 27 
augustus: Collecte 
voor Stichting 
Leergeld 
 

In 2022 kwamen weer meer gezinnen in de 
problemen. Ook in ons land was de impact 
groot, want stijgende energieprijzen en een 
torenhoge inflatie zorgden ervoor dat de 
koopkracht ‘historisch’ achteruitging. Dit leidde 
ertoe dat veel gezinnen onder de armoede-
grens zakten en in de financiële problemen 
kwamen. Het gevolg hiervan was dat vorig jaar 
weer meer ouders een beroep deden op 
Leergeld. Helaas een ontwikkeling die we al 
een aantal jaren zien. Ook nu zien we weer 
een forse toename van de groep werkende 
ouders waarvan het inkomen ontoereikend is 
door de stijgende vaste lasten. Maar liefst 34% 
nieuwe aanvragen kwamen binnen bij 
Leergeld. Het was een enorme uitdaging om 
het proces waarbij een intake (huisbezoek), 
beoordeling, eventuele doorverwijzing, 
administratieve verwerking en uiteindelijke 
verstrekking van hetgeen voor het kind is 
aangevraagd te verwerken. Aanvragen voor 
een lidmaatschap van een sport- of 
cultuurclub, zwemles, een laptop of een fiets 
scoorden hierbij hoog. De forse stijging van het 
aantal aanvragen vond natuurlijk ook zijn 
weerslag in de uitgaven. Omdat Leergeld West-
Brabant Oost voor een groot deel afhankelijk is 
van gemeentelijke subsidies is het fijn om vast 
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te stellen dat het afgelopen jaar de 
samenwerking met de gemeenten goed was. 
Dit geldt ook voor diverse maatschappelijke 
organisaties, serviceclubs en partners die 
Leergeld al jaren ondersteunen. Verrassend 
waren de diverse giften die Leergeld  mocht 
ontvangen uit soms onverwachte hoek waarbij 
de € 190,00 energieteruggave van 
verschillende particulieren opviel. Ook werd 
Leergeld verrast door acties waarbij de 
stichting het goede doel mocht zijn.  
Toenemende druk van wet- en regelgeving, en 
sociaal - maatschappelijke ontwikkelingen 
stellen steeds hogere eisen aan Leergeld en de 
hiermee samenhangende werkprocessen. 
Daarom is het goed dat er, naast het grote 
aantal vrijwilligers, een drietal medewerkers op 
cruciale posities binnen de organisatie een 
vergoeding ontvangen op basis van het aantal 
gewerkte uren, want hun werk vraagt veel 
kennis en inzet.  
Het allerbelangrijkste is dat Stichting Leergeld 
steun kan blijven geven aan kinderen in 
armoede. U kunt daarbij helpen door uw gave! 
Bron: jaarverslag Stichting Leergeld 
 
 
 
 

 
 

13 augustus    
Collecte voor de 
Voedselbank in Made 
 

Sinds 2017 is er een uitdeelpunt van de 
Voedselbank (Goederenbank De Baronie) in 
Made voor inwoners van de gemeente 
Drimmelen. Na een uitgebreide zoektocht 
maakt de Voedselbank sinds vorig jaar gebruik 
van een onderkomen bij Madese Boys: onder 
de tribune in de voormalige kleedkamers. De 
ruimte heeft een eigen ingang buiten het 
terrein van de voetbalvereniging om. Die 
locatie was al eigendom van de gemeente en is 
na een verbouwing op kosten van de gemeente 
beschikbaar gesteld aan de Voedselbank. De 
gemeente stelt niet alleen de locatie 
beschikbaar maar geeft ook een jaarlijkse 
waarderingssubsidie. 
Elke week gaan er vanuit onze kerkelijke 
gemeentes enkele tassen met verse groenten 
en vers fruit naar de Voedselbank, soms nog 
aangevuld met extra groenten van de 
Volkstuinvereniging in Made. Wat ooit begon 
als een pilot voor 3 maanden kan dankzij de 
financiële steun van alle kerken in Drimmelen 
nog steeds doorgaan.  
 
 
 

In het najaar gaan we de Voedselbank ook nog 
op een andere manier steunen. De PKN nodigt 
alle kerken in Nederland uit om mee te doen 
aan een actie waarbij wij binnen onze kerken 
dozen met duurzaam voedsel verzamelen. 
Voor de Voedselbank maar ook voor andere 
instanties die ons hebben laten weten dat de 
nood hoog is in gezinnen die bij hen bekend 
zijn (Surplus en VluchtelingenWerk). Steun nu 
deze collecte en in september vertellen we u 
meer over ons nieuwe project met betrekking 
tot Armoede in Nederland. 
 
 
Helpt u mee om alle collecten tot een 
succes te maken? Hartelijk dank! 
 
U kunt de collecten ook steunen door uw gift 
over te maken naar de bankrekening van de 
diaconie van uw gemeente: 
 
NL74 RABO 0373 7105 26 t.n.v. Diaconie 
Protestantse gemeente Lage Zwaluwe 
o.v.v. collecte zondag + datum 
 
NL96 RABO 0373 7392 30 t.n.v. Diaconie van 
de Protestantse gemeente Terheijden -
Wagenberg, o.v.v. collecte zondag + datum 
 
Deze worden ook na iedere online viering  
getoond. U mag natuurlijk ook uw collecte- 
bonnen inleveren bij één van de diakenen. 
 
Hartelijk dank voor uw aandacht, moeite  
en bijdrage! 
 
Namens de gezamenlijke diaconieën, 
Inge Berendsen en Annie Meijer 
 
 

 
 
 

Bloemengroet 
Lage Zwaluwe 

 

Iedere week staat er een mooi boeket bloemen 
op de avondmaalstafel. De boeketten bloemen 
voor de bloemengroet, ook de bloemengroet  
vanuit de Ganshoek, worden iedere week  
geschonken door gemeenteleden. 
 
… en u weet het: mocht u/jij zelf iemand  
weten die een steuntje in de rug kan 
gebruiken, vergeet niet te bellen of te 
mailen naar Annie Meijer 
T: 0168 - 48 25 31 of 06 - 49 99 26 17 
E: annie.meijer.berends@gmail.com 
 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
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Bloemengroet 
Terheijden - Wagenberg 

 
Iedere zondag staat er een mooi boeket 
bloemen op de avondmaalstafel. Na afloop  
van de kerkdienst worden de bloemen als 
groet, namens de kerk, naar één van onze 
gemeenteleden gebracht. Dit gebeurt naar 
aanleiding van een verjaardag van gemeente-
leden van 75 jaar en ouder, bij een bijzondere 
gelegenheid, bij ziekte of zomaar. Er worden 
ook regelmatig extra bloemen bezorgd. 
De bloemen worden iedere week geschonken 
door gemeenteleden. 
 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
 
 
 

Mededelingen 
Kerkrentmeesters 
 

Lage Zwaluwe 
 

  Collectebonnen 
 

De collectebonnen zijn verkrijgbaar bij  
Arja Lomeijer, Flierstraat 75 en bij 
fam. van der Eijk, Schoven 3. 
De collectebonnen gaan per vel van 20 
bonnen. Er zijn drie soorten collectebonnen: 
* groen € 0,25 per bon – € 5,00 per vel 
* geel € 0,75 per bon - € 15,00 per vel 
* oranje € 1,00 per bon – € 20,00 per vel 
Voor ieder die niet in staat is collectebonnen  
te komen halen, bestaat de mogelijkheid om  
ze thuis te laten bezorgen. Een telefoontje  
naar Loes van der Eijk, tel. 06 – 38 70 62 03  
of naar Arja Lomeijer, tel. 06 – 55 56 28 05  
is voldoende. 
U kunt het bedrag voor de collectebonnen 
contant betalen of overmaken op de bank-
rekening van het College van Kerkrent-
meesters: NL77 RABO 0126 7069 56 
De bonnen mogen ook tijdens de gezamenlijke  
diensten in Terheijden worden gebruikt. 
 
Namens het College van Kerkrentmeesters, 
Dick van der Eijk 
 
 
 
 
 
 

Terheijden – Wagenberg 
 

 Collectebonnen 
 

Voor collectebonnen kunt u terecht bij  
Annette Houtekamer of u stuurt een e-mail  
naar: kerkrentmeestersterheijden@ziggo.nl 
De collectebonnen gaan per vel van 20 
bonnen. We hebben twee soorten bonnen: 
* € 1,00 per bon – € 20,00 per vel 
* € 2,00 per bon – € 40,00 per vel  
Het bedrag voor de bonnen maakt u over  
op de bankrekening van het College van  
Kerkrentmeesters: NL 73 RABO 0373 7298 47 
De bonnen mogen ook tijdens de gezamenlijke 
diensten in Lage Zwaluwe worden gebruikt. 
 
Namens het College van Kerkrentmeesters, 
Annette Houtekamer 
 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
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Nieuw liedboek voor de Ganshoek 
 
Tijdens de Ganshoek diensten zingen we al 
ruim 15 jaar uit een samengestelde bundel van 
psalmen, gezangen en liederen. Deze bundel is 
aan hard aan vervanging toe. De boeken 
worden slecht, we komen er regelmatig tekort 
(en dat is natuurlijk prachtig) en we zouden 
ook wel weer eens wat nieuwe liederen willen 
zingen. 
Op zondag 13 juni mocht ik zelf voorgaan in 
een zangdienst en heb ik het startschot geven 
voor het samenstellen van onze nieuwe 
bundel. Een nieuwe versie van onze “Ganshoek 
top 100”. Met elkaar hebben we veel oude en 
nieuwe liederen gezongen en na afloop heb ik 
de aanwezige een lijst gegeven om liederen 
aan te dragen. 
Natuurlijk mag u ook liederen aandragen. Vul 
onderstaande tabel met uw favoriete psalmen, 
gezangen en liederen. Zo mogelijk met titel en 
herkomst. 
Met elkaar gaan we een mooie nieuwe bundel 
samenstellen! 
 
Naam……………………………. 
 
Titel of eerste regel Bundel Nummer 

   

   

   

   

   

   

   

 
U kunt dit lijstje inleveren tijdens een 
Ganshoekdienst of bij mij. 
Kees Groeneveld 
Schoven 1 
k.groeneveld62@gmail.com 
 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Koffieochtenden 21 juli  
en 18 augustus 
 

 
Koffie, soep en ontmoeting 
in het Witte Kerkje. Welkom! 
 
Komt u bij ons op de koffie? We starten  
om 10.00 uur met een kop koffie of thee  
met wat lekkers. In de tweede helft van de 
ochtend is er een eenvoudige broodmaaltijd 
met soep. 
 
Voelt u zich welkom en neem vooral iemand 
mee! Opgeven is niet nodig. Als er dieet-
wensen zijn is dat voor ons wèl handig om  
te weten. 
 
Met hartelijke groet, 
Inge Berendsen 
Joke Geerse,  
T: 06 – 23 23 63 53  
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Inzamelingen ten behoeve van 
recycling of verhandeling 
 
Kom in actie, bijvoorbeeld door oude 
mobieltjes, lege cartridges/toners in te leveren 
voor recycling. Dit kan in de doos gedaan 
worden, die in de gang bij de achterdeur staat. 
In de consistorie staan ladenkastjes voor  
waardevolle ansichtkaarten (kaarten met 
beschrijving en postzegel). Kaarten die in een 
envelop verstuurd worden, zijn oud papier, 
maar dubbele kaarten van Anton Pieck, 
Kinderzegelkaarten en geboortekaartjes 
hebben wel een verhandelbare waarde), net 
als unieke postzegels, eventueel gestempeld, 
maar onbeschadigd. 
 
Verder kunnen plastic doppen zonder metalen 
randjes (van melk- en sap-pakken 
bijvoorbeeld) en plastic balpennen-omhulsels 
worden ingeleverd. De doppen zijn voor de 
training van blindengeleidehonden en de 
pennen sparen we voor de Hollandse school in 
Haïti. 
Oud Nederlands geld en buitenlands geld 
kunnen ook in de consistorie ingeleverd 
worden. 
De diaconie zorgt ervoor dat de spullen verder 
naar een centraal verzamelpunt worden 
gebracht. 
 
Met de opbrengt kunnen Kerk in Actie en de 
GZB weer veel mensen ondersteunen. 
Hartelijk dank aan iedereen die hieraan heeft 
bijgedragen. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Agenda  
 

 

juli 2023 

6 Bijbellezen 
9.00 
uur 

Consistorie Lage 
Zwaluwe 

7 Samen Eten 
17.30 
uur 

Tuinzaal  
Terheijden 

10 kerk 
schoonmaken 

09:00 
uur 

Lage Zwaluwe  

11 
Kerkenraad-
vergadering 

19.30 
uur 

Tuinzaal 
Terheijden 

13 Bijbellezen 09:00 
Consistorie Lage 

Zwaluwe 

21 Koffie-inloop 10.00 
uur 

Tuinzaal/Terras 
Terheijden 

 

augustus 2023 

4 Samen Eten 
17.30 
uur 

Tuinzaal 
Terheijden 

18 Koffie-inloop 
10.00 
uur 

Tuinzaal/Terras 
Terheijden 

28 kerk 
schoonmaken 

09:00 
uur 

Lage Zwaluwe  

29 
Diaconie 
vergadering 

19.30 
uur 

Bij Inge, Made 

 
Het wekelijks Bijbellezen op donderdagochtend  
van 09.00 – 10.00 uur in de consistorie te  
Lage Zwaluwe gaat door tot en met 13 juli. 
Daarna is het ‘vakantie’. Op donderdag 7 
september begint het wekelijks Bijbellezen 
weer. 
 

Tot en met 26 augustus kun je elke 
zaterdagmiddag van 13.00 tot 17.00 terecht in 
de kerk in Lage Zwaluwe voor de 
tentoonstelling ‘In Verbinding’ en je kunt hier 
ook zelf iets maken. 
 
Alle zaterdag in augustus ben je tussen 14.00-
16.00 uur welkom in het Witte Kerkje in 
Terheijden voor een kop thee, een gesprek en 
een wisselende activiteit. 
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Tools to Work 
 

 
 
Geldproblemen, een coronacrisis en geen 
financiële hulp meer van de gemeente. 
Maatschappelijke werkplaats Tools to 
Work heeft een zware tijd achter de rug. 
Begin dit jaar was faillissement dichtbij, 
maar de rug lijkt nu weer gerecht. 
 
Camiel Beekers, Teteringen 
In de werkplaats van Tools to Work (TtW) zijn 
vrijwilligers druk bezig: fietsen en oude 
naaimachines worden gerepareerd en 
gereedschap wordt opgeknapt voor projecten 
in Afrika. Op het eerste gezicht lijkt er niet zo 
veel veranderd, maar achter de schermen is 
van alles gebeurd. ,,We hadden een heel 
moeilijke tijd", vertelt interim-directeur Peter 
Peek. ,,Stap voor stap komen we daar nu uit." 
 
Sinds 2016 maakte TTW structureel verlies en 
vorig jaar weigerde de gemeente de contracten 
met de organisatie te verlengen, mede door 
geldproblemen. 
 
Ook door corona kwam er lange tijd weinig 
geld binnen. Betaalde krachten werden 
ontslagen en er werd om financiële hulp 
gevraagd bij de gemeente. B en W besloot 
begin dit jaar dat de stichting 'onvoldoende 
levensvatbaar' was en wilde de knip niet 
trekken. 
 
Onrust op de werkvloer 
Na 35 jaar leek de werkplaats te verdwijnen, 
dat zorgde voor onrust op de werkvloer. ,,Het 
afgelopen jaar was erg spannend", vertelt 
vrijwilliger Henk (73). ,,Ik was al aan het 
kijken naar een alternatieve plek voor als het 
echt mis zou gaan." Dat deed hij niet graag. 
,,TtW betekent heel veel voor mij, hier kan ik 
lekker bezig zijn." 
 
Om faillissement te voorkomen werd begin dit 
jaar een denktank opgericht, met daarin 
Charles Ruys als crisismanager. Hij trok een 
schokkende conclusie. ,,Er was nog geld tot 
juni, en daarna zou het op zijn", vertelt Ruys. 
,,Als je dat ziet, dan is het tijd om achter de 
oren te krabben." TTW besloot de organisatie 
helemaal om te gooien. 

Alleen maar vrijwilligers 
Er werd een nieuw bestuur aangesteld, de oud-
voorzitter vertrok en sindsdien draait TtW 
volledig op vrijwilligers, met Ruys als nieuwe 
voorzitter. ,,Daarnaast zijn we ook anders 
gaan werken en denken", vertelt Peek. ,,We 
zijn meer dingen gaan verkopen om onze eigen 
broek op te kunnen houden, zoals 
borrelplanken." 
 
Op eigen kracht verder 
De omslag lijkt te werken. ,,We weten nu zeker 
dat we het financieel gaan redden", aldus 
Peek. Volgens Ruys was het een verstandig 
besluit van de gemeente om geen steun te 
geven. ,,Zo laten we zien dat we ook op eigen 
kracht verder kunnen. Dat geeft de mensen 
hier een goed gevoel." 
 
De toekomst ziet er nu rooskleuriger uit dan 
een jaar geleden, maar er moet nog wel het 
een en ander gebeuren volgens Ruys. ,,We 
hebben nog niet genoeg financiële ruimte. We 
moeten ook beter gaan communiceren, zowel 
binnen als buiten de organisatie. We willen 
weer zichtbaar worden. Dus is het alle hens 
aan dek, nog steeds." 
 

 
 
Het bovenstaand artikel uit De Stem van 6 
oktober 2022  laat zien hoe wij er toen 
voorstonden. Maar de situatie van nu is al een 
stuk verbeterd, door de verkoop van 
vogelhuisjes en borrelplankjes en financiering 
door Afas van projecten zijn we de 
wintermaanden goed doorgekomen. We staan 
aan de vooravond van een door NOV 
ondersteunde zelfevaluatie, waarmee we de 
stichting een inzicht willen geven hoe nu 
verder te gaan. 
Ga eens naar onze website en kijk wat wij zoal 
aan projecten ondersteunen en waarbij U een 
bijdrage kunt leveren d.m.v. aanleveren 
gereedschappen en/of een financiële 
ondersteuning. Wij zullen dat goed besteden 
aan de komende projecten.   
 
Met vriendelijke groet, Ronald Surstedt. 
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30 juli: collecte voor Amnesty 
werkgroep Drimmelen. 
In juli en augustus houden we een zomerstop. 
Omdat wij, de leden van de werkgroep, 
allemaal een dagje ouder worden en te maken 
krijgen met de daarbij behorende 
strubbelingen, zullen we ons in de komende 
maanden gaan bezinnen op de vraag; hoe 
gaan we in het najaar verder? Het aantal 
schrijvers blijft redelijk constant maar er 
komen steeds minder mensen naar de 
schrijfochtenden op de derde dinsdag van de 
maand in het Witte Kerkje. Heeft het zin om 
daar mee door te gaan?  
Om onszelf en u nog eens te herinneren aan de 
reden waarom wij Amnesty steunen, volgt hier 
de korte versie van de: Universele 
Verklaring van de Rechten van de Mens 
die door de leden van de Verenigde Naties in 
1948 werd aangenomen, zonder 
tegenstemmen, maar met acht onthoudingen. 
In de inleiding van de Universele Verklaring 
van de Rechten van de Mens staat, 
samengevat: 
- Mensenrechten zijn de basis van vrijheid, 

gerechtigheid en vrede. 
- Minachting voor de mensenrechten heeft 

geleid tot barbaarse handelingen. 
- Als mensen niet worden beschermd, is 

opstand tegen onderdrukking de laatste 
toevlucht.  

- Mensenrechten zijn een plicht van 
iedereen: regering, individu of 
maatschappelijk orgaan. 

De UVRM in het kort 

1. Iedereen wordt vrij en met gelijke 
rechten geboren. 

2. De mensenrechten gelden voor wie je 
bent, waar je bent. 

3. Je hebt recht op leven, vrijheid en 
veiligheid. 

4. Slavernij is verboden. 
5. Martelen is verboden. 
6. Je hebt het recht op erkenning voor de 

wet. 
7. De wet is voor iedereen gelijk. 
8. Als je onrecht is aangedaan, moet je 

rechtsbescherming krijgen. 
9. Je mag niet zomaar worden opgesloten, 

of het land uitgezet. 

10. Je hebt recht op een eerlijke en 
openbare rechtszaak met een 
onafhankelijke rechter. 

11. Je bent onschuldig tot het tegendeel is 
bewezen. 

12. Je hebt recht op privacy en op 
bescherming van je goede naam. 

13. Je mag je vrij verplaatsen in je eigen 
land. Je mag ieder land (ook je eigen) 
verlaten. 

14. Als je mensenrechten bedreigd worden, 
mag je in een ander land asiel 
aanvragen 

15. Je hebt recht op een nationaliteit. 
16. Je mag trouwen met wie je wilt en een 

gezin stichten. 
17. Je hebt recht op bezit en dat mag 

niemand zomaar van je afnemen. 
18. Je mag je eigen godsdienst of 

overtuiging kiezen en daarnaar leven. 
19. Je mag uitkomen voor je mening en je 

mag overal informatie vandaan halen. 
20. Je mag een vereniging oprichten en 

niemand mag je dwingen ergens lid van 
te worden. 

21. Iedereen mag meedoen aan 
verkiezingen en zich verkiesbaar 
stellen. 

22. Je hebt recht op maatschappelijke 
zekerheid. 

23. Je hebt recht op werk naar keuze, met 
een eerlijk loon. Vakbonden zijn vrij. 

24. Je hebt recht op rust, vrije tijd en 
betaalde vakantie. 

25. Je hebt recht op voldoende inkomen, zo 
nodig moet de staat voor je zorgen. 

26. Je hebt recht op onderwijs. 
27. Je hebt recht om te genieten van kunst 

en cultuur. Cultuur moet worden 
beschermd. 

28. Alle regeringen moeten ervoor zorgen 
dat de mensenrechten worden 
nageleefd. 

29. De wetten en de democratie moeten de 
mensenrechten beschermen. 

30. Niets van het bovenstaande mag 
misbruikt worden om de mensenrechten 
teniet te doen. 

Wij wensen u een fijne zomer en informeren u 
weer over onze activiteiten in september.  

Inge Berendsen, contactpersoon Amnesty 
werkgroep Drimmelen. 

 
 
 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
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Uit volle borst! 
 
In de dienst van 30 juli gaan we vooral lekker 
zingen met elkaar! 
Van oudsher spraken gastpredikanten al hun 
bewondering uit over de zangkwaliteiten van 
de Zwaluwse gemeente. En nog steeds zingt 
de Zwaluwse gemeente uit volle borst, nu vaak 
versterkt met de gemeente Terheijden.  
Heeft u een lied dat u ontroert, waar u blij van 
wordt, of dat op een andere manier speciaal 
voor u is…laat het weten! Geef het persoonlijk 
door aan Elly, Erik, Kees, Peter, Nelleke of 
Nella, òf stop een briefje met uw geliefde lied 
in de daarvoor bestemde oranje 
‘verzoekliederendoos 30 juli’ bij de 
achteruitgang in de kerk van Lage Zwaluwe. 
Aan de hand van de door u aangegeven 
liederen gaan wij in de bijbel op zoek naar 
teksten die bij de liederen passen. 
 
De commissie eredienst 
 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
 

Openstelling Witte Kerkje Terheijden  
 
In de maand augustus zetten wij op 
zaterdagmiddag van 14.00 – 16.00 uur de 
deuren van het Witte Kerkje open. We zijn blij 
dat we op deze zachte plek op aarde in alle 
vrijheid en veiligheid bij elkaar kunnen komen. 
Dit is een groot goed in deze dagen. 
U bent van harte welkom voor een kop koffie 
of thee, ontmoeting en bezichtiging van de 
kerk 
en de ruimtes die erbij horen. En we kunnen 
samen ook iets creatiefs ondernemen. 
 
We hebben elke zaterdag een thema. 
Komt u op 5 augustus kraanvogels vouwen? Zij 
zijn het symbool van trouw en vrede en God 
weet dat we daar zeker behoefte aan hebben. 

Op 12 augustus zullen er groetenkaarten voor 
Amnesty in de kerk liggen. U bent welkom om 
één of meerdere kaarten te schrijven aan 
mensen die ten onrechte gevangen zitten. 
Op 19 augustus kunt u zelf een speurtochtje 
lopen door onze kerk en tuin en zien hoe wij 
proberen een steeds groenere kerk te worden. 
26 augustus is de laatste openstelling. Dan 
verrassen we u met (vegetarische) hapjes en 
drankjes om de zomer te vieren. Alles is lokaal 
geproduceerd. 
Komt u ook inspiratie opdoen in het Witte 
Kerkje? 
 
Namens de kerkenraad, 
Mariette Verkerk, voorzitter 
 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
 

Zomeropenstelling Antonius Abt in 
Terheijden 
 
Voor het vierde jaar zijn in de maanden juni 
tot en met september 
zowel het kerkgedeelte als zaal ‘De Abt’ van de 
H. Antonius Abtkerk gratis te bezoeken op 
zaterdagmiddag van 13.00 tot 16.30 uur. Er 
zijn exposities van kunstenaars, iedere eerste 
zaterdagmiddag van de maand kan de toren 
beklommen worden, er wordt op het orgel 
gespeeld, er worden rond--leidingen gegeven, 
u kunt ook de speciale video rondleiding volgen 
door met uw mobiele telefoon de QR-codes 
te scannen op de bordjes die door het gehele 
gebouw hangen. Er zijn vitrines met bijzondere 
voorwerpen uit de geschiedenis van het 
gebouw, er is ook een film over de bouw van 
de wand en een presentatie over de restauratie 
van de toren. 
U bent van harte welkom.  
 
Pierre Gruca 
 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
 
Openingsspeech ‘In Verbinding’ 
 
Op 11 juni is de tentoonstelling ‘In Verbinding’ 
in de kerk van Lage Zwaluwe geopend door 
Frans Engels. Hierbij zijn openingsspeech. 
 
Your are disconnected! Het zal je heden ten 
dage maar eens overkomen: je mobieltje, je 
trouwe multifunctionele zakcomputertje 
weigert ineens alle soorten connecties, elke 
verbinding met de buitenwereld, wat een chaos 
ineens, wie te zoeken, en hoe? En dat 
natuurlijk ergens midden in Frankrijk tussen de 
meidoornhagen. Zo zijn wij mensen van de 
21ste eeuw intussen gewend om altijd en 
overal verbinding te hebben via wifi, internet. 
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Verbinding: wat roept dit woord aan 
associaties op? Een sociaal psycholoog zal 
denken aan ’s mensen vermogen om sociale 
contacten te leggen, een KPN-monteur denkt 
aan glasvezelkabels; een scout aan een platte 
knoop of een mastworp, een vakman/mens 
aan stalen buizen autogeen aaneenlassen; een 
automobilist aan de kortste weg van Gemert 
naar Lage Zwaluwe met de TomTom [om een 
openingsspeech te houden]; een theoloog aan 
’s mensen relatie tot God; een treinreiziger aan 
de laatste trein van 010 naar 020, een filosoof 
aan het lemniscaat, het symbool van het 
evenwicht van het stoffelijke en het 
geestelijke, een scheikundige aan de 
verbinding tussen bijv. waterstof en zuurstof. 
Verbinding roept dus vele en velerlei 
associaties op, het is gelijk een briljant met 
vele facetten, het is maar net waarop het licht 
valt.  
De creatieve deelnemers die hun werk voor 
deze expositie hebben gemaakt, laten dat ook 
zien: geen enkel werk is hetzelfde. De werken 
verbeelden als het ware de hoofdstroom 
Verbinding, zich vertakkend als een delta in 
een waaier van verschillende stromen en 
samen een aansprekende concretisering van 
een wezenlijk thema in het omniversum, dat 
alles en allen verbindt, toen, nu en in de 
toekomst.  
Vandaar ter afsluiting een overweging van de 
Tao, dat letterlijk ‘de weg’ betekent: 
 
Zoals de dingen zijn:  
Laat vooroordelen los 
En neem waar wat bestaat 
Laat verdriet en boosheid los 
En voel zachtheid in je hart 
Laat het loslaten los 
En besef hoeveel je bezit.  
Wanneer je dit niet kunt 
Wees dan stil en luister naar het Omniversum 
Word je bewust hoe de dingen zijn.  
 
Beste mensen, hiermede heb ik de eer om 
deze expositie in een wel hele mooie 
aansprekende situering in deze kerk – 
waarvoor onze grote dank – voor geopend te 
verklaren, mede namens Nella Lucas, die als 
geen ander verbinding weet te leggen tussen 
creativiteit en zelfverwerkelijking voor ons 
allen, en mijn medecursisten van de 
Aardewerkplaats. Moge u met volle teugen 
ervan genieten en wellicht zich laten 
inspireren. 
 
Frans Engels 
 
 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
 

 
 

 
 
 
 
Stichting Vrienden van DHAN 
 
De Vrienden van DHAN hadden kort geleden 
bezoekers vanuit DHAN Foundation India. 
Bestuurslid Diny Fockens organiseerde een 
uiterst gezellige en hartelijke bijeenkomst met 
hen in Klarenbeek. 
 
Op deze groepsfoto ziet u hoe groot de groep 
was van vrienden die konden komen 
 

 
 
Het weer werkte mee om ons die middag in 
tropische atmosferen te wanen. We genoten 
van de verhalen van mevrouw Ahila Devi en de 
heer Kalyanasundaram over de verbetering 
van levensomstandigheden van 3 miljoen 
gezinnen die lid zijn van DHAN.  
Één van de aanwezigen zei terecht: 3 miljoen 
gezinnen is veel, maar er zijn 1,5 miljard 
mensen in India, waarvan 500 miljoen tot de 
armen worden gerekend.  
Ahila en Kalyan legden uit dat zij en hun 
collega’s beseffen dat er zoveel meer armoede 
en leed is. Tegelijk is dat geen reden om te 
denken dat het niet de moeite waard is want 
iedere vrouw, man, meisje, jongen die toegang 
krijgt tot gezondheidszorg, opleiding en de 
mogelijkheid om een inkomen te verdienen is 
wéér een mens die zorgt voor blijvende 
verbetering van levensomstandigheden van 
zichzelf en de mensen om haar of hem heen. 
 
Ahila deelde wenskaarten uit die zijn gemaakt 
door de kinderen van het aanvullend 
onderwijs-project dat wij steunen. Ook waren 
er kleine kleedjes die de kinderen hadden 
geverfd met zelfgemaakte plantaardige verf. 
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We genoten van tomatensoep van Gerard, 
tropisch fruit van Diny, koekjes van gierst van 
Kalyan en Ahila en van het gezellig bijpraten 
met elkaar. Wie weet gaat dit leiden tot een 
bezoek aan de projecten in India. We kijken er 
naar uit! 
 
Op deze foto van links naar rechts: Ahila, Diny 
en Meenakshi, de in Nederland wonende 
dochter van Kalyan 
 

 
 
 
Op deze foto van links naar rechts: Ahila, 
Corné, Kalyan, Annette, Diny 
 

 
 
 
Gerda en Jan, vrienden van het eerste uur, 
krijgen één van de wenskaarten van Ahila 

 
 
Bankrekening:  
IBAN NL77 RABO 0120 2603 36  
Van harte dank voor uw giften namens de drie 
bestuursleden: 
Diny Fockens-Brink, secretaris;  
Corné de Jonge, penningmeester;  
Annette Houtekamer-van Dam, voorzitter 
 
www.vriendenvandhan.nl 
info@vriendenvandhan.nl 
IBAN: NL77 RABO 0120 2603 36 
 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
 
 
 
 
 

Actie 
vakantietas 

 
In de week voor de start van de schoolvakantie 
zullen we de rode en blauwe rugzakjes uitdelen 
aan de 165 kinderen uit de hele gemeente 
Drimmelen, die hiervoor in aanmerking komen. 
 
Onlangs werden we nog verrast door drukkerij 
E.M. de Jong, die het Carillon uitgeeft, met  
een  grote stapel  schetsboeken, voor elk kind 
één. In elke tas zit wel iets van tekengerei; 
kleurpotloden, viltstiften, verf. 
 
Dankzij uw gulle gaven en nog wat extra 
meevallers krijgen de kinderen niet alleen leuk 
buiten- en binnenspeelgoed, knutselspulletjes,  
spelletjes, een knuffel, een bal maar ook wat 
te snoepen en te drinken plus een bon voor 
een ijsje. 
 
Hoewel het in een rijk land als het onze 
eigenlijk niet nodig zou moeten zijn, danken 
we u vanuit onze diaconie, namens de 
kinderen, heel hartelijk omdat u, inmiddels 
voor de derde keer, de actie vakantietas tot 
een groot succes heeft gemaakt.  
 
 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
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Lage Zwaluwe 
 

Kerkgebouw:   
Kerkstraat 49, Lage Zwaluwe  
Postadres: Schoven 1 
    4926 DR Lage Zwaluwe 
 

Scriba: 
Kees Groeneveld 
Schoven 1, T: 06 – 11 41 27 80 
 

Bankrekeningnummers: 
 

Bankrekening College van Kerkrentmeesters: 
NL40 RABO 0373 7073 55 of 
NL77 RABO 0126 7069 56 
t.n.v. Protestantse gemeente te Lage Zwaluwe 
 

Bankrekening kerkblad:  
NL40 RABO 0373 7074 52  
t.n.v. Protestantse gemeente te Lage Zwaluwe 
 

Bankrekening solidariteitskas:  
NL31 RABO 0373 7075 17 t.n.v. Protestantse 
gemeente te Lage Zwaluwe 
 

Bankrekening De Cantorij:  
NL 96 RABO 0373 7428 19  
t.n.v. PG Lage Zwaluwe Cantorij 
 

Bankrekening Diaconie:  
NL74 RABO 0373 7105 26  
t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente  
Lage Zwaluwe 
 

 
 
 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
 
 

 
 

Terheijden – Wagenberg 
 

Kerkgebouw: 
Hoofdstraat 1, Terheijden 
Postadres: Postbus 64 

4844 ZH Terheijden 
 

Scriba: 
Mieke Vosmer - van Leeuwen 
Acaciastraat 2, Made, T: 0162 – 68 56 46 
 

Bankrekeningnummers: 
 

Bankrekening College van Kerkrentmeesters: 
NL73 RABO 0373 7298 47 
t.n.v. CvK Beheer Protestantse gemeente 
Terheijden - Wagenberg 
 

Bankrekening Diaconie: 
NL96 RABO 0373 7392 30 
t.n.v. Diaconie van de Protestantse gemeente 
Terheijden – Wagenberg 
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COLOFON 

Dit kerkblad is een uitgave van de Protestantse gemeenten: 
Lage Zwaluwe en Terheijden – Wagenberg 

Het kerkblad verschijnt 11x per jaar 
 
 

Kopij septembernummer inleveren vóór 20 augustus 2023 
kerkblad.de.verbinding@gmail.com  

 
 
 


