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  Van de redactie 
 
 

Bij de kerkdiensten die in juni worden gehouden staat steeds Trinitatis: Drievuldigheid. Sinds de 14de 
eeuw is het in de westerse kerken gebruikelijk als afsluiting van de paastijd op de zondag nà 
Pinksteren het feest van de Drie-eenheid of Drievuldigheid te vieren. De kerken in het Oosten kennen 
deze aparte zondag niet. De Drievuldigheid is een begrip geworden dat verwijst naar de volheid, 
verscheidenheid en eenheid in God als Schepper, Verzoener en Verlosser. Het woord Drie-eenheid 
komt in de bijbel niet voor, wel worden Vader, Zoon en Geest in één adem genoemd.  
Juni wordt weer een mooie maand met veel activiteiten; de opening van de tentoonstelling in de kerk 
in Lage Zwaluwe, die de titel ‘In Verbinding’ kreeg, de eerste viering waarin Ester van Dijk voor mag 
gaan in Terheijden, een viering met de cantorij en een met Dubbelkwartet Terheijden. En tenslotte 
kunt u nog met Marijn Gilhuis in gesprek te gaan over geloven en de verhalen van Tolkien (26 juni).  
 
De eindredactie, 
Inge Berendsen 
Loes van der Eijk 
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Kerkdiensten 

 
Meerijden gezamenlijke kerkdiensten: 
 
- Wilt u vanuit Terheijden meerijden naar  

Lage Zwaluwe, neem dan contact op met 
Annette Houtekamer, tel. 076 – 58 70 320. 

- Wilt u vanuit Lage Zwaluwe meerijden naar 
Terheijden, neem dan contact op met  
Reina Faasen, 0168 – 48 30 20. 
In Lage Zwaluwe is er ook een meerij-app. 
U kunt u aanmelden bij Nelleke ten Haaf,  
06 – 81 89 30 74. 

 
 

Zondag 04 juni 2023 
 

 
Trinitatis 
 
Lage Zwaluwe 
10.00 uur: zie Terheijden - Wagenberg 
 
Terheijden - Wagenberg 
10.00 uur: dhr. A. Verdoorn 
Gezamenlijke dienst 
Diaconiecollecte: Stichting Leergeld 
 

 

Zondag 11 juni 2023 
 

 
Eerste zondag na Trinitatis 
 
Lage Zwaluwe 
10.00 uur: ds. M. Gilhuis  
Gezamenlijke dienst met Avondmaal. 
Diaconiecollecte: Actie Vakantietas 
 
11.30 opening Schilderijententoonstelling In 
Verbinding 
 
Terheijden - Wagenberg 
10.00 uur: zie Lage Zwaluwe 
 

 

Zondag 18 juni 2023 
 

 
Tweede zondag na Trinitatis 
 
Lage Zwaluwe 
10.00 uur: zie Terheijden - Wagenberg 
 
Terheijden - Wagenberg 
10.00 uur: Mw. E. van Dijk  
Gezamenlijke dienst 
Diaconiecollecte: VluchtelingenWerk 
 
 
 

 
 

Zondag 25 juni 2023 
 

 
Derde zondag na Trinitatis 
 
Lage Zwaluwe 
10.00 uur: dhr. A. Verdoorn 
m.m.v. de Cantorij 
Diaconiecollecte: Stichting Vrienden van DHAN  
 
Terheijden – Wagenberg 
10.00 uur: zie Lage Zwaluwe 
 

 

Zondag 02 juli 2023 
 

 
Vierde zondag na Trinitatis 
 
Lage Zwaluwe 
10.00 uur: zie Terheijden – Wagenberg 
 
Terheijden - Wagenberg 
10.00 uur: ds. M. Gilhuis 
Gezamenlijke dienst – Avondmaal 
m.m.v. Dubbelkwartet Terheijden 
Diaconiecollecte: Tools to Work 
 

 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
 

 
Diensten in de Ganshoek 

     Lage Zwaluwe 
 

 
De diensten zijn in de ontmoetingsruimte van 
de Ganshoek. De diensten zijn voor iedereen 
toegankelijk.  
U bent van harte welkom! 
 

Zondag 18 juni 2023 
18.30 uur: dhr. C. Groeneveld 
De collecte is voor de diaconie 
 
 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
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     Ter overweging 
 
Waar kan ze landen, de lieve Duif? 
(bij Genesis 8: 8-14; Psalm 5: 4; Handelingen 
2: 1-4) 
 
Het is de maandag voor Pinksteren als ik dit 
schrijf. Pinksteren moet nog komen, ik wil aan 
jullie lezers van De Verbinding wel iets 
meegeven over dit feest, maar ik weet niet of 
het kan landen, of Zij kan landen. De zon 
schijnt en de dagen worden warmer. Er worden 
plannen gemaakt voor de zomer of helemaal 
niet. Ik weet niet hoe het jullie vergaat, maar 
ik kan lastig rust vinden. Het ene is nauwelijks 
gedaan, of het andere dient zich aan. Ik zorg 
wel dat ik aan de gang blijf, plannen genoeg en 
genoeg om handen. Als ik even zit dan denk ik 
aan het volgende wat ik wil gaan doen of wat 
‘moet’ gebeuren. Wat meer is, als ik zo in de 
doe-modus zit weet ik dat rust, echte rust, er 
maar lastig van komt. Het duurt echt even om 
vanuit mijn hoofd naar mijn hart te zakken, als 
u begrijpt wat ik bedoel. Ik kan zo ‘in mijn 
hoofd’ zitten dat er beperkte ruimte is voor 
zaken die het gemoed raken. En laat geloven 
nou net iets zijn van het gemoed. Geloven is 
iets om te voelen, om te beleven. Daarvoor is 
het nodig dat ik ruimte maak in mijn hoofd en 
in mijn hart. Beeldend gezegd: dat ik een 
landingsplaats heb voor Gods Geest, voor Gods 
Heilige Duif. Kan ze landen? Soms denk ik dat 
mijn ziel is volgelopen met allerlei zaken. De 
Duif vindt geen plaats waar ze haar voeten kan 
rusten, en ze keert, net als de duif van Noach, 
onverrichterzake terug. Hoe kan ik wel ruimte 
maken, zodat het droge in mijn ziel zichtbaar 
wordt? Op weg naar Pinksteren is dat een 
vraag die ik me stel. Een paar antwoorden 
weet ik wel:  
- Ga eens zitten. Pak een dichtbundel. Lees. 
Eén gedicht. En dan: wacht tot de woorden je 
raken. En laat je geraakt worden. 
- Ga eens zitten. En wees stil. En nog eens. 
En weer. En houd vol. 20 minuten. 
- Steek een kaars aan, en denk aan iemand 
die je lief is. En loop niet weg voor wat dan 
naar boven komt. 
- Ga eens zitten. Praat met God. Als het even 
kan hardop. En daal, al pratend, tot plaatsen in 
je die gevoelig zijn. Durf kwetsbaar te zijn. En 
spreek zo je gebed uit. 
- … vul hier in wat voor jou werkt, wat jouw 
manier is om ruimte te maken in je ziel. En 
doe dat dan 㡶㡷㡸. 
Ach, als ik net als nu, er even voor ga zitten, 
heb ik meer dan één idee om ruimte te maken 
zodat Zij kan landen.  

En dan zal ik zien en merken dat er een 
regenboog aan kleuren, inspiratie en rust bij 
me komt. Daarmee kan ik dan verder. Sterker. 
Meer geïnspireerd. Vol met de lieve Geest van 
God, die mij voedt. 
 
Gezegende Pinksterdagen en dagen daarna! 
 
ds. Marijn Gilhuis 
 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
 
   
 
 
 

Bij de kerkdiensten 
 

 
11 juni – In verbinding leven  
Mattheüs wordt geroepen, lezen we op deze 
zondag. Daarna gebruikt Jezus de maaltijd met 
zijn vrienden en vreemde gasten. Ze staan 
allemaal met elkaar in verbinding. Wat bindt 
hen aan elkaar? Het is meer dan dat ze elkaar 
aanspreken. Het heeft te maken met wie hen 
roept en bij elkaar brengt, Jezus. Zijn geloof en 
gedrevenheid – we hebben de afgelopen 
weken net Pasen en Pinksteren gevierd – 
verbindt Jezus met de mensen om hen heen. 
In dit geloof vieren we deze zondag het 
Avondmaal. Daarnaast zullen in de kerk 
schilderijen hangen die allen ‘In Verbinding’ 
verbeelden, gemaakt door schilders van De 
Aardewerkplaats. Ze vertellen over hoe 
mensen zich verbinden met elkaar en de 
wereld om hen heen. Het vermogen je te 
verbinden is een gave. Zo komen in de dienst 
geloof en leven elkaar tegen. Na de dienst 
wordt om 11.30 uur de expositie geopend. 
Elders in De Verbinding kunt u er meer over 
lezen. We lezen Mattheüs 9: 9-13 en Jesaja 
57: 14-19. 
 
2 juli – Het lied van ons leven 
In deze dienst zal het Dubbelkwartet een 
muzikale bijdrage leveren. De dienst zal 
cirkelen rondom liederen en verhalen, daarom 
is het thema van de dienst: Het lied van ons 
leven. Liederen zijn de voertuigen van wat ons 
bezielt: in deze dienst leiden liederen en 
verhalen daar omheen ons langs ervaringen 
van vreugde, verwarring en vragen, van 
opgetild worden en gedragen zijn, 
verbondenheid en delen. We lezen uit de 
Psalmen, uit de evangeliën en uit de brieven. 
We vieren ook met elkaar het Avondmaal. Een 
muzikale en veelkleurige dienst.  
 
ds. Marijn Gilhuis 
 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
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Omzien naar elkaar  
 
 
Bij verschillende leden van onze gemeenten 
zijn mensen die voor langere of kortere tijd 
worstelen met een kwetsbare gezondheid. 
Anderen hebben drukke taken in werk of eigen 
kring, weer anderen weten misschien niet hoe 
de dagen door te komen. Wat je situatie ook 
is, soms kan het je teveel worden of wil je 
graag met iemand daarover spreken.  
Omdat De Verbinding ook op het internet 
staat, vermelden we mensen hier niet met hun 
naam. In ons pastoraal team hebben we veel 
mensen in beeld, maar het kan zijn dat je 
graag iemand spreken wil. Aarzel dat niet om 
contact met een van ons op te nemen.  
Wat je situatie ook is, we wensen je veel 
sterkte, goede moed en Gods nabijheid toe. 
 
Namens de ouderlingen, pastoraal werkers, 
bezoekpersonen, ds. Marijn Gilhuis. 
(marijngilhuis@gmail.com; 0618315690) 
 
 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
 
Afscheidsdienst Bert Fockens SOVAK 
zondag, 14 mei 2023 
 
Op 12 november 1995 leidde Bert zijn eerste 
kerkdienst in SOVAK en vandaag, 14 mei 
vierden wij de dankdienst ter ere van zijn 
afscheid na een dienstverband van 28 jaar. 
Samen met Lianne, pastoraal medewerker, 
leidde hij de dienst en dat moet toch wel een 
vrij dubbel gevoel hebben gegeven. Een hele 
volle zaal met bewoners, personeel, familie en 
zelfs vrienden van Bert en Diny uit Klarenbeek. 
Wat zullen alle aanwezigen je gaan missen, 
Bert, en wat zal jij al diegenen gaan missen 
met wie je de afgelopen decennia zo’n hechte 
band hebt opgebouwd…  
Het thema van de dienst was ‘elkaar hoop 
geven’, en je benadrukte daarbij, dat er steeds 
weer een nieuwe dag aanbreekt. Het naar de 
hemel blijven staren heeft geen zin, dus gaan 
we allemaal verder terwijl we elkaar de hand 
reiken… Heel toepasselijk was daarbij het lied, 
dat we zongen: 
 
Blijf niet staren op wat vroeger was. 
Sta niet stil in het verleden . 
Ik, zegt Hij, ga iets nieuws beginnen. 
Het is al begonnen, merk je het niet? 
 
NLB 809 (tekst Huub Oosterhuis) 
 

Het afscheidscadeau, in de vorm van een 
geldbedrag, dat je ontving tijdens de dienst, 
geef je door aan Manege zonder drempels in 
Denekamp, want ja, geven geeft nu eenmaal 
meer voldoening dan ontvangen! Een 
bijzondere manege waar mensen met een 
ernstig meervoudige beperking kunnen 
genieten van het plezier, de ontspanning en de 
beweging van het paardrijden. 
Het zal, met name voor de bewoners van 
SOVAK, heel erg wennen zijn zonder jou. Dat 
krijg je als ‘buitenstaander’ wel overduidelijk 
mee uit alle hartverwarmende reacties. Het 
was een prachtig afscheid en we kunnen niet 
anders dan hopen, dat er mettertijd een even 
betrokken pastoraal medewerker jouw plaats 
gaat innemen. 
Het ga je goed, Bert, we wensen je mooie en 
gezonde jaren toe in Klarenbeek, samen met 
Diny en …… vergeet vooral niet zo nu en dan, 
liggend in het gras, naar dat wolkenhart aan 
de hemel te kijken! 
 
Edith Eerhart 
 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
 
Terugkijken op dienst van Hemelvaart 
 
We waren te gast bij familie Van Dis op het erf, 
of beter gezegd, in de schuur. Een grote groep 
mensen over kerk- en gemeentegrenzen heen 
vulde de schuur. Een samengebracht koor 
onder leiding van Kitty Lokate gaf de dienst 
muzikale luister en Douwe van den Berg en ds. 
Marijn Gilhuis ging voor.  
We vierden dat Jezus ons de opdracht gaf met 
beide voeten op de grond te staan om zo 
getuige te zijn van ons geloof. Gewoon daar 
waar je leeft en woont, met wat je hebt en 
draagt. Dat we daarin gesterkt worden door 
Gods Geest en dat Jezus belooft met ons te 
zijn, alle dagen, is een bron van hoop en 
kracht.  
Met dit verhaal in onze harten hebben we na 
de dienst genoten van koffie en koeken 
verzorgd door verschillende mensen (dank 
allen!).  
Bemoedigd door de gastvrijheid van familie 
Van Dis, Gods woord en lied en de 
gemeenschap van mensen zijn we verder 
gegaan, onderweg naar Pinksteren. 
 
ds. Marijn Gilhuis 
 
 
 
 
 
 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
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   Dag beste mensen 
 
in de afgelopen maanden heb ik af en toe wat 
hand- en spandiensten verricht in jullie 
gemeenten. Zo had ik dat in eerste instantie 
ook met Mariëtte Verkerk afgesproken:  
gedurende de vacature van kerkelijk werker 
zou ik incidenteel bijspringen om Martijn te 
helpen en om de voortgang van het kerkelijk 
leven te ondersteunen. 
 
Zo is het voor mijn gevoel ook gegaan: ik heb 
een paar keer iets geschreven voor het 
kerkblad, ik heb een afscheidsdienst verzorgd 
in Terheijden en in Lage Zwaluwe een avond 
van ‘Vorming en Toerusting’ gehouden. Iets 
dergelijks had ik voor ogen toen ik Mariëtte 
mijn medewerking aanbood. 
 
En nu begint volgende week jullie kerkelijk 
werkster. Prachtig! Gelukgewenst!  
Zelf vind ik dat daarmee mijn medewerking 
ook kan worden beëindigd: het ging om de 
periode van de vacature. En nu die voorbij is, 
stel ik voor dat onze wegen zich op dit punt 
scheiden. Bovendien zijn in Breda twee van de 
drie predikanten vertrokken, de gemeenten 
Dongen en Chaam worden vacant, dus er is 
aanleiding genoeg om mijn aandacht te gaan 
verleggen. 
 
Ik heb met plezier een bescheiden bijdrage 
geleverd, dank voor alle leuke contacten; ik 
wens jullie al het goede en we komen elkaar 
vast nog wel tegen!! 
 
Vrede en alle goeds,   
 
Wim Bisschop 
 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
 
 
 
 
     Uit de kerkenraad 
 

Samenvatting notulen van de  
gezamenlijke kerkenraadsvergadering 

dinsdag 16 mei 2023 
 
Mariëtte Verkerk opent de vergadering.  
Vervolgens leest ds. Marijn Gilhuis als 
bezinning enkele gedichten van Huub 
Oosterhuis.   

 
Na het bespreken van de notulen van 18 april 
2023 komen de volgende punten aan de orde. 
 
- De vacatures van de kerkenraad welke 
ontstaan in januari 2024 bij het aftreden van 
de beide voorzitters en de scriba van 
Terheijden - Wagenberg.  
- De werkzaamheden die Ester van Dijk voor 
onze gemeenten zal gaan verrichten. 
- We kijken uit naar een aantal diensten voor 
de komende periode zoals Hemelvaartsdag en 
Pinksteren. Tevens de dienst van 25 juni 
waaraan medewerking wordt verleend door de 
Cantorij en de dienst op 2 juli met 
medewerking van het Dubbelkwartet 
Terheijden.  
 
Er volgen nog enkele mededelingen van de 
Diaconie, Ouderlingen en Kerkrentmeesters.  
 
Annette Houtekamer sluit de vergadering met 
het gebed ‘Eén van hart’ van ds. René de 
Reuver.  
 
Namens de gezamenlijke kerkenraad, 
Mieke Vosmer 
Scriba Terheijden-Wagenberg 
 
Gebed: Eén van hart 
 
Eén, enig God, 
  
Ik dank U omdat U één bent, 
uniek, God uit één stuk, 
Bron van mijn bestaan en van al wat leeft, 
Liefde die sterker is dan de dood, 
Trooster die inspireert en corrigeert, 
Vader, Zoon en Geest. 
  
U weet hoeveel gedachten en gevoelens 
woelen in mij, 
hoe innerlijk verdeeld en verscheurd ik kan 
zijn, 
hoe verdeeld en verscheurd ook Uw kerk is: 
kinderen van één Vader die elkaar zo vaak 
uitsluiten. 
Heer, ontferm U! 
Maak mij een mens uit één stuk. 
‘Voeg geheel mijn hart tezaam, 
tot de vreze van Uw naam’. 
Geef mij de moed om de ander als geschenk 
van U te aanvaarden. 
Maak ons één, in Christus. 
Laat de dienst aan U 
het gouden koord zijn dat ons samenbindt. 
  
Amen 
 
 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
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      Mededelingen Diaconie 
 
 

 
 
 
 

Collecte 04 juni 
Stichting Leergeld 

 
Meer dan 4.000 kinderen kregen het afgelopen 
jaar steun van Stichting Leergeld in de regio 
West Brabant Oost. Iets meer jongens dan 
meisjes werden geholpen met schoolspullen, 
sportlessen en –kleding, een fiets, een laptop. 
Dat kost natuurlijk een hoop geld. De zes 
gemeentes in de regio dragen daaraan bij 
maar zonder sponsoren redt Leergeld het niet. 
Het benaderen van sponsoren is één van de 
taken van de regio-coördinator. Daarvan zijn 
er ook zes. Sinds enkele maanden heeft 
Drimmelen een nieuwe regio-coördinator. Zijn 
naam is Frans Jansen; een actieve pensionado 
die veel ervaring heeft met jongeren. Van 
oorsprong was hij kok maar zijn halve leven 
gaf hij les in het middelbaar onderwijs o.a. bij 
De Rooi Pannen in Breda. Frans kan niet 
stilzitten. Als hij niet aan het werk is voor 
Stichting Leergeld, is hij te vinden in het 
Repair café of traint hij ergens in binnen- of 
buitenland met zijn speurhonden. 
Nog niet alle sportclubs en muziekverenigingen 
in Drimmelen zijn bekend bij Stichting 
Leergeld. Als een kind aangeeft aan een 
bepaalde sport te willen meedoen en de club in 
de buurt is nieuw, dan stapt Frans naar die 
organisatie toe en bespreekt de 
mogelijkheden. Als die positief zijn komt de 
organisatie op de lijst en dan kunnen ook 
andere kinderen gebruik maken van die club. 
De contributies voor die kinderen worden dan 
elke drie maanden vooruit betaald door 
Leergeld en als Frans zijn werk goed heeft 
gedaan is er een goede prijs voor afgesproken.  
Ongeveer 35.000 euro kostte de steun die 
Leergeld vorig jaar gaf aan de kinderen en de 
gezinnen in ons eigen Drimmelen. Uw hulp 
blijft hard nodig! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Collecte zondag  
11 juni 
Actie Vakantietas 

 
Met Pinksteren hebben we uw aandacht 
gevraagd voor de actie vakantietas. Ook op 
zondag 11 juni staat de collecte weer in het 
teken van deze actie. 
De opbrengst van deze acties worden gebruikt 
om rugzakjes te vullen met speelgoed e.d., 
zodat kinderen die niet op vakantie kunnen 
gaan, hiermee binnen of buiten kunnen spelen. 
Wilt u er nog meer over weten, kijk dan 
verderop in deze Verbinding. 
 
 
 
 

Collecte 18 juni 
Vluchtelingenwerk  
 
 

De vluchtelingen die nu in onze gemeente 
Drimmelen komen wonen zijn statushouders. 
Vaak is de man al enkele jaren in Nederland en 
zijn, in het kader van de gezinshereniging, zijn 
vrouw en kinderen nu ook hier. Soms is de 
moeder het eerst gevlucht met de kinderen en 
kan de vader pas later komen omdat hij zijn 
land niet kon verlaten.  
Fay is zo’n moeder. Met haar kinderen maakte 
ze de oversteek en na een lange moeizame 
tocht arriveerde ze uitgeput in ons land. Haar 
man was in het land van herkomst achter-
gebleven. Hij was opgepakt bij een eerdere 
poging zijn land te verlaten en zat in de 
gevangenis. Twee jaar later kon hij zich bij zijn 
gezin voegen, dat zich inmiddels had gevestigd 
in onze gemeente. 
Fay kreeg veel steun van Vluchtelingenwerk 
Drimmelen. Een vrijwilliger hielp met het 
inschrijven in de gemeente en de school voor 
de kinderen. Ze ging mee naar de huisarts en 
de tandarts en het ziekenhuis toen de jongste 
hoge koorts had. Ze hielp met allerlei 
contacten met de Belastingdienst en de sociale 
verzekeringsbank en ze leerde Fay om te gaan 
met geld. Fay raakte inmiddels aardig 
ingeburgerd. De kinderen gingen naar school 
en spraken Nederlands.  
Toen de vader thuiskwam gaf dat, naast de 
aanvankelijke blijdschap dat het gezin herenigd 
was, ook veel spanning. Vader Adam kon zijn 
verhaal over de ellende die hij de afgelopen 
jaren had meegemaakt niet kwijt bij zijn vrouw 
en kinderen. Voor Fay was het leven 
doorgegaan. Zij was druk met de zorg voor 
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haar kinderen en het vertrouwd raken met de 
Nederlandse samenleving. Ze kon eigenlijk 
geen geduld meer opbrengen voor de verhalen 
van Adam. De kinderen kenden hun vader 
amper en ze toonden weinig respect voor die 
vader die stil in een hoekje zat.  
Dit is een verdrietig verhaal maar het is niet 
uniek. De mensen van Vluchtelingenwerk 
proberen de gezinnen van statushouders zo 
goed mogelijk te begeleiden zodat zij hier een 
nieuw leven kunnen opbouwen. Dat gaat heel 
vaak heel goed maar soms kost het veel 
moeite. 
Met Fay en Adam komt het wel goed. Adam 
werkt bij iemand uit zijn thuisland die hier al 
een bedrijf heeft opgebouwd. Hij werkt er met 
landgenoten die ook het een en ander hebben 
meegemaakt en die begrijpen waar hij 
vandaan komt. Het werk geeft hem afleiding 
en hij verdient voldoende om zijn gezin te 
onderhouden. Hij accepteert dat Fay niet meer 
de onderdanige vrouw is die ze ooit was en hij 
is er ook wel een beetje trots op dat zij de 
touwtjes in handen heeft. Als Fay hoort dat 
Adam best trots op haar is moet ze lachen. Ze 
gelooft het pas echt als Adam dat tegen haar 
zegt in plaats van tegen de vrijwilliger! 
 
 

Collecte 25 april 
Stichting 
Vrienden van 
DHAN 

 
Bijscholing leerlingen met leerachterstand 
Als gevolg van de pandemie waren alle scholen 
de afgelopen twee jaar gesloten en werd er 
slechts drie maanden fysiek onderwijs 
gegeven. Daardoor zijn er enorme 
schommelingen in de leerstatus van de 
kinderen ontstaan. Om deze te inventariseren 
en te starten met corrigeren, werd een kleine 
beoordeling uitgevoerd voor alle kinderen van 
groep 1 tot en met groep 4. Er is een 
vergelijking gemaakt met het niveau dat ze 
hadden voor de pandemie. 
Op basis van de uitkomst van de beoordeling 
heeft DHAN de kinderen in beeld die echt 
moeite hebben met leren. Er is een programma 
gemaakt om de verschillende niveaus van de 
kinderen met behulp van extra leerkrachten op 
het minimaal gewenste peil te krijgen. Bij 18 
kinderen heeft dit al geleid tot het instromen in 
de normale klas die hoort bij hun leeftijd. Ook 
zijn er in het afgelopen jaar materialen 
aangeschaft om op een aanschouwelijke 
manier de lesstof te delen met de kinderen en 
ook om hen te stimuleren hun creativiteit te 
ontwikkelen. 
 
 

Plannen voor 2023-2024  
De regering van Tamil Nadu heeft in juni 2022 
een speciaal programma gelanceerd, genaamd 
"Ennum Ezhuthum" om 'Foundational Literacy 
and Numeracy' te onderwijzen. Het 
schoolhoofd van de overheidsschool heeft 
DHAN gevraagd om samen te werken aan dit 
programma om de status van langzame 
leerlingen te verbeteren. De overheid zorgt 
voor klaslokalen en DHAN moet docenten en 
andere leermiddelen voor dit initiatief 
verzorgen.  
Het programma van de overheid geeft de 
kinderen schoolmaaltijden, leerboeken, 
schoenen en uniformen, daarnaast krijgen 
meisjes een kleine financiële bijdrage als ze na 
afloop van het basis onderwijs gaan deelnemen 
aan beroepsonderwijs. Dit overheids-
programma zal een grote impact hebben op 
kinderen die het erg moeilijk hebben door de 
thuissituatie.  
DHAN heeft toegezegd mee te werken aan dit 
overheidsprogramma en zal de leerlingen met 
leerachterstand de nodige bijscholing geven. 
Voor het programma van 2023-2024 zijn 53 
kinderen geïdentificeerd. Zij komen meestal 
vanuit een zeer arme achtergrond en hebben 
erg weinig leervaardigheden. Voor sommige 
kinderen is de overheidsschool de enige plek 
om onderwijs te krijgen, aangezien ze door alle 
andere scholen zijn afgewezen.  
Dus als dit DHAN project een verbetering in 
hun lees- en schrijfvaardigheid oplevert, zal dit 
een grote impact hebben. Het zal een 
permanent programma zijn omdat ieder jaar 
nieuwe leerlingen met achterstand naar de 
overheidsscholen komen. Help DHAN het 
verschil te maken! 
 
Helpt u mee om alle collecten tot een 
succes te maken? Hartelijk dank! 
 
U kunt de collecten ook steunen door uw gift 
over te maken naar de bankrekening van de 
diaconie van uw gemeente: 
NL74 RABO 0373 7105 26 t.n.v. Diaconie 
Protestantse gemeente Lage Zwaluwe 
o.v.v. collecte zondag + datum 
 

NL96 RABO 0373 7392 30 t.n.v. Diaconie van 
de Protestantse gemeente Terheijden -
Wagenberg, o.v.v. collecte zondag + datum 
 

Deze worden ook na iedere online viering  
getoond. U mag natuurlijk ook uw collecte- 
bonnen inleveren bij één van de diakenen. 
 

Hartelijk dank voor uw aandacht, moeite  
en bijdrage! 
 

Namens de gezamenlijke diaconieën, 
Inge Berendsen en Annie Meijer 
 



De Verbinding 
 

10 

 
Koffie Inloopochtend  
Vrijdag 20 juni 
 
Koffie, soep en 

ontmoeting in het Witte Kerkje. 
Welkom! 
 

Komt u bij ons op de koffie? We starten  
om 10.00 uur met een kop koffie of thee  
met wat lekkers. In de tweede helft van de 
ochtend is er een eenvoudige broodmaaltijd 
met soep. 
 

Voelt u zich welkom en neem vooral iemand 
mee! Opgeven is niet nodig. Als er dieet-
wensen zijn is dat voor ons wèl handig om  
te weten. 
 

Met hartelijke groet, 
Inge Berendsen 
Joke Geerse,  
T: 06 – 23 23 63 53  
 

 

  Collecten/giften 
 

 
 
 

Bloemengroet 
Lage Zwaluwe 

 

Iedere week staat er een mooi boeket bloemen 
op de avondmaalstafel. De boeketten bloemen 
voor de bloemengroet, ook de bloemengroet  
vanuit de Ganshoek, worden iedere week  
geschonken door gemeenteleden. 
 
… en u weet het: mocht u/jij zelf iemand  
weten die een steuntje in de rug kan 
gebruiken, vergeet niet te bellen of te 
mailen naar Annie Meijer 
T: 0168 - 48 25 31 of 06 - 49 99 26 17 
E: annie.meijer.berends@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Bloemengroet 
Terheijden - Wagenberg 

 
Iedere zondag staat er een mooi boeket 
bloemen op de avondmaalstafel. Na afloop  
van de kerkdienst worden de bloemen als 
groet, namens de kerk, naar één van onze 
gemeenteleden gebracht. Dit gebeurt naar 
aanleiding van een verjaardag van gemeente-
leden van 75 jaar en ouder, bij een bijzondere 
gelegenheid, bij ziekte of zomaar. Er worden 
ook regelmatig extra bloemen bezorgd. 
De bloemen worden iedere week geschonken 
door gemeenteleden. 
 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
 
 
 

Mededelingen 
Kerkrentmeesters 

 
Lage Zwaluwe  
 

  Collectebonnen 
 

De collectebonnen zijn verkrijgbaar bij  
Arja Lomeijer, Flierstraat 75 en bij 
fam. van der Eijk, Schoven 3. 
De collectebonnen gaan per vel van 20 
bonnen. Er zijn drie soorten collectebonnen: 
* groen € 0,25 per bon – € 5,00 per vel 
* geel € 0,75 per bon - € 15,00 per vel 
* oranje € 1,00 per bon – € 20,00 per vel 
Voor ieder die niet in staat is collectebonnen  
te komen halen, bestaat de mogelijkheid om  
ze thuis te laten bezorgen. Een telefoontje  
naar Loes van der Eijk, tel. 06 – 38 70 62 03  
of naar Arja Lomeijer, tel. 06 – 55 56 28 05  
is voldoende. 
U kunt het bedrag voor de collectebonnen 
contant betalen of overmaken op de bank-
rekening van het College van Kerkrent-
meesters: NL77 RABO 0126 7069 56 
De bonnen mogen ook tijdens de gezamenlijke  
diensten in Terheijden worden gebruikt. 
 
Namens het College van Kerkrentmeesters, 
Dick van der Eijk 
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Terheijden – Wagenberg 
 

 Collectebonnen 
 

Voor collectebonnen kunt u terecht bij  
Annette Houtekamer of u stuurt een e-mail  
naar: kerkrentmeestersterheijden@ziggo.nl 
De collectebonnen gaan per vel van 20 
bonnen. We hebben twee soorten bonnen: 
* € 1,00 per bon – € 20,00 per vel 
* € 2,00 per bon – € 40,00 per vel  
Het bedrag voor de bonnen maakt u over  
op de bankrekening van het College van  
Kerkrentmeesters: NL 73 RABO 0373 7298 47 
De bonnen mogen ook tijdens de gezamenlijke 
diensten in Lage Zwaluwe worden gebruikt. 
 
Namens het College van Kerkrentmeesters, 
Annette Houtekamer 
 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
 
Schilderijententoonstelling: In 
Verbinding 
 
Elke zaterdag van 17 juni t/m zaterdag 26 
augustus van 13.00 – 17.00 uur zijn in de 
Protestantse kerk van Lage Zwaluwe 
schilderijen te zien van schilders van De 
Aardewerkplaats. Er is gewerkt vanuit het 
thema: In Verbinding.  
Met wie of wat ben je in verbinding, wanneer 
voel je je verbonden, wat betekent verbinding 
voor je? Met deze vragen zijn we bezig 
geweest. Het begrip Ubuntu kwam ook ter 
sprake, een bijzonder begrip uit Zuid Afrika, 
vaak vertaald met: ik ben omdat wij zijn. Het 
idee is dat een mens alleen gelukkig kan zijn 
als andere levende wezens dat ook zijn en dat 
een mens lijdt op het moment dat anderen 
lijden.  
Tijdens de open zaterdagen heeft u de 
gelegenheid ook een plankje te be-tekenen, te 
beschrijven of te beschilderen met uw idee 
over Verbinding. Het lijkt ons mooi dat het niet 
blijft bij de schilderijen die voor de expositie 
zijn opgehangen, maar dat het doorgaat en 
groeit. Plankjes, schrijf- teken- en schilder-
materiaal zijn aanwezig in de kerk. De opening 
van de tentoonstelling is zondag 11 juni om 
11.30 uur. U bent van harte welkom! 
 
Nella Lucas 
 
 

 
 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
 

 
 
 
 
 
 
Van Tolkien, 
geloof en ‘In 
de ban van de 
ring’ 
  

Het verhaal van Frodo en de ring van de macht 
kennen veel mensen. J.R.R. Tolkien heeft met 
zijn epos ‘In de ban van de ring’ veel harten 
veroverd. Boeken, muziek en films zijn erover 
gemaakt. Wat minder mensen weten is dat 
Tolkien een zeer gelovig mens was. Op deze 
avond wil ik met jullie zoeken naar de sporen 
van geloof in het werk van Tolkien. Daarvoor 
ga ik ook te rade bij ander werk van Tolkien, 
zoals De Hobbit, De Silmarillion en andere 
gedichten, sprookjes en vertellingen. Eén 
avond is misschien wat kort, maar voor wie 
hier nieuwsgierig naar is, zal het een mooie 
opstap zijn. 
 
Eerlijk gezegd is het een wat hachelijke 
onderneming, omdat Tolkien wars was van 
allegorie als vorm om een boodschap door te 
geven. Het verhaal heeft een waarde in 
zichzelf. Bovendien, zo vond hij, doe je ook de 
lezer geen recht als je deze een boodschap op 
de mouw speldt door middel van beeld. Toch 
zijn er in de verhalen van Tolkien (niet alleen 
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over de ringen van macht) en in de wereld die 
hij al vertellend maakte, drijvende waarden die 
nieuwsgierig maken naar wat hem bewoog. En 
zo kom je toch elementen tegen die lijken op 
waarden uit het christelijk geloof. En dat vind 
ik dan weer boeiend: hoe kun je waarden die 
binnen het geloof belangrijk zijn, zo vertellen 
dat ze breed mensen raken? Zo probeer ik 
elementen uit Tolkiens verbeelding naar voren 
te halen die ons iets helpen te begrijpen van 
hoe geloof handen en voeten krijgt. Of is het 
andersom: met een gelovige bril begrijpen we 
beter wat Tolkien beoogt?  
 
Een avond waarin ik wat vertel van mijn zoek-
tocht en met ruimte om met elkaar in gesprek 
te gaan over geloven en de verhalen van 
Tolkien.  
 
Wanneer? Maandag 26 juni, in de kerk in Lage 
Zwaluwe, Kerkstraat 49. 
We zullen de beeldschermen nodig hebben, 
daarom is het in de kerk. We beginnen om 
19.30 uur. 
 
Ds. Marijn Gilhuis 
 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
 

 

Schrijven tegen 
onrecht 2023 

 

Amnesty-schrijfochtenden 
 

dinsdagmorgen 20 juni 
Witte Kerkje 

inlopen van 10.00-11.00 uur 
 
 

Inge Berendsen, 
contactpersoon Amnesty International 
Werkgroep Drimmelen 
E - ingemade@ziggo.nl 
T - 0162 - 670 500 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Actie ‘Vakantietas’ 
  
Met Pinksteren vroegen we om uw bijdrage 
voor de actie ‘Vakantietas’ en ook deze maand 
wordt daar nog een keer voor gecollecteerd. 
 
Bij Joke Geerse (Terheijden en Wagenberg), 
Cocky Bongers (Lage Zwaluwe), Inge 
Berendsen (Made en Hooge Zwaluwe) en op 
het zoldertje van het Witte Kerkje, stapelen de 
dozen met speelgoed en knutselspullen zich 
op. Het is een mooi gezicht; de rode en blauwe 
rugzakjes en de kleurige spullen die er hier en 
daar uitsteken, zoals de badmintonsets, de 
zweefvliegtuigen XL en de waterspuiters.  
 
We zijn blij met alle hulp die we krijgen om 
ook dit jaar van deze actie weer een succes te 
maken. We zijn dankbaar voor het geld dat u 
doneert, voor de 160 schetsboeken die ons 
worden aangeboden door een jubilerende 
drukkerij, voor het speelgoed en de boeken, 
die we van u kregen, nieuwe en zo goed als 
nieuwe, extraatjes waarmee we de tassen 
kunnen vullen.   
 
In de week vóór de schoolvakantie van de 
basisscholen begint, brengen we de tassen 
naar de kinderen die niet op vakantie kunnen 
gaan. Sommigen hebben in voorgaande jaren 
al zo’n tas gekregen en voor anderen zal het 
een verrassing zijn. Een verrassing die u mede 
mogelijk maakt. Daarvoor onze hartelijke 
dank, 
 
Cocky, Joke en Inge 
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Naar de kerk in Montrose 
 
Eind april was ik op bezoek bij mijn zoon en 
zijn gezin in Montrose, een klein dorpje 30 km. 
ten zuidoosten van Melbourne. 
Toen ik op een middag door het dorp wandelde 
op weg naar de school van de kleinkinderen 
zag ik dat er een kerk in dezelfde straat was. 
De volgende dag besloot ik daar eens te gaan 
kijken. Het was een houten gebouw met een 
klein torentje. Door de ramen zag ik een heel 
simpel interieur met lange houten banken en 
een paar glas-in-loodramen. Op het bordje 
naast de deur stond dat er ’s zondags om 
10.00 uur een ‘service’ was.  
Mijn nieuwsgierigheid was gewekt en de 
zondag daarop wandelde ik om kwart voor tien 
op mijn gemakje naar de kerk. Toen ik in de 
buurt kwam zag ik al volop auto’s die een 
parkeerplekje zochten en mensen die naar de 
achterkant van het gebouw liepen. Daar ging ik 
ook maar heen omdat ik daar de ingang 
vermoedde.  
Er stond een gastheer die me hartelijk welkom 
heette en meteen vroeg wie ik was. Hij 
antwoordde dat er nog meer Dutchies in de 
kerk waren. Ik zocht een plekje naast twee 
oude dametjes die meteen een praatje 
begonnen te maken. 
Op een gegeven moment hoorde ik allemaal 
‘oe hoe oe hoe oe hoe.’ Bleek dat er een vrouw 
aan de andere kant van het gangpad mijn 
aandacht wilde trekken. 
Inmiddels was het bijna 10 uur toen ik achter 
me hoorde ‘Goedemorgen, alles goed met jou?’ 
Dat moest een Dutchie zijn. 
De dienst begon met vrolijke liederen begeleid 
door een vrouw met een gitaar en een man 
met een drumstel. Een orgel was er volgens 
mij niet. De liturgie was in grote lijnen 
hetzelfde als bij ons. Er was ook avondmaal 
met kleine bekertjes en knapperige toast. De 
preek duurde 20 minuten en daarna vertelde 
iemand over een daklozenproject met beelden 
erbij op een scherm. 
Na de dienst werd het echt gezellig met koffie 
en zelfgebakken taarten. 
Ik voelde me erg welkom en besefte hoe fijn 
het is als je als vreemde in een kerk gezien 
wordt. 
 
Cora Keller 
 

 
 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
 
 
 
 
  
 

 

 
 
 
 
 

Stichting Vrienden van DHAN 
 
De stichting Vrienden van DHAN is in 2006 
opgericht en heeft in de afgelopen 17 jaar 
dank zij grote en kleinere donaties van 
vrienden meerdere projecten van DHAN 
Foundation in India mede mogelijk gemaakt.  
Dit zijn projecten op het gebied van: 
 Gezondheidszorg, zoals de inrichting van 2 

ziekenhuizen, 
 financiële ondersteuning van preventief 

onderzoek van vrouwen in verafgelegen 
dorpen op het platteland op borst- en 
baarmoederhalskanker, 

 ontwikkeling van lesmaterialen voor 
kinderen met leermoeilijkheden, 

 vakonderwijs voor meisjes en jonge 
vrouwen 

 en de laatste jaren aanvullend onderwijs 
voor kinderen in dorpen op het platteland, 
die zonder onze ondersteuning niet mee 
kunnen in het reguliere basisonderwijs, als 
gevolg van leerachterstanden en 
ondervoeding. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De kinderen van het schoolproject in 
Puthupatti 
 
Het project aanvullend onderwijs heeft per kind 
per jaar € 41,- nodig. Dat bedrag is als volgt 
samengesteld:  

 Kosten van docenten en coördinator € 
4100,- 

 Kosten voor voeding met aanvullende 
mineralen en nutriënten € 2000,-.  

 Totaal € 6100,-  
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Regelmatig ontvangen wij 
voortgangsrapportages over de vorderingen 
van de kinderen. Daarin wordt verslag gedaan 
over hun ontwikkeling op school en ook over 
hun lichamelijke gesteldheid zoals gewicht en 
hemoglobine. Veel kinderen hebben door de 
eenzijdige voeding last van bloedarmoede, 
achterblijvende groei en ondergewicht.  
 

 
 
Meten en wegen van de kinderen uit het 
project 
 
De aanvullende scholing zorgt er voor dat 
kinderen hun lees, reken en 
schrijfvaardigheden kunnen bijspijkeren 
waardoor zij mee kunnen komen in het 
normale onderwijs dat de overheid aanbiedt. 
Dank zij uw bijdragen krijgen kinderen een 
kans om zich te ontworstelen uit de spiraal van 
armoede, onderontwikkeling en ongelijke 
kansen. En dat alles voor maar € 41,- per kind 
per jaar. Helpt u ook mee?  Wij zijn erg blij 
met uw bijdrage. 
 
www.vriendenvandhan.nl 
info@vriendenvandhan.nl 
IBAN: NL77 RABO 0120 2603 36 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
 
 

 
 

Agenda  
 

 

juni 2023 

02 SAMEN aan tafel 
17.30 
uur 

Tuinzaal 
Terheijden 

05 kerk 
schoonmaken 

09:00 
uur 

Lage Zwaluwe  

08 
Een ongewoon 
gesprek met God 

19.30 
uur 

Tuinzaal 
Terheijden 

11 
Opening 
tentoonstelling  
’In verbinding’ 

11.30 
uur 

Kerk 
Lage Zwaluwe 

12 Een goed gesprek 19.30 
uur 

Tuinzaal 
Terheijden 

16 Koffieochtend 
10.00 
uur 

Tuinzaal 
Terheijden 

20 
Amnesty 
schrijfochtend 

10.30 
uur 

Tuinzaal 
Terheijden 

23 Een goed gesprek 9.30 
uur 

Tuinzaal 
Terheijden 

26 
Geloven in het 
werk van Tolkien 

19.30 
uur 

Kerk            
Lage Zwaluwe 

28 
Een goed gesprek 
met jongeren 

19.30 
uur 

Tuinzaal 
Terheijden 

 
Wekelijks Bijbellezen op donderdagochtend  
van 09.00 – 10.00 uur in de consistorie te  
Lage Zwaluwe. 
 
 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
 
 
 
 
 
 

     SAMEN in het Witte Kerkje 
 

Agenda SAMEN: 
 
02 juni  SAMEN aan tafel 
08 juni  Een ongewoon gesprek met God 
12 juni  Een goed gesprek 
23 juni  Een goed gesprek, ochtendgroep 
28 juni  Een goed gesprek – met jongeren 
 

Locatie: het Witte Kerkje, zij-ingang 
Tijdstip: 19.30 - 21.30 uur 

ochtendgroep 09.30 - 11.30 uur 
Samen eten 17.30 uur 

Kosten: alles op basis van vrijwillige donatie 
SAMEN aan tafel € 6,00 bijdrage 
kosten maaltijd 

 

SAMEN: ontmoeting, zingeving en inspiratie 
 

We ontmoeten u graag! 
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Aanmelden voor de gesprekskring is niet 
verplicht, wel prettig. Voor de maaltijd is het 
wel nodig dat u zich vooraf aanmeldt. 
 
E: welkom@sameninhetwittekerkje.nl of  
T: 06 - 52 04 68 06 
Meer informatie: 
www.sameninhetwittekerkje.nl  
 

Een hartelijke groet,  
Edwin Vonk 
 
 
 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
 
 
 
 
 
 
 

      Muziekrubriek 
 
Deze keer een bijdrage van Marijn Gilhuis. 
 
Huub Oosterhuis – hij gaf veel gelovigen 
nieuwe taal om over God te spreken 
 
Huub Oosterhuis, geboren in Amsterdam op 1 
november 1933, is overleden 2023 in dezelfde 
stad op 9 april, op de 1e Paasdag van dit jaar. 
Hier wil ik, in een korte persoonlijke noot, 
stilstaan bij zijn overlijden en zijn werk. Over 
zijn leven en werk hebben anderen uitvoerig 
geschreven (Marc van Dijk, De paus van 
Amsterdam: biografie van Huub Oosterhuis, 
Atlas contact, 2013;  Ad van Nieuwpoort, 
Uittocht. Laatste gesprekken en gedichten van 
Huub Oosterhuis. Amsterdam, Prometheus, 
2023). Een snelle zoektocht op het internet 
levert ook een schat aan informatie op 
(Wikipedia en de site van het Huub Oosterhuis 
Fonds, https://huuboosterhuis.nl/ - daar vind 
je ook het liturgieboekje van zijn 
afscheidsdienst.)  
 
Nu dit gezegd is, kan ik iets vertellen over wat 
in zijn muziek en gedichten mij aanspreekt. 
Toen ik in de jaren 80 me meer ging verdiepen 
in de liederen van het Liedboek van de Kerken 
(u weet wel, het rood-roze liedboek) spraken 
de liederen van Oosterhuis me direct aan. Voor 
de zoekende gelovige die ik toen was boden 
zijn liederen me tekst met ruimte. De beelden 
die hij gebruikte in zijn liederen spraken tot de 
verbeelding. Neem deze zin bijvoorbeeld over 
Jezus: ‘Gij zijt voorbijgegaan, een voetspoor in 
de zee.’ We zongen het nog met Hemelvaart.  
 
 

‘Jezus gaat voorbij’, deze zin heeft al zoveel 
lagen en betekenissen, voor zijn discipelen, 
voor ons. Het kan betekenen: hij komt voorbij, 
je ziet hem gaan en achter de horizon 
verdwijnen;  maar ook, zijn leven is voorbij en 
toch weer niet, want opnieuw begonnen; en 
ook: zo heb ik Jezus ervaren, maar nu niet 
meer, ik ben Jezus kwijt. En u kan er vast nog 
een paar betekenissen bij bedenken! En dan 
‘een voetspoor in de zee’. Deze zin roept alle 
verhalen over water en zee uit de bijbel – dus 
ook Jezus die wandelt over het water. En 
bedenk nog dit: de zee is in de bijbel een 
symbool voor de dood (denk aan Noach en aan 
Jezus die uit de dood opstaat). En zo kun je 
nog even doorgaan. Ik vind dit geweldig mooi.  
In de lijn van deze regel lag mijn eerste 
kennismaking met Oosterhuis’ bundels. Het 
was de bundel ‘Zien – Soms even’. Het 
gedicht, waarnaar de bundel is vernoemd, vat 
in vier regels de geloofsbeleving zoals ik dat 
destijds herkende:  
 
ZIEN 
 
Dit dat ja nee voortjagend voortgedreven 
niet kunnen willen toch zo moeten leven 
overal nergens niemand op het spoor. 
Dan jij. ik hoor je stem. ik zie – soms even. 
 
Dit gedicht, lied, geeft prachtig weer hoe het 
geloof ons kan raken in ons dagelijks bestaan. 
Tussen de drukte en indrukken die we opdoen, 
tussen de vragen en zekerheden van hoe je 
leven vorm te geven: dat zoeken en dat 
vinden, mooi in vier regels gevat: zien, soms 
even! (H. Oosterhuis, Zien – soms even, Baarn 
1972, pag. 8). 
 
Een thema dat Oosterhuis vaak bezingt is het 
gezien worden door God en de ander. Hij heeft 
dat gevat in het lied “Ken je mij”, een 
bewerking van Psalm 139. Mensen zien elkaar 
en worden gezien en gekend. De dood is dat je 
buiten het zicht van mensen valt. Is er dan 
niemand die je dan aanziet, die je bestaan 
bevestigt, zegt dat je iemand bent en bent 
geweest voor God en voor mensen om je 
heen? In het gedicht “Ogen die mij zoeken” 
vervat Oosterhuis de hoop die ik koester om 
gezien te zijn, voorbij iedere grens. Een 
troostend gedicht, vind ik. Oosterhuis laat me, 
als lezer, meegaan in de tekst voorbij de 
horizon waarbij mijn geliefden mij nog kunnen 
volgen. En zelfs daar, tot om het hoekje, is 
Iemand die mij ziet. Ja, ogen die mij aanzien, 
dáár.  
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OGEN DIE MIJ ZOEKEN 
 
Ogen die mij zoeken, 
volgen tot hoever. 
 
Ik ga een bocht om 
waar geen licht komt 
 
geen hand mij vastgrijpt 
geen oor mijn stem herkent 
geen stem mij groet 
geen naam mij past 
 
tot waar geen mens is 
Tot waar geen god is. 
 
Ogen die mij zien 
die mij aanzien, daar.  
 
Dit gedicht staat in verschillende bundels, in 
ieder geval in de bundel met liederen en 
gedichten bij afscheid en uitvaart:  
H. Oosterhuis, Ogen die mij zoeken, Kampen 
2005, pag. 78. De bundel ‘Kom bevrijden – 
150 gebeden’ (Kampen 2009) heeft een woord 
vooraf waarin Oosterhuis kort ingaat op zijn 
biografie en wat hem inspireert en doet 
bidden. Een verzameling eerder gepubliceerde 
en nieuwe liederen om zelf te bidden en te 
zingen. Ook daarin het bovengenoemde 
gedicht op pagina 80. 
 
Een bundel die me erg aansprak was ‘Levende 
die mij ziet’ (Kampen/Tiel 1999). Liederen en 
gebeden dichtbij personen uit de bijbel en 30 
leerdichten over Jezus onder de titel ‘Wees hier 
aanwezig’. In deze 30 gedichten vat Oosterhuis 
Jezus’ leven samen. Verderop in de bundel 
heeft hij hymnen aan de liefde, de zon, de 
massa, aan familie, de stenen en nog meer. 
Hier een strofe uit  het gedicht ‘Aan de liefde’. 
Ik vind het bijzonder omdat daarin zowel de 
zachtheid van de liefde als de volharding van 
de liefde (denk aan I Cor 13) wordt bezongen.  
Tegen alle hardheid en verdrukking in groeit er 
leven dankzij de liefde. Hier een vers uit dit 
gedicht: 
 
Korte lange vlagen kussen 
zwermen zoenen noem je liefde –  
dat betonnen knoesten twijgen 
groen blad rooie wangen krijgen. 
Maar ook harde noten kraken 
stenen slijpen tot ze zingen 
stenen kloven tot ze stromen.  
 
Oosterhuis heeft, als ik het even snel tel, zo’n 
84 liederen in het nieuwe liedboek staan. Zijn 
bijdrage aan onze liturgie is groot en van grote 
waarde. Zijn bundels en gedichten kun je zo nu 
en dan erbij pakken, de stilte zoeken, je laten 

meevoeren door de beelden, verwijzingen en 
doorkijkjes naar teksten in de bijbel. Die 
inspiratie door de schriften proef je! Oosterhuis 
laat een geweldig bouwwerk van taal, lied en 
inspiratie achter waar we hopelijk nog lang 
mee toe kunnen.  
 
ds. Marijn Gilhuis 
 

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪ 
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