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  Van de redactie 
 
 

Elke dag zie je de bomen groener worden en buiten ruik je nu toch echt de lente. Koningsdag ligt al 
weer achter ons en de meimaand is begonnen. Op donderdag 4 mei herdenken we in alle kernen van 
de gemeente Drimmelen niet alleen de doden die gevallen zijn in de Tweede Wereldoorlog maar dan 
staan we hopelijk ook stil bij de mensen die in de jaren daarna oorlogsslachtoffer werden en nog elke 
dag weer zijn. Op 5 mei vieren we de bevrijding. Op donderdag 18 mei is het Hemelvaart en op 28 
mei vieren we het Pinksterfeest. Na het verdriet aan het begin van mei valt er veel te vieren. Laten 
we daarom dankbaar zijn voor al het goede dat deze maand weer naar ons toe komt.  
 
De eindredactie, 
Inge Berendsen 
Loes van der Eijk 
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Kerkdiensten 

 
Meerijden gezamenlijke kerkdiensten: 
 
- Wilt u vanuit Terheijden meerijden naar  

Lage Zwaluwe, neem dan contact op met 
Annette Houtekamer, tel. 076 – 58 70 320. 

- Wilt u vanuit Lage Zwaluwe meerijden naar 
Terheijden, neem dan contact op met  
Reina Faasen, 0168 – 48 30 20. 
In Lage Zwaluwe is er ook een meerij-app. 
U kunt u aanmelden bij Nelleke ten Haaf,  
06 – 81 89 30 74. 
 

 
 

Zondag 07 mei 2023 
 

 
Vijfde zondag van de Pasen  
 

Lage Zwaluwe 
10.00 uur: zie Terheijden - Wagenberg 
 

Terheijden - Wagenberg 
10.00 uur: Mw. A. Kraal   
Gezamenlijke dienst 
Diaconiecollecte: Stichting Leergeld 
 

 

Zondag 14 mei 2023 
 

 
Zesde zondag van Pasen 
 

Lage Zwaluwe 
10.00 uur: dhr. A. Verdoorn 
 
Terheijden – Wagenberg SOVAK dienst 
Afscheid ds. E. Fockens van SOVAK 
10.00 uur: ds. E. Fockens 
Diaconiecollecte: SOVAK 
 

 

Donderdag 18 mei 2023 
 

 
Hemelvaart 
 

Lage Zwaluwe – Schuurdienst op de      
Dirk de Botsdijk 4a 
10.00 uur: dhr. D. van den Berg en               

ds M. Gilhuis 
Gezamenlijke dienst, deze vieren we samen 
met de Immanuël Parochie 
Diaconiecollecte: Stichting Leergeld 
 

Terheijden - Wagenberg 
10.00 uur: zie Lage Zwaluwe 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Zondag 21 mei 2023 
 

 
Zevende zondag van Pasen 
 
Lage Zwaluwe 
10.00 uur: dhr. E. Orie 
 
Terheijden – Wagenberg 
10.00 uur: zie Lage Zwaluwe 
Diaconiecollecte: VluchtelingenWerk 
Drimmelen 
 

 

Zondag 28 mei 2023 
 

 
Pinksteren 
 

Lage Zwaluwe 
10.00 uur: zie Terheijden - Wagenberg 
 

Terheijden - Wagenberg 
10.00 uur: ds. M. Gilhuis 
Gezamenlijke dienst 
Diaconiecollecte: Actie Vakantietas 
 

 
 

Zondag 04 juni 2023 
 

 
Trinitatis 
 

Lage Zwaluwe 
10.00 uur: zie Terheijden - Wagenberg 
 

Terheijden - Wagenberg 
10.00 uur: dhr A. Verdoorn 
Gezamenlijke dienst 
Diaconiecollecte: Stichting Leergeld  
 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
 

 
Diensten in de Ganshoek 

     Lage Zwaluwe 
 

 
De diensten zijn in de ontmoetingsruimte van 
de Ganshoek. De diensten zijn voor iedereen 
toegankelijk.  
U bent van harte welkom! 
 

Zondag 07 mei 2023 
18.30 uur: dhr. P.A. Kraak 
De collecte is voor de diaconie 
 
Zondag 28 mei 2023 
18.30 uur: dhr. E. Orie 
De collecte is voor de kerkvoogdij 
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     Ter overweging 
 
Pasen en de preek die niet gehouden 
is 
 
Beste mensen, een korte terugblik op Pasen. 
Eerst over de ‘Persoonlijke verslagen’ uit de 
vorige Verdieping. De brief van Petrus is van 
de hand van ds. Wim Bisschop, de andere 
brieven zijn van mijn hand. 
 
Ik kijk met plezier en genoegen terug naar de 
vieringen. Mooi om te zien hoe velen deze 40-
dagentijd en de Stille Week mogelijk maakten. 
Dank allen nogmaals daarvoor! Dank ook voor 
de bloemen die we hebben ontvangen!  
 
En ik had een preek uitgeschreven en deze heb 
ik niet letterlijk gehouden. Mijn overdenking 
tijdens de Paasochtend had elementen uit deze 
preek hieronder, maar met Paasochtend heb ik 
net iets andere accenten gelegd. Dit neemt 
niet weg dat ik alsnog graag de preek deel die 
ik (deels) niet gehouden heb. Deze vindt u 
hieronder: 
 
Beste mensen, gemeente van Christus,  
Als kind van een jaar of 14 stelde ik me voor 
hoe het zou zijn om dichtbij Jezus te staan. 
Jezus meemaken, de woorden, de wonderen, 
de waarheid horen uit eerste hand. Wat zou 
geloven dan vanzelfsprekend zijn! Hoe heerlijk 
om alle vragen met één veeg van tafel laten 
glijden. 
Toen ik merkte dat dat niet ging, ben ik maar 
theologie gaan studeren. Maar daarmee werd 
het niet persé beter. Theologie is niet een 
plaats waar je aankomt, maar een plaats 
waarvan je vertrekt en ontdekt dat er veel 
meer landen bestaan. Theologie verbreedde 
mijn horizon.  
Eigenlijk geldt dat voor alle plaatsen waar je 
denkt eindelijk de kennis en inzichten te halen 
waar je zo naar verlangde. Langs een waaier 
aan mogelijkheden, ontdek je, moet je dan 
weer vinden waar je staat en wat je gelooft. 
En vanmorgen is het eigenlijk niet anders, als 
we het Paasevangelie lezen. Aan de hand van 
drie discipelen, twee engelen en Jezus zelf 
worden we naar een nieuwe geloofshorizon 
gebracht. Elk van hen laat iets van onszelf 
zien, misschien. 
Neem Maria, zo intens met Jezus verbonden, 
door hem vrij gemaakt van zeven demonen, zo 
vertelt Lucas. Zij heeft haar leven aan Jezus te 
danken. Ga eens in haar schoenen staan. Hoe 
is het om, met dat verhaal, Jezus te moeten 
verliezen. De persoon, de zaak waaraan je 

jezelf met huid en haar hebt verbonden, die is 
niet meer. Hoe donker kan Goede Vrijdag dan 
zijn! Zodra het kan, op de 1e dag van de week, 
wil je dan ook naar het graf. Wie anders! De 
liefde, dat verlies. Wat ben je verloren dat 
zoveel pijn doet, Maria? Wat heeft zij, wat ben 
jij verloren dat zoveel pijn doet? Hoe kun je 
verder? Er is zoveel gebeurd. Het eerste zien. 
Ze ziet dat er iets niet is. Het lichaam niet. De 
dode dood niet. Maar wat moet je daarmee? 
Hij was al weg, nu is het graf leeg, hoe meer 
weg kan iets zijn? Ze roept anderen erbij. 
Anderen worden wakker gemaakt. Kom!  
Gealarmeerd gaan ze snel. Zo kunnen wij ook 
gehaast zijn als we iets kwijt zijn, angstig ook, 
vol vragen. Het zal toch niet waar zijn? Soms 
ben je snel maar voorzichtig. Je blijft bij het 
graf, bij het donker, bij de dreiging staan 
zonder erin te stappen. Je neemt alles in je op. 
Je probeert te peilen wat er aan de hand is. 
Wat zijn de gevolgen? Klopt het?  
Een ander stapt  juist door, zoals Petrus, vol 
erin. Zo kun je ook zijn. Je gaat er vol in. 
Zachte heelmeesters, daar heb je niets aan. 
Maar omdat je erin vloog is de impact groot. 
Die leegte van het graf komt aan, doet pijn, 
beduusd ben je ervan. Je neemt alles in je op. 
Je ziet, maar je kan er nog geen samenhang in 
zien. 
De andere meer beschouwelijke kant doet ook 
een stap naar voren, en zoals Johannes het 
mooi beschrijft, die ziet en gelooft. De discipel 
die Jezus liefheeft, ziet en gelooft. Komt dat 
omdat hij de tijd nam om alles even te laten 
bezinken. Omdat hij tijd nam, ademhaalde, stil 
stond. En pas dan liet indalen wat dit allemaal 
te betekenen had? In onze haastige tijd – en 
wat laten we ons gek maken – is het wel een 
kunst om die houding te vinden. Om stil te 
staan, ook oog in oog met wat ons angst kan 
inboezemen als een leeg graf. Die leerling deed 
het en geloofde.  
Johannes merkt er fijntjes bij op, dat de 
leerlingen nog niet uit de schriften hadden 
begrepen dat Jezus uit de dood moest opstaan. 
Blijkbaar komt geloof je niet alleen maar 
aanwaaien (al hebben we de Geest er wel bij 
nodig!). Geloven is ook zaak van je ergens in 
verdiepen, nieuwsgierig zijn, er studie van 
maken zo je wil. Gelukkig is er tijd om uit de 
schriften te begrijpen hoe het zit, dat stelt 
gerust. 
Drie manieren om Pasen te benaderen, als 
Maria, Petrus of de liefhebbende leerling. Maar 
misschien zijn we als de engelen. Het verhaal, 
de leegte, de dood, niets verbaast ons omdat 
we al deel zijn van het verhaal. We zitten aan 
het voeteneind of aan het hoofdeind (waar zou 
jij zitten?). De dood is overwonnen. We hoeven 
het alleen maar te vertellen. Je moet niet in de 
dood het leven zoeken. De dood heeft 
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afgedaan. Dragers van licht zijn het, drager 
van licht kun je zijn.  
En dan gebeurt er iets bijzonders in het 
Evangelie van Johannes. Waar Mattheüs, 
Marcus en Lucas de engelen laten vertellen dat 
Jezus hen tegemoet komt in Galilea en dat ze 
hem daar moeten ontmoeten, krijgt het 
verhaal bij Johannes een verrassende wending. 
We zijn weer bij Maria. Haar hart brandt, zij wil 
weten, gaat vragen, huilt, rust niet. Waar is 
hij, wat hebben jullie gedaan, waar heb je hem 
gelaten? Dat is het ‘rustloos zoeken en 
verdwalen’ waar Jan Wit over zingt (Lied 823). 
Geloven, of wat daarvan over is, is voor haar 
dat. Terug naar waar hij was. Maar waar is hij 
nu!? Zeg het me! En al zoekend en vragend 
ziet ze iets, iemand. Het vermoeden van een 
antwoord. De tuinman blijkt de nieuwe Adam 
te zijn als hij Maria bij haar naam noemt: 
‘Maria!’ De graftuin is opeens de Tuin van 
Eden, de wereld een nieuwe wereld, als Maria 
Jezus herkent. Haar geloof gaat aan! 
Ontroerend vind ik dat, om te lezen hoe Maria 
bij haar naam geroepen en een plaats krijgt in 
Gods licht, gezien wordt door de ogen van 
Jezus, opgestaan, door Jezus, voorbij alle 
dood. Ontroerend vind ik dat om zien als 
mensen zich bij de hun naam geroepen weten, 
aangesproken, aangeraakt door donker, dood 
en lijden heen. Dat Jezus, dat God ze ziet. Het 
ontroert mij als ik me gezien weet, Maria in 
mij. 
Vier manieren om Pasen te benaderen, als 
Maria, Petrus of de liefhebbende leerling, als de 
engelen. Misschien hebben we van alles wat. 
En dat vieren we vandaag, dat we met die 
ervaring, dat weten, dat zoeken en vinden, 
verder kunnen. Jezus is terug naar de Vader, 
in het Licht. Wij gaan terug naar onze wereld, 
met dit verhaal. Samengevat in de zin van 
Maria: ‘Ik heb de Heer gezien!’ 
Wat betekent dat dan? Dat betekent dat we 
door de diepte van het lijden van Goede 
Vrijdag heen opgestaan zijn in het Licht van de 
Paasochtend. Ik heb de Heer gezien. Dat geeft 
kracht en hoop om anders in het leven te 
staan, anders in het leven te doen, anders in 
het leven te zijn. Daar zijn alle andere 
zondagen na Pasen voor: om te leven in het 
licht.  
Sta op! Draag het licht in je hart. De 
gezindheid van Christus in je gedachten. De 
liefde van God in je handelen. De 
zorgzaamheid van de moederlijke Geest in het 
omgaan met de wereld en de natuur om ons 
heen. Sta op! Een morgen ongedacht! Amen 
 
ds. Marijn Gilhuis 
 
 
 

 
   
 
 

Bij de kerkdiensten 
 

 
Hemelvaart 18 mei  
Hemelvaartsdag vieren we samen met de 
Immanuel Parochie. De dienst houden we bij 
Hendrik, Tineke en Famke van Dis, Dirk de 
Botsdijk 4a. Lage Zwaluwe. In de omgeving is 
voldoende parkeergelegenheid. 
De schuur is groot genoeg en (in het uiterste 
geval!) hebben zij ook nog een aantal stoelen 
beschikbaar. Bij  kou en storm kan de schuur 
dicht. Bij hoge temperaturen kan de schuur 
(gedeeltelijk) open. 
 
De dienst begint om 10 uur!  
 
Het centrale thema cirkelt rondom het verhaal 
dat bekend staat als de Hemelvaart, het 
verhaal dat Jezus aan het zicht van de 
leerlingen onttrokken wordt. Jezus is bij God, 
zijn volgelingen worden met beide benen op 
aarde teruggezet. Wat nu? Het is wachten op 
de Trooster, Gods Geest. Jezus’ vrienden zullen 
hun focus moeten verleggen. 
Voorgangers in deze dienst zijn dhr. Douwe 
van den Berg en ds. Marijn Gilhuis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pinksteren, 28 mei  
‘We gaan samen met God’, dat is het thema 
van de dienst van Pinksteren op 28 mei in 
Terheijden. De week ervoor hebben we 
Hemelvaart gevierd. De verhalen uit het 
Evangelie vertellen van Jezus die bij God is. 
Verweesd wachten zijn vrienden, hoe verder? 
Ze hebben elkaar, maar het voelt niet 
compleet. Met Pinksteren wordt het feest 
compleet. God troost de zielen, vult de harten 
en herstelt het verband waarin God en mensen 
elkaar ontmoetten. Jezus is er niet lijfelijk bij, 
maar God is niet weg. Gods Geest bezielt de 
discipelen. Gods Geest deelt zich over de 
mensen. Wat buiten was wordt binnen. Zo 
dichtbij voelde God niet eerder. Een nieuw 
begin gemaakt, daar kunnen we van zingen, 
en dat zullen we dan doen! We gaan samen 
met God! 
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Terugblik op de activiteiten en 
vieringen in de Veertigdagentijd, 
Palmpasen, de Stille Week en 
Paasochtend 
 
Thema: Uit liefde voor jou.  
 
Tijdens de kerkenraadsvergadering hebben we 
teruggekeken op 'de Paastijd'.  
Van veel gemeenteleden zijn mooie berichten 
gekomen. Mensen hebben, ieder op zijn of 
haar manier en tijd, genoten van de samen-
komsten. Er is heel veel saamhorigheid 
ervaren. Er waren bedankjes voor de mensen 
die meegewerkt hebben. U zult begrijpen dat ik 
niet iedereen ga noemen, ook al omdat er dan 
altijd iemand vergeten wordt. Waardering was 
er voor de voorgangers, de commissie liturgie, 
de bijdrage in het vorige kerkblad over de 
diensten en ook het prachtige liturgieboekje 
dat ervaren is als 'iets om te bewaren en te 
delen met mensen buiten onze gemeente'. 
 
Hieronder vindt u twee persoonlijke 
inzendingen over bovengenoemde tijd.  
 
Nogmaals dank aan alle mensen die hun 
steentje hebben bijgedragen en aan alle 
mensen die hebben deelgenomen en zo 'uit 
liefde voor God en voor elkaar' bijeen geweest 
zijn. 
 
Namens de gezamenlijke kerkenraden, 
Mariëtte Verkerk en Helma Orie  
 
Prachtige gesprekken bij de sobere 
maaltijden in de veertigdagentijd. 
 
Aan het eind van de laatste maaltijd op 
woensdag 5 april hebben we alle mensen 
bedankt die deze maaltijden tot waardevolle 
bijeenkomsten hebben gemaakt.  
Hierbij niet in de laatste plaats de deelnemers 
aan deze maaltijden. Als deelnemer wil ik 
graag mijn ervaring met u delen.  
Geweldig dat elke keer tussen 12 en 16 
mensen elkaar opzochten om met elkaar te 
eten en te praten, of het nu in Terheijden was 
of in Lage Zwaluwe.  
Kennen we elkaar al? Ja, maar toch ook niet. 
De gesprekken werden ingeleid door het lezen 
van een gedeelte uit de veertigdagenkalender 
of een Bijbeltekst. Daaraan verbonden werd 
een vraag gesteld, als een mogelijk gespreks-
onderwerp. Ik noem u er twee die mij 
bijgebleven zijn: 'Kun je omgaan met mensen 
die compleet anders in het leven staan dan jij?' 
en 'Zou jij iemands voeten kunnen wassen?' 
Mooie onderwerpen, maar soms ontstonden er 
ook hele andere gesprekken met persoonlijke 
verhalen. Zo kom je tot elkaar.  

Op zondag 16 april luisterde ik tijdens de 
kerkdienst naar de woorden van Beatrijs 
Hofland. Het sloot voor mij heel erg aan bij 
mijn beleving tijdens de sobere maaltijden. In 
gemeenschap met mensen krijgen we meer 
zicht op het geloof, ontvlamt het. Wij zien 
elkaar, zijn samen mens in onze kwetsbaarheid 
en hoop.  
 
Van harte nodig ik u uit om volgend jaar deel 
te nemen aan de maaltijden en de gesprekken. 
Voor mij waren het pareltjes van 
ontmoetingen.  
 
Mariëtte Verkerk 
 
Uit liefde voor jou. Pasen 2023. 
 
Door de manier waarop wij ons, als kerk, 
hebben voorbereid op Pasen is deze periode 
voor mij een heel bijzondere waardevolle tijd 
geworden. Zo heb ik dan ook Pasen heel intens 
beleefd (en meerderen met mij).  
Het begon met de sobere maaltijden in de 40 
dagen tijd. Helaas heb ik, vanwege de 
verkiezingen, een maaltijd moeten overslaan, 
wat ik heel jammer vond. Door de indeling aan 
de tafels sprak ik vaak met andere personen. 
Heel goed voor de ‘verbinding’. Iedere keer lag 
er op tafel een vraag waarover we konden 
praten. Meestal lukte dat wel maar er waren 
ook avonden dat we zoveel te praten hadden, 
over andere zinvolle zaken, dat we aan het 
gevraagde thema niet toekwamen. Ook daar 
was ruimte en begrip voor. 
Dan de stille week vanaf 2 april tot Pasen. Een 
vijftal hele bijzondere diensten. Ik ga deze niet 
allemaal apart benoemen omdat ik niemand te 
kort wil doen maar wat heeft het mij goed 
gedaan; de vormgeving van de diensten, de 
overdenkingen, de stilte bij het verlaten van de 
kerk na de avondmaalsdienst, de keuze van de 
liederen, de cantorij, het orgelspel. Gelukkig 
kon ik bijna alle avonden en diensten samen 
gaan met mijn buurvrouw Nelleke. Wat hebben 
we veel te praten gehad maar ook wandelden 
we in stilte naar huis.  
Op Eerste Paasdag, op bezoek bij mijn familie, 
kon ik uit de grond van mijn hart zeggen dat 
dit een waardevolle Pasen voor mij is geweest. 
Met dank voor allen die hier aan meegewerkt 
hebben. 
 
Wouke Eindhoven 
 
 
 
 
 
 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
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Omzien naar elkaar  
 
 
Bij verschillende leden van onze gemeenten 
zijn mensen die voor langere of kortere tijd 
worstelen met een kwetsbare gezondheid. 
Anderen hebben drukke taken in werk of eigen 
kring, weer anderen weten misschien niet hoe 
de dagen door te komen. Wat je situatie ook 
is, soms kan het je teveel worden of wil je 
graag met iemand daarover spreken.  
Omdat De Verbinding ook op het internet 
staat, melden we hier niet mensen met hun 
naam. In ons pastoraal team hebben we veel 
mensen in beeld, maar het kan zijn dat je 
graag iemand spreken wilt. Aarzel dat niet om 
contact met een van ons op te nemen.  
Wat je situatie ook is, we wensen je veel 
sterkte, goede moed en Gods nabijheid toe. 
Namens de ouderlingen, pastoraal werkers, 
bezoekpersonen, ds. Marijn Gilhuis. 
(marijngilhuis@gmail.com; 0618315690) 
 
   
 
 
 
 

Uit de pastorie 
 

 
Gouden lijstjes 
 
Af en toe gebeuren er van die dingen in je 
leven die je graag zou willen vasthouden, 
vastpakken en bewaren zodat ze niet verloren 
gaan. Momenten en ervaringen waarvan je 
weet dat ze je energie geven, blij maken, 
inspireren. Die toevallige ontmoeting in de 
trein, het bijzondere gesprek, die schitterende 
zonsondergang, het lieve gebaar dat je zo 
goed deed. Hoe kun je zo een moment 
vasthouden? 
‘Ik stop zo’n moment in een gouden lijstje!’, 
hoor ik. 
Het is dan niet zo dat iemand het moment kan 
vastpakken, uit de tijd halen en in een lijst kan 
stoppen. Wel dat je het moment een 
bijzondere plaats – het gouden lijstje – in je 
herinnering kan geven. Het beeld van zo’n 
gouden omlijsting kan je helpen om je dat 
bijzondere moment te herinneren.  
 
 
 
 
 
 

Misschien heb je wel zo’n innerlijke galerij waar 
al die momenten in gouden lijstjes hangen, 
ergens in je herinnering. Weet je nog van toen 
en toen? Van die mooie ontmoeting waarbij je 
helemaal jezelf kon zijn? Of die ene keer dat je 
iets ontdekte over wie je was en bent? 
 
Ik kom wel eens mensen tegen die lang niet in 
de kamer met gouden momenten zijn geweest. 
Er ligt dan behoorlijk wat stof van de tijd op de 
lijstjes. Soms weten ze zelfs de deur naar die 
ruimte niet meer te vinden, zo worden ze in 
beslag genomen door de beslommeringen van 
alledag of door wat hen overkomt. Mensen 
leven dan langs hun innerlijke ‘gouden lijstjes 
galerij’ heen. 
 
In gesprekken kan het gebeuren dat we ruimte 
en tijd hebben om stil te staan bij verhalen uit 
het verleden. Ik vraag dan naar wat hen goed 
heeft gedaan, inspireerde, blij maakte. Dan 
hoor ik verhalen uit de gouden lijstjes. 
Verhalen, zo divers als er mensen zijn. Ze 
gaan over hoe mensen geraakt zijn in het 
diepst van hun zijn: over goede vrienden, over 
de natuur, over God, over gekregen inzichten. 
Het zijn dierbare verhalen. 
 
Het hier en nu kan veeleisend zijn, onzeker, 
beangstigend. Als je dan even die kamer in je 
ziel kan bezoeken en bij de goud-omlijste 
momenten kan stilstaan, dan kun je rust 
vinden, energie, inspiratie, moed misschien. 
De goud-omlijste verhalen kunnen dan werken 
als een innerlijk oplaadpunt. En, mocht het 
gebeuren dat je uit eigen kracht de deur van je 
innerlijke galerij niet kan vinden, dan kun je 
die deur gaan zoeken door herinneringen op te 
halen in gesprekken. Gesprekken over vroeger 
of over onderwerpen waarvan je weet dat ze 
voor jou bij gouden momenten horen. Praat 
over wat je inspireerde, waar je warm voor 
liep, wat je geloofde. Haal herinneringen op 
over vakanties, vrienden. Het kan dan zomaar 
zijn dat je de deur van de ruimte met de 
gouden lijstjes tegenkomt: doe die deur dan 
voorzichtig open. Blaas het stof van de lijstjes. 
Durf daar te zijn en te verwijlen bij die gouden 
momenten. Ik hoop dat er dan warmte wakker 
wordt en door je heen gaat stromen. Energie 
waar je een tijd mee verder kan  - want het 
leven kan veel van je vragen. 
 
Ds. Marijn Gilhuis 
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     Uit de kerkenraad 
 

Samenvatting notulen van de  
gezamenlijke kerkenraadsvergadering 

dinsdag 18 april 2023 
 
Een bijzondere vergadering deze keer, omdat 
voor het eerste onze nieuwe kerkelijk werker 
Ester van Dijk aanschuift. Gezien het volle 
programma deze keer geen bezinning, maar 
een opening met gebed door Marijn Gilhuis. 
Aansluitend volgt een voorstelronde zodat dat 
Ester van Dijk in vogelvlucht een idee krijgt 
wie er rond de tafel zitten. Ester van Dijk 
vertelt daarna uitgebreider over haar werk-
ervaringen in zorg en gemeenteopbouw. Ze 
heeft de opleiding theologie op het HBO 
gevolgd en is bezig met haar master, waarbij 
ze nog de keuze heeft om als geestelijk 
verzorger of gemeentepredikant af te 
studeren. Ze kijkt erg uit naar haar werk in 
Lage Zwaluwe en Terheijden/Wagenberg, waar 
ze 12 uur per week zal worden ingezet.  
 
Verder staat vanavond de toekomst van het 
kerkgebouw in Lage Zwaluwe op het 
programma. Erik Orie schuift aan om een 
toelichting te geven op de notitie die hij samen 
met Ad Verdoorn heeft opgesteld. Enkele 
belangrijke conclusies die worden toegelicht: 
- Multifunctioneel gebruik van het 
kerkgebouw lijkt niet kansrijk (weinig vraag, 
benodigde vrijwilligersorganisatie lastig in te 
vullen) 
- Het vervangen van de CV installatie moet op 
korte termijn als een zelfstandige actie worden 
opgepakt 
- Ingrijpende wijzigingen aan het gebouw 
en/of investeringen behoeven de goedkeuring 
van de Classis/CCVB (bijvoorbeeld de verkoop 
pastorie om gelden vrij te maken voor een 
verbouwing) 
- Ontwikkel een (regionale) toekomstvisie  
welke mogelijkheden zijn er voor verdere 
samenwerking in de regio? 
- Werk een toekomstvisie verder uit en betrek 
daarbij externe deskundigen. 
Het zal duidelijk zijn dat dit punt de komende 
tijd opnieuw op de agenda komt. 
 
Na het bespreken van de notulen, actielijst en 
jaarplanning komende volgende punten aan de 
orde: 
- Samenwerking onderling 
- Zomeropenstellingen 
- Seizoenstart 2023-2024 
- Gehouden en komende kerkdiensten 

- Ronde langs predikant, ouderlingen, 
diakenen en kerkrentmeesters 
 
Nelleke sluit af met een gedicht van Andries 
Govaart uit het liedboek: 
 
Dat je de weg mag gaan die je goed doet, 
Dat je opstaat wanneer je valt, 
Dat je mens mag worden in Gods ogen 
en die van anderen. 
 
Weet dat de aarde je draagt, 
Dat je gaat in het licht 
en de wind die je omgeeft. 
 
Dat je de vruchten van je leven proeft 
en gaat in vrede. 
 
Namens de gezamenlijke kerkenraden, 
Kees Groeneveld 
Scriba Lage Zwaluwe 
 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
 
Ester van Dijk stelt zich voor 
 
Beste gemeenteleden, 
 
De kerkenraad heeft per 1 mei een kerkelijk 
werker, Ester van Dijk, aangenomen voor 
twaalf uur per week. Zij zal in overleg met ds. 
Marijn Gilhuis komen werken voor onze beide 
gemeenten. Ester werkt tevens in Dordrecht 
als kerkelijk werker. 
 
We wensen Ester heel veel succes met haar 
werk binnen onze kerkelijke gemeenten. 
 
Namens de gezamenlijke kerkenraad, 
Mariette Verkerk en Helma Orie 
 
Graag stel ik mij aan jullie voor, mijn naam is 
Ester van Dijk.  
 
Ik heb ervaring met alle aspecten van het 
kerkelijk werk, in binnen- en buitenland en ik 
ga me hier deels op gemeentewerk, zoals 
pastoraat concentreren, maar de andere helft 
is gemeenteopbouw.  
 
Omdat ik bij de dienstenorganisatie van de 
Protestantse kerk heb gewerkt en vier jaar in 
Engeland heb gewoond heb ik ervaring met 
diverse vormen van groei als het gaat om het 
gemeenteleven.  
 
Ik zie er naar uit om te beginnen! 
 
Ester van Dijk 
 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
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Vrijheid 
 
Op vier en vijf mei gedenken we en vieren we 
onze vrijheid. Deze traditie ontwikkelen we in 
Nederland. Het verbindt ons verleden, heden 
en toekomst. Vrijheid is een thema dat ons 
allen raakt in het grote en kleine verband 
waarin wij leven.  
 
In deze tijden van oorlog dichtbij onze 
grenzen, met mensen uit Oekraïne in onze 
dorpen en huizen, wordt weer tastbaar wat 
vrijheid betekent en wat de prijs is van de 
verloren levens. 
 
In het leven van patiënten die ik zie in mijn 
andere werk kom ik het verlangen naar 
vrijheid in het kleine verband tegen: ‘Ik ben 
eindelijk los van alle slangetjes en apparaten!’, 
zegt Anton. Hij kijkt schuin omhoog naar de 
infuushouder waar geen zakje meer aan hangt. 
De pleisters op zijn arm zijn de stille getuigen 
van de wekenlange kuur die hij moest 
ondergaan. Maar nu is hij ‘vrij’. 
 
‘Ik kan weer van de afdeling af en gaan en 
staan waar ik wil.’ De opluchting is groot. Het 
viel Carla de laatste tijd zwaar om opgesloten - 
‘Niet letterlijk natuurlijk!’ - te zitten, ook al 
wist ze dat ze het voor haar herstel deed. Zij 
was gewend om veel buiten te zijn als 
ondernemer. Zij was niet het type mens dat 
graag stilzat. We spraken erover hoe het was 
om in haar bewegingsvrijheid te zijn ingeperkt. 
Het was als met de lucht die je inademt: je 
merkt pas hoe belangrijk iets is als je het mist. 
‘En, wat ga je doen als je je leven weer 
oppakt?’, vroeg ik. Bevrijd zijn van wat je 
inperkt, is één ding. Je leven weer oppakken, 
de vrijheid die je terug hebt weer invullen, is 
een uitdaging op zich. Ga je verder op de oude 
voet of zijn er dingen veranderd? 
 
Anton voelde dat er iets was veranderd, al kon 
hij niet precies zeggen wat. Het leven leek 
voorheen zo vanzelfsprekend. De plannen die 
hij maakte kon hij meestal wel uitvoeren. Nu 
ontdekte hij dat de vrijheid die hij altijd had 
bijzonder was. Hij besefte dat hij niet alleen 
vrij was van de slangetjes en infusen, hij was 
ook vrij om zijn leven in te vullen zoals hij dat 
zelf kon en wilde. Dit besef veranderde zijn 
manier van kijken naar zijn leven. Hij was vrij 
om dingen te doen die voor hem echt 
belangrijk waren: tijd nemen voor mensen om 
hem heen. Carla wilde meer gaan ondernemen 
met oog voor de menselijke kant van de 

zaken. Zij had ontdekt hoe belangrijk dat voor 
haar was. 
 
Vrijheid vieren in het grote verband heeft te 
maken met wat Anton en Carla ontdekten over 
vrijheid in het klein. Vrij zijn van dingen die 
ons inperken geeft ons de vrijheid om het 
leven in te vullen met oog voor wat er echt toe 
doet. Vier en vijf mei vieren is oog hebben 
voor wat ons leven samen, onze samenleving, 
waardevol maakt. Vrijheid is iets om te 
koesteren en met aandacht en liefde in te 
vullen. In het groot, in het klein, in onze eigen 
levens. 
 
In de kerk, vanuit het geloof, komt er dan voor 
mij nog een dimensie erbij. Het besef dat God 
ons leven wil en dat de vrijheid daarvoor 
wezenlijk is. Een van de grootste zaken waar 
wij vrij van kunnen zijn is angst. Dit is snel 
gezegd en een leven lang doen. Geloven dat 
we niet bang hoeven te zijn. Dat we vrij zijn, 
omdat we kinderen van God zijn.  
 
ds. Marijn Gilhuis 
 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Van november tot vandaag heeft u op de 
vlaggetjes kunnen lezen wat we als 
gemeenteleden hebben verzonnen dat we 
kunnen doen, om de band tussen 
Terheijden/Wagenberg en Lage Zwaluwe nog 
meer te versterken. 
We gaan hier zeker mee aan de slag of zijn er 
al mee aan de slag gegaan. 
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Dromen en daden van samengaan – Het koord van onze verbinding 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Veel samen doen en diensten 
zoals afgelopen Vredesdienst 
en deze dienst in een kring is 
helemaal leuk. Leer je de 
gezichten kennen. 

Elkaar telkens 
opzoeken voor/na 
de dienst , zodat we 
elkaar leren kennen. 
 

Ik kan me positief opstellen en 
me openstellen voor de 

veranderingen die komen. 
Trouw zijn in kerkbezoek 

 

Meer diensten zoals 
deze(startdienst) en de 

dienst op de boot. 
Gezamenlijke diensten 
met koorbegeleiding. 
Vrolijke diensten die 
jongeren aanspreken 
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      Mededelingen Diaconie 
 

 
 

De Paaskaars 
Sinds Pasen staat de nieuwe Paaskaars op de 
standaards in onze beide kerken. Als u de 
kaars van dichtbij hebt bekeken zal het u niet 
ontgaan zijn dat op deze kaars vijf harten zijn 
afgebeeld die in een cirkel zijn geplaatst. In 
onze gemeenten is het gebruikelijk dat de 
diakenen zich verdiepen in de keuze van de 
paaskaars en die keus leggen zij dan voor aan 
de Kerkenraad. Unaniem werd gekozen voor 
deze paaskaars omdat de beschrijving die erbij 
hoorde zo eigentijds is. Die beschrijving luidt 
als volgt: 
‘Vrede’ 
Met het moderne ontwerp op de paaskaars 
‘Vrede’ willen we de liefde en hoop van de 
bewoners van de vijf wereldcontinenten 
uitbeelden voor eeuwige vrede. Een thema dat 
dit jaar helaas nog steeds actueel is. Boven het 
ontwerp staat de grijs met gouden PX 
(Christusmonogram) met Alpha en Omega 
aangebracht, uiteraard als teken dat Christus 
daarbij betrokken en zelfs leidend is. 

 
 
 
 
zondag 7 mei 2023 
Stichting Leergeld  
 

Als ik iets heb geleerd sinds ik diaken mag zijn 
in onze protestantse gemeente, is het wel dat 
alles met alles samen hangt. Stichting Leergeld 
zet zich in voor kinderen uit gezinnen die het 
niet breed hebben. In de gemeente Drimmelen 
gaat het dan om meer dan 150 kinderen in de 
leeftijd van 0 tot 18 jaar. Vanuit de diaconieën 
steunen we niet alleen de Stichting met de 
opbrengsten van onze collectes maar we 
zetten ons ook op andere manieren in voor 
deze kinderen, zoals bijvoorbeeld via de ‘Actie 
Vakantietas’ die we komende zomer voor de 
derde keer organiseren, of door onze donaties 

aan de Voedselbank waar deze gezinnen 
gebruik van maken. 
Voor Stichting Leergeld is samenwerking de 
fundering om succesvol te kunnen blijven 
opereren. Het gaat dan om samenwerking met 
gemeenten, scholen, bedrijven, organisaties en 
instellingen en particulieren die de Stichting 
een warm hart toedragen.  
Zonder vrijwilligers kan Stichting Leergeld haar 
werk niet doen; op het kantoor in Oosterhout 
zitten vrijwilligers klaar om alle gegevens te 
verwerken en zo eerlijk mogelijk te bepalen 
welke kinderen geholpen kunnen worden aan 
schoolspullen en sportbenodigdheden. In elk 
van de zes regio’s, die onder Stichting Leergeld 
West Brabant Oost vallen, bezoeken 
intermediairs de mensen die een aanvraag 
voor hun kinderen hebben ingediend, thuis, 
zodat zij een goed beeld krijgen van de situatie 
en kunnen inschatten wat waar nodig is.  
Elke regio heeft ook een eigen coördinator die 
zich inzet voor Stichting Leergeld. Het is zijn of 
haar taak om met (bijvoorbeeld) de gemeente 
om de tafel te zitten en te onderzoeken hoe 
het armoedebeleid werkt, wat er wordt gedaan 
voor de minima en hoe de schuldhulpverlening 
geregeld is. De regio-coördinator legt ook 
contacten met scholen om aan de besturen uit 
te leggen hoe de Stichting kinderen kan helpen 
om mee te kunnen doen. Daarnaast benadert 
hij of zij organisaties en bedrijven die iets 
willen doen voor de kinderen waar het bij 
Stichting Leergeld om gaat; dat kunnen 
supermarkten zijn maar ook banken, clubs, 
scholen, politieke partijen en kerkelijke 
instanties. En zo zijn we weer terug bij het 
begin van dit artikel. Zonder uw steun kan 
Stichting Leergeld haar werk niet doen… 
Zonder Stichting Leergeld staan meer dan 150 
kinderen aan de kant. U wil toch ook dat alle 
kinderen mee kunnen doen? 
 

We blijven doorgaan met dit gezamenlijk doel, 
het is belangrijk, geeft u gul in de collecte!  
Hieronder vindt u een bedankbrief van de 
Stichting Leergeld. 
 

Oosterhout, 9 maart 2023                                                  
 

Beste leden van de Protestantse Gemeente 
Lage Zwaluwe en Terheijden-Wagenberg,  

Wederom hebben jullie collectegeld aan ons 
gedoneerd, wij waarderen dat enorm en voelen 
ons echt gesteund! 
Met jullie hulp en het vertrouwen dat jullie in 
ons stellen gaan wij door zo lang dat nodig is!. 
Ieder kind mag meedoen! 
Namens alle vrijwilligers van onze stichting, 
met vriendelijke groet, 
Cyr Smits 
Secretaris Stichting Leergeld West Brabant-
Oost 
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zondag 14 mei 
2023  
Stichting Afriana 

 
Tijdens de viering bij Sovak op zondag 14 mei 
wordt er gecollecteerd voor de Stichting 
Afriana. Stichting Afriana Foundation is in 2011 
opgericht, als christelijke non-profit organisatie 
met als hoofddoel kindersterfte te verminderen 
in Afrika. Door middel van verschillende 
projecten richt Stichting Afriana Foundation 
zich op kinderen en families die leven onder de 
armoedegrens. Door de strijd aan te gaan met 
armoede, ziekte, misbruik en verwaarlozing 
wordt er geprobeerd de leefomstandigheden te 
verbeteren. 
In Malawi vangt Nicole van Elteren al 10 jaar 
lang peuters en kinderen op in een kinder-
tehuis. Elke dag is ze aan het werk om de 
kinderen te helpen. Nicole van Elteren is 
geboren in Oud Gastel en opgegroeid in 
Zundert. Zij heeft uw hulp hard nodig om te 
kunnen blijven zorgen voor ‘haar’ kinderen. 
 
 
 
 
 

zondag 14 mei  
VluchtelingenWerk  

 
Naast persoonlijke ondersteuning bij onder 
andere de asielprocedure en het wegwijs 
maken van vluchtelingen in onze samenleving, 
komt VluchtelingenWerk ook op voor de 
belangen van vluchtelingen bij onze regering.  
Dit kunnen we alleen doen met uw steun. 
Uw gift draagt bij aan: 
 

 Individuele hulp bij de asielprocedure 
 

 Samenbrengen van verscheurde 
gezinnen 

 
 Begeleiding naar werk 

 
 Lobby voor een humaner beleid in 

Nederland en Europa 
 
Dank u wel voor uw steun! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

zondag 28 mei 
Pinksteren     
Actie Vakantietas, 

 
Dit jaar doen alle Protestantse Gemeentes in 
Drimmelen mee met de Actie Vakantietas van 
Kerk in Actie, die we vanuit onze diaconie nu 
voor de derde keer organiseren voor kinderen 
uit kwetsbare gezinnen in heel de gemeente 
Drimmelen. Deze kinderen kunnen meestal 
niet op vakantie.   
 
Aangestoken door het enthousiasme van o.a. 
de protestantse gemeente in Dongen deden we 
in 2021 voor het eerst mee met deze Actie 
Vakantietas. We begonnen klein; van Stichting 
Leergeld (Drimmelen), Vluchtelingenwerk 
Drimmelen en de Voedselbank Drimmelen 
kregen we ongeveer 90 namen van kinderen 
die uit zo’n kwetsbaar gezin komen. Het geld 
om deze actie te organiseren kwam niet alleen 
van de diaconieën en van enkele gulle gevers 
maar iedereen die dat wilde kon een tas 
sponsoren voor 10 euro. We stopten een leuke 
kaart in zo’n gesponsorde tas met een 
vakantiewens en de (voor)naam van de 
sponsor.   
 
We zijn twee jaar verder. In 2021 kregen 
ongeveer 90 kinderen  een rugzakje vol met 
vakantiepret voor de zomervakantie. In 2022 
waren dat er al ruim 120 en voor 2023 hebben 
we 160 kinderen op onze lijst staan, en de 
verwachting is dat dat aantal nog een beetje 
hoger zal uitkomen. De meeste kinderen 
worden bij ons aangemeld door Stichting 
Leergeld (125) en deze kinderen wonen 
verspreid over alle kernen binnen de gemeente 
Drimmelen behalve het dorp Drimmelen zelf. 
Ook via Vluchtelingenwerk en Surplus komen 
kinderen op onze lijsten terecht.  
 
Inmiddels zijn de tassen, die we via Kerk-in-
Actie bestelden, ontvangen en verdeeld over 
Lage Zwaluwe, Terheijden-Wagenberg en 
Made-Hooge Zwaluwe. Met een paar mensen 
(jong en ouder) zoeken we geschikte 
cadeautjes, zowel nieuw als gebruikt, voor 
kinderen van verschillende leeftijden, waarmee 
we straks de tassen kunnen vullen: een bal, 
stoepkrijt, springtouwen, bellenblazers, 
spelletjes voor buiten en voor binnen, puzzels 
en knuffels, knutseldingen, auto’s, een pop, 
een boek…..  
 
Het leuke van deze actie is natuurlijk dat u ook 
weer mee kunt doen: U die dit leest, u die ooit 
zelf kind was, u die verbonden bent aan een 



De Verbinding 
 

14 

van onze kerken… Voor 12 euro kunt u ook dit 
jaar weer een tas sponsoren en een kind een 
fijne zomervakantie bezorgen, bij regen en bij 
zonneschijn.   
 
Eén van onze creatievelingen maakt een leuke 
kaart met een gezellige vakantiewens erop en 
in ruil voor uw bijdrage zetten we uw 
voornaam op deze kaart. De ontvang(st)er van 
de tas met uw kaart heeft dan heel wat 
speelgoed om de zomervakantie mee door te 
komen maar weet ook dat u haar of hem dat 
van harte gunt.   
 
Helpt u mee om alle collecten tot een 
succes te maken? Hartelijk dank! 
 
U kunt de collecten ook steunen door uw gift 
over te maken naar de bankrekening van de 
diaconie van uw gemeente: 
 
NL74 RABO 0373 7105 26 t.n.v. Diaconie 
Protestantse gemeente Lage Zwaluwe 
o.v.v. collecte zondag + datum 
 
NL96 RABO 0373 7392 30 t.n.v. Diaconie van 
de Protestantse gemeente Terheijden -
Wagenberg, o.v.v. collecte zondag + datum 
 
Deze worden ook na iedere online viering  
getoond. U mag natuurlijk ook uw collecte- 
bonnen inleveren bij één van de diakenen. 
 
Hartelijk dank voor uw aandacht, moeite  
en bijdrage! 
 
Namens de gezamenlijke diaconieën, 
Inge Berendsen en Annie Meijer 
 
Wij ontvingen ook een bedankbrief van de 
Stichting Werkgroep Vakantieweek Zuid - West 
Brabant: 
 
Halsteren, 23-02-2023 
 
Aan Diaconie Prot. Gemeente Lage Zwaluwe. 
 
Geachte Diaconie, 
Middels dit schrijven willen wij u hartelijk 
bedanken voor de opbrengst van uw collecte 
op 22-01-2023 tijdens de kerkdienst van de 
Diaconie Protestantse Gemeente Lage Zwaluwe 
á € 67,50 die wij 20 februari 2023 op onze 
bankrekening mochten ontvangen. 
Het geld zal ten goede komen aan onze gasten 
die we in de vakantieweek van 03 t/m 10 juni 
2023 weer mogen verwelkomen in Nieuw 
Hydepark te Doorn. 
Door giften en donaties proberen we de 
pensionprijs die de gasten betalen zo laag 
mogelijk te houden. 

Namens ons: gasten en bestuur mag ik u 
hartelijk danken voor uw steun. 
 
Met vriendelijke groet, 
Stichting Werkgroep Vakantieweek Zuid - West 
Brabant 
Stephan Joosen 
Penningmeester 
 
 

Inloop koffieochtend 19 
mei: Koffie, soep en 
ontmoeting in het Witte 
Kerkje. U bent van harte 
Welkom! 

 
Komt u gezellig bij ons op de koffie? We 
starten om 10.00 uur met een kop koffie of 
thee met wat lekkers. In de tweede helft van 
de ochtend is er een eenvoudige broodmaaltijd 
met een heerlijke kop soep. 
 
Voelt u zich welkom en neem vooral iemand 
mee! Opgeven is niet nodig. Als er dieet-
wensen zijn is dat voor ons wèl handig om  
te weten. 
 
Met hartelijke groet, 
Inge Berendsen 
Joke Geerse,  
T: 06 – 23 23 63 53  
 

 
 
 
 

Bloemengroet 
Lage Zwaluwe 

 

Iedere week staat er een mooi boeket bloemen 
op de avondmaalstafel. De boeketten bloemen 
voor de bloemengroet, ook de bloemengroet  
vanuit de Ganshoek, worden iedere week  
geschonken door gemeenteleden. 
… en u weet het: mocht u/jij zelf iemand  
 
weten die een steuntje in de rug kan 
gebruiken, vergeet niet te bellen of te 
mailen naar Annie Meijer 
T: 0168 - 48 25 31 of 06 - 49 99 26 17 
E: annie.meijer.berends@gmail.com 
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Bloemengroet 
Terheijden - Wagenberg 

 
Iedere zondag staat er een mooi boeket 
bloemen op de avondmaalstafel. Na afloop  
van de kerkdienst worden de bloemen als 
groet, namens de kerk, naar één van onze 
gemeenteleden gebracht. Dit gebeurt naar 
aanleiding van een verjaardag van gemeente-
leden van 75 jaar en ouder, bij een bijzondere 
gelegenheid, bij ziekte of zomaar. Er worden 
ook regelmatig extra bloemen bezorgd. 
De bloemen worden iedere week geschonken 
door gemeenteleden. 
 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
 
 
 

Mededelingen 
Kerkrentmeesters 

 

  Collectebonnen 
 

De collectebonnen zijn verkrijgbaar bij  
Arja Lomeijer, Flierstraat 75 en bij 
fam. van der Eijk, Schoven 3. 
De collectebonnen gaan per vel van 20 
bonnen. Er zijn drie soorten collectebonnen: 
* groen € 0,25 per bon – € 5,00 per vel 
* geel € 0,75 per bon - € 15,00 per vel 
* oranje € 1,00 per bon – € 20,00 per vel 
Voor ieder die niet in staat is collectebonnen  
te komen halen, bestaat de mogelijkheid om  
ze thuis te laten bezorgen. Een telefoontje  
naar Loes van der Eijk, tel. 06 – 38 70 62 03  
of naar Arja Lomeijer, tel. 06 – 55 56 28 05  
is voldoende. 
U kunt het bedrag voor de collectebonnen 
contant betalen of overmaken op de bank-
rekening van het College van Kerkrent-
meesters: NL77 RABO 0126 7069 56 
De bonnen mogen ook tijdens de gezamenlijke  
diensten in Terheijden worden gebruikt. 
 
Namens het College van Kerkrentmeesters, 
Dick van der Eijk 
 
 
 
 
 
 
 
 

Terheijden – Wagenberg 
 

 Collectebonnen 
 

Voor collectebonnen kunt u terecht bij  
Annette Houtekamer of u stuurt een e-mail  
naar: kerkrentmeestersterheijden@ziggo.nl 
De collectebonnen gaan per vel van 20 
bonnen. We hebben twee soorten bonnen: 
* € 1,00 per bon – € 20,00 per vel 
* € 2,00 per bon – € 40,00 per vel  
Het bedrag voor de bonnen maakt u over  
op de bankrekening van het College van  
Kerkrentmeesters: NL 73 RABO 0373 7298 47 
De bonnen mogen ook tijdens de gezamenlijke 
diensten in Lage Zwaluwe worden gebruikt. 
 
Namens het College van Kerkrentmeesters, 
Annette Houtekamer 
 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
 
Van Tolkien, geloof en In de Ban van 
de Ring 
 

Velen zijn bekend met het verhaal van Frodo 
en de ring van de macht. Tolkien heeft met zijn 
epos veel harten veroverd. Boeken, muziek en 
films zijn er geschreven. 
 

Wat minder mensen weten is dat Tolkien een 
zeer gelovig mens was. Op deze avond wil ik 
met jullie zoeken naar de sporen van geloof in 
het werk van Tolkien. Eén avond is misschien 
wat kort, maar voor wie hier nieuwsgierig naar 
is, zal het een mooie opstap bieden. 
 

In het volgende nummer De Verbinding zal ik 
er meer over vertellen. 
 

Leg nu de datum vast: maandag 26 juni, in de 
kerk (we zullen de beamer en beeld en muziek 
nodig hebben) in Lage Zwaluwe. 
 

We beginnen om 19.30 uur. 
ds. Marijn Gilhuis 
 
  
 
 
 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
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Schrijven tegen 
onrecht  

 

Amnesty-schrijfochtenden 
 

dinsdagmorgen 16 mei 
Witte Kerkje 

inlopen van 10.00 – 11.00 uur 
 
 

Amnesty International, mei 2023 
Belarus: Marfa Rabkova uit Belarus heeft op 28 
februari 2023 in hoger beroep 14 jaar en 
negen maanden celstraf gekregen. Een absurd 
hoge straf. Ze heeft niets misdaan. Ze wordt 
enkel gestraft omdat ze werkte voor de 
bekende mensenrechtenorganisatie Viasna, die 
in Belarus inmiddels verboden is. Rabkova zit 
al sinds september 2020 vast. Marfa Rabkova 
werd veroordeeld wegens onder meer ‘het 
voorbereiden van massarellen’ en 
‘betrokkenheid bij een criminele organisatie’. 
Dit zijn valse aanklachten. Ook de voorzitter 
van Viasna en Nobelprijswinnaar Ales Bialiatski 
kreeg op 3 maart 2023 een lange gevangenis-
straf vanwege zijn inzet voor de mensen-
rechten in Belarus. 
Wat kunt u/kun jij doen? Kom naar de 
schrijfgroep in het Witte Kerkje in Terheijden 
en schrijf samen met ons een brief naar de 
minister van Buitenlandse Zaken van Belarus. 
Roep hem op om Marfa Rabkova onmiddellijk 
vrij te laten. Vladyslav Morev, een Oekraïense 
vluchteling die bij ons verblijft, heeft de brief 
vertaald in het Russisch. Misschien maakt dat 
meer indruk! De Engelse versie gaat naar de 
ambassade. 
U/jij bent van harte welkom om een bijdrage 
te leveren aan een beter lot voor Marfa 
Rabkova op dinsdag 16 mei, vanaf 10.00 uur in 
de Tuinzaal van het Witte Kerkje in Terheijden. 
Inge Berendsen, contactpersoon Amnesty 
werkgroep; ingemade@ziggo.nl 
 

Inge Berendsen, 
contactpersoon Amnesty International 
Werkgroep Drimmelen 
E - ingemade@ziggo.nl 
T - 0162 - 670 500 
 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
 

                    
 

 
 
Woensdag 10 mei | Lucaskerk 20:00u 
Lezing over ‘eco-kasjroet’ Een ecologische 
benadering van de spijswetten. 
 
In het kader van het jaarthema ‘Aan tafel’ 
organiseert het oecumenisch leerhuis in de 
Lucaskerk op woensdag 10 mei een bijeen-
komst met rabbijn Clary Rooda. Zij zal ons 
meenemen in een ecologische benadering van 
de Bijbelse spijswetten (eco-kasjroet), waarbij 
ethische principes als dierenwelzijn, fair trade 
en duurzaamheid een rol spelen. In de traditie 
van het joodse leerhuis bespreekt ze met ons 
teksten uit de Bijbel en de rabbijnse literatuur, 
waarbij het uiteindelijk gaat om de vraag wat 
die teksten concreet betekenen voor ons 
dagelijkse leven. Iedereen is van harte 
welkom!  
Adres: Lucaskerk  
Tweeschaar 125, 4822 AS Breda 

 
 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
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Stichting Vrienden van DHAN 
 
Deze keer een stukje over de cultuur in Zuid-
India: 
  

 
 
Op 14 april 2023 was het Tamil-nieuwjaar: 
‘Puthandu’. Dat is een belangrijk festival in 
Tamil Nadu, dat door alle Tamil-mensen in de 
stad en op het platteland met groot 
enthousiasme wordt gevierd. In sommige 
regio's van Tamil Nadu wordt tijdens 
‘Puthandu’ een uniek gerecht genaamd ’Mangai 
Pachadi’ gemaakt. Men denkt dat het eten van 
deze delicatesse op Puthandu harmonie en 
balans in je leven zal brengen. Dit gerecht 
bevat een mix van smaken, waaronder zoet, 
zuur, bitter en pittig, die de verschillende 
emoties vertegenwoordigen die men in het 
leven ervaart. 
 

 
 

Het maken van ‘kolams’,  rijstmeelontwerpen 
voor de ingang van het huis markeert het 
begin van de festiviteiten van de dag. Om het 
nieuwe jaar met hun dierbaren te vieren, 
versieren mensen hun huizen. Velen kijken er 
reikhalzend naar uit om de dag door te 
brengen met hun familie, vrienden en 
geliefden. Ze verzamelen zich in hun mooiste 
traditionele kleding om met elkaar te genieten 
van deze bijzondere dag. 

Uiteraard zijn gezelligheid, cadeaus en lekker 
eten niet zo vanzelfsprekend voor mensen in 
armoede. Het werk van DHAN dat wij als 
vrienden financieel ondersteunen, is belangrijk 
om kwetsbare mensen in betere levens-
omstandigheden te brengen en te laten blijven.  
Uw steun bij dit werk is onmisbaar, blijft u 
alstublieft uw financiële bijdrage aan dit 
belangrijke werk geven. 
 
Van harte dank namens de drie bestuursleden: 
Diny Fockens-Brink, secretaris 
Corné de Jonge, penningmeester  
Annette Houtekamer-van Dam, voorzitter 
 
www.vriendenvandhan.nl 
info@vriendenvandhan.nl 
IBAN: NL77 RABO 0120 2603 36 
 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
 
 
 
 

Agenda  
 

mei 2023 

01 Een goed gesprek 
19.30 
uur 

Tuinzaal 
Terheijden 

02 Diaconie-overleg 19.30 
uur 

Lage Zwaluwe 

05 SAMEN aan tafel 
17.30 
uur 

Tuinzaal 
Terheijden  

11 
Een ongewoon 
gesprek met 
God 

19.30 
uur 

Tuinzaal 
Terheijden 

16 
Amnesty 
schrijfochtend 

10.00 
uur 

Tuinzaal 
Terheijden 

16 
Gezamenlijke 
kerkenraad 

19.30 
uur 

Tuinzaal 
Terheijden 

17 
Een goed 
gesprek –
jongeren 

19.30 
uur 

Tuinzaal 
Terheijden 

19 Koffie inloop 10.00 
uur 

Tuinzaal 
Terheijden 

26 
Een goed 
gesprek - 
ochtendgroep 

09.30 
uur 

Tuinzaal 
Terheijden 

 

juni 2023 

02 SAMEN aan tafel 
17.30 
uur 

Tuinzaal 
Terheijden 

05 
kerk 
schoonmaken 

09:00 
uur 

Lage Zwaluwe  

26 Geloven in het 
werk van Tolkien 

19.30 
uur 

Kerk            
Lage Zwaluwe 

 
Wekelijks Bijbellezen op donderdagochtend  
van 09.00 – 10.00 uur in de consistorie te  
Lage Zwaluwe. 
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     SAMEN in het Witte Kerkje 
 

Agenda SAMEN: 
01 mei  Een goed gesprek   
05 mei  SAMEN aan tafel 
11 mei  Een ongewoon gesprek met God 
17 mei  Een goed gesprek – met jongeren 
26 mei  Een goed gesprek – ochtendgroep 
02 juni  SAMEN aan tafel 
 

Locatie: het Witte Kerkje, zij-ingang 
Tijdstip: 19.30 - 21.30 uur 

ochtendgroep 09.30 - 11.30 uur 
Samen eten 17.30 uur 

Kosten: alles op basis van vrijwillige donatie 
SAMEN aan tafel € 6,00 bijdrage 
kosten maaltijd 

 

SAMEN: ontmoeting, zingeving en inspiratie 
 

We ontmoeten u graag! 
 

Aanmelden voor de gesprekskring is niet 
verplicht, wel prettig. Voor de maaltijd is het 
wel nodig dat u zich vooraf aanmeldt. 
 
E: welkom@sameninhetwittekerkje.nl of  
T: 06 - 52 04 68 06 
Meer informatie: 
www.sameninhetwittekerkje.nl  
 

Een hartelijke groet,  
Edwin Vonk 
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Lage Zwaluwe 
 

Kerkgebouw:   
Kerkstraat 49, Lage Zwaluwe  
Postadres: Schoven 1 
    4926 DR Lage Zwaluwe 
 

Scriba: 
Kees Groeneveld 
Schoven 1, T: 06 – 11 41 27 80 
 

Bankrekeningnummers: 
 

Bankrekening College van Kerkrentmeesters: 
NL40 RABO 0373 7073 55 of 
NL77 RABO 0126 7069 56 
t.n.v. Protestantse gemeente te Lage Zwaluwe 
 

Bankrekening kerkblad:  
NL40 RABO 0373 7074 52  
t.n.v. Protestantse gemeente te Lage Zwaluwe 
 

Bankrekening solidariteitskas:  
NL31 RABO 0373 7075 17 t.n.v. Protestantse 
gemeente te Lage Zwaluwe 
 

Bankrekening De Cantorij:  
NL 96 RABO 0373 7428 19  
t.n.v. PG Lage Zwaluwe Cantorij 
 

Bankrekening Diaconie:  
NL74 RABO 0373 7105 26  
t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente  
Lage Zwaluwe 
 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
 
 
 
 

 
 

Terheijden – Wagenberg 
 

Kerkgebouw: 
Hoofdstraat 1, Terheijden 
Postadres: Postbus 64 

4844 ZH Terheijden 
 

Scriba: 
Mieke Vosmer - van Leeuwen 
Acaciastraat 2, Made, T: 0162 – 68 56 46 
 

Bankrekeningnummers: 
 

Bankrekening College van Kerkrentmeesters: 
NL73 RABO 0373 7298 47 
t.n.v. CvK Beheer Protestantse gemeente 
Terheijden - Wagenberg 
 

Bankrekening Diaconie: 
NL96 RABO 0373 7392 30 
t.n.v. Diaconie van de Protestantse gemeente 
Terheijden – Wagenberg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

COLOFON 

Dit kerkblad is een uitgave van de Protestantse gemeenten: 
Lage Zwaluwe en Terheijden – Wagenberg 

Het kerkblad verschijnt 11x per jaar 
 
 

Kopij juninummer 2023 inleveren vóór 20 mei 2023 
kerkblad.de.verbinding@gmail.com  

 
 


