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  Van de redactie 
 

 
 
‘Uit Liefde voor Jou’. In de veertigdagentijd staat alles in het teken van dit thema. Ook in onze beide 
kerken verbinden we dit met het jaarthema van de Protestantse Kerk: ‘Aan tafel’. Dat doen we 
letterlijk door samen aan te schuiven aan de Sobere Maaltijd op de woensdagavonden tussen nu en 
Pasen, binnen te lopen bij de koffie-inloop, ons aan te melden voor een Samen-aan-tafel etentje of  
deel te nemen aan het Heilig Avondmaal. Maar ook figuurlijk gaan we de komende weken ‘aan tafel’ : 
Elke zondag tot Pasen staat de collecte in het teken van Moldavië; een kleine republiek in Oost-
Europa, ingeklemd tussen Roemenië en Oekraïne. Moldavië heeft slechts 2,6 miljoen inwoners maar 
het vangt veel vluchtelingen op uit Oekraïne terwijl het zelf een heel arm land is. We steunen de 
komende weken projecten voor ouderen, kinderen, zieken, armen en dat alles ‘Uit Liefde voor Jou’! 
 

 
De eindredactie, 
Inge Berendsen 
Loes van der Eijk 
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Kerkdiensten 

 
Meerijden gezamenlijke kerkdiensten: 
 
- Wilt u vanuit Terheijden meerijden naar  

Lage Zwaluwe, neem dan contact op met 
Annette Houtekamer, tel. 076 – 58 70 320. 

- Wilt u vanuit Lage Zwaluwe meerijden naar 
Terheijden, neem dan contact op met  
Reina Faasen, 0168 – 48 30 20. 
In Lage Zwaluwe is er ook een meerijd-app. 
U kunt u aanmelden bij Nelleke ten Haaf,  
06 – 81 89 30 74. 

 
 

Zondag 05 maart 2023 
 

 
Tweede zondag van de 40dagentijd 
 
Lage Zwaluwe 
10.00 uur: zie Terheijden - Wagenberg 
 
Terheijden - Wagenberg 
10.00 uur: ds. G. v.d. Weerd uit 

Geertruidenberg 
Gezamenlijke dienst 
Diaconiecollecte: KIA – 40dagentijd 
 
 

 

Zondag 12 maart 2023 
 

 
Derde zondag van de 40dagentijd  
 

Lage Zwaluwe 
10.00 uur: dhr. A. Verdoorn 
Diaconiecollecte: KIA - project 40dagentijd 
 
Terheijden – Wagenberg SOVAK-dienst 
10.00 uur: ds. E. Fockens 
Diaconiecollecte: SOVAK 
 
 

 

Zondag 19 maart 2023 
 

 
Vierde zondag van de 40dagentijd  
 

Lage Zwaluwe 
10.00 uur: ds. M. Gilhuis 
Gezamenlijke dienst met Avondmaal 
Diaconiecollecte: KIA - project 40dagentijd 
 

Terheijden - Wagenberg 
10.00 uur: zie Lage Zwaluwe 
 
 
 
 
 
 

 

Zondag 26 maart 2023 
 

 
Vijfde zondag van de 40dagentijd 
 
Lage Zwaluwe 
10.00 uur: dhr. A. Verdoorn 
 
Terheijden – Wagenberg 
10.00 uur: ds. S. Nieuwenhuizen 

uit Oosterhout 
Diaconiecollecte: KIA – 40dagentijd 
 
 

 

Zondag 02 april 2023 
 

 
Palmzondag 
 

Lage Zwaluwe 
10.00 uur: zie Terheijden - Wagenberg 
 

Terheijden - Wagenberg 
10.00 uur: ds. M. Gilhuis 
Gezamenlijke dienst 
Diaconiecollecte: KIA – 40dagentijd 
 
 
 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
 
 
 

 
Diensten in de Ganshoek 

     Lage Zwaluwe 
 

 
Deze diensten zijn in de ontmoetingsruimte 
van de Ganshoek. De diensten zijn voor 
iedereen toegankelijk.  
U bent van harte welkom! 
 

Zondag 19 maart 2023, Avondmaal 
18.30 uur: ds. M. Gilhuis 
De collecte is voor KIA - project 40dagentijd 
 

Zondag 05 april 2023  
Deze oecumenische ‘Ganshoekdienst’ is in 
de kerk en begint om 14.30 
14.30 uur:  ds. M. Gilhuis en  

dhr. D. van den Berg 
De collecte is voor KIA - project 40dagentijd 
 

 
 
 
 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
  



De Verbinding 
 

5 

 
 
 
     Ter overweging 
 
 
Terwijl ik de schrijf worden de laatste feesten 
van het carnaval in onze dorpen gevierd. 
Zaterdag ‘dun optocht’ gezien. Mooi om dat 
feest vanaf de zijkant te zien en te fantaseren 
of we eens met onze katholieke vrienden 
zouden inhaken met een oecumenische wagen. 
 
Het carnavalsweekend doet me bewust 
toeleven naar Aswoensdag, het begin van de 
Veertig Dagen voor Pasen. Dagen en zondagen 
waarop we ons kunnen voorbereiden op de 
Stille Week en Pasen. Tot aan Pasen tellen we 
46 dagen en als we de zondagen eraf trekken, 
houden we er 40 over. Wie thuis is in de 
christelijke symboliek, herkent in het getal 40, 
de tijd van voorbereiding, de tijd dat het je 
kost om bij je bestemming te komen, zoals het 
volk 40 jaar nodig had om in het beloofde land 
te komen. Of Noach met z’n ark voordat de ark 
grond raakte, of Elia tot hij God ontmoette. Het 
is een volle tijd, een tijd van voorbereiding, 
van je bezinnen op wat komen gaat, om te 
wegen hoe je tot nu gegaan bent. Zo’n tijd is 
niet zelden een tijd van ontbering, van moeite. 
Je moet veel leren en afleren voordat je een 
nieuw begin kunt maken. Jezus ging 40 dagen 
en nachten in de woestijn voordat hij zijn 
opdracht helder had en Elia wist pas na 40 
dagen, en de ontmoeting met God, wat hem te 
doen stond. Zo is in de christelijke traditie de 
40dagentijd een tijd om stil te staan bij de weg 
die je gaat, tijd nemen voor reflectie, mocht je 
daar anders niet zo aan toekomen. 
 
Om je te helpen bij die bezinning kun je van 
alles doen en dingen laten. Bijvoorbeeld dingen  
waar je vanzelfsprekend over beschikt een 
tijdje achterwege te laten, vasten. Dat is een 
tastbare manier om jezelf de vraag te stellen 
‘Waar ben ik mee bezig?’ of scherper ‘Waarom 
leef ik zo?’ of ‘Hoe kan ik God meer bij mijn 
leven betrekken?’ . Misschien heb je wel een 
eigen vraag die je jezelf zou willen stellen, een 
vraag die je helpt om stil te staan bij wat de 
richting is van je leven, maar waar je nooit aan 
toekomt. Nu, in de 40dagentijd kun je daar 
ruimte voor nemen. De vragen helpen je 
daarbij stil te staan.  
 
De 40 dagen zijn daarom verdiepend als je 
leven gehaast gaat. Als ik om me heen kijk (en 
ook naar mezelf) dan kan het geen kwaad om 
even stil te staan, om de 40 dagen aandacht te 
geven.  
 

 
 
De 40 dagen zijn ook verdiepend als je te 
weinig om handen hebt. Als je tijd en ruimte 
over hebt en je talenten blijven liggen en 
dagen zich aaneenrijgen zonder enig 
onderscheid. Een gevoel van leegte kan je 
overkomen. Waar kan ik heen gaan? Welke 
kant wil ik op? Hoe zet ik een eerste stap? 
Ik kan me voorstellen dat velen beide plaatsen 
kennen: de volle en de lege. Soms gaat het 
leven snel, andere keren staan we stil. Bij 
wisselingen van snel naar stilstand komen er 
vragen op. In de 40 dagen halen we die vragen 
naar voren, we roepen ze op in de verhalen uit 
het leven van Jezus. De zondagen tellen we 
niet mee omdat ze zijn als oases in de 40 
dagen. In de oases van de zondagen kunnen 
we Levend Water putten uit de bron waarvan 
we leven. De verhalen uit de Bijbel helpen ons 
stil te staan. (De 40 dagen kalender kan je 
daar ook bij helpen – deze kalenders liggen in 
de kerk). Het kan dan zomaar zijn dat de 
verhalen die zondag in de kerk klonken, door 
de week werken in je binnenste. Dat is in ieder 
geval wat ik je toewens in deze tijd.  
 

 
 
Een van de verhalen die mij inspireren is dat 
verhaal van Jezus bij de bron. Jezus heeft 
dorst, kan geen water putten omdat hij geen 
emmer heeft. Hij wacht. Een vrouw komt en hij 
vraagt haar water te putten. Zij sputtert tegen. 
‘Hoe vraag je mij? Je kan niet met mij 
omgaan’. En dan draait Jezus het om. ‘Niet ik 
wil water, maar jij zou mij om water moeten 
vragen’. En dan ontvouwt zich een mooi 
verhaal tussen lagen van verstaan, tussen 
concreet en symbolisch, tussen water voor het 
lijf en water voor de ziel. Het mooie van dit 
verhaal is dat we bij iedere zin onszelf in het 
verhaal kunnen voegen (probeer dat eens). 
Zou ik Jezus als bron van levend water 
herkennen? Zou ik Jezus water geven? En wat 
dan? Welk water voor de ziel heeft Jezus voor 
mij? Als ik mezelf dan al die vragen stel val ik 
stil. En wil dan die stilte vasthouden. Langer 
dan een halve minuut… in deze 40 dagen wil ik 
meer stilte vinden. 
 
ds. Marijn Gilhuis 
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Bij de kerkdiensten 
 

19 maart – Wie zet de deur op een kier? 
19 maart is zondag Laetare, Verheugt U.  
Het is zo’n beetje de middelste zondag van de 
40dagentijd. De liturgische kleur is roze. Het 
paars mengt zich met een straal van licht. 
Even licht Pasen op. Maar Goede Vrijdag moet 
nog komen. 
Op deze zondag vieren we het Avondmaal. 
Wie thuis meeviert (via de streaming) kan een 
stukje brood en een beetje wijn klaarzetten 
voordat de dienst begint. Dan kun je, al is het 
op afstand, ook met de gemeente in de kerk 
meevieren.  
In de lezingen komen we de blindgeborene 
tegen (Johannes 9,1-13) en Paulus die de 
mensen in Efeze aanspoort om het licht van 
Christus over hun levens te laten schijnen 
(Efeziërs 5,8-14). En om het feest van Laetare 
compleet te maken is Psalm 23 de Psalm van 
de zondag. De deur wordt op een kier gezet, 
het licht stroomt de kamer binnen.  
 
2 april – Palmzondag – Je kwam binnen 
zonder vragen 
Op Palmzondag zullen we leren over Jezus die 
als koning Jeruzalem wordt binnengehaald. Op 
een ezel wandelt hij het leven van mensen 
binnen. Met deze zondag gaan we ook de Stille 
Week in. Zo wordt deze zondag de opmaat 
voor Witte Donderdag, Goede Vrijdag, de 
Paasnacht en Paasochtend. 
 
Stille Week 
Het volgende nummer van De Verbinding komt 
midden in de Stille Week binnen. Nu is het 
daarom te vroeg om daar uitvoerig over te 
schrijven. Wel is het goed te zeggen dat de 
voorgangers in de Stille week (Erik Orie, Ad 
Verdoorn en ikzelf), de liturgiecommissie en de 
cantorij volop bezig zijn om deze week in te 
vullen. We willen ook voor deze diensten een 
boekje maken met de liturgieën van de 
diensten. Zie daarom uit naar het volgende 
nummer van de Verbinding, en kom op 
Palmzondag om het boekje op te halen.  
 
ds. Marijn Gilhuis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 
 

Uit de pastorie 
 

Over dalen en woestijnen 
Als we elkaar vragen iets te vertellen over ons 
leven, dan kunnen gesprekken gaan over 
landschappen: over de weg die we gaan, over 
hoogte- en dieptepunten, over bergen en 
dalen. Eén van de beelden die ik mensen hoor 
gebruiken is dat van de woestijn: ‘Die tijd was 
echt een woestijn.’ 
Al is de woestijn geen Nederlands landschap, 
we hebben er wel een beeld bij. Het woord 
‘woest’ roept dat ook op: een woest landschap 
– een boze omgeving. Het is geen plaats waar 
je graag bent, lijkt me zo. En toch is dat het 
beeld dat mensen gebruiken om te vertellen  
waar zij zich bevinden. De omstandigheden 
waarin ze leven hebben iets weg van een 
woestijn. Het is overleven. Met alle kracht en 
hulp die ze kunnen vinden, trekken zij door 
hun woestijn, ook hier in het ziekenhuis. ‘Ik 
moet leren om het met weinig te doen, en met 
veel geduld’, hoor ik iemand zeggen. Voor wie 
vertrouwd is met verhalen uit de christelijke 
traditie is de woestijn een bekend beeld. Het is 
een gebied waar je doorheen moet gaan totdat 
je op je bestemming komt, totdat je kan 
zeggen: ‘Daar ben ik weer!’ De woestijn is de 
plaats waar je jezelf leert kennen. In moeilijke 
omstandigheden kom je jezelf tegen. Als 
mensen de tijd van hun ziekzijn ervaren als 
een woestijntijd, is hun kwetsbaarheid duidelijk 
merkbaar. Er wordt een beroep gedaan op je 
kracht. Al heb je steun van anderen, jíj bent 
degene die de behandeling ondergaat, 
niemand anders. Zo kom je in die woestijntijd 
jezelf en dat wat voor jou belangrijk is tegen. 
Houd je het nog totdat je uit de woestijn komt 
en zeggen kan ‘Hier ben ik’? 
 
Mensen die door zo’n woestijnervaring zijn 
gegaan, vertellen me vaak dat ze veranderd 
zijn. Veranderd in de zin dat ze beter weten en 
beseffen waar hun leven om draait. Dat leidt 
soms tot drastische keuzes in hun leven, tot 
een omwenteling van hoe zij leefden. Meestal 
zijn de veranderingen bij mensen, na een 
woestijntijd, bescheidener. Ze hebben te 
maken met nieuwe inzichten, met een andere 
houding tegenover zichzelf en mensen om hen 
heen. ‘Ik weet nu wat echt belangrijk is’ 
zeggen ze dan. Als ik dan vraag ‘Wat dan?’, 
gaat het antwoord over oog hebben voor 
mensen in plaats van zaken, over dichtbij 
jezelf staan. En als mensen daarbij ook gelovig 
zijn, vertellen ze over een sterke band tussen 
hen en God. 



De Verbinding 
 

7 

Soms gebeurt het dat mensen zonder nieuwe 
inzichten de woestijn uitkomen, uitgeput van 
de tocht. Voor hen is het zaak om eerst echt 
op kracht te komen, tijd te nemen in de hoop 
dat oude en nieuwe krachten worden 
gevonden, lichamelijk en dikwijls ook 
geestelijk. 
Hoe je ook door de woestijn trekt, ik hoop dat 
je de kracht vindt bij jezelf en anderen, om 
daar doorheen vast te houden aan wat je leven 
inspireert en perspectief geeft. Om de weg te 
gaan door de winter naar de lente, door de 
veertigdagentijd naar Pasen. 
 

ds. Marijn Gilhuis 
 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
 
 
 
 

Omzien naar elkaar  
 
In onze gemeente weten we van 
gemeenteleden die moeilijke of spannende 
tijden doormaken omdat zijzelf of hun naasten 
kampen met een kwetsbare gezondheid. 
Onderzoeken, behandelingen, wachten of de 
behandeling aanslaat, werken aan herstel, 
zorgen voor een naaste – dat zijn allemaal 
zaken die op je schouders kunnen drukken en 
waarvan je wakker van kan liggen. Anderen 
leven met een lege plaats in hun leven, soms 
lang geleden, soms kort geleden. Leven met 
gemis is hun deel. Weet dat we meeleven en 
meeleven willen. Vanwege de wet bescherming 
van persoonsgegevens, plaatsen we in deze 
rubriek geen naam en toenaam. Veel mensen 
zijn al in beeld van onze pastorale en diaconale 
teams, anderen niet. Laat het ons weten als je 
het op prijs stelt dat iemand langs komt of 
contact opneemt.  
Hoe dan ook, onze gedachten en gebeden gaan 
uit naar hen die moeilijke of spannende tijden 
door maken.  
 
Namens de kerkenraad: ds. Marijn Gilhuis 
 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
 
 
 
     Uit de kerkenraad 
 

Samenvatting notulen van de  
gezamenlijke kerkenraadsvergadering 

dinsdag 14 februari 2023 
 
Op deze Valentijnsdag (opgefleurd met een 
traktatie van Inge Berendsen voorzien 
van hartjes 㡶㡷㡸) beginnen we na het welkom 
van Helma Orie met de bezinning. Marijn 

Gilhuis leest met ons Psalm 103 vers 8-18. Met 
vers 14 ‘Hij kent onze broosheid, Hij weet dat 
wij maar stof zijn’ legt hij de link met as-
woensdag. Daarnaast hebben we afgelopen 
weken een aantal gemeenteleden verloren.  
De 40-dagentijd staat te beginnen: met een 
askruisje op je voorhoofd, op weg naar  
Pasen. Tijd voor reflectie en bezinning. 
Tevens is er aandacht voor troost (Dirk de 
Wachter: Vertroostingen), waarbij we  
mogen weten dat niet- of anders-gelovenden 
troost kunnen putten uit het feit dat wij voor 
hen bidden. Troost als houvast in moeilijke 
tijden voor mensen die dierbaren zijn 
verloren. 
 
Na het bespreken van de notulen, actielijst, 
jaarplanning en agenda komen de volgende 
zaken aan de orde: 
- Gemeenteberaden 
- Voortgang sollicitatie kerkelijk werker 
- Vacatures kerkenraden 
- Vluchtelingen uit Oekraïne 
- Zomeropenstellingen 
- Gehouden en komende kerkdiensten 

rondom Pasen 
- Ronde langs predikant, ouderlingen, 

diakenen en kerkrentmeesters 
 
Greet Conway sluit af met lied 246b uit het 
liedboek: 
  
De maan is opgekomen. 
De aarde ligt in dromen. 
De nacht is stil en klaar. 
De donk're bossen zwijgen 
en van de beemden stijgen 
de nevels wit en wonderbaar. 
 
De wereld die verstilde 
en zich in schemer hulde, 
wordt inniger vertrouwd 
en houdt u zo geborgen, 
dat gij verdriet en zorgen 
van heel de dag vergeten zoudt. 
 
Ziet gij de maan? De schone 
wilt zich maar half vertonen, 
toch is hij er geheel. 
Zo zijn er grote zaken 
waar wij geen ernst mee maken: 
ons oog ziet enkel maar een deel. 
 
Wij mensen, arm en zondig, 
onmachtig en onmondig, 
wat denken wij dan wel? 
Of wij ons al vermeten 
te menen iets te weten, 
't is maar een droom, een schaduwspel. 
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Doe ons uw heil aanschouwen, 
niet op ons oog vertrouwen, 
niet blij zijn met de schijn. 
Doe ons de eenvoud vinden, 
en, God, voor U als kind’ren 
op aarde vroom en vrolijk zijn. 
 
Geef dat wij zonder lijden 
uit deze wereld scheiden, 
geef ons een zachte dood. 
Hebt Gij ons weggenomen, 
doe ons dan tot U komen, 
o onze Heer en onze God! 
 
Laten wij amen zeggen 
en ons te slapen leggen. 
Kil wordt de avondwind. 
God, weer van ons het kwade 
en wees in uw genade 
met ieder eenzaam mensenkind. 
  
Namens de gezamenlijke kerkenraad 
Kees Groeneveld 
Scriba Lage Zwaluwe 
 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
 

   
 
 

Agenda  
 

Maart 2023 

1 Sobere Maaltijd 
17.30 
uur 

Tuinkamer 
Terheijden 

2 Bijbellezen 
09.00 
uur 

Consistorie Lage 
Zwaluwe 

3 Samen aan Tafel 
17.30 
uur 

Tuinkamer 
Terheijden 

7 Moderamen  
Tuinkamer 
Terheijden 

8 Sobere Maaltijd 
17.30 
uur 

Tuinkamer 
Terheijden 

9 Bijbellezen 
9.00 
uur 

Consistorie Lage 
Zwaluwe 

14 Kerkenraad 
19.30 
uur 

Tuinkamer 
Terheijden 

15 Sobere Maaltijd 
17.30 
uur 

Consistorie 
Lage Zwaluwe 

16 Bijbellezen 
9.00 
uur 

Consistorie Lage 
Zwaluwe 

17 Koffie-inloop 10 uur 
Tuinkamer 
Terheijden 

21 
Leerhuis-avond 
Franciscus en het 
milieu 

19.30 
Kerk Lage 
Zwaluwe 

22 Sobere Maaltijd 17.30 
uur 

Tuinkamer 
Terheijden 

23 Bijbellezen 
9.00 
uur 

Consistorie Lage 
Zwaluwe 

29 Sobere Maaltijd 
17.30 
uur 

Tuinkamer 
Terheijden 

30 Bijbellezen 
9.00 
uur 

Consistorie Lage 
Zwaluwe 

 

April 2023 

5 Sobere Maaltijd 
17.30 
uur 

Tuinkamer 
Terheijden 

6 Bijbellezen 9.00 
uur 

Consistorie Lage 
Zwaluwe 

 
Wekelijks Bijbellezen op donderdagochtend  
van 09.00 – 10.00 uur in de consistorie te  
Lage Zwaluwe. 
 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
 

  
 
Sobere maaltijden tijdens de 
veertigdagentijd 
 
Op woensdag 22 februari, Aswoensdag, gingen  
we in het Witte Kerkje in Terheijden weer van 
start met een wekelijkse sobere maaltijd. U 
bent vanaf 17.30 uur welkom in de tuinkamer 
om gezamenlijk stil te staan bij de Veertig-
dagentijd, die op deze dag begint. Om 18.00 
uur gaan we aan tafel. We serveren een 
stevige maaltijdsoep met brood en daarna 
drinken we koffie. Om 19.00 uur sluiten we de 
bijeenkomst. U hoeft zich voor de sobere 
maaltijd niet aan te melden. Er is altijd 
genoeg. Mee eten is gratis maar er staat wel 
een mandje: De opbrengst is voor het 
paasproject ‘Moldavië’. 
Ook op woensdag 1 maart en op woensdag 8 
maart (Internationale Vrouwendag) kunt u 
deelnemen aan de sobere maaltijd in de 
tuinkamer van het Witte Kerkje in Terheijden.  
Op 15 maart is de tuinkamer van het Witte 
Kerkje bezet. Dan eten we samen in de 
consistorie van de kerk in Lage Zwaluwe. 
Op woensdag 22 maart, woensdag 29 maart 
en woensdag 5 april kunt u weer deelnemen 
aan de sobere maaltijd in de tuinkamer van het 
Witte Kerkje in Terheijden. We zien u graag 
komen! 
 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
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Verslag gemeenteberaad 19 februari Lage Zwaluwe  
 
Het gemeenteberaad begint met koffie of thee en koek na een volle en mooie gemeenschappelijke 
kerkdienst. Marijn Gilhuis nam ons mee via het Kyrie met beelden van de aardbeving en Oekraïens 
gezang, met de woorden van Paulus (het gaat niet om ons, maar wat we delen), het mooie in 
memoriam over Joke Klootwijk en de viering van het avondmaal.   
 
Nelleke ten Haaf verzorgt de inleiding, omdat Helma Orie met griep thuis zit. Aan de orde komen de 
bijeenkomst van vorig jaar, de noodzaak om verder samen te gaan, de woorden van Wim Bisschop 
(het gaat niet om onze krullen, maar om het geloof in Jezus wat ons bindt), de bindende activiteiten 
als de boottocht en de startdienst en, als laatste maar zeker ook belangrijk, het verlies als we minder 
bijeenkomen in onze oude vertrouwde kerk. 
 
De microfoon gaat vervolgens langs de ruim 40 aanwezigen waarbij we persoonlijk de mogelijkheid 
krijgen om de volgende 2 vragen te beantwoorden: 
1. Gaan we in 2024 elke dienst gezamenlijk vieren en hoe verdelen we dan de diensten over de beide 
kerken? 
2. Hoe willen we samen kerk zijn, kijkend naar de invulling van de diensten? 
 
Over één ding zijn we het unaniem eens: we willen vanaf 2024 alle diensten samen vieren. Qua 
locatie spreekt de helft van de aanwezigen zich concreet uit voor om en om kerken met als 
argumenten wederzijds respect en een vast patroon. Een klein aantal spreekt zich uit voor 2 op 1 om 
zo meer recht te doen aan de opkomst in beide dorpen en de angst om gemeenteleden in Lage 
Zwaluwe te verliezen. 
Er worden ook een aantal suggestie ingebracht, die alle aandacht verdienen: 
- Diensten thuis meevieren via de streaming is een mooi alternatief; 
- Om en om kerken zou ook per maand kunnen; 
- Het elkaar in beweging brengen middels de meerij-app, vaste deelnemers per auto of vertrek 
vanaf de eigen kerk; 
- Twee kerkgebouwen is op termijn niet financieel haalbaar: we moeten proberen 10 jaar vooruit te 
kijken en daar onze te nemen stappen op richten; 
- Roulatie rondom de hoogtijdagen als Kerst en Pasen vraagt extra aandacht; 
- Graag op weg naar een standaard liturgie en manier van vieren in alle diensten; 
- De 5e zondag van de maand biedt ruimte om een keer extra in Lage Zwaluwe te kerken. 
 
Op de tweede vraag worden de volgende zaak aangedragen: 
- Wat een mooie dienst vandaag: Marijn bedankt voor je voorgaan op deze wijze! 
- Evenwicht in traditionele diensten maar ook zeker ruimte voor variatie en vernieuwing; 
- Visualisaties in symbolen en met de beamer beelden zorgt voor meerwaarde; 
- Samen zingen vergroot het gevoel van saamhorigheid. 
 
Geconcludeerd wordt dat het goed is om ook de stem van degenen die er vandaag niet zijn te horen. 
Overwogen wordt de mensen persoonlijk te benaderen om te weten hoe zij tegenover de gestelde 
vragen staan. 
 
Marijn Gilhuis dankt alle aanwezigen voor de openheid. Hij onderstreept nogmaals dat het per saldo 
niet gaat om hoe en waar we kerken, maar dat we ons geloof blijvend delen en zo onze gemeenschap 
versterken. 
 
Tot slot neemt Nelleke ten Haaf nog eenmaal het woord en geeft aan dat de kerkenraden in maart 
gaan beslissen over het rooster van 2024. Preekvoorzieners kunnen dan aansluitend aan de gang om 
de voorgangers  in te plannen. 
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Dromen en daden van samengaan – Het koord van onze verbinding 
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dienst, wordt al 
gedaan, maar is een 
goede aanzet 

Meer luisteren 
naar de ander 

Met 
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gaan 
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met elkaar 

naar de 
kerk 
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kerk 
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alleen in je eigen dorp Er zijn 
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Deelnemen aan 
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     SAMEN in het Witte Kerkje 
 

Agenda SAMEN: 
03 maart SAMEN aan tafel 
06 maart Een goed gesprek 
16 maart inspiratieavond – ‘Een ongewoon 

gesprek met God’ 
24 maart Een goed gesprek - ochtendgroep 
29 maart Een goed gesprek, jongeren tussen 

de 16 en 26 (ongeveer) 
03 april Een goed gesprek 
 
Locatie: het Witte Kerkje, zij-ingang 
Tijdstip: 19.30 - 21.30 uur 

ochtendgroep 09.30 - 11.30 uur 
Samen aan tafel 17.30 uur 

Kosten: alles op basis van vrijwillige donatie 
SAMEN aan tafel € 6,00 bijdrage 
kosten maaltijd 

 

SAMEN: ontmoeting, zingeving en inspiratie 
 

We ontmoeten u graag! 
 

Aanmelden is niet verplicht, wel prettig. Voor 
de maaltijd is het wel nodig dat u zich vooraf 
aanmeldt. 
 
E: welkom@sameninhetwittekerkje.nl of  
T: 06 - 52 04 68 06 
Meer informatie: 
www.sameninhetwittekerkje.nl  
 

Een hartelijke groet,  
Edwin Vonk 
 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
 
 
 
 
      Mededelingen Diaconie 
 
 

  
 
Het thema van de veertigdagentijd 2023 is           
UIT LIEFDE VOOR JOU. 

In deze veertigdagentijd geven we Gods liefde 
door: aan mensen dichtbij en mensen ver weg. 
Samen zijn we Kerk in Actie! Moldavië is dit 
jaar het Paasproject voor de 40-dagentijd. Elke 
week kiezen we een andere invalshoek om 
kwetsbare mensen in Moldavië te steunen. 
 
5 maart; 2de zondag van de 40-dagentijd 
Door de hoge werkloosheid en armoede in 
Moldavië werkt ongeveer een kwart van de 
bevolking in het buitenland. Ouderen én 
kinderen blijven dikwijls alleen achter, er is 
niemand die voor ze zorgt. Alleenstaande 
ouderen worden hard getroffen door de 
economische crisis, kunnen niet in hun eigen 
levensonderhoud voorzien en kinderen groeien 
op met weinig of geen ouderlijk toezicht. 
Bij het dagcentrum van de christelijke 
organisatie Bethania krijgen kwetsbare 
kinderen hulp bij het maken van hun huiswerk, 
een maaltijd en psychosociale hulp 
aangeboden. Ook is er een tienerclub en 
worden er in de schoolvakantie zomer-
dagkampen georganiseerd. Door middel van 
educatie en recreatief bezig zijn, wil Bethania 
voorkomen dat de emotionele, fysieke en 
sociale groei van kinderen in gevaar wordt 
gebracht. Er zijn dagelijkse sport- en 
buitenactiviteiten en elke maand worden de 
verjaardagen van de kinderen gevierd. 
Veel ouderen hebben slechts een klein 
pensioen waar ze onmogelijk van kunnen rond-
komen. De overheid biedt geen ondersteuning 
en familie is er niet of die probeert in het 
buitenland te overleven. Hierdoor raken veel 
ouderen ondervoed, zijn medicijnen voor hen 
onbetaalbaar en kunnen ze hun gas- en 
lichtrekening niet betalen, waardoor ze ’s 
winters in de vrieskou zitten. Velen 
vereenzamen. Bethania voorziet vanuit haar 
dagcentrum de meest kwetsbare ouderen in de 
dorpen Tintareni en Bulboaca van thuiszorg en 
een warme maaltijd. In deze dorpen wonen 
zo'n 300 ouderen, waarvan 47 alleenstaand 
zijn. Doordat hun pensioen niet genoeg is om 
hun minimale maandelijkse uitgaven te 
dekken, gaan velen als eerste bezuinigen op 
voedsel. Koken doen ze niet meer, om zo toch 
hun verwarming en medicijnen nog zoveel 
mogelijk te kunnen betalen. Hierdoor 
verzwakken ze lichamelijk en gaat hun 
gezondheid bergafwaarts. 
Laten we UIT LIEFDE VOOR de ander, deze 
week eens niets online bestellen en deze actie 
steunen. 
 
12 maart; 3de zondag van de 40-dagentijd 
Zelden was de nood zo hoog in het straatarme 
Moldavië. Als gevolg van de oorlog in Oekraïne 
stapelen de problemen zich op. Het aantal 
vluchtelingen vanuit Oekraïne neemt weer toe; 
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de prijzen van voedsel zijn meer dan 
verdubbeld. Het gevolg is dat het aantal arme 
gezinnen schrikbarend is toegenomen. 
Brandstof voor de kachel als hout, briketten of 
gas is voor hen onbetaalbaar geworden. 
Mensen zijn bang en wanhopig, want de 
vrieskou in de winter is meedogenloos. 
Sommige mensen hakken zelfs boomwortels 
uit de grond. Veel gezinnen kampen met de 
vraag: Besteden we ons geld aan voedsel of 
aan brandstof? Zo vechten duizenden arme 
gezinnen en ouderen tegen de vrieskou. Wie 
geen brandstof heeft probeert te overleven 
door zoveel mogelijk kleren aan te trekken en 
in bed te blijven liggen, maar als je huis een 
krot is met kieren en gaten is dat niet 
afdoende. 
Laten we UIT LIEFDE VOOR de armen deze 
week eens geen kleding kopen maar deze actie 
steunen.  
 
19 maart; 4de zondag van de 40-dagentijd, 
Gezamenlijke viering! 
Door de economische situatie zien veel mensen 
in Moldavië geen andere mogelijkheid dan voor 
korte of langere tijd in het buitenland te gaan 
werken. Het wegvallen van deze midden-
leeftijdscategorie heeft een desastreus effect 
op de samenleving. Dat is vooral goed 
zichtbaar in de dorpen, waar veel kinderen en 
ouderen wonen die alleen zijn achtergebleven. 
Hoewel kerken maar weinig geld en 
vrijwilligers hebben, willen zij er voor deze 
kinderen en ouderen zijn. Moldovan Christian 
Aid (MCA) ondersteunt kerkelijke gemeenten 
bij hun diaconale initiatieven en traint jongeren 
zodat zij ouderen kunnen helpen. Er zijn maar 
weinig actieve kerkleden en weinig inkomsten. 
Toch zijn er in veel kerkelijke gemeenten wel 
diaconale initiatieven om de kinderen en 
ouderen te helpen. Zij hebben daar steun bij 
nodig. MCA ondersteunt kerkelijke gemeenten 
en kleine christelijke organisaties met training, 
advies en financiën. 
In vijf dorpen in de regio Edinet traint MCA 
samen met de lokale kerkelijke gemeente 
kinderen en jongeren om steun te geven en op 
te komen voor ouderen in hun dorp. Dit heeft 
een hele positieve uitwerking op zowel de 
jongeren als de ouderen. De jongeren zien dat 
ze wat kunnen betekenen voor anderen, 
krijgen hierdoor meer gevoel van eigenwaarde. 
Zij krijgen een training en een deel van hen 
doet mee aan de summer school. De ouderen 
krijgen ondersteuning en zijn blij met de 
aandacht die er is, want zij hebben veel te 
maken met eenzaamheid. 
MCA is ontstaan nadat Kerk in Actie er bij de 
Wereldraad van Kerken op aandrong om de 
kerken in Moldavië te helpen bij het opzetten 
en uitbreiden van hun diaconale werk. De 

kerken hadden in de voormalige Sovjetstaat 
Moldavië decennialang geen diaconaal werk 
kunnen doen en moesten hun structuren weer 
opbouwen. Dankzij MCA kunnen de kerken hun 
krachten bundelen en bieden zij nu hulp. 
Laten we UIT LIEFDE VOOR de kinderen en 
ouderen, de kachel nog een graadje lager 
zetten en daarmee deze actie steunen. 
 
26 maart; 5de zondag van de 40-dagentijd 
Wanneer je te horen krijgt dat je ongeneeslijk 
ziek bent, gebeurt er ineens heel veel in je 
leven. Zekerheden vallen weg, toekomst-
plannen worden ruw verstoord en allerlei 
emoties komen op. Ook is er zorg nodig. Niet 
alleen fysiek, maar ook emotioneel en 
spiritueel. In Moldavië is er vaak geen zorg 
voorhanden. Gelukkig zijn er organisaties zoals 
Home Care, die zich al lange tijd inzet voor 
thuiszorg. Home Care geeft zorg aan sociaal 
kwetsbare mensen en komt op voor hun 
rechten, door het verstrekken van thuiszorg 
voor ongeneeslijk zieke mensen en het 
ondersteunen van mantelzorgers. Ook zorgen 
ze voor medische hulpmiddelen zoals krukken 
of rolstoelen. Hoofddoel is het tegengaan van 
pijn en lijden en het verhogen van de 
levenskwaliteit van patiënten met een 
chronische ziekte en hulp aan hun familie, 
vrienden of vrijwilligers. Mensen worden 
ondersteund op fysiek gebied, maar ook op 
emotioneel, spiritueel en sociaal vlak. 
Met financiële ondersteuning van Kerk in Actie 
kan Home Care ieder jaar 200 mensen met 
ongeneeslijke ziekten hoogwaardige palliatieve 
zorg geven. Ook worden 210 zorgverleners, 
mantelzorgers, maatschappelijk werkers en 
vrijwilliger getraind in het verlenen van 
verantwoorde zorg voor mensen met een 
ongeneeslijke ziekte. 
Bij medewerkers van Home Care is veel 
vakkennis aanwezig die ruimschoots wordt 
gedeeld met kleinere organisaties in Moldavië. 
Daarmee is Home Care een kenniscentrum en 
is hun bereik veel groter dan de mensen die zij 
rechtstreeks bereiken. Home Care maakt ook 
deel uit van een werkgroep die met de 
overheid kijkt naar verbeteringen in zorg voor 
ouderen en chronisch zieken. 
Tamara Adasan, directeur Home Care: Het 
offer van Christus gebracht aan de mensheid, 
liefde voor onze naaste, samen met 
professionaliteit, kwaliteit van de 
dienstverlening en teamwork zijn de basis van 
ons werk. Centraal in onze zorg staat de 
lijdende mens. 
Laten we UIT LIEFDE VOOR de ongeneeslijk 
zieken, deze week eens geen luxe voedsel 
kopen en daarmee deze actie steunen. 
 
Helpt u mee om alle collecten tot een 
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succes te maken? Hartelijk dank! 
 
U kunt de collecten ook steunen door uw gift 
over te maken naar de bankrekening van de 
diaconie van uw gemeente: 
 
NL74 RABO 0373 7105 26 t.n.v. Diaconie 
Protestantse gemeente Lage Zwaluwe 
o.v.v. collecte zondag + datum 
 
NL96 RABO 0373 7392 30 t.n.v. Diaconie van 
de Protestantse gemeente Terheijden -
Wagenberg, o.v.v. collecte zondag + datum 
 
Deze worden ook na iedere online viering  
getoond. U mag natuurlijk ook uw collecte- 
bonnen inleveren bij één van de diakenen. 
 
Hartelijk dank voor uw aandacht, moeite  
en bijdrage! 
 
Namens de gezamenlijke diaconieën, 
Inge Berendsen en Annie Meijer 
 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
 
 
 
 
 
      Koffieochtend 17 maart 
 

Koffie, soep     Koffie-inloop en 
ontmoeting in het Witte Kerkje. Welkom! 
 
Komt u bij ons op de koffie? We starten  
om 10.00 uur met een kop koffie of thee  
met wat lekkers. In de tweede helft van de 
ochtend is er een eenvoudige broodmaaltijd 
met soep. 
 
Voelt u zich welkom en neem vooral iemand 
mee! Opgeven is niet nodig. Als er dieet-
wensen zijn is dat voor ons wèl handig om  
te weten. 
 
Met hartelijke groet, 
Inge Berendsen 
Joke Geerse,  
T: 06 – 23 23 63 53  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Bloemengroet 
Lage Zwaluwe 

 

Iedere week staat er een mooi boeket bloemen 
op de avondmaalstafel. De boeketten bloemen 
voor de bloemengroet, ook de bloemengroet  
vanuit de Ganshoek, worden iedere week  
geschonken door gemeenteleden. 
… en u weet het: mocht u/jij zelf iemand  
weten die een steuntje in de rug kan 
gebruiken, vergeet niet te bellen of te 
mailen naar Annie Meijer 
T: 0168 - 48 25 31 of 06 - 49 99 26 17 
E: annie.meijer.berends@gmail.com 
 

 
 

Bloemengroet 
Terheijden - Wagenberg 

 
Iedere zondag staat er een mooi boeket 
bloemen op de avondmaalstafel. Na afloop  
van de kerkdienst worden de bloemen als 
groet, namens de kerk, naar één van onze 
gemeenteleden gebracht. Dit gebeurt naar 
aanleiding van een verjaardag van gemeente-
leden van 75 jaar en ouder, bij een bijzondere 
gelegenheid, bij ziekte of zomaar. Er worden 
ook regelmatig extra bloemen bezorgd. 
De bloemen worden iedere week geschonken 
door gemeenteleden. 
 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
  



De Verbinding 
 

14 

 
 
 

Mededelingen 
Kerkrentmeesters 

 
Lage Zwaluwe 
 

  Collectebonnen 
 

De collectebonnen zijn verkrijgbaar bij  
Arja Lomeijer, Flierstraat 75 en bij 
fam. van der Eijk, Schoven 3. 
De collectebonnen gaan per vel van 20 
bonnen. Er zijn drie soorten collectebonnen: 
* groen € 0,25 per bon – € 5,00 per vel 
* geel € 0,75 per bon - € 15,00 per vel 
* oranje € 1,00 per bon – € 20,00 per vel 
Voor ieder die niet in staat is collectebonnen  
te komen halen, bestaat de mogelijkheid om  
ze thuis te laten bezorgen. Een telefoontje  
naar Loes van der Eijk, tel. 06 – 38 70 62 03  
of naar Arja Lomeijer, tel. 06 – 55 56 28 05  
is voldoende. 
U kunt het bedrag voor de collectebonnen 
contant betalen of overmaken op de bank-
rekening van het College van Kerkrent-
meesters: NL77 RABO 0126 7069 56 
De bonnen mogen ook tijdens de gezamenlijke  
diensten in Terheijden worden gebruikt. 
 
Namens het College van Kerkrentmeesters, 
Dick van der Eijk 
 
Terheijden – Wagenberg 
 

 Collectebonnen 
 

Voor collectebonnen kunt u terecht bij  
Annette Houtekamer of u stuurt een e-mail  
naar: kerkrentmeestersterheijden@ziggo.nl 
De collectebonnen gaan per vel van 20 
bonnen. We hebben twee soorten bonnen: 
* € 1,00 per bon – € 20,00 per vel 
* € 2,00 per bon – € 40,00 per vel  
Het bedrag voor de bonnen maakt u over  
op de bankrekening van het College van  
Kerkrentmeesters: NL 73 RABO 0373 7298 47 
De bonnen mogen ook tijdens de gezamenlijke 
diensten in Lage Zwaluwe worden gebruikt. 
 

Namens het College van Kerkrentmeesters, 
Annette Houtekamer 
 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 

 

Kerk-TV  
 

We gebruiken nu in Lage Zwaluwe al bijna 2 
jaar kerk-tv en het is misschien interessant om 
wat feitjes te delen. Sinds de start op 23 mei 
2021 hebben we 76 reguliere diensten uit-
gezonden en 11 bijzondere diensten (dat zijn 
begrafenis- en herdenkingsdiensten). Voor de 
gewone diensten waren er gemiddeld 40 
kijkers (17 rechtstreeks en 23 achteraf), voor 
de bijzondere diensten gemiddeld 169 (22 live 
en 147 via de opname). De gemiddelde 
uitzendtijd was 1 uur en 15 minuten. In eerste 
instantie was er alleen de streaming, maar 
later dat jaar zijn de schermen aangeschaft 
zodat we in de kerk ook kunnen meegenieten 
van de filmpjes. De streaming wordt in Lage 
Zwaluwe door 6 personen verzorgd waarvan er 
elke keer 1 het beeld verzorgt en een ander 
zorgt voor het geluid en het wisselen van de 
dia’s. Omdat de ploeg in Terheijden veel 
kleiner is, gaan we bij de gemeenschappelijke 
diensten vanuit Lage Zwaluwe bijspringen.  
Voordat we met het streamen begonnen, had 
niemand van ons daarmee enige ervaring. En 
het voorbereiden van de PowerPoint voor de 
diensten was voor de meesten ook nieuw. 
Gelukkig hebben we flink wat tips van de 
streamers van Terheijden gehad, maar het 
meeste hebben we met vallen en opstaan 
geleerd. Dat betekent niet dat we uitgeleerd 
zijn; als we ideeën aangeleverd krijgen dan 
proberen we die zo mogelijk te gebruiken en 
de uitzendingen steeds beter te maken. Dus 
als u een idee heeft, kom dan zondag na de 
dienst even naar de streamingtafel of stuur 
een mailtje naar 
Kerktv.LageZwaluwe@outlook.com. 
 

Dick van der Eijk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
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Symbolisch bloemschikken 
 

‘Uit liefde voor jou’ is het thema van de 
veertigdagentijdkalender van de Protestantse 
Kerk, woorden die laten zien dat je voor 
iemand van betekenis wilt zijn, dat het je echt 
om die ander te doen is. 
Jezus heeft ons laten zien hoe je dat kunt 
doen. Hij gaf zijn tijd, zijn aandacht en zelfs 
zijn leven uit liefde voor mensen. Een plek die 
ons daaraan herinnert is de Tafel van de Heer, 
waar we worden opgeroepen om te delen van 
wat we ontvangen. Zo inspireert Jezus ons tot 
op de dag van vandaag. In de veertigdagentijd 
geven we zijn liefde door: aan mensen dichtbij 
en ver weg. 
 

Als basis voor de schikking gebruiken we 
kronkelige takken zoals hazelaar en 
kronkelwilg. Als de liefde belangrijk is om je in 
te leven in de verhalen van de ander, dan is 
dat niet een rechtlijnig pad maar een route 
met onverwachte wendingen. Meebewegen en 
luisteren zijn dan van belang. Met deze 
kronkeltakken maken we iedere week een 
andere op de natuur geïnspireerde organische 
vorm zoals een boog, een ellips en een cirkel. 
Voor ieder viermoment in deze periode wordt 
er iets van symboliek toegevoegd aan de 
schikking, passend bij de lezing. 
De eerste schikkingen hebben een sober 
karakter. De veertigdagentijd begint immers 
somber en start met een periode van bezinning 
en reflectie. De liturgische kleur is dan ook 
gedurende de hele periode paars. 
Naarmate we dichter bij Pasen zijn worden de 
schikkingen kleurrijker en uitbundiger van 
karakter. Met Pasen verandert de kleur naar 
wit 
 

Jammer genoeg moeten we Joke missen in ons 
bloemschikgroepje. Joke hield van bloemen en 
was een welkome aanvulling in de groep. 
Gelukkig hebben we Reina bereid gevonden 
ons te helpen, heef fijn! 
Op 23 februari gaan we beginnen en we hopen 
weer een zinvolle bijdrage te leveren aan de 
diensten. 
Met elkaar gaan we op weg naar Pasen. 
                                                                  
Commissie symbolisch bloemschikken o.l.v. 
Siets Baggerman 
 

 
 
Vakantieweek in Nieuw Hydepark  
voor ouderen en mensen die zorg 
nodig hebben  
 
In de periode van zaterdag 3 juni t/m zaterdag 
10 juni wordt weer de jaarlijkse vakantieweek 
georganiseerd door de Werkgroep Vakantie-
week West-Brabant. De diaconieën van de 
Protestantse kerken in West-Brabant 
ondersteunen deze activiteit van harte. De 
vakantieweek wordt gehouden in het zorghotel 
Nieuw Hydepark in Doorn. Het zorghotel is 
volledig aangepast voor mensen met een 
beperking.   
 
Als u niet (meer) zelfstandig op vakantie kan, 
omdat u extra begeleiding of zorg nodig heeft, 
en u wilt graag eens een weekje weg, dan kunt 
u zich aanmelden bij uw diaconie. Ook 
echtparen, waarvan één de mantelzorger is, 
zijn van harte welkom. U kunt er zorgeloos een 
week tussenuit, andere mensen ontmoeten, 
genieten van een ontspannen programma, van 
een bosrijke omgeving en alle aandacht krijgen 
van de vrijwilligers. Dit alles in een warme, 
vriendschappelijke en familiale sfeer.  
 
Aan deze week kunnen zo’n 50 gasten 
deelnemen en er zijn circa 25 vrijwilligers die 
professionele zorg verlenen. 
 
Ondanks de forse inflatie en de gestegen 
kosten blijft de prijs voor deze vakantieweek   
€ 625,-.   
 
Wilt u zich aanmelden voor deze bijzondere 
vakantie of er meer over weten? Dan kunt u 
contact opnemen met één van uw diakenen, 
diaconaal medewerk(st)ers of ouderlingen. 
Aanmelden kan tot 27 maart 2023. 
 
 
 
 
 
 

 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
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Schrijven tegen 
onrecht 2023 

 

Amnesty-schrijfochtenden 
 

dinsdagmorgen 21 maart 
Tuinzaal Witte Kerkje 

10.00 uur 
 
 

Inge Berendsen, 
contactpersoon Amnesty International 
Werkgroep Drimmelen 
E - ingemade@ziggo.nl 
T - 0162 - 670 500 
 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
 

 
 
Amnesty International: 8 maart 
Internationale Vrouwendag!  
 

Internationale Vrouwendag is een door de 
Verenigde Naties erkende feestdag die ieder 
jaar op 8 maart plaatsvindt. 
De Dag van de Vrouw werd voor het eerst 
uitgeroepen op de internationale vrouwen-
conferentie in Kopenhagen in 1910, waaraan 
honderd mannen en vrouwen uit 17 landen 
deelnamen. De aanleiding was de massale 
staking op 8 maart 1908 in Chicago en New 
York van vrouwen in de textiel- en kleding-
industrie voor een achturige werkdag, betere 
arbeidsomstandigheden en kiesrecht. 
 

Het kiesrecht kwam daarna centraal te staan. 
De jaren daarop tot aan de Eerste Wereld-
oorlog werden er in een groeiend aantal landen 
op 8 maart demonstraties en vergaderingen 
gehouden. Met de opleving van de 
feministische beweging in de jaren zestig nam 
de belangstelling voor een internationale 
vrouwendag toe. In veel socialistische landen 
werd 8 maart een officiële feestdag. 
 

In 1978 werd de dag door de VN als feestdag 
erkend; vanaf dat jaar kreeg de dag ook 
betekenis in Nederland. Amnesty heeft op 
Internationale Vrouwendag actie gevoerd voor 
o.a. vrouwelijke gewetensgevangenen, 
slachtoffers van marteling en geweld, en 
mensenrechtenverdedigers. 
 

 
 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
 

 

Actie 
 

Dit is een actie voor de slachtoffers van de 
aardbeving in Syrië en Turkije. Op vrijdag 31 
maart kun je een bloemschikking maken, en 
dankzij sponsorering is de gehele opbrengst 
van deze actie voor de slachtoffers van de  
aardbeving. 
 

Datum: vrijdag 31 maart 2023 
Aanvang: 09.30 en 13:30   
Waar : Ons Belang. Kerkstraat . Lage Zwaluwe  
Kosten : € 15.00. incl. koffie/thee. 
 

Alle materiaal voor bloemschikken is aanwezig.  
Wel zelf ondergrond meebrengen. Graag van te 
voren opgeven, en ook een keuze voor de 
ochtend of de middag. Het is ook mogelijk een 
stuk te bestellen. 
Adri  Tel. : 0638438891.  
Siets   Tel. : 0624471463 
 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wie spaart er mee? 
 

Al jaren sparen we in beide kerken plastic 
doppen van flesjes, melkpakken en sappakken 
en andere kleurige doppen. Deze doppen 
kunnen worden gerecycled. We sparen deze 
doppen voor de opleiding van blinden-
geleidehonden in Nederland. Afgelopen week 
brachten we vijf verhuisdozen met doppen 
naar het verzamelpunt in Eindhoven. Daar 
lazen we op een poster dat er vorig jaar voor 
bijna 40.000 euro aan doppen is ingezameld. 
Niet verkeerd dus om doppen te blijven 
sparen! 
Ik heb wel een vriendelijk verzoek: spoel de 
doppen even af voordat je ze in een zakje 
aanlevert. Dat scheelt geurtjes en vieze 
handen als ik de doppen sorteer. En… niet alle 
doppen zijn geschikt voor dit recycle-
programma. Alléén dopjes die 100 % plastic 
zijn mogen we aanleveren, dus als er een 
binnendopje in zit of een metalen randje… 
NIET inleveren s.v.p. 
 

Balpennen zijn ook nog steeds van harte 
welkom. Die sparen we voor de Hollandse 
school in Haïti.                                  
 
Inge Berendsen 
 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
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Stichting Vrienden van DHAN 
 
Versterken van duurzame middelen van 
bestaan en daarmee verbeteren van 
welzijn en inkomen 
Dat is in één zin het doel van de Vrienden van 
DHAN. Wij helpen DHAN Foundation met 
financiële ondersteuning en advies op het 
gebied van aanvullend onderwijs voor kinderen 
en beroepsonderwijs voor volwassenen. 
In de afgelopen 20 jaar is met kleine stapjes 
progressie geboekt. Mensen in de dorpen zijn 
meer weerbaar en zelfredzaam en kinderen 
hebben meer kansen op een goede opleiding 
en daarmee een betere toekomst. In die 20 
jaar heeft DHAN rond de 1,4 miljoen mensen 
bereikt. Er zijn ongeveer 200 miljoen mensen 
op het platteland en in de sloppenwijken van 
steden die dit soort van hulp nodig hebben. 
DHAN streeft er naar om ieder jaar weer 
mensen te helpen hun noodlijdende bestaan 
blijvend te verbeteren. 
  

Bron: Prabhat Patnaik, 29 oktober 2022 
 

  
Bron: DHAN: In Nilaikottai waar één van de satelliet-
scholen is. 
 

Uw steun is hierbij onmisbaar, blijft u 
alstublieft uw financiële bijdrage aan dit 
belangrijke werk geven. 
 
Bankrekening: IBAN NL77 RABO 0120 2603 36  
Van harte dank namens de drie bestuursleden: 
Diny Fockens - Brink, secretaris;  
Corné de Jonge, penningmeester;  
Annette Houtekamer - van Dam, voorzitter 
 
www.vriendenvandhan.nl 
info@vriendenvandhan.nl 
IBAN: NL77 RABO 0120 2603 36 
 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
 
Een chassidisch verhaal - Wanneer begint 
de dag? 
 
Een oude rabbi vroeg eens aan zijn leerlingen: 
‘Hoe kun je het moment bepalen, waarop de 
nacht ten einde loopt en de dag begint?’ 
‘Is dat het moment waarop je uit de verte een 
hond van een schaap kunt onderscheiden?’, 
vroeg de één. Maar de rabbi was niet tevreden 
met dit antwoord. 
‘Is het als je van verre een dadelboom van een 
vijgenboom kunt onderscheiden?’ vroeg een 
ander. 
‘Nee’, zei de rabbi. 
‘Maar wat is dan het antwoord?’ vroegen zijn 
leerlingen.  
Toen zei de rabbi: ‘Het is als je in het gezicht 
van een mens kunt kijken en daarin je zuster 
of je broeder ziet. Tot dat moment is de nacht 
nog bij ons’. 
 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
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Franciscus en het milieu 
  
In het vorige nummer schreef ik al dat ik wel 
graag eens iets wil komen vertellen over 
Franciscus en het milieu. Door zijn visie op en 
zijn houding in de natuur (hij preekte ook voor 
vogels en vissen…) werd hij gaandeweg de 
patroonheilige van allen die het milieu en ons 
klimaat een goed hart toedragen. Ik wil graag 
in het kort iets vertellen over zijn leven, zijn 
persoon, zijn gedachten. Het lijkt mij spannend 
( en leerzaam) om Franciscus te verbinden met 
mensen die nu actief zijn op het gebied van 
klimaat en milieu. In hoeverre liggen er 
verbanden, overeenkomsten en verschillen 
tussen toen en nu? Ik denk dat het gaat lukken 
om er een hele interessante avond van de te 
maken, want ik heb twee zussen, die samen 
een duurzame/biologische tuinderij ‘runnen’, 
bereid gevonden om te komen vertellen wat 
hen beweegt en ook om te komen vertellen in 
welke opzichten hun praktijk anders is dan die 
van andere (meer ‘klassieke’) tuinderijen. ze 
hebben daar ook een ‘diapresentatie’ van en 
we bekijken nog of er een ‘biologische boer’ 
kan aanschuiven. 
 
Voor mijn eigen voorbereiding lees ik ‘groene 
theologie’ van Trees van Montfoort….. 
Het wordt vast en zeker een avond over 
spiritualiteit en  inspiratie, en net zo goed over 
praktisch milieubeheer, en dat geeft 
ongetwijfeld veel stof tot nadenken. 
 
Deze ‘leerhuis-avond’ wordt gehouden in de 
kerk van Lage Zwaluwe op dinsdag  21 maart 
en we beginnen om 20.00 uur. Vanaf 19.30 
uur kunt u binnen lopen voor een kopje koffie 
of thee. U bent van harte welkom!! 
  
Wim Bisschop 
 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
  



De Verbinding 
 

19 

  Gelezen 
Narcissen 
Ik heb er niet zoveel in mijn tuintje. Ik vind ze 
ook wat stijfjes zoals ze daar staan, hoog op 
een holle stengel en proberend wat mee te 
bewegen op de wind. Maar die paar die ik heb, 
geven mij altijd een nieuw gevoel van trouw en 
vertrouwen. Je kunt absoluut van hen op aan. 
Elk jaar komen ze terug. Je bent ze eigenlijk 
vergeten, weet niet eens meer waar ze precies 
staan. Maar ineens, op een dag in het 
voorjaar: daar komen ze. Ze laten je nooit in 
de steek. En hoe donker het najaar ook was, 
hoe koud de winter en hoe lang die ook 
duurde, vroeg of laat komen ze te voorschijn. 
Ze geven me vertrouwen, mijn narcissen. Ik 
denk dan vaak aan mijn eigen ‘binnentuin’; in 
je hart en in je gevoel en in je herinnering 
zitten ook allerhande bollen. Eenmaal dat ze 
zich hebben aangemeld, kun je er van op aan. 
Ze blijven komen. Hun bloemen verwelken; 
dan staan ze nog een tijd lang; dan verdwijnen 
ze. Maar ineens als de tijd weer daar is, 
melden ze zich opnieuw. Het goede komt altijd 
terug. En natuurlijk, soms is het wat stijfjes en 
waait het niet soepel op de wind, maar het 
komt terug. Het is mij trouw, ook als ik het 
vergeet en zelfs niet eens meer weet waar het 
stond. En hoe zwaar het jaar ook was en 
hoeveel ellende er ook in de wereld kwam en 
hoeveel dingen onopgelost bleven liggen: in 
het voorjaar komen ze terug, mijn narcissen. 
‘Narcose’ komt van narcis; een diepe slaap 
waaruit je terug komt. Vroeger plantten de 
mensen narcissen op de graven van hun 
geliefden. In het oude Azië waren ze het 
symbool van het telkens terugkerende goede, 
van stille toewijding, zonder ophef en 
vanzelfsprekend. 
 

Uit: ‘Een beetje kunstmest’ door H. Andriessen 
 

Waar geloof ongezond is en waar 
kinderen ongelofelijk krachtig blijken  
Sommigen vinden het raar, maar mij kan het 
boeien: het boek van Israel van Dorsten, ‘Wij 
waren, ik ben, weg uit Ruinerwold’. In dit boek 
vertelt Israel van Dorsten, één van de 6 
kinderen uit Ruinerwold. In een boerderij bleek 
een gezin, vader en kinderen, in bijna volledige 
isolatie van de buitenwereld te leven. De 
kinderen waren niet bij de burgerlijke stand 
ingeschreven. Toen Israel van Dorsten naar 
buiten trad met zijn verhaal, was moeder al 
overleden en vader had een beroerte gehad en 
drie andere kinderen hadden eerder het gezin 
verlaten. Over de verschrikkingen die de 
kinderen moesten ondergaan moet u lezen. 
Wat mij raakt in de beschrijving is het grote 

respect waarmee hij dit boek schrijft. De 
kracht die in zijn verhaal schuilgaat, het 
groeiend besef dat er iets moet gebeuren is al 
een trage zonsopkomst. Totdat het 
onvermijdelijk is: de zon schijnt volop als 
herwonnen vrijheid. En dat licht schijnt tot in 
de donkerste hoeken van deze droeve 
geschiedenis. Schokkend en onthutsend is het 
hoe een geloofsovertuiging negen kinderlevens 
gevangenhoudt. Het is een hoopvol boek: hoe 
donker het ook was, Israel vond de kracht om 
uit de nacht het daglicht in de te gaan.  
 

Israel van Dorsten, ‘Wij waren, ik ben’, weg uit 
Ruinerwold’, Amsterdam 2022 
 

Vertroostingen: Je weet het allemaal, en 
toch klinkt het als nieuw 
Dirk de Wachter, een Vlaamse psychiater en 
psychotherapeut die al veel geschreven heeft 
over de menselijke staat en hoe je het 
volhoudt als het leven tegenzit, kwam zelf aan 
de andere kant van de hulpverlenerslijn te 
staan. Hij kreeg maagkanker, met alle 
behandelingen en vooruitzichten die daarbij 
horen. Lijden trad zijn eigen lijf en leven 
binnen. Hij moest zelf ervaren wat troost in dat 
lijden was. Daar reflecteert hij op in zijn boek 
‘Vertroostingen’. Hij weet op pakkende wijze 
zijn particuliere inzichten te verbreden, 
tastbaar en herkenbaar te maken. Veel troost 
in het kleine gebaar. Wat meer is, hij weet 
troost zo te brengen dat het makkelijk is om te 
geven. Zo zelfs dat je zou kunnen denken: 
waarom doet iedereen dat niet zo? Hij is 
opgegroeid in de katholieke traditie, maar is 
zelf nooit gelovig geworden. Toch ‘preekt’ hij 
de naastenliefde. Alleen God doet voor hem 
niet mee. Niet zo dat hij tegen is, maar hij kan 
God er niet bij denken. Toch wortelt hij wel in 
de joodse manier van kijken. Hij is 
geïnspireerd door Emmanuel Levinas, een 
Frans-joodse filosoof. Levinas’ kerngedachte is 
dat er een appèl uitgaat van de ander als je de 
ander aanziet. In het ZIEN van de ander word 
je mens voor de ander en de ander voor jou. 
Daarin ontdek je dat je gelijken bent, en daar 
gaat een appèl van uit. Als je werkelijk iemand 
ziet raakt je dat. En wat De Wachter niet 
noemt is dat in de ontmoeting met de ander je 
ook de Ander (met een hoofdletter) ontmoet, 
de Ander ziet en de Ander jou. Voor Levinas is 
de ontmoeting met de medemens een 
spirituele ervaring, een ontmoeting met God. 
Zover gaat De Wachter niet, maar hij komt er 
heel dichtbij. Die laatste stap kunnen we zelf 
wel zetten, De Wachter brengt ons met zijn 
boek bij de grens. Een aanrader voor 
troostzoekers en troostgevers, voor iedereen 
eigenlijk.  
 

Dirk de Wachter, Vertroostingen, gewone 
woorden door Dirk de Wachter, Tiel 2022 
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